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Rahowa! 
Irk Savaşı Hikayeleri 


Dizin: 


Buz Zamanı 
Gelecek vaat eden beyaz bir gencin hayatı mahvolur ve çeteden intikam almak ister. Hayalleri ancak ezoterik dazlak Blut Krieg ekibine 
dahil olduğunda kanla gerçekleşebilir. Eski güzel hokey oyununa bir saygı duruşu 
Evrensel Barış 


Yahudi casuslar, beyazların vatanını sabote etme planlarında yeni çağ dinini kılıf olarak kullanıyor. Aryan savaşçılardan oluşan bir grup, 


'Evrensel Barış'ı durdurmak için saldırıya geçiyor. 
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BUZ ZAMANI 


Rakip oyuncu buzun aşağısına doğru koşarken Mack Kraft kırışıkta rakibiyle karşılaştı. Gözlerini oyuncunun gözlerinde 
tuttu ve oyuncunun hareketin dayanak noktası olduğunu bildiği omuzlarını tuttu; bu, oyuncunun hareket etmek 
istediği yönü (sağ, sol, sağ, sol) ortaya çıkaracaktı; oyuncu, sahada oynayan iri yapılı bir pivot. Kasabanın en varlıklı 
takımı olan Golden Gates takımı taşındı 

mavi çizgiyi daha da yakından takip ediyor, savunma adamını dışarı atıyor ve fileye yaklaşırken temiz bir mola 

veriyor. 


Gözleri psikopat zihnini açığa vuruyordu; Mack'in gözlerine işleyen fanatik bir bakış; Mack'in gözleri, kurukafa 
maskesinin ardında kendisine karşı duyulan düşmanlığı, kendi güç arzusunun bir yayılımını kaydediyordu. 

Lisesinde Bruce Love adında 'kampüsteki büyük adam' olan rakip, sıklıkla beyaz olmayanlarla birlikte 'geniş fikirliliğini' 
sergileyen ve yoksul beyazları taciz edip istismar eden bir liberal. onun üstünlük duygusu. Babası kasabanın belediye 
başkanıydı ve üç saat uzaklıktaki Zion City'deki üniversitede eski şişman bir sosyoloji profesörüydü ve kendisinin tercih 
edeceğine karar vermişti. 

Boden kasabasının patronu olmak ve onu büyük şehirde olduğu gibi hiçbir kontrol ve denge olmaksızın demir yumrukla 
yönetmek. 


Bruce temkinli adımlarla ağlara doğru geldi, buz grisi gözlerinde artık karakteristik olarak toplum içinde yüz ifadesinde 
sahip olduğu ikiyüzlülük parıltısı yoktu. Mack onun hareketlerini gözlemledi ve avına yaklaşan köpekbalığı gibi şeytani bir 
sırıtış Bruce'un ağzını açarak kapanırken beyazlamış kapaklı dişlerini ortaya çıkardı. Mack, görünüşe göre 

saldırıdan korkmuş halde, kıvrımın tepesinde sabit bir şekilde geriye doğru süzülüyordu. Rakibinin zayıflığını 

sezerek bazı sopalarla mücadele gösterileri yapmaya çalıştı ve Mack sopasıyla fırladı, diski alabora olup 

yüzüne yayılan düşmanından uzaklaştırmak için dürttü-kontrol etti. 


Bruce'un takım arkadaşı Simon Rosenthal aniden yaklaştı ve Mack'in kahverengi deri eldiveninin içine giren diske tokat 
attı ve Mack onu aristokratik bir hareketle havadan aldı. 

hakemin düdüğü çaldı. Simon, Mack'in yanından geçerken onu devirmeye çalıştı ama Mack'in arkadaşı ve takım arkadaşı 
Donny Mcdonald onu yere düşürdü. Simon tahtalara çarptı ve Bruce ayağa kalktı, Danny'nin peşinden koştu ve 

eldivenli eliyle onun suratına yumruk attı. İkisi birbirine karıştı ve hâlâ yaralı gibi davranan Simon bağırdı: "Sen öldün 
Mack! Seni yakalayacağız!". Mack arkadaşına yardım etmeye çalışırken Bruce'u buza itti. Bu noktada hakem ve yan 
hakem, iki Burley gönüllü yetişkin ayağa kalktı ve kavgayı ayırdı. 


Zil çaldı ve maç bitti. Hem Donny hem de Mack, hâlâ yaralı numarası yaparak yerde yatan Bruce ve Simon'dan zorla 
ayrıldılar. Donny'nin kavgayı kendilerinin başlattığı yönündeki itirazları kulak ardı edildi ve Brown adındaki polis 
çavuşu, Mack'i sertçe tahtalara doğru iterek şunu söyledi: "Sen de tıpkı baban gibisin; baş belasısın!" 


Mack okulda çok çalışıyordu ve her zaman sanata yatkın olduğundan bir sanatçı olmayı arzuluyordu ve bir çizgi roman 
sanatçısı olabileceğini ve spandeks giyen ibnelerden ve standart sayı bayatlığından biraz farklı bir şey yapabileceğini 
düşünüyordu. süper kahraman arketipleri. Ancak diğer çalışmalarını da ihmal etmedi ve okul müfredatının bir parçası 
olarak anatomi ve geometri çalışmalarına yoğun bir şekilde odaklandı. Bu, hokey uygulamalarına ve tüketilen ilgili egzersiz 
faaliyetlerine ek olarak 

Tüm zamanını Johnny Bower ve Jacgues Plank gibi büyüklerin yanı sıra Ulusal Lig'in çağdaş yıldızlarının görüntülerini 
inceleyerek geçirdi. Çizgi roman sanatçısı olma becerisine sahip olmasaydı, ulusal ligde bir kariyer peşinde koşacak ve 
ailesinin adını, kasabasındaki ve dünyadaki insanların zihinlerine sağlam bir şekilde kazımak için yıldız olmayı 
arzulayacaktı. 
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Ev hayatı katlanılabilirdi ve okuldaki rakipleri dışında büyük sorunlar çıkmadı: Kasabadaki bir yargıcın oğlu Simon 
Rosenthal ve psikolojik manipülasyon taktikleriyle zihinlerini kontrol ettiği arkadaşları; Christian Humble, 

şehrin tepesindeki Golden Gates'in varlıklı bölgesindeki 'Christ King Mission Kilisesi'nde Protestan bir papazın 
oğluydu ve burada kendileri ve diğer bağlı kuruluşları Bruce Love, 'pleib kitlelerine' tepeden bakıyor ve küçümseyerek 
alay ediyorlardı. kendilerine daha fazla güç ve avantaj sağlamak için nüfus üzerinde deneylerini gerçekleştirdiler 

ve Kabalistik ritüellerini sahnelediler. 


Mack o zamanlar içinde yaşadığı toplumun kötü doğasından habersizdi ama Altın Kapı'da yaşayanların kötülüğünü 
ve küçümseyerek baktıkları kitlelerin refahını toptan göz ardı ettiklerini sezmişti. sadist ve benmerkezci 
amaçlarına hizmet etmek için manipüle edilecek ve sömürülecek basit köleler olarak alay. 


Mack'in dünyası, dünyanın uğursuz yanını bilmeyen çoğu acemi gençliğinki gibi, 

Hayatın ortaya çıktığı daha basit bir dünya, her ne kadar problemsiz olmasa da, en azından kendi hayal gücünün 
gelecekteki cennet dünyası ve onun tuzaklarını ve yüksekliklerini göze alan mevcut bir gerçeklik vaadiyle uyumlu, 
ancak genel olarak yaratıcı faaliyetin gerçekleştirilebileceği güvenli bir ortamdı. geçti. 


Zaman geçtikçe Mack olayların kötü yanlarıyla tanışacak ve kendini çetenin entrikalarına ve onun şeytani 

işlerine bulaştıracaktı. Bu zamanın başlangıcı bir gün kapının çalınmasıyla müjdelendi. Mack mutfakta çizim 
yapıyordu ve Mack'in annesinin açtığı kapıya baktı ve kendilerini anons eden Polis tarafından karşılandı: "Kocanız 
evde mi? Onun tutuklanması ve burada delil aramak için emrimiz var". Kadın şaşkınlıkla kenara çekildi ve 

polis, kemerleri silahlarla donatılmış iki iri yapılı haydut içeri girdi; içlerinden biri, esmer bir Yahudi, bağlı 

birimlerine telsizle şöyle dedi: "Fail burada değil - hepiniz dışarı çıkabilirsiniz." Mack evin yanından bir hareket 
hissetti ve pencereden birkaç sıradan gri ve beyaz aracın hareket edip güneş gözlüklü, havalı haydutların bir sonraki 
operasyonlarına doğru yola çıktığını gördü. 


Mack ayağa kalktı ve bağırdı: "Burada ne istiyorsun!? Anneme bu şekilde davranamazsın!" Gergin Yahudi ona tehditkar 
bir şekilde baktı ve bağırdı: "Bu bir polis soruşturması Mack! - yerinizde kalın yoksa biz 

Mack korumacı bir tavırla annesinin yanına gitti ve o da kolunu ona doladı. Polis memuru sert bir tavırla sordu: 
"Baban dağıttığı broşürü nerede saklıyor? Bize haber vererek bizi ortalığı parçalama zahmetinden kurtarabilirsiniz. 
Peki...2" Annesi şunları söyledi: "Ne olduğunu bilmiyorum 

Bahsettiğin şey bu." Polis memuru, sessiz rolü oynayan, güneş gözlüklü, beyaz bir İngiliz olan ortağına yaklaştı 

ve sert bir şekilde şöyle dedi: "Emin misin? Onları bulmak için burayı yerle bir etmemiz gerekecek, çünkü elimizde 
mahkeme kararı var", mavi gözleriyle cesurca polis memuruna bakan kadının yüzüne arama emrini sallayarak 
soğuk ve küçümseyen bir ses tonuyla şunları söyledi: "Ben hiçbir şey yok 

Seni durdurmak için elimizden geleni yapabiliriz." Oğlu polisin peşinden gitmeye çalışırken Mack'i kendisine yakın 
tuttu ve polisler aramaya başlarken onu duyabilecekleri bir mesafede ona şunları söyledi: "Hiçbir şey yapamayız 
Mack, koca bir orduları var Bu şekilde bize karşı harekete geçebilirler ve eğer evimizin kutsallığını ihlal etmelerine 
müdahale etmeye kalkışırsak, kendimizi engellemekten hapse gireriz". 


Bu arada polis çekmeceleri yırtıyor, kağıtları etrafa saçıyordu ve hiçbir şey bulamayınca oturma odasının yanındaki 
odaya yöneldi. Mutfakta kalan iki kişi uzaktan gözlem yaparken polis, Mack'in annesinin tüm iç çamaşırlarını 
ve diğer çeşitli kıyafetlerini odaya dağıttı. Bunun üzerine anne ve Mack öfkelendiler ve birlikte odaya girdiler. 


öfke. "Hey!" diye ağzından kaçırırken İngiliz subayı anında onun üzerine geldi. Dokunma bana!"- ve onu duvara 
yaslamaya zorladı. Adam ona kol kilidi takarken mücadele etti, bu da onun çığlık atmasına neden oldu ve 
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Mack onu geri çekmeye çalıştı ama Yahudi kanun memuru, sinir bozucu bir öfkeyle saldırganlaşarak Mack'i 
kenara itti, polisin dirseği kafatasına yapıştı ve onu baygın bir şekilde yere yatırdı. 
zemin. 


Kadın çığlık attı ve Mack'e doğru koşmaya çalıştı ama polis memuru adrenalin Modundaydı ve onu duvara 
yaslayarak şöyle dedi: "Olduğun yerde kal! Yoksa engelleme nedeniyle tutuklanırsın!" 

Kadın duvara yaslanırken sessizce inledi. Yahudi polis ortağıyla konuştu: "Bırakın oğluyla ilgilensin ve onun kötü 
davranmadığından emin olmak için onun yanında dursun." Kadın oğlunun başında durup memurun dirseğiyle 
kesilen kafa derisiyle ilgilenirken o da oda oda dolaşıyordu. Yarım saat daha arama yaptıktan sonra Yahudi 

polis, elinde şu başlığı taşıyan bir kutu broşürle bodrumdan geldi: "Önce göçü durdurun, önce yerel halk!" ve 

bir kişinin adresi ve iletişim bilgileri 

Kendini 'Göçmen Karşıtı Birlik' olarak ilan eden örgüt - ortağına hitaben "onları yakaladık gibi görünüyor" dedi. Daha 

sonra Mack'in annelerine döndü ve şunları söyledi: "kocanız eve geldiğinde teslim olmak zorunda kalacak... buranın 

gözetim altında olduğunu ve istese de istemese de yakalanacağını ona bildirin, onu 'nefret söylemi' nedeniyle hapse atacağız, 
anladınız mı?" Yahudi, boncuk gibi siyah gözleriyle kadına bakmaya başlayarak, yüz hatlarında gergin bir seğirmenin 
oynadığını söyledi. Kadın ona düşmanca bir bakışla baktı, buz mavisi gözleri ona ebedi düşmanı Aryan ırkını hatırlatıyordu 

ve oda gergin bir şekilde göz temasını keserek yutkundu ve partnerine şöyle dedi: Hadi istasyona gidelim". 


Yaklaşık bir saat sonra Mack'in babası Roger geldi ve kapıyı açarak onun varlığını ilan etti: Tatlım, ben 
evdeyim! - iyi misin, burada bir şeylerin ters gittiğini hissettim ve dükkandan erken döndüm..." Karısının 
yüzünde dehşet dolu bir ifadeyle yatak odalarından kendisine doğru geldiğini görünce sözü kesildi: "Ne oldu 
tatlım?" Roger onun endişeli bakışına katılarak sordu. Öfkelenen Roger şunları söyledi: "Bu piçler bu kasabayı 
mahvediyor, burayı bir polis devletine çeviriyor ve her şeyi olduğu gibi tutma olanağını bizden esirgiyor... 


bunu atalarımız yarattı." karısını kendisine yakın tuttu ve Mack'i sordu. Karısı ona, Mack'in odasında çaldığını ve 
en sevdiği Barok klavsen müziğini dinlediğini söyledi. Roger onun yüzünü okşadı ve gidip kontrol edeceğini 
söyledi. Tam karısından uzaklaşmak üzereyken kapının yüksek sesle çalındığını duydu, Roger bir kez daha 
karısına baktı ve kapı bu sefer daha yüksek sesle tekrarlandı. kapının dışında ve dedi ki 


sessizce "bu işi bana bırak". Kapı tekrar tekrarlandı ve Roger yüksek sesle, en makul ses tonuyla "sadece bir 
dakika" dedi. Gözetleme deliğinden baktıktan sonra kapıyı açtı ve ikisi Yahudi, biri beyaz, biri yeni işe 

alınmış, Doğu Hindistanlı dört polis memuruyla karşılaştı. 

Yahudi arketipine benzerlik gösteren ve Doğu Hint Yahudilerinin beşinci kastı olan Bene İsrail'den biri olan kişi. 


Ancak Roger ırksal meselenin farkında değildi ve yine de üstü kapalı olarak, görevi bu kuralları çiğneyenlere karşı 
kanunları uygulamak olan polis kılığında bir grup düşmanla karşı karşıya olduğunu, ancak garip bir uzaylı 
olmanın daha derin ve daha kötü bir şey olduğunu anlamıştı. polisin yaydığı yankı, onların varlığından 

yayılan gizli bir kötülük gücü. İlk başta sanki hipnoz altındaymış gibi büyülenmişti ve bir an sonra aklına 

gelen şey geldi. 

karısı ve koruyucusu ve savunucusu rolü, bir erkek ve koca olarak normal rolünü içgüdüsel olarak hatırlatarak, 
en makul ses tonuyla bir kez daha kararlı bir şekilde ifade etti: "Yardım edebilir miyim beyler?" Güneş 

gözlüğü takan Yahudi çavuş, bir kağıt parçası çıkarıp Roger'ın burnunun altına tutarak hızla şunları söyledi: 
"Roger Kraft, nefreti kışkırtmaktan tutuklusun. 

ceza kanununun 34-201. maddesine aykırıdır". Yahudi, ezberlenmiş haklarını okumaya devam etti. 

İki memur içeri girerken onu ararken, içlerinden biri güçlü bir şekilde "arkanı dön, lütfen ellerini arkana koy" 
diye fısıldadı. Roger, hiç olmadığı kadar nasıl davranacağından emin değil 
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tutuklanmış ve fiziksel direnişe yönelik her türlü girişimin boşuna olduğu ve bunun yalnızca karısının ve oğlunun 
tehlikeye atılmasına yol açacağı anlayışına uymuştur. Kendi tarafına baktı 

Kapı eşiğinde durup onu izleyen karısı ve Yahudi konuşmasını bitirirken: "Merak etme tatlım, atlatacağız... her 
şey yoluna girecek." 


Polis ona eşlik etti ve Yahudi çavuş karısına resmi bir ses tonuyla şunları söyledi: "Bayan Kraft 

kocanız kefalet duruşması ayarlanıncaya kadar tutuklu kalacak. Polis gitti ve çavuş çevreyi gözetleyen diğerlerine 
telsizle haber verdi ve onlar da işaretsiz arabalarına dağıldılar. Bayan Kraft garajdan geçti ve kocasını 

arabaya yerleştirirken gözlemledi. Zırh kaplamalı SUV'larının arkası ve kadın şöyle seslendi: "Seni 

seviyorum!" Kocası, zorla araca yönlendirilmeden önce bir bakışla karşılık verdi ve araç daha sonra akşam gün 
batımına doğru yuvarlandı. 


Roger Kraft karakolun iç kısmına kadar eşlik edildi ve diğer kişi gibi beklemesi sağlandı. 

Sadece iki kişinin bulunduğu mahkumların işlemleri yapıldı. Roger, her ikisinin de kiliseler tarafından getirilen 
zenci olduklarını, iki Somalili olduklarını ve 'mülteci' oldukları iddiasına dikkat çekti. Roger sığınacakları yerin 
neresi olduğundan emin değildi ama bir şey olduğundan emindi. 

suça neden olan faktör ve özellikle de çeteleri Deli İnekler ile katıldıkları uyuşturucu ticaretinde. Görevinden 
özel bir zevk alıyormuş gibi görünen kadın polis memuru Somalilileri okşarken saat tam olarak 06:36'yı 
gösteriyordu. 


Sıra Roger'a geldi ve kendisine üzerinde herhangi bir metal nesne veya silah bulunup bulunmadığı soruldu 

ve o, hayır dedi. Kadın subay, İsviçre Ordusu'na ait çok amaçlı aletle kemerini yakaladı ve şöyle dedi: "Bu bir 
silaha ne dersiniz?" kemerini çıkarıp yüzünün altına sarkıttı ve ardından tezgahın üstüne koydu. Roger'a 
pantolonunu çıkarması ve ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarması söylendi ve bunu sakince ve vakarlı bir şekilde 
kendisine yerleştirmesi talimatı verilen leğene yerleştirdi. Daha sonra kendisine bir avukat çağırma seçeneği 
sunuldu ve durumu Doğu Hintli'ye anlattı. Bir polis memuruyla konuşacağını söyledi ve ardından telefon 
kulübesine kadar eşlik edildi. En az 30 dakika bekledi ve sonunda karşı taraftaki telefona huysuz ve huysuz bir 
ses cevap verdi: "Ben Bay White, avukat, avukat, neyle suçlandınız?" Roger açıkladı ve ses aniden sözünü kesti: 
"Bay Kraft polise kefalet duruşması istediğinizi söyledi. Gerekli işlemleri yapacaklar. Gece orada olacaksınız o 
yüzden bir süre dışarı çıkmayı beklemeyin - iyi -gün." Avukat telefonu kapattı ve Roger onu izleyen polis 
memuruna kapıyı açmasını işaret etti. 


Roger, yapay aydınlatmayla sert bir şekilde aydınlatılmış koridorlardan oluşan yer altı mezarı benzeri 

bir yapının sonundaki hücreye -sürekli yapay güneşle dolu bir dünya- 6 numaralı hücreye götürüldü. Daha 
sonra, kabı dışkı maddesi ve çöp kokusuyla kaplanmış çelik tuvaletin yanındaki serin atmosferdeki beton bankta 
bırakıldı. Beton levhanın üzerine uzandı ve ellerini başının arkasına koydu. Gözlerini kapatarak, karısı ve 
çocuğuyla ilgili son deneyimlerini ve anılarını, göçmenlerin suçları ve kaba düşüncesizlikleriyle gelmeden önce 
dünyanın nasıl olduğunu ve kendi deyimiyle 'kontrolörler'i, kontrol edenleri anımsayarak meditasyon 

yapmaya çalıştı. kasaba inşa edilmeye başlandı 

polis gücü ve kasabanın kurucu hissesi olmayanlara güç ve otorite pozisyonları vererek işgali 'barış' gibi 
duygusal terimlerle meşrulaştırıyor; 'hata payı"; ' çeşitlilik';' dahil etme", 


vesaire. 


Dakikalar yavaşça akıp geçiyordu ve hapsedildiği ilk kısa sürenin ardından meditasyonları vahşi bağırışlar ve 
çığlıklarla kesintiye uğradı, görünüşe göre bir kadın uyuşturucu suçlamasıyla getirilmiş ve aralıklı olarak 
"Sistem!" hakkında bağırıp bağırmıştı. ve "yurtdışında savaş!" "Gerçekler!" ve bu toplum "Tıpkı Nazi Almanyası 
gibiydi!" - sesinin tonu ve aralıksız devam eden konuşması 
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Nazilere vs. yapılan atıflar Roger'a sanki senaryolanmış gibi yapay geliyordu. Çığlıkları kısa sürede kesildi 

Daha sonra polis tarafından götürüldü, ancak Roger hücre kapısını görememişti. 

Koridorun bir kısmının görülebilmesini sağlayacak şekilde baş hizasına kurşun geçirmez camdan küçük bir pencere yerleştirildi. 
Meditasyon durumuna geri döndü ve wushin ya da 'zihinsizlik' durumuna ulaştıktan kısa bir süre sonra yine bir sürü 

gürültü ve bağırışla kesintiye uğradı, o da şöyle diyen beyaz bir gençti: "Gerçek suçlular, polis! ben yaşayabilmek için pazarlık 
yapıyorum, onlar ise köleleştirebilmek için anlaşma yapıyorlar!" ve benzeri 

polisi kınayan ve görünüşe göre uyuşturucuyla ilgili faaliyetlerini savunmaya çalışan ifadeler. Bitişikteki kapıyı çarptı 

ve çarptı ve sonunda yüksek sesle ağlamaya başladı. Roger performansta bir tür teatrallik, yapay bir şey ve gerçeği 
yansıtmayan bir şey hissetti ve bu gösterilerin onun önünde yürütülmesini tuhaf buldu. O dönemde hapishanede yaşanan 
olayların polis tarafından bir tür psikolojik manipülasyon taktiği olarak sahnelenmiş olabileceğini tahmin etti ancak buna 
pek dikkat etmedi. 


Meditasyon durumuna geri döndü ve çevrede olup biten kaosu görmezden gelmeye çalıştı. Saatler geçti ve yine hapishanenin 
kenarında ya da en azından dışarıdaki bir gürültü kaynağının yanında sözü kesildi. Müziğin donuk nabzı meditasyonunu 
bozdu ve epifiz bezine odaklanarak ve hiçbir şey düşünmemeye çalışarak dilini ağzının damına yerleştirerek etkisini aşmaya 
çalıştı. Onun dinlenmesi gardiyanın hücre kapısını çalıp mandalı açmasıyla tekrar bölündü: "Yiyecek bir şey ister misin?" Zenci 
gardiyan sordu ve Roger "hayır, teşekkürler" diye yanıt verdi. Roger, dışarı çıkması ne kadar sürerse sürsün, sunulan 
yiyeceklerin hiçbirini yememenin en iyisi olduğuna karar verdi; çünkü yiyeceklerin içinde onu konuşmaya teşvik edecek 

zehir ya da bir çeşit sarhoş edici madde olabilir. Dışarı çıkana kadar çeşmeden su ya da herhangi bir yiyecek içmemeye karar 
verdi. Hukuk alanında aldığı bir dersten, polisin kendisini yalnızca 24 saat gözaltında tutabildiğini ve bu nedenle beklemek 
zorunda olduğunu hatırladı, ancak yasaların yalnızca kendilerinin değil, her zaman esnetebileceklerinin ve yasaları çiğnemenin 
mümkün olmadığının farkındaydı. onları herhangi bir dış kaynaktan sorumlu tutun. 


Soğuk sert beton levha üzerinde boxer şortuyla birkaç saat aralıksız dinlendikten sonra uykusu polis tarafından 

yeniden bölündü. Düzgün yüz hatlarına ve sert bir yüze sahip bir İngiliz olan memur şunları söyledi: "Roger, seninle 

röportaj yapmak için sana röportaj odasına kadar eşlik edeceğiz" Roger, 'röportajın' sadece kibarca 'sorgulama' için örtmeceli 
bir konuşma olduğunu anlamıştı. ayağa kalktı ve memura koridor boyunca kapısı açık olan odaya doğru eşlik etti ve 
memurun bir işareti üzerine içeri girdi. 


Sorgu odası köşeleri yuvarlatılmış bir masa ve yere perçinlenmiş iki sandalyeden oluşuyordu. Polis memuru içeri girdi ve 
Roger'a düşmanca baktı: "Ben Çavuş Stewart ve seninle bu konu hakkında konuşmak istiyorum" dedi, Roger'ın göçmenlik 
karşıtı birlik faaliyetleri kapsamında dağıttığı broşürü internete fırlatırken. masa. Roger broşüre ifadesiz bir şekilde baktı, sonra 
polis memuruna geri döndü ve şunları söyledi: "Söyleyecek hiçbir şeyim yok." Memur not defterini çıkardı ve başka bir not 
defterini işaret etti. 

Yüz hatlarına incelikli bir şefkat dolu dostça bir bakışla gelen Yahudi bir kadın subay. İkisi de masanın karşı taraflarına 
oturdular, daha agresif olan memur not alıyordu. 


Kadın sorgulamayı engelledi: "Anlaşıldı, sen olduğunu biliyoruz o halde neden itiraf edip işini kendin için kolaylaştırmıyorsun. 
Sadece bunu yaptığını söyleyen bir beyanı imzala ve her şeyi halledebilirsin - aksi takdirde uzun sürebilir Zamanınız ve bir 

sürü paranız var ve ailenizin acı çekmesini istemezsiniz değil mi?" Ona sempati dolu bir ifadeyle baktı. Diğer memur birkaç 
dakikalık bir sessizliğin ardından araya girdi - "her iki durumda da hapse gireceksin o halde neden kendini bu beladan, 

ailenin katlanmak zorunda kalacağı beladan kurtarmıyorsun..." diye tehditkar bir şekilde sustu ve hala Roger'a bakıyordu. 
Düşmanca bakışı ve Roger'ın tepkisi karşısında tedirgin oldu: "Ailem'e dokunmasanız iyi olur sizi sahtekarlar! İmzalamayacağım 
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herhangi bir belge var mı!" yetkisinin sorgulanmasına şaşıran polis memuruna meydan okurcasına 

baktı; polis memuru ayağa kalktı ve tehditkar bir şekilde yanında duran Roger'a baktı: "Belgeyi imzalayacaksın 
-ya da bedelini ödeyeceksin!" Hemen oradan ayrıldı ve kapıyı arkasından çarptı. Kadın yine oturmaya devam 

etti. Yüzündeki merhamet dolu bakış, Roger'ın teatrallik olarak algıladığı bir bakıştı: "Söyleyecek hiçbir şeyim yok, 
hiçbir belgeyi imzalamayacağım." Kadının onu ikna etmeye ikna etme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı ve 
sonunda şöyle dedi: "çok kötü. sana bir seçenek sunuldu..." ve aynı tehditkar ses tonuyla sözünü kesti. 


İri yapılı polis memuru kendisine hücresine kadar eşlik etti ve kapı arkasından çarptı. Meditasyon durumuna geri 
döndü ve kefalet duruşmasını bekledi. Orada kaldığı süre boyunca daha çok sahne gösterisi gerçekleşti ve bir 
kez bitişik hücre tarafından uyandırıldığında, ona hücrede görünüşte bitmek bilmeyen kalış süresi hatırlatıldı. 
Kapıya vardığında kapıyı yüksek sesle çaldı ve koridorda birkaç kez bağırdıktan birkaç dakika sonra bu sefer bir 
zenci olan hapishane gardiyanı koridordan aşağıya geldi ve ne istediğini sordu. Roger kefalet duruşmasının 
durumunu sordu ve zenci şöyle dedi: "Şu anda sizin için bir kefalet paketi hazırlanıyor. Bu gün öğlenden sonra 
olmayacak." Roger, "Saat kaç?" diye sordu. Roger ona teşekkür ederken zenci "Sabah 6:00" dedi ve meditasyon 
yapmak için masasına döndü. O sırada susuz kalmış ve bitkin düşmüştü ama kaldığı süre boyunca salgılanan 
adrenalin onu uyanık ve tetikte tutuyordu, tıpkı atmosferin serinliğinin uykuyu büyük ölçüde imkansız 

hale getirmesi gibi. Birkaç saat sonra, gardiyanın kapıyı çalmasına tepki olarak hücresine doğru yuvarlanan ve 
pencereden dışarı bakan bir oyuncak arabanın sesini duydu, ayağa kalktı ve kapıdan uzatılan telefona uzandı. 


kapı. Telefonu kaldırdı ve diğer hatta saldırgan bir avukatın huysuz sesini duydu: "Roger Kraft?" Roger kim 
olduğunu kabul etti: "Evet." "Senin için bir kefalet paketimiz var. 

Birkaç saat içinde toplandıklarında hakimle konuşabilirsiniz. Bekle ve seni 5.000 dolarlık bir kefaletle çıkaracağız 
- koşullarını ihlal etmediğin sürece ödemek zorunda değilsin." Roger: "Teşekkür ederim" dedi ve telefon bir 
avukat tarafından kapatıldı. 


Roger birkaç saat sonra serbest bırakıldı ve koridorda saatin önünden geçerken saat 14:20'i gösteriyordu (22, 
Yahudi tanrısı yahweh/jehovah'ın numarasıydı) ve tam o anda serbest bırakılması muhtemelen ona bir 

işaretti. "Aşem merhametliydi", ancak Roger, Yahudilerin kabalası ve onun numerolojisi hakkında hiçbir bilgisi 
olmadığı için bundan habersizdi. Ayakkabılarını giyip pantolonunun tokalarını bağlarken çok amaçlı aletini 
ayarlarken, Yahudi polis çavuşu ona şunları söyledi: "Bu tarafa gelin, bazı izin belgelerinin üzerinden 

geçmemiz gerekiyor". Roger, belgelere katıldı ve belgeleri tamamladı ve Yahudi çavuş tarafından bekleme 
alanından dışarı çıkarıldı ve karısının ve oğlunun onu beklediğini gördüğü giriş kapısına kadar eşlik edildi. Karısı 
bitkin ve uykusuz görünüyordu, tıpkı oğlu gibi ve Roger da rahatlayarak onlara bakıp "İyiyim" dediler ve karısı 
da oğlunun yaptığı gibi ona yaklaşıp onu kucakladı. Roger, ailesine her şeyin normale döneceğine dair güvence 
vermeye çalışmadığını hissettiği bir güven tonu taşımaya çalışarak "Bu fiyaskoyu atlatacağız" dedi. 


Bunu takip eden dönemde Roger, kasabanın demirbaşlarından biri olan ve Boden göçmen karşıtı birliğini 
zımnen finanse ettiğini bildiği ve dolayısıyla bağlılığı ve eski dünya değerleri nedeniyle güvenilir ve güvenilir bir 
kaynak olduğunu bildiği yaşlı bir beyefendi olan bir avukatla anlaştı. Roger, adamla daha önce arazi tapusu 
anlaşmazlığı nedeniyle yaptığı kısa bir toplantıda tanışmıştı. Avukatın adı Hans Ruppert'ti ve kendisi, İkinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra, iddia ettiği müttefik güçlerin yoksulluk ve zulmünden kaçarak ülkeye gelmiş bir Alman 
göçmeniydi. O zamanlar, soykırım ve mağduriyet iddialarıyla ilgili Yahudi propagandasının büyüsü altında olan 
Roger, onun iddialarını yanıltıcı bir kaçığın iddiaları olarak basitçe reddetti, ancak Hans'la tekrar 

buluştuğunda ikincisi ile davayı incelerken meseleleri tartıştı. ve Hans onu Yahudi medyasının yalanları ve 
yalanları konusunda ikna etmeye çalıştı: "Görüyorsunuz Bay Kraft" diye başladı Hans, "bunun nedeni biz, hem 
siz hem de ben, çünkü ben 
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ve silah altında - gerçek mağdurlar ve zulüm görenler onların yolunda olduğumuz için. Biz küresel düzene karşı 

çıkıyoruz ve onlar kendi planlarına karşı çıkan herkesi ortadan kaldırmak istiyorlar; Planları..." dedi Hans, Roger'a son derece 
ciddi bir bakışla bakarak "küresel hükümet için 

Almanya'daki halkıma, Rusya ve Ukrayna halkına ve genel olarak Sovyetler Birliği'ne yaptıkları 

Bu, dünya çapındaki tüm insanlarımıza kesinlikle aynısını yapacaktır; eğer o noktaya gelirlerse." Roger şaşkın görünüyordu. 
ve sordu: "Bizim halkımız mı? Kimi kastediyorsun? Ruslardan, Ukraynalılardan ve Almanlardan bahsettin ve sadece 
kurtulmak isteyen 'onlar' kimler..." Hans da şaşkın görünüyordu: "Ne? Bilmiyor musun yani bilmiyor musun?" Roger daha da 
şaşkın bir şekilde başını salladı. Hans içini çekti ve bir açıklama yapmaya başladı: "Bakın Bay Kraft... olumsuz bir tepkiye 

yol açmadan yaklaşması çok zor bir konu. Çoğu insan, aslında hemen hemen hepsi, medya ve okul sistemi tarafından 
medyada ve okul sisteminde söylenenlerin tarihin gerçeklerini yeterli bir şekilde temsil ettiğine inanmaya programlanmıştır 
- ve'inanmak' kelimesi tam da budur... Ancak durum böyle değil, kolayca inanabileceğiniz gibi. 


Roger cevap verdi: " Tarihin çoğunun tahrif edildiğini görebiliyorum, bu yüzden size bu önermeyi kabul edeceğim. Bay 
Ruppert'ten kimden bahsettiğiniz ve "biz" onların "kurbanı" olmakla neyi kast ettiğiniz sorusu hala ortada duruyor. Hans Ruppert 
uzanmış deri sandalyesinden kalktı ve sıra sıra dizilmiş ahşap raflardan birine doğru giderek ayağa kalktı. Çalışma odasına 

gitti ve deri ciltli, kalın ciltli bir kitap çıkardı. 

altınla kabartmalı. "Bu, Führer Bay Kraft'ın vasiyetidir - dünya savaşı zamanına kadar tarihte neler olduğunu anlamak 

için ihtiyacınız olan tek kitap - bizim - yani tüm Avrupalıları, tüm beyaz insanları kastediyorum - Avrupa ve Avrupa dışında 
kültürümüzü kaybettik ve rahatlıkla 'onlara', yani Yahudilere boyun eğdik." 


Kitabı Roger'ın önüne koydu, o da tuhaf bir rahatsızlık ifadesiyle ona baktı, tüm okul sistemi programları devreye giriyor ve 
onu kendisine bir canavarın, bir delinin vasiyeti olarak sunulan şeyi reddetmeye zorluyordu. görünüşte sebepsiz 
yere 6.000.000 Yahudiyi katletmeye ve Aryan Süpermen adına dünyayı yönetmeye karar verdi. 


Hans Ruppert şunları söyledi: "Onlar' olan gerçekten de Yahudilerdir; dünyadaki huzursuzluğun nedeni onlardır. Amerikalı 
sanayici Henry Ford, Yahudilerin gizli entrikalarını çok detaylı bir şekilde anlatan "Uluslararası Yahudi" adlı bir kitap yazdı. ". 
Roger neredeyse sınavda kopya çekerken öğretmenine yalan söylerken yakalanan suçlu bir okul çocuğu gibi karşılık verdi: 
"Hayır, buna inanamıyorum -gaz odalarındaki tüm Yahudiler-". Bay Ruppert ellerini kaldırdı ve devam etti: "Yahudilerin 
başkalarının konuşmasını sansürlemek için kullandıkları mağduriyet maskesini yaratmak için uydurdukları tüm yalanlardan 
kendinizi arındırmalısınız." 

onlar hakkında. Söylediğim gibi, Yahudi stratejisinin yeraltında yer alan, perde arkasında işleyen bir strateji olduğunu anlamalısınız. Onların 
kontrolü gerçekler ve istatistiklerle gösterilebilir ve kanıtlanabilir; örneğin, davanızdaki yargıcın kim olduğunu düşünüyorsunuz?" Roger bir an 
düşündü ve omuzlarını silkti; "Hiçbir fikrim yok." Hans devam etti: "O bir Yahudi Rosenthal adına. Polis karakolunda polisle karşılaştınız - sizi 
temin ederim ki bunların en az yarısı Yahudiydi." Ruppert bilmiş bir güvenle bakarken, Roger cevap verdi: "Bilmiyorum - sadece bir şeylerin ters 
gittiğine dair tüyler ürpertici bir hisse kapıldım Avukat şöyle açıkladı: "İnsanlara -normal insanlara- tüyler ürpertici bir his veriyorlar çünkü 
-inanmakta zorluk çekersiniz-onlar iblisler tarafından ele geçirilmiş. Onlar kesinlikle 'insan' değiller." Hans, grileşen kafasını vurgulu bir 


şekilde sallayarak devam etti: "Onlar, dünyadaki tek insan olarak kendilerini görüyorlar. 


Yeryüzünde, onların dini iblis bilimidir -büyücülük ve her türlü kötü şeyi yapıyorlar- dinlerine göre rutin olarak çocuk kurban 
etme, ensest, pedofili ve savaş yoluyla kitlesel ölçekte cinayet uyguladıklarını kanıtlayacak çok sayıda kanıt var. devrim. Okült 
güce ulaşmak için karanlık güçlerle birlikte çalışıyorlar... Dünya savaşları ve Bolşevik devriminin son birkaç on yılda gösterdiği 
gibi, insan hayatını, özellikle de Aryanların hayatlarını umursamıyorlar. Bütün dünyanın kendilerine ait olmasını istiyorlar ve 
hiçbirini istemiyorlar." Etli eliyle maun masaya vurarak yüksek bir sesle şöyle dedi: "Beyaz insanların yeryüzünde hiçbir 
faydası yok!". Delici mavi gözleri Roger'ın gözlerine dikildi ve ikincisi yine rahatsız oldu ve yüzünde şüpheli bir ifadeyle geriye 
baktı, "İnanmalısın!" Ruppert, "Sadece ben değil, sen ve seninkiler" dedi. 
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ailemiz, hepimizin, Aryan soyunun hayatları tehlikede ve olup bitenleri yalnızca biz durdurabiliriz ve bunu yapmalıyız!" 


Roger araya girdi "ama bunu bu kadar küçük ölçekte nasıl yapabiliriz? Eğer dünyayı kontrol ediyorlarsa biz ne yapabiliriz, 
sen, ben ve birkaç kişi daha...2" Ruppert, buz mavisi gözlerini Roger'ın gözlerine dikerek muzaffer bir edayla gülümsedi 
ve şöyle dedi: "Biz dünyanın her yerindeyiz! Biz bir yeraltı hareketiyiz ve bizim Boden kasabasındaki bu hareket - 
'toprak' anlamına gelen Almanca - çok daha büyük bir ağın sadece küçük bir grubudur." "., Roger, Hans'a sert bir şekilde 
baktı ve şöyle dedi: "Başvurduğunuz materyallerin hiçbirini okumadan söylediklerinize inanıyorum. Kişisel 

deneyimim, hizbin doğasına tanıklık ediyor. Sorum şu: kimin Yahudi olduğunu ve kimin Yahudi olduğunu nasıl 
biliyorsunuz? kim değil? Kasabada çok fazla utangaç görmüyorum, ancak pek çok beyaz insan biraz tuhaf görünüyor 

ve basmakalıp bir şekilde Avrupalı görünmüyor." Hans cevapladı: "İçgüdüleriniz ve estetik yargılarınız oldukça iyi Bay 
Kraft - Yahudi bir melezdir, genellikle 'piç' olarak adlandırılan bir kelimedir ve bu kelime İbranice 'mamzer' kelimesinden 
türemiştir ve melez veya farklı türlerin karışımı anlamına gelir. Bay Kraft'ın huzurunda Yahudilerin iblislerin etkisi 
altında olduğundan bahsetmiştim ve bunu tüm ciddiyetimle söylüyorum; onlar bir neandertal soyundan geliyorlar ve 
birçok nesil boyunca zenciler, beyazlar ve diğer karışımlarla çiftleşiyorlar. Yahudi medyasında nasyonal sosyalist ya 

da 'naziler' olarak anılan "Stormer"ın "Der Steurmer" adlı popüler bir dergisi vardı ve bu dergide Yahudilerin 
fizyonomisini ve biyolojisini ayrıntılı olarak anlatan "Yahudi kimdir" başlıklı bir makale vardı. -başka bir deyişle, onları 
nasıl tanımlayabiliriz? Nasyonal sosyalistlerin, Nuremburg yasaları adı verilen, Yahudilerin analizine ilişkin kriterleri 
içeren eksiksiz bir yasaları vardı; bu kriterleri karşılayanlar 'yahudi' olarak kabul ediliyordu, uymayanlar ise değildi. 
kriterlerin bazılarını karşılayanlar 'karışıklık' veya kısmi Yahudiler, yani bir karışım olarak kabul edildi. 


Bunlar kimin Yahudi olup kimin olmadığını belirlemenizi sağlayacak". 


Bay Ruppert tekrar ayağa kalktı ve üzerinde 'Der Stuermer'in faks dergisinin bulunduğu raflardan birine gitti. Onu aldı 
ve Roger'a hitaben "Mein Kampf"ın yanına koydu: "Bunu ödünç alabilir ve kendinizi aydınlatabilirsiniz. bu konular kim 
yahudidir kim değildir. Şu anda dahil olduğumuz davayı doğru bir şekilde değerlendirmek için polis raporlarını 
toplamam biraz zaman alacak, ancak vakayı yüzeysel bir şekilde inceledikten sonra, vakanın sonuçlanma ihtimalinin 
daha yüksek, belki de 90 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Arama emrinde çok fazla tutarsızlık olduğu ve arama 
kararı alınmayacağı için atılacak 

delil olarak kabul edilebilir. Bu nedenle muhtemelen mahkum olmayacaksınız ve ligdeki faaliyetlerimize devam edebiliriz. 
Dediğim gibi," kitabı ve dergiyi Roger'a doğru kaydırmaya devam etti, o da onları minnettarlıkla kabul etti "Ligde biz 
uluslararasıyız ve Yahudi belasıyla hesaplaşmak için yapılacak çok şey var." -Bu sefer küresel bir yangın olacak ve 
hayatta kalmamız için bir yaşam ve dünya mücadelesi olacak. Bu nedenle sana ödünç vereceğim bu eserlere 
bakıyorum 

Düşmanı ve bu konuda ne yapılacağını doğru bir şekilde anlamak için zorunlu bir çalışmadır. Eninde sonunda tüm 
devrimciler gibi biz de bu zararlıyla isyan taktikleri yoluyla mücadele etmek için sokaklara dökülmeliyiz. Artık işe alım ve 
dönüşüme odaklanıyoruz ve bu noktadan sonra operasyonlarımızı genişletiyoruz" 


Bay Kraft, eski ülkenin kusursuz işçiliğiyle yapılmış eski kurmalı cep saatine baktı. "Maalesef başka birçok görevim 
olduğundan bu toplantıyı kısa kesmek zorundayım Bay Kraft 

lige katılmak için. Lütfen size kapıya kadar eşlik etmeme izin verin." Roger'ın eserleri omzunun altına almasıyla birlikte 
iki adam ayağa kalktı, deri kabartmalı eserin yumuşak sertliğiyle elinde olduğunu hissederek ona bir çeşit konferansta 
olduğu gibi garip bir manyetik rezonans verdi. Ruppert gülümsedi ve Roger'ın sırtına vurdu: "Evet! Gerçekten büyülü bir 
metin!. Çeviri bizzat Hitler tarafından onaylandı; buna Stalag baskısı adı veriliyor ve savaş sırasında Almanya'da 
gözaltında tutulan İngiliz savaş esirlerine verildi." Liza adını taşıyan genç bir Alman kadın olan sekretere yaklaştılar. "Liza 
bunu yapacak. Bir ay sonra benimle başka bir toplantı için randevu al. Sizinle o zamandan önce görüşemediğim için 
üzgünüm, çünkü sizi lig faaliyetlerimizde yanınıza almak isterim ama şu sıralar çok meşgulüm." Roger sekretere 
gülümsedi ve şöyle dedi: "Bakıyorum 
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sizinle tekrar buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım eserleri hissedebildiğim için incelemeye zamanım olur. 
içinde bulunduğumuz zamanın çaresizliği." Ruppert ciddi bir tavırla başını salladı ve Roger'a yarı Romalı selamı verircesine elini 


salladı, Roger ise sokağa çıkan küçük merdivenlerden inip kamyonetine binip uzaklaştı. 


Roger ofisinde saatlerce çalıştıktan sonra dükkânında tek başına oturuyordu. Büyük bir dikkatle Hitler'in 
"Kavgam" kitabının üzerine eğildi. Güneş battığı ve bir zamanlar küçük ofisini aydınlatan doğal ışık loşlaştığı 
için zamanı ihmal etti. Daha fazla odaklanmak için pirinç ışığını açtı ve şu pasajı okudu: "Irk sorunu sadece 
dünya tarihinin değil, aynı zamanda tüm insan kültürünün anahtarını verir." Hayatı boyunca olayları bu bakış 
açısıyla düşünmeyi nasıl başaramadığını ve beyazların çoğunlukta olduğu bir kasabanın balık kasesindeki, 
varlığından haberi olmayan bir balık gibi olduğunu düşündü. 

nispeten korunaklı bir ortamda. Hayatı boyunca beyaz olmayanlarla pek fazla somut deneyimi olmamıştı ama 
şimdi bunları, ırksal aydınlanmanın ışığında incelemişti. 

Hitler'in eseri bahşedildi - beyaz olmayanların, artık ışığı gördüğü ve görünüş perdesini delebildiği, açıkça 
arkasına saklandıkları sahte bir cephe olan dostluk iddialarına yönelik incelikli düşmanlık örneklerini 
hatırladı. 


Okumaya devam ederken aklına gelen başka bir pasajla karşılaştı: "Geçmişin tüm büyük kültürleri, 

yalnızca orijinal yaratıcı ırkın kan zehirlenmesinden ölmesi nedeniyle yok oldu". O 

Beyaz olmayanlarla olan deneyimleri bir kez daha yansıtıldı: Çinli restoran sahibi Chan ve onun doğulu sürüsü 
ona her zaman kibirli ve gösterişli bir birey olarak görünmüştü; bıkkınlığının ve görünüşte iyi huylu yüz 
hatlarının ardındaki psikopat niyetini samimiyet görünümünün arkasına gizlemeye çalışıyordu. . Orada 

yemek yediği zamanlarda, sanki burayı yöneten ve en son yemekleriyle karnını ağrıtan Çinlilerin yargıç ve jürisi 
tarafından yargılanıyormuş gibi hissediyordu her zaman. 

Bazen kayınpederiyle birlikte oraya sürüklenmişti. O zamanlar Göçmen Karşıtı Birlik'te daha aktif olmaya 
başlamıştı ve şimdi noktaları birleştirerek Çinli tarafından zehirlendiği sonucuna varılıyor. Düşünceleri 
yaşadığı diğer benzer deneyimler üzerinde uçuşuyordu; en son bir hokey turnuvasına katıldığında City'deki 
doğu Hindistan'daki bir otelde yaşadığı mülk kaybı ve Hindu yönetimine karşı itirazlarına rağmen sonunda 
mülkünü kaybetmesi. mallar ve yüzünde uydurma bir merhamet gülümsemesinden başka hiçbir şeyle 
yüzleşmemek? Yağlı saçları ve mücevherlerle süslü parmakları, kültürünün çöküşünü ve mamaya yönelimini 
gösteren Hintli sahibi. Bir yatırım planında borsa komisyoncusu olan bir Yahudi tarafından dolandırılması 
ağzında ekşi bir tat bıraktı. 

ve artık sorunun nedenini -yahudiyi ve onun avukat Ruppert'in deyimiyle 'hırsız' 'yeraltı' doğasını- 
tanımlayabiliyordu. Daha önce okuduğu "Kavgam"dan bir pasajı hatırladı ve 

6 köşeli yıldız markası gibi hafızasına kazınan bir pasajı özel olarak not etmişti: "Aryan'ın en güçlü muadili 
Yahudi tarafından temsil edilir". Hayatı boyunca karşılaştığı Yahudiler, "Der Stuermer" dergisinin sayısı, onların 
daha önce ona karşı "yeraltı" kötü niyetli eylemlerini gerçekleştirmek için saklandıkları karanlık köşeyi 
aydınlattığından, şimdi tüm çıplaklığıyla öne çıkıyordu. "Mein Kampf'"'ın bir başka pasajı da zihninde canlanıyordu: 
"Yahudilerle anlaşma yapılamaz, sadece zor olan: ya-ya da". Hayatı boyunca karşılaştığı Yahudilerin 
görüntüleri, sinsi yalan ve yalancılığın kötülük ve şiddet yönetimi olarak görüşünün ötesine geçti: böcek 
kaşları; kancalı burunlar ve kısık gözler; şişman figürler ve mızmız sesler, hepsi beyaz adamın baş düşmanının 
vasiyetini taşıyordu. Roger artık kim olduğunu ve hayattaki misyonunun ne olduğunu anlamıştı: Kendi 
ölümüyle karşılaşsa bile Yahudi ile savaşmak zorundaydı çünkü düşmanı hem zihninde hem de fiziksel 

somut gerçeklikte görmüştü ve olaylar onun karşısında tam bir zıtlık içinde göze çarpıyordu. zihni: iyilik, 

ışık, günün güneş ışınları ve karanlık bir dünyaya uğursuz parıltısını yayan ayın opak yarım ışığı - birincisi, 
Aryan ve onun kültürü, ikincisi ise Yahudi ve onun yok oluşu. Seçim şuydu: ya zafer, gerçek ve güzellik ya 

da yenilgi ve sonsuz bir kasvetle kaplanmış bir dünya. 
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Bu sırada hava kararmıştı ve gözünün ucuyla bir şey gördü; görünüşe göre bir süredir terk edilmiş olan ve daha 
önce hiç tanık olmadığı bir yerin yanındaki depoda güçlü bir lamba ışığı yanmıştı. herhangi bir aktivite. Şimdi 
aniden tavanda parlak bir ışık açılmıştı ve bu ışık pencerenin yanına yerleştirilmişti, böylece arkasındaki 

herhangi bir hareket onun parlaklığı ve arkasından kapatılan şeffaf bir perde tarafından gizlenmişti. Deri arkalıklı 
bir sandalyede kitap okuyan ve sigara içen bir figürün soluk hatlarını hâlâ görebiliyordu, öyle görünüyordu. 
Roger, çalışma hayallerinden ayrıldı ve saatine baktı, hala biraz şaşkındı ve yandaki depodaki kişi tarafından 
izleniyormuş gibi rahatsız edici bir duygu hissetti: Saatin 22:00 olduğunu fark etti! İşyerini kapattığından 

beri 5 saat kitap okuyordu ve zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştı. 


Lambayı kapattı ve tam bunu yaptığı gibi yandaki ışık da kapatıldı. Bu onu rahatsız etti ve perdeleri çekti ve eve 
gitmek için merdivenlerden inmeye başladı. Kamyonetine doğru giderken, depo ile köşedeki içki dükkanı 
arasındaki sokakta, kendisi aracına girerken başka bir aracın ışıklarını yaktığını gördü. Durumu not edip 

evine doğru yola çıktı. 

Işıklar hâlâ açıktı ve içeri girdiğinde, karakteristik erken gecelere rağmen hala ayakta olan karısıyla karşılaştı. 
Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını ve ışıkların garip olaylarını anlattığını söyledi. Ona, evin çevresinde, özellikle 
de yeni taşınan yan komşularında benzer şeyler gördüğünü söyledi. Konuyu bir kenara bıraktılar ama garip bir 
önsezi hissiyle yatağa gittiler. 


Geçtiğimiz günlerde Roger ve ailesi, bir önceki gecede olduğu gibi aynı türden garip davranışlara maruz 
kalmışlardı: Evinde ışıklar parlıyordu ve gün boyunca periyodik olarak evin çevresinde gürültü üretiliyordu, 
aslında tam uyumak üzereyken gürültü her zaman görünüyordu. meydana gelmesi: Komşuların ergenlik çağındaki 
oğlunun araç motorlarının rölantide çalışması; yappy köpeklerinin serbest bırakılması; müzik çalınması ve bazen 
gece yarısı etrafta dolaşan çeşitli araçlar. Bir gece, Roger'ın uymayı kabul ettiği kefalet koşullarının bir parçası 
olarak polis check-in yapmak üzere konutu aradı; muhtemelen akşam 22.00'den sabah 06.00'ya kadar evinde 
kalacaktı, bu yüzden de duruşma sırasında herhangi bir broşür dağıtmayacaktı. gecenin tuhaf saatleri. 

Polis memuru, 'normal konuşma' bağlamında onun iyiliğini düşünme bahanesi altında dolaylı araştırma 
yöntemlerini kullanarak Roger'ı bilgi için pompalamaya çalışan esmer bir Yahudiydi: "Nasılsın Roger?" Roger, 
geceliğini giyerek evinde bulunduğunu göstermek için dışarı çıktığında polis memuru yüzünde sahte bir 
gülümsemeyle bunu söyledi ve Roger 'iyi' yanıtını verdi. Polis memuru araştırdı: "Yürüyüş için iyi bir gece -ben 
her zaman geceleri yürümeyi severim- etraftaki insanlar öyle değil. Peki ya sen...2" Roger omuz silkerek 
"Sanırım" diye cevap verdi. Memur şöyle devam etti: "Ekonominin düşüşte olduğu zor zamanlar var - birçok 
insan işini kaybediyor" dedi son kısmı vurgulayan tuhaf bir ses tonuyla. Roger, "evet" dermiş gibi 

davrandı. Ofis, sözlerine yine tuhaf bir vurgu yaparak, "Artık özel sektörde olmak istemezdim" diye devam etti. 
Roger cevapladı: "Gitmek için özgür müyüm? Geç oldu ve karımın yanına dönüp uyumak istiyorum". 

Memur cevapladı: "Tabii ki sadece sohbet ediyorum. İyi geceler Roger, tahtakurularının ısırmasına izin verme", 
Roger içeri döndü ve polis memuru aracının içinde birkaç dakika daha rölantide oturduktan sonra arkasını 
döndü ve ana yatak odasının penceresine ışıklarını tuttu ve motora gaz verip oradan ayrıldı. Roger yorganın 
altına girerken karısına hafifçe vurdu. Karısı şöyle dedi: "Burada kötü bir şeyler oluyor ve sanırım bu durum 
küçük kasabamız Boden'in ötesine geçiyor." "Bunu düşünmemeye çalış tatlım", dedi Roger, "her şeyin düzeleceğine 
eminim" ve onu yanağından öptükten sonra uykuya döndü. 


Birkaç gün sonra Roger, oğlunun okuldan eve kitap ve gereçlerle dolu sırt çantasıyla geldiğini gördü. Mack, 
son zamanlarda bazı okul arkadaşlarıyla pek çok sorun yaşadığını belirterek, "Son zamanlarda işlerin biraz 
zor olduğunu biliyorum, bu yüzden başa çıkmak için elinizden geleni yapın; günümüz dünyasında yalnızca 
güçlüler hayatta kalır" dedi. Simon Rosenthal adında birinin, Simon'un bunu fısıldadığını duyduğunda 
kampüste kendisinin bir ibne olduğuna dair kasıtlı olarak söylentiler yaydığını anlattı. 
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diğer öğrencilerin hiçbirinin kulağında değil. Son zamanlarda birkaç nadir istisna dışında diğer öğrenciler tarafından 
kendisine çok kötü davranılmış ve dışlanmıştı. Öğretmeni Bay Weishaupt bile "farklılığa hoşgörü" adı verilen ibneliği teşvik 
etmeye çalışan cinsel eğitimli bir sunum yapmaya kalkışmıştı. Tümü 

Weishaupt, Mack'i seçip konu hakkında ne düşündüğünü sorduğunda sınıftaki öğrenciler gülmüştü. Mack öfkeli bir sesle 
ibneliğe bir akıl hastalığı gözüyle baktığını belirtmişti. 

ve müdürün ofisine gönderildi. Müdür Bayan Baar onu gözaltına almıştı. Roger yüzünde tiksinti dolu bir ifadeyle tüm bunları 
anladı ve şöyle cevap verdi: "Bu kadar büyük bir kolektife karşı tek başımıza mücadele edemeyeceğimize göre belki avukat 
Ruppert'e danışabiliriz ve o bu konuda ne yapılması gerektiği konusunda tavsiyede bulunabilir. Bize karşı yığılmış olan bu 
toplumu kontrol eden ağ, birebir savaşmak için çok büyük. Düşmanla savaşma konusunda akıllı olmalıyız ve bir Hıristiyan gibi 
diğer yanağımızı çevirmemeliyiz. 

Biz Kraft'ların gururlu savaşçı soyundan geliyoruz ve aile onurumuzu korumamız gerekiyor. Yapmamaya çalış 
Düşmanlarımıza karşı her türlü saldırgan davranışı sergileyin ve onlarla etkili bir şekilde savaşın. Belki avukatın ne yapılması 
gerektiği konusunda bilgisi vardır. Çözümleri kendim düşüneceğim ve kendi çıkarımlarıma ulaştığımda bu sorunla ilgili 
neler yapabileceğimizi size bildireceğim." Roger o hafta oğlunu bir hokey maçına davet etti ve ondan bir arkadaşını da 
getirmesini istedi; yetişkinlerin ve onların liseli gençlerinin yer aldığı karma bir oyun. 


O haftanın ilerleyen saatlerinde iki takım da hazırdı; Rogers'ın yakın arkadaşları ve onların oğullarından oluşan birkaç 
yetişkinden oluşan küçük bir gruptu. Pisti bir günlüğüne kiralamıştı ve toplumun güvenilir bir üyesiydi 

Görevi pisti temizlemek olan ve cumartesi günü arenada kimsenin olmadığı bir sırada Roger'la tanışan kapıcı ona anahtarları 
verdi. Ekipler hemen hemen gelerek araçlarını dışarıya park etti. 


Roger hepsi oraya gelene kadar bekledi ve ardından arenanın kapısını kapatıp kilitledi. Onlarla birlikte soyunma odalarına 
gitti ve hokey kıyafetlerini değiştirdiler; bir takım beyazdı ve diğeri siyah forma giymişti, hokeyle fazla ilgilenmedikleri için 
kıyafetleri yerel spor malzemeleri mağazasından kiralamışlardı, Roger'ın belirttiği gibi: ona kurnazca davranan steroidli bir 
Yahudi tarafından yönetiliyordu 

düşmanlık dostluk maskesinin arkasına gizlenmiştir. Hokey oynayan çocuklar formalarını çıkarmadan kıyafetlerini, Mack ise 
kendi boyadığı kurukafa maskesini getirdi. 

Donny Macdonald, karakteristik işareti olarak parlak altın boyayla sprey boyayla boyanmış altın renkli deri eldivenlerini 
giyiyordu. "Her şey hazır..." dedi Roger, başıboş kalan son kişinin formasını pedlerinin üzerine koymayı bitirdiğini izlerken: 
"Hadi giyelim!" dedi ve hep birlikte bağırdılar: "Boden çocukları! 

Boden Çocukları! Boden Boys!" kauçuk paspas boyunca sahaya doğru süzülürken oyunculardan birkaçı sumo tarzı bir 
maçoluk gösterisiyle birbirlerine çarpıyor. Grup içeri girerken ışıklar açıktı, siyah-beyaz giyinmişlerdi, bu da takımın 
kutupsallığını çağrıştırıyordu. Dinamik varoluş, dişil alıcılık ve pasif töz ilkesi (causa formalis) ve eril aktif güç ilkesi (causa 
efficiens), siyah ve beyaz, maddi düzlemde ikili bir varoluş biçimi oluşturmak üzere bir araya geldi. 


Deri yastıkları ve kafatası maskesiyle içeri giren Mack, geniş ışığa baktı ve gözlemledi: 

Boden'in kurucusu Albay Boon Boden'in, Kızılderililerin yaşadığı vahşeti Aryan insanlığının medeni cennetine dönüştüren 
resminin yanında Ulus'un bayrağı. 

Oyuncular Aryan'ın asaletine tanıklık eden sert ve keskin hatlarına girerken Albay arenaya baktı. O, insanların lideriydi, 
bilimsel eğilimlere sahip bir adamdı ve mimari ilkeleri okült simatiklere ve kutsal geometriye bağlı olan, maddi düzlemi 


ruhsallaştırmak için dünyanın enerjilerini uyumlu bir şekilde kullanan şehir binalarının en eski binalarının çoğunu tasarlamıştı. 


Boden karanlıkta bir ışık fenerini temsil ediyordu. Roger, Boden'in subaylarından biri olan Teğmen Karl Kraft'ın soyundan 
gelen kasabanın tarihinin büyük bir kısmını biliyordu ve yine de buranın daha derin önemini ancak yakın zamanda anlamıştı. 


di 
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Yerleşimcilerin bu bölgeye kökenindeki amaç, Almanya'dan yeni gelmiş bir göçmen olmasına rağmen eski 
ülkeden göçler hakkında daha derin bir anlayışa sahip olan avukatla yaptığı görüşmeler aracılığıyla gelmiş 
olmasıydı. 


Avukata göre onlar gelmişlerdi ve Roger, Yahudilerin zulmünden kaçmak ve Yahudilerin despotizminin ve 
onların Hıristiyan zihin programlarının köleliğinden arınmış bir ülke kurmak için onların beyanlarının doğru 
olduğunu düşünmekten başka bir şey yapamazdı. Bir Aryan vatanı kurmaya, dünyayı manevileştirmeye, 
vergiler, ondalık vergiler ve özgürlüklerini kısıtlayan sonsuz yasa ve düzenlemelerle boyunlarına dolanan 
Yahudiliğin bağlarını kırmaya gelmişlerdi. 

Grup buza adım atıp oyunun hazırlığı için esnemeye ve ısınmaya başladığında Mack tüm bunları kendi varlığının 
seviyesinde anladı. Arenanın yüksekliği ve eski Yunan tragedyalarında ya da Roma colloseum'unda olduğu gibi 
bir amfitiyatro görevi gören tamamen boş olmasıyla atmosferin büyülü bir niteliği vardı. Yeni gladyatörler 
burada, Boden'da savaşmaya hazırdılar. 

Geçmiş günlerin acımasızlığı evcilleştirme süreciyle büyük ölçüde bastırılmış, ancak henüz söndürülmemiş 

ve Aryan'ın savaşçı ruhu olarak kanda gizli bir biçimde var olmuştur. 

Isınma, Mack ve gelen kalecinin sahanın kendi tarafında kendi takım üyelerinden şut çekmesiyle hızla devam etti. Mack, hızlı bir yan yana hareketle 
bölmeleri yapabilen ve tüm kıvrımı kapatabilen, karşıdan gelen oyuncuların açısını kesebilen ve rakip oyuncuların hareketlerinin yönünü tahmin 


etmek için artan farkındalığını kullanabilen as bir kaleci olarak hünerini sergiledi. 


Roger, ses sisteminin ve maçı anons edecek mikrofonun bulunduğu alana gitmek istiyor: "Bayanlar baylar! 
Ve dünyanın dört bir yanında izleyen milyonlar! -Hazır mısınız-?" Roger en iyi Michael Buffer sesiyle devam 
ederken, oyuncular yüksek sesle bağırarak karşılık verdiler: "Hazır mısın-" ona daha fazla tezahürat eşlik etti: 
"Gürlemeye hazırlanalım!". 


Zil ayarlandı ve arena boyunca çaldı. Takım üyelerinden biri hakem olmak için gönüllü oldu ve karşı karşıya 
gelerek diski düşürdü. Takımlar yoğun bir oyun sergiledi ve 20 dakikalık periyotlar hızlı geçti, oyuncular tuvalet 
molasından faydalanmak, rahatlamak ve enerjilerini geri kazanmak için aralarında sadece 10 dakika mola verdi. 


Süre ilerledikçe oyuncular bitkin düştü ve iki takım da sonuna kadar berabere kaldı. Donny Macdonald, Mack'e 
doğru koşarken kalan son saniyeler saatte gösteriliyordu 

rakip filenin orta çizgisinin üzerindeydi ve Mack kıvrımın zirvesine tünemiş, kendini fileyi savunmaya hazır bir 
şekilde konumlandırmıştı. Donny kaleye doğru sendeleyerek geldi ve diski sopasının bir yanından diğer 
deliğine doğru düz bir rota üzerinde kaydırdı. Sanki ters vuruş yapacakmış gibi yanıltıcı bir hamle yaptı ama 
Mack rakibinin aldatmacasının fazlasıyla bilincindeydi ve Donny'nin açıyı azalttığı yöne doğru hareket 

etmeye hazır olarak kıvrımda konumunu korudu. 

Donny, Mack'in kalesinin içine sopayla girdi ve fileye bilek vuruşu yapmaya çalıştı ama Mack yolunu kesti ve 
Donny, şutu yapamayacağını anlayıp etrafı sarmayı denedikten sonra filenin etrafından devam etti ama 

Mack oradaydı ve onu durdurdu soğuk bir ped kurtarıcıyla diski neredeyse aynı anda tekmeleyerek tahtalara 
zarar vermeden sektirdi, rakip takımdaki yetişkinlerden biri tarafından tokatlandı ve zil çaldığında Mack tarafından 
eldiven giyildi. 


"İyi iş Mack!" Donny altın eldivenleriyle kafatası maskesine vururken arkadan bağırdı; "bir gün profesyonel 
olacaksın!" Ekip Mack'in etrafında toplandı ve Donny tekrar bağırdı: "Oyunun Yıldızı! Haksız mıyım?" Mack'in 
eldivenli elini tutuyor. Disk, Mack'in kafatası maskesinin arkasına tokat atarken ve disk buza yuvarlanırken, 
disk düştü; yukarı bakan tarafta bir kafatası ve çapraz kemikler vardı ve onu çevreleyen "Katz cenaze töreni" 
yazısı vardı. 
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Roger, oyuncu yüzünü takınmasına rağmen, oyun boyunca onu asla terk etmeyen bir önsezi duygusu hala aklındaydı. Ekip 
dağılmaya başladığında Roger konuştu: "Pizza isteyen var m1?" ekip yankılanan bir onaylama sesiyle haykırdı ve o 

şöyle dedi: "Gianni'nin pizzasına gideceğiz - ben hesabı ben hallederim, siz devam edin ve zambonie ile ortalığı temizledikten 
sonra sizinle orada buluşuruz". 


Takım arenadan dışarı çıktı ve Roger'ı hâlâ hokey kıyafetlerini giymiş halde mekanı temizlemesi için yalnız bıraktı. Ağları 
tekrar tribünlere taşıdı ve patenlerindeki buz kırıntılarını temizleyen zambonie ile bir tur atmaya başladı. Bir kasvet 
duygusuna kapılmıştı ve diskin ve oğlunun yüz maskesinin görüntüsünü hatırladı; hem kafatasları hem de diskin altındaki 
"Katz'ın cenaze töreni" yazısı ve uzun süre boyunca deneyimlediği sürekli hisler. 


son birkaç haftanın gidişatı: pencereden gözetlenmek, komşuların yüksek gürültüleri ve tuhaf davranışları, evleri arasında 
sınır görevi gören çalıların arasından gözetlemek ve kendi evine girip çıkarken daima dışarıda bulunmak. ; davranışlarının ve 
gülümsemelerinin sahteliği. Savcı avukat gibi onlar da Yahudiydi; mahkemedeki şerifler; Evinde check-in yapan polislerin çoğu 
ve son zamanlarda sıkıntılı olan iş ilişkilerinde karşılaştığı pek çok kişi. Özellikle yaşananların ışığında durumunu düşünmeye 
devam etti. 


Yahudi despotizminin dünyadaki genel durumu ve 'Zion' adı verilen bir Yahudi hükümeti kurma niyetleri. 


Eğer Zion Şehri, Yahudilerin niyetinin habercisiyse, onların planlarını durdurmak için elinden geleni yapması gerektiğini 
biliyordu. Işıkların aniden kapanmasıyla daldığı dalgınlıktan uyandı. Bir an elektrik kesintisi olabileceğini düşündü ama pistin 
ve büfelerin dışında patlamış mısır makinesinin yanına yerleştirilmiş atari oyunlarının rengarenk ışıkları yanıyordu. 


Bitişikteki pamuk şeker makinesi, buz pateni pistine akan çok renkli ışıklardan oluşan tuhaf, yanıp sönen bir desen 
oluşturuyordu ve Roger'ın zambonie'yi sürdüğü pisti çevreleyen Albay ve Ulusal bayrağın resminden yansıyordu. 
Zamboni'nin gürültüsü artık rahatsız edici bir varlığa dönüşmüştü ve etrafı saran, ışığın yokluğuyla ve işitsel duyularını 
güçlendiren karanlıkla daha da artan sessizlikle tam bir tezat oluşturuyordu. 


Sadece fiziksel olanın ötesinde yüksek planları algılayan altıncı hissi tamamen meşguldü ve bölgede yeni gelen partiler veya 
belki de partiler gibi garip bir uzaylı varlığını hissetti. 

başından beri orada olan ve kendilerini bölgede gizlemeyi başaran kişi, yalnızca bilincinin daha yüksek bir seviyesinde 
tespit edilen gizli bir varlıktı. Zamboniyi kapattı ve makineye yerleştirdiği çubuğuna uzandı ve aniden hoparlörden bir 
müzik yayınlayana kadar inmeye hazırlandı; bu müziği tanıması sadece bir dakika sürdü: "ki, i, ki..ma, ma, anne...". 

Saçları ensesine doğru kalkmıştı ve başına gelebileceklere hazırlıklı olmak için etrafına bakındı. Bunun bir şaka olduğunu 

ve ahenksiz keman sesini çalan bu müziğin, bir korku filminin müziğinin onun için kötü bir şey olduğunu biliyordu; 

bunun, geçtiğimiz ay boyunca maruz kaldığı taciz kampanyasının artık tam anlamıyla ortaya çıkan doruk noktası 

olduğunu hissedebiliyordu. 


Tam zambonie'den inip tahtalara ve kapıya doğru kaymaya başladığı sırada 

Koridordaki kırıcıyı kontrol edebildiği yerde, sahanın diğer tarafında başka bir kapının açıldığını duydu ve tamamen siyah 
giyinmiş, beyaz bir kafatası maskesiyle bir kalecinin hızla ona doğru kayarak dışarı çıktığını gördü. Kendini bir çarpışmaya 
hazırladı ve 200 Ibs'lik güçlü kaleci, kolları açık halde ona çarptı ve onu buza doğru itti. Düşüşü hafifletmek için hokey 
pantolonunu çıkardı ve kalecinin sahanın sonundaki kalenin etrafında hızlandığını gözlemledi. 
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Kaleci yaklaşırken vücudu bir yandan diğer yana sallanırken soluk iskelet maskesi ona dönükken müzik "jaws" adlı tema 
şarkısına geçti. Roger bu sırada ayağa kalkmayı başarmıştı ve 

kaleciyi kalçasıyla kontrol etmek istedi ama ağır yastıklar ve vücut kütlesi ona ezici bir güç gibi çarptı 

onu tekrar yere indirdi. Bu kez beceriksizce yere indi ve dolgusu bunu durdurmaya yetmeyen kuyruk kemiğinden şiddetli bir 
ağrı çıktı. Kaleci başka bir pas için daire çizerken, Roger'ın arkasındaki kapı açıldı ve bu kez saf beyaz giyinmiş bir kaleci 
maskesinin içine girdi; pembe yanaklı, altın rengi saçları yüzünün iki yanına ayrılmış, mavi gözleri siyah delikli, hiçbir şeyi açığa 
çıkarmayan beyaz bir kız. Roger'ın içini göremediği karanlık. Müzik, Stravinsky'nin "Bahar Ayini"ne dönüşmüştü ve kaleci, 
Roger'ın ayağa kalkmaya çalıştığı yüz yüze dairenin etrafında tuhaf bir dans hareketi yaparak dönüyordu. Siyah iskelet 
kaleci tekrar Roger'a çarptı ve onu buzun üzerine serdi. Roger bağırdı: "Ne yapıyorsun sen!" Ama bunu söylemeyi 
bitirdiğinde beyaz kaleci yanında zarif bir dönüş yaptı ve aynı anda sopasını havaya kaldırıp balta hareketiyle 

kesmeye hazırlandı. Roger'ın gözleri genişledi ve sopa yeni temizlenmiş yüzeyi oyarak buzun içine doğru bir kavis çizerken 
ve bazılarının görüşünü engelleyen buz parçacıklarını yüzüne sıkarken yuvarlanarak uzaklaştı. 


Saldırganlardan uzaklaşmaya çalıştı ama siyah kaleci blokçusuyla saldırdı ve profesyonel bir boksörün darbesiyle yüzüne 
yumruk attı. Roger'ın başı sallanırken yeniden tökezledi ve buza damlacıklar gönderen bir kan spreyinin etrafında döndü, 
engelleyiciden kaynaklanan sert bir çizik kaşında bir yara açarak taze kanın görüşünü daha da zorlaştırmasına neden 

oldu. Çaresizce sahanın diğer tarafına, kalecilerden uzaklaşmaya çalıştı ama bu sefer kan kırmızısı üniforma giymiş başka bir 
oyuncunun tahtalardan atladığını ve hareketlerini keserek kalça kontrolüyle rüzgarı dışarı attığını gördü. Onu buzun üzerine 
serdi ve bir an sonra dizine, tuhaf maskesi ona geniş beyaz dişleri ve ağız deliği için boşluk dişinin ortasında kara 

bir delik ile gülerek bakan beyaz oyuncunun başka bir balta darbesi saldırısına uğradı. 


Müzik, Star Trek'ten Kirk ile Spock arasındaki yarışmanın müziğine dönüşmüştü ve kaleci sopasının bıçağı dizliklerini 
kesmişti; sopa bir çıtırtı ile çarptı ve sopa dizlikten geri çekilerek bir çentik bıraktı. Roger ağzına kan dökülürken çığlık attı 


başından yaralandı. Kırmızı oyuncu iki kalecinin arasına girdi ve Roger kasvetli bir bakışla yukarı baktı, gözleri kanla 
doluydu ve kırmızı oyuncunun taktığı şeytan maskesi diğer iki-üç iri yapılı haydutla yaklaşık aynı boydaydı ve Roger'a 
bakıyordu. aralarında sıkışıp kalmış ve 

Beyaz kalecinin aşağı doğru yaptığı darbe sonucu dizi kırıldığı için isteseydi ayakta duramazdı. Aniden müzik durdu ve 
hoparlörden bir ses geldi: "Gaaamee Oweerr!" bir duraklama oldu ve her şey sessizleşti; üç oyuncu, korku ve öfke içinde 
olmasına rağmen, her yanını saran ve yayılan acıya rağmen ağlamamayı başaran Roger'a bakarken neredeyse hiç ses 
çıkarmıyordu. sinir sistemi bozuk bir sigortadan çıkan kıvılcımları sever. 


Fısıltılı ama bir o kadar da soğuk bir hakimiyet tonu, acıma ya da insan sempatisi olmayan bir ses mızmız bir tonda çınladı: 
"Goy'u kaybettin! Oyunun dışındasın! Bir Goy için yeterince iyi oynadın... ve Ödüllendirileceksin!" Tehditkar bir tavırla 
söyledi. "Evet, ödüllendirileceksin! Sen Roger Kraft oyununun yıldızısın! ama önce sana bir bubi ödülümüz var!" Daha sonra 
ses tekrar sustu ve Roger, karanlık bir şekil indirilirken ve açılan bir spot ışığında avukat Ruppert'in sağlam vücudu ortaya 
çıkarken, yukarıdaki kirişlerin karanlık alanlarında konuşan bir vinç, takoz ve halat sesi duyabiliyordu. Çevredeki ortamın 
göreceli sessizliğiyle güçlendirildiğinden daha yüksek görünen bir gürültüyle. 
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Spot ışığı, kirişlerden müstehcen bir şekilde bir tel kabloyla sarkan, kablo boynuna dolanmış, yüzü morarmış ve 
şişmiş ama yine de asil olan Ruppert'in şeklini ortaya çıkardı. 

Almanların özellikleri ciddi ciddiyetini korudu. Avukat karakteristik pantolon askısını ve zarif kahverengi deri 
ayakkabılarını giymişti, vücudu hafifçe havada hareket ediyordu. Ses tekrar bağırdı: "İşte bu yüzden yenilmedik 
goy! İktidara karşı çıkanları öldürüyoruz -biz goyların üstün ırkıyız ve bu dünyaya sonsuza kadar hükmedeceğiz! 
Bizidurdurmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok" Nazi dostumuzu aşağıdaki cehenneme gönderin!" 

vücudun serbest bırakılmasını, kablonun bir tür mekanizma tarafından geri çekilmesini ve vücudun, kemiklerin 
altındaki buzun mide bulandırıcı bir şaplakla kırıldığını ve buz parçalarını havaya fırlattığını belirsiz bir şekilde 
hissetmesini emretti. Spot ışığı cesede ve Roger'ın gözlerine korkunç bir şekilde bakan, onun artık deforme 
olmuş hatlarına odaklandı. Roger, gözlerinin önünde oynanan barbarca tören karşısında acı ve tiksintiyle 
sarsılırken, "Yahudi şeytanı!" diye bağırdı. 


Aniden spiker konuştu ve Roger'ın dikkati yoldaşının korkunç gösterisinden uzaklaştı. 

Vücudu buzun üzerinde parçalanmış halde yatıyordu ve karanlığın içinden konuşan bedensiz sese doğru: "Vay 
canına! Göçmen karşıtı birlik başarısız olacak! Biz çok güçlüyüz! Siz goyimleri toplumun her düzeyinde izleyen 
ajanlarımız var: Yahudi barmenden Yahudi posta işçisine Yahudi otobüsüne 

şoföre yahudi işletme sahibine, işletme ruhsatlarını onaylayan veya onaylamayan yahudi bürokrata; ateşli 
silahlar için; motorlu araçlar için-her şey için! Biz durdurulamaz Yahudi olmayanlarız ve bunu baş melek Mikail 
tarafından cehenneme götürüldüğünüzde anlayacaksınız!" Işıklar Ruppert'in bedeninden, arenanın beton 
basamaklarından inen ve o sırada mikrofona konuşan bir figüre kaydı. alçaldı: "God'lara bize karşı çıkmanın ve 
gücümüze karşı çıkmanın ne demek olduğunu göstereceğiz!" 

Kafasında yarmulke bulunan figür solgundu ve kelleşmişti, kalın ciğer dudakları ve kancalı bir burnu vardı, 
merdivenlerden aşağı inerken dudaklarında kibirli bir alaycılık oynuyordu, neandertal bedeni açtığı kapıya doğru 
böcek gibi hareket ediyordu ve durdu ve bir komut verdi: "Goy'u getirin 

özel odaya! Bu gece onun doğru kaderini bulmasını sağlayacağız. Kurban ayıdır. 

Purim ve o, güç kaynağı olarak melek ordusuna hizmet edecek!" 


Üç hokey oyuncusu hâlâ acı içinde olan Roger'dan uzaklaştı ve siyah-kırmızılı oyuncu onu sertçe kollarından 
yakalayıp buzun üzerinde kapıya doğru sürükledi. Atari oyun konsollarının yanıp sönen ışıkları arenada 
gerçeküstü bir atmosfer yaratıyor... Roger mücadele edemiyordu ve sadece uysal bir vücuttu; yaralarının 
acısı onu aciz bırakırken Yahudi'nin oyununda bir piyondu. Hahamın yüzü, ona kötü niyetle bakan, donuk 

bir renk tonuna ve boncuk gibi siyah gözlere sahip, hortlaksı bir figür olarak kendini gösterdi; ciğer dudakları 
alaycı bir şekilde bükülmüş ve 

bazı altın dişler: "Bizimle gelip gücümüzü anlayacaksınız!", aynı mızmız sesiyle dedi ve oyunculara işaret etti: 
"Alt bodruma gidin!", İkili, hahamın ayaklarının dibine tükürüp yemin edebilen Roger'ı topladı: "Siktir 
gitl..yahudi şeytan!" gerçi her kelimede acıyla yüzünü buruşturuyordu. Koridorda yapılan yolculuk bir asansöre 
yol açtı ve mekan tribünlerin altındaki koridorun her girişinde tavanı kaplayan birkaç kırmızı acil durum 
ışığıyla aydınlatılıyordu ve Roger, şeytani Yahudinin araba tarafından kollarının altında sürüklenirken arkadan 
takip ettiğini gördü. kırmızı ve siyah oyuncu, beyaz olan, ona arkadan göz kulak oluyor, kadın maskesi, 
Yahudi'nin arkayı ele geçirmesiyle uyumsuz bir sahne yaratıyor. Haham asansör paneline bir anahtar sokup 
alttaki siyah düğmeye bastıktan sonra asansöre girdiler ve alt bodruma doğru indiler. Asansör indi ve 

Roger sanki cehennemin derinliklerine iniyormuş gibi bir batma hissi yaşadı ve gerçekten de yeraltına doğru 
ilerlerken bazı uğursuz varlıkları veya varlıkları hissedebiliyordu. 


Kapı açıldı ve Roger, tepedeki ışıklarla sert bir şekilde aydınlatılan bir odaya dönüştürüldü. Oda betondandı 
ve odanın duvarları metal bir ızgarayla çevrelenmişti, merkezi alan da benzer bir ızgarayla çevrelenmiş sayısız 
çekmeceli alçak metal bir doktor masasıydı. Hareketli bir araba 
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Masa bir köşedeki raflara bitişikti ve bir bakışta onu anlayan Roger'a insan organları ve ne hayvan ne de insan olan 
garip melez yaratıklar gibi görünen cam kavanozlar ve şişelerle kaplıydı. İki oyuncu, Şeytan ve İskelet boynuna sinir 
kilidi uyguladığı ve onu kollarının altında sıkıca tuttuğu için Roger hareket edemiyordu. Haham 


şöyle konuştu: "Vay canına, düşmanlarla başa çıkma yöntemlerimizi çok sorunlu bulacaksınız - eğer çok fazla 
direnmezseniz ve itaat ederseniz, bunu sizin için daha az acı verici hale getiririz". Roger, sanki hayatı çoktan 
çekilmiş gibi hissetti; diz kapağı ve henüz bitmek üzere olan tüm vücudu acıyla zonkluyordu. 

onun üstün iradesiyle gelir. Yahudi diğer oyunculara Roger'ı metale bağlamalarını işaret etti. 

platformun hareket etmesini sağlayan kayışlar, kaldıraçlar ve küçük metal tekerleklerle donatılmış masa 
manipüle edilebilir ve farklı açılara kaydırılabilir, sanki ayrı parçalardan oluşuyormuş gibi uzatılabilir ve hareket 
ettirilebilir. 


Şeytan oyuncu sağ kolunu tuttu, onu bağladıktan sonra iskelet sol kolundan tuttu, beyaz oyuncu onu hareketsiz 
kılmak için bacaklarını tuttu ve onu bağlayan ekstremitelerin etrafına kayışlar sardılar 

masaya. Yahudi, masanın yanındaki çekmecelerden birini karıştırdı ve bir parça kırmızı tebeşir çıkardı. Oyuncular 
hahama yer açmak için masadan uzaklaştılar ve o da masanın etrafında bir daire çizerek Widderskins yönünde hareket 
ederek tüm beyazların İbranice sloganlar atmasını sağladı: "Micheal, Gab-Ree-Ell, Ur-I-El-thee, sana 1 çağırmak!" 


Bu büyüyü daireyi tamamlamak için gereken süre boyunca sürdürdü ve sonra İbranice iblislerinin isimlerini 
seslenerek kollarını tavana doğru kaldırdı ve bir yandan ileri geri sallanırken bir yandan da onların isimlerini söylerken 
başını tekrar tekrar salladı: "Mich-A- El! Gab-Re-El! Ur-T-El! Seni çağırıyorum". Ellerinden biriyle havada daireler 

çizdi ve diğer oyuncular da Yahudi'nin ritmini tekrarlayarak masanın etrafında dolaşarak onu takip ettiler. 


Aniden, tavana yakın masanın üzerindeki betonun tekdüzeliği, Roger'ın üzerinde birleşen bir dizi hayalet halinde 
genişliyor ve eğriliyormuş gibi göründü. Başının üzerinde yer alan garip girdaplardan yayılan bir hava akımına benzer 
bir soğukluk hissetti. Serap benzeri yapılar sanki onun üzerinde geziniyordu 

bunlar tavandaki demirbaşlardı ve haham masanın çekmecelerinden birini açarak bir dosya çıkardı ve içinden üç 
kurban bıçağı, uçları keskinleştirilmiş delikli içi boş tüpler çıkardı ve bunları hokey oyuncularına dağıttı. dosyadan 
kalanlardan birini kendisi alıp Roger'ın başına doğru salladı. "Bunun ne olduğunu biliyor musun?" Cevap beklemeden 
devam etti: "Bu töreni çağlar boyunca ve en yoğun şekilde bugünkü Purim gününde gerçekleştirdik." 


Kollarını bir şekilde tavana entegre olmuş gibi görünen ama yine de oradan çıkıntı yapan dönen girdaplara 

doğru kaldırdı ve şöyle bağırdı: "Ra-Fa-El! Ga-Bri-El! Ur-I-Eİ! Gücünü bana bahşet! Bağışla senin gücün, melekler!" 
Roger, köşelerin hareketlerinin arttığını ve dışarıya doğru genişlediğini ve atmosferin sıcaklığının arttığını gözlemledi; 
okült güçler girdaplardan aktarılırken hahamın titrediğini gördü. Haham, üç oyuncu masanın etrafında hareketsiz 
dururken devam etti ve mızmız sesiyle emir veren bir ses tonuyla Roger'a şunları söyledi: "Ligle ilgili açıklamanı 
istediğim sırların var. Eğer reddedersen acıyı daha da artıracağız ve sen de yine de eninde sonunda bize anlatacak; o 
yüzden şimdi itiraf etsen iyi olur!", 


Tutsağına fanatik bir nefretle bakan boncuklu siyah gözleriyle Roger'a tehditkar bir şekilde baktı. Gözlerinin üzerindeki 
kesikten yüzü kanla kaplanan Roger, ağzına sızan kanı hahama tükürdü. Herhangi bir direnç beklemeyen ikincisi, 
hahamın kaftanına sıçrayan bir şofben şofbenini fırlatan kurban bıçağıyla Roger'ı uyluğuna saplayarak öfkeyle saldırdı. 
Roger acıdan spazm geçirdi ama gövdesinin etrafında birkaç santimden fazla hareket edemedi. 
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kalçalar ve ekstremiteler gortex kayışlarla masaya bağlanmıştı. Haham küçümsedi ve kurban bıçağının kanını yaladı, 
solgun diliyle işkence aletini okşadı ve konuştu: "Birliğin sırlarını açıklamayacak mısın? İsimleri istiyorum; 

planlarının ne olduğunu bilmek istiyorum!" Sızlanan sesiyle Roger'ın yüzüne doğru bağırdı. Roger tekrar onun yüzüne 
tükürdü ve haham daha da öfkelenerek uluyan bir çığlık attı ve zalim sivri ucunu tekrar Roger'ın bacağına sapladı, bu 
da alnından kanın bir kısmı ağzına akarken tutsağın daha da sarsılmasına ve boğulmasına neden oldu. , haham 


tekrar kollarını kaldırdı ve yukarıdaki iblislere doğru yöneldi: "Kendine Ra-Fa-El'i göster! Kendine Gab-Ra-El'i göster! 
Ur-I-El! Kendini göster! Bu canavarın zihnine korku sal!" 


Şeytani formlar, yarı saydam formları, ne bir insana ne de bir hayvana benzeyen tuhaf kanatlı şekiller olarak 

ortaya çıkan, kösele gibi görünen etleri formlarının kemikli yapısına karşı gergin, karınları şişmiş ve şişmiş iskelet 
figürleri olarak ortaya çıkan figürlerde değişmeye ve kendilerini değiştirmeye başladı. mide bulandırıcı bir canlılık. 
Roger, iblislerle olan bu karşılaşmadan çok kan kaybından dolayı şok içindeydi ama yine de onların varlığının, saldırıya 
uğrayan vücudundan adrenalin salınımını artıran kötü niyetli bir niyet olduğunu fark etti. Kelepçelerinde kıvrandı 

ve haham şöyle dedi: "İki şansınız kaldı - ligi kimin kontrol ettiğini bana bildirin! Planlarınız neler!" 


Roger birkaç kelime söylemeyi başardı: "Siktir gitl...Yahudi...Şeytan!" ve Yahudinin yüzüne kan tükürdü, o da kurban 
bıçağıyla hemen yeniden inerek bağlarını geren Roger'ın böbreklerine indi. Yahudi diğerlerine işaret etti: "Konuşmayı 
reddediyor! Tek şansın var - acı çekmeden ölebilirsin - ruhun kendi kaderine gidecek - eğer konuşur ve bana bilmek 
istediklerimi söylersen!" Roger bağırdı: "Yahudi Şeytan'a hayır!" sonunda bunun imkansız bir görev olduğunu fark eden 
Yahudi 

Esirinden bilgi almak için ellerini yukarıdaki iblislere doğru kaldırdı ve şöyle bağırdı: "Ra-Fa-El! 

Ur-r-El!- Gab-Ra-El!-bu canavarı beslemek için bir kurban yap! Beslemeniz gereken enerji!" ve hemen Roger'ın 
vücuduna bir dizi iğne batırmaya başladı ve bu da Roger'ı bağlarını gererken acı ve spazm nöbetlerine sürükledi. 
Gulyabanilerin acımasız sivri uçları Roger'ın vücudunu deldi ve kan akmaya başladı. Roger'ın delikli formu yaşam 
gücünü serbest bırakırken onun formu ve yukarıdaki iblisler beslenmek için aşağı indiler iblisler artık maddi 

formda kristalleştiler şişmiş bedenleri etini emerken kasılıyorlar onun canlı formunu tüketirken mekanik olarak 
çalışan iskelet çeneleri ruhunu kendi içlerine çekiyorlar Haham, Roger'ın bedeninden dökülen kanla gümüş kupayı 
doldurdu ve açgözlülükle yuttu: "Hosanna!" Diye bağırdı: "Tob Shebe Goyim Harog!" 


Mack ekibin geri kalanıyla birlikte pizzacıda bekledi ama gün boyunca hissettiği aynı önsezi hissini hissetti. Okul 
arkadaşları tarafından maruz kaldığı tacizi ve onların dedikodu çığırtkanlığıyla onu nasıl bir ibne olarak resmettiklerini 
düşündü. Bu konuda hiçbir şey yapamayacak kadar güçsüz hissediyordu ancak Simon'a ve yardımcıları Christian 
Humble ve Bruce Love'a saldırırsa, babası ona kasabayı yöneten güçlü bir suçlu grubunun oğulları olduklarını 
söylediği için kaçınılmaz olarak daha fazla tacize uğrayacak ve zulüm görecekti. . Onların kibirleri muhtemelen ahlaki 
üstünlük ve başkalarını küçümseme tutumuydu ve beyaz olmayan öğrencilerden oluşan ikiyüzlü lejyonlarla 
birleştiğinde, kaba bir yalan ve benmerkezcilik içeren suça yatkın bir eğilimi akla getiriyordu. 


Mack, bu ikisine öylece saldırmanın tacizi durdurmada etkili olmayacağını, tacizin devam edeceğini ve kendisinin 
sadece bu durumun üstesinden gelip bunlardan etkilenmemek için elinden geleni yapması gerektiğini anlamıştı. 
Julius Evola adlı bir okültist tarafından yazılan "Uyanış Doktrini: Ascesis'in Budist Çeşitleri" adlı bir kitap okuyordu. 
Hala küçük olan lise melodram dünyasının kaosuyla başa çıkmada bu mesajın çok faydalı olduğunu gördü. 


Üçüncü göz meditasyonlarını da uygulamaya başlamıştı ve günlük yaşamın geçiciliğinden, gençlerin çoğunun 
kendilerini kaptırmaya koşullandırıldığı duygudan kurtulmak için elinden geleni yapmıştı. Hayattaki ana 
amaçları olan kalecilik ve sanatın peşinde koşmaya kadar olan zamanının tamamı bu iki amaca yönelikti. 
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Pizzacıda sıra beklerken, zihninin önceki göreli dinginliğinden büyük bir rahatsızlık duydu ve biraz geç gelen babasını düşünerek saate baktı. 
Saat 06:00'ı gösteriyordu ve pizzacı ikonunun gülen yüzü, insana benzeyen bir pizza dilimi neredeyse alaycı bir sırıtışla ona bakıyordu; 

kırmızı domates soslu ve hamurlu yüzünden damlayan sıcak peynirli ezilmiş bir et parçasına benziyordu. İkonun esprili ve çekici bir figür 
olması amaçlanmıştı ancak bunun yerine yalnızca endişelerini ve huzursuzluk duygusunu güçlendiren korkunç bir hayaletti. Döndü ve yanında 
bekleyen Donny'yle konuştu: "Babamla ilgili tuhaf bir duyguya kapıldım -şimdiye kadar burada olması gerekirdi- belki başına bir şey 
gelmiştir." Danny de onun duygularını yineledi: "Sanırım belki haklısın - tuhaf bir şeyler oluyor - belki de babamın onu aramasını ve iyi olup 


olmadığına bakmasını sağlamalıyız." 


Mack kabul etti ve Donny'nin babasına yaklaştılar, o da ankesörlü telefona gidip arenayı aradı. Telefonu 
kapatmadan önce 20 kez çaldırdı ve iki genci sakinleştirmeye çalışarak şunları söyledi: "Yarım saat sonra 
tekrar aramayı deneyebiliriz, muhtemelen trafikte kalmıştır ya da arenada işini bitirmek üzeredir" 

dedi kendinden emin bir ses tonuyla. Masada bekledikleri pizzaları katılan gruba taşıyarak maç sonrası 
yemeklerini yemeye başladılar. Yemek sessizlik içinde ve eğlenceli bir gün geçirmiş olanlardan 
beklenebileceğinden daha az şenlikle yenildi. Birkaç dakika sonra sessizlik rahatsız edici bir hal aldı ve 
Donny'nin babası aniden şunu söyledi: "Herkesin günü nasıldı? Bugün çok zorlandık, değil mi çocuklar!" 
Yanıtlar pek parlak değildi ve gruba yine sessizlik çöktü. 


Tam o sırada çalışanlardan biri, düşük seviyede çalınan pop müziğin sabit ritmi üzerine köşeye yerleştirilmiş 
televizyonun sesini açtı. Haber yayındaydı ve Zion City'den Yahudi sunucu bir sunum yapıyordu: "Şehirden birkaç 
saat uzaklıktaki küçük bir kasaba olan Boden'den yeni gelen bir haber. Boden'de haber muhabirimiz Michael 
Weiner yanımızda. canlı." Haber özelliği artık dikkatlerini çekmişti ve kamera hokey sahasını gösteriyordu. 


sadece bir saat öncesinden gelmişlerdi. Arenanın dışındaki bayrak direğine asılı bir cesedin film görüntüleri, 
etrafına koyu kırmızı lekelerle ıslatılmış Nasyonal Sosyalist bayrak sarılmış, figür sıska beyaz renkte görülüyordu. 
Güneş neredeyse batmıştı ve figür metal bir ağacın üzerinde bir Noel süsü gibi asılıydı. 

Yerel yayıncı hızlı bir şekilde konuşmasını yaparken polis olay yerinin etrafında toplanıp flaşlı fotoğraf 
çekiyordu: "Teşekkür ederim Jacob. Bu korkunç olay az önce gerçekleşti. Adamın kimliğini tespit etmek için 
henüz çok erken ama polis trajik olayı araştırıyor. Yanımızda polis memuru Brown var 

Şimdi bunu tartışalım." Sinsi bir ifadeye sahip, esmer bir Yahudi olan Polis Memuru Brown konuştu: "Teşekkür 
ederim Michael. Her ne kadar bir sonuca varmak için henüz çok erken olsa da, ölümün çete bağlantılı 
olabileceğini düşünüyoruz; kurbanın üzerine çekilen nazi bayrağı, onun göçmen karşıtı birliğin yerel şubesinin 
bir üyesi, kötü şöhretli bir neo-nazi olabileceğini gösteriyor. Uluslararası bağları olan bir örgüt ya da onun 
kurbanlarından bir tanesi daha olmuştur." 


Muhabir, kamera ekibinden uzaklaşıp cesede doğru ilerleyen polis memuruna teşekkür etti ve muhabir, 
tanıştırdığı yaşlı bir adamla iletişime geçti: "Bu, yürüyüşe çıkarken cesedi keşfeden bölge sakini Sid Gabler'dir". 
muhabir açıkladı. Bu sırada tüm restoran dönmüş ve daha da odak noktası haline gelen televizyonu izliyordu. 


onların dikkatinden. Mack, babasının ölümü üzerine öfke ve acıyla dolup taşıyordu ve oturup olay yerini 
izlemeye pek dayanamıyordu ama gözyaşlarına engel olmak ve bazı durumlarda intikam arayışında ya 

da suçu çözmede hayati önem taşıyan bilgileri almak için elinden geleni yaptı. yol. Televizyondaki gümüş 
saçlı, kanca burunlu, yağlı görünüşlü Yahudi Sid Gabler şöyle konuştu: "Önyargılardan arınmış olduğunu 
sandığım bir toplumun şiddetini görmek bana acı veriyor. Bu bana geçmişimi hatırlatıyor. soykırım sırasında 
Almanya'da nazi yönetimi altında yaşıyor..." 
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beyaz bir adamın ölümü ve bir vampirin tüm sevgisini tüketmesi gibi kendisine karşı olan tüm sempatiyi de yok etmesi 
masumun kanı kendi içine aktı. 


Muhabir acı dolu bir şefkat bakışıyla sordu: "Siz hayatta kaldınız mı Bay Gabler?" "Yaşlı Yahudi kısık gözlerindeki yaşları sildi 
ve kekeledi:" "Evet efendim, Auschwitz'de tutuldum ama kaçmayı başardım. Kendimi patates çuvallarıyla dolu bir arabaya 
koymayı başardım ve dışarı atıldım. Arabadan indim ve ormana doğru koştum. Altı gün boyunca oradaydım ve Polonya'ya 
giderken kökler ve meyvelerle hayatta kalmayı başardım. O sırada savaş sona ermişti; tüm Yahudi dostlarımı kurtaramadığım 
için üzgünüm" dedi kaşmir atkısının içinde ağlayarak. Muhabir sert bir tavırla baktı. 


kameraya baktı ve tek heceli bir şekilde boğuldu: "Neden anlaşamıyoruz?" 


O sırada Mack kaynama noktasına kadar sinirlenmiş, kalkıp evine yürümeyi tercih edeceğine karar vererek restorandan 
ayrılmıştı. Donny'ye paltosunu giyerken şunları söyledi: "Buradan çıkıyorum. Anneme yürüyerek döneceğimi söyle." 


Mack, alacakaranlığa geçiş yapan mor gün batımında yürüdü ve yüzünü tanıdığı ve koşullar nedeniyle ancak babası olabilecek 
babasını düşündü. Sezgisel olarak onun babası olduğunu ve babasının yokluğunun alternatif bir açıklaması olmadığını biliyordu. 


pizzacıdan, son zamanlarda arenada bulunmasından, göçmen karşıtı birliğe dahil olmasından; çete tarafından çete 
tarafından takip edilmesi ve adamın bayrak direği üzerinde görünmesi, babasının anısına saygısızlık, muhabir tarafından 
daha da ileri götürüldü, bir Yahudi polis memuru cesedi keşfetti ve bu kadar sınırlı bir zaman dilimi içinde. 


Mack birdenbire göçmen karşıtı birliği, onun Nazi bayrağıyla bağlantısını ve polisin ima ettiği gibi uluslararası ve 'neo- 

Nazi' olduğu iddiasını düşündü. Belki de lig haklıydı? Belki de Naziler Yahudilere zulmetmekte haklıydı? Mack Yahudiler 
hakkında fazla bir şey bilmiyordu ama babasının ölümünden büyük ölçüde kendilerine Yahudi diyenlerin sorumlu olduğunu 
biliyordu; polis memuru Yahudiydi; muhabir ona benziyordu; yaşlı Yahudi - hatta Simon Rosenthal ve Bayan Bauer'in yanı sıra 
birkaç öğretmeni, özellikle de seks eğitimi öğretmeni - hepsi Yahudiydi! Mack, çeteyi ve operasyonlarını daha detaylı 
araştırmaya karar verdi. Düşmanının ne yaptığını ve kim olduklarını daha ayrıntılı olarak bilmek, onların faaliyetlerine 

daha iyi karşı koymak istiyordu. Nazilerin Yahudilere karşı neden bu kadar şiddetli olduklarını ve neden bu kadar çok kişiyi 
katlettiklerini bilmek istiyordu. Belki de kendi deneyiminin ortaya çıkardığı gibi onlar da Almanlara karşı aynı derecede 

zalim ve kötü davranmışlardı? 


Mack, annesinin babasının kaybıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için okuldan bir hafta izin almaya karar verdi. Bu süre 
zarfında babasının mülküyle meşgul oldu ve annesinin yardımıyla, gerekli değişiklikleri yaratarak acılarının üstesinden 
gelmenin en iyisi olacağını düşünerek, babalarının sahip olduğu ve daha kalıcı değeri olmayan şeyleri vererek bunu yaptılar. 
veya daha samimi bir bağlantıya sahipti 

onun hayatına. Giysilerinin çoğunu dağıttılar, motosikletini ve diğer birçok eşyasını, yakın zamanda ekmek kazananı 
öldürülen aileye yardım etmeye çok istekli olan arkadaşlarına sattılar. 

Mack, babasının yıllar içinde derlediği kütüphaneyi gezerken, babasına avukat Ruppert tarafından verilen "Mein kampf" 
kitabının deri ciltli kopyasını keşfetti. henüz kimliği belirlenemeyen bir grup saldırgan tarafından gerçekleştirilen kanlı eylem. 


İddiaya göre suç hâlâ polis tarafından "soruşturuluyordu"; gerçek faillerden herhangi birini adalete teslim edeceklerini, belki 
de fedakarlık teklif edeceklerini tahmin etmemişti ama gerçek bir adaletin gerçekleşmesini beklemiyordu. Adalet ve hukukun 
tamamen farklı olduğunun farkına varmıştı. 
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sistem ve onun gizli yöneticilerinin 'adalet' olarak algıladıkları şeyin, filozof Friedrich Nietzsche'nin dediği gibi, yalnızca 
kendi "güç iradelerinin" bir ifadesi olduğu ortaya çıktı. 

Mack, Führer'in başyapıtını alıp nesiller boyu dayanacak özel mumlu kenevir kağıdına basılmış yaldızlı kenarlı sayfalarını 
açarken bu fikirler üzerinde düşündü. Ön parçaya baktı ve NSDAP'nin sembolü olan, kanatları açık bir kartal gördü. 


ve meşe yaprakları, üstte stilize yarı-fraktur yazıyla "Mein Kampf" ve amblemin altında yazarın "Adolf Hitler" adı yer alıyor. 


Mack kanlı hatırasının, atalarının ırksal ruhuyla kurduğu bağın hatırasının canlandığını hissetti. Sayfayı çevirdi ve kitabın 
başlığının anlamını, Hitler'in mücadelesini, Mack'in aynı anda kendi mücadelesi olduğunu hissettiği iradesini aktaran cesur, 
meydan okuyan bir ifadeyle okuyucuya bakan Adolf Hitler'in tam renkli bir portresini gördü. - yaşam mücadelesi, ırksal 
ruhun korunması ve düşman Yahudi'ye karşı ölümüne mücadele; Mack'in kendi gençlik deneyimi alanı dışında onlarla 

pek fazla deneyimi olmayan düşman olarak hâlâ belirsiz bir şekilde anladığı Yahudi. 


İçeriğini özümsemek ve zihninde özümsemek için sabırsızlanarak hepsini bir kerede anlamak isteyerek kitabın 

sayfalarını karıştırdı. Tuhaf bir çekicilikle öne çıkan ve hafızasına kazınan bir pasaja rastladı: "Aryan'ın en güçlü muadili Yahudi 
tarafından temsil edilir." Dünyayı hiçbir zaman karşıt gruplar arasındaki bir mücadele olarak bu kadar kısa ve öz bir şekilde 
düşünmemişti, ancak yaşadığı deneyimler sayesinde artık ışık ve karanlığın, iyi ve kötünün bu kozmik gerçekliğine dair 
yalnızca somut bir farkındalığa sahipti. "Aryan" ve "Yahudi" diye bir şeyin var olduğu gerçeğinin tamamen bilincine vardı; 
muhalif olduklarını ve muhtemelen erdem nedeniyle ölümcül bir mücadeleye giriştiklerini 


onların temel doğası gereği. Bunu sadece belli belirsiz bir kavrayışla anladı ama yine de bilincine yansıdı. 


Eserin sayfalarını karıştırmaya devam etti: "...ırksal açıdan saf ve kendi kanının bilincinde olan bir halk asla Yahudi 
tarafından köleleştirilemez. O, bu dünyada sonsuza kadar yalnızca piçlerin efendisi olacaktır." Mack daha da ileri 

pasaj üzerinde düşündü ve şimdi Yahudi polis memurunun babasının cesedinin 'bulunduğu' haberlerindeki beyanı - göçmen 
karşıtı birliğe ilişkin beyanı, babasının saygısız bedeninin etrafına sarılan nasyonal sosyalist bayrak ve onunki arasındaki 
bağlantıyı kurdu. onun kanına bulanmış. Açıkçası Yahudilerin gündemi, göçe karşı çıkan insanları durdurmaktı; bu, beyazların, 
yani Aryanların, beyaz olmayanların toplumlarına girmesine karşı çıkmalarını engellemek anlamına geliyordu ve bu, 

onların Aryanları yok etmeye çalıştıkları araçtı. Mack bu kadarını özellikle henüz genç yaşamı boyunca Zion Şehri'ne gittikten 
ve sürekli devam eden değişiklikleri deneyimledikten sonra toplayabildi - beyaz olmayan ve üstü kapalı bir şekilde 
"göçmenler" olarak adlandırılanların kendi topraklarına ve her bölgeye işgali. görünüyordu. Çağdaş filmleri izlediği 

tüm sahneleri düşündü ve beyazların kahramanca roller oynadığı, onların yerini beyaz olmayanların, 'göçmenlerin' 

aldığı eski filmlerle karşılaştırdı ve bu sahnelerin ne anlama geldiğini anladı. 


Yahudiler çoğalıyordu. 


Başka bir pasaja rastladı: "Piçleşmiş ve zencileştirilmiş bir dünyada, insani açıdan güzel ve yüce olana dair tüm kavramlar ve 
aynı zamanda insanlık için idealleştirilmiş bir geleceğe dair tüm fikirler sonsuza kadar kaybolacaktır." 

Mack, eserin ilerleyen sayfalarında 'göç'ün ve Yahudi gücünün korkunç ciddiyetini ve dünyayı, ya güzelliklerle dolu bir dünyayı 
ya da bir kaos dünyasını yönetecek olanın ya 'Aryan' ya da 'Yahudi' olacağını anladı. Yahudi gibi 'piçlerden' oluşan bir 

dünya. 
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Artık kendisini çalışmaya kaptırmıştı ve çeşitli pasajlar üzerine notlar alarak zamanını eserin incelenmesine adadı. 
Çalışmasında her zaman kanında hissettiği bir kimlik için yeni bir etiket edinmişti: 'Aryan' etiketi. Bir pasaj yazdı: "Bir 
hareketin geleceği, destekçilerinin onu tek doğru hareket olarak desteklemesi ve onu benzer türdeki diğer oluşumların 
ötesine itmesiyle, onun fanatizmi - evet hoşgörüsüzlüğü - tarafından belirlenir." Mack'te gerekenler vardı: fanatizm ve 
yakın zamanda ölen babası, onu yok etmek isteyenlere karşı ek bir öfke kaynağı olarak hizmet ediyordu. 


Medyanın sürekli ağladığı gibi fanatik, fanatik bir 'Nazi' olacaktı. Görünüşe göre medya dünyada herhangi bir 'Nazi' istemiyordu, bu yüzden 
propaganda değirmeni aracılığıyla sürekli 'Nazileri' karalıyorlardı. Bu, Mack'i sistemin ve onun kontrol ettiği medyanın 'Nazilere' karşı 
çıktığına ve sistemin bir Yahudi soykırım mekanizması olduğuna daha da fazla ikna etti; bu canavar gibi görünen figürün onu yenmek için bir 
'Nazi' olması onun için en iyisiydi. en çok korktuğu şey. Şöyle okudu: "İnsan varlığının en yüksek amacı, bırakın hükümeti, devletin korunması 
değil, ırkın korunmasıdır." Dolayısıyla, neredeyse on sekiz yaşında bir genç olan Mack Kraft, Hitler'in başyapıtının ancak buraya kadarını 
okurken, hayattaki bir misyonuna sahipti ve bu da ırkını korumaktı. Ancak bu, Hitler'in izinden giderek bir 'nazi', Yahudilerin ve göçü 
destekleyenlerin, evinin ve halkının 'zencileştirilmesini' destekleyen fanatik bir muhalif haline gelebilirdi. Geriye sadece soru kaldı: nasıl? 


Hiçbir bağlantısı veya gücü olmayan önemsiz bir genç, nasıl olur da dünya tarihinin en büyük sorunlarını çözebilirdi? 


Mack mesajı başkalarına iletmenin bir zorunluluk olduğunu hissetti ama babasının başına gelenleri, ligdeki faaliyetlerini ve 
avukatın durumunu hatırlayınca şimdilik sessiz kalmanın daha akıllıca olacağını düşündü. Belki de hayatta başarıya ulaşmanın 
bir olasılık olabileceğini ve statüsünü ve parasını halkına yardım etmek ve belki de bu amaca ulaşmada etkili olacak bağlantılar 
kurmak için kullanabileceğini düşündü. Lig bir temas olabilir ama aynı zamanda herhangi bir bağlantısı nedeniyle sırtına bir 
hedef çizebilir, bu yüzden şimdilik onunla temas kurmaya çalışmaktan kaçınmaya karar verdi. 


Her ne kadar ringde şapkasını fırlatıp atmakta tereddüt etse de, gelecekte bir noktada bunun bir zorunluluk olabileceğini 
hissetti, çünkü babası gibi kendisi de polis ve başta çete üyeleri olmak üzere toplumun çeşitli üyeleri tarafından 

toplu takip ediliyordu. Hıristiyan kiliseleri ve zihinlerini kontrol eden Yahudiler. Okula yürüyerek giderdi ve her zaman 
gizli polis arabaları olurdu. 

Gözden kaybolup başka bir yoldan geri dönmek için onun yanından geçen ve motorlarını çalıştıran çevredekiler. Onu 
sadece Hıristiyanlar ve Yahudiler değil, aynı zamanda serseriler ve kasabanın bu tür ritüel tacizi yapmak için para 

aldığını tahmin ettiği göçmen sürüleri de takip edecekti. 


O sırada babasının kütüphanesinde bulduğu Julius Evola'nın "Yahudi Sorununun Üç Yönü" adlı kitabını okuyordu ve bu yazar sayesinde bir 


başka makalesinde masonluk gerçeğiyle karşılaştı. Evola'nın bu çalışmada bahsettiği yeraltı taktikleri, 


kendi deneyimleri - sanki varlığı ona karşı önleyici bir saldırı gerektiren bir suçmuş gibi ona takip edildiği ve sürekli gözetlendiği 
hissini veren incelik. Okulda da aynı durumlarla daha çok karşılaşıyordu ve bu taciz onu nereye giderse gitsin 

takip ediyordu: evde, kamusal alanda, okulda; asla yalnız kalmıyordu ve bu nedenle kendisini çevreleyen fiziksel duvarlar 
olmadan bir mahkum gibi hissettiriyordu. Daha kötü şeylerin geleceğini tahmin ediyordu ama bu kaosun ortasında 

sebat etmek ve sanatsal yaratım ve kalecilik konusundaki çalışmalarına ve tekniğini uygulamaya devam etmek için elinden 
geleni yaptı. 
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Sezon, babasının ölümünden önceki yıl sona ermişti ve kalecilere özel bir hokey kampına katılması planlanmıştı. 
Bundan önce babasının cenazesine, şehir dışından birkaç aile üyesinin yanı sıra topluluk üyelerinin de 

katılması gerekiyordu. Babası, ruhun bedenden kaçmasını ve uygun boyuta çıkmasını sağlayan Geleneksel 
Aryan yöntemi sürecine atıfta bulunan vasiyetine göre yakılmıştı. 


Cenaze töreni, ölünün yakıldığı günden itibaren iki hafta ve babasının ölümünden iki buçuk hafta sonra planlandı. 


Polis raporları hâlâ Kraft'lara bütünüyle açıklanmamıştı, ancak ifşa edilenler büyük ölçüde üzerinde siyah çizgiler 
bulunan, düzeltilmiş bilgilerdi ve açığa çıkan çok az şey, yalnızca kıçlarını korumada uzman olan polisin biçimci 
söylemiydi. 
Mack okuldaydı ve teneffüs sırasında dışarıda Ernst Shertl'in Adolf Hitler tarafından açıklamalı olarak yazılan 
ve yazar tarafından Führer'e ithaf edilen "Sihir: Tarih, Teori, Uygulama" adlı eserini okuyordu. O okurken, 
kasabanın hukuk aygıtında büyük çark olarak görev yapan yargıcın oğlu Simon Rosenthal, belediye başkanının 
oğlu Bruce Love ile birlikte yanından geçti. Hem sarı saçlı hem de mavi gözlü iki beyaz genç kızın frizbiyle 
oynadığı sahaya bakıyormuş gibi ortalıkta dolaşıyorlardı. Simon ve Bruce, Mack'in dikkatini çekmek amacıyla 
kendilerini bir tür teatral bağlamda sunuyor gibi görünüyorlardı. Simon kayıtsız bir şekilde konuştu: " 

Ne yazık ki beyaz ırk, göçmenlerin geleceğine 
yer açmak zorunda kalacak." dedi zar zor gizlediği alaycı bir gülümsemeyle ve gözünün ucuyla Mack'e bakarak. Bruce şöyle cevap verdi: "İlerleme 
için ödenmesi gereken küçük bir bedel - bu evrimin doğasını biliyorsun..." Simon, bıçağı Mack'e daha fazla yöneltmek için konuşmayı biraz 


değiştirdi: "Öldürülen o adam - bilirsiniz, 'nazi' - adı neydi...2" diye sordu retorik bir tavırla. Bruce'un. 


İkincisi karşılık verdi: "Roger, Göçmen Karşıtı Birlik'in bir üyesiydi." Simon bir tane daha yaptı. "Göçmenlere 
Yorum: daha iyi davranmalıydı, belki o..." Bunun üzerine Mack kitabını yere bıraktı ve Simon'a doğru 

koşup onu havaya uçurdu. yüzüne doğru bir çarpı işareti onu bilinçsizce yere düşürdü. Bruce sırtına alındı ve bir 
kaçış yolu arayan baygın Yahudinin yanından kenara çekildi ama Mack onu yakasından yakaladı, sol eliyle onu 
kendine doğru çekerek döndürdü ve karnına diz çöktürerek acıyla yere düşmesine neden oldu. dünyaya. 


Yüzüne defalarca tekme attı ve üçüncü saldırı girişiminde vatandaşlık bilgisi öğretmeni tarafından 

durduruldu, öğretmen de arkasından koşup onu uzaklaştırdı; iki yüz kiloluk gövdesi, ergenlik çağındaki formu 
geri çekilmek için yeterince güçlü olmayan Mack'in etrafını sarıyordu. "Bu kadar yeter Mack! Başın büyük 
belada, okuldan atılacaksın!" Vatandaşlık bilgisi öğretmeni onu çimlerin üzerinde baygın yatan iki 

iftiracının elinden sürükleyerek uzaklaştırdı. "Prensip ofisine git Mack!" öğretmen korku ve öfke karışımı bir 
ifadeyle Mack'e bakan boncuk gibi siyah gözleriyle şunları söyledi: "Git! 

Naziler burada!" Mack, adrenalinle dolu olsa da sistem bir panoptikon olduğundan ve gittiği her yerde onu takip 
edebileceğinden kaçmaya çalışmanın bir anlamı olmayacağını anlamıştı. 


Öğretmen yere düşen iki sınıf arkadaşına ilk yardım yapmaya çalışırken o da müdürün ofisine doğru yürüdü. 
Heyecanına ve prensipten dolayı kaçınılmaz ceza korkusuna rağmen, adil bir cezalandırma eylemi 
gerçekleştirdiğinden emindi - gerçi bu hala yetersizdi ve bu nedenle babasının öldürülmesinin intikamını 
nasıl alabileceğini merak ediyordu. Katillerinin, Boden'in soyunun en varlıklı ve güçlü insanları olan Simon ve 
Bruce ile akraba olduğu açıktı. 


Müdürün ofisine girdi ve sekreterin, Mack'in anladığı kadarıyla bir Hıristiyan olan 'Nazilere' karşı yoğun bir 
nefret besleyen, kendine güveni olmayan, kibirli, yaşlı bir kadının giriş kapısına girmesine izin 

vermesini kapıyı çaldı. Sinirli yüz hatları ve kurnaz davranışları onu ofise davet ederken ona oturması 
talimatını verdi: "ve kılını bile kıpırdatma!" Bayan Baar'ın müdürünü çalarken tısladı. Bayan Baar'ın soğuk ve 
otoriter sesi şöyle cevap verdi: "Onu içeri gönderin." Mack bürokratik mekanizasyonun kutsal alanına girdi ve 
kıvırcık kızıl saçlı, açık tenli, orta yaşlı bir Yahudi olan yargıcıyla yüzleşti. 
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tan onunla yüzleşti ve şöyle dedi: "Pencerenin dışında neler olduğunu söylüyorum! Başınız büyük belada bayım!", 
Mack onun gözlerinin içine baktı ve onun soğuk, sürüngenimsi yüz hatlarının duygusuz boncuk gözleriyle kendisine 
baktığını gördü ve sonunda oyundan yorulmuş bir şekilde gözlerini başka tarafa çevirdi. Bayan Baar şöyle 

konuştu: "kurbanlarınızın yaralarının ne kadar ağır olduğuna bağlı olarak..." iddia edilen alçaklığını vurgulamak 

için durakladı ve öksürdü: "Yılın geri kalanında okuldan atılacaksınız. Ancak yıl bitmek üzere olduğundan ve sınavlar 
bittiği için. zaten yazılmışsa, başka türlü bir cezaya katlanmak zorunda kalacaksın." 

Bir an duraksadı ve başladı: 'Toplum hizmeti yapmanızı ve 'Yeni Başlangıç Programı' olarak adlandırılan yeni 
geliştirilen bir programda polisle birlikte çalışmanızı sağlayacağım." 


Mack o gün müdür tarafından okuldan serbest bırakılır bırakılmaz evine döndü ve kendisinin ve onu kontrolü 
kaybetme noktasına getiren iki rakibinin intikamını nasıl alabileceğini düşündü. Sistemin tepkisini önlemek için 
kontrolü sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu düşündü. Babasının kütüphanesindeydi ve Robert Greene adlı bir 
Yahudinin yazdığı "Gücün 48 Yasası" adlı kitabını çıkarmıştı. Giriş ve bölüm özetlerini ve tarafından ileri sürülen 
'yasaları' okudu. 

Yazar, Yahudi soğanının bir başka katmanını daha ortaya çıkardı - Yahudi yazarın 'güç yasaları' veya kişisel çıkarları 
maksimuma çıkarmanın ve düşmanları yenmenin manevi etik araçları olarak adlandırdığı şeyin bu kısa özeti 
aracılığıyla, Yahudi'nin kurnaz sahteliği ve ikiyüzlülüğü açığa çıkarıldı. Bu, aslında Mack'in yansıttığı Yahudilerin 'teknik' 
doğasıydı; onun 'yeraltı' doğası, 'nukuk'ta açıkça ortaya konmuş ve kodlanmıştı. Aklına Nasyonal Sosyalist Alfred 
Rosenberg'in "Talmud'da Ahlaksızlık" adlı eserini hatırladı ve bu ikisinin garip bir şekilde birbiriyle ilişkili olduğunu, 
her iki eserin birbirinin yansıması olduğunu gördü. Yahudiliğin derslerini kendi içine kattı ve kabileye karşı etkili bir 
şekilde nasıl saldırabileceğini daha da düşündü. 

Günün 24 saati tacize ve gözetime maruz kalması, babasının kaybının adil bir şekilde telafisi ve çetenin etkisiz hale 
getirilmesinin etkili bir yolu olacak her türlü operasyondan kaçmasını engelledi. Zamanını kollaması ve uygun bir anı 
beklemesi gerekecekti; Yahudiler ve onların bağlıları, Hıristiyanlar ve masonlar beyaz ırkın yok edilmesini amaçladılar 
ve bu nedenle tarihin ve araştırmalarının ortaya çıkardığı gibi, bunu ortadan kaldırmanın etkili bir yolunun 
olmayacağı açıktı. 

yok etme yoluyla onlarla savaşın. Daha önce Freikorps ve Hırvat Utasha'sı hakkında araştırma yapmıştı ve Adolf 
Hitler'in "Kavgam"da söylediği gibi şunu anlamıştı: "...terör ancak terörle kırılabilir..." 


Cenaze töreni o haftanın ilerleyen zamanlarında yapılacaktı ve sıra geldiğinde Mack ile annesi, annesinin 
gözetiminde, bir alım satım listesinden aldığı iki kapılı ikinci el bir BMW ile tek başına oraya gittiler. 


Gelirinin olmaması onları daha büyük bir mali sıkıntıya sürüklediği için babasının kamyonetini satmak zorunda kalmıştı. 


Zorluk içindeydi ve annesinin kasabada çiçekçi olarak işe girmesine rağmen ipotek ödemelerini zar zor 
karşılayabiliyorlardı ve Yahudi kredi veren banka haciz tehdidinde bulunuyordu. 


Kraft'lar, doğru bir şekilde anladıkları Yahudilerin Hıristiyanlık lanetine karşı oldukları için, yerel toplum merkezinde 
düzenlenen cenaze törenine doğru giderken ikisi sessizdi. 

yalnızca rahip sınıfının köle efendileri olarak üzerinde durduğu "koyun" veya "sürü"nün köleleştirilmesine yönelik bir 
zihin kontrol mekanizması. Annesi sonunda sessizliği bozdu, buz mavisi gözleri arabayı kullanan Mack'e baktı ve şöyle 
dedi: "Şu anda zor bir dönemden geçtiğimizi biliyorum Mack ama dayanmak için elimizden geleni yapmalıyız. 

Baban senin bunu yapmanı beklerdi." Düşmanın önüne uzanmayın, mücadeleye devam edin." Mack şöyle cevap verdi: 
"Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. 7/24 izleniyoruz, bu yüzden onlara nasıl karşı 
çıkabileceğimi anlamak zor ama bir yolunu bulmaya çalışacağım. Söz veriyorum." 

Toplum merkezine yanaşıp park edene kadar sessizce yollarına devam ettiler. Önlerinde birkaç araba vardı ve 

Donny siyah bir takım elbise giymiş, kollarını ciddiyetle önünde kavuşturmuş yeşil bir kuşakla bekliyordu ve Mack 
yaklaşırken ona başıyla selam verdi. Cenazeye katılanlar bir araya toplanıp çoğu yerlerine oturduğunda Mack, 
büyükbabasını selamladı. 


23 


Machine Translated by Google 


Bir saat uzaklıktaki başka bir kasabadan Boden'a gelmiş ve büyükbabası onun omzunu okşayarak "Dünya daha da kötüye 

gitti Mack" diyordu. "Yardımcı olabileceğim bir şey varsa bana bildirin." 

Övgüyü sunan kişi, Mack'in babasının en iyi arkadaşı Donny'nin babasıydı; Roger'la olan geçmişini anlattı ve ikisinin birlikte hokey oynayarak 
nasıl büyüdüklerine ve şimdi meşaleyi kendi çocuklarına teslim eden olgun yetişkinlere dönüştüklerine dair hikayeler anlattı. sahip olduklarından 
daha iyi bir dünya yaratabildiler, yüksek mevkilerde yolsuzluk yapmadan kazandılar. Polis devletinin yozlaşmasına değindiğinde 

katılımcılardan birkaçı, Roger Kraft'ın varsayılan cinayetlerine ve bunların 'yüksek yerler' ile olan bağlantılarına yapılan imayı anlayarak öksürdü; 


bu bağlantı onları rahatlatamayacak kadar yakındı. 


Cenazede, Mack'in ve birlik bağlantıları olduğundan şüphelenilen diğer kişilerin tüm faaliyetlerini izlemek için para alan 
birkaç ücretli casus oturuyordu. Mack gizli ajanları kolaylıkla tespit edebiliyordu. 

birlikte çalıştıkları diğer iki kişi hükümet tarafından finanse edilen sivil casuslardı. Hükümet ajanları cenazeye 'sempatizanlar' 
olarak katılmış gibi davrandılar ve 'toplumun' dost üyeleri kılığına girdiler; sivil meslektaşları ise Siyonist bir kilise olan "The 
Christ King Mission" adlı kilisede çalışan meşgul orta yaşlı iki Hıristiyan kadındı. Golden Gates'in varlıklı bölgesinde 


bulunuyordu. 


Mack'in annesi podyuma çıktı ve merhum kocasına övgüler yağdırmaya başladı. Kısaydı ve 

Bu noktaya değindi ancak kendisini öldürenlere karşı adaletin yerini bulacağını ima etti: "Eminim ki evrendeki güçler bizim 
adımıza müdahale edecek ve failleri adalet önüne çıkaracaktır - hem de çok yakında." Buz mavisi gözleri seyirciler 
arasındaki ajanlara doğru baktı ve ikisi de gerginleşti ve 'kozmik adalet' ile ciddi bir anlaşmaya varmış gibi davranarak 
ellerine baktılar, ancak sert yüz hatları ve incelikli gergin jestleri kendilerinin öyle olduğunu anladıklarını gösteriyordu. 
Sorunun doğrudan değil, dolaylı nedeni, onurlu bir kişinin yaşamının sona ermesi 


Adam. 


Övgüden sonra operatörler ortalıkta dolaştı ve Mack'in annesinin etrafında dolaşan iki Hıristiyan kadın, hem Mack'in 

hem de annesinin günün 24 saati kendilerine karşı sahnelenen taciz ritüelinin bir parçası olduğunu anladıkları tiyatro 
skeçlerinden birini canlandırmaya başladılar. Annesi özellikle kocasının cenazesinde maruz kaldığı tacizden çok 

rahatsız olmuş, duymayı beklediği olumsuz gevezeliklere hazırlıklıydı: Hayal kırıklığına uğramamıştı. Kadınlardan biri, 
şişman, yaşlı bir yaratık 

şöyle dedi: "Roger'ı sevdim. Deccal Hitler'in izinden gitmeye karar vermesi çok kötü." Diğeri kendini beğenmişliğin kötü bir 
gülümsemesiyle şöyle dedi: "evet onun yerine İsa'ya dönmeliydi, belki ozaman 

Mack'in annesinin halkalı eliyle yaşlı kadının suratına vurduğunu duysaydı şaşırırdı; ses, sahneyi gözlemlemek için 

arkasını dönen tüm cemaatin bu eylemi fark etmesine neden oldu. 

Mack'in annesi tükürdü: "Kocam hakkında bu şekilde konuşmaya cesaret etme!" Yaşlı kadının başı dar omuzlarının üzerinde 
sallandı ve bir yığın halinde buruştu. Mack'in annesi onun ve ortağının üzerinde belirdi 

ve şöyle dedi: "Mack'i ve beni rahat bırak, sen ücretli casussun! Yoksa pişman olacaksın!" Bu noktada diğer operatörler 
merhumun karısına daha fazla sorun çıkarmak için toplandılar. Yerdeki kadın ayağa kalkıp tükürdü: "Yaptıklarından dolayı 
mahkemede görüşürüz!" Mack'in annesi, "Öteki yanağını çevirmen bu kadar" diye yanıtladı. 


Sahne cenaze töreninde yapıldı ve bir hafta sonra Mack'in annesi mahkemeye gitmek zorunda kaldı. Hıristiyan kadına 
'zihinsel ıstırabı' ve başarısızlığı nedeniyle hakim tarafından para cezası ödemeye zorlandı. 

bunu yapmak hapis cezasına yol açacaktır. Mack'in annesinin maddi durumu kötüydü ve sapkınların maruz kaldığı taciz 
nedeniyle çöküyordu, geceleri uykusu bölünüyordu ve işvereni onu kasten işinden uzaklaştırıp çalışma saatlerini yarı 
zamanlıya düşürüyordu. 
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Bir gece takipçilerden biri geldi ve yatak odasının penceresine bir ışık tuttu ve aralıklı olarak duvarına vurdu. Mack'in annesi 
korkarak yatağının yanında sakladığı 38'lik özel tabancasına uzandı. Mack'in odasının bulunduğu bodrum kat merdivenlerini 
geçip garaja çıktı. Yakınlarda caddenin karşısında, uzun farları açık olan ve evi yukarıdaki dolunayı yansıtan çarpık yarım 
ışıktan bir örtüyle kaplayan yağmurun ana hatlarını çizen bir araç gördü. 


Araca doğru yürüyen ve gri renkli dört kapılı Asya model bir aracın içine giren, yağmurun gölgelediği koyu renkli bir şekil 
gördü. 


Dışarıya bakarken arkasından birisinin yaklaştığı hissine kapıldı ve tam dönerken bir el uzandı ve her türlü çığlığı zamanından 
önce susturmak için kloroforma batırılmış bir bezle ağzını kavradı, diğeri ise etrafına sarıldı. formunu aldı ve elinden silahını 
aldı. Tam o sırada başka bir saldırgan ayağa kalktı ve demir bir kavramayla onu sabit tuttu ve bilincini kaybetmeden önce 
sert bir sesin inlemesini duydu: "Kimsenin bizim için sorun yaratmasını istemiyoruz, değil mi..." 


Mack'in annesi büyük bir odada uyandı ve bu onun bilinci üzerinde gerçeküstü bir etki yarattı; duvarlar düzensizdi ve 
aynalardan oluşan bir salon etkisi yaratıyordu, dama tahtası zemini başının üzerindeydi ve ilk başta onun üzerinde asılı 
olduğunu düşündü ama iç algısı Klorodan gelen sersemliğe rağmen bu duyu, kendisini bir platforma bağlanmış hissettiğinde 
ona gerçek sahne hissini kazandırdı, zeminin arkasında olmadığı bir yerden gelen yerçekimi baskısı ve ayakta durduğunu 
gördüğünde duyarlılığı doğrulandı. cübbeli figürleri, arkalarındaki, daha doğrusu üstlerindeki dama tahtası desenli zemin. 


Duvarlar gerçeküstü yıldız ve ay sahneleri ve bulunduğu yerden yerden uzanan merdivenlerle boyanmıştı. Bütün bunları bir 
anda aldı ve adrenalin noktasına geldiğinde savaş ya da kaç içgüdüleri harekete geçti ve sarsıldıkça sımsıkı tutunan 
bağlarına karşı mücadele etmeye çalıştı. 

Bir figür başının üzerinde belirene kadar hemen bir figürle ilişkilendirdiği bir ses konuştu. Figürün ana hatları belli belirsiz 
belliydi; mum ışığı onu çevreleyen güçlünün üzerine titrek gölgeli bir ışık saçıyordu. Ses fısıltı ve uğursuz bir tonda ifade 
ediliyordu: "Her şeyin özüne inmek istiyor musun shiksa?" dedi, altın dişleri mum ışığında parlıyordu. "İstediğine emin misin 


Gerçeği bilmek mi?" Hiçbir insani duygudan yoksun, soğuk bir kahkaha attı ve kadının görüşünün önüne bir fotoğraf 
kaldırdı. Bu, ölmeden önce vücudunda delikler açılmış olan ve bir deri bir kemik kalmış hali olan merhum kocasının bir 
görüntüsüydü. Bayan Kraft, çaresiz durumuyla acımasız bir alayla alay eden Yahudiye çığlık attı ve ellerini ona uzattı. 


yine de bir zemin olan tavan, kabalın tersine çevrilmiş gerçekliğinin ve onların anlayışının bir görüntüsü 
herhangi bir tanrısal varlık aracılığıyla değil, Yahudi halkının tanrı olması, kendi mesih olması ve kendi Siyon hükümetini 
yeryüzüne getirmesi yoluyla dünyaya cennetin krallığını getirmek. 


Detaylardan habersiz olan Bayan Kraft sayesinde, bu varlıklar her ne ise, bu Yahudilerin ve Hıristiyan'ın el ele vererek ailesini 
ve şimdi de kendisini yok etmeye çalıştıklarını anlamıştı. 

Gün ışığını göremeyeceğinin yeni yeni farkına varması, içgüdüsel bir öfke tepkisine, saldırganlara karşı umutsuz bir yaşam 
iddiasına yol açtı. Mücadele etti ve çığlık attı ama sesi, ses yalıtım panellerinin çığlıklarını susturduğu odanın her yerinde 
çaresizce yankılanıyordu. Altın dişli Yahudi, aynı öldürücü iblis başını geriye attı ve kıkırdadı: "Çığlıklarına cevap verecek bir 
melek yok seni nazi şiksa! Cevap verecek ya da seni kurtarmaya gelecek kimse yok - İsa yok! 


hayır Mesih! Biz, biz Yahudiler mesihiz! Bu dünya her zaman bizim oldu, bizim oyuncağımız oldu ve sizler her zaman bizim 
Yahudi olmayan kölelerimiz oldunuz!" Kadın ona nefret titreşimlerini ilettiğinde öksürmesine ve belinin üzerine eğilmesine 
neden olan buz mavisi gözleriyle ona baktı: "Cadı!" dedi ve onun saf iyimser yüz hatlarına sıçrayan iğrenç tükürüğüyle yüzüne 
tükürdü. 
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yüzünün tersini yaptı: "Yeter!" mızmız emir sesiyle bağırdı: 'Sizin gibi şiksaların başına neler geldiğini üzerimizden geçtiğinizde 
göreceksiniz! 


Figür, tavan görevi gören dama tahtası zeminine doğru elini uzattı ve şunu söylemeye başladı: "Melek Ruhları! YAVH'nin, 
Aşem'in elçileri, size yalvarıyorum - 'Ey Aşem'in elçileri! Bize gelin ve bu kurbanla ziyafet çekin, bu Kutsal tohumunu küçük 
İsrail'i yok etmeye çalışan mavi gözlü cadı şeytan! Gel ve onu acımasızca yok et! Öldürürsen onun ruhuna kavuşursun!" 
Bayan Kraft'ın az önce bağırmaya başlayan ilahi ritmini engellemeye çalıştığı elleriyle bir hareket daha yaptı: "Yahudi 
canavar! Seni insanlık dışı yaratık! - Suçlarının cezasını çekeceksin!" Kara büyücü eliyle bir şaplak attı ve mücevherlerle 

süslü kıllı pençesiyle kadının dudaklarını kanlandırdı. Kadın çığlık atarken ve ona kendi türünden cübbeler giymiş ve 

mum ışığıyla loş bir şekilde aydınlatılmış başkaları eşlik ederken, o ses tonuyla şunu söyledi: "Ge-Gal-Resh-Aleph- 
Mem-Bet!" Bayan Kraft'ın bağlı olduğu taş sunağın etrafında tavaf ederken, İbranice anlamsız sözler ağzından dökülüyordu. 


Yukarıda simsiyah gökyüzüne yıldırım düştü ama bu yıldırım odanın köşelerinden birinde açık olan bir pencereden, duvara 
boyanmış bir merdivenin dibine yerleştirilmiş bir panelden ancak dolaylı olarak görülebiliyordu. dama tahtasında sonlandırıldı. 
Sanki bir uzay küpü sihirli bir şekilde açılmış ve başka bir boyuttan odaya bir tür elektromanyetizma aktarıyormuş gibi 
görünüyordu. Kadın çığlık atmaya devam etti ve figürler onun bedeninin etrafında dönüyordu ve giderek artan bir hızla bir 

tür enerjik girdap yaratarak, artan bir ilahi ritmiyle eşlik ediyordu: "Resh-Aleph! Gil-Gal! Mem!" Başrolde 

olan Yahudi, hastalıklı kafilenin geri kalanı sanki önceden anlaşmaya varılmış gibi ya da belki de bir tür telepatik kovan 

zihni iletişimi yoluyla ritmi tekrarlarken, tonlamaya başladı: "Seni çağırıyorum, ey Aşem'in meleksi ordusu! Seni çağırıyorum 
bir kurbana hizmet etmek, bir kafir, Aşem'in ihlali, bir şiksa! 


Gelmek! Gelin ve onun ruhunu alın!" Bu emir üzerine, gök gürültüsü ve şimşeklerin ortasında odanın dışından yarı 


saydam bir vücut, görülebilen ancak bükülen bir ışık saçtı; garip bir şekilde opak siyah şekiller dizisi, odayı bir karanlıkla 
karşılaştırılabilir karanlıkla aydınlatıyormuş gibi görünüyordu. kara delik 

Kalabalık sanki iyileşmek ve geri çekilmek istiyormuş gibi dururken, kötü niyetli öfkeler gibi uçuşan karanlık enerji maddesi 
Samur pelerinlerinden, geleneklerini oluşturan kurban bıçaklarını oluşturan acımasız çelik aletler 

metalin parlaklığını aydınlatan ve onu Bayan Kraft'ın görüşüne sunan şimşek. Yukarıdaki şekiller yahudinin formülüne cevap 
veriyordu: 'Gil-Gal-Resh! Aleph!" ve yavaş yavaş birleşti 

kocasının yakın zamanda karşılaştığı, kösele kanatları ve şişmiş karınlarıyla, aynı kısıtlayıcı güç tarafından caydırılan kurban 
masasının Üzerinde asılı duran tuhaf iskelet maymun şekli a'ya benzer çeşitlilikte fark edilebilir şekiller. Ortaya çıkan 

dehşet sahnesi, çağlar boyunca yarık toynakların kanlı bir yürüyüşü gibi tekrarlanan Yahudi zulmünün bir başka 

bölümüydü - çocukların ve kadınların ritüel cinayet kurbanı - kaçırılmaları, köleleştirilmeleri, işkence edilmeleri ve 
öldürülmeleri. Devrimci ve dinsel fanatizm, hepsi Yahudiliğin, dünyanın köleleştirilmesine katıldıkları şeytanları 

yatıştırma amacına hizmet ediyor. Bu ilişki bir karşılıktı ve bağışçıların beslediği yaşam gücünün, kanın, kan fedakarlığının para 
birimine dayalıydı ve kendilerini Yahudilere iğrenç anlaşmalarla bağlamış olmaları ve kendilerine özgü bağnazlık biçimleriyle 
onları buna itmişti. onların çalışma yöntemi olarak öldürmek ve öldürmek. Çünkü Yahudi her zaman bir vampirdi ve öyle 
kalacak ve onun hayatı başkalarından yaşam gücünün emilmesine bağlı. 


Mack, aralıklı bir uykunun ardından yüzünde endişeli bir ifadeyle uyandı. Annesinin kahvaltı hazırladığı sıradan bir günün 
habercisi olan mutfaktaki her zamanki kargaşayı ve telaşı duymuyordu; iki katlı evin bodrum katındaki odasından 
merdivenlerden çıkıp kapıyı açarken duyduğu tek şey sessizlikti. herhangi bir darbeyi önlemek için köşeli parantez içinde 
tuttuğu ahşap tahtayı tahtanın üzerine yerleştirdi. 
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potansiyel davetsiz misafirin onu uykusunda öldürmesini önlüyor. İkişer dörter, kapı pervazının yanındaki duvar oyuğuna 
yerleştirdi ve mutfağa girdi. Pişirme ve lavabo alanına girdiğinde karşılaştığı ölüm sessizliğinden başka bir 
şey yoktu. Hazırlanmakta olan ya da halihazırda hazırlanmış bir yemek yok, herhangi bir yemek yenildiğine dair bir işaret 
yok - ocaktan sarkan ıslak giysiler ya da çalışan zamanlayıcılar yok - boşluk hissinden başka hiçbir şey yok. 


Kuş besleyiciden sarkan pencerenin dışında bir şey gözüne çarptı; ayaklarından sarı saçlı, büyük mavi gözlü bir 
oyuncak bebek sarkıyordu ve iğnelerle dolu, sallanıyordu. 

pencereden dışarı bakarken yavaşça dönüp ona doğru dönen esinti. Mack dişlerini gıcırdattı ve gözyaşlarını bastırmaya 
çalıştı, anlamı açık ve net olan mesajı aldı: Annesini bir daha asla göremeyecekti, o ölmüştü ve kendisi yalnızdı. 

Vücudu kasıldı ve ellerini yumruk haline getirdi, kasları gergin kablolar kadar sertti ve pencereden dışarı, sabah 
melteminde hareket eden çaresiz bebeğe bakıyordu. Geçmişe baktığında, pencerenin baktığı ara sokakta 
tanımlanamayan gri bir araç gördü ve motor çalıştırılırken uzun farlardan birinin yandığını gördü. 


Araç hızlı bir şekilde park alanına doğru geri döndü ve İskoç ritüeline göre mason plakasını taşıyan plakayı gördü. 
Renkli camlar, vızıltılı kesilmiş karanlık bir şeklin silüetini gizledi ve bu siluet, arkasında bir toz bulutu bırakarak ara 
sokaktan hızla uzaklaşırken, yolcunun Mack'e varlığını işaret etmek için sigarasından bir nefes çekmesiyle kısmen 
aydınlandı. Mack annesini düşündü ve yeniden bebeğe baktı ya da oyuncak taslakta derece derece dönmüştü ve 
şunu söyledi: "Yahudilere para ödeyeceksin. Kötülüğün yanına kalmayacak ve ben de annemle babamın yaptıklarının 
intikamını alacağım." yaptım." Pencereden ayrılıp babasının kütüphanesini sakladığı tavan arasına doğru yöneldi. 
Kitaplığın ve onun deri ciltli ciltlerinin önünde durdu ve halkının siyaset ve sanat dünyasındaki daha aktif 
muadilleriyle birlikte dünya tarihine damgasını vuran filozofların ve dahilerin asil eserlerinde kodlanmış tarihini 
aktardı. Bütün bunlar, taş ve parşömen üzerine kodlanan kültürel başarı eserleri, onları doğuran yaratıcıların 
meyvelerinden yalnızca biriydi ve onları doğuran kan ve toprak olmadan hiçbir şey ifade etmiyordu; 


Tarihin beklenmedik bir sonucu olarak yok edilebilecek bir şey Aryanlar tarafından her zaman yeniden ele geçirilebilir. 
Şimdiki anı, geçmişin kabulüyle ve geleceğe yönelik vizyonuyla karşı karşıyaydı; küçük ve neredeyse güçsüz bir genç 
olarak, dünya tarihinin akışını beyaz ırk ve onun kültürünün korunması lehine değiştirmek için ne yapabilirdi? ve 

tarih? Kafası karışmıştı ama o kelimeyi hatırladı ve Hitler'e şunu söyledi: "...terör ancak terörle kırılabilir..."Bu onun sahip 
olduğu güçtü. Freikorps ve Hırvat Utasha'yı, İtalyan ve İngiliz siyah gömleklerini; Romanya Demir Muhafızları; Macar 

Ok Haç Partisi - onların taktiklerini gizlice uygulayacaktı. Bu hareketleri çevreleyen literatürün çoğunu okumuştu ve 
bunların Hitler'in düsturunun fiziksel tezahürü olduğunu anlamıştı: terör, siyasi terör. İlerideki yol tek başına buydu. 


Gandalf'ın Moriah Dağı'nda Balrog'la dövüştüğü, daha büyük bir düşmanla karşılaştığı ve umutsuz yangından bir 
kahraman olarak yeniden doğmuş bir adamı ortaya çıkarmak için cehenneme indiği sahneyi hatırladı. O 

Açıkça herhangi bir operasyon yürütemeyeceğini biliyordu ama gizlice çalışmak ve kendi emirlerini dayatmak zorundaydı. 
Terörist eylemi etkili bir şekilde ve bir yıldırım saldırısına benzer şekilde yalnızca vurup geri çekilerek rakiplerine 
saldırmaya devam etme olasılığını en üst düzeye çıkarabildi. Rakipleri kimlerdi? Düşünce sürecini netleştiren bir cevap 
ona gelmeden önce soru aklının önünden geçti. 

tek kelimeyle: "Ebedi Yahudi", "Aryan'ın en güçlü muadili". Bu ve ona bilerek veya bilmeyerek hizmet eden Yahudi 
bağlılarının tümü. Dieter Swarz'ın Masonluk üzerine çalışmasını hatırladı ve bu da başka bir dizi hedefi gündeme getirdi; 
sezgisel olarak onun olmadığını anladığı annesinin vudu temsilini gözlemlerken varlığını işaret eden İskoç mason 
masonunun plakasını hatırladı. daha uzun süre canlı hafızaya kaydedin. gözlerini Alfred Rosenberg'in "20. Yüzyıl Efsanesi" 
adlı eserine dikti ve anında aklına babasının cenazesinde iki Hıristiyan işgüzar tarafından annesinin nasıl hakarete 
uğradığını, hainlerle yaşadığı deneyimi hatırladı. 
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okul arkadaşı Christian Humble'ın doğası ve Hıristiyanlarla olan diğer tüm ilişkileri - Rosenberg, 
çalışmalarında Hıristiyanlığın her zaman Yahudilere yer verdiğini ve o olmasaydı Yahudilerin asla İskandinav 
uluslarına ve aslında tüm Hıristiyanlara boyun eğdiremeyeceğini nasıl ortaya çıkarmıştı? Aryan ırkı. 

Mack, Hıristiyanlarla olan kişisel deneyimlerine, onların zombi benzeri davranışlarına, pasif-agresif ve 
güvenilmez doğalarına, kendini beğenmiş kibirlerine ve yalancılıklarına (efendileri Yahudi'nin soluk bir 
yansıması) ilişkin gözlemlerine dayanarak bu boyun eğdirmenin nasıl çalıştığını anlayabiliyordu. "Tanrı'nın 
seçilmiş halkı' olarak saygı duydukları kişiler. Onlar aynı zamanda düşmandılar ve Yahudilere karşı 
çıkıyormuş gibi yaparak, Yahudilerin sol gruplar gibi cephelerinde her zaman yarattığı aşırı kaosta hüküm 
sürme amacına hizmet ediyorlardı. 


Komplo çok katmanlı ve çok yönlüydü ve her ne kadar komplocuların çoğu belki de başlarının üstünde olup 
bitenlerden habersiz olsalar da, özellikle hiyerarşide daha fazla güce sahip olanların kötü niyetli 

eylemlerine bilinçli bir farkındalıkla katıldılar. 

Alt seviyedeki köleler, 'yararlı aptallar' o kadar yozlaşmış değillerdi ama yolsuzluk şeytani bir biçimde Yahudiliğin 
tanrısından aşağı, hem sağ hem de alt seviyelerdeki Shabbos Goyim'lerine doğru yayılıyordu. 

sol. Artık her şey yolsuzluktu ve hepsi cezayı hak ediyordu. Ancak Mack, cezalandırma yeteneğinin yalnızca küçük 
ve sınırlı bir kapsamda olduğunu, aslında kapsamı olan yalnız bir kurtla sınırlı olduğunu anlamıştı. Etkili 

olmanın en iyi yolunun, Yahudi'nin "Gücün 48 Yasası" adlı kitabında yazdığı gibi, 'koyunları dağıtsın diye 

çobana vurmak' olduğunu düşündü; kavramını çok iyi özetlemiş. 


Kendisini koyunların arasında bir kurda dönüştürmesi ve sistemin ulaşabileceği en büyük dişli çarklara, en üst 
düzeydeki tel çekicilere saldırması gerekiyordu. Bunları ortadan kaldırmak kuleyi sarsmanın yolu olabilir 
Kuledeki kilit taşlarını gevezeliklerle patlatmak, ne dereceye kadar başarabilirse onu yıkacaktı. Küçük bir 
kasabada yaşayan bir genç olarak elinden gelenin en iyisini yapacak ve dünyaya kendi sınırlı bakış açısıyla 
bakacak, düşmanlarını ancak gizlice ve en önemlisi kendisinden ve kendisinden başlayan gücü inşa ederek 
alt edebilecekti. daha sonra irade gücüyle uygun hedefe ve uygun araçlara yönlendirilebilir. 


Yaşadığı kasabada hedef listesi vardı ama ne yazık ki etki alanı içe dönük bir lise öğrencisinin etki alanıyla sınırlı 
olduğundan daha yüksek düzeydeki hedeflerden habersizdi. Okuldaki düşmanlarının görüntülerini gözünün 
önüne getirdi ve anında dikkati, bir keskin nişancı tüfeğinin nişan alma dürbünü gibi, sorunlarının çoğunu 
başlatan ve anladığı kadarıyla en yüksek düzeylerle bağlantılı olan üç düşmanının yüzlerine odaklandı. 
Boden'deki iktidar kademeleri: Bir yargıcın oğlu, bir Yahudi ve babasının anısına iftira atan ve muhtemelen en 
azından dolaylı olarak katılımcı olan Simon Rosenthal 

babasının çete tarafından öldürülmesinde ve babasının da cinayete katılanlardan biri ya da başlangıçta cinayeti 
planlayan bir tetikçi olması muhtemeldir. Yahudi bedelini ödeyecekti ve yargıcın oğlunu ortadan kaldırmak 
yalnızca Mack'in intikamını almakla kalmayacak, aynı zamanda aile soyunu sona erdiren babasının kara kalbine 
bir hançer saplayacaktı. Mack'in duyduğuna göre Simon, ulusun en prestijli üniversitelerinden biri olan, ulusun 
beyazları tarafından çok önceden kurulmuş olan ve son yüz yıl içinde Yahudiler tarafından devralınmış olan 

Iw Üniversitesi'ne yeni kabul edilmişti. beyaz gençlerin kendilerini yükseltmelerini engellemek için 

tekrarlayan taktiklerini kullandılar. Simon birinci sınıf öğrencisi olmayacak ve Mack'in yemin ettiği dünyaya 
damgasını vurmayacaktı; Mack'in babasına karşı söylediği iftira dolu sözleri geri almak zorunda kalacaktı ve 
onun idam edilmesi yalnızca bir siyasi terör eylemi olmakla kalmayacak, aynı zamanda Mack'in yükselişinin bir 
simgesi olacaktı. Aryan insanlığı ve doğuştan gelen ayinini yeniden fethetmesi. 


Zihni Simon'un görüntüsünden ve onun alaycı sırıtışından, Simon'un fiili haydutu rolünü oynayan Christian 
Humble'ın donuk yüzüne kaydı; tüm Hıristiyanlar gibi, Simon'un kulağına fısıldadığı her kelimeye dikkat eden 
Yahudi efendisinin soluk bir gölgesiydi. Mack, çiftin sürekli olarak birbirlerine kötülük planladığını, beyaz 
olmayan diğer beyazlara karşı küçümseme ve düşmanlık sergilediklerini keşfetti. 
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Hıristiyanlara, özellikle de kadınlara karşı mantıksız bir nefret besliyor gibi görünen kadınlara, belki de Yahudi ahlaklarının 
bir sonucu olarak kendilerini Hıristiyanlık dinine aktardılar; 

Yahudilik ve İslam gibi, kadını da köle olarak erkeğe zincirlenecek bir sığır olarak görüyordu. Christian Humble'ın 

ketlenmiş nevrozu, Hıristiyan'ın mükemmel arketipiydi ve bu, 

kadınlara karşı şiddetli bir düşmanlık içindedir. Mack, Hıristiyanlığı her zaman bir akıl hastalığı olarak görmüştü. 

Christian Humble, Hıristiyan ruhsal sapkınlığının mükemmel bir örneğiydi; bir yalancıydı; bir iftiracı; materyalist ve 

ikiyüzlü bir adamdı ve Altın Kapılar'ın zengin bölgesindeki "Kral Mesih Misyonu"nun bir papazının oğluydu. Onu dışarı 
çıkarmak, Hıristiyana, geleceklerinin ateş gölünde olduğu ve beyaz olmayan vahşilerin atalarının bir zamanlar suçtan arınmış 
kasabası olan Boden'i istila etmelerini sağlamanın bedelini ödeyecekleri mesajını gönderecekti. 


O zamanlar aklına gelen diğer tek hedef, belediye başkanının, Simon'un da ortalıkta dolaştığı liberal ve aşağılık bir hayat süren 
ve geçici olarak ilgilendiği, bu da onun okuldan atılmasına neden olan ve söz verdiği oğlu 'Bruce Love'dı. kendisi bir taş daha 
atmadan önce yankısı sönmeyecek bir ön uyarı atışı olacaktır. Belediye başkanının kasabanın önde gelen tel çekmecilerinden 
biri olması nedeniyle aile soyu da kesilecek ve bu, çeteye yenilmez olmadıkları ve kendilerini nehirler üzerinde ve ferforje 
arkasındaki tepelerde tecrit edemeyecekleri yönünde bir mesaj gönderecekti. Kapılara, güvenlik görevlilerine ve polise, 
hayatlarını mahvettikleri ve artık kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ve kazanacak her şeyi olanların saldırısına uğramamak. 


Mack çatı katındaki pencereden dışarı, şehrin Altın Kapılar bölümüne doğru baktı ve sert bir bakışla saldırıyı düşündü. Terörle 
mücadelenin tek yolunun terör olduğunu ve düşmanı alt etmede etkili olabilmek için güç inşa etmesi gerektiğini vurguladı. 
Mao Tse Tung'un dediği gibi güç silahın namlusunda gelir ama Mack, uluslararası dolandırıcılardan ve düzenbazlardan 
oluşan bir çeteyi alt etmek için bir ordu gerektiğini düşündü. Bu orduyu inşa etmek için elinden geleni yapacaktı ve beyaz 
gücün kurulması için elinden gelen her yolu deneyecekti. Freikorps veya Utasha gibi, demir muhafızlar gibi yüksek seviyeli 
hedefleri yakalayan ve sistemi sürekli bozan, terörle mücadele için terör yaratan bir ordu tasawvur etti. 


Kendi hayatını, kendi durumunu ve becerilerini inceledi ve kaleci olarak aldığı eğitimin kendisi için yeterli para (mevcut 
rejim bağlamında iktidara dönüşen) ve kötü şöhret (bu da diğerlerinin ilgisini çekecek) kazanmanın bir yolu olabileceği 
sonucuna vardı. Daha sonra resmi olmayan ağına dahil edilebilecek başkalarının saygısını kazanabileceğini düşünüyordu. 
Bu yolla, tıpkı babasının ölmeden önce bağlı olduğu birlik gibi, başkalarıyla da bağlantı kurabileceğini düşünüyordu. 


Ligi düşündü ve yaz boyunca antrenman yapmaya ve kendini geliştirmeye devam ederken, şimdilik herhangi bir üyeyle 
iletişim kurma girişimini ertelemeye karar verdi. Üyelerden herhangi biriyle nasıl tanışacağına dair hiçbir fikri yoktu ama 
görünüşe göre babasının ölümünden kısa bir süre sonra görüştüğü polis memurunun ifadelerine göre bu durum hala 
mevcuttu ve kayba rağmen sistem bunu hala bir tehdit olarak görüyordu. babası ve Alman avukat. Annesini ve onu bir daha 
asla göremeyeceğini düşündü ve sakinleri yakın gelecekte bazı kayıplar yaşayacak olan Golden Gates'e karşı yoğun bir 
nefretle baktı. Hayatını mahveden, bu anne-babanın soyunu bitirenlerden intikam almak için yerel hareket edecek, küresel 
düşünecekti. 


Mack, "mavili çocuklar Yahudi'ye hizmet ettiğinden" ve Yahudilerin cemaatteki tüm üyeleri aslında onun kural ve 
düzenlemelerinin uygulayıcıları olduğundan ve bunu mümkün kıldıklarından, annesinin ölümünü soruşturmak için 
polise güvenmenin sonuçsuz bir çaba olacağını fark etti. İnsan bataryaları tarafından boşaltılacak şekilde kare deliklere 
sıkıştırılan beyaz nüfusa karşı terör kampanyasını sürdürmeye devam etmek. 
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Sistem ve kölelerinin enerjisinin çalışma biçiminde vampirleştirilmesini kolaylaştırmaya devam etmek için kendini iktidarda 
tutmak. 


Yine de polise bir kayıp raporu sunarak, sistemin artık doğası gereği yozlaşmış olduğunu ve sistemin hiçbir kuralını ya da 
'yasa' olarak adlandırdığı kuralları kabul etmediğini anlamadıklarından emin olmak istedi. Meşruiyet, yalnızca egemen 
gücün bir ifadesi, İbrahimi dinlerine ve onun masonik localarda ve alt düzey örgütlerde şekillenen okült varyantlarına göre, 
kabalın emirleri ahlaki üstünlük görünümü veriyor. Telefon iki kez çaldı ve bir kadın sesi kesin bir samimiyetle cevap 

verdi: "Boden polis departmanı". 


Mack, kayıp ihbarında bulunmak istediğini belirtti ve ses şöyle cevap verdi: "bir dakika" Bir tık sesi duydu ve birkaç dakika 
beklemede kaldı, ardından huysuz bir erkek sesi yanıt verdi: "Soruşturma departmanı, ben Sargent Rader." Mack 
ona annesinin yokluğunu bildirdi ve Çavuş bilgi almak için onu araştırmaya devam etti: "Bunu duyduğuma üzüldüm Mack. 
Onu en son ne zaman gördün? Annenin bir gecede ortadan kaybolması olağan bir durum mudur? Bazen..." akıcı bir ses 
tonuyla devam etti: "Rutinden bir molaya ihtiyacımız var ve asla bilemezsiniz, ama spontane şeyler olur - belki de bir 
seyahate çıkmaya karar vermiştir?" Mack'in annesinin bir tür fahişe ya da beleşçi olduğunu ima ettiğini belirtti. Mack 
öfkesini bastırarak soğuk bir ses tonuyla şunları söyledi: "Hayır. O kayıp, bana söylemeden asla bu şekilde 'ortadan 
kaybolmaz'." Çavuş kararlı olmayan bir şekilde cevap verdi: "pekala. Yani benden bir rapor hazırlamamı ve bir soruşturma 
başlatmamı mı istiyorsun? Bu işler zaman alır ve vergi mükelleflerinin birçok kaynağını gerektirir - belki de beklemek 
daha iyi olur-" Mack kesti Devam etmeden önce onu "-Hayır. O gitti. Asla öylece ortadan kaybolmaz." Çavuş, sanki kendisi 
rahatsız oluyormuş gibi, hatta sanki tüm topluluk Mack'in isteğinin yükünü taşıyormuş gibi imalı bir kızgınlık tonuyla 
karşılık verdi: Gazeteleri uyarabilirim. Bugün bir rapor sunacağım ancak kayıp kişilerle ilgili soruşturmaya genellikle, 
soruşturmayı haklı çıkaracak güçlü deliller olmadığı sürece, kaybolmalarından en az üç gün sonra başlıyoruz. 

Bütün polislerin dikkat etmesi için bir bülten çıkaracağım ve eğer 


daha hızlı arama." 


Mack karakola gelip raporun bir kopyasını alacağını söyledi ve Çavuş raporu öğleden sonraya hazır edeceğini 
onayladıktan sonra telefonu kapattı. Mack, görevlerine bağlılıklarını zorlamanın bir yolu olarak yetkililerin yanında yer 
aldığından emin oldu. Yüzeyde onların kurallarına göre oynarsa onları etkileyebileceğini biliyordu ama arkasına 
gizledikleri "halkın ince demokratik iktidar dokusunun, kitleleri sakinleştirmek için kullandıkları bir görünüş perdesinden 
başka bir şey olmadığını ve perdenin ancak bunu başarabileceğini biliyordu. çok uzun süre dayanabilir ve bir dereceye 
kadar kendi avantajına alışabilir. 

O, demokrasi görünümüne inanan saf bir liberal değildi; sadece rejim tarafından sürdürülmesi gereken 

yanılsamalardan pragmatik olarak yararlandı. 


Aşağıya indi ve annesinin yokluğunu hissettiğinde içinde biriken gerilimi ortadan kaldırmak için egzersiz yapmaya karar 
verdi. Artık onun bu dünyada bulunmadığını kesin olarak biliyordu ve acıyı hafifletmenin bildiği tek yol, eliptik antrenörünü 
kullanarak bodrumda yoğun bir şekilde çalışmak ve kendini dövüş formunda tutmak için vücut ağırlığı direnç egzersizleri 
yapmaktı. Antrenörü ona halterin çevikliğini azaltacağını ve eklemlerini olumsuz etkileyeceğini söylemişti, bu yüzden 
kendisine reçete edilen antrenöre odaklandı. Bu ve eski milliyetçi savaşçılar hakkında sahip olduğu bilgi, tarih kitaplarındaki 
kıvrak fotoğrafları, onların oldukça zayıf ve hızlı olduklarını ve aşırı kaslara sahip olmanın onu yavaşlatacağını biliyordu. Polis 
karakoluna gitmeyi beklerken kendisini daha da motive etmek için Üçüncü Reich askeri yürüyüşlerinin kaydını açtı. 
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O günün ilerleyen saatlerinde evinden çıktı ve istasyona doğru olan rotası boyunca, rotası boyunca onu takip eden, 
caddenin diğer tarafında ve önünde yürüyen daha fazla takipçiyle ve kasten motorlarını çalıştırarak onu kesmeye 
çalışan araçların yanından geçen araçlarla karşılaştı. karşıya geçerken kapalı 

Sokakta ve kaldırımda yürürken çevresinde insanların olması. Maruz kaldığı ritüel tacize alışmıştı ve sapkınların 
çoğunluğunu oluşturan untermenschen ve ahlaki çoğunluktaki emekliler sürüsünün üstesinden gelmek için elinden 
geleni yapıyordu. 'Wei wu wei' (hareket etmeden hareket etmek) şeklindeki daoistik düsturu içselleştirmişti ve 
okuduğu eserlerden birinde, tao te ching'in aslında bir Aryan yaratımı olduğu ve geleneksel olarak buna atıfta 
bulunulduğuna dair bilgiye rastlamıştı. Heksagramlar, rünlerden ve onların kutup anavatanları olan Kuzey yıldızının 
ülkesi Hyperborea'dan türetilmiştir; bu kutup yıldızı, antik çağlarda kutup kaymasından önce bakıldığında büyük kepçe 
takımyıldızı ile birlikte Kuzey kutbundan bakıldığında gamalı haçı oluşturur. gündönümleri ve ekinokslar sırasında. 


İstasyona geldi ve lobide 20 dakika bekledikten sonra çıkan Sargent Rader'ı sordu. Mack masaya çağrıldı ve kimliğini 
gösterdikten sonra kendisine kayıp kişi raporu verildi. Mack memura teşekkür etti ve Sargent ayrılmak üzereyken 
şöyle konuştu: "Mack'ten ayrılmadan önce, okul arkadaşlarınla yaşadığın sorundan sonra yapacağın toplum hizmeti 
saatleri hakkında seninle biraz konuşmak isterim." Mack cevapladı: "Nedir bu?" Çavuş ona ana alandan uzakta bir yan 
masaya işaret etti ve bir manila zarfı alıp bir tomar kağıt çıkardı. 


bunu Mack'in önüne koydu. "Seni buraya getirdiğime göre sadece bekledim ve bunu nazik bir şekilde söylemek istiyorum. 
Annen sonuçta kaybolduğuna göre ve bunun ciddiyetini azaltmak istemiyorum -" bir duraklamayla sözünü kesti ve 

Mack, Yahudi'nin sözünün imasını ve alt metnini anlamasına rağmen ifadesizce ona baktı. annesinin öldüğünü ve 

polisin onun ölümünde yine etkili bir rol oynadığını biliyordu. 


Sargent şöyle devam etti: "-ama belki de -artık burada olduğunuza göre- toplum hizmeti seçeneklerinizi ve kabul 
etmeniz gereken rehabilitasyon "Yeni Başlangıç Programı"nı gözden geçirmek için zaman ayırabiliriz. 

Daha ciddi cezalardan kaçınmak için." Ofis durakladı ve omzunu silkip şöyle diyen Mack'e baktı: "iyi." Memur kağıtları 
çıkardı ve omuzlarını silkerek "iyi." diyen Mack'e baktı. Kağıtları dağıttı ve bunları Mack'e sunarak şunları söyledi: 
"Zion Şehri'nde bulunan ve cinayetten ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan bir kişi var -peki ayrıntıları sizinle 
paylaşabilir-eğer isterseniz yani... Mack cevapladı: "tabii ki neden olmasın", 


Sargent şöyle devam etti: "Harika, eminim programa uyumunuz iyi gidecektir ve tüm bu işleri halledebiliriz." Ayrıca 
Mack'in yerel Yahudi toplum merkezi ve kiliselerin etrafındaki çöpleri toplayarak toplum hizmeti yapması ve ayrıca 
kasabaya gelen bazı mültecilerle gönüllü olarak çalışmaya zaman ayırması gerektiğini açıkladı. 


Mack otomatik olarak kabul etti ve Çavuş diyaloğunu bitirdi: "Pekala. Sana bu anlaşmanın kopyalarını imzalatacağım 
ve gidebilirsin - ama önce imzalaman gerekecek. İşte bir kalem..." dedi onu düzgün bir şekilde yerleştirerek 

destenin son sayfalarında. Mack belgenin ince baskısına baktı ve herhangi bir hileyi çözemediği için imzaladı ve 
evraklarıyla birlikte oradan ayrıldı. Katılmak zorundaydı 

önümüzdeki hafta içinde kamu hizmeti görevlerini tamamladı ve tamamlandığında görünüşte çetenin onun üzerindeki 
yasal kontrolünden kurtuldu. Annesini kaybetmesi onu çok üzdü ama kendini kontrol etme konusundaki tutkulu 

bir kayıp durumuna inmenin onun ölümünün intikamını almaya ya da kendi ırkını öldürmek gibi daha büyük bir amacı 
güden entrikaya karşı çıkmaya yardımcı olmayacağını bilerek bunu bastırmak için elinden geleni yaptı. Kabal uğursuz 
anne ve babasının vefatından sonra doğa onun için daha da somut hale gelmişti ve şimdi ona bakıyordu. 

Ödünç alınmış bir zamanda yaşanmış bir hayat, kıyamet saati kendisinin haberi olmadan gelecekteki bir noktada işliyor 
ve kendi hayatının saatini ölümde durduruyor. Artık yalnızca saldırı ve yok etmek için yaşıyordu. 
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Kabal, ırkını yok olmaktan kurtarmak, annesinin ve babasının intikamını almak ve adını demir bir kalemle akaşik kayıtlarına 
kazımak için bir araçtı. 


Mack, o haftanın ilerleyen zamanlarında yapılacak olan kamu hizmeti saatlerine daha fazla kitap okuyarak hazırlandı. Alex 
adında genç bir adamın haber bülteninin eskimiş birkaç kopyasını keşfetmişti. 

Curtis, daha önce aklına hiç gelmemiş çözümleri ortaya koyan ve ahlaki pusulasının 'ahlaki çoğunluk'un Hıristiyan-liberal 
eşitlikçi pasifizminden 180 derece kaymasını tamamlayan 'Milliyetçi Gözlemci' adını verdi. Pusulası artık kendisini, Aryanlar 
üzerinde ve onlara karşı kişisel gücünü artırmak için Yahudilerin ve köle sınıfının yönettiği köle sınıfının chandal 
ahlakçılığıyla değil, kozmik yasanın Hyperborealı ahlakıyla uyumlu hale getirmişti. Pusulası, hiçbir zaman Güney'i işaret 
etmemiş olsa da artık kesinlikle Kuzey'i Hyperborea'ya ve binlerce yıl önce bu dünyada beyaz ırkı yaratan tanrılara, 

kendisi bilmese de bir şekilde geri dönecek olan tanrılara işaret ediyordu. ya da diğeri savaşçının yolunu takip etmekle birlikte 
birleşir. Curtis'in haber bülteni, Aryan mafyasının oluşumundan, güç kullanarak ve ana arterlerdeki pire avcılarının savaşıyla 
ve "suda yüzen" yalnız kurtları ve küçük hücreleri gizli tutarak sistemin çökertilmesinden söz ediyordu. Mao Tse Tung'un 
dediği gibi "Halk Denizi". 


Bülten, iş alanları yasal olanın ötesinde olan sokak çeteleri gibi şeyleri asla hayal bile edemeyecek beyaz gücü inşa etme 
yollarından, yasal olanın ötesine geçen ve kendisinin daha önce tasavvur ettiği şeye geçen şeylerden bahsediyordu. 'ahlak 
dışı'ydı ama bazı şeyleri 'alt tür aeternitatis' (sonsuz bir bakış açısıyla) göz önünde bulundurarak, ahlak dışı eylemler 
olmadığını, yalnızca beyaz ırkın hayatta kalması, yayılması ve ilerlemesi için araçsal araçlar olan eylemler olduğunu anladı; 
ağırlıklı olarak Yahudiler tarafından getirilen ve çoğu özellikle beyaz insanları hedef alan zararlı ilaçlarla beyaz olmayan 
vebayı yok eden uyuşturucu ticareti. Daha önce bu tür eylemleri kınanacak bir şey olarak görmüştü ancak şimdi bunun daha 
geniş bir bağlama uygun olduğunu düşündüğünden, amaçlarına ulaşmada bunların ne kadar etkili olduğunu 

anladı. Pek çok beyazın, muhtemelen var olduğunu varsaydığı beyaz yanlısı çetelerin uyuşturucudan şüphesiz muzdarip 
olacağını kabul etti. 


kaçakçılığı yapılıyordu ama bunu Yahudilerle yapılan ırk savaşında talihsiz bir kayıp, beyazların, zehirli ilaçlardan 
kaçınamayacak kadar zayıf olanların iyiliği için gerekli bir fedakarlık olarak görüyordu. Diğer planları başarısız olursa 

ya da bir zamanlar aşağılık kabul edilen ticaretle uyumlu hale gelirse, böyle bir eylem planına kendini adamış ve acımaya 
kendini hazırlamıştı. Curtis bundan bahsetti 

uyuşturucuların çoğu beyaz olmayanlar tarafından, özellikle de crack kokain tarafından kullanılıyordu ve bu nedenle, işe 
yaraması durumunda bu gerçeği hafızasından silecekti. 


Gerilla taktikleri üzerine çeşitli çalışmalar keşfetti ve hafta boyunca bunları tarayıp fotoğrafik hafızasını kullanarak Paladin 
Press gibi yayıncıların bastığı kitaplardan yararlı bilgiler edinmesini sağladı; Çöl Yayınları ve Delta basını. Özellikle "Beyaz 
Direniş El Kitabı" başlıklı bir çalışma, ne kadar uzun sürerse sürsün, gelecek için kaçınılmaz bir gereklilik olacağını 
öngördüğü, gerilla ıslak çalışma operasyonları üzerine bağımsız bir çalışma olarak hizmet ettiğinden büyük bir ilgiyle 
inceledi. Curtis'in haber bültenlerini karıştırdı ve 


Düşman hedeflerini ortadan kaldırmak için belirlenen puan sisteminin kendi sistemiyle çok iyi örtüştüğünü keşfetti. 

kendi düşman anlayışı. Babasının kütüphanesinde yapılan araştırmada "Denemeler" adlı bir eser daha ortaya çıktı. 

Louis Beam'in yazdığı "Bir Klansman'ın" ve "2083 - Bir Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi", bir çetenin ajanı Anders Breivik'e 
atfedilir; her iki eserin de uydurma olduğu varsayılır, ancak babasının notları "psikolojik ama yararlı" olduğunu beyan eder. 
Her ikisi de çalışmalar, ırk hainlerinin kategorilerini ve ilgili yazarlar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılan göreceli 
önemlerini güçlendirdi. Kabal, muhtemelen zamanın başlangıcından beri beyaz ırka bir savaş ilan etmişti ve bu, geniş 
kapsamlı anlamına geliyordu. 

beyaz nüfusun çoğunluğu bunu bilmiyordu, tüm kuralların ve yasaların bir anlamı yoktu - saldırgan düşman ezici gücü 
karşısında teslim olmanın ölüm anlamına gelmesi nedeniyle yalnızca zaferin anlamı vardı ve dolayısıyla hayatta 

kalmanın tek etkili yolu savaştı, düşmana karşı bir saldırıydı. 
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Bu, tek yasa ve kuraldı; kişinin türünün hayatta kalmasının tek yolu, düşmana saldırmak ve ya bu hayatta ya da sonraki 
hayatta zafere ulaşmaktı. Mack yüzeyde düşmanla top oynayacaktı; kanunlara uyacak ve dürüst bir vatandaş gibi görünecek, 
ancak saldırmak için her zaman uygun zamanı bekleyecek ve zamanı geldiğinde sert bir şekilde ve en önemli hedeflere 
saldıracaktı. 


Haftanın ilerleyen saatlerinde evinin sınırındaki ormana giderek, anne ve babasının vefatlarını anmak için yanında 

fotoğraf çektirdi ve ormanın derinliklerinde bir mum yaktı. Tam o sırada ebeveynlerinin hayaletleriyle sessizce birliktelik içinde 
diz çökerken, içine girdiği karanlık ormanda hiçbir ses çıkmamasına rağmen, aniden yakınlarda bir varlık olduğu 

konusunda uyarıldı. Bilincinin derinliklerinde yankılanan, babasına ait bir ses duydu: "Saldırın! Saldırın!" ve onun yüksek 
sezgisi yalnızca bu iletişimi ötelerden almakla kalmamış, aynı zamanda yabancı yırtıcı varlığın kendini hızla çalıların arasına 
gizlenmiş yakındaki bir ağacın etrafına gizlediğini ve mumun kalın ormanın yarı karanlığında parlamaya devam etmesine 

izin verdiğini hissetmiştir. Batan güneşin akşam ışığında çalılıklar neredeyse aşılmazdı. Ormanın daha koyu gölgesinde, mum 
ışığına doğru sürünerek ilerleyen silüetinin olduğu tarafa bakan bir figürün silueti belli belirsiz görünüyordu. Sadece 
mokasenleri açık halde sessizce çömelerek yürüdü ve aynı anda göremediği ışığa doğru ileri doğru ilerlerken aynı anda 
figürün etrafından dolaştı, henüz o konumda değildi. Mack av bıçağını deriden çıkardı 


figür yaklaşırken daha sert zeminden atladı ve bıçağını boynunun arkasına gömmüş olan figürün üzerine indi. Figür sanki 
vücudu elektrikle yüklenmiş gibi uzandı, boynundan çıkan çelik pençeyi pençelerken vücudu sert ve spazmlıydı, 
içine battığı yaprakların üzerine komik bir iyimser likör jeti halinde atardamar kanı fışkırtıyordu. 


et dondurucusuna atılan sığır etinin bir tarafı gibi dalların üzerine düşüyor. 


İşini şansa bırakmak istemeyen Mack, bıçağıyla kafasına yumruk attı ve onu çıkardı, hayati atıklarını orman zeminini 
kaplayan ıslak yapraklara sildi. Mack etrafta dolaştı ve suikastçının omuz askısında taşıdığı MP5-smg'yi alıp boynuna astı. 
Cesedi atabileceği bir yer bulmak için bölgenin zihinsel haritasını tararken zihni hızla düşündü. Yakınlarda sadece birkaç 
yüz metre ötedeki terk edilmiş madeni düşündü, ancak bir arama ekibinin DNA'sını veya cesedini bulabileceğini düşünerek 
buna karşı karar verdi ve yürüyüş sırasında geçirdiği trafik kazası deneyimine bakılırsa bazen bunun haftalar sürebileceğini 
düşünüyordu. hayvanların leşi tüketmesi ve çürümesi için, bu da iz kaybetmeye yetmeyebilir. Ayrıca bıçağını da 
istemiyordu. 


dedesinden gelen, delik yaralarıyla eşleştirilecek bir hediye bu yüzden onu bir kilometre ötedeki ormanlık alanın diğer 
tarafındaki domuz çiftliğine atmaya karar verdi. Çiftçi bir evde yaşıyordu 

Domuz ağılından kısa bir mesafe uzaktaydı, ancak çiftçinin akşamları sık sık meyhaneye gitmesi ve karısının ölümünden sonra 
teselli için şişeye dönen alışılmış bir ayyaş olarak yalnız başına yaşaması nedeniyle keşfedilme olasılığı çok düşüktü. 
kemoterapi tedavisi - Yahudi 'ilacının' bir başka zayiatı, yani. Allopatik soykırım. 


Anne ve babasının resmini, mumu ve küçük tabağını alıp ceketinin içine koydu, sonra cesedi omuzladı ve peşinde kimsenin 
olmadığından emin olduktan sonra mumun alevini söndürdü ve orta boy gövdeyle itişip kaktı. ormanın içinden. Egzersizi bir 
eğitim takviyesi olarak değerlendirdi ve omuzlarındaki kütleyi, ağaçların arasında sessizce hareket ederken ayaklarının 
çimenlerin üzerinde yaylanmasını ve dışarı çıkıp tahtalarla karşılaştığında alacakaranlığın gökyüzünün kubbesine gelmesinden 
hoşlanıyordu. domuz çiftçisinin çit rayları. Kadavranın kıyafetlerini çıkardı ve işini bitirdikten sonra olası suikastçının ceketinin 
içine koyduğu teçhizatı (botlardan oluşan) sardı; çorap; iç çamaşırı; yedek MP5 uzatılmış kutu şarjörleri tam dolu bir kemer ve 
sert çantada orta büyüklükte çift taraflı bir hançer. 
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Ödülünü olduğu yerde bıraktı ve domuzların bulunduğu kapıya doğru gitti ve onu açan domuzlardan birinin derisine 

MP5'in dipçiğiyle vurarak onu uykusundan uyandırdı ve en büyük domuzun öfkeli bir çığlık atmasına neden oldu. Domuzlar 
uyanıp gökten gelen kudret helvası olarak çamurlarına bırakılan kanlı leşin kokusunu alırken o da ganimetine doğru koştu ve 
ormana doğru yola çıktı. Mack ormana doğru hızla uzaklaşıp güvenli bir yere geri dönerken onlar da ciyaklayarak leşe 

doğru koştular. 

Ormandan çıkarken, bu sefer dolaylı olarak dolambaçlı bir yoldan, girdiği yerin ve hedeflediği suikastçının da girdiği yerden 
belli bir mesafeden geçen bir araçla karşılaştı. 

Araçtaki yolcu renkli camın arkasında gizlenmişti ama Mack yine de kişinin ana hatlarını seçebiliyordu ve gizlice hareket 

eden kancalı bir burnu, adamın sinirli bir şekilde sigarasından bir nefes çekmesini görebiliyordu. Mack çevredeki evlerin 
ışığından uzak durmaya dikkat ederek yolculuğuna devam etti ve sonunda arka çite ve evine doğru ilerledi. 


Çelik bir varil çıkardı ve kıyafetleri içine koydu, ardından bir tırmık ve biraz benzin çıkardı. 

MP5'i ve şarjörleri evin içinde emniyete alın. Giysileri gaza döktü ve garajda saklanan bir demet gazeteyi tutuşturmak için 
barbekü çakmağı kullandı ve onu kapak hikayesi olarak yaprakları tırmıklıyormuş gibi yaparken kısa bir süre içinde giysiyi 
hızla tüketen fıçıya attı. . 

Daha sonra, yangın söndüğünde ve çöpteki kalıntılar malçtan, kömürleşmiş ayakkabı derisinden ve erimiş lastik tabanlardan 
başka bir şey olmadığında, kalıntıları alıp diğer çöplerle birlikte bir çöp torbasına koydu ve komşulardan birinin evine attı. 
Eldiven kullanılmasını ve kimsenin onu görmemesini sağlayan çöp kutuları. Evine geri döndü ve yakın zamanda uydurduğu 
gelişmiş güvenlik prosedürlerini kullanarak evi kilitledi: alarm sistemi ve hareket sensörlü kameraların yanı sıra 

kapıların iç kısmındaki bar kilitler ve pencerelerin iç kısımlarını kapatmak için dübel parçaları. MP5'i ve dergileri yanına 

aldı ve bir şişe tuvalet ispirtosu ve paçavra aldı ve bodrum odasına indi ve eldiven kullanarak tüm parmak izlerini temizledi 
ve daha sonra silahı fırının arkasındaki duvarın çıkarılabilir bir bölümü olan gizli bir bölmeye sakladı. iki tarafı eşit 
derecede paslı asma kilitlerle kilitlenmiş, 1/4" çelikten yapılmış paslı bir plaka ile yerinde tutuluyor, bir tür fırın aksesuarı 
gibi görünüyor. Daha sonra kütüphanede meditasyon yapmak için Aryan kahramanlarının asil işaretlerinin arasında 
meditasyon yapmak için tavan arasına gitti. "...sadece terör terörle mücadele edebilir..." sözünü kendisi kullanıyordu. 


Ertesi gün, Altın Kapı'da bulunan yerel Yahudi toplum merkezinde kamu hizmeti saatlerine başlaması planlandı. Annesinin 
aracını, alım satımdan satın aldığı küçük kullanılmış BMW'yi almaya karar verdi ve garajdan çıkarken, sokağın hemen 
bitişiğinde duran bir polis SUV'uyla karşılaştı, güneş gözlüklü bir Yahudi polis memurunun elindeydi. pencere kısmen açıldı 
ve Mack kısa araba yolunun sonuna ulaşmaya başladığında polis memuru ışıklarını yaktı ve sireni kısa bir kez çalarak Mack'i 
durması konusunda uyardı ve Mack de bunu yaptı. Polis indi ve araca yaklaştı ve aracın arkasına ulaştığında sert bir 

şekilde şöyle dedi: "Ellerinizi arabaya koyun." 


direksiyona geçin lütfen". Mack, memurun herhangi bir tepki vermesini istemediği için talimat verildiği gibi yaptı ve yan ve 
dikiz aynasından dikkatle baktı ama hiçbir duygu belirtisi göstermeden oturdu. Yahudi yaklaştı ve şöyle dedi: "Mack 
konuşmak istiyorum Dün yaşanan bir olay hakkında size..." Memur, hedefinden bir tür bilgi elde etmeye çalışırken duraksadı 
ama Mack'in yüz hatlarında hiçbir değişiklik belirtisi görünmüyordu. Memur birkaç dakika bekledi ve tekrar konuştu: " 
Geçen akşam evinizde tuhaf bir 
hareket gördünüz mü?" Durdu ve güneş gözlüğünün arkasından Mack'e baktı. 
Mack olumsuz cevap verdi ve memur devam etti: "Bazıları seni bahçede ateş varilinde bir şey yakarken gördüler mi? Öyle 
mi?" Mack cevap verdi: ' Sadece yaprakları yakıyorum ve tırmıklıyorum" 
diye yanıtladı polis memuru: "Bunun için yangın iznine sahip olman gerektiğini biliyorsun değil mi?" "Unuttum" diye cevapladı 
Mack, memurla sohbete girdiği için kendini tekmeleyerek. Ancak bunu yapmanın daha iyi olacağını düşündü. Memur, 
herhangi bir şüpheyi gidermek ve yangının daha yumuşak darbesine maruz kalmak için dikkati büyük meseleden 
uzaklaştırdı ve ona bir ceza yazdı ve bunu alan Mack'e uzattı: "Belediye binasında ya da belediye binasında ödeme 
yapabilirsiniz. istasyon. Bundan sonra izin aldığından emin olmalısın -tamam mı?" "Tamam", Mack 
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yanıt verdi. Memur incelemeye devam etti: "Yani dün gece hiç bir şey görmedin mi? Hiçbir şey? Bölgede bir hırsızın olduğu ve 
onun karartılmış camlı gri bir araç kullandığı yönünde bir rapor aldık? O tür bir araç görmedin mi?" Mack şöyle cevap verdi: 
"Hayır, sadece yaprakları topladım ve işi bitirmeye karar verdim 

bugün vakit geç olmaya başlamıştı." Memur devam etti: "Yani sanırım buradan toplum hizmetine katılmak için toplum 
merkezine mi gidiyorsun?" Mack olumlu yanıt verdi. "Peki, sana izin vereceğim. Yolunuz açık olsun Mack, iyi günler." Memur 
dedi ve Mack gideceği yere doğru giderken notlar alarak aracına doğru yürüdü. 


Arabayı sürerken, muhtemelen Mossad'lı olan ajanı gönderenin kendisi olduğunu nasıl bilebileceklerini düşündü. Polis 
memurunun ses tonundan anlaşılan o ki, onu suikastçının katili olarak tanımlamayı başardıkları için, gözetlemeleri Mack'in 
anladığından daha yaygındı. 

salt bir şüpheden çok, durumun tam bir farkındalığı. Elbette suikastçının Mack'i öldürmesi için gönderildiği çıkarımına varıldı 
ve suikastçı gitmişti ve Mack hayattaydı; ormanda büyük ihtimalle başka kimse yoktu ve suikastçının yokluğuna ya da 
herhangi bir kavgaya dair herhangi bir işaret ya da ses yoktu. Bu yüzden çetenin bakış açısına göre Mack ya tespit 
edilmekten kaçmayı başarmış ya da suikastçıyı öldürmüştü. Suikastçının profesyonel olması, küçük bir ormanlık alanda 
kaybolma ihtimalinin oldukça düşük olduğu anlamına geliyordu; dolayısıyla Mack'in onu öldürmüş olma ihtimali kazanan 
sonuçtu. 

Bu elbette ki grubun tam bir farkındalığa ya da panoptik bir vizyona sahip olduğu anlamına gelmiyordu ama memurun 
ses tonu, gözetimlerinin Mack'in daha önce fark ettiğinden daha geniş kapsamlı olduğunu gösteriyordu. 


Sinagogun bitişiğindeki toplum merkezine doğru giderken bunu hafızasına kaydetti. Güzergah boyunca, tamponunu 
sürerken onu kalabalıklaştıran ve enine kesitlerde neredeyse ona çarpacak olan araçlar tarafından takip ediliyordu. 
Yolcuların çoğu güneş gözlüğü takıyordu ve güçlerini göstermeye çalışarak agresif bir şekilde araç kullanıyorlardı, motorlarını 
çalıştırıyorlardı ve bu kadar usta bir sürücü olmasaydı kaza yapmasına neden olacak şekilde kullanıyorlardı. 


Golden Gates'e girdi ve yolunu kesen insan kolunda durmak zorunda kaldı; metal çıkıntı boyunca x şeklinde floresan 
şeritler uzanıyordu. Bitişiğinde bir nöbetçi kulübesi vardı ve Yahudi bir güvenlik görevlisi, kurşun geçirmez camın 
arkasından, yüzünün bir kısmı sakalının ve kola şişesi merceklerinin arkasına gizlenmiş bir şekilde dışarı bakıyordu. Şişman 
Yahudi, yüzüne sahte bir gülümseme yerleştirip dahili telefona uzandı ve küçümsemeyle karışık boğuk, genizden gelen bir 
ses tonuyla konuştu: "Size yardım edebilir miyim?" Mack pencerenin dışındaki dahili telefondan konuştu: "Toplum 
merkezinde toplum hizmeti yapabileceğimi duydum". "Peki adınız nedir lütfen?" diye devam etti gardiyan kibirli bir 
küçümsemeyle üzerinde muhtemelen isimlerin olduğu bir panoya bakıyordu. "Mack Kraft" gardiyanı sanki 

düşünüyormuş gibi bir an duraksadı ve şöyle dedi: "Bir kimlik görmem gerekecek - ehliyetin var mı yoksa...?" sesinde hafif 
bir alaycı tonla sözünü kesti. Mack elini cebine attı ve cüzdanından ehliyetini çıkarıp gardiyanın görebilmesi için havaya 
kaldırdı. Gardiyan, göremiyormuş gibi yaparak ayağa kalktı ve sanki Mack'in kimliğinin sahte olabileceğini öne 

sürermiş gibi kaba bir şekilde camdan içeriye baktı. Yüzünde huysuz bir ifadeyle gülümsedi ve "tamam...geçebilirsin..." dedi ve 
oturdu ve "iyi günler" dedi, bölmeyi kısmen yukarı kaldırdı ama Mack bölmeyi hızlandırmaya başlayınca durdu. Yahudi 
endişeyle uğraşırken Mack sabırla bekliyordu 


Switch bir hata yapmış gibi davrandı ve Mack, oy kullanma haklarını başkalarının kanından satın alan ve diğerlerini dışlamak 
için sınıfçılık ve kayırmacılık kullanarak iktidar üzerinde sıkı bir kontrol sağlayan çetenin ve onun görevlilerinin iç kutsal 
alanına girdi. sosyalist iktidar sistemlerinde herhangi bir onurlu konumdan. Yalnızca koşer onayını alanlar, siyonun köle 
sistemi içinde bir rol oynayabiliyordu; diğerleri ise asalak elitlerin onu vampirleştirebilmesi için yaşam güçlerini angarya 
biçiminde sağlamak olan piyonlar ve serfler düzeyine indirildi. kendileri. 
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Mack iyi döşeli sokaklarda ve onları çevreleyen ağaçların altında arabasını sürdü ve insanların bahçelerinden 
çıkıp bahçe işi yapıyormuş gibi yaptıklarına ve diğerlerinin yüzlerinde şeytani bir gülümsemeyle ona baktığına 
tanık oldu. Açıkça onlar, babasının göçmen karşıtı birlik içinde aktif hale gelmesinden bu yana kendisinin ve 
ailesinin maruz kaldığı takiplerin katılımcılarıydı. Tepenin zirvesinde ufukta görünen halk merkezine doğru 
atıldı. Bina ve bitişiğindeki sinagog, kalın betondan yapılmış yüksek duvarlarla ve yazı tipi girişi olarak hizmet 
veren sivri uçlu ferforje kapıyla çevrili bir kale gibiydi. 


Binanın tamamı diğer binaların üzerinde beton bir platform üzerinde yükseltildi ve bu da onu kasabanın geri 
kalanının üzerinde bir kule haline getirdi ve Mack dikiz aynasından Boden kasabasını ikiye ayıran nehri 
gözlemledi; biri zenginler için, biri de yoksullar için. ve kasabanın idari aygıtı ve ticaret bölgesi, 

burada daha yoksul kesim, kabalın kiralık haydutları tarafından daha etkili biçimde denetlenebiliyordu. 


Yaklaştığında, camları karartılmış ve gizli araçlarla çevriliydi. 

gri renkli. Araçların markaları da diğer plakalar gibi yoktu ve Mack birdenbire MPS5'ini getirmediğine 

pişman oldu ama bu bilinmeyen potansiyel saldırganlarla karşı karşıya gelirse bunun onun sonu olacağını 
biliyordu. Her iki araç da Mack'ten çok önce durdu ve her birinin arkasından bir yolcu indi; güneş gözlüğü 
takan, siyah ipek ceketinin omuz kılıfında silah taşıyan esmer bir Yahudi. Mack'e en yakın araçta bulunan Yahudi 
yaklaştı ve bunu yaparken elbisesine iliştirilmiş radyo mikrofonuna konuştu: O burada. Onu aramamı ister 
misin?": Yanıt olarak bir ses çatladı: "Hayır, onun temiz olduğunu biliyoruz. Ona sahaya kadar eşlik edin." Yahudi 
cevap verdi: "10-4" ve aracını ferforje kapılara doğru hızlandıran Mack'e "gel" hareketiyle işaret etti, Yahudi 
elektronik güvenlik paneline anahtar kodunu giriyordu ve kapı açılmaya başladığında zar zor gizlenmiş 

bir düşmanlık tonuyla şunları söyledi: Sağınızdaki binanın arka kısmına gidin - burası toplum merkezi" sanki Mack 
sinagog ile kendisine tahsis edilen yer (sinagogun bulunduğu yer) arasında ayrım yapamıyormuş gibi. Kaleye 
benzeyen ve her iki yanında kirli kahverengi renkte İbranice harflerle sinagog etiketi bulunan ve ön 

tarafında yapay alev ışıkları olan büyük, gösterişli bir menora bulunan farklı bir bina. 


Mack, gün ışığı olmasına rağmen toplum merkezine doğru giderken ışıkların açık olduğunu ve gözlerine 
parıldadığını belirtti. Yaklaştığında gizli araçlardan birinin kendisini arkadan takip ettiğini fark etti ve açık 
otoparka yaklaştığında, biri polis SUV'si olan iki aracın daha kendisini beklediğini gördü. Çıkışa en yakın 
noktada durdu ve dışarı çıktı. Başlarında yarmaluk bulunan iki Yahudiyle birlikte bekleyen ve ona bakan polis 
memuru, Mack yaklaşırken iki hahamla olan konuşmasını kesti. 


söylediklerini almayı başardı. Polis şunları söyledi: "Elbette onu her zaman izliyoruz. 

Hahamlar, Mack'e baktılar ve o, işitme mesafesi olarak kabul ettikleri mesafeye yaklaştığında, Yahudi olan subaya 
doğru döndüler ve sesinin sürükleyici olduğundan emin olarak şöyle dediler: "Ben Toplum güvenliği 

memurumuz Javitz'i korumak için burada olduğunuza sevindim - sizin gibi adamlarla topluluğumuzun geceleri 
güvenli bir şekilde uyuyabilmesi için görevdeyiz.." yüzünde ciddi ve onaylamayan bir bakışla Mack'e anlamlı bir 
şekilde bakmaya devam etti. Memur yaltakçı bir şekilde onlara veda ederken iki haham uzaklaştı ve 

zorlu bir yürüyüşle Mack'e doğru adım attı. Mack yüzünde tarafsız bir ifadeyle olduğu yerde durdu ve siyah 
gözlüklerinin arkasından ona bakan memur sert bir tavırla şöyle dedi: profesyonellik vurgulu bir ton: "Mack ile 
çalışmaya hazır mısın?" 

cevabı: "Yükümlülüklerimi yerine getirmek için buradayım". Polis memuru ona, iki çöp bidonunun bitişiğindeki ve 
kilitli bir kafes içinde elektrikli tuş takımı bulunan, betona gömülmüş büyük metal çift kapılardan oluşan arka 
girişi işaret etti. Memur anahtarlığından namlu anahtarını çıkardı ve panele erişim sağlayan kafesi açarak içeri 
soktu. Emin olmak için bir kod girdi 
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Sert bir tavırla Mack'e baktı ve kodu görmemesi için ona arkasını dönmesi talimatını verdi. Ancak Mack tuş 
takımının sayılara benzeyen ince seslerine kulak misafiri oldu ve şu kombinasyonu aklında tuttu: 6-6-6-7-7-7. 
Sürgü geri çekilirken kapı kilidi gıcırdayarak açıldı ve memur kutuyu kapatıp kilitledi, ardından kapıyı açtı ve 
önce Mack'e içeri girmesini işaret etti. Mack söyleneni yaptı ve memur arkasından "aşağı doğru 

yürüyün, sola doğru bir oda var, oraya gideceğiz" dedi. 


Mack yine itaat etti ve kasvetli koridordan bir tür çamaşır odası olan odaya doğru yürüdü. Girişe doğru ilerledi 
ve memur baktı: "bekleyin". Memur şöyle dedi: "Aşağıya gelip suçluyu gözaltına alabilecek kimse var mı?" Sabit 
bir yanıt geldi: "geliyorum..sadece bir dakika." Birkaç saniye sonra bu odanın içindeki başka bir odadan tombul 
bir Yahudi çıktı ve memurun elini sıkarak şöyle dedi: "Teşekkürler memur Javitz, onu buradan alacağım." 
Memur daha sonra bir veda açıklamasıyla ayrıldı: "Herhangi bir sorun olursa ben bölgede olacağım." 

Kafasında yarmulke ve haham sakalı olan ve Mack'e hüzünlü bir bakışla bakan Yahudi şöyle diyordu: "Annen ve 
baban için çok yazık, senin durumunu anlıyorum. Ancak kayıplarla başa çıkmanın masumlara saldırmaktan daha 
iyi yolları var." üçüncü kişiler." Mack, Yahudileri davranışsal incelikleriyle en içten şekilde anlamaya başladığı 

ve kendisine karşı ima edilen küçümsemeden etkilenmediği için bu tür bir ifadeyi bekliyordu. Bu iblis 
yuvasındaki deneyimini aşılması gereken bir zorluk olarak görmeye ve Yahudi'nin kendisine verdiği tüm 
emirlere uymaya ve bizim toplum hizmetimizi bitirmeye karar verdi. 


Gün hızla geçti ve önümüzdeki hafta kamu hizmetini yerine getirmesi planlanıyordu ve yerleşkenin planını 
yakından tanımaya başladı, öyleydi. 

Hiçbir merak belirtisi göstermedi ve çevreye ilgi duyduğuna dair herhangi bir belirti olmadan tamamen normal 
bir şekilde davrandı, ancak yaptığı tam olarak buydu - bölgeyi gözetlemek ve bu durumda içeri sızmanın 
yollarını ve araçlarını keşfetmek. gelecek olmak 

düşmana karşı etkili bir saldırı olasılığı. 


Zamanının bir haftasını alan bu yerde kamu hizmeti saatlerini tamamladıktan sonra, düşmanını ve onların 

nasıl çalıştığını daha iyi tanımak için Yahudi davranışları hakkında ilk elden yeterince deneyime sahipti. 
Sorumluluklar listesinin bir sonraki sırasında, Golden Gates'in diğer tarafında Christian Humble'ın babası Papaz 
Thomas Humble ve Mack tarafından yönetilen 'İsa Kral Misyonu' yer alıyordu. Kendisi de Hıristiyan olan İngiliz 
polis memuru, Mack aracını otoparka park edip ön girişe doğru ilerlerken, memur, yüzünde üzgün bir ifade 
bulunan papazla konuşuyordu. Memur ona doğru bir adım attı ve şöyle dedi: "Yani çalışmaya hazır mısın Mack?" 
Mack olumlu yanıt verdi ve papaz öne çıkıp şöyle dedi: "Umarım farklı görüşlere sahip olanlara nasıl hoşgörü 
gösterilmesi gerektiğini anlarsın. "- 


ve durakladı ve gülümseyen bir maskenin arkasına gizlenmiş kendini beğenmiş bir kibir bakışıyla Mack'e baktı: 
"hepimizin tanrının çocukları olduğumuzu öğrenmeliyiz". Mack tarafsız bir sesle karşılık verdi: "Bir adamın 
tanrısı, başka bir adamın şeytanıdır". Papaz ona fanatik bir düşmanlık bakışıyla baktı ve pasif agresif bir 

tavırla şöyle dedi: "Öteki dünyadaki geleceğin umurunda değil mi?" Mack cevap verdi: "Kaderimiz kendi 
yapımımızdır." Hayal kırıklığına uğrayan papaz, Mack'e düşmanca bakan polis memuruna işaret ederek şunları 
söyledi: Memur Bradley...onu Samson'a götürün." 


Memur, Mack'e ikiyüzlüyü geçerek kiliseye doğru eşlik etti; kiliseden beyaz gömlekli, mor kravatlı, cilalı kanat 
uçlu ayakkabılar ve iyi ütülenmiş bir pantolon giyen bir zenci çıktı. Betondan yapılmış ve bir kaleyi andıran 
kilisenin merdivenlerinin tepesinden Mack'e kendini beğenmiş bir tavırla baktı. İnsan-tanrı olduğu iddia edilen 
kişinin bulunduğu merdivenlerin yanında şatafatlı bir İsa heykeli duruyordu. 
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(ya da insan olarak Tanrı) uzun saçlı Yahudi'ye hevesle bakan beyaz olmayan çocuklardan oluşan bir grubun 
üzerine eğilmiş ve altında şöyle bir başlık yazıyordu: "Onun gözünde hepsi değerlidir." Zenci, kibirli bir kendini 
beğenmişlik gösterisiyle Mack'e baktı ve şöyle dedi: "Sen...'Mack' misin?" kendini beğenmiş bir ses tonunda, 

yarı İngiliz aksanı zenci telaffuz tarzıyla şekillenmişti. 

Mack merdivenleri çıkarken cevap vermedi ve beyaz bir erkeğin kendi iradesine karşı çıkmasına alışkın 

olmayan zenci, Mack onunla aynı seviyeye gelince tekrar kendini öne sürdü: "Sana bir soru sordum". 

Mack rahatsız olan zenciye baktı ve Mack'in buz mavisi gözleri Hyperborean manyetizmasıyla vahşi ruhuna nüfuz 
etti ve içgüdüsel bir hayvan saldırganlığı eylemiyle dudaklarını geriye doğru kıvırdı. Mack kiliseye girerken kısa 
ve öz bir emir sesiyle şunları söyledi: "Bu işi bitirelim". Mack'in küstahlığı olarak gördüğü bu duruma öfkelenen 
zenci, geniş burun delikleriyle burnunu çekti ve Mack'i kilisenin içine kadar takip etti. Binanın mezar gibi bir hissi 
vardı ve Mack'in gelişmiş sezgisi, binada onu ürküten karanlık varlıkların varlığını hissetmesini sağladı. 

Sıralar da Mack'e göre herhangi bir manevi yaşamdan yoksun, Yahudi üstünlüğünün gerçek bir mezarı, 
tutsaklarının ruhlarının saklandığı kilise kadar boştu. 


Kilisenin yapay vitray pencereleri vardı ve daha dün inşa edilmiş prefabrik bir binaya benziyordu, herhangi bir 
kültürden veya morali yükselten uyumlu unsurlardan tamamen yoksundu. Aksine, sert, yapay bir 

aydınlatma, tavan boyunca uzanan çirkin ve gösterişli bir pervaz ve iç mekanın boyandığı beyaz boyanın 
parlaklığını artıran altın boyalı süpürgelikler ile kasvetli mezar benzeri bir ortamdı. 


"Beyazların mezarı" diye düşündü Mack. Şüpheli bir şekilde ona arkadan eşlik eden zenci 

kendini beğenmiş bir ses tonuyla konuştu: "burası manevi bir yer" ve burnunu çekti. "Daha saygılı olmalısın - 
artık kutsal bir yerdesin -" dedi Mack'e yarı kapalı gözlerle bakarken, etli dudakları onaylamazlıkla büzülmüşken, 
Mack ayakta durup kayıtsız bir tavırla çevreye bakarken, Mack'e sert bir dille söyledi. 

Zenci ona takip etmesini işaret etti ve Mack de onunla birlikte vaiz locasının yanındaki ana alana gitti ve 
masalardan birinde yer alan "Yahudi karşıtlığının sapkınlığı" başlıklı vaazı izledi. Zenci onu alt kata, 

bodruma ve hademe bölümüne götürdü. Mack'e parke zeminleri süpürüp cilalaması ve görevini 
tamamladıktan sonra zenciyle buluşması talimatı verildi. Mack, Herkülvari çabalarının ateşine daha fazla yakıt 
eklenmesini istememekle birlikte, görevinde gevşiyor ve başarısız oluyormuş gibi görünmek istemeyerek 
acele etmedi; 

ek saatler eklenmiştir. 


Yerleri temizlerken Hıristiyanlığın tarihi ve ikiyüzlülüğü üzerine düşündü ve aklına şu şeyleri getirdi: 
Nietzsche'nin, filozofun inançla olan anlaşmazlığını şiddetli bir şekilde ifade eden "Deccal" adlı eseri. 
Nietzsche'nin Hıristiyanlığa karşı beslediği düşmanlığı hiçbir zaman tam olarak kavramamıştı, ancak 

kurumun ikiyüzlülüğü ve ideolojik temeli konusunda daha fazla deneyime sahip olduğu için bunun nedenini en 
azından kısmen anladı. 


Tesadüfen Yahudi olan fiziksel bir insanın aynı zamanda Varlığın toplamı ya da bir tür Mutlak Yüce İlahiyat olması 
onun çözemediği metafizik bir sorundu. Anlayabildiği tek şey, pek çok insanın Hıristiyanlık nedeniyle acı 

çektiği ve bunun, kendisini semitleştirilmiş Roma'daki merkezinden viral olarak kopyalayarak dünya çapındaki 
Aryan kültürlerine karşı karanlık bir cehalet ve şiddet çağını hızlandırdığıydı. 


Aklına Dietrich Eckhardt'ın "Musa'dan Lenin'e Bolşevizm: Hitler ve Benim Arasındaki Diyaloglar" adlı eseri 
geldi ve yazarın, bu eserin yazıldığı dönemde "Bolşevizm" olarak adlandırılan şey ile kendisine "Bolşevizm" adı 
verilen şey arasındaki paralellikleri nasıl saydığını hatırladı. Hıristiyanlık ve göçmenlik protokolünün her ikisi 
için de ortak olduğu, her ikisinin de manipülasyonda en büyük etkiye sahip olduğu 
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Beyaz nüfusun işgalden önce razı olması ve aslında bunu 'ahlaki' bir yükümlülük olarak kolaylaştırması. 'Eşitlik'in 

'ahlakı'. Oswald Spengler'in "Batı'nın Çöküşü" adlı eserinden yaptığı "Hıristiyan teolojisi Bolşevizmin büyükannesiydi" şeklindeki 
alıntısı Hakikat yüzüğünü taşıyor gibi görünüyordu; çünkü her iki ideoloji de ırkı bir gerçeklik olarak reddetmeyi ve tüm organik 
biyolojik farklılıkların varlığını onaylamayı iddia ediyor. tesviye edilmeli ve bu karışımın ortaya çıkan ürünü bir 

kompozit karışım olmalıdır. 

Bu nedenle, gerçeklikle ilgili tam bir Hakikat'e sahip olduğunu iddia etmese de, hem kendisini "liberal komünizm" olarak 
adlandıran şeyin hem de Hıristiyanlığın beyaz ırkın hayatta kalmasını tehdit eden yıkıcı ideolojiler olduğunu kabul 

etmek zorundaydı. Temizliğe devam etti ve balık tuttuktan sonra, kendisine atanan idareci olan zencinin kendisini tecrit 

ettiği ve ona görevlerini tamamladığını bildirdiği personel odasına gitti. 


Hamburgerini büyük bir açgözlülükle mideye indiren zenci, yeterince zaman harcadı. 

ağzı dolusu yemeğin arkasından şunu ifade etmek için: "Pekala... öğle yemeği yiyebilirsin... sonra daha fazla görev yapabilirsin." 
Yemeğini yemeye devam etti ve vahşinin varlığından tiksinen ama odada kalmak zorunda olan Mack ona sırtını döndü 

ve etrafı gözlemleyen pencereye baktı. Bir aracın, kırmızı bir minivanın, uzun farlarını açıp gözlerine parıldadığını 

gördü; bu, kırmızı, beyaz ve siyah renklerini, kendi hayatlarını simgelemek için alışkanlıkla kullanan sapkınlar tarafından 
gözetlendiğinin bir işaretiydi. 

mevcudiyet, bunlar simyanın hermetik renkleridir: siyah parçalanmayı veya 'nigredo' aşamasını, 'beyaz' 'albedo' 

aşamayı, yabancı maddelerin yıkanmasını ve kırmızı rubedo aşamasını, simya sürecinin bütünleşmesini ve tamamlanmasını 
temsil eder. 


Gözlerini çevirdi ve emeğinin ardından dinlenerek bir köşeye baktı. Bu noktada, Mack'in kilisenin ofis bölümündeki bir 
pencereden kendisini gözetlediğini gördüğü huysuz yaşlı kadın kilise hanımı içeri girdi ve zenciyi selamladı: "Samson iyi bir 
öğle yemeği yiyor musun?" Samson yemeye devam etti ve geniş sırıtan ağzını açtı, "Evet, iyi bir hamburger yapıyorsun Ellie" 
ve yemeğine geri döndü. 


Kadın İncil'ini açıp bir pasaj okuyarak konuşmaya devam etti: "Ben sadece İsrail evinin kayıp koyunları için geldim" - 
"Biliyorsun Şimşon, dünyada çok fazla kara koyun var - ve ben bunu yapmaktan hoşlanmasam da Bundan bahsetmişken, 
birçok kurt da var." Öksürükle söyledi. Samson, Mack'e aşağılayıcı muamelesi nedeniyle onu bıçaklamaya hevesli: "yalnızca 
doğrular cennete gider!" dedi bir ağız dolusu hamburgerin etrafında. Ellie cevap verdi: "Evet İsa koyunun boynunu 
seviyor; keçileri kovuyor..." 

Mack, ırk haininin ve evcil maymununun varlığını ortadan kaldırarak meditasyon durumuna geçti. 

Hıristiyanlıktan önceki dünyayı ve onun tüm yaşamsal değerleri yadsıyan bastırılmış nevrozunu düşündü. 

Aryan savaşçısının kahramanlığı, Hıristiyanlar tarafından kirletilen güzel kültür, yıkılan tapınaklar ve heykeller, filozofların 
öldürülmesi, İskenderiye kütüphanesinin yakılması ve hakkında kayıtlı bilgilerin çoğu. Antik Dünya. O 'cadıya' rağmen 


yakmalar, şifalı bitki yetiştiricilerinin yakılması ve Aryan'ın manevi liderliği ve tarih boyunca sayısız beyazın savaşlar 
yoluyla katledilmesi ve Aryan'ın ruhunun kilisenin ve onun kıymık mezheplerinin demir kelepçelerine tamamen boyun 
eğdirilmesi. 


Bu tür davranışlar hafta boyunca devam etti ve Mack, Hıristiyanların bayağılığını aşmak için elinden geleni yaptı. 

Oğlunu bayılttığı papaz, Mack'in karşısında her zaman gücünü ve "haklı bir öfke"ymiş gibi davrandığını sergiliyordu. Papazın 
işi, dünya kilise konseyinden aldığı önceden hazırlanmış vaazları uyarlamak ve beyaz olmayan işgalcilerin örtmecesi 

olan sözde 'mülteciler' ve 'geçici yabancı işçiler'in ithalatı için evrak işlerini doldurmaktan ibaret gibi görünüyordu. Mack 
diğer zahmetli işlerin yanı sıra kilisenin ek binalarını boyarken ve bahçe işleri yaparken günler hızla akıp gidiyordu. 
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Kilisenin, mültecileri mülteci merkezine götürecek bir minibüsü vardı ve papaz, Mack'in arabasını bir yerden 
diğerine gerçek bir taksi görevi görerek beyaz olmayanları gezdirirken, onlar da ücretsiz avantajlardan 
yararlanırken ısrar etti: bedava konaklama; ücretsiz sosyal yardım ödeneği; ücretsiz doktor randevuları; 
Ayrıcalıklı 'Altın Kapılar' bölgesindeki parklar ve rekreasyon alanlarındaki toplantılara katılmaktan oluşan 
sözde 'Hıristiyan kültürüne' katılmak için kıyafet ve hatta ek para. Mack, yolda papazın Hıristiyanlığın destekçisi 
olmadığını bildiği Mack'i pasif-agresif bir şekilde iğnelemek için beyaz olmayanlar arasında kışkırttığı 

Hıristiyan şarkılarını duymak zorunda kaldı; babası Hıristiyanlık karşıtı bir örgüttü. göçmen ligi. 


Aşırı kilolu ve zayıf, orta yaşlı bir erkek olan papaz, Mack'in zihnindeki korkaklık dini olan İsa'nın öğretilerini 
simgeliyordu; zayıflık; pasif saldırganlık ve ikiyüzlülük. Eski nasyonal sosyalist bilim adamı Karl-Heinz Dreschner'in 
on ciltlik eserinde yazdığı ve Mack'in bazı kısımlarını kısaltılmış haliyle okuduğu "Hıristiyanlığın Kriminal 

Tarihi", bu ikiyüzlülüğü ortaya çıkardı ve Mack'in Hıristiyanlığı anlamasına teşvik etmede etkili oldu. en azından 
nasyonal sosyalist görüşlerden açıkça vazgeçip liberal olmuş birinin bakış açısından. Mack, belki de, diye 
düşündü, Hıristiyan dininin, geleneksel biçimiyle Katolik kilisesinde kurtarılabilir Hıristiyanlık öncesi unsurlar 
vardı, ama modern biçimiyle kendisine 'Hıristiyanlık' diyen şeyin açıkça cehenneme giden bir yol olduğu açıktı. 


Kamu hizmeti saatlerinin üçüncü ve son haftası gelmişti ve "Sonraki Adım" programının koordinatörü Sargent 
Rader, Mack'in zaten yaptığı gibi, hizmetini "İsa Kral Misyonu" ve "Tek Dünya" mülteci merkeziyle birleştirmeye 
karar vermişti. etkinliğe katıldı ve iki örgüt, Yahudilerin sürekli olarak ördüğü Zion matris ağında daha 

fazla düğümü bir araya getirdi. Merkez, şehir merkezinin merkezinde, sürekli büyüyen Boden suçunun 
ortasında yer alıyordu ve büyümesi, suçla doğru orantılıydı. Beyaz olmayanların Boden'a akını. 


Mack, kendisini zaten tamamen yabancılaşmış hissettiği ve kasaba ve onun idari aygıtı adına hiçbir görev 
duygusuna sahip olmadığı bir topluma karşı bu görevleri yerine getirmeye zorlanmış olsa da 

kendisine ait değildi; kendine ait bir evi, toprağı olmayan, yerinden edilmiş bir insandı. Onun sadakati ırkına 
bağlıydı ve asalak okült entrika oligarklarının neredeyse tamamen boyun eğdirdiği bir dünyada nerede 
yaşayabilirlerse yaşasınlar bu böyleydi. 


'Topluluğa' hizmeti boyunca düşmanlarının topluluğuna, tüm binaların düzenini benimsedi; komple altyapı-güç 
transformatörleri ve kabloları; propan tankları; kilit türleri ve ne tür güvenliklere sahip oldukları; çevredeki ortam 
ve olay yerinin etrafına yerleştirilmiş kameralar. Bu bilgi onun kasabayı ele geçirmesinde ya da en 

azından yıkmasında işine yarayabilir. Odönemde sahip olduğu şans verilse hangi operasyonları 
gerçekleştirebilirdi? 

bilgi. 


Mülteci merkezi, Boden'in şehir merkezinin kanserli kalbinde, şiddet yanlısı düşük 1O'lu vahşilerin beklenen 
karışımını, bir cloaca gentium'u içeriyordu; Boden'in sadece birkaç yıl önce ailelerin işten sonra 

çocuklarını getirebilecekleri suçsuz bir ortama sahipti. Maalesef şehir merkezi suçla doluydu ve polis gizli 
araçlarla bölgede rutin olarak devriye geziyordu ve özel güvenlik, şehir merkezini kümeleyen ve ortasında 
beyaz olmayan etnik çetelerin gizlenebileceği görünüşte saygın bir koruma sağlayan daha varlıklı ticari 
mağazalar ve kuruluşlar tarafından tutuldu. kendileri ve uyuşturucu ticareti gibi suç teşkil eden girişimleri. 


Mülteci merkezi, pencerelerinde metal güvenlik ızgaraları ve yan taraflarında duvar resimleri bulunan faydacı 
bir beton yapıydı: geleneksel kıyafetlerini giymiş, şehrin ortasında gülen ve kutlama yapan beyaz olmayan 
çocuklardan oluşan çok renkli bir dizi ve sevgi dolu bir Yahudi adam. şenliklerini izlerken gülümseyin. 
Tabelasında "Biri" yazan hapishane benzeri bina arasındaki keskin zıtlık 
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Dünya" ve rengarenk duvar resimleri, duvar resminin de gösterdiği gibi "Goyim"e yöntemin ifşa edilmesinde her zaman 
kendisini göstermeye özen gösteren sinsi Yahudi şeytan tarafından görevlendirilen rejimin ikiyüzlülüğünü daha da vurguladı. 


Mack'in çok iyi anladığı gibi, bu bağlantıyı kurmak onun sorumluluğundaydı. 


Bir gün kamu hizmeti saatlerinin sonuna yaklaşırken Mack, mültecilerin 'kültürel ürünleri" ile dolu bazı kutuları, evlilik törenleri için 
ithal ettikleri iddia edilen çeşitli kirli çim etekleri ve diğer kutularda khat otu kalıntılarını temizliyordu. Bunu metamfetamin 
üretiminde kullandılar ve yağlı köşedeki kalıntıları kazırken, beton duvardaki bir deliğe benzeyen paslı bir bölme keşfetti. Mülteci 
merkezinin suç çetesi ve onun cihatçıları ve beyaz çete üyeleri için bir paravan olduğunu anlamıştı ve içinde bulunanların, çeteye 
karşı saldırılarında kullanabileceği yararlı öğeler olduğundan şüpheleniyordu; bu vahşileri Boden vatandaşlarına karşı kirli işlerini 


yürütmeleri için görevlendirdi. 


O tahta sopayla karanlık girintiyi karıştırırken bir dizi metal konteynere vurdu. Mini fenerini çıkarıp demir bölmeyi kenara çekerek 
içeriye baktı ve IED gibi görünen birkaç metal kutuyu gördü. Radyo fünyeleri ve C-4 plastik patlayıcı paketleri sarılı ve yola çıkmaya 
hazır. Bir an düşündü ve Boden'in beyaz vatandaşlarına karşı saldıranların cihatçılar olacağı ya da saldırıları hızlandıran ve 

onları bir zafer parıltısıyla alt edenin Boden kasaba halkını ne kadar zorluk ve kaos olursa olsun kurtaracağı sonucuna vardı. 

Kabal onlara dayatmayı planlamıştı. IED'lerin daha sonraki bir zamanda kaydırılabileceğini ve saldırı fırsatını tamamen kaçırabileceğini 


düşündü ve bu fırsattan yararlanıp Ramazan'ı kutlamak için büyük bir patlama yaratmaya karar verdi ki şans eseri bu kadardı. ay. 


Muhtemelen cihatçıların yan taraftaki camideki mühimmat deposu için bir örtü görevi gören mülteci merkezi, Mack'e ayrıca onları 
birbirine bağlayan bir tünel olabileceğini ve deyimle "bir taşla iki kuş"un bir tuzak olabileceğini öne sürdü. sağlam taktik manevra. 
Bu durumda, bir zamanlar bakir olan Boden kasabasında tünemek için bir araya gelmiş olan üçüncü dünyadan pek çok kirli kuş 


vardı. Bu nedenle onları bu yangın çıkarıcı havai fişeklerle uğurlamak zorunda kalacaktı. 


Kazan dairesinde dolaşırken, bir yığın eski mobilyanın arkasında mekanik bir metal kapı keşfetti ve daha fazla araştırma yapmaya 


karar verdi; bunun muhtemelen camiye giden gizli bir bağlantı tüneli olduğunu düşündü. 


Büktüğü yaylı kilit koluyla kapatılan kapıyı açtı ve kapı dışarı fırlayarak karanlık bir yarı ışık ortaya çıkardı. Karşı taraftan gelen 
ezan seslerini dikkatle dinleyip, başlangıçta tahmin ettiği gibi bunun bir bağlantı tüneli olduğu sonucuna vardı. Caminin bir tepesine 
çıkıp mekanın planını görmeye karar verdi. Adam kapısına doğru emekledi ve zaten yağdan kirlenmiş olan giysilerinin 


durumuna aldırış etmeden santim adımlarla ilerledi. 


Temizlemek zorunda kaldığı mülteci merkezi ve pis kokulu mutfağı (muhtemelen onu temizleyen tek kişi) 
yiyecek artıkları üzerinde çeşitli topaklanmalar olduğu için kabuklanmışştı. 


Yaklaştığında, şu şekilde devam eden duanın ritmine dair garip ve ürkütücü bir hisle karşılaştı: "All-A-Hu-Ak-Bar! All-A-Huy- 
Ak-Bar!" Camide Müslümanların cin dediği şeyin bir çeşidinin varlığını hissetti ve yaklaştıkça, diz çökmüş ibadet edenleri görebildiği 


koridora açılan ızgaradan baktı. 
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İmam, koyu renk cübbesi ve kasketini giyerek tavana doğru uzanırken ve aralıklı olarak yoğun bir şekilde "Allahu Ekber!" 
diye bağırırken kendinden geçmiş bir halde okuyordu. ve Mack'in anlamını ancak tahmin edebildiği çeşitli Arapça 
ifadeler. Dini bağnazlığın çılgınlığı ortasında, burkalı bir kadın, içinde bir bebeğin sarıldığı bir şalla koridordan içeri girdi. 
Mack figürü yakından gözlemledi ve bebeğin beyaz olduğunu ve Arap dişinin de beyaz olduğunu fark etti. 


Yüzünde kötü niyetli bir fanatizm ifadesi vardı ve imam ona yaklaşmasını işaret ederken, süslü tasarımlı bir İran halısıyla kaplı 
bir kürsüye doğru ayaklarını sürüyerek ilerledi. 


Kadın bebeği kürsüye yerleştirdi ve saygıyla eğilerek diğerlerinin arasındaki yerini aldı. 

"Allahu Ekber!" diye bağıran fanatikler tekrar ve tekrar. İmam, odanın loş ışığında ayağa kalktı ve cübbesinin altından 
şmitar şeklinde kavisli, parlak bir bıçak çıkardı. Çığlıklarının sesi artan bebeğe yaklaştı ve sanki garip şeytani güçlere 
sesleniyormuşçasına Arapça cümleler söyleyerek kollarını başının üzerine kaldırdı. Mack, sitemlerinde 'cin' kelimesini yakaladı 
ve imam etki yaratmak için bebeğin üzerinde durduğunda, karanlık bir girdap genişliyor ve küresel, yarı saydam bir yapıya 
doğru uzuyor, dönüyor ve parlak ışık kıvılcımları saçıyor, bu kıvılcımlar da sınırından çıktığında sönüyormuş gibi 
görünüyordu. İmam tekrar seslendi: "Allahu Ekber!" ve yanıt veriyormuş gibi görünen varlık genişledi ve fanatikler şu ritmi 
söylemeye devam ederken insansı bir maymun şekline dönüşmeye başladı: "Allahu Ekber! Allahu Ekber!". Bundan sonra ne 
olacağını anlayan Mack, IED'leri patlatmak ve kaçmak için kazan dairesine dönmeye çalıştı, ancak kendisini, bilinmeyen bir 
güç tarafından kalmaya ve olayların gelişimini gözlemlemeye devam etmeye mecbur bırakılmış halde buldu. İmam'ın 
bıçağının sarılı olduğu şalın içine girmesiyle birlikte bebekler yüksek sesle kaymaya başladılar. İblis, çaresiz çocuğun üzerine 
atlayıp onun akıntısını ve ruh enerjisini emerek alçalırken, imam geri adım attı ve dalkavukça eğilerek kendi kendine 
mırıldanarak varlığın masum çocuğun kanına olan susuzluğunu gidermesine izin verdi. 


Mack birdenbire kendini bu korkunç sahneden kurtaracak güce sahip olduğunu fark etti ve geriye doğru sürünerek 

"Tek Dünya" mülteci merkezine doğru ilerledi. Bu görüntüden tiksindiği kadar çileden de çıkmıştı ama duygusal istikrarsızlığın 
beyaz ırkın hayatta kalması açısından hiçbir değeri olmayacağını anladı ve planını uygulamaya koydu. Amiri onu günlük 

işler bitene kadar bodrumu temizleme göreviyle görevlendirmişti ve o zaman neredeyse gelmişti. Maksimum etkiyi 

sağlamak için TED'leri donatmaya ve ayrıldıktan kısa bir süre sonrasına kadar zamanlamaya karar verdi. Bombaları 

kazana ve yakınlarda bulunan propan tanklarına yerleştirdi, tek tek çıkarıp EYP taktı. Daha sonra caminin miting alanına gidip 
onları hazır bir şekilde paketledi ve kazan dairesine geri döndü. "Mesih Kral Misyonu" kilisesi ile merkez arasında irtibat 
görevi gören kilise hanımlarından biri olan amirin sözünü kesmesinin planlanmasından sadece birkaç dakika önce. Geldiğinde 
yüzünde her zaman olduğu gibi sahte bir gülümseme vardı ve dudaklarında imalı bir eleştiri hazırdı: "Bir dahaki sefere Mack 
daha iyi bir iş çıkarmalısın - her türlü yağı ve yağı hala görüyorum! Annen hiç öğretmedin mi? arkanı mı toparlayacaksın?" 

Ona baktı 


şeytani yüzündeki düşmanca bakış, sahte gülümsemesinin yalnızca ince bir kısmını kaplıyordu. Mack ona eşit bir ifadeyle baktı. 


düşmanca bir bakış attı ve o, sinirlenerek başka tarafa baktı ve öksürerek şöyle dedi: "Artık çıkış yapabilirsin. 

Yarın daha iyi bir iş yapman gerekecek, yoksa burada geçireceğin süreyi uzatmak zorunda kalabilirim." dedi yüzünde 
düşmanca bir ifadeyle. Mack IED'leri hazırlamış ve patlatıcıyı 33 dakikaya ayarlamıştı. İyi olacaktı. Her şey cehenneme 
uçmadan önce olay yerinden uzaklaştı - bir taşla iki pis kuş ona şöyle cevap verdi: "Neden burada kalıp mültecilere 

yardım etmiyorsun? Geri yürüyebilirim, yoksa sen misin? 

sadece saati çalmak için mi buradasın?" Kibirli bir küçümsemeyle burnunu çekti ve hamile Müslüman erkeklerle ve onların 
gelecekteki cihatçılardan oluşan yavrularıyla birlikte oyun alanına doğru yürüdü. Yüzünde kendini beğenmiş bir bakışla ona 
baktı ve cevap verdi: " İnanmayanlarla birlikte olmaktansa inanan insanlarla birlikte olmayı tercih ederim" dedi ve arkasını 
dönerek kaderine doğru yürüdü. Mack gözle görülür tarafsız yüz hatlarının altından gülümsedi ve kendisi ile bu kötülük 
çukuru arasına biraz mesafe koymasının daha iyi olacağına karar verdi. 
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Mack eve döndü ve neler olup bittiğini görmek için haberleri kontrol etmeye karar verdi. Yerel haberler hâlâ 
saldırıyla ilgili özel bir haber yayınlıyordu ve helikopter görüntüleri, az önce patlattığı engerek yuvasının 
yanmış cüruf bloklarından çıkan, tabanı alevli gri ve siyah bir duman sütununu ortaya çıkardı. Muhabirin sesi 
helikopter görüntüleri ile örtüşürken duyuldu: "Buradaki haberler binadaki tüm kişilerin öldürüldüğü 
yönünde. Kim böyle bir şey yapabilirdi ki! Şu ana kadar 104 kişinin öldüğü sağlık görevlileri tarafından 
doğrulandı. Ortadoğu'daki göçmen krizine toplumumuz tarafından şefkat ve sevgiyle karşılık verildi. Bunun 
üzerine kapıları açtık, kadınsı erkek sunumcuların sesi gözyaşlarının eşiğine geldi "ve bu zavallı, zulme uğrayan 
insanların toplum dışına çıkmasına izin verdik - ve şimdi onlar. 'gitti." - "Bir duman bulutu içinde", Mack 
cevap verdi 
Hazırladığı testosteron artırıcı çaydan bir yudum alırken gülümsedi. Kamera, gözyaşlarıyla lekelenmiş yüzü 
dehşet dolu bir ifadeyle buruşmuş muhabire doğru kaydı. Sağlık görevlileri 
yanan binanın çevresinden cesetleri taşımakla meşguldü, merkezden çevreye atılanlar ve itfaiye ekipleri 
hortumlarıyla yanan enkazı püskürtüyordu. 

Bitişikteki bina "Nat's Leaf", Mack'in yeni bir Yahudi'ye ait olduğu bir esrar deposu da yanıyordu ve duman 
dükkanının şu anda parçalanmış pencerelerini parçalayan cüruf blok şarapnelinden bir miktar hasar 
almıştı. Esrar da alev almıştı ve kırılan pencerelerden yükselen duman muhabirin yüzünün önünde esen 
rüzgâra yakalanmıştı. Muhabir dumanın bir kısmını içine çekti ve öksürerek raporuna devam etmeye 
çalıştı: "Bunun nasıl olabileceğine dair bir gösterge yok - henüz kendisine danışılan hiçbir polis bu bilgiyi 
vermeye istekli değil. 

Bu konuda bir görüş." 


Mack, polisin ya da ajanlarının ondan şüphelenmeyeceğini biliyordu çünkü kendisi birkaç gündür buraya 
geliyordu ve böyle bir eylem yapma becerisine sahip olduğuna dair hiçbir belirti göstermemişti ve kalan iki 
gün olduğundan şüphelenmişti. muhtemelen minimal düzeyde olmasına neden oldu. Hiç şüphe yok ki polis, 
bu eylemin, cihatçıların uyuşturucu ticaretine yönelip onları ortadan kaldırmakla tehdit ettiği şehirdeki rakip 
bir çete tarafından gerçekleştirildiğini varsayıyordu. Mack'in düşündüğü farklı çeteler arasındaki 
bölünmeler kendi amaçlarına hizmet etmek için kullanılabilir. Yahudiler nasıl düşmanlarını bölüp fethetmeyi 
seviyorlarsa, Mack de aynı oyunu oynayabilirdi. Şu anda yıkılmış olan her iki binanın da gelecekteki 
faaliyetlerinde kullanılabilecek silah depoları içerdiğinden emin olduğundan, bölgeden silah toplamak için 
yeterli zamanı olmadığından pişmanlık duyuyordu. 


Mack kütüphanede deri arkalıklı sandalyesinde kitap okuyor ve Adolf Hitler'in bir resmi üzerinde düşünüyordu. 
Sabahın erken saatleri henüz mahalledeki uyuyanları uyandırmamıştı ve çevresinde ölüm sessizliği 

hakimdi. Dünyanın durumunu ve çevresinde sürekli dolaşan yolsuzlukları, onu takip eden Mossad ajanlarını 
düşündü; polis ve yozlaşmış insanların ikiyüzlü yapısı 

Zion'un örümcek ağı matrisinin tellerini çeken o, çevresinde dolaşan kaos karmaşasının ortasındaki gamalı 
haç gibiydi; kendisine yöneltilen insan füzeleri gibi ona çarpan, dönen enerjilerin girdabındaki kutup 
yıldızıydı. düşman. Herkesin sakin odak noktasıydı 

kaostan kurtuldu ve Yahudilerden, iktidara gelmek için güvendikleri Hıristiyan kölelerden etkilenmeden 
kaldı; kendilerini cephelerinin arkasına gizleyen beyaz olmayan suçlulardan, göstermelik Arap 

eczacısından ve zenci 'sivil haklar savunucusundan' etkilenmeyen; kendi ırklarının yerini almasına göz 
yuman, aslında uzun vadede hayatta kalma pahasına kendi kişisel çıkarları için akılsızca çalışan rahat 
tatilcilerden ve banliyö ev sahiplerinden oluşan rahatına düşkün sınıflardan etkilenmemişti. kendi türünden. 
Bakışları Führer'de ve Şilili diplomat ve sihirbaz Miguel Serrano tarafından bir tanrının maddi aracı, 
Avusturyalı bir ressam ve asker olan Vishnu'nun 'son avatarı' olarak adlandırılan onun asil çehresindeydi. 
Tanrı, Mack'e, Aryan soykırımındaki Yahudi-Masonik ve Hıristiyan çetesine, onların 'barış' gibi örtmeceli 
süslerle süsledikleri fanatik hedeflerine etkili bir şekilde karşı çıkan son adamlardan birinin boyalı bir hatırası 
biçiminde baktı. ve 'yeryüzündeki cennet'. Hangi toprak 
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'Halk kaosu' ile kirlettikleri bir cennet olmaktan çok uzaktı, Führer'in dediği gibi 'gerçek bir cehennem'di. 


Mack'in aklına "Mein Kampf"tan bir alıntı geldi: "Yalnızca kültür yeteneğine sahip son ırkın ve onun bireysel üyelerinin yok edilmesi, dünyayı 
sonsuza dek ıssız bırakabilir." Führer'in imajı üzerinde düşünürken bu ıssızlığın, toplumu kontrol edenlerin, imam gibilerin çağırdığı 

şeytanlar tarafından yönlendirilerek yaratmaya kararlı oldukları çok kültürlü projenin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu düşündü. Hıristiyan, Yahudi 
ya da Müslüman olsun, tüm İbrahimistler farklı derecelerde ele geçirilmişti ve iblislerin 'avatar'ıydılar; Yahudi inancına olan bağlılıkları ne kadar 


ciddi olursa, kara büyü icat edildi, iblisler o kadar çok kontrole sahip oldu. ve kendi hayatları üzerinde daha az kontrol sahibi oldular. 


Bu nedenle onlarla mantık yürütmek imkansızdı çünkü onlar sadece mantıksız değillerdi, bunun yerine Miguel Serrano'nun 
'yehova' olarak adlandırdığı varlıkların robotik bir kölesiydiler; Yahudilerin ve kölelerinin adlandırdığı şekilde kendisini kovan 
zihinli bir varlık olarak gösteren çok sayıda varlıktı. 'melekler' ama İbrahimi ideolojinin etkisi altında olmayan ortalama bir 
insan, şüphesiz 'iblisler' veya beslenen astral parazitler olarak adlandıracaktır. 

kölelerinin enerjisi üzerine. 


Serrano, Hitler'in, Fikrinin kazanabilmesi için fiziksel düzeyde savaşı kasıtlı olarak kaybetmesine rağmen Ruhsal düzeyde 

iblis Yahudiyi fethettiğini iddia etti. Yahudiler ve onların köleleri, yani Yehova'nın robotları, fikirleri yanlış olduğu ve Hakikat'e 
-eşitlik, 'barış' ve 'evrensel sevgi' fikirlerine- sahip olan daha asil türden olanları ikna edemedikleri için fiziksel güce başvurmak 
zorunda kaldılar. çünkü "herkes", kozmosun, onun yasalarının -daha güçlü olanın daha zayıf olanı yendiği, nihai güç ve neden 
olarak maddi anlamda değil, ruhsal anlamda- fikirlerinin üstesinden gelebilecek kadar güçlü olmadıkları için mağlup 
edilmişlerdi. çünkü 'yukarıda ne varsa, aşağıda da' fiziksel planda olanlar ilk önce ruhsal planlarda meydana gelir. Yehova'nın 
robotları gibi, evrenin ve Tanrı'nın yasalarını ihlal etmeye çalışanlar, Aryan savaşçıları ve aslında yaşamları ve kültürleri bu 

güç tarafından ihlal edilen herkesin aracılığıyla Tanrı'nın gazabıyla karşılaşacaklardır. müstakbel hegemen arayışındaydı. 
Sonuçta kasırgayı biçecek olanlar onlar olacaktı ve o, Mack Kraft, savaşa elinden gelen en aktif şekilde katılmasını sağlayacaktı. 
Daha yeni başlamıştı ve eylemlerinin yakında büyüyeceğini tahmin ediyordu. 


Düşünceleri yine göreve ve bunun gerçekleştirilmesi için gerekli koşullara döndü: 1) her türlü araçla beyaz gücü oluşturmak 
ve 2) düşmana mümkün olduğu kadar uzun süre boyunca mümkün olan en büyük ve en etkili yoğunlaştırılmış güçle 
saldırmak ve mümkün olduğu kadar çok güç vermek. Sisteme, hem resmi hem de resmi olmayan ajanlarına, sert ve 
yumuşak hedeflerine - altyapının sert hedeflerine ve sözde "halkın, aygıtı destekleyen Yahudi de-men'lerin ve 

Shabbos Goyim'in yumuşak hedeflerine - mümkün olduğunca darbeler vurmak kendisine 'toplum' adını veren köleliğin ve 


sömürünün. 


Mack konsantrasyonunu bozdu ve bakışlarını okumakta olduğu ve babasının koleksiyonunda bulunan dergiye çevirdi. Bu, 
ADL'nin veya B'nai Brith Yahudi masonluğunun iftira karşıtı birliğinin "Peckerwood" başlıklı, Milletlerin hapishane sistemindeki 
beyaz hapishane çetelerini tartışan ve üstü kapalı bir şekilde 'düzeltmeler' olarak anılan bir yayınıydı. ADL, Yahudi bir 

işadamı ve masonun genç beyaz bir kıza işkence edip öldürmesi ve onu öldürmeye teşebbüs etmesiyle ilgili göze 

çarpan bir vakada ortaya çıkan, insanların kendilerini eleştirmesini ve suçlarını ifşa etmesini engellemek için Yahudiler 
tarafından bir tepki olarak kurulmuştu. zulmünü bir siyaha suçluyor. Yahudi, öfkeli beyaz adamlardan oluşan bir kalabalık 
tarafından linç edildi ve Yahudiler, aslında bir 'savunma' olarak birlik kurdular; bu, kendilerine karşı çıkma cesaretini gösteren 
herkese iftira atmak ve onları bastırmak için tasarlanmış gizli bir örgüttü. hedeflenen rakiplerinin yanı sıra aileleri de. 
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Ancak dergi, Mack'e kendisini beyaz yanlısı ağlara bağlayabilecek potansiyel bağlantıların bir listesini verdi. 

Beyaz ırk için genel olarak daha iyi olan herhangi bir şey kabul edildiğinden ve "beyaz yanlısı" olarak kabul 

edilen herhangi bir şey olduğundan, eylemin yasallığı veya yasa dışılığı Mack'i ilgilendirdiğinden, bunların devlet 
tarafından "yasal" veya "yasadışı" olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğiyle ilgilenmiyordu. ' ifadesi sistem 
tarafından zaten gayri resmi olarak yasanın ihlali olarak görülüyordu. Devam eden taciz ve maruz kaldığı toplu 
taciz, daha teorik anlayışı bunu daha önce tamamen kendisine bildirmemiş olsa bile, zihninde bunu doğruladı. 
Hapishane sistemi, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ve kazanacak her şeyi olan her türden beyazı içeriyordu; bu 
da onları kendi başına bir toplum haline getiriyordu; kendi çıkarlarına hizmet eden elitlerin ikiyüzlülüğünden veya 
sosyo-ekonomik düzeyin daha düşük seviyelerindeki taklitçilerinden hoşlanmayan dışlanmışlar ve kanun 
kaçakları. ekonomik hiyerarşi. 


'Peckerwoods' dergisi, ırkçı dazlak çeteleriyle bağlantısı olan ve her ne sebeple olursa olsun ilişkisini kesen 
hapishane mahkumuyla karşılaşmadan önce başvurabileceği iyi bir kaynak olabilirdi. 

çete faaliyetlerine katılım. Mack, onu araştırmayı ve mevcut çeteler hakkında bilgi toplamayı ve onları aramanın 
yollarını bulmayı amaçlıyordu. Korkaklara ve hainlere saygısı yoktu ve 

Adını bilmediği kişi muhtemelen gelecekte herhangi bir çeteye katılmaktan kaçınmaya karar vermişti, çünkü 
kavgaya devam edemeyecek kadar zayıftı. Mack bu tür insanları küçümsemekten başka bir şey yapmıyordu; daha 
on sekiz yaşındayken önemli hedefleri ortadan kaldıran bir Aryan savaşçısı olduğunu kanıtlamıştı ve dazlak bir 
çetenin dahil olmayı hak etmesi için gereken her türlü sokak itibarını kazanmıştı. Faaliyetleri hakkında bilgi 
vermemesine rağmen, beyaz ırkın ve yalnızca beyaz ırkın hayatta kalması, yayılması ve ilerlemesine olan 
bağlılığının daha fazla kanıtını vermekte hiç zorluk çekmedi. 

Sargent Rader'a göre Yahudi polis memuru reform yapıp Budist olmuş ve gençlere akıl hocalığı yapmak ve onları 
olaya karışmaktan kaçınmaya ikna etmek için polisle birlikte çalışan eski dazlak çete üyeleriyle tartışmak üzere 
Mack'in yerel hapishaneyi ziyaret edeceği gün geldi. çete faaliyeti ile. 

Mack, çetenin tiranlığını uygulamak için görevlendirdiği çete olan polisin, genç beyazların dazlak çetelerine 
katılmasını istememesinin, onların sisteme tehdit oluşturduğu anlamına gelmesi gerektiğini düşündü. Onun 
zihninde, beyaz gücün elde edilmesine ve sürdürülmesine yardımcı olan ve ideal olarak hizbin gücünü azaltan her 
şey, araştırması gereken bir şeydi ve ırk haininden alabileceği bilgilere bağlı olarak, muhtemelen kendisini 

birincil veya ikincil olarak dahil edecek bir şeydi. eylem hattı. 


Polis karakolunun bitişiğindeki hapishaneye doğru sürdü ve merhum annesinin siyah BMW'sini otoparka park 
etti. Her zamanki gözetim ve tacize maruz kalmıştı ve kendisini, hedef tahtasında var olan dünyasının kaosundan 
ve kendisine karşı 24 saat boyunca sürdürülen ince müdahalelerden kurtarmak için elinden geleni yaptı. 


Bilincini mücadelenin üzerine çıkarmak için yaptığı meditasyon çabaları meyvelerini verdi ve daha önce hiç 
deneyimlemediği, yüksek planları gizleyen Yanılsama perdesini bir kenara çekmesini sağlayan aşkın bir bilinç 
biçimine ulaştı. Bu sayede o 

başkalarının Gerçek niyetlerini ayırt edebiliyordu, belirsiz de olsa gelecekteki olayları tahmin edebiliyordu; 
herhangi bir tehdidin ortaya çıkmasından önce tehlikeyi hissedebiliyordu ve başkaları tarafından gözetlendiğinde 
bu yüksek sezgi aracılığıyla anlayabiliyordu. 


Polis karakoluna yaklaşırken, sürekli alanının çevresinde, video kameradan, araçların lekeli camlarından ve 
karakolun kendisinden hareketlerini gözlemleyen sayısız gözü fark etti. Ön büroya yaklaştı ve kurşun geçirmez 
camdan bir bölmenin arkasına saklanan infaz koruma memuruyla konuştu. Memur ona ince bir saldırganlıkla 
baktı ve resmi bir tonla sordu: "evet, sana yardım edebilir miyim?" Mack, ceza infaz memuruna kamu hizmeti 
talimatlarının ayrıntılarını içeren kendisine verilen kağıdı vererek yanıt verdi. Memur bunu gözden geçirdi ve 
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kısaca cevap verdi: "bir dakika". Bu sandalyeye döndü ve bir saniye duraksayarak telefonu aldı. 

"Mack Kraft seni görmeye geldi Toten, ona hücresine kadar eşlik edeyim mi?" demeden önce. Cevap olarak telefon 
cızırdadı ve ceza infaz memuru telefonu kapattı ve ayağa kalkıp Mack'e şöyle dedi: "Bu tarafa gel." Bir düğmeye bastı ve 
resepsiyon alanına giden kapı otomatik olarak açıldı ve Mack içeri girdi. Cezaevinin kasvetli ve sert bir şekilde aydınlatılmış 
koridorlarına götürülmeden önce, infaz koruma memuru deri eldivenli eliyle hücre kapısını sardı ve yüksek sesle 
duyurdu: "Toten! Bir ziyaretçin var." Bir dakika sonra kapı memur tarafından açıldı ve Mack eski dazlakla birlikte hücreye 
kapatıldı. 


Adamın kollarında, omuzlarında ve boynunda gamalı haç, Kelt haçı ve anlamını Mack'in bilmediği çeşitli sayı ve 
harflerden oluşan dövmeler vardı. Adam okuduğu gazeteden başını kaldırıp başını salladı: "Yani başın kanunla mı dertte?" 
Mack'e alaycı bir ifadeyle baktı ve Mack konuşmadan ona baktı. Adam şöyle dedi: "Oturun, konuşacağız." Mack, üzerine 
ince bir şilte yerleştirilmiş beton bir levhadan oluşan ranzanın kenarına oturdu ve eski dazlak konuşmaya başladı: "Adın 
ne dostum?" Genç, "Mack" diye yanıtladı. Adam 


şöyle devam etti: "Sanırım sana 'yapma' dememi istiyorlar; benim adımlarımı takip etme, değil mi?" Mack omuzlarını silkti ve 
"Sanırım" dedi. 


Adam cevap verdi: "Peki sana iş yaptığını söyleyemem oğlum ama on dört yaşımdan beri hapishanelere ve cezaevlerine 
girip çıktığımı söyleyebilirim ve seni yıpratabilirler." Adam, üzerinde rün ve rakamlardan oluşan dövmelerin olduğu parmak 
eklemlerini çıtlattı. "Evet, içerde olmak hayat değil, sen yürüyen ölü bir adamsın. Uyuşturucu kaçakçılığından birkaç yıldır 
hapisteyim. Polisle, ihbar etme karşılığında cezamı azaltmak için bir anlaşma yaptım. 23'e dahil olduğum çetem üzerine 


deriler." Durakladı. "23'ün ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi Mack? Polis bana sizin de ırkçı ve beyazların üstünlüğünü 
savunan biri olduğunuzu söyledi - tıpkı benim de eskiden olduğum gibi..." dedi ve boğazını temizledi. Mack şöyle cevap verdi: 
"Beyaz ırk için iyi olan şey, en yüksek erdemdir, beyaz ırk için kötü olan ise en yüksek erdemdir." beyaz ırk en büyük 
günahtır". Eski dazlak şöyle devam etti: "Doğru. Dazlak çetelerin çoğu ırkla pek ilgilenmiyor. 

Onlar sadece para ve kendileri için bu işin içindeler." 


Yine durdu ve kollarını kaşıdı. "Uyuşturucu satıyorlar, kiralık katil olarak insanları öldürüyorlar... Silah ve fahişe satıyorlar - 
onlar sadece suçlular - ırk umurlarında değil. Her tür insanla çalışıyorlar - Meksikalılar, siyahlar, Yahudiler - onlar ile çalışıyorlar 
Elde edilecek bir kâr olduğu ve kârlarını diğer beyazlarla paylaşmadıkları sürece kimse yok. Aslında kendi halklarına 
uyuşturucu satma konusunda hiçbir sorunları yok. Mack şöyle cevap verdi: "Bazılarının olmadığını nereden biliyorsun? 

Kendi insanları için endişeleniyorlar ve başka bir yaşam tarzını takip etme seçenekleri yok gibi görünüyorlar?" Nasıl bileyim?" 
Toten inanamayarak yanıtladı: "Biliyorum çünkü ben de öyle bir yaşam tarzına dahil oldum ve ben de buna dahil oldum. 

Belki bazıları umursuyor ama çoğu umursamıyor ve organizasyonun kendisi de açgözlülüğün bir örtüsünden başka bir şey 
değil." Mack orada olduğundan emin olarak karşılık verdi 

bundan daha fazlası vardı: "ama o zaman neden beyaz yanlısı bir ideoloji iddia ediyorlar ve..." Toten gözlerini devirerek 

onun sözünü kesti: "bu bir kapakçı, derin bir ruhsal gerçeklik değil. Hapishanede, hapishanede." ve tıpkı ilkel toplumlarda 
doğada olduğu gibi sokaklarda da renk, daha fazla güven sağlayan bir bağdır- aynen böyle 

Mack cevap verdi: "Eğer öyleyse ve bunu kabul ediyorsan neden kendi türünden vazgeçtin?" Toten 

bir sessizlikten sonra cevap verdi: "Ben hiçbir zaman kendi türümden vazgeçtiğimi söylemedim, sadece çete faaliyetinin 
stratejik değerini göremiyorum; bu, kaybeden bir oyun adamıdır." Mack onu daha da araştırarak sordu: "Kendi ülkelerinde 
suçlu ilan edilen beyazlar başka nasıl güç oluşturabilirler? Yasal olan kâr ve ağ oluşturma yollarının çoğu sistem 

tarafından düzenleniyor ve beyaz yanlısı değerlerden kaçınılıyor? Başka ne gibi başvuru yolları var? Yasal yollar kapatıldığında 
ileriye giden tek yol yasa dışı yollardır..." Toten Mack'e baktı ve şöyle dedi: İnsanların öldürdüğünü gördüm - o yola gitmek 
istemezsin - güven Toten şöyle devam etti: "Bu işin içinde olan gruplar çoğunlukla mafya gibi üst düzey örgütler tarafından 
kontrol ediliyor. Sanırım mafyayı duydunuz mu?" diye sordu alaycı bir tavırla. Mack şöyle dedi: 
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"Mafyanın Yahudisi. Yani tüm bu çetelerin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini mi söylüyorsun?" Toten sanki düşünüyormuş 
gibi durakladı: "Bildiğim kadarıyla hepsi değil ama çoğu mafya tarafından kontrol ediliyor. Sonuçta ben sadece orta seviye 

bir dazlaktım, en üst seviyedeki herhangi biri değil. Bu işe karışan çok sayıda Yahudi de gördüm. " "Yani, söylediğiniz bu 
gruplar büyük ölçüde Yahudiler tarafından kontrol edilen ve neredeyse yalnızca kâr amacıyla motive edilen cephelerdir." 
Toten "Paranın tam karşılığı" diye yanıt verdi. Mack, "Hepsi değil, bazılarını söyledin" diye yanıtladı. "Yani bu, dışarıda sadece 
para için bu işin içinde olmayan bazı kişilerin olduğu anlamına geliyor." Toten cevap verdi: "Evet, sanırım öyle." Mack artık 
Gerçeği keşfetmenin peşinde olduğundan daha da hevesli bir şekilde incelemeye başladı. "Sizce hangi gruplar meşru; yerel 

mi yoksa yalnızca büyük şehirlerde mi faaliyet gösteriyorlar?" Toten cevap vermekte tereddüt etti ve şöyle dedi: "Sana bu 
bilgiyi veremem dostum, başını belaya soktuğum için kendimi sorumlu hissetmek istemiyorum." Mack sordu: Yani bana 
söylemeyecek misin?" Toten başını salladı "Üzgünüm, yapamam." 


Konuşma bu noktadan sonra sona erdi ve sonunda birkaç dakika sonra ceza infaz memuru kapıyı çaldı ve ikisi ayrıldı. Mack, 
belirli ayrıntıları keşfedemediği için hayal kırıklığına uğramış olsa da, zamanı geldiğinde kendisine üye olabileceği 

meşru bir çete bulabileceğinden emindi. Boden onun için bir çıkmaz sokak olduğundan geleceği ufka doğru bakıyordu. 
Sanatsal çabalarında ve hokeyde elinden gelenin en iyisini yapacak ve oradan beyazların gücünü genişletmeye ve kabala 


karşı saldırmaya çalışan duyargaları söndürecekti. 


Mack, toplum hizmeti nihayet tamamlanıp evine dönerken, babasının ölümünden bu yana meydana gelen değişiklikleri 
düşündü; toplum tarafından nasıl gelecek vaat eden bir genç olarak görüldüğünü ve devlet tarafından nasıl saygıyla 
karşılandığını. Yahudilerin bir kısmı hariç öğretmenlerinin çoğunluğu. Düşmanları vardı ama dostları onları dengelemişti 
ve hayatı hoş bir sakinlik içinde geçmişti - ta ki babasının lige katılımı nedeniyle zulmünün başlangıcına kadar. Yahudi 
söylenti değirmeni kendisine karşı iftiralar ürettiğinde, arkadaşlarının -arkadaş olduğunu düşündüğü kişilerin- nasıl 
hızla ona düşman olduğunu düşündü. 


ya da eski arkadaşlarının kafasında onun bir 'Nazi' ve bir 'nefretçi' olduğu yönündeki iftira anlamına gelen bir şey vardı. 


Yahudi kontrolündeki medya ve eğitim sisteminde kamuoyunun oluşturulması göz önüne alındığında, bu durum 
toplumsal bir damgalama anlamına geliyordu. küçük bir arkadaş grubunu elinde tutmuş, çocukluğundan beri 

tanıdığı ömür boyu kadın arkadaşı Olga Frithfinsson, kendi ailesinin her zaman milliyetçi duyguları benimsemiş olması 
nedeniyle ona sadık kalmış ve ayrıca Yahudi cadı avcıları ve onlara bağlı kişilerin silahı altına girmiştir. , onların Siyonist 
hizmetkarları ve okuldaki çeşitli varlıklı liberaller. 


Donny Macdonald da, ötesinde dünyada yalnız olduğu diğer iki kişi gibi sadıktı. Her ne kadar kendisinde herhangi bir 

endişe yaratmaktan uzak olsa da, izolasyonunu başkalarına olan her türlü psikolojik bağımlılıktan kurtuluş olarak 
görüyordu. Annesinin ve babasının öldürülmesiyle birlikte bu izolasyon, onu hayatın iniş çıkışlarına karşı sertleştirmişti ve 
ezoterik uygulamaları, onu daha zayıf zihinlerin kaderi olacak duygusal istikrarsızlıktan yükseltmesini daha da güçlendirmişti. 


Korkakça satılmış Toten'in söylediklerini düşündü - evet Toten yürüyen ölü bir adamdı ama fiziksel ölümünün ötesinde 

ruhu içinde de ölmüştü, çünkü ruhunu parçası olduğu kolektif ruhtan ayırmıştı, kendini feda etmişti. kendisi için, ancak bir 
parçası olmasına rağmen onu yok edemedi, yine de gücünü azalttı ve konakçı vücuda zarar veren bir kanser hücresi gibi 
ona zarar verdi. Hainle yaptığı tartışma ona aynı zamanda çete faaliyetleri ve yerel ortam hakkında da bilgi vermişti; Toten'in 
Aryan Mafyası adlı bir çeteden nasıl bahsettiği ve bu çetenin nasıl en büyük suikast timi kukla ekibi olduğu. Şeytanın 
Melekleri, içeride de kendi hapishane grubunu yöneten uluslararası bir motosiklet çetesi. Toten, Şeytan'ın melekleri 
çetesinin mafya tarafından kontrol edildiğini söylemişti; Mack bunun Yahudi mafyası anlamına geldiğini çıkarmıştı ve 
dolayısıyla Aryan Mafyası'nın da bir kukla grup olarak Yahudiler tarafından kontrol edildiği sonucuna varılmıştı. Mack, 
Yahudilerin her durumda bu şekilde hareket ettiğini tahmin ediyordu; bu da baskıyı alan vekiller aracılığıyladı. 


Uyuşturucu ticaretinin daha büyük çarkı ve nihai nedeni olarak kendilerinin yaptıkları şey için. 
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Aryan Mafyası, beyazlar arasında sokak düzeyinde ticaret tekeline sahipti ve meleklerin, suçu sokak düzeyindeki 
beyazlara atarak uyuşturucu kaçakçılığını uygulatmak için kullandıkları güçlü veya 'sert kişiler' olarak hizmet ediyordu. 
kârın faizli bir yüzdesini alırken. Mack ayrıca, Toten'in ırk ayrımcılığının doğal olduğu iddiasına dayanarak, kendi 

ırkına karşı Yahudi çetesinin yanında yer alarak kendisinin ihlal ettiği ve Mack'in biyolojinin bir aksiyomu olarak 

kabul ettiği, Toten'in tesadüfen beyaz çetelerin beyaz olduğunu söylediği iddiasına dayanarak spekülasyon yaptı. ya 
da doğanın bir gereği olarak, karma çeteler üyeler arasındaki güveni azalttı ve grup bütünlüğünü yarattı, farklı 
ırkların kendi ırklarının dış grup üyelerine sadakatleri vardı ve bu da çetenin operasyonları açısından çıkar 

çatışması yaratabiliyordu. 


Bununla birlikte, kâr açıkça onların hedefiydi ve ırk, çetenin suç eylemlerinde işleyişi için gerekli olan grup 
bağlılığının yalnızca gerekli bir benzeriydi. Dolayısıyla Aryan mafyası bir seçenek değildi 

Onlara dahil olabilir, ancak onlara, nispeten güvenilir beyaz yanlısı aktivistlerle, ırkı egolarının önüne koyan, 
'suçlu' veya 'dürüst' olarak kabul edilen insanlarla fiili temasa yol açabilecek dolaylı sorular soran beyaz 

yanlısı başka hangi çetelerin var olduğunu sorabilir. ' ahlaki çoğunluğun zihninde. Bu fikri bir süreliğine bir kenara 
bırakacak ve hedeflediği kaderi olan sanatçı ve profesyonel sporcu kaderine doğru ilerlemeye devam edecekti. 
Kimin bu hedeflere ulaşmak için yeterli yeteneğe sahip olduğunu biliyordu; kendisine karşı çıkan güçlerin bu 
hedeflere ulaşmasına izin verip vermeyeceği sorusu hala ortadaydı. Babası ve annesinin durumu, küresel 
hükümetin beyaz soykırım gündeminden en ufak bir adım bile sapmış iki son derece düzgün vatandaşın tanıklığı 
olduğundan ve bir adamın ellerinde kıyametleriyle karşılaştıklarından bunun pek olası olduğunu düşünmüyordu. 
zalim despot çetesi. 


Mack evine doğru yola çıktı ve gününün geri kalanını kütüphanesinde ezoterikçinin ikinci dünya savaşından sonra yazdığı Evola'nın "Harabeler 
Arasındaki Adamlar" adlı eserini okuyarak geçirdi. Bu çalışma, entelektüel estetiklere hitap etmek için romantik bir kaçışı çağrıştıracak şekilde 
yanlış tercüme edilmişti ve İtalyanca "Romini et Rovini"den doğru tercümesi "ırk insanı" ile Gelenek adamı arasındaki ayrımı ifade eden 
"Romalılar ve Harabeler" idi. Toten olarak yaşayan, tamamen bencil amaçlarla 'iyi hissetmek' ve nihayetinde bir hücrenin sınırları 

içinde koyun benzeri bir memnuniyet içinde yaşayan, kan hafızasını ve Toten olarak yaşayan modernitenin 'yıkılmış' ya da yozlaşmış ırksız 
'bireyini' kendi içinde somutlaştırdı. Sovyet tarzı 'apartman dairesi' veya gerçek bir hapishane hücresi. 'Romalılar gibi davranmayı" 
başaramayanların ve iktidara yönelik stratejileri, kendilerine kızdırdıkları ev sahibi nüfusu erozyona uğratma politikası olan karanlık güçlerin 


dağılma akımına karşı koymayı başaramayanların kaderi böyleydi. 


Dolayısıyla bu, ya ölüm güçlerine karşı bir muhalefet ve zafer olasılığı ya da bu güçlere boyun eğme ve kendini iğdiş 
etme yoluyla kesin bir yenilgiydi; tıpkı Toten'in risk almakla geçen bir hayatı olmasına rağmen kendini kontrol 
edememesi gibi. iradesini kendi türünün iyiliği için kullandı ve böylece kuduz bir köpek gibi sahibinin elini ısırdı ve 
kendini köpek kulübesinde bir şeyler atıştırmak için sızlanmaya başladı. Mack'in kaderi bu değildi; güçsüz bir 
zayıflık durumuna düşmeye ve Toten gibi kendisinin de hadım edilmesine izin vermeye hiç niyeti yoktu. Eğer kaderi 
buysa, savaşarak ölmeyi planlıyordu; Aryan Irkının bu dünyadaki geleceğini garanti altına almak için elinden 
gelenin en iyisini yapmak zorunda kalacaktı ve eğer herkes umutsuz görünüyorsa, bir zafer alevi içinde kendini feda 
edecekti. 


Olga Frithfinsson, futbol maçı sonrasında kendisiyle buluşacak olan Mack için hazırlanan okul bahçesinin yanındaki 
ağaca doğru yürüdü. Yıllar önce ilkokuldayken üstünü değiştirmiş ve ilk öpüşmelerini yaşadıkları ağaçtan çıkmıştı. 
Lise onlar tarafından yasak bir bölge olarak görülmüştü ve sanki yıllar önceymiş gibi gelen o günde yaş 

ve masumiyet tabusunu yıkmışlardı. Mack sonunda annesinin BMW'sine bindi ve Olga da araca atladı. 
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Fotoğraf çektirmek için anlaştıkları Central Park'a doğru yola çıktılar. Yolda Olga arkadaşları ve faaliyetleri 
hakkında sohbet etti ve Mack onun şakalaşmasını dinleme görevini yerine getirdi ancak fark etti 

sesinde hafif bir endişeli ton vardı. "Bir sorun mu var Olga?" diye sordu. Bir an duraksadı ve sonra yeniden 
başladı: "Endişeleniyorum Mack. Başına gelen onca şeyin sana ve dürüst olmak gerekirse kendime 
yapabilecekleri konusunda endişeleniyorum. Buna daha fazla katlanamam. Ne olabileceğine dair belirsizlik 
beni etkiliyor..." Cevaplar almak için huysuzca ona bakmayı bıraktı. Şöyle konuştu: "Olacak ne olursa olsun, biz 
sadece ırkımıza karşı görevimizi yerine getirebiliriz ve ne olursa olsun gelebiliriz. 

Bu dünyada hiç kimsenin üç çekirdek ve on yıl garantisi yoktur; yaşlı bir kadına veya genç bir adama bir araç 
çarpabilir ve ölebilir ve ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar, eninde sonunda tüm insanlarla aynı kaderi 
paylaşacaklar. Önemli olan bu dünyada hayatınızı nasıl yaşadığınızdır ve bu da size sonsuzlukta, Asgard'da bir 
koltuk sağlar." 


Parka varmışlardı ve güneş ufukta alçalmaya başlamıştı. Aracını park etti ve tenha bir kulübeye doğru yola 
çıktılar, orada piknik battaniyesini serdi ve yanlarında getirdikleri yiyecekleri koydu. Mack daha sıradan 
tartışma konularını gündeme getirdi ve konuşmanın çoğunu ona bıraktı. Kısa bir süre sonra yaklaşan sesleri 
duydu ve yüksek sezgisini, duruişitisini tartışılan şeye uyumladı. Konuşmasına izin verdi ve davranışlarında 
değişmeden görünmeye çalıştı, ancak sonunda o da yanlış bir şeyler hissettiği için konuşmasını azalttı. Mack 
onu güven veren bir gülümsemeyle devam etmesi konusunda uyardı ve o da bunu yaptı ama daha az 
hevesle. Duruişiti yeteneği, kısa bir mesafede, ekranın diğer tarafında söylenenleri yakalamasını sağladı. 


Çalılar: Bilinmeyen kişilerle konuşan baş düşmanı Simon Rosenthal'ın sesiydi bu. Ses, şeytani bir eğlencenin 
karışımı olan mızmız ve kötü ruhlu bir tonda gevezelik etmeye devam ediyordu: "Bu nazi adam, kız arkadaşıyla 
birlikte çalıların diğer tarafında. O bir ırkçı ve tüm siyahları ve Yahudileri sınır dışı etmek istiyor; o adam!" Zenci 
bir ses cevap verdi: "Evet onu iyice becereceğiz - nasıl olmasını istersin?" Yahudi cevap verdi: "Onları dövün, 
önemli değil. Eğer onu ortadan kaldırabilirseniz size bol miktarda para vereceğim." Simon şunu ekledi: "Onun 

da ateşli, sarışın bir fahişesi var, onunla eğlenebilirsiniz -yarısı şimdi, yarısı sonra" dedi. Konuşma kesildi ve 
Mack'in 

paranın hışırtısını ve daha önce siyahların yaptığını gördüğü el tokatlamalarından ve diğer ustaca manevralardan 
oluşan çetenin özel tokalaşmasını algılayabiliyordu. 


Mack parmağını dudaklarına götürdü ve konuşması bir kez daha bozulan Olga'ya ciddi bir ifadeyle baktı. 
Konuşmak için ağzını açmaya çalıştı ama Mack elini ağzına bastırdı ve kısık bir ses tonuyla şunları söyledi: 
"Yolcumuz var, çabuk çıksak iyi olur." Şaşkın bir halde ayağa kalktı ve adam korumacı bir şekilde ona araca 
doğru işaret etti ama o bunu yaparken çalıların arasından iki zenci fırladı ve yumruklarında tuttukları 
zincirlerle onu sırtına doğru kırbaçladılar ve bu onun acı içinde bükülmesine neden oldu. Olga çığlık attı ama 
ağlaması, onu arkadan yakalayıp agresif bir şekilde ayaklarından çeken zencilerin halkalı parmakları tarafından 
kesildi. Tekme attı ve bükülüp her ikisini de tekmeleyerek yere çakılırken adamın tutuşu kırıldı. Olga sanki 
Hindistan'daki plastik bir topmuş gibi ayağa kalktı ve vahşi zenciler tarafından takip edilen çalıların arasına 
doğru koştu. 


Mack, etrafını saran iki kişiyi defetmeye ve Olga'yı kurtarmaya çalıştı ama alacakaranlıkta donuk bir şekilde 
parıldayan zincirleri ona saldırdı ve kafatasına ve yüzüne çarptı, onu geriye doğru tekmeledi ve alnından 
yukarıya doğru kan fışkıran çimlerin üzerine düştü. Ayağa kalkmaya çalıştı ama sırtına çarpan kirpikler yine 
etini parçaladı. Olga'nın çığlık attığını ve bir zenci sesinin şöyle bağırdığını duydu: "Hadi zenciler! Getirin 

şu kaltağı!" Avlarını unutan iki vahşi, Mack'i ayağa kalkmaya çabalamak zorunda bırakarak hızla uzaklaştı. Başı 
ağrıyordu ve vücudu binlerce akrep tarafından sokulmuş gibi hissediyordu ama çalıların arasında tökezleyerek 
kendisiyle arasına mesafe koyan düşmanın peşinden koşan Olga'yı takip etmekte zorlandı. Tepenin zirvesine 
ulaştığında, seslerin yükseldiğini duydu. 
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çete üyeleri siyah SUV'larıyla muhtemelen karargahlarına doğru hızla ilerlerken motorlar. Mack, takip edebilmek 
için olabildiğince hızlı bir şekilde BMW'sine doğru koşarken öfkeyle homurdandı. 


Zenciler bodrumda bir aşağı bir yukarı zıplarken, vudu rahibinin tamtamları ritmik bir şekilde çalıyordu. 

çete kulüp binasının. Beton duvarlar hayvan derileriyle kaplıydı ve Afrika bereket tanrıçalarının oyulmuş maun 
heykelleri odanın dört köşesini çevreliyordu. Betona gömülü demir kancalara zalim işkence aletleri asılmıştı 
ve beton bir levhanın üzerine yerleştirilmiş paslı bir demir kafesin içindeki bu vahşi ayinin merkezinde Olga 
Frithfinsson'un korkmuş hali vardı. Davul sesi arttı 

elinde ileri geri sallanan bir tütsü ocağı olan bir cübbeli figürün açık demir kapıdan odaya girmesiyle oluşan 
ritim. Figür gırtlaktan gelen bir dille İbranice seslendi: "Ge-Gal-Bet-Resh! 

Ge-Gal-Bet-Aleph!" ve ardından muhtemelen Yoruba'ların veya en karanlık Afrika'nın diğer voodoo uygulayıcılarının 
dili olan bir veya daha fazla ilkel dil geliyor: "Gab-Nagu! Mak-laka! Gab Nagu! Çılgın vahşiler karmaşık dans 
dizisinde adım atmaya devam ederek kollarını başlarının üzerine kaldırıp indirirken davullar giderek artan bir 
ritimle çalıyordu. Figürün koyu renkli cübbesi yüz hatlarını gizliyordu ama solgun cildi, etrafa yayılan ışık 
tarafından görülebiliyordu. pis duvarların içine gömülmüş mangallar neredeyse sıskaydı. 

iskelet figürü. 


Figür, Musa için kızıl deniz olarak ikiye ayrılan vahşi çemberin ortasına adım attı ve dehşeti onu susturan kızın 
kafesinin önüne adım attı. "Ge-Gal-Bet-Reş! Ge-Gal-Bet-Aleph!" ağladı ve cübbesini geri çekerken elinin gösterişli 
bir hareketiyle yüzünü ona gösterdi. Bu, Simon Rosenthal'in yalnızca trans halindeki yüzüydü; yüz hatları her 
zamankinden daha sıskaydı, gözleri çökmüş, yanakları çökmüş, dudakları neredeyse çenesinin tamamını 
kaplayan iskeletimsi bir sırıtışla genişlemişti. Geniş burun deliklerine sahip kancalı burnu ona kesinlikle 
sürüngen bir görünüm veriyordu; boncuklu siyah gözleri, kafesin inşa edildiği güvenilir demir inşaat 

demirini sıkan kıza bakıyordu. "Beni bıraksan iyi olur!" kız ağladı. Hâlâ trans halinde olan Simon mantrasını 
tekrarladı: "Ge-Gal-Bet-Resh! Ge-Gal-Bet-Aleph!" ve çığlıklarını, atalarının tören kıyafetlerine göre ilkel bir atavizm 
olan getto kıyafetleri giymiş modern vudu uygulayıcısının etrafında toplanan vahşi çete çetelerinin taklit ettiği 
bir hareketi dışa doğru uzattı. 


Yahudi, kendisini hareketsiz bırakan dehşetin şokunu atlattıktan sonra kafesi sallayarak kurtulmaya çalışan kızın 
önünde durdu. Simon, Olga'nın öksürmesine ve öğürmesine neden olan kötü kokulu bir duman yayan 

tütsü ocağını kaldırdı ve yine soğukkanlı bir şekilde seslendi: "Ge-Gal-Bet-Resh! 

Ge-Gal-Bet-Aleph!" 


Elini kaldırdığında oda aniden canlandı ve Olga, kafesin üzerinde birleşen ve beton tavanı bozuyormuş gibi 
görünen bir enerji girdabıyla yeniden çığlık attı. Vudu davulcusu çılgın müziğinin temposunu yüksek bir 
seviyeye yükseltti ve çete üyeleri Simon'un İbranicesine karşılık olarak yankılanan yükselen ve alçalan bir 
ritimle tonladılar: "Gob! Nagu! Maka-laka! Go! Nagu! Laka-Maka!" 

Simon, cübbesinin içinden bir kese çıkardı ve içinden mangalların ateşinin ışığında gerektiği gibi parıldayan 
bir demet çelik alet çıktı. Bunu en yakındaki çete üyesine, bu acımasız ölüm aletleri yığınını verdi, o da bunları 
ritmik bir şekilde yukarı aşağı dans ederken bir sonrakine dağıttı. Olga çaresizce çabalayarak kafesten 
kurtulmaya çalıştı, parmaklıkları salladı ve onu içeriye hapseden kilidi tekmelemeye çalıştı. 


Üstündeki şekil, şeytani bir forma dönüştü; yarı maymun ve iskelet görünümleri, bir zenci ve Yahudi 
fizyonomisine benziyordu; uzun çengel burnu, şevkle geriye çekilmiş, iğne gibi dişleri ortaya çıkaran etli dudakları 
sarkıyordu. Simon'ın gırtlaktan gelen ses tonuyla söylediği ritim devam ediyordu; davullar kafesin üzerinde 

asılı duran yaratığı baştan çıkaracak şekilde öfkeyle çalıyordu. 

Ortaya çıkan korkunç olaylar, saf sarışın kıza acımasızca işkence edilirken, ruhu yaratığa emilirken, tuzağa 
düşürülmesini oluşturan kalan enerjileri anlatamayacak kadar üzücüydü. 
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Kafesin kaidesinin etrafına boyanmış olan sihirli daire içinde, kafesten dereler halinde kaidenin kap 
görevi gören ayrı oyuklarına dökülen ölmekte olan kızın kanını çılgınca kucaklayan gulyabani voodoo 
uygulayıcılarının yemeği vardı. hayati içkinin toplanması için. 


Davul çalmaya devam ederken Mack, BMW'sini maksimum hızla, araştırmalarında aklına not ettiği ve 
gelecekteki bir saldırı için işaretlediği zenci çetesinin mekânına doğru sürdü, çünkü uyuşturucunun 

çoğu bu yerden geliyordu. satılmış. Kulüp binasının yarım blok uzağına park etmeye ve vahşilerin 
yerleşkesinin iç kısmına doğru ilerlemeye karar verdi. Şehrin içi karanlıktı ve yalnızca ana 

caddelerdeki sokak lambalarıyla aydınlatılıyordu, ana caddelerden gelen bazı dolaylı ışıklar dışında 
sokaklar tamamen siyahtı ve bir cerrah kanserli bir vücudun girintilerini tümörler için araştırırken karanlık 
dereceleri arasında çapraz bir geçiş oluşturuyordu. kalem ışığıyla. 

Beton ve tuğla binalardan oluşan bu bölge, Mack'le yabancı bir varlık gibi karşılaşıyordu; Yahudiliğin 
şeytani tanrısı Yehova tanrısının garip mimarisi, faydacı dik köşeliliği ve çürümüş cansızlığıyla, bir 
virya'nın, yaklaşan ırktan bir adamın karşı karşıya geldiği bir şehirliliğin cesediydi. yıkmak ve yok 

etmek, Zion'un görünüşte sonsuz yerleşim alanlarından birinde matrisini oluşturan modernitenin 

tanrısal kalıntılarını temizlemek için enkarnasyona dönüştü. Kemerine yalnızca kalın av bıçağı bağlıydı ama 
bu onun için yeterliydi; Yehova'nın robotlarının ölüm makineleri, onların 

Tech-Nine'lar ve Colt 45'ler ve hükümeti kontrol eden şeytani efendileri tarafından onlara verilen diğer 
imha araçları. Ham beton yapıya yaklaşırken nesiller boyu aktarılan ve ataları Boden kasabasının demirci 
kurucuları tarafından dövülen eski bir bıçak yanında hazır bekliyordu. 


Önü içki dükkanı olarak kullanılan ve asıl amacı olan uyuşturucu deposu olan üç katlı bir binaydı ve Mack ara sokak boyunca arka tarafa 
yaklaşıyordu. Mağaza açıktı ve artık çok geç olabileceğine dair çaresizlik nedeniyle ara sokak boyunca bir giriş noktası ararken hem yasal hem 


de yasadışı ticaretini sürdürüyordu. 


Yukarıya, vahşi getto müziğinin ritmik seslerinin çıktığı açık bir pencereye çıkan paslı bir yangın 

merdiveni keşfetti. Sokak seviyesinden atlayarak yangın merdivenine çıktı ve katlanmış iskeleye tırmanarak 
erişilebilen ilk pencereye doğru ilerledi. Yaklaştığında bir ses duydu: siyahi bir kadın ve erkek ebikli bir 
şekilde konuşuyorlardı. Pencereye doğru geldiğinde, onların bebek bezi kafalarının pencerenin içinde 
crack piposuna benzeyen bir şey içtiklerini ve başlarını vahşi müziğe doğru salladıklarını gördü. Pencere açıktı 
ve vahşiler onun varlığından habersizdi. 

varlık, çatlak bir borunun biletiyle fantezi diyarına bir gezi yapmış ve ağaçların tepelerinin arasında 

sinsice dolaşıp avını gören bir panter olarak içeri süzülmüş. Av bıçağı deri kınından kablo gibi kaslarının 
çevikliği altında kaydı ve çelik pençesini vahşinin ensesine sapladı, o da boğazından bir tür şeytani çelik dil 
gibi çıkıntı yapan çatlak borusunu düşürdü. ve kadın arkadaşı, şaşkınlıkla başını çevirerek, kas spazmlarıyla 
ölmekte olan formunu izlerken yüksek sesle güldü. Mack bıçağı geri çekti ve ona doğru hamle yaptı, 
gülümsemesi hala kızarmış tavuktan yağlı yanaklarını yarıyordu ve bıçağı ses kutusuna saplanarak olası 
çığlıkları susturuyordu. Sanki boğazına bir tavuk kemiği takılmış gibi öğürdü ve pençesini geri çekerek bir 
anda onu boğazına kaydırdı; bu, kötü aydınlatılmış odada parıldayan altın kolyesinden aşağı akan kanın 
şişmiş vücuduna başka bir sırıtış kazandırdı. Mack bıçağı bir miktar suyla temizledi. 


malt likörünü eldivenli elleriyle alıp çarşafların üzerinde kuruttu. 
Pantervari bir sessizlikle yataktan kalktı ve kapının gözetleme deliğine doğru ilerledi. Dışarıya baktığında 


yolun açık olduğunu gördü ama Olga'nın muhtemelen kontrol altına alınabileceği alanlara doğru 
ilerlemeden önce odanın etrafını kontrol etmesi gerektiğine karar verdi. Kaçırıldığından beri öyle olduğunu tahmin etti 
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çete üyeleri şüphesiz ona tecavüz edecek ve muhtemelen onu öldüreceklerdi, bu yüzden onun olabileceği en makul yer 
görüş alanı dışında ve meraklı gözlerden uzakta olacaktı. Bu, bodrumun neredeyse kesinlikle yer olacağı ve onun hayatını 
kurtarmak için acele etmesi gerektiği anlamına geliyordu. 


Odanın etrafına hızlı bir göz attı ve masanın üzerinde bir Mac-11 smg'sinin yattığını gördü. Yüklendiğinden emin olmak için 
klibi kontrol etti. ve masanın altında 'afyon' etiketi bulunan bir çantanın içinde bir miktar hap buldu. Dolapta daha büyük 

bir yük ortaya çıktı: iki .45'lik ve MAc-11 için bir susturucu. susturucuyu taktı ve bir kez daha kontrol ettikten sonra odadan 
çıktı; dışarı çıkıp merdivene doğru koridora girerken şehrin orman müziği odada hâlâ çalıyordu. Mac-11'i ayağa kalkmıştı 

ve tam zamanında, en gösterişli kostümleri giymiş, koridorun ışığında parıldayan altın ızgaraları ve mücevherleriyle 
merdivenlerden çıkan iki vahşiyle karşılaşmaya hazırdı. Üst merdivenlere geldiklerinde Mac-11'iyle onları patlattı, kekeme 
tabancası onları kendi markalı kıyafetlerinin içine saplayarak merdivenlerden aşağı düşmelerine neden oldu. Daha fazlasının 
geleceğinden emin olarak üzerlerinden geçti ve üç saldırganın daha yüzlerinde öfkeli bir şaşkınlık ifadesi ile silahlarını bulmaya 
çalışmasını görünce şaşırmadı - çok az geç, birkaç üç mermi ateşledi ve bu da onları bombaladı. sıcak kurşun onları ateş 
gölüne gönderiyor, muşambaya tokat atıp 40 onsluk mallarını düşürüyorlar ve ahlaksızlığa bir saygı duruşu olarak 
kendilerine biraz likör döküyorlar. 


Küçük ve perdelerle gizlenmiş pencerelerin görünmediği oturma odası alanına doğru ilerledi. 

bodruma giriş noktası arayan perdeler. Mutfakta, kulaklık takmış, saçlarını kabarık toplar halinde toplamış, bir yandan 

da yemek pişirirken mırıldanan başka bir serserinin sesini duydu. 

ocakta taş çatlat. Üst kattaki çetecilerin sonuncusu gibi görünüyordu ve kurşunla ölümle hak ettiği ödülü aldı; üç mermilik bir 
patlama karnını sararken ve sobaya çarparak çatlağını döküp kafasını elemente çarptığında çeteci kıkırdayıp 

şakalaşıyordu. bu da onun bebek bezi saçlarını ateşledi. 

Vücudundaki ve dolgun dudaklarındaki alkol ve afro saçındaki saç spreyi, ateş tanrısı için yakıt görevi görmüş olmalı, turuncu 
alev hevesle kafasını yalayıp onu yutuyor ve kafa ile yer değiştirirken duman yayıyor. çatlak, muşamba zemin üzerinde cansız 
yatan bedeninin ne kadar küçük aklını yakıp kül ediyor. 


Mack alt kata ve bodruma açılan kapıyı gözetledi; Olga'ya giden varış noktasının burası olduğundan emindi. Bodrumdan 

gelen davul seslerinin uzaktan sesini duyunca takip edilmediğinden emin olmak için 360 derece kontrol yaptıktan sonra kapıya 
doğru ilerledi. 

ve kapıyı dikkatlice açtık. Vurucunun dumanlı kafası, bodrumdan yayılan daha ince, daha keskin bir dumanla karşılandı. 

İçeri girdi ve gürültüyü en aza indirmek için dikkatli bir şekilde merdivenlerden aşağı indi ve eski bir dilin ritmini 

inerken şeytani bir varlığın duyduğu gibi büyük bir rahatsızlık hissi yaşadı: "Ge-Gal-Bet-Resh! Ge-Gal-Bet- Alef!" Merdivenlerden 
aşağı inerken bu daha da yüksek sesle tekrarlandı. Korkunç fedakarlığı dehşet içinde gözlemledi 


ve Olga'nın ruhunu bir anda tüketen iblisin varlığı. "Yahudi şeytanı öl!" diye bağırdı. ve silahını Yahudiye doğrulttu ama silah 
boşalmış halde kuru ateş etti. Sıpayı çıkardı 

.45'lik silahının omuz askısından sarkmasına izin verdi ve sendeleyerek kurşun dolu yağmurunun altına düşen Yahudi'ye kesik 
kesik mermiler yağdırdı. 


Daha sonra zenciler ödüllerini aldılar ve o, her iki silah da boşalıncaya kadar yarısını almayı başardı. 

Avına doğru koşarken ikisini de kılıflarına yerleştirdi, kadim dikenini çıkardı ve kendisine en yakın olanın karnını söktü, 
ardından ikinci ve üçüncüyü yaptı. Dördüncüsü sersemlikten çıkmayı başarmış ve silahını kaldırıp hazır hale getirmişti ama 
Mack bileğini keserek kanlı hayatının kanını döktü ve tabancasını kaparak nişan aldı ve geri kalan üç rakunla nokta atışı 
yaparak yere serildi. fedakarlık kömürüyle yıkanmış pis betonun üzerinde buruşan doğruluk. Olga'nın ruhuyla ziyafet çeken 
iblis, ondan tiksinmiş görünüyordu. 
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Mack'in varlığı ve metafizik boyuttaki fiziksel yarının yarı yarıya hızla geri çekilmesiyle şişmiş şişmiş bedeni zonkluyor, 
formu arkasında hiçbir şey bırakmadan havaya buharlaşıyormuş gibi görünüyordu. 


Mack, Olga'ya doğru koştu ve onun acımasızca parçalanmış halini gözlemledi. Yapacak hiçbir şey yoktu, artık çok geçti ve 
onun bu durumunda onunla birlikte ayrılamazdı. 


Onun ruhu, şeytani sürünün vampirleşmesine direnecek kadar saf olan ne varsa yükselmişti. 

Asgard'daki gerçek diyarına gitti ve artık yalnızca onun harap olmuş fiziksel formu kaldı. Daha fazla arkadaşı olabileceğinin 
farkına vararak .45'likleri aldı ve yangın kapısı gibi görünen yere doğru ilerledi. Oraya varmadan önce, fırının muhafaza 
altına alındığı bir yan oda keşfetti ve üzerlerinde askeri yazılar varmış gibi görünen birkaç kasa gördü. Daha yakından 
inceledikten sonra, loş ışıkta İbranice mektuplar olduğunu ve bunları açtığında, Mac-11'inin de dahil olduğu çeşitli 

silahlar için bir ve diğer şarjör yığınlarının içinde C-4 plastik paketleri olduğunu fark etti. Aynı zamanda fünyeleri de 
gözlemledi ve IED'ler üzerinde biraz araştırma yaptıktan sonra, onları kabloladı ve geri sayım fünyesini otuz dakikaya 
ayarladı, kirli bir çuval çuvalı alıp içini C-4 ve şarjörlerin yanı sıra birkaç fünye ile doldurdu. Zamanları etkinleştirdi ve çıkışa 
doğru ilerledi. 


Uzaktan hiçbir sirenin çalmaması, kulüp binasının ses geçirmez olması gerektiğini veya en azından beton dış cephenin silah 
seslerini bastırdığını gösteriyordu, aksi takdirde çoktan polisle karşılaşmış ve ölümüne bir silahlı çatışmaya karışmış 

olurdu... Kendine bu şekilde kontrolü kaybetmemesi gerektiğini hatırlattı ama mantığının güçlü olduğunu anladı. Yüzünde 
sert bir bakışla Olga'ya baktı ve bir bütün olarak beyaz ırkın uğradığı kayıplarla karşılaştırıldığında uğradığı kayıpların çok 
küçük olduğunu hesapladı. Ancak düşman tarafındaki kayıplar daha da azdı ve artık hesaplaşma zamanının geldiği sonucuna 
vardı. Mac-11'e bir şarjör taktı ve kameralara karşı çuvalı kafasına geçirerek acil çıkıştan sıvıştı ve gece dışarı çıktı. Köşeyi 
döndüğünde, tanımını tam olarak göremediği bir minibüs, ışıklarından birini ona doğru tuttu - bedelini ödeyeceği bir çete 
avcısı. Mac-11'ini kaldırdı ve arabanın camlarını yağdıran mermilerle taradı ve şoför, direksiyona çökerek boğuk bir çığlık attı. 
Önünden hızla geçti 


aracın namlusunu araca doğrulttu ve içeride kimsenin olmadığını fark ederek yarım blok ötedeki aracına doğru ilerledi 

ve sirenler uzaktan duyulurken arka sokaklarda saklandı. Sirenlerin sesi yükselirken aracına ulaşmayı başardı ve iki dakika 
boyunca normal hızda düz bir hat üzerinden uzaklaştı. 

bloklar daha sonra dönüp şehir merkezinden uzakta farklı bir yol izledi. 


Mack, çete üyelerinin kulüp binasının dışındaki araçta çete üyelerini yok ettikten sonra görünüşe göre bir iz bırakmış olarak 
evine döndü. C-4 patlayıcıları, fünyeleri ve şarjörleri içeren çuval çuvalını çıkardı ve silahlarını içine doldurdu, garajı 

ve evin kapısını çubuklu kilitle kilitlemek ve alt tarafa bir kapı durdurucu koymak gibi olağan güvenlik önlemlerini aldıktan 
sonra bunları alt kata taşıdı. Davetsiz misafirlerin kapıyı kırmaya çalışabileceği ihtimalini en aza indirmek için metal kapıya 
baskı uyguladı. Silah çuvalını bodrumdaki girintiye koydu ve çete eviyle ilgili güncellemeler için yerel Yahudilerin medya 
kanalını kontrol etmeye karar verdi. 


Olga'nın vefatından ve onun başının katlanmak zorunda kaldığı acı dolu ölümden hâlâ acı çekiyordu. 

çete üyeleri ve onların Yahudi efendileri ama onu kurtarmak için elinden geleni yaptığını ve onu elde ettiğini anladılar. 

en azından eylemi gerçekleştirenlerden -bunu fiziksel olarak gerçekleştirenlerden- intikam almak. 

Onun işinin, tüm kabal ve onun şeytani efendileri ölmeden asla gerçekleştirilmeyeceğini biliyordu. 

Televizyonun toz topladığı oturma odasından dışarı çıktı ve uzaktan kumandayla izlediği tek kanala geçti ve bunu, kiniklerin 
TV'ye ne tür bir propaganda enjekte ettiğini anlamak için ihtiyaç duyduğu nadir durumlarda bunu yaptı. Goyim'in 

bilinci 

kitleler. 
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Kısa bir süre önce "Tek Sevgi Mülteci Merkezi"ne yönelik saldırısında tanık olduğu katliamdan pek de farklı olmayan bir katliamla karşılaştı. Daha 
bir saat öncesine ait yanan beton yapı kalıntıları toplumun bedeninde bir kötülük ve tümör haline gelmişti. Enkaz, bir hurda metal kütlesine 
benzeyen polis arabalarını, yanıp sönen ışıkların sonsuza dek karanlık olmasını ve enkazın etrafına dağılmış, mangaldaki kömür hamburgeri 

gibi duman çıkaran zenci cesetlerini ve diğer birkaç kişiyi içeriyordu. Demirleme yerlerinde 'Şehir İçkisi' tabelası müstehcen bir şekilde 


asılıydı; görülebilen diğer ışıklar, yapıyı yutan ve cehennem ateşi sütunları halinde dışarı fırlayan alevlerdi. 


Bitişikteki bina, göçmen merkezi, ilave bir avantajdı ve sanki harap durumdaydı. 

bir yıkım güllesi bakımlı tuğla duvarlarını yıkıp yıkmıştı. İtfaiye çılgınlar gibi alevleri söndürmeye çabalarken, muhabir ve 
yarı zenci kripto-yahudi kendisinden üstünleri taklit ederek iddialı bir ses tonuyla konuşuyordu: "Biz Boden vatandaşları 
kasabamızda var olan gerçekle yüzleşmek zorundayız. Gerçeklik Bu Allah'a aykırı suçu kim işlediyse adalet önüne 
çıkarılmalıdır. Bu arada-" katliamı işaret ederek "Onların anılarını kalbimizde ve aklımızda tutacağız." Komik melez melez, 
olayın ciddiyetini vurgulamak için kameraya bakarken bir duraklama daha yaşandı. 


ama böcek gözlü bir hayalet gibi görünerek sinirlendi; sahnenin tepesindeki kirazı simgeleyen köhne şehir içkisi tabelası. 
Kamera, Mack'in karşılaştığı Yahudi polis memuru Çavuş Rader'ı da dahil etmek için açılınca melez yeniden başladı. 

Gazeteci konuştu: Boden polis departmanından Çavuş Rader bizimle birlikte. Çavuş..." dedi melez yüzünde aynı 

komik ve ciddi ifadeyle "bu olay hakkında bize bildirebileceğiniz herhangi bir şey var mı - birçok kişinin Boden'da beyaz 
üstünlüğü salgını hakkında spekülasyon yaptığı şeyle bir ilgisi var mı?" geç - bu bir 'nefret suçu' muydu?" Çavuş 

ciddiyetle kameraya baktı ve yapmacık bir sertlik ve resmiyet tonuyla konuştu: "Şu anda böyle bir ilişkinin var olup olmadığını 
belirleyemiyoruz ama biz 


olası beyaz üstünlükçü bağları araştırıyorlar. Olay henüz yeni meydana geldiğinden, bunu yapamıyoruz. 
Şu anda bu olaylarla ilgili her türlü bilgiyi açıklayacağız." Mack televizyonu kapattı ve kütüphaneye gidip meditasyon yapmaya 
karar verdi. 


Merdivenleri çıktı ve evinin iç kutsal alanı olduğunu düşündüğü yere girdi. 


Aryan kültürünün ve bilgeliğinin deri ciltli ciltleri halı kaplı zeminleri çevreliyordu; bunun üzerine ketenden dokunmuş bir 
hasır yerleştirilmişti ve ortasında gösterişli bir şekilde tasarlanmış bir gamalı haç vardı. Minderin üzerine diz çöktü ve 
çevredeki tüm duyusal uyaranları paranteze alarak trans durumuna geçti; bu, gecenin yaklaşmasıyla iş zamanlarına göre 
daha kolaydı. Karanlığın içinden başka bir boyuta sürüklendi ve atalarının tanrılarıyla iletişim kurdu. Dili ağzının 

damağına bastırdı ve burun deliklerinden nefes aldı ve gözlerini hafifçe çaprazlayarak gözlerinin arasındaki ve arkasındaki 
epifiz bezine odaklanarak 'zekasını', yani Tanrıların torunlarının sahip olduğu yüksek sezgisini harekete geçirdi. Aryan 

ırkı, İlahi kıvılcıma, Kutsal Kase'ye sahip olan tek ırk. Tanrıların onu istedikleri yere götürmelerine izin vererek sürüklendi ve 
Demiurgos'un duyusal dünyasına dair tüm düşünceler onu terk etti; Valhalla'da, Eternia'da, daha yüksek planlardaydı ve 
ruhunun gücünün ve yoğunluğunun arttığını hissetti. tanrısal üstlerinden tanrısal güçler elde etmenin daha nadir hali. 


Aniden vücuduna geri döndü ve tetikteydi. Duruişitisi sayesinde alt kattan bir ayak sesi duyulmuştu, gelişmiş duyu algısı 
onu maddenin dünyasına, hayvanların dünyasına ve tanrılarınkinden uzaklaştırmıştı. Kütüphanenin aralık bıraktığı kapısına 
doğru bir ninja gibi yuvarlanıp çömelerek yürüdü. Kapının aralığından aşağıda, oturma odasında dolaşan esmer bir 

figür gördü; eğimli alnı ve belirgin artkafa atavistik özellikleri, kancalı burnu ve böcek kaşlı etli dudakları olan, Yahudiliğini 
doğrulayan özellikler olan bir Yahudi. 
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Mack, bölgede olabilecek başka biri var mı diye çevreyi taradı ve odanın diğer tarafında, hâlâ onun varlığını 
fark etmeden merdivenlere doğru sürünen ve muhtemelen ona doğru ilerleyen başka bir ajanın arkadan 
geldiğini görünce şaşırmadı. diğer tarafta yatak odaları. 

Bekleyecek ve onları bırakacaktı. Üzerinde atalarından kalma bıçağı vardı ve onu kınından çıkardı, elinde 
tutarak bacak kaslarını kastı, tırabzandan aşağı sürünmeye hazırlandı ve 

başıboş olanın üzerine atla. Baş Yahudi tırabzanı geçip evin odalarının olduğu bölgeye girmişti. 

ve arka koruma onun altına gelene kadar bekleyerek oyununu oynadı, sonra kendini arabadan itti. 
Mossad ajanının üzerine tırabzan indi, çelik dikeni bir buz kıracağıyla kavrandı ve hızlı ve kuvvetli bir 
hareketle servikal omurgasını kesti ve omuriliğini kesti. Ceset, ajanın yanında taşıdığı susturulmuş uzi'yi 
yere düşürdü. Başrol oyuncusu, ürkek ve hassas bir tetikteydi ve silahını Mack'e doğrultmaya çalışıyordu 
ama uzi'sinden bir patlamayı atlatmak için çok az geçti Mack'in kılıcı elinden fırladı ve Yahudi'nin göğsüne 
saplandı Ateşli silahını düşürüp onu kavradı ve boşuna onu göğsünden çıkarmaya çalıştı ama dizlerinin 
üzerine düştü ve dizleri aşağıdaki halıya düştü. 


Uzi'siyle ufku tarayan Mack, düşmanlarını yok ettiğine ve evin içine başka saldırganların gelmediğine karar 
verdi. Yattıkları yerden ayrıldı ve önce bir tarafa, sonra diğer tarafa göz atarak pencerelere doğru ilerledi. 
Veranda kapısının cam kesiciyle kesilerek bir parçaya bölündüğünü gözlemledi. Alanın başka türlü temiz 
olmadığını görünce cesetleri oturma odasından çıkarmaya karar verdi. Alt kattaki fırın, düzenbazlar için geniş 
bir alana sahip olan büyük bir odun sobasıydı ve cesetleri kavrulduktan sonra kemiklerini imha etmek 

için kullanabileceği ekipmanlara sahipti. 


DNA kalıntısını en aza indirmek için bok çuvallarını iki adet endüstriyel dayanıklı çöp torbasıyla alt kata 

getirdi ve her ikisini de fırına yeterli miktarda çıra doldurdu, ancak izin vermeyecek kadar fazla değil. 

komşular herhangi bir şeyden şüpheleniyor ve itfaiyeyi olay yerine gönderiyor. Daha sonra cesetler kavrulurken 
yukarı çıktı ve halının cesetlerin hayati sıvısını döktüğü kısmını yırttı ve onu da yakmaya karar verdi. Gece 
gökyüzü dumanı gizleyecek ve onun bu işten paçayı sıyırmasını sağlayacaktı. Cesetler kül haline gelene kadar 
bekledi; sobanın hava geçirmez şekilde kapatılması, muhtemelen zenci kanlarından gelen bir özellik olan 

leş kuşlarından daha kötü koktuğunu duyduğu Yahudi leşlerinin kokusunu almak zorunda kalmamasını 
sağlıyordu. onları kaba bir koku yayan bir yaratık haline getiren bir tür şeytani soy. 


Cesetlerin yakılması sırasında "Kavgam"dan bazı bölümleri okudu ve şu sözleri okudu: 

onunla rezonansa girdi: "...Yüce Yaratıcı'nın iradesine göre hareket ediyorum: Yahudi'yi sinirlendirerek Rab'bin 
işi için savaşıyorum". Hitler görevini iyi bir şekilde yerine getirmişti, her ne kadar fiziki planda Yahudilere karşı 
verdiği savaşta kaybetmiş olsa da, manevi planda kazanmıştı. Karma, kendisinin de dahil olduğu son savaşın 
Yahudilerin sonunu getireceğini ya da dünyanın ve içindeki her şeyin sonunun geleceğini, ikinci sonucun ise 
Yahudiliğin açgözlü doğasının doğrudan bir sonucu olacağını dikte etti. 


Hitler'in kitabından Yahudi Mossad ajanlarının mezarına baktığında keşfettiği cesetler kömürleşmiş kül ve 
kemiklerden başka bir şey değildi. Yahudinin kemiklerini ezip öğütme zamanı gelmişti. Büyük bir fıçı alıp 

fırının dışına koydu ve kapıyı açtı. 

ve metal çubukları ve kül küreğini kullanarak kemikleri ve külleri dışarı çıkarıp fıçıya attı. 

Daha sonra çamaşır leğeninden uzanan bir hortum aldı ve fıçıyı kısmen suyla doldururken bir yandan da 
karıştırdı, sonra külleri drenaj deliğinden aşağıya cehennemdeki kaderlerine ve kemikleri fıçıda tutarak 
aşağıdaki cehenneme doğru boşalttı. külleri fırından süpürdü ve kuruması için içeriye koydu. Bu adımdan sonra 
demir balyozunu çıkardı ve kemikleri çıkarıp çekicin başıyla namlunun içinde ezerek kaba bir toz haline 
getirmeye başladı. Daha sonra tozu yerleştirdi 
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daha fazla çırayla tekrar fırına girdi, ateşi yaktı ve kitabına geri döndü, kül haline gelinceye kadar bir süre 
bekledi, sonra etin küllerini atma işlemini tekrarladı. Artık iki ajan, iğrenç ruhlarının alevler içinde yakılıp 
kendi kaderlerine gönderildiği bir anıdan başka bir şey değildi. O sırada gece yarısı olmuştu ve artık 
uyumaya hazırdı. 


Mack, yalnızca en yakın akrabalarının kaçırılması, acımasızca işkence görmesi ve öldürülmesinden değil, aynı 
zamanda hayatına yönelik iki suikast girişiminden de çıkarım yaparak, artık gerçekten de çetenin hedefinde 
olduğuna karar verdi. Oturan bir ördek olarak kalmak ve terörist çetesinin kendisini yok etmesine ve kötü 
amacına devam etmesine izin vermek yerine, şöhretini artırması ve kötü kalabalığa karşı daha da büyük bir 
güçle saldırması gerektiğine karar verdi. 


Artık yazın başlangıcıydı ve hava güneşli ve sıcaktı. Mack gerilimi artırmak istedi ve artı işaretini, kehilla'nın 
merkezi bölgesi olacağını varsaydığı kasabadaki en büyük operasyon merkezine, sinagoga ve daha önce 
kamu hizmeti yaptığı bitişik toplum merkezine yerleştirmeye karar verdi. Sahip olduğu güvenlik kodunun 

olup olmadığından şüphe etti. 

Gözlemlemiş ve ezberlemiş olsaydım işe yarayacaktı çünkü paranoyak herifler muhtemelen onu her gün 
değiştiriyordu ama denemeye değerdi ve başarısız olursa canavarın karnına girmenin başka yolları da 

vardı. Belki de Yahudinin paranoyasının yoğunluğu göz önüne alındığında, fiziksel bir sızma biraz riskli olabilir. 
son olaylar. Aslına bakılırsa, bir hafta ara verip sadece becerilerini geliştirmeye odaklanması en iyisiydi, çünkü 
hokey okulu bir sonraki hafta açılacak ve büyük liglere çıkma şansını kaybetmek istemiyordu. 


Zamanını ayrıca bomba yapımı ve el yapımı patlayıcı cihazlarla ilgili teknik kılavuzların incelenmesine ayırdı. 
Bunların, Kabal'e karşı gelecekte yapacağı eylemlerde işe yarayacağını biliyordu. 

Onun yaptığı gibi, üyeleri kendilerini beton ve tuğla binalar, ferforje kapılar gibi altyapı bariyerlerinin 
arkasına ve polis ve güvenlik tarafından korunan nehirler ve bulvarlara kapatmayı seviyorlar. 

görev güçleri, bahçede koşmaları ve efendilerinin yozlaşmış hazcılık yaşam tarzına ve kozmik yasanın gizli ihlallerine engel 
olabilecek herhangi bir davetsiz misafiri ısırmaları için para ödedikleri köpeklerine sahipler. 


Bu tür güvenlik katmanlarını aşmak için, uzaktan yönlendirilebilen ve hedeflerden herhangi birini yok 
edecek önemli nüfuz gücüne sahip füzelere ihtiyaç vardı: insansız hava araçları ve daha yüksek güçlü 
keskin nişancı tüfekleri, bu tür hedeflere karşı geleceğin yolu olacaktı. belki de biyolojiklerin kullanımı. Aşırı 
düzeydeki güvenlik, aşırı düzeyde risk gerektiriyordu ve yumruk atmaya devam edebilmesi için riski en 

aza indirmek amacıyla, tehlike bölgesinin dışından hareket etmesi ve hareket etmesi gerekiyordu. Bu, 
göreceli olarak güçsüz olanların daha büyük olan hayvanı kan kaybından dolayı yere yığılana kadar 

ısırdığı bir pire savaşıydı. Mack, eylemlerinin hızla yayılacağını umuyordu 

Ulus ve ardından sisteme karşı yeterince sürekli saldırı yapılması Leviathan'ı devirecektir. 


Hafta verimli bir şekilde devam etti ve Mack, fotografik hafızasıyla cihazların tüm iç işleyişini ve gerekli 
bileşenlerini özümseyerek kendisini bir mühimmat uzmanı haline getirdi ve biyolojik silahlar ve zehirler 
üzerine yaptığı ek çalışmalar ona nasıl çok yönlü bir anlayış kazandırdı. minimum bağlantı ve 

parayla minimum kaynakla çalışabilirdi. 

Yine de, bir kez olsun büyük zorluklar yaşamadan kölelerini yerine getirebileceğinden oldukça emindi. 
bunu yapmaya hazırdı. Grev için kararlaştırdığı gün geldi ve Mack akşam olduğunda arabasını yükledi. 
Yahudilerin iblis tanrıları Yahveh-Yehova Satürn'ün gününe, Şeytan'ın gününe saygılarını sundukları gün 
cumartesiydi, o gün siyah küpün sembolizminde çok iyi bir şekilde özetlenmişti - bir kısıtlama, sonluluk, 
ölüm ve sınırlama zamanı. bir sınırlamanın malzeme düzlemi 
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ruhun yukarı doğru yönelme eğilimi. Yahudilerin kara büyü kötülük ayinlerini gerçekleştirmeleri için dünyasal chandal'a 
uygun bir gün. 


Mack, üçüncü imparatorluğun Yahudilik hakkındaki eserlerini okumuş ve kendi yaşadığı deneyimlerde de doğrulanan 
teorik ve felsefi bir Yahudilik anlayışı elde etmişti. Kendi kendine seçilmiş insanlardan daha kutsal olanların, bu fiziksel 
düzlemin ötesindeki uygun kadere tek yönlü bir bilet almalarını sağlayacaktı. Saldırıya hazırdı ve aracını bir çuvalın 

içine C-4 plastiğiyle doldurmuştu ve anında harekete geçirebileceği bir fünye yerleştirmişti. Garaj yolundan çıktı ve evinin 
etrafında dolaşan aynı gangsterlerden daha fazlasıyla karşılaştı ve ayrılmadan önce mekanın hava geçirmez şekilde 
kapatıldığından emin oldu. Takipçilerinden biri arkasındaydı ve Mack'e izlendiğini belirtmek için dikiz aynasından uzun 
farlarını parlatıyordu ve Mack onunla araç takas etmeye karar verdi. 


takipçinin izini kaybetmesi için. Hafif sanayi bölgesine doğru yöneldi ve 

takas yapmayı planladığı terk edilmiş depolardan bazıları. Başka birine yaklaşırken 

araç onu yan sokaktan T-bone etmeye çalıştı ve o geçerken o da ona doğru yöneldi, yavaşlayarak arkasında kaldı, ardından 
neredeyse neredeyse kutulanmış olan diğer araç tarafından hala takip ediliyordu 

İçinde yavaşladı ve sürücü tarafındaki tuzaktan çıktı, arkadaki araç ileri doğru fırladı ve şimdi Mack tarafından takip ediliyor. 


Her iki araç da sonuncusu ilkinden öne geçerek durmaya çalıştı ve onlar araçtan çıkmak için birleşmeden önce Mack her 
ikisini de görüş alanına almıştı. En yakınındaki aracı patlattı 

sesi bastırılmış bir Mac-11 mermisi ile: "phut-phut-phut", arka camı parçaladı ve sürücünün ön camına koyu kırmızı bir 

renk bıraktı. Diğer yolcu, yüzünde öfkeli bir ifadeyle uzi'sini kaldıran esmer bir kike ile araçtan dışarı fırladı ama Mack onu 
durdurdu ve vücudunu yukarı doğru kaldırdı, bu da sert bir mortis karışıklığı yaparak kaldırıma çarptı ve tek bir atış bile 
yapamadı... Halkın gözünde o bir Araptı, ten rengi ve siyah sakalı, John Deer şapkasının altında darmadağınık siyah peruk ve 
güneş gözlüğü profilini tamamlıyordu. 


Artık sorun, araç nasıl değiştirileceği ve kendi aracını şantiyeden nasıl uzaklaştıracağıydı. Birkaç mülk ötede eski, harap olmuş 
bir avluyu gözlemlediğinde bir cevap aldı ve bugün cumartesi olduğundan ve depo bölgesinde kimse olmayacağından, 

son kanlı hasadının tespit edilme olasılığı minimum düzeyde olacaktı. Aracını kullanılmış araba park yerine koymaya ve 

daha sonra Yahudileri atlattıktan sonra geri almaya karar verdi. Araba park yerine doğru giderken, elektrikli olup 

olmadığını gözlemledikten sonra civarda olabilecek köpekleri dışarı çıkarmaya çalışmadan çitleri sarstı. Ancak hiçbiri 

gelmedi ve giriş için çitleri inceledi. 


Şans eseri, çit herhangi bir asma kilit olmadan basitçe telle kapatılmıştı ve o, paslı teli kolayca çözdü ve mühimmat çuvalını 

da yanına alarak aracını, arkasında kapatılan kapıları satarak yerleşkeye sürdü. Yahudinin yanına gitti ve yan adım atarak hâlâ 
çalışmakta olan araca bindi. Benzin sayacı 3/4'ünü doldurdu ve talihsiz haydutun pencere camına yayılmış olduğu arkadaki 
aracın etrafından dolaştı, yüzü çarpık bir acı ve ölüm maskesiydi. Mack hızla uzaklaştı 


Gün akşamın geç saatlerine doğru ilerlerken tek yönlü caddeden aşağıya ve hedefine doğru 
Batan güneş ufka doğru yol almaya başlamıştı. Mack takipçilerinin izini kaybetmişti ve Yahudilerin ayrıcalıklı yerleşim 
bölgesi olan Altın Kapılara giderken artık nispeten özgürdü. 


Güvenlik görevlisi sorunu aklına geldi; dikkatleri üzerine çekmek istemiyordu ama kostüm giydiği ve farklı bir araç kullandığı 


için bunun yeterince güvenli olacağını düşündü ama özellikle de ehliyetinin olması Yahudi, aracın meşru sahibi olduğunu 
kanıtlayacak kadar Arap kılığına benzeyen bir fotoğrafı ortaya çıkardı. 
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Yahudilerin ve Arapların karakteristik doğasını ve her ikisinin de sürüş becerilerine de yansıyan oldukça kaotik eylem 
biçimlerine ne kadar eğilimli olduklarını bilerek arabayı aşırı yavaş kullanmadığından emin olarak yaklaştı. Hızlı 

adımlarla yaklaşırken şişman güvenlik görevlisi ona ilerlemesini işaret etti ve Mack aracı yavaşlatarak kapıda aniden durdu. 
Gardiyan paytak paytak paytak paytak adımlarla kulübesinden çıktı ve yabancıya dikkatle bakarak şöyle dedi: "Durun efendim, 
kimliğinizi görebilir miyim?" 

Mack Yahudi kimliğini çıkardı ve Yahudi onu alıp resmi Mack'in görünüşüyle karşılaştırarak inceledi "Hmmm." Yahudi her iki görüntüyü de 
incelerken gözlerinin hafifçe kısıldığını söyledi. Mack şaka yollu, en iyi Yahudi aksanıyla şöyle dedi: "Sana terörist gibi mi görünüyorum?" 
Yahudi başını kaldırıp Mack'in sırıtışını gözlemledi ve sordu: "Ne zamandır sakalın var? Biraz... farklı görünüyor." Mack cevap verdi: "Birkaç yıl 
sonra, yeni bir kimlik almam gerekiyor, ayrıca Aruba'dan ailemle birlikte yeni döndüm, o yüzden o kadar solgun değilim." Gardiyan daha 

da araştırdı: Sizi Bay.... hımm...'dan önce Boden'de gördüğümü hatırlamıyorum. Mack kimliğin adını ezberlemişti ve şöyle dedi: "Samuels- 
Jacob Samuels-Ben nereliyim Mossad ajanının adresini inceledikten sonra gönüllü oldu. Yahudi bir an düşündü ve görünüşe göre 

meşru bir müşterisi olduğuna ikna oldular ve şöyle dedi: "Tamam Bay Samuels, hazırsınız, Mack cevap verdi: "teşekkürler Dostum, iyi 
çalışmaya devam et. Güvenlik hizmetiniz güvenliğimiz için çok önemli." Gururla gülen muhafız başını salladı ve robot gibi cevap verdi: "İyi 


günler efendim." Kabinine geri döndü ve Mack'in yolunu kapatan bölmeyi kaldırdı. 


Mack varlıklı topluluğun içine ve hedefine doğru daldı. Eşyalarını bir öğrencinin sırt çantası gibi görünen bir şeyin içine zarif 
bir şekilde park etmişti ve bu nedenle, bir çuval C-4 plastik ve patlayıcı patlayıcı içeren bir yerleşkenin içindeki Yahudi 
yerleşkesine girmek için oldukça makul bir bahaneydi. 

Koruyucu bölgeye, postmodern Yahudi kasabasına doğru ilerlerken, birçok lüks otomobilin aynı hedefe hem önden hem de 
arkadan yaklaştığını gördü ve iyi döşeli sokakları çevreleyen zengin malikanelerin yanından geçerken trafik akışına ayak 
uydurdu. Ana yolun üzerinde ve trapez çatılı eski konakların bile üzerinde beton bir platform üzerinde yükselen 

yerleşim bölgesine yaklaştığında, daha da güçlendirilmiş bir güvenlik detayına tanık oldu ve hedeflerine doğru ilerleyen 
Yahudi kervanını daha da sorguladı. 


Yahudilerin her biri pahalı siyah takım elbise giymiş, güneş gözlüğü ve kulak mikrofonu takmış, yakalarına iletişim bağlantıları 
takılmış Mossad ajanları tarafından kontrol edilirken, sıra tek sıra halinde yeterince hızlı ilerliyordu, takım elbise 

ceketleri açıktı ve hafif esen rüzgar vardı. takım elbiselerinin ceketlerini karıştırdılar ve omuzlarındaki hazır bir mikro uzi'yi 
ortaya çıkardılar. Mack, bu kez gerçek bir soykırımı fazlasıyla hak eden bir soykırımda tüm iblis tohumlarını cehenneme 
göndermeden önce -şimdilik- iyi Yahudi rolünü oynamak zorundaydı. 

seçilmiş halkının Yahweh-Yehova'sına büyük adak. Sırada sorguya çekilme sırası Mack'teydi ve 

C-4 plastik ve fünyelerden oluşan sırt çantası, aracın iç kısmının en gizli bölgesinde koltuğun altına yerleştirildi. 


En yakınındaki Mossad ajanı ona ilerlemesini işaret etti ve o da alaycı bir gülümsemeyle sakalının arasından şöyle dedi: "Allahu 
Ekber dostum, devemi nerede bulabileceğimi biliyor musun?" Mossad ajanı alaycı bir şekilde küçümsedi ama yine de 

güneş gözlüklerinin arkasında bir miktar şüphe vardı. Şöyle dedi: "Burada yeni görünüyorsun; burada bu tür şakaları pek 

hoş karşılamıyoruz." Mack özür dileyen bir bakışla cevap verdi: "sakin ol dostum, öyle demek istemediğimi biliyorsun. İşte..." 
dedi kimliği çıkarırken: "tanıdık mı geliyor?" Ajan plastik kartı inceledi ve sonra dönüp Mack'e baktı: "Nasıl oluyor da bu kadar 
esmer oluyorsun?...ve sakalın nesi?" Bu noktada diğer Mossad ajanlarından birinin dikkati çekildi ve saldırgan bir 

tavırla şöyle dedi: "Patron bir sorun mu var?" Kimliğini tutan ajan bir an tereddüt etti ve Mack onu aldı. araya girme fırsatı: 
"Ben Zion City'den Jacob Samuels, özel bir konser için buradayım. 'Özel bir kişi' olduğu lafını duyduk" dedi ve bu kelimeleri 
vurgulayarak, "davranışının düzeltilmesi gerekiyor ve ben de operasyonu denetlemek için buradayım." Mossad ajanı 

hâlâ şüpheyle konuştu: "neden bronz tenli Jacob " İkincisi cevap verdi: 
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"Son zamanlarda Aruba'ya bir tatil". Mossad ajanı hâlâ ikna olmamıştı ve mürettebatın tüm dikkatini toplamış 

olduğundan şöyle dedi: "Sakal biraz kötü görünüyor..." Mack şöyle yanıtladı: "Umarım hedef, göçmen karşıtı birliğin bir 
ortağıdır ve biz de onu arıyoruzdur." cihadçıları beyazlarla ilişkilendirme psiko-op'u üzerinde çalışmak, bilirsiniz, beyazları 
çerçevelemek ve artı işaretini onlara koymak, bunun hissine yeni alışıyorum ve hedefi gözetlememden yeni çıktım." Mossad 
ajanı rahatladı ve yoldaşça bir tonla şunu söyleyerek kimliğini geri verdi: "Sen kaşersin" kapı görevlisine el sallayarak aracını 
kapıdan uzaklaştırdı ve Mack'in yerleşkeye girmesine izin verdi. onun arkasında. 


Sinagogun otoparkı merkezle paylaşıldığı ve diğer araçların yanına park edildiği için toplum merkezine giden yol boyunca 
ilerledi. Otoparkta dışarıda kimse yoktu ve bu nedenle Mack toplum merkezine doğru hareket etmekte özgürdü, ancak kapılar 
açık ve mekan erişilebilir görünse de orada fazla bir hareket olmadığından şüpheleniyordu. Takip etti 


merkezin etrafındaki yol, toplum hizmeti sırasında kabul edildiği alana gidiyordu. 


Yaklaştı, mini bir matkap çıkardı ve tüm kameralara sanki deliğe bir anahtar sokuyormuş gibi görünen tuş takımına erişim 
sağlayan anahtar deliğini açtı. Izgara açıldı, içine yumruk attı 

kod: 6-6-6-7-7-7 ve şans eseri Kike'ler tembelleşmiş ve şifreyi değiştirememiş olmalılar ki kapı kilidi hızla açılıp ona erişim 
sağlıyor. Sırtında C-4 patlayıcılarla dolu sırt çantası, susturuculu Mac-11'i, deri kılıfında atalardan kalma bir bıçak 

vardı ve lacivert bir rüzgarlık ceketinin içine gizlenmişti, içeri girerken hâlâ güneş gözlüğü ve sakalı vardı. 


kutsal alan. 


Çamaşır odasında asılı duran birkaç temiz üniforma vardı ve ek bir güvenlik katmanı olarak hizmet etmek için kıyafetlerinin 
üzerine bir tane giymeye karar verdi. Kuşkusuz güvenlik yakında gelecek ve girişini inceleyecekti çünkü tüm giriş ve 
çıkışların güvenlik görevlileri tarafından sürekli gözetim altında tutulduğunu tahmin ediyordu. 


Üniformayı aldı ve binanın ana arteri olan kazan dairesine doğru yöneldi; burada sinagog kutlaması başlayana ve bir daha 
asla inmeyecekleri bir yolculuğa çıkmaya yetecek kadar Yahudi yerleşene kadar beklemeyi planlıyordu. 


Warren benzeri koridor labirentinde dolaştı ve iki üst katı olan bir asansör buldu. 
bir alt bodrum düğmesi. Merkezin bodrum katındaydı ve alt bodruma gitmek istiyordu ancak güvenliğin kollarına 


atılıp kamera karşısına geçebileceği için asansöre binmekte tereddüt ediyordu. 


Eğer onlarla bir yüzleşme söz konusu olursa, onun varlığını haklı çıkarmak zor olacak ve Mossad kimliği çok ikna edici 
olmayacak, sadece daha fazla soru işareti doğuracaktır. Bir merdiven aramaya karar verdi ve sonunda bodruma doğru 
giden bir merdiven buldu. Bunun altında, toplum merkezini ve sinagogu çevreleyen, neredeyse doğrudan yerin altında 
olduğunu gösteren bölgenin bir haritası vardı. Tek yapması gereken sinagog bölgesindeki eyleme doğru yönelmek, 

kazana çarpmak ve yükünü boşaltmak, sonra geldiği yöne geri dönmekti ve en iyi seçeneğin yaya olarak ayrılmak ve hiçbir 
desteği olmayan aracı terk etmek olacağını düşündü. Onun bu işin içinde olduğuna dair DNA kanıtı. Oradan, üzerinde 
sinagogun ve tepenin zirvesindeki ark kulesi kalesinin yükseldiği nehri çevreleyen patikadan yürüyerek sanayi bölgesine geri 
dönecekti. 
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Yıllar önce babasıyla birlikte kanoya bindiğini ve yakınlarda insanların nehirde eğlenmek için 
kiralayabilecekleri kanolar olduğunu hatırladı. Ya bu ya da kapıdan tekrar geçmeye çalışan alarm şüphesiydi. 
Bu aynı zamanda makul bir olasılık olabilir ve bu eylemin Araplara çerçevelenmesine neden olabilir. 

bunu da bir seçenek olarak değerlendirdi. Bu seçeneklerin ağırlığını kaldırırken ve koridorda yürürken bir 
Yahudi'nin varlığını hissetti; yüksek sezgisi, düşmanın enerji bedenini ve onun negatif rezonansını tespit 
etmesine olanak sağladı. 


Hızla bir girintiye sığındı ve mırıldanıp çıkarabileceği gürültüyü maskeleyen büyük bir klima ünitesinin 

arkasına saklandı. O anda güvenlik üniforması giymiş bir Yahudi belirdi ve statik elektriğin çatırtısını duydu: 
"Burada her şey yolunda. Giren kişiden iz yok. O yöne gitmediğinden emin olmak için yeraltını kontrol edeceğim." 
"10-4" sesi yanıt verdi "10-4" diye tekrarladı güvenlik, kullanışlı görünümlü bir kapıya doğru ilerlerken. 

Kapının yanındaki kutunun üzerindeki, mekanizmayı devre dışı bırakan ve içeri girmesine izin veren kartı taradı. 
Karanlık, Yahudinin aşağı inmeye başladığı o uğursuz zindanda bir tür canlı varlığa aitmiş gibi ürkütücü bir 
titreşim yayıyordu. 


Mack "Tünel tüneli" diye düşündü ve ya şimdi ya da asla muhafızın arkasından çıkıp bıçağını sırtına saplayacağına 
karar verdi. Muhafız sanki bıçak elektrikli bir elektrik teliymiş gibi geri çekildi ve Mack bıçağı tekmeleyip bıçağını 
serbest bırakırken vücudu kasıldı ve ceset metal merdivenlerden aşağı yuvarlanarak Yahudinin "yeraltı" 

dediği yerin dibine doğru yuvarlandı. Mack, bir Hollywood B filmi için hazırlanmış ayrıntılı bir fon gibi, faydacı 
kasvetli sahneyi alarak merdivenlerden aşağı doğru ilerledi; büyük açık oda tamamen açıktı ve kullanımı açıkça 
görülebilen bir zindanı daha çok anımsatan bir yer altı parkadına benziyordu. çeşitli zalim aletlerle sabitlenmiş 
rafların ve masaların üzerindeki büyük odayı çevreleyen paslı metal kancalardan ve gaz lambalarından. 
Mekanın atmosferi ancak 'mezar gibi' olarak tanımlanabilirdi ve Mack merdivenden inerken artan bir 
huzursuzluk duygusuna kapıldı. Neden metal merdivenden inmeye karar verdiğinden tam olarak emin 

değildi ama belki de atmosferi kaplayan bazı gizli güçler tarafından harekete geçirilmişti. Merdivenlerden inip 
boynu imkansız bir açıyla duran ölü Yahudiye yaklaşırken, gözle görülemeyen bir tür canlı doku içinde 
yürüdüğü hissine kapıldı; bu doku, temas ettiğinde dağılıyor ve sanki kendi kaçma iradesine sahipmiş gibi 
görünüyordu. sanki onun varlığı 


uçuşta. 


Varlıklar odanın köşelerine doğru yer değiştirdi ve Mack, gözünün ucuyla, sanki başka bir boyutta ona saldırmak 
istiyor ama yaklaşmaktan çekiniyormuş gibi, görüşünün çevresinde uçuşan bir dizi siyahımsı gölgeyi gördü. 
onun nispeten üstün gücü 

kuklalarının çoğunu yahudileri katleden Aryan savaşçısı. Mack, tıpkı Olga'nın ruhunu çalan yaratığın yakın 
zamanda ondan kaçması gibi, onun varlığından kaçan, hiç de güçlü olmadıklarını anladığı yaratıklardan 
etkilenmeden sahneye bakmaya karar verdi. 

Sahneyi gözlemledi ve masalardan birinin üzerinde, ortasında altı köşeli bir yıldız bulunan, soyut geometrik 
desenlerle kazınmış süslü bir kutu keşfetti. Kutuyu açma riskini göze almaya karar verdi ve menteşelerini 
çevirerek açtı. İçinde bir tür soluk, sarımsı sıvı ve küçük bir indeks kartı bulunan bir dizi hipodermik iğne vardı. 
Kartı aldı ve hem İbranice hem de İngilizce olarak basılan "Tay Sachs, Delta-6 varyantı" sözlerini okudu. Aşağıdaki 
başlık okundu; "Çok dikkatli olun, bu tür bulaşıcıdır ve ölüm olasılığı yüksektir." Mack bulduğu şey karşısında 
eğlenmiş görünüyordu ve bu neredeyse kesinlikle yararlı eşyayı keşfettiği için mutluydu. İğneleri çantalarına 
koydu ve iyi bir şekilde kullanabileceği daha karlı mallar bulma umuduyla araştırmasına devam etmeye karar 
verdi. Sıra boyunca devam ederek rafları süsleyen korkunç eşyaları gözlemledi: küçülmüş kafalar; kan ve 

insan organları içeren şişeler; daha büyük cam kapların içinde bulunan garip homunculi'ler, görünüşe göre ölü 
olmasına rağmen bir şekilde hayati öneme sahipti. 
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Maymun yüz hatları, tüysüz vücutları ve kapalı gözleri nedeniyle gece uykularıyla çelişen bir geçim kaynağına sahiptiler. 


Korkunç görünümleri ve çeşitli biçimleriyle homunculi'ler, Mack'in tiksintiyle bakışlarını kaçırıp rafların sonundaki uzun bir dolaba doğru 

ilerlediği raflardan oluşan bir duvarı tamamen kaplıyordu. Bu kilitlendi ve Mack mini matkabını çıkardı ve elmas freze ucu yüksek devirde 
dönerek kilidin göbeğini deldi. Dolap kapıları açıldığında, üzerinde Mack'in aşina olduğu İsrail farmasötik logosu bulunan çeşitli kokain ve ecstacy 
hapları ortaya çıktı. Beyaz ırkın hayatta kalması ve güçlenmesi hedefi için kesinlikle gerekli olmadıkça, sokak seviyesindeki bir satıcı seviyesine 


inme isteğine sahip olarak bu eşyaları geçti ve diğer faydalı eşyalar için rafları taramaya devam etti. 


Araştırmasından hatırladığı, ustalar veya mikrodalga silahları olarak adlandırılan ve hedeflerin kan-beyin bariyerini parçalayan 
ve vuruş gibi görünen veya hedefin merkezini ışınlayan bir şeye neden olan duvarlar aracılığıyla uzaktan öldürmek için 
kullanılabilen, egzotik görünümlü birkaç silah gözlemledi. kitle ve kalp krizlerine neden oluyor. Mossad'ın bu silahları 
kurbanlarında kanser durumlarını tetiklemek için kullandığını ve korkunç acı çekene kadar sürekli olarak onları 

ışınladığını biliyordu. Mack durumu tersine çevirip onlara kendi ilaçlarından bir doz almalarına izin vermeyi düşünüyordu. Sırt 
çantasına birkaç tane el ustasını tıkıştırdı ve sürünen herhangi bir kitle karşılaştığında kullanmak üzere bir tane aldı. 


bileşiklerinin labirentimsi yer altı mezarlarının içinde; gereksiz yere cephane harcayıp iz bırakmak yerine. Mac-11'ini ceketinin 
içine, omuz kılıfına yerleştirdi ve muhtemelen Yahudilerin aşağılık Kabalistik ayinleri için kullanılan yeraltı odasından ayrılmaya 
hazırlandı. 


Odanın köşelerinde toplanmış, loş ışıkta yarısı görünen, yarısı başka boyutta olan varlıklardan, üçüncü ve dördüncü boyut 


arasındaki astral planlarda, iç alanı işgal eden astral parazitlerden habersiz merdivenlerden çıktı. Basamaklardan çıkarak 
'yeraltından' çıktı ve kazan dairesine giden yolu bularak alt bodruma geldi. Koridorda durup köşeyi döndüğünde kapısı 

açık bir odayla karşılaştı. Şişman bir güvenlik görevlisi sandalyesine yaslanmış, pornografik bir dergiyi karıştırıyordu. Mack, 
bileşiğin çoğunu gözlemleyen bilgisayar ekranlarının bulunduğu odada tek sakininin kendisi olduğunu gözlemledi ve 
Yahudilerin biyolojik silah deneylerini kolaylaştırma şansını denemeye karar verdi. Tay Sachs bulaşıcı türünü içeren hipodermik 
iğne kesesini çıkardı ve yumruğunu kaldırarak Yahudi'nin kafatasının arkasına vurarak onu bilinçsiz hale getirdi. Yahudiye 

hızla şu maddelerden birini enjekte etti: 


iğneler ve eldivenli ellerini kullanarak Yahudiyi sandalyesinde doğrulttu ve pornografik dergiyi göğsüne yerleştirdi. Hâlâ 
bilinci yerinde olmayan Yahudi düzenli nefes alıp uyuyordu, bu sırada Mack son ziyaretinden bu yana ne gibi gelişmeler 
olduğuna dair bir anket almak için bilgisayar ekranlarının kenarlarını tarıyordu. 

yaklaşık otuz dakika önce yüzeydeydi. 


Otopark dolmuştu ve lüks arabalarında aylaklık eden birkaç Mossad ajanı dışında kimse alanı işgal etmiyordu. Mack, 
saldırmak için doğru zamanın geldiğine karar verdi ve odadan çıkıp, sinagogun hemen altındaki kazan dairesine doğru 
ilerledi. Odaya doğru ilerlerken koridordaki mutfak zemininden gelen ayak seslerini duydu ve gelenler tarafından 
yakalanmamak için hızla bir kapıcının dolabına koştu; ayak sesleri birden fazlasını işaret ediyordu ve sert ses elbise 
ayakkabılarını işaret ediyordu. . Mikrodalga silahını hazırladı ve ayak sesleri yaklaşırken onu maksimum güce açtı. 
Yahudilerden birinin şöyle konuştuğunu duydu: "Ana kattaki güvenlik görevlisinin söylediğine göre burada bir 

çeşit rahatsızlık var. Diğer gardiyan henüz geri dönmedi ve 15 dakika önce gelmiş olması gerekirdi." "Muhtemelen sadece 
oyun oynuyoruz" dedi diğeri, "neden tembel serserilere hizmetçi hemşire oynamak zorunda kaldığımız benim için bir 
muamma." İki Yahudi köşeyi döndü ve Mack onları kafataslarının arkasındaki gölgelerin arasından yüksek güçlü ustayı ışınladı. 
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saçsız kafaları şarkı söylüyor ve kan-beyin bariyerlerini parçalıyor, muşambaya bir şaplak atarak tökezlemelerine ve 
düşmelerine neden oluyor, çarpık yüz hatları bir ölüm çığlığıyla buruşuyor. Mack dışarı çıktı ve önce ajanlardan birini, sonra 
diğerini hademenin dolabına sürükledi ve zaten tamamen dolu olduğu için silahlarından hiçbirini alma zahmetine girmeden 
kapıyı arkasından kapattı. 


Koridorda kazan dairesine doğru ilerlemeye devam etti ve orayı açık bulunca Yahudi yerleşkesindeki hidranın ana göbeğinin 
iç işleyişine doğru ilerledi. C-4 patlayıcılarını çıkardı ve fünyeleriyle birlikte kazana bağladı. Doğrudan sinagogun ana alanının 
altında olduğunu tahmin etti ve patlamanın geleceğini tahmin ederek kazan dairesinin canlı sıcaklığının tadını çıkardı ve 
Yahudilerin ailesine ve beyazların hem yakın hem de geniş ailesine yaptıklarından dolayı intikamını aldı. ırk. Yahudiliğin iblis 
tohumunun en azından memleketinden ve ideal olarak dünyadan uzaklaştırılmasını sağlayacaktı; bu girişim sırasında ölse bile 
yine de Valhalla'da zafer elde etmiş olacaktı. Patlayıcıları 33 dakika içinde patlayacak şekilde bağladı; kike-o-iblisler için güzel 
bir Kabalistik sayı, şeytani efendileri tarafından tüketilecekleri cehennemde mükemmelliklerini bulacaklardı. 


Zaman ilerlemişti: 33:32, 33:31,...ve araziden çıkıp güvenli bir yere doğru aceleyle geri çekilmeye karar verdi. Yahudi güvenlik 
görevlisine enjekte etmenin muhtemelen yetersiz olduğunu, çünkü patlamanın büyük olasılıkla şişman kike'yi yutacağını, 
ancak bunu yapmaması durumunda, kısa sürede kike'nin geri kalanına yayılacak olan bulaşıcı bir hastalıkla enfekte 

olmuş yürüyen bir zombi olacağını hesapladı. toplum. Bodrum katından asansörle çıkarak toplum merkezinden çıkıp 

aracına doğru ilerledi. Mossad ajanlarına yaklaştı ve ona dönerek şunları söyledi: "Ben gidiyorum çocuklar! Eyleme geçmem 
lazım; beyaz nazilere karşı saldırının 30 dakika sonra yapılması planlanıyor." 


Lüks otomobilin önünde oturan ince yapılı Mossad ajanı ona şaşkınlıkla baktı: "Siz sinagogda değil miydiniz? İçeri girdiğinizi 
görmedim?" Mack hemen yanıt verdi ve şunları söyledi: "Bazı gençlerle pinpon oynuyordum; vaaz vermekten sıkıldık." 
Muhafız rahatladı ve başını salladı: 

ona ve şöyle dedi: "Nazi'nin adını alın!" Mack aracına girdiğinde. Mack kapıya doğru ilerledi ve kapıdaki diğer ajana da aynı 
bahaneyi sunduktan sonra dışarıda bırakıldı. 


Malikane ve ağaçların gölgesi dikiz aynasındaki görüntüsünü gizlerken, yerleşke ufukta hâlâ hayaletli bir tepedeki bir ev 
gibi görünen mesafeye doğru kayboldu. Mack ayrıcalıklı "Altın Kapılar" bölgesinin kapılarına doğru ilerliyor ve bir sonraki 
iğnesini hazırlıyor. Bileşik neredeyse kesin olarak büyük ölçüde yok edilecek olsa da, bu vektör yoluyla bulaşıcılığı 
yayabilecektir. Nöbetçiye yaklaştı ve o tanıdık gülümsemesiyle şunları söyledi: "Devam etmem gereken bir görev vardı, 
sinagogda görevi kısa kesmek zorunda kaldım." Muhafız başını sallayarak bölmenin etrafından geldi ve Mack dikkatini 
çekmek için ona doğru işaret etti: "Bekle" dedi, "benim için yapabileceğin bir şey var", gardiyan kurşun geçirmez camın 
arkasından konuştu. Mack aracından indi ve şöyle dedi: "Sana bir şey göstereyim. Bagajda var." Muhafız bir an tereddüt 
etti ve Mack'e olan güvenini o kadar arttırdıktan sonra bir göz atmaya karar verdi. Muhafız aracın arkasına doğru 
geldiğinde Mack bagajı patlattı ve görevli bir göz atmak için boynunu uzattı ve Mack eldivenli yumruğuyla kafasının 
arkasına vurarak onu bir patates çuvalı gibi yere düşürdü. iğnelerden birini çıkardı ve korumayı boynuna enjekte etti. Daha 
sonra gardiyanı tekrar kabine yerleştirdi ve gardiyanın deri sandalyeye yaslanırken şişman göbeğinin üzerine koyduğu porno 
dergisinin bir kopyasını çıkardı. Mack aracına bindi ve kötülüğün olduğu yerden uzaklaştı. Patlamanın ayrıcalıklı azınlığın 
üzerine kükürt yağmasını ve Yahudilerin çevresinde yaşayan beyazlara, ırksal ihanetin ödülünün ölüm olduğunu 
öğretmesini diledi. 
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Mack, Mossad ajanının aracını hafif sanayi bölgesine doğru sürdü ve girdikten sonra karaya çıktı. 

Herhangi bir polis varlığının olup olmadığını uzaktan incelemek için bölgenin çevresini dolaşmıştı ve kimsenin 
başka araç kullanma riskini almaya karar vermediğini gözlemledi. Yaklaştı ve işlediği cinayetler henüz taze 
olduğundan (ortalıkta yalnızca bir saatten biraz fazla zaman geçmiş olduğundan), mossad ajanının altından 
pıhtılaşan kan gölünün yayıldığını gözlemledi. Aracı park etti ve ajandan kurtardığı uzi'yi yakınlarda yere 
koyarak kapıyı açık bıraktı. 

elini bir tür silah oyunu önermek için kullandı. Kendi aracını sabitleyen teli çözdü ve teli değiştirerek onu siteden 
dışarı çıkardı ve bitişikteki depodaki daha önce fark etmediği ancak örümcek ağları açık olduğunu gösteren bir 
pencerenin açık olduğunu fark ettiğinde dışarı çıkmaya karar verdi. epey zaman geçmiş, menteşeler paslanmış. 
meraktan içeri baktı ve birkaç sandık gördü ve 

Üzerinde sarı endüstriyel görünümlü harfler bulunan yeşil renkli metal. Pencereye yaklaştı ve depoyu daha 
yakından inceledi. Batan güneşin loş ışığının yerini sokak lambalarının sert parıltısı almıştı ve bu ışık, üzerlerinde 
İbranice ve Çince harfler yazılı olan metal kasaların üzerinde donuk bir şekilde parlıyordu. Mack içeriye bir göz 
atmaya ve belki de bazı ek eşyalar almaya karar verdi. 

İçerideki eşyalar neredeyse kesinlikle değerli bir kargo olduğundan, tesisin çevresinde neden hiç koruma 
bulunmadığını merak etti. Belki de şansı yaver gitmişti ve korumaları kaçırmıştı? Susturuculu Mack-11'ini omuz 
kılıfından çıkarıp kavrayarak hızlı bir şekilde düşündü ve harekete geçmeye hazırdı. Deponun içinde bir ses 
duydu, tuvaletin sifonu çekildi ve askeri yapımı kol saatini gündüz globuyla kontrol etti. 

sayılar: 21:45. Kendini duvara yasladı ve depoda bulunan her ne varsa onu dışarı çıkarmak zorunda olduğuna 
karar verdi, aksi halde şüphesiz fark edilecekti. O anda depo bölgesinden geçen, başka bir aracın geldiğini 
gösteren bazı araç farlarını gördü. Belki de bu bir vardiya değişikliğiydi, çünkü sinagogun henüz patlamamış 
olması, patlamasına 10 dakika daha kalmış olması, aracın gelişinin muhtemelen ilgisiz olduğunu gösteriyordu. 


Ne olursa olsun susturuculu Mac-11'ini hazırlayarak aracın yöneldiği deponun ön girişine doğru gitti ve bir 
taşla iki kuş vurmaya hazırlandı. Aracın stop etmesiyle araç içeri çekildi ve farlar söndü. Naru yakalı bir iş 
kıyafeti ve evrak çantası giymiş ince bir Çinli olan yolcu, aynı etnik kökene sahip iri yapılı bir korumayla birlikte 
dışarı çıktı ve her ikiside depo kapısına doğru doğrudan yol açtı. Mack ikisinden yeterince uzaktaydı ve binanın 
köşesine yığılmış bir dizi kanalizasyon borusunun arkasında gizlenmişti. İş kıyafeti giyen Çinli, muhtemelen bir 
şifreyi hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi kapıyı çaldı. Büyük kapının portalı bir seviyede açıldı ve Mack, elindeki 


artan sezgi, alışverişe kulak misafiri oldu. 


İçerideki muhafız, Mack'in bir şekilde neyi çözebildiğini Çince sordu, onun yüksek seviyelerdeki 

bilinci akaşik kayıtlara erişebiliyor ve Mandarin dilini tercüme edebiliyordu. 

Turkish: "Şifre nedir?", yalın doğulu Mandarin dilinde "Beyaz şeytan öl" diye cevap verdi. Muhafız kapıyı bir 
çıngırak sesiyle açtı ve Çinlilerin girişine izin verdi. Mack de aynısını yapmaya karar verdi, kapıya yaklaştı ve bir 
dizi kapıyı tıklattı. Mack'in Mandarin dilinde fısıltılar halinde geçen konuşmayı dinlemesi için yarım dakikalık bir 
süre geçti: "Bu nedir?" işadamı sordu: "Kim var orada?" Gardiyan cevap verdi: "Bilmiyorum, sadece bu akşam 
için programlanmıştın." İş adamı kapıyı işaret etti: "Git! Görevini yap! Bir sorun olmasa iyi olur!" Ses 

tonunun tehditkar bir niteliği vardı ve gardiyan sonunda dışarıyı gözetledi. 


şüphe içindeki gözetleme deliği. Boşluktan başka bir şeyle karşılaşmadı ve sürgülü paneli kapatıp kilitledi: "Orada 
kimse yok" dedi. İşadamı korumasına işaret etti: "Siz ikiniz gidip ne olduğunu kontrol edin. 

sorun bu. Kasabada iş yaptığını bildiğim başka Çinli yok bu yüzden bu bir tuzak olabilir." 

Güvenlik görevlisiyle birlikte koruma kapıya doğru yöneldi ve Mack dışarıda iki çöp bidonunun yanında 
bekliyordu. Kapı açılıp ikisi tek sıra halinde dışarı çıkarken Çin güvenliği 
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Muhafız bir yöne, koruma da başka bir yöne doğru koşuyor, her ikisi de silahlarını kaldırmış halde Mack sadece bekledi ve 
gözlemledi. 


İkisi arasında açıkça daha yetenekli olan koruma görevlisi, hazır CSGC JS 9mm smg'sini deponun en uzak köşesine doğru 
giderken, depo görevlisi de binanın diğer tarafı boyunca , köşeyi dönünce açık olup olmadığını kontrol ettikten sonra 
ilerlemeye çalıştı. Mack köşeyi dönerken hamlesini yaptı ve iki çöp bidonunun arasından nöbetçiye saldırdı ve bir yığın halinde 
buruşmuş olan muhafızı yere indirdi, ses bastırıcı sadece diğer muhafızın duyabileceği gürültüyü kapatıyordu. Mack gözlerini 
kapadı ve trans durumuna geçerek bu şeyin nerede olduğunu anlamaya çalıştı. 


gardiyandı. Muhafızın gözlerinden, muhafızın geldiği yolu algıladı; muhtemelen muhafız, ses bastırılmış ateş konusunda 
uyarılmıştı ve bilinmeyen saldırganların deponun kapısının yakınında veya yöneldiği tarafın karşı tarafında bulunduğuna 
karar vermişti. ve bu, düşmanla mücadele rotasını tersine çevirmişti. Mack yine çöp bidonlarının arkasına saklandı ve 
muhafızların ortaya çıkmasını bekledi. Muhafız kurnazlık ve ihtiyatlı davrandı ve bir tepki almak için duvarın arkasından bazı 
çakıl taşları fırlattı. Hiçbiri gelmedi ve başını hafifçe duvarın etrafından uzattı ve hiçbir şey göremeyince riske girmeye karar 
verdi. Çöp bidonları büyük ölçüde drenaj borularının arkasına gizlenmişti ve Mack, köpeği binanın etrafında koşarken 

koruma kauçuğunun kafasını bir döner parçaya doğru eğdiğini ve CSGC JS 9mm smg'nin hazır olduğunu gözlemledi. Mack 
yaklaşırken, gardiyanın dikkatini yola doğru kaydırmasına neden olan psişik etkinin dikkati dağıtma tekniğini kullandı. Muhafız 
neredeyse diğer çatlağın üstüne yığılırken Mack sadece nişan alıp ateş etti. İkisi gitti, biri kaldı. 


Tam o sırada gece gökyüzü aydınlandı ve sinagogun yeri karanlıkta tek bir işaret gibi göründü. Görev tamamlandı. 

Ama Mack'in artık kızartacak Çin balığı vardı ve koşer gefilte balıklara ayıracak zamanı yoktu; orada bilinmeyen iş adamı 
kalmıştı. Deponun dışına doğru gitti ve boruların yanına yerleştirilmiş bir servis merdivenini gördü. Merdiveni sessizce 
tırmandı ve oluklu çelik kaplamanın üzerindeki yüksek katları kaplayan kirli camların arasından depoya bir göz attı. Takım 
elbiseli adamın elindeki Çin malı makineli tabancasını ana pencereden dışarı bakmaya çalıştığını gördü. Mack şansını 
denedi ve açık pencerelerden içeri süzüldü; onu asıl kaderi neyse o cehenneme göndermeden önce aralıktan yanıtlar almak 
istiyordu. 


Mack, altında bulunan çatlağın arkasındaki podyum boyunca yürüdü ve askeri teçhizat kasalarından birinin üzerine düştü. 
Mack oradan aşağı inip beton zemine indi ve Çinlilerle yüzleşti: "Bırak onu!" çatlak hırlayarak döndü ve Mack onun koluna 
bir yumruk attı 

silahını bırakmasını istedi. Çinli vahşi bir çığlık attı ve dizlerinin üzerine çöktü, bu da betona çarptı ve yan tarafına düşmesine 
neden oldu. Silahına uzanacaktı ama Mack tekme attı 

Mandarin dilinde, "Zahmet etme. Cevaplar istiyorum ve bana söylersen seni bağışlarım" dedi. 

Çinliler homurdandı: "Siktir git seni kahverengi pislik!" Mack'in giyindiği Arap görünümüne atıfta bulunarak. Mack 

silahı Çinli'nin kafasına dayadı ve şöyle dedi: "son şans" -Çinli anında düşündü ve şöyle dedi: "Tamam, tamam - ne bilmek 
istiyorsun", Mack Depo ve donanım açısından onu araştırdı; Çinlilerin Boden'deki görevinin ne olduğu. Çinli, yüzünde 
şeytani bir sırıtışla alay etti ve görünüşteki Arap'ın sempati duyacağından emin olarak şunları söyledi: "Beyaz şeytanları 
öldürmek için bir sürü silah var - şehri ele geçirin. Siz katılın - biz anlaşma yaparız..." Çinli, girişimde bulunmaktan vazgeçti. 
Mack'i baştan çıkarmak için. Yüzünde kurnaz bir ifade beliren Mack, sanki aynı fikirdeymiş gibi devam etti: "Kim 


başkasıyla mı çalışıyorsun? Kana susamış bir sürü cihatçım var..." Yüzünde şeytani bir gülümsemeyle sözünü kesti ve 
görünüşe göre rahatlamış görünen Çinliyle bir anlaşma yaptı ve o da şöyle cevap verdi: "Yaşamama izin mi verdin? Sana 90100 
Gerçeği söylüyorum". Mack sanki hevesle başını salladı ve çatlak şöyle dedi: "Beyazları öldürmek için Yahudilerle birlikte 
çalışıyoruz -artık beyazlar olmadığında karanın tam kontrolüne sahip olacağız- buraya taşınalım ve harika bir yer 

oluşturalım" yaşa, sen de geleceksin, evet?" Mack'in yüzündeki sahte gülümseme silindi. 


64 


Machine Translated by Google 


Yüzün yerini soğuk bir sırıtış aldı: "Sen daha yeni pişmiş fal kurabiyesisin - şöyle dedi: 'Çok solgunum!;" 9 mm'lik oyuk uçlu 
mermilerden oluşan bir yaylım ateşiyle çatlağın yüzünü parçalara ayırırken, gülen yüzünü gölgeledi. 

Asya'nın hasta adamı ve pisliği temizlemeye gelenlere dim sum'dan başka bir şey bırakmıyor. 

Gangsterlerin gönderilmesi üzerine Mack, silahların arasından sıyrılmaya karar verdi. Akaşayı gelişmiş sezgisiyle okuyabilmesi, 
Çince ve İbraniceyi deşifre etmesini sağladı. 

karakterler. Şöyle okuyorlar: 'Harçlar'; 'Roketatarlar'; 'El bombaları"; 'C-4'; 'CSGC |JS'; Diğer etiketlerin yanı sıra '9 mm 
mühimmat". Sahilin açık olduğunu belirlemek için ufku taradıktan sonra birkaç havan ve birkaç fırlatıcı alıp aracına doğru 
ilerlemeye karar verdi. 


Siyah BMW'sini Boden'i çevreleyen orman ve tarım arazilerinin sınırındaki banliyödeki evine sürdü. Yaklaştığında, birkaç 


aracın pusuya yatmış gibi göründüğünü gördü ve onlar da 

izlendiğini bildirmek için uzun farları yakarak onu artı işaretine koydu. Kendi ırklarına karşı röntgencilik oynayarak 
eğlenen sinsi casusları umursamadan garajına gitti ve arabasındaki otomatik açıcının düğmesine bastı. Modern beyazların 
kendi çıkarlarına hizmet eden doğasının, hayvanların rahatlığı karşılığında kendi ırklarının ölümüne memnuniyetle tanıklık 
edeceklerini anlamıştı. Kafesteki hamsterler gibi onların özgürlüğe ya da bu dünyanın yüksek kültürüne saygıları 

yoktu. Değerleri tamamen fiziksel ve organik anlamda gelecek nesiller üretme yeteneklerinde yatıyordu; kişilikleri 
bakımından ise onlar sadece top yemiydiler, varlıklarını aldıkları ırksal ruhun gözden çıkarılabilir birimleriydiler. 


Alacakları ceza ne olursa olsun, tanrıların onları düzeltmesi için eninde sonunda öbür dünyaya gönderilmelidir. Mack, daoist 
'wei wu wei' (hareket etmeden hareket etmek) inancına bağlı kalarak, mesafeli bir tavırla, onların istismarlarına metanetli 
bir şekilde katlanacaktı. olarak bilinen şeyi anladı. 

Antik Çin kültürünün kökeninde gerçekte Aryan olduğu ve daoist inancın, kirlenmemiş haliyle gerçek anlamda Aryan olduğu 
ve diğer tüm Aryan kültürü formasyonlarıyla paralellikleri olduğu ortaya çıktı. Sırt çantasını ve spor çantasını çıkarmadan 


önce garaj kapısının tamamen inmesini bekledi. 
silahlarla dolu ve onları alt kattaki bodruma taşıdı. 


O gün yarattığı katliamı izlemeye karar verdi ve televizyonu yerel kanala açtı. 

haber kanalı. Muhabir, bu sefer bir kadın Yahudi, olanları anlatırken kekeleyerek çeklerinden gözyaşları akıyordu: "Yıkım...tarif 
edilemeyecek kadar korkunç. Bu yaklaşık bir saat önce oldu ve biz hala Tanrı'ya ağlıyoruz." Cevaplar için." Kameranın 
arkasındaki yanan enkaz, 4 Temmuz'da Roma mumları gibi tutuşan ağaçlarla birlikte beton ve bükülmüş metalden 

oluşan bir harabeyi, sinagogu oluşturanlardan çıkan duman sütunlarını ve kanlı cesetler ve yanmış cesetlerle dolu 

çevredeki kalıntıları ortaya çıkardı. beton, otopark büyük ölçüde hurda metale dönüşmüş, araçlar patlamış ve genel 

bir kargaşa içinde yan yatmış. 


Kadın, aynı Çavuş Rader'ın yanındaki bir polis memuruyla konuştu ve o da sorusuna yanıt verdi: Savaştayız. Bunu kimin 
yaptığını bilmiyoruz ama kameralara mossad kılığına giren son göçmenlerden biri olduğuna dair şüphelerimiz var... İsrail'in 
Boden kasabasını gezen bir misafir ataşesinden bahsediyorum. Müslüman toplumunun geri kalan üyelerine bu trajedi 
hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları konusunda danışıldı ve suçun çözülmesine yardımcı olmak için memurlarımızla 
birlikte çalışıyorlar. 

Bunun dışında ne olduğunu söylemek için artık çok geç." dedi Çavuş, yüz hatlarında öfkeyle karışık derin bir üzüntü 
ifadesiyle. 


Yahudi muhabir ona teşekkür etti ve kamera, Yahudi kasabasını koruyan şişman Yahudi güvenlik görevlisine doğru 

döndü. Muhabir ona şunu sordu: "Topluluğun güvenlik görevlisi Bay Rubin, şüpheliyle kısa bir görüşme yapıyordu. Bay Rubin, 
şüpheli olay yerinden ayrılmadan önce aranızda neler geçtiğini bize bildirin." Yüz hatları eskisinden daha şişkin görünen 
Rubin ve yüzü muhtemelen Mack'in ona enjekte ettiği Tay Sachs aşısının ilk etkilerinin etkisiyle daha soluk bir renk tonuna 
sahip. 
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şöyle dedi: "Teşekkür ederim Rebeca. Kendisinin Çavuş Rader'ın ima ettiği İsrail ataşesi olduğunu söyleyen bir Arap adamla 
konuştum ve topluluktan ayrılmadan önce bana bagajındaki bir şeyi göstermek istediğini söyledi. Ben de itaat ettim ve 
aniden bilincimi kaybettim. -Daha sonra kabinimde göğsümün üzerinde bir porno dergisiyle uyandım. Ne olduğunu 
bilmiyordum ama o çoktan gitmişti. Sonra, yaklaşık 20 dakika sonra topluluk bu korkunç olaya maruz kaldı." dedi etrafı işaret 
ederek. Mack, gün boyu Yahudilerin acı dolu çığlıklarından bıkıp televizyonu kapattı ve geceyi geçirmeden önce kütüphaneye 
gidip tanrılarla sohbet etmeye karar verdi. Merdivenlerden yukarı çıktı ve deri ciltli ciltlere ve yukarıdaki tavan 

penceresinden gelen dolunay ışığıyla aydınlatılan yoga matına doğru ilerledi. Minderin üzerinde uzanırken gözlerini 

kapattı ve konsantrasyonunu daha yüksek seviyelere açılan kapı olan epifiz bezine odakladı. Kendisinin Yahudi matrisinin 
kurşun zincirlerinden koptuğunu ve Gerçek Benliğinin maya dünyasının koşullarının ötesindeki göksel düzlemlerde 
süzüldüğünü hissetti. 


Mack ertesi gün uyandı ve ertesi gün Zion City'de yapılması planlanan hokey antrenman kampına hazırlanmaya başladı. Tüm 
silahlarını topladı ve DNA izlerini silmeye başladı. 

ya da üzerlerine bulaşmış olabilecek parmak izleri, bu süreçte üzerlerinde herhangi bir DNA solunmasını önlemek için 
maske takmasını sağladı. Aracının bagajında silahlar bulunursa 

aksi bir iz olmadığı için her zaman üzerine yerleştirildiğini iddia edebilirdi. Tel bir fırça alıp namlunun içinde yukarı aşağı 
gezdirdi ve silahların çekiçlerini hafifçe değiştirerek daha da ileri gitti. 

herhangi bir adli tıp analizini karıştırmayın; Bunun çok etkili bir eylem olmadığını bilmesine rağmen, herhangi bir 

şüphe üzerine düşülmesi halinde, kendisine ve son haftalarda arkasında bıraktığı harabelere dair izleri en aza indirme 
potansiyeli taşıyordu. 


Silahları askeri spor çantalara koymuştu ve çantalardan birini Zion Şehri'ne götürüp birini bodrumundaki girintide saklı 
bırakmaya karar verdi. O gün geldiğinde yanında küçük BMW'siyle içinde bir havan fırlatıcı ve birkaç havan mermisi 
bulunan bir spor çantası getirdi; Radyo patlatıcı cihazlara sahip C-4 plastik; iki susturuculu uzi ve iki colt .45 otomatik 
tabanca. Boden'in kurucuları olan ataları tarafından dövülmüş, yüksek kaliteli çelikten yapılmış, tam uzunlukta 6 inçlik 
keskin ağzıyla atalarından kalma av bıçağını kendi üzerinde taşıyordu. Hokey takımını arka koltuğa yerleştirdi ve kendisi 
için özel bir kilit elde etti. arabasının arka kısmına bagajı gizli bir şekilde kapatacak şekilde yapıştırmıştı. 


Zion City'ye bahşiş yaklaşık 3 saat sürdü ve yolculuk sırasında, zararlı Roma Katolik kilisesini Avrupa'nın eski Aryan 
toplumları ve özellikle Almanya üzerindeki etkisi nedeniyle kınayan Alfred Rosenberg'in "20. Yüzyıl Efsanesi" adlı sesli 
kitabını dinledi. Hıristiyan, bu işkence ve cinayet kurumunun tarihi boyunca Aryan ırkına yaptıklarının karmik geri 

tepmesi olarak cehennemde ödeyecekti: iki yüzyıl kadar yakın bir süre önce kadınlara şifalı bitkilerle uğraştıkları için ölene 
kadar işkence yapmak ve onları kazıkta yakmak, miras Yahudinin tamamı, işkencecinin aletleri şeklinde kendisini Aryan'ın 
etine damgalamıştı. Mack, Aryan ırkına yaptıkları ve Yahudiliğin kesin niyeti olan beyazları dünya çapında neredeyse yok 
ettiği için kiliseden intikamını alacaktı. Yahudilerin köleleri Hıristiyanlar, beyaz ırka karşı işledikleri günahların bedelini kanla 
ödeyecekler ve 'kutsal yerler' dedikleri beyaz mezarları yıkılıp molozlara gömülecekti. Mack'in hokey kampı sırasında birkaç 
aylığına şehirde olması, yabancı işgalciler için sığınak görevi gören Zion'un beyaz mezarları olan Truva atlarını yıkmak 

için bolca fırsata sahip olacağı anlamına geliyordu. 


Diğer oyuncularla kaldıkları hokey sahasında buluşacak ve daha sonra rezerve ettiği otele doğru yola çıkacaktı. Ufukta 
yeryüzünde bir tümör gibi beliren Zion Şehri'ne yaklaştı, orta büyüklükteki gök kazıyıcıları demir pençeler gibi gökyüzüne 
uzanıp parçalamaya çalışıyordu. 
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Cennetin aşağısında, bacalar, dünyayı insan fazlalığının atık ürünleriyle kaplayan endüstriyel atıklardan oluşan 
bir kanalizasyon gibi bölgeye kirlilik yayar. Bu korkunç manzarayı Boden'le karşılaştırdı ve Boden'in 
manzaralarını, ormanlarını, tarım arazilerini ve göllerini hatırladı ve kendi kendine bu gibi yerlerin Hıristiyanlığın 
ve Yahudi mucitlerin doğa karşıtı dünya görüşünün doğrudan bir sonucu olduğunu düşündü. 

Dünyayı yağmacılık ve açgözlülükleriyle boğanların hepsi, Varlığın toplamı olarak temsil edilen, kendi icat ettikleri 
ilah Yahveh-Yehova'ya itaatkar kölelik aracılığıyla kaşer onayı gerektiren, erişimin ötesindeki yanıltıcı bir 

cennet dünyası tarafından haklı çıkarıldı; elbette saçma bir şekilde Yahudi antropomorfizmi tarafından, Ebedi 
formlar dünyasına bir parazit olarak empoze edilen simulakr, kölelerinin tüm ruh enerjisini kendi içine çeken bir 
vampir. 


Mack, daha önce pek çok kez hokey turnuvalarına gittiği şehre dair anılarına göre arabayı sürüyordu ve beton 
duvarlarla korunan, bakımlı çimler, bakımlı sokaklar ve kaldırımlarla çevrelenmiş gibi görünen sonsuz 

sayıdaki banliyö kulübelerinin arasından geçiyordu. Bölgede bir şeyler cansız görünüyordu; her şeyin robotik 

bir tekdüzelik durumuna indirgendiği, nitelikleri olmayan, arındırılmış bir dünya. Şehir merkezindeki 

sanayi bölgesi, eski tuğla binalar, paslı çitler ve endüstriyel ekipmanların, kullanışlı çirkinliğine rağmen, 

ona çok sayıda insanın bulunduğu ilgi çekici bir ortam gibi görünen eşsiz bir manzara sunduğunda rahatlayarak 
geçti. Banliyölerin tekdüze yapaylığıyla hoş bir tezat oluşturan şeyler olabilirdi ve muhtemelen gerçekleşti. 
Sanayi bölgesinin saklayacak hiçbir şeyi yoktu - modernitenin bir harabesiydi ve kendini öyle ilan ediyordu; çıplak 
kiri ve kumu, şehrin gerçek iç işleyişini, taşra yaşamı cilasını - banliyö çorak arazisini - açığa çıkararak ortaya 
koyuyordu. 


Sanayi bölgesinden çıktı ve memurlar, barlar ve gece kulüplerinden oluşan ticari merkezlerin bulunduğu 
bohem bölgeyi ve çevresindeki ticari bölgeyi dolaşmaya başladı. Öğle vaktini yeni geçmişti ve şehir merkezi, o 
zamanlar bu bölgelere sık sık gelen tipik kategorilerle doluydu: İş adamları ve üç parçalı takım elbise giymiş, 
evrak çantaları taşıyan hükümet çalışanları ve çeşitli uyuşturucu bağımlıları ve başıboş dolaşan rengarenk 
köpekler gibi ortalıkta dolaşan serseriler. varlıklı köle efendilerinden bir şeyler atıştırmak için etraftalar. 
Kuruluşun dinamiği buydu: güç gasplarını haklı çıkarmak ve potansiyel olarak tehditkar olan küçük 

burjuva orta sınıfını dışlamak için daha düşük seviyeli parazitleri kullanan parazitler; beyaz nüfusun 

yetkisini elinden alıyor ve bunu her türlü bahane ve gerekçeyle yapıyor: geçici yabancı işçiler; mülteciler; 
vasıflı işgücü vb. herhangi bir şey 


Yahudi asalağının karışık kalabalığa hükmetebilmesi ve en büyük rakibi ve iktidar tehdidi olan beyaz 
ırkı yok edebilmesi için beyazların topraklarındaki varlıklarını haklı çıkarmak. 


Şehir merkezinde kümelenen iş insanları ve hükümet asalaklar, kenarda tuttukları ayaktakımlarıyla polis, askeri 
ve özel güvenlik güçleri tarafından korunuyor, Yahudilerin gücüne oranla kendilerine daha az ihtiyaç 
duyuldukça kendileri de giderek kenara itiliyordu. yakalamak. Artan polis varlığı ve polisin militarizasyonu, 
Yahudi sistemi tarafından 'suç'a, beyaz olmayan şiddete, Yahudilerin yarattığı yasaların ihlaline ve aslında 
melezleşmiş bir kökene sahip olan kozmos yasalarının ihlaline karşı bir savunma olarak meşrulaştırılıyor. tabii 
ki genel toplamla uyum sağlayamadılar ve dolayısıyla doğal eğilimleri olarak sürekli bir şiddet sergilediler. 


Mack, vatandaşların özellikle kendileriyle ilgili dalışlarıyla karşılaştırıldığında sergiledikleri aşırı agresif sürüşü 
fark etti ve bu, onu, çetelerinin ya onu mevcut konumuna kadar takip ettiği ya da sürekli tacizlerine devam 
etmek için şehre yerleştirildiği gerçeği konusunda uyardı. kendisine karşı. İkincisini üstlendi ve T-kemikli 
olması veya yoldan itilmesi için sürekli tetikte olma durumunu sürdürdü. Bir kavşakta pembe saçlı bir Yahudi 
kadın gördü. 
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Önünde bir bebek arabasını itiyor ve sokağın karşısından esmer görünüşlü bir Yahudi fotoğraf çekiyor. 
önündeki kadınla birlikte. "Gizli Tiranlık: Devlet Destekli Terör Kampanyaları" adlı bir el kitabında bunun, 
Yahudilerin insanları sübyancı olarak suçlamak için kullandıkları tekniklerden biri olduğunu okumuştu: 
onların fotoğraflarını çekip benzer fotoğraflardan oluşan bir dosya derleyip gerçek veya sahte hükümete 
sahip olmak ajanlar, dosyayla birlikte topluluktaki bireyleri dolaşıyor ve onları casusluk yapmak üzere askere 
alıyorlar ve Yahudilerin hedef aldıkları kişiler, kendilerini taciz kampanyalarına ve nihayetinde masonik 

ritüel inisiyasyon ve uzlaşma yoluyla kabala bağlı olan daha yüksek düzeylerdeki ajanlara yönelik suikastlara 
dahil ediyorlar. Gangstalking operasyonu Mossad tarafından yürütülüyordu ve ulusa 'toplum polisliği' olarak 
tanıtılan şey, devletin istenmeyen veya tehdit olarak gördüğü kişileri takip etmek, işkence etmek ve öldürmek 
için ileri teknolojinin kullanılmasını gerektiriyordu - tiranlıklarına yönelik tehditler, Mack gibi tehditler . 


Yahudi, çetenin bir başka sözde ajanının yanından geçerken, sarhoş bir serseri arkadan gelip Mack'e bağırdı: 
"Pedofill Bütün başlar Mack'e ve onun yüzüne müstehcen bir şekilde bakan serseriye döndü ve o sadece ilerideki 
ışıklara baktı ve Mack onu kaldırıma atlamaya zorladığında serseri yaya geçidinden yeni çıkmıştı ve Mack 
uzaklaşırken serseri dişsiz çenesine biraz tükürmeye çalıştı ama sadece bir kızağı asmayı başardı. Mack'in 
arkasından geçen lüks otomobilde sürücünün camına inmesi, sahibinin öfkeyle kırılmasına neden oldu ve Mack, 
sahibi serseri betona itmek için dışarı çıkmadan önce gitti ve Mack, giderken sonuca eğlenerek anlık karma 
hakkında düşündü. şehir merkezinin hemen dışında bulunan arenaya doğru. 


Mack arabasıyla arenaya yaklaştı ve tüm bloğun üzerine yayılan büyük binayı, bitişikteki beton iki katlı otoparkı 
gözlemledi ve aracını, etrafta rap dergisi okuyan zenci bir görevlinin uzandığı girişe doğru yönlendirdi. 

Mack zenciyi varlığından haberdar etmek için arabayı sürerken kornasını çaldı, zenci tembellik yaparken 
yakalanmaktan korkarak sıçradı ve karakteristik kayıtsız tavrıyla kayıtsız bir şekilde pencereye doğru eğildi, 
gözleri yarı kapalıydı ve yüzünde bencil bir kibir ifadesi vardı. Mack ona park etmesi için gereken parayı 

ödedi ve park yerine doğru ilerledi. 

Katılımcıların yaklaşık yarısının toplandığı yer, çoğu ebeveynleriyle birlikte, bazıları da geldi 

otobüsle ve içeri giren diğerleri. 


Grup iyi durumda görünüyordu ve yakındaki rezervden gelen birkaç kızılderili, göstermelik bir zenci ve sanki 
beyazlardan kendilerini korumak istermiş gibi birlikte dedikodu yapan birkaç Yahudi dışında neredeyse 

hepsi beyazdı. Zenci yanlarındaydı ve Mack içeri girdiğinde zenci sanki Mack'te bir sorun varmış gibi şaşkınlıkla 
ona baktı. Hokey ekipmanını çıkardı ve uzun boylu, kuzeyli görünüşlü bir gence bakmadan yanlarından geçip 
sohbete başladı. Gencin adı, ebeveynlerinin Danimarka'dan göç ettiğini iddia eden Karl Stelling olarak 
belirlendi. Mack ona geçmişini ve ne düşündüğünü sordu. 


Zion Şehri'nden Karl, gördüğünü söyledi ve Karl, daha önce hiç zenci görmediğini ve kültürü daha eski bir 
karaktere sahip olan kendi topraklarından bu kadar farklı olan bu toprakların tuhaf bir deneyim olduğunu 
söyledi. Mack, Amerika kıtasının binlerce yıl önce beyazlar tarafından kolonileştirildiğini ve Sibirya'dan 

kara köprüsünden gelen kızılderili vahşiler tarafından büyük ölçüde yok edildiğini söyledi. Beyazlar o zamandan 
bu yana birkaç kez geri dönmüş ve medeniyet kurmaya çalışmıştı, ancak bunu ancak bölgedeki beyaz 

olmayan çok daha fazla sayıda insanı yok etmelerine olanak tanıyan daha gelişmiş silahlara sahip 

olduklarında başarabilmişlerdi. Antik eserleri ve tarihi eserleri en ince ayrıntısına kadar ele alan 'Vinlandlılar' 
adlı bir kitaptan söz etti. 

Ülkede Aryan ırkının varlığı. 
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Bu bilgi Karl'ın ilgisini çekti ve Ulusun neden bir lağım çukuruna dönüştüğünü merak etti. Mack alçak bir ses tonuyla, Yahudilerin beyaz ırkın yok 
edilmesi ve yok edilmesinde onlara araç olarak hizmet eden göç yoluyla topluma sızdıklarını ve toplumu içeriden çürüttüklerini söyledi. 

Karl bunun olası göründüğünü, Yahudilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'yı nasıl yok etmeye çalıştıklarını duyduğunu 

ancak konuyu araştırmayı hiçbir zaman fazla umursamadığını söyledi. Sadece mühendis olmak ve bir mühendislik firması kurmak için 
mühendislik okumakla ilgileniyordu. Mack, Yahudi gündeminin küresel olması ve dünyayı ele geçirme stratejisi olması nedeniyle yararlı bir 


çalışma alanı olacağını ve büyük fayda sağlayabileceğini söyledi. 


Mack, Karl'a daha fazla çalışması için referanslar verirken ve Karl bunları gelecekteki çalışması için yazarken, 
tartışma kısık bir tonda devam etti. Onlar konuşurken Mack, Yahudilerin zenci kuklalarıyla kendisine baktığını 
gözlemledi ve Yahudilerle herhangi bir ilişkinin, Mack'in tüm beyazlara yönelik kötü niyetli niyetleri 

nedeniyle yarardan çok zarar getireceğini bilerek mümkünse onlardan kaçınmayı aklına not etti. onların doğal 
eğilimi sinagogdaki herhangi bir eğitimin sonucu değil, bir düşmana karşı doğal, biyolojik bir yatkınlıktı. 


Belki bu, aldıkları eğitimle bir dereceye kadar güçlenmişti, ama belki de daha derin bir düzeyde metafiziksel 
olarak Yahudiler, ruhları taban tabana zıt bir yapıya sahip olanlara karşı düşmanca niyet tehdidi oluşturan bir 
varlıktı ve bu, Aryan ile arasında manyetik bir itmenin var olduğu anlamına geliyordu. Yahudi ve bu uzlaşmaz, 
aşılamaz bir şeydi. Mavi gözlü, sarı saçlı Aryan ile siyah gözlü, siyah saçlı Yahudinin görüntüsü, iki grup 

arasındaki keskin zıtlığı iyi bir şekilde ortaya koyuyordu. 

Mack, Karl'la konuşurken, başka bir araç, Christian'ın babasına (Altın Kapılar'daki "Christ King Mission 

Kilisesi" papazı) ait olan mavi minivanı çekti. İkili, Mack'le herhangi bir ilişkiye girmekten gösterişli bir şekilde 
kaçındıktan sonra karaya çıktı ve papaz, organ öğütücünün maymunu olarak iki Yahudinin yanındaki Christian 
Humble'a kendi parasını bıraktı. Christian yüzünde yapay bir gülümsemeyle iki Yahudiye yaklaştı, onların ve 
zencinin ellerini sıktı ve periyodik olarak omuzlarının üzerinden Mack ve Karl'a bakarak onlarla tartışmaya 

başladı. Mack, Karl'a Christian'ı ve babasının Yahudi Simon'la ölümü hakkında nasıl kötü yorumlarda bulunduğunu 
anlattı. 

Karl'a daha yüksek bir sesle Simon'ın da çete bağlantılı bir tür bombalamada öldürüldüğünü söyledi. Bu, 
Hıristiyanların dikkatini çekti ve ikincisi, Yahudi efendisine 'lanet edecek' birine karşı fanatik gözleriyle düşmanlıkla 
fışkıran Mack'e öfkeyle baktı. 


Kısa bir süre sonra bir Cadillac yanaştı ve içinden bir Mack çıktı; onun köşeli çenesi ve suskun yüz hatları onu, 
uygun bir şekilde "Berry'nin Sert Vuruşlar Okulu" olarak adlandırılan hokey okulunu kuran girişimci hokey koçu 
Ron Berry olarak gösteriyordu. kaslı adam hızlı adımlarla toplanmış kalabalığa doğru yürüdü ve Christian'ın 
babasının ona doğru adım atıp elini sıkmasına fırsat vermeden şöyle dedi: "Puck'ı dinle!" bir eğitim 
eğitmeninin güçlü sesiyle şöyle dedi: "Burada etten başka bir şey değilsin ve ben seni ızgarada kızartmadan önce 
seni yumuşatacak çekicim!" oğlanlar baktı 

yeni antrenörlerinin yüzlerinde saygı dolu bir ifade var. "Siz serseriler çalışacaksınız ve demek istediğim 
çalışacaksınız - bu herhangi bir burger flipper işi olmayacak - buraya başladığınızda sivilceli suratlarınızda hiç 
yağ kalmayacak - sadece kan!" Papaz alfa erkeğe korkak bir düşmanlıkla baktı, onun kısılmış yüz hatları 

koçun üstün maçoluğuyla kıskançlığını yalanlıyor. Koç tüm tarafların kendilerini tanıtmasını sağladı ve tam 
oyuncular neredeyse hepsinin isimlerini anons ederken bir araç, Mack'in koçun öfkeli bakışları altında dışarı 
çıkan Donny Macdonald'ı içerdiğini anladığı bir kamyonet yaklaştı. 


Donny izleyen kalabalığa çekingen bir tavırla el salladı, Mack de ona başıyla selam verdi. Antrenör bağırdı: 
"Yere yat ve bana 50 şınav çek, şimdi!" Donny yere düştü ve ustalıkla 
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Koç onun üzerinde dururken 50 şınav çekti ve Donny gaz vermeye başladığında koç onu yere itip bağırdı: "20 
tane daha - haydi! 20 tane daha! Sen ne korkaksın!" Donny'nin annesi, eski püskü Andy bebeği arabanın elinde 
sadece bir kukla gibi otoparkta fırlatılırken dehşet içinde baktı. Donny eylemlerini gerçekleştirirken iki ebeveyn 
bir araya toplanmış, sanki istişare ediyormuş gibi birbirlerine fısıldaşıyordu. Donny eylemlerini gerçekleştirirken 
iki ebeveyn bir araya toplanmış, sanki istişare ediyormuş gibi birbirlerine fısıldaşıyordu. Berry onlara dönüp 
bağırdı: 'Çocuklarınız artık benim! Yaz bitince geri gelin!" Daha sonra Donny'ye ekipmanını alması ve gruba 
götürmesi için bağırdı, bu da onu geçmişinden, ebeveyn birimleriyle yaşadığı korunaklı hayatından ayırıyordu. 
Çocuklar koçun ikisiyle konuştuğunu gördüler. tereddüt ederek el sallayarak ayrılan ebeveynler ve birdenbire 
otopark, acemilerin çoğunun zihninde erkekliklerinin sınanacağı uğursuz bir sınav alanı, erkekliğe geçiş töreni 
olarak belirdi. 


Eğitim oturumları Pazartesi'den Cumartesi'ye, Pazar günleri izinli olmak üzere günde sekiz saat olarak planlandı. 


Mack okuldaki müfredata göz attı ve ayrıntılı ve karmaşık tatbikatları ve çatışmaları gözlemledi ve koçun 
küresel erişime sahip itibarı sayesinde eğitimin gerekli olacağını öngördü. 

büyük liglerdeki başarısını garantilemenin en iyi yolu bu olurdu. Donny'yi Karl'la tanıştırdı ve üçü bir tür üçlü 
oluşturdu. Mack daha önce Donny'yi nasyonal sosyalizm ve ırkçılık kitapları hakkında bilgilendirmişti ve ikisi 
de Aryan zaferini ilerletmek ve düşmanla savaşmak için gerekli değerlerin savunucularıydı. 


Üçü, tesise kolay erişim sağlayabilmek için arenadan birkaç blok ötede aynı otelde oda tutmaya karar 
vermişlerdi. Mack yalnız uyumayı sevdiği konusunda ısrar etti ve kendi odasının olmasını önemsedi ve diğerleri 
de kaynakları bir araya toplamakla ilgilenmeden aynı şeyi yaptı, çünkü Karl varlıklı bir geçmişe sahipti ve Donny 
tatillerde kar küreyerek yeterli para biriktirmişti. Yaz aylarında kendisini geçindirebilmesi için. 


Mack, beyaz ırka yönelik en büyük tehdit olarak gördüğü hedeflere geceleri saldırı düzenleyebilmek için 
kendisini ayrı tuttuğundan emin olmak istiyordu. Kasabadayken, beyaz gücün iç kutsal alanının kapısına adım 
atmasına yardımcı olabilecek herhangi bir beyaz yanlısı örgütle de bazı bağlantılar keşfedebileceğini 
umuyordu; belki de bu hareketin arkasında partiler olduğunu düşünüyordu. Yahudi dünyasının yozlaşmış 
modernlik düzenine karşı isyanı finanse edebilecek zengin ve güçlü kişilerdi. Beyaz ırkın hayatta kalabilmesi için 
tüm seçeneklerini değerlendirmeli ve gücünün kapsamını mümkün olduğu kadar genişletmeliydi; düşman 
güçlüydü ve onunla eşleşmesi gerekiyordu. 

güç seviyelerinin üstesinden gelirler. Bunu elbette doğrudan saldırı ile yapamazdı ama ölümcül darbeler 
vuracak kadar toplumun baltalanmasına yardımcı olabilirdi. 


Pirenin savaşı, Leviathan'ın, yaratığı alaşağı edecek sayısız darbeyle yok edilmesini gerektiriyordu. O gece, eski 
hokey oyunu alanında olası senaryoları oynamaya çalışan Karl ve Donny ile yollarını ayırdı. Mack'in oynayacak 
başka bir oyunu vardı ve o gece başlamaya niyetliydi. 


İlk telefon ettiği otel onun için yer ayırtmış, sonra da uydurma bir mazeret sunarak gelişini planladığı günü iptal 
etmişti ve bunu yaparken bir Doğu Hindistanlı ya da Arap hangisi olduğunu söyleyemedi. "The Oasis" adlı otele 
gitmeye karar verdi ve telefon rehberine baktığında reklamı, üzerinde göz kırpan deve, palmiye ağacı ve su 
havuzu bulunan bir neon tabelayı gördü. Tesis sahibinin ayrıca, bir çeşit Pakistanlı veya benzer tipte, sırıtan 
koyu tenli Güneydoğu Asyalı bir imajı da görünür durumdaydı. Vahanın bir agua vitae vahasından dönüşmesini 
ve daha kanlı bir sıvı vahasına dönüşmesini sağlayacaktı. Vahşilere ne onların manipülasyonlarına ne de 
kendilerine hoşgörü gösterilmeyeceğine dair bir mesaj gönderdiğinden emin olacaktı. Spor çantasını açarak 
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gizli bir göreve gitmeye karar verdi. Zion Şehri uyuşturucu savaşlarıyla ünlüydü ve en büyük oyuncular Çin Yılan 
çetesi ve Müslüman Suikastçılar'dı; ikincisine adı İsmaili cinayet tarikatının kurucusu Hasan Saba'nın 
suikastçılarından geliyor. İki çete, Arapların yarıklardan sonra getirilmesinden bu yana, Yahudilerin tipik ince ve 
kama tekniği olan, önce görünüşte iyi huylu bir grup çekik göz getirin, sonra daha fazlasını ekleyin. Hangi örtü 
altında olursa olsun etnik bir kaos yaratmak için vahşi biyolojiyi bir araya getirin: kültürel; dindar vb. ve 
beyazların polis ve askeri güçler tarafından hapsedilme veya suikast tehdidi yoluyla kendilerini koruma 
araçlarından mahrum bırakılması. Mack, beyaz olmayan çoğu işletme gibi bunların da beyaz olmayanların iktidarı 
ele geçirmesini meşrulaştırmanın bir yolu olarak uyuşturucu kaçakçılığına kılıf olarak hizmet ettiğini tahmin 
etti. Mack açgözlü kahverengi ve sarı elleri bileklerinden kesmeye kararlıydı. Bu vahşi sürülerin bileklerine 
küçük sevgi dokunuşları yapacak bir Hıristiyan görünümünde değildi; onlara bir mesaj gönderecekti. Ancak bu 
mesaj eğlenceli küçük bir paketteydi ve bu, rakip bir düşmana saldıran bir Çin çetesinin görünümüydü. Mack 
yanında bir kutu kostüm yüz boyası, bir kutu bronzlaştırıcı sprey ve olaydan sonra "The Oasis"in kamerasına 
bakmak için polisin ve diğer ilgili tarafların kafasını karıştırmaya yardımcı olabilecek çeşitli kostümler getirmişti. 
VUTUŞ. 


Aynanın karşısına geçti ve Çinli bir çete üyesi kostümünü giyerken kendisini dikkatle gözlemledi. Kullandığı 

cilt boyası zerdeçal ve diğer maddelerden yapılmıştı ve ona 

Kasabaya ithal edilen ve Yılan çetesinin seçim bölgesini oluşturan alt tip Çinlilerin karakteristik özelliği olan 
kahverengimsi sarı kirli cilt tonu. Kendine bir çift gölgelik giydirdi, tuvalet bezini giydi ve otelden "The Oasis"e 
kadar yürüyerek otelin sahibi Arapları ziyaret etmeye hazırlandı. Saldırı için seçtiği silah, Çin yapımı bir av bıçağı 
ve mavi-siyah bıçağı ve sentetik saplı sentetik kılıfı ve depodan temin ettiği ek uzatılmış kutu şarjörleriyle 
birlikte susturulmuş Çin yapımı JS9 smg idi. O gece The Oasis'e biraz kan döker ve varlığını simgelemek için 
gözlerinde Çin paraları olan birkaç deve yüzü bırakırdı, hatta şanslılarsa bir fal kurabiyesi ya da şanslı bir kedi 
heykeli bile bırakırdı. 


yolda birini bulabilirdi. 


Mack koridorda kamera olmadığını bilerek otelin girişinden odasından çıktı. Görülme ihtimaline karşı ekstra 
önlem almak için koyu yeşil renkli bir rüzgarlık ve aynı renk bir yağmurluk giymişti, böylece yüz hatları tamamen 
gizlenmişti. Koridorun ortasındaki merdivenlerden aşağı yürüdü ve kendini gizlemek için bina boyunca yürüyerek 
arka girişten çıktı ve yolun çevresi boyunca büyüyen ağaç tepesi gölgesinin herhangi bir kameradan korunan 

bir sıra çalılık boyunca ilerledi. otelin sınırındaydı. 


Ön girişteki bir fast food restoranına girdi ve tuvalete gidiyormuş gibi yaparak koşarak gitti. 

Gürültü eksikliğini gizlemek için musluklar daha sonra arkadan çıkılarak "Oasis" in yer aldığı ana şeride 

paralel olan yan sokağa çıkıyordu. "The Oasis"in bitişiğindeki çöp bidonlarının arkasındaki ara sokağa daldı 

ve yağmur kıyafetlerini çöp bidonunun arkasına, yanında getirdiği plastik çöp torbasına koydu ve Çin Yılan çetesi 
kostümü, kırmızı bandana ve kırmızı koşu pantolonu ve kırmızı ile ortaya çıktı. susturuculu mesajını ve av 
bıçağını gizleyen spor ceketi. Gitme zamanıydı. 


Mack, Snake çetesinin daha önceki karşılaşmalarında Çin kasabasındaki bir dim sum restoranında yemek 
yerken benimsediğini gözlemlediği yürüyüşünü kaslı bir yürüyüşle otele/motel'e doğru yöneltti. 

şehrin truva atı bölgesi. Mack, oteldeki Arap Pakistanlıyı bırakmaya ve arka girişten, ofise ve bitişikteki koridora 
açılan kapıdan içeri girmeye karar verdi. Çalılıkların arasından müşterilerden birinin, girişlerini sağlamak için 
yakınlık kartlarını taramak üzere yaklaştığını gözlemledi ve mavi-siyah uçlu Çin yapımı av bıçağını çıkarıp, 
müşterinin boynuna yumruk atarak omuriliğini kesti. Şişman, yaşlı beyaz adam, boynundan aşağı süzülen kanı, 
üzerinde "İsrail'in yanındayım" yazan gömleğine döktü. Mack baby boomer'ın gitmesine izin verirdi ama 
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atalarına ve son iki bin yılda kendi halklarını yok etmelerine karşı bu küçümseme. 

Siyonist ölü yatıyordu; gözlerinin beyazları, üzerindeki güvenlik ışığının parıltısını yansıtıyordu; sanki zalim bir 
ironiyle, Yehova'nın ayaklarını yerden kesmeye gelen teknolojik bir olaymış gibi. "Çeliğe acımak için duyuyorsun" 
diye düşündü Mack ve vücudunu resepsiyondaki Pakistanlıları soğutan radyatörün arkasına sıkıştırdı ve yeni aldığı 
vekil kartıyla kapıyı taradıktan sonra kapıyı iterek açtı. 


Masada oturan Pakistanlının sakalı ve başında bir türban vardı, çetenin suikastçı çetesiyle ilişkisini ifade eden mavi 
renkli bir türban vardı; bir sayı gerideydi - Mack, Pakistanlıların camlı gözleriyle karşılaştı. 

ikincisi müşteriyi susturulmuş JS9 smg'sinin namlusuyla selamlamak için döndü - sarı bir ölüm alevi yayan kekeme 
silah - suikastçı çetesini çileden çıkaracak ve bir çete savaşını ateşleyecek korkunç şiddetin kamera için mükemmel 
görüntüsü. Ceset deri arkalıklı sandalyesine çöktü, Pakistanlı'nın yüzündeki deliklerden ve ağzından sızan kan, 
rakip çeteler arasındaki nefret alevlerini körükleyen mükemmel sinematografiye hakaret katıyordu. 


Olay yerinde daha fazla Pakistanlının olacağını biliyordu ve ofisin arka odasından bir akrep makineli tabancanın 
hedef almaya başladığını görünce hayal kırıklığına uğramadı. 

-çok az çok geç-Mack orta kısmına tam otomatik bir ateş açtı ve üç parçalı takım elbisesini lekeledi 

ipeklilerini ve yerleri kaplayan egzotik İran halısını ıslatan bir fıskiye gibi fışkıran koyu kırmızı likörle, Eldivenli 
ellerini kullanarak cesedi ofise geri itti ve kadavrayı tekerlekli sandalyesinin üzerine koydu, ardından kapıyı 
arkasından kapattı, etrafta dolaşabilecek müşterilerin veya aile yakınlarının görebileceği kan lekeleri olmadığından 
emin olmaya dikkat etti. Kameralara baktı ve şu ana kadar herkes sessizdi. Köşede olacağını tahmin ettiği kasayı 
göz ucuyla yakaladı ve ona bakmak için gitti. Bu durum çeteyi daha da kızdıracaktı çünkü bu, şüphesiz, çetenin 
operasyonlarını gizlediği kara para aklama cephesiydi. 


Mack, güvenli kırmayı araştırmak için gereken özeni göstermiş ve ustaca bir steteskop çıkarıp, narin alet kabını devasa 
çelik yapıya yerleştirmiş ve kadranı önce bir yöne, sonra başka bir yöne çevirerek sonunda bir tıklama sesi duymuş 

ve direnç hissetmişti. Bundan 5 dakika sonra şifreyi çözdü ve kasayı açan tekerleği çevirdiğinde bir çatlama sesi 
duydu ve kasanın içindekiler ağır kapıyı açarak aklanmış para yığınlarını ve birkaç çantayı ortaya çıkardı. 


Kartlarda profesyoneller tarafından doğrulanan değerli taşlar sergileniyor. 


Yakındaki masadan bir sırt çantası aldı ve içindekileri boşaltarak, beyaz yanlısı herhangi bir arkadaşla buluşma 

şansı bulması durumunda faaliyetlerinde işine yarayacak eşyalarla çantayı doldurmaya başladı. her şeyi sıfırdan 
kendisinin yapması gerekiyor. Hazinenin fermuarını çekti ve ilk bölmeye akrep hafif makineli tabancasını ve ilave 
uzatılmış kutu şarjörlerini ekledi. 

Çantanın kesesi daha sonra çantayı belirlenen siyah pançolardan birine bırakmaya ya da otel güvenliğinin harflerin 
görünür olması için çantayı çevirmeye karar verdi - iz kaybetmenin başka bir yolu. Kapının çalındığını ve ardından 
Pakistan'a özgü bir dilde agresif bir ses duyulduğunda toparlanmış ve gitmeye hazırdı. Yüksek sezgisi, daha 

yüksek yerlerdeki akaşik kayıtları okumasını sağladı ve bunları zihninde anlamlara dönüştüren kelimeleri deşifre etti. 


Bir Pakistanlının aksanını taklit ederek konuştu: "Ne istiyorsun kardeşim?" ses cevapladı: "Mastürbasyon yapmayı 
bırak ve dışarı çık; tartışmamız gereken işler var." Mack cevap verdi: "Bir dakika sahip." gözetleme deliğinden baktı ve 
mavi türbanlı, mavi koşu şortlu, gösterişli mücevherli üç Pakistanlıyı gördü. 

karısı dövücü gömlekler. Mack, onları patlamadan nasıl alt edebileceğini düşündü ve ileri bir yaklaşıma karar 

verdi. Pakistanlılar birbirleriyle gevezelik ederken kilidi sessizce çevirdi ve aniden kapı açıldı, şaşkın Pakistanlılar bir 
kurşun öfke fırtınasına maruz kaldılar, JS9 smg onlara doğru yaklaşıyor ve oyuk noktalar formlarını karartırken et 
kıyafetlerini iyimser bir sis içinde patlatıyordu. 
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et yumuşatıcısı gibi. Pakistanlılardan biri ayakta durup bacaklarının arasına JS9 smg'sini yerleştirdi. 

yerde biriken pirinç kovanların boşaltılması üzerine kuru ateşlendi. Adam silahını almak için gevezelik etti ve daha 
belinden çıkaramadan Mack bıçağını çıkardı ve kalbine sapladı ve anında onu öldürdü, bedeni yere çöktü. Ofise 
döndüğünde çantasını aldı ve silahçıların elinden eldivenleri aldı ve geldiği yoldan dışarı çıktı. 


Yağmurluklarını sakladığı ara sokaktan hızla aşağı koştu ve giysilerini çöp kutusuna attı. 

bir miktar yanıcı hafif sıvı çıkardı ve üzerine döktü. Üzerindeki giysiler bir çakmakla bir paçavra yakıp onu içeri atıyor. 
Yağmurluğunu ve şapkasını giydi ve JS9 dumanını ve bıçağını atmak için başka bir çöp konteynırı bularak oteline 
doğru dolaylı bir çizgide ilerledi ve böylece kendisine olan tüm izlerini kaybettirdi. fail. Arka kapıdan otele 

döndü ve yakınlık kartını kullanarak kendisinden iz kalmasın diye kapıyı açık tutmak için içeriye bir sopa bağlayarak 
içeri girdi. Yağmurluğunu ve şapkasını, DNA izlerini ortadan kaldırmak için ters çevirerek çamaşırlara yerleştirdi 

ve yıkama programını ayarladı. Lateks eldivenlerini kullanarak yıkama işlemi tamamlandıktan sonra yağmurlukları 
bir torbaya koydu ve bu torbayı daha büyük bir çöpün içine koyarak ana koridordaki çöp kanalına koydu. 


Mack otele döndüğünde derin bir meditasyona dalmıştı. Geçtiğimiz birkaç aya ait görüntüler gözünün önünden 
geçip gitti, ajanların sürekli tacizine ilişkin görüntüler, ebeveynlerinin ve Olga'nın acı ve ızdırapları; genç ve sıcak 
vücudu, bir yaylım ateşiyle yok ettiği Yahudi şeytan tarafından korkunç bir şekilde parçalandı. ölüme yol açarak onu 
Satürn tanrısı Yehova'ya gönderiyor. Bir kenara ittiği görüntülerin yerine siyahlık koydu; bu da 'wu shin', yani 
zihinsizlik durumuna dönüştü. Üçüncü gözüne odaklandı ve algısal alanına veya düşüncelerine ve yarım düşüncelerine 
görüntüler geldiğinde onları kararttı ve boşluk meditasyonuna odaklanarak boşlukta kaybolmalarını sağladı. Epifiz 
bezinin aktivitesinin arttığını ve enerjiyi üçüncü göz merkezine yoğunlaştırdığını hissetti. Otuz dakika sonra yavaş 
yavaş transtan çıktı ve son avatar Kalki gelip bu dünyanın kötü sürüsünü yok etmeden önce Miguel Serrano'nun 
'Vişnu'nun son avatarı' dediği Adolf Hitler'in fotoğrafını düşündü. Valhalla'da Odin ve onun Einherjar'ı olan Wildes 
Heer'e katılmayı amaçladı ve bunun Demiurge'nin bu matrisinden çıkmanın tek yolu olduğunu anladı ve kendisi de 
bir Mossad suikastının kurbanı olan Jim Morrison olarak "diğer tarafa geçerek" ilerledi. , demişti. 


Mack bir sonraki saldırısını düşündü ve otel odasına konulan ücretsiz Yahudi gazetelerine göz atmaya karar verdi. 
Onu açtığında, geniş kitlelerin çöp olarak tükettiği ücreti oluşturan olağan şok sporu retoriği ve sansasyonellik 
ücretini gözlemledi. Kısmen, "Kutsal Kalp Kilisesi mültecileri ağırlıyor" yazan orta büyüklükte bir makaleyi gördü, 
resimde, düşmanca yargılama bakışlarını gizleyen sahte gülümsemelerle bir grup beyaz ve bok yiyen sırıtışlarla 
kiliseye bakan bir grup zenci çocuk görülüyordu. kamera ve metin devam etti 


kilisenin yeri ve çöp 'yığınını' ne zaman tutacağı hakkında ayrıntılı bilgi vermek. 


Mack bunun bir sonraki Pazar günü olduğunu not etti ve işini nasıl halledebileceği konusunda kafasında kaba bir 
plan geliştirdi. Bir zamanlar sinagog olan kilise, Rose Dell adlı varlıklı bir bölgede bulunuyordu ve tıpkı Yahudilerin 
truva atı gibi, dövme demir kapıların arkasında tecrit edilmişti. 


Mack bu bilgiyi hafızasına kaydetti, ne kadar kaba olursa olsun, insanların herhangi bir eylemin izini sürmesine olanak 
tanıyabilecek hiçbir not veya plan bırakmadı. Tamamlandığında uyumaya hazırlandı. Olası tahtakurularından ve baz 
istasyonları aracılığıyla kendisine iletilen elektromanyetik alanlardan kaçınmak için masanın üzerinde uyuyordu. 
Bobin şiltelerin, sinyalleri hücreden auraya iletmek ve frekansını ve beynin frekanslarını değiştirmek, Yahudi 
oligarkların aşağılayıcı bir şekilde 'goyim' olarak adlandırdıkları sığırlara bilinçaltı düşünceyi aşılamak için 

önceden düşünülmüş bir kötülükle tasarlandığını biliyordu. Yahudi olmayanlara atıfta bulunuldu. Bu, iblis 
tohumunun kölelerini programlamak, onların bilinçlerine, onların bilinçlerini destekleyecek her türlü zihin 

programını aşılamak için sahip olduğu başka bir araçtı. 
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dünyanın despotik hükümdarları olan mesih olarak gelişlerini hızlandırırlar. Mack yatıyordu 

Getirdiği birkaç yün battaniyenin üzerine uzandı, başı Kuzey'i işaret etti ve kendisini yayılan zararlı radyasyonların 
herhangi birinden korumak için kişiliğinin etrafında büyük bir elektromanyetik alan oluşturmak üzere Kuzey'den Güney'e 
bakan yüksek güçlü neodimyum mıknatıslarla çevreledi. Kabal'ın ajanları tarafından. Aura'sı çoğu negatif radyasyonu 
tamponlayacak kadar güçlüydü ama mıknatıslar, gelecek gün için enerjisini telafi etmesine yardımcı olan nesil iyileştirme 
manyetizmasına yardımcı oldu. 


Ertesi gün sabah erkenden kahvaltı yapmak için Karl ve Donny ile buluştu. Sabah 07.00'de pistte olmaları gerekiyordu ve 
sabah 06.00'da uyandılar. Meyve tabağı ve Balkan usulü yoğurt yiyip ekipmanlarını hazırladılar ve sahaya doğru 

yola çıktılar. Donny geçen gece çete bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıdan söz etti ve Mack şu yorumu yaptı: "Tabii 
ki bu senin için zencilerin doğasıdır - harekete geçmelerine izin verildiğinde gerçek yüzlerini gösterirler." Karl, Donny'nin 
odasında haberleri izlerken bunu söyledi. "Bu ülkede bir sürü zengin zenci var": ağız dolusu: "Açgözlü bir vahşiye asla 
yetmez." Donny, Çinlilerin uyuşturucu ticaretini devralma ve beyaz toplumu yok etme konusunda Yahudilerle ortak olma 
ihtimalinin en yüksek olduğunu gözlemledi. "Zaten öyleler" dedi Mack, "Çin, İsrail'in, milletimiz ve onun bağlı kuruluşları 
dışında en büyük müttefikidir ve bildiğiniz gibi perde arkasından gelen ahmaklar tarafından kontrol edilmektedir; onlar 
Marco Polo ve onun bağlı kuruluşlarının öncesinden beri Çin'deydiler. başından beri bizi zehirlemek ve yok etmek için 
onlarla birlikte çalışıyorlar. 


Bazıları, Jacob Frank ve Frankist takipçilerinin Avrupa şehirlerine girmesine izin verdiği veba farelerinin, Avrupa'daki 
tüm insanların üçte birini öldüren Çin'den geldiğini düşünüyor. Bu sefer bizi yok etmelerine izin vermeyeceğiz, ya yap ya 
da öl durumu, ya onlar gider, ya biz gideriz, onların yaptığı gibi başka alternatif yok 

kendilerini bize dayatıyorlar ve bizim hiçbir çaremiz yok. Ancak ben bunu iyi bir şey olarak görüyorum; yalnızca 

bir Aryan savaşçının karşılayabileceği bir meydan okuma!" 


İşleri bittiğinde Karl'ın kamyonunu alarak arenaya doğru yola çıktılar. Karl, "Eğer büyük liglere çıkabilirsem hazır 

olacağım; mühendislik okumaya gerek yok" dedi. "Parayı faaliyetlerimizi finanse etmek için kullanabilirim." Mack 

cevap verdi: "Tam olarak benim planım"" ve Donny tekrarladı: "Ben de - hepimiz bir ağ kurmak ve bu kasabayı tamamen 
ele geçirmeye hazırlanmak için fazlasıyla yeterli paraya sahip olacağız ve oradan da çevredeki arazileri satın alarak dışarıya 
doğru yayılabiliriz Kimsenin bizi durduramayacağı kadar geniş bir bölgeye yayılıyor." Mack şunları ekledi: "Yeraltında 
yeterince büyüdüğümüzde ve yeterli sayıda askeri ve polisi kendi tarafımıza çektiğimizde, askeri üslere koordineli 

bir saldırı gerçekleştirebilir ve bitti. Üslere sahip olduğumuzda bütün bölgeleri, sonra bütün ülkeleri, kıtaları, yani 

dünyayı ele geçirebiliriz. George Lincoln Rockwell'in "This Time the World" adlı kitabı her şeyi anlatıyor. "Rahowa! Bu 
Gezegen Hepimizin!" Donny ekledi. 


Arenaya yanaştılar ve diğer birçok aracın içeri girmesini gözlemlediler. Tembel zenci, 

yine oradaydı ve vardiya değişikliklerini yaparken Filipinli başka bir otopark görevlisiyle konuşuyordu. Mack onlara 
doğru geldi ve onlar da göz ucuyla onun bir kamyonetteki beyaz bir erkek genç olduğunu gözlemleyerek onu açıkça 
görmezden geldiler, üstünlük duygularını gösteriyorlardı, Filipinli gösterişli bir şekilde üniversite işletme ders kitaplarını 
tutuyordu ve zenci cep telefonuna bakıyordu. telefon. Mack aracının kornasını çaldı ama tepki vermediler ve siyah 
kalplere korku salarak onlara doğru ilerlemeyi hızlandırdı, beyaz adama ve onun juju büyüsüne, onların ancak 'şeytani' 
ve 'şeytani' olarak nitelendirebilecekleri öngörülemez zihnine karşı korku saldı. egolarını kendi doğru yargılarıyla 
şişirmenin bir yolu. Mack bu tür muameleye alışmıştı ve beyaz olmayanlar için yalnızca korku ve maddi avantaj veya güç 
beklentisinin çekici olduğunu anlamıştı; altın havuç ve demir sopa, dünyanın vahşi hayvanlarını evcilleştirmenin tek 
yoluydu. alan. Philipino, Mack'in parayı ona vermesinin ardından kapıyı açtı ve ikisi arenaya girdi. 
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Soyunma odası, Ron Berry'nin talimatlar verirken üzerine daireler, çizgiler, x'ler ve o'lar ve diğer çeşitli semboller çizdiği silinebilir 
işaret tahtalarının bulunduğu ultra modern bir yapıydı. 

Karl, Mack ve Donny odanın bir bölümünü işgal ediyordu ve iki Yahudi ve onların zencisi Christian Humble ile birlikte diğer bölümü 
işgal ediyordu; sempatik rezonansa dayanan karşılıklı antipati onları birbirlerinden, ışığın çocukları, Aryanlar ve Tanrı'nın 

çocukları arasında itiyordu. karanlık, Yahudi 'ırk karşıtı' ırk, melez vahşiler ve onların canavar adam zenciler ve Yahudileşmiş 


Yahudi olmayan Hıristiyan Humble, ebedi ırk haini. 


Ron konuştu: "Bugün siyah-beyazlı takımlara ayrılacağız." Önce Yahudi köşesine, sonra da Aryan'a baktığını söyledi. Çelik mavisi gözleri 

Mack'e takıldı ve Mack koçun bir sempatizan olduğunu ve ırkın metafiziğini, iyilik ve kötülüğün ilkelerini oldukça iyi anladığını anladı. 
Yahudilerden biri karşı takımda kaleci olarak görev yapacak, o da diğer takımda kaleci olarak görev yapacak, geri kalan oyuncular ise koçun 
seçimi sırasında odanın bir ucundan diğerine giderek rastgele olarak kendi takımlarına atanacaktı. : "Siyah, Beyaz, Siyah, Beyaz vb." yedekli altışar 


kişilik iki takım seçilene kadar. 


Oyun, buz üzerinde yapılan ısınmanın ardından birkaç dakika sonra başladı; bu, koçun oyuncuların beceri düzeyini 
değerlendirmesine olanak sağlayacak bir ön hazırlık karşılaşmasıydı. Antrenörün bir hakemi ve okuluna bağlı, aynı zamanda 
yardımcı antrenör olarak görev yapan iki yan hakemi vardı ve hakem başlama atış alanında düdükle pakı düşürdü, iki rakip taraf 
siyah beyaz formalarla ayrıldı ve pakı ele geçirmek için mücadele etti. . Mack kırışıklığın kenarına konumlandı ve kafatası 
maskesinin ardından hareketi gözlemledi. Pak diğer uçtaki tahtaların etrafından gönderildi ve kaleci onu beyaz pivotun ve kanat 
oyuncusunun başlarının üzerine kaldırdı; merkez çizgiyi geçti ve zenci kölesi diğer beyaz kanat adam Donny'yi tahtalara doğru 
dövüp onu hayvani bir öfkeyle yere indirirken ve bir sonraki hedefleri ararken Yahudilerden biri tarafından ele geçirildi. Yahudi, sık 
sık oynayan Karl'ın etrafını kontrol etmeyi başardı ve aniden siyah takıma karşı sadece iki kişi kaldı; Christian Humble ve Yahudi 
ustası, geri kalan savunmacıya karşı. Mack kıvrımda kendini sabitledi ve savunmacı tarafından kontrol edilen Yahudi bedeni buza 
çarptığında, Mack'e karşı bir kaçış yapan Christian Humble tarafından alınan diski toplarken, eldiveni yukarı ve hazır olarak geriye 
doğru düşmeye başladı. Christian sola doğru hamle yapmaya çalıştı ama Mack zaten oyununu önceden tahmin etmişti ve 
Christian ona doğru ters vuruş yaparken ona doğru hareket ederken sabit kalmayı sürdürdü. Mack, ağa doğru giderken pakın 
üzerine eldiven giydi ve Christian'ın başarısız olduğunu görünce ağa çarpma girişiminde bulundu ve aralarındaki göreceli ağırlık 
farklılığı göz önüne alındığında, Mack ağa çarptı ve onun üzerine düştü, pak Mack'le birlikte ağa girdi ve kapıyı çaldı. 
gönderilerinden kaldırıldı. Hakem düdüğünü çaldı ve Mack koçun öfkeyle sahaya baktığını gördü, Christian düşmanca bir tavırla 
fısıldadı: "İsa'nın bu yalanla ne alakası var!" ve Mack onun gözlerinin içine bakarak onun gözlerini kırpıştırmasına ve başka 


tarafa bakmasına neden oldu. Bunu yaparken Karl gelmek 


Kalkmaya çalıştığı sırada arkadan gelip ona çarptı. Hakem düdüğü çalarak Karl'ı bu sinsi fanatikten ayırırken Christian buzda 


kaydı ve yaralı gibi davrandı. 


Karl ceza sahasına gönderildi ve Mack, Roma'yı selamlayarak kolunu buzdan kaldırdı ve Karl da buna eldivenini kaldırarak karşılık 
verdi. Hakem Christian'a küçümseyerek baktı ve onun sakatlık taklidi yaptığını kokladı. Mack pakı hakeme fırlattı, o da topu aldı ve 


Donny gelip Christian'ın yanına tükürdü, çünkü Christian, oyununun tamamlandığını anlayıp topallayarak uzaklaştı. 


Bir sonraki başlama atışı yapıldı ve pak sahanın diğer ucuna, merkeze doğru ilerledi ve Donny 
Pakı değiş tokuş etmek, kaledeki Yahudinin kafasını karıştırmak, karşıdan gelen oyuncuya atlayan, pakı kontrol etmeye çalışan ve 


sadece ortadaki yere çelme takmayı başaran, dizini çarparak buza çarpan oyuncu 
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yüzeyine. Aynı anda Donny paka vurdu ve top ağlara gitti. Orta saha yükselmeye çalıştı ancak dizinden 
sakatlandı ve topallayarak tahtalara doğru kaçtı. 


Hakem düdüğünü çalmış ve Yahudi kaleciyi Christian'la birlikte ceza sahasına göndermişti. 

Yerine başka bir yedek kaleci geldi. Oyun benzer bir şekilde ilerledi ve devam etti; geri kalan Yahudi ve onun 
zenci haydutu, negatif rezonanslarıyla takımı lekeliyor gibi görünerek takımın karakterini karartıyor ve onu 
kolektif bir kötülüğe dönüştürüyordu. Belki de Yahudilerin, onların zencilerinin ve Yahudi olmayan Yahudileşmiş 
Shabbos'larının ruhu. Kötü sürünün karanlık hayaleti, müttefik oldukları diğer oyunculara da bulaştı ve onları 
kendi gruplarındaki piyonlar haline getirdi - ya da belki de onları kontrol eden varlıkların oyunundaki 

piyonlar demek daha doğru olur. 


Mack maçı galibiyetle bitirdi ve Ron Berry, günün olaylarını özetlemek için tüm oyuncuları sahanın ortasına çağırdı. Şöyle dedi: "İyi iş çıkardınız 
çocuklar, bugün çok fazla koşuşturmaca var. Yapamayacağımız şey-" kelimesini vurgulayarak ve dikkatini teatral bir masumiyet bakışıyla bir 
araya toplanmış Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelterek "noşgörmek onursuz bir davranıştır" dedi. Tüm performanslarınızın kaydını tutuyorum 
ve okul boyunca da bunu yapmaya devam edeceğim. Bazılarınız geçecek, bazılarınız başarısız olacak", tekrar Christian'a ve kike takım 


arkadaşlarına baktı: "Olamayabilir bile. o saatte burada ol." 


Grup sonunda dağıldı ve soyunma odasına doğru yola çıktı. Gençler mecbur oldukları "Berry's School of Hard 
Knocks" tişörtlerini ve şortlarını giyerken, antrenör asistanlarıyla görüşmek ve oyunculara yönelik eleştirileri 

ve kendilerini geliştirecek ipuçlarını hazırlamak için ortadan kaybolmuştu. 

bir kimlik duygusu yaratma aracı olarak ve lise öğrencisi olarak önceki yaşam tarzlarından kopmak için bir geçiş 
töreni olarak baştan sona giymek. Üyelerin hepsi liseden mezun olmuştu ve Ron Berry'nin okulunun yetenekli 
gençlerin büyük liglere geçişini kolaylaştırmanın yanı sıra kolaylaştırmak için tasarlandığına dair bir bilinç 
değişimi yaşıyorlardı. Grup dışarı çıkmaya başladığında, yan odadan koç belirdi ve Mack, Donny ve Karl'a 
odasına girmelerini işaret etti. 


Üçü onu içeri kadar takip etti ve diğer oyuncuların göz ve kulak mesafesinin dışına çıktığından emin 

oldular ve ciddi bir ses tonuyla kapıyı kapattılar: "Siz üçünüz, rakiplerinizin bugünkü hareketleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz?": Karl konuştu: " kirli savaşçılar." Berry onaylayarak Karl'a baktı ve geri kalan iki kişiye Karl'a 
benzer yanıtlar verenleri sordu. Berry şöyle devam etti: "Ben dışarı çıkıyorum 

Bunu söylerken bir uzvum var ve kulağa tuhaf gelecek ama bugün söylediklerimiz o özel durumdan daha 
derine gidiyor -bu, dünyamızda bu zamanın ve buranın ötesinde uzun zamandır devam ediyor." 


Mack sordu: "İyiyle kötü arasındaki bir savaşı mı kastediyorsun?" Berry ciddi bir takdir ifadesiyle cevap 

verdi: "Ben düzen ve kaos terimlerini kullanırdım. Görüyorsunuz -ve size bu odadan çıkmanızı söyleyeceğim bu 
bilgilerin hiçbirini istemiyorum- siyah olarak belirlediğim dört siyah oyuncu Bir nedenden dolayı -hepimizin 
hemfikir olduğu gibi, davranışlarına yansıyan bunlar, bilebileceğiniz veya bilmediğiniz daha büyük meseleler- 
size bunun ötesinde kaosa hizmet eden bir gündeme hizmet etmeleridir. Size söyleyebileceğim şey, bu 
dünyadaki kaosu yaratanların Yahudi Christina dini ve onun yaratıcıları olduğudur." 

Karl yine gönüllü oldu: "Yahudileri ve onların köleleri olan Hıristiyanları mı kastediyorsun?" Berry şaşkın ve 
şaşkın bir ifadeyle şöyle dedi: "Bang! Beni yakaladın! Ama kimsenin bilmesine izin verme." Bir an durakladı: "Bu 
dünyanın gerçeklerine uyanmış olduğunuzu gördüğüm için üçünüzü bir kenara çekmek ve sizi davet etmek istedim. 
Benim ve diğer birkaç kişinin bu hafta sonu ve Pazar günü düzenleyeceğimiz bir toplantıya katılmak için. Biz 
Milliyetçi Cephe olarak anılırız." Onlara bir kart uzattı ve o anda kapının çalınmasıyla kesintiye uğradılar ve 
Berry, konuyla ilgili hiçbir tartışmanın devam etmeyeceğini ya da konuya herhangi bir atıf yapılmayacağını 
belirtmek için parmağını ağzına götürdü. Konuşma sırasında kapıyı açtı ve yardımcılarından biri oradaydı. 
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Berry ile konuları tartışması gerekiyordu. Berry daha sonra çocuklara başını salladı ve ayrılırken şunu söyledi: "Sopanızı 
buzun üzerinde tutun." 


Pazar günü geldi ve üçlü, Karl'ın kamyonetiyle, otobüsün onlara şehir merkezinin göbeğinde verdiği bir yere, 
eskiden kulüp binası olan eski bir taş binaya doğru yola çıktılar. 

1900'lerin başlarında Alman ligi ve Milliyetçi Cephe'nin karargahı olarak benzer bir amaca hizmet etmişti. O yöne 
seyahat eden Mack, diğer iki yoldaşına, saldırgan bir şekilde arabayı sürerken 'toplum polisliği' yoluyla yürütülen 
çetenin çete operasyonları hakkında bilgi verdi. 

Onları kalabalıklaştırmaya ve yolun dışına itmeye çalışan trafikte, kavşaklardan geçerken önlerini kesiyor ve 
dönüşlerde yollarını kesiyordu. Araçtaki yolcuların çoğu güneş gözlüğü takıyordu ve bazılarının yanından 
geçerken pencerelerin başlarını sarkıtan köpekler vardı; bu, takip edildikleri ve gözetlendikleri anlamına gelen bir 
belirteç olarak hizmet eden nörolinguistik programlama 'çapalarından' biriydi. 


Kabal tarafından. 


Mack, araştırmasının ayrıntılarıyla ilgili ikisini doldurdu ve Tim Rifat adlı bir araştırmacının konuyla ilgili birkaç yayınına 
atıfta bulundu ve tüm operasyonların, uydu aracılığıyla takip edilebilmeleri için hedeflerin RFID çipleriyle parçalanmasını 
ve insanlara kasıtlı olarak işkence edilmesini gerektirdiğini söyledi. dokunmadan işkence yoluyla konu 

Taktikler, yiyecek ve su zehiri ve maser gibi yönlendirilmiş enerji silahlarının, halkın masum üyeleri üzerinde 

acımasız ve olağandışı deneyler yapmak için konuşlandırılması ve sonuçta hedeflerin gizli suikastıyla 

sonuçlanması. Donny araya girdi: "Demek bu yüzden geceleri uyanıyorum ve etrafımda sürekli gürültü oluyor. 

-lanet herifler ölümü hak ediyor- onları mezara götürmek için sabırsızlanıyorum!" Karl ekledi: "Evet, Yahudiler her 
zaman şeytan tohumlarını etrafımda sürüklüyor ve sokaklarda bana çarpıyorlar." Mack şu yorumu yaptı: "İnsanları 
sübyancı veya 'bebek katili' olarak suçlamanın yolu bu; normal herhangi bir insanın -tabii ki bu suçların failleri 
oldukları için kendilerini hariç- saldıracağını veya bu suçlara sonuna kadar karşı çıkacağını biliyorlar. Despotizm 
kanunlarının izin verdiği, Yahudi olmayanlara yalnızca Yahudilerin ve onların yandaşlarının yaptığı eylemleri ikna 

edici bir şekilde gösterebilen herkes, tıpkı Orta Çağ'da yaptıkları gibi, insanları toplumdan izole etme yöntemidir. 
despotizm 


Katolik kilisesi ve onun 'cadı avı' vb. Psikopat Yahudiler taktiklerini asla değiştirmezler..." Karl öfkeyle dişlerini 
gıcırdattı: "Lanet olası herifler! Kendi hastalıklarını bana yansıtıyorlar." Mack şunu belirtti: "Biz sadece 

Hayatta o kadar çok zamanınız var ki, ahmaklar sizin onların farkında olduğunuzu öğrendikleri anda vahşi bir moda 
girecekler ve sizi yerle bir edecekler ve zihin kontrollü kölelerin tamamını bu süreçte kendilerine yardımcı olmaları için 
askere alacaklar. Bu dünyada sisteme karşı kullanabileceğimiz ve gerekli yasal veya yasa dışı her türlü operasyonu 
gerçekleştirmek için ancak bu kadar zamanımız var." Donny şunları söyledi: "Sistemin çökmesi gerekiyor, yoksa biz 
de onunla birlikte çökeriz. Orada Ya o gider ya da biz gideriz." "Ve bunun ilerleyebileceği tek yol, onu kontrol edenlerin 
gitmesidir. Yumuşak hedefler sistemin ana arterleridir ve bazen onlara ulaşmanın tek yolu sert hedeflerden geçer. 
Her ikisi de eşit derecede değerli olabilir - bu sadece taktiklere bağlıdır " Karl şöyle dedi: Bizler sadece büyük 

liglere çıkmak isteyen birkaç lise mezunuyuz ve şimdi..." "Ve artık beğenin ya da beğenmeyin, sisteme göre biz 

yerli teröristleriz. Beyaz insanlara ve onların kültürüne saygı duyan, beyazların var olduğunu doğrulayan herkes ya 
terörist olarak kabul ediliyor ya da teröristlerle bağlantılı ve dolayısıyla terörist olarak kabul ediliyor. Zafere 

ya da Valhalla'ya doğru ilerlemek dışında bir şey yok." 


Eski taş binanın otoparkına yanaştılar. Birkaç araç park edilmişti; bunlar çoğunlukla ucuz çeşitte kamyonetler, 
saygın orta sınıf dört kapılı araçlardı ama daha yüksek kalitede sınıfa işaret eden başka bir kuyu da vardı - daha 
gösterişli çeşitte birkaç lüks otomobil. Mack içeri girdiğinde sokağın diğer tarafında bir arabada oturan, güneş 
gözlüğü takan, kancalı burnu aşağıya doğru not defterine doğru bakan, Donny'nin kamyonunun plaka 
numarasını not defterine yazarken ve iki notu not ederken bir kişinin oturduğunu gördü. 
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ayrıntılar aşağıda. Daha sonra bir kamera çıkardı ve üçünün fotoğrafını çekti. Karl gidip onu suçlamak istedi 
ama Mack, eylemlerinin makul bir şekilde inkar edilebilir olduğu ve suçlanacakları konusunda uyardı. 

saldırı ya da gözdağıyla ve çetenin kim olduklarını zaten bildiği için bu, en iyi ihtimalle büyük bir zafer olurdu. 
"Kızartacak daha büyük balıklarımız var" dedi Mack, "Daha büyük balıkları kızarttığımızda, onları destekleyen 
tüm küçük balıklar da ateşlenebilir." 


İkili gemiden indi ve Milliyetçi Cephe'nin karargâhına doğru yola çıktı; burayı çevreleyen ferforje çitler, her 
türlü şaşkın veya sabotajcıyı dışarıda bırakacak kadar uzundu ve demir kapıda, kilitlenebilir bir cam ile korunan 
kurşun geçirmez camla korunan bir elektronik dahili telefon sistemi bulunuyordu. Açık olan ve interkom 
düğmesine erişime izin veren sürgülü bölmede, sözlü iletişime olanak sağlamak için birkaç küçük delik 
açılmıştı. Mack bottun'u küçük delikten bir kalemle bastırdı ve 

belirsiz bir gürültünün ortasında statik elektriğin çıtırtısını duydu: "Evet?" Mack cevap verdi: "Biz 

Hard Knocks okulundan ziyarete para ödemek için buradayım." Hırçın ses cevap verdi: "Tamam." Kapının kilidi 
açıldı ve üçü yerleşkeye süzülürken burada elektronik vızıltı sesi duyuldu. 


Görünüşe göre çalıların arasında pusuda bekleyen bir Alman çoban köpeği havlayarak onları karşılamak için koştu ve hayvanlarla her zaman 
sezgisel bir ilişki içinde olan Mack, sözsüz bir iletişimle onunla iletişim kurdu ve havlamayı bırakıp kuyruğunu sallamaya başladı. Mack deri 
eldivenli eliyle kürkünü okşadı ve köpek girişe doğru onları takip etti. Taşa gömülmüş, yıpranmış perçinli tahtaları olan sağlam ahşap kapı ve 
dışarı doğru açılan beton kapı ve demir grisi uzun ve sıkı saç kesimi olan, yüz hatları buruşuk ama yine de canlılık taşıyan, mavi gri gözleri 
parıldayan, sağlam yapılı, yaşlı bir adam onları karşıladı. gence bakarken: "İçeri girin" dedi ve onların arasından, o sırada aracında hâlâ 
gözetleyen Yahudiye doğru baktı. "Artık artı işaretindesiniz..." Adamın gelmesiyle üçlü içeri girdi. kapıyı kapat. Onlarla yüz yüze geldi ve orada 
el sıkışıp kendini tanıtarak şöyle dedi: "Adım Buckley, Willis Buckley; bu oyunda tecrübeliyim." Deniz istihbaratındaki kariyerinden ve bu teklifi 


reddetmesi nedeniyle nasıl onursuz bir şekilde ihraç edildiği hakkında kısaca konuştu. 


Yahudiler ve onların güçleri konusunda sessiz kalmak. Daha sonra Ulusal Lig'i ve onun yayın kanadı "Milliyetçi 
Muhafız Yayınları"nı kurmuş ve beyazların hayatta kalması mesajının dünya çapında yayılmasında etkili 
olmuştu. Daha sonra onlara geçmişlerini sordu ve onlar da lise yaşamlarının kısa bir özetini verdiler. Mack 
elbette annesine, babasına ve kız arkadaşına yönelik suikastları olmasa da aktivizmini atladı. 


Yaşlı adam buna kızdı ve tükürdü: "Allah kahretsin o heriflere! Yakında bunun bedelini ödeyecekler." 

yaptılar, planlarımız var ve onları çok yakında uygulamaya koyacağız." Mack yanıtladı: "Beni sayın 

Donny, "Ben de" diye ekledi. "Ben üçüm" dedi Karl. Willis Buckley gülümsedi ve şöyle dedi: "Güzel! Bunu 
duyduğuma sevindim - Yahudi iblislerinin kara kanını almak için genç kana ihtiyacımız var!" Onları, Milliyetçi 
Cephe'nin geri kalan üyelerinin toplandığı masalara doğru işaret etti; yaklaşık 25 üye konuşmaya 

dalmıştı ve konuşmayı başaramadı. Yeni gelen gençlere dikkat edin Salon, bir ucunda sahne ve podyum 
bulunan geniş bir yerdi, diğer ucunda ise manzarayı seyreden yeni gelenler, beyaz ırkın kahramanlarının eski 
plaketleri ve çerçeveli fotoğrafları, duvarlar vardı. ateşli silahlardan kılıçlara, nişanlara ve bayraklara kadar 
antikalarla süslenmiş 

farklı zaman ve yerlerde çeşitli kılıklarda yarışırlar. 


Yaşlı adam ellerini ağzına götürerek göğsünü genişletti ve bağırdı: "Dikkat! Buraya yeni gelenler var!" 

üyelerin başları onlara doğru döndü ve şüpheyle karışık merak ifadeleriyle, biraz da geleceğe dair umut dolu 
bir bakışla baktılar. Willis tanıştırmayı yaptı ve herkes tanıştırıldıktan sonra 'çocukların' yanına oturdu ve onlara 
bir içki söyledi. Kısa bir süre sonra orta yaşlı sarışın bir kadın üçü için bir tepsi meyve suyuyla geldi ve içkilerini 
içip sert kiraz ağacından yapılmış deri sırtlı sandalyelere oturdular. 


78 


Machine Translated by Google 


Kendileri hakkında sorgulayıcı bir tona sahip olan üyelerin sorularını yanıtladı. Mack'e göre bu, Yahudi polis devleti tarafından 
büyük ölçüde yasa dışı sayılan meşru aktivizme dahil olan herkesin yeni gelenler hakkında makul şüpheleri olacağı 

neredeyse kesin olduğundan, bu bir meşruiyet işaretiydi. Ron Berry üçlüyü performanslarından dolayı tebrik etti ve Yahudiler 
ile onların Hıristiyan ve zenci kölelerinin performansları hakkında yorum yaptı: "Bu aptallar büyük liglerde yer alamayacaklar 
- buna güvenemezler. Eğer okul bitmeden kendilerini okuldan attırmazlarsa, alışılagelmiş ticaretleri ne olursa olsun başka bir 
şeye geçecekler: vaizlerin ya da iş adamlarının maskesi altında uyuşturucu ya da organ kaçakçılığı yapmak ya da muhasebeci 
ya da sigorta satıcısı olarak borsada kumar oynamak - kibirlerin ve yan kuruluşlarının tipik kirli işi." 


Grup, gençleri operasyon şekilleri hakkında bilgilendirerek ligin yaklaşan faaliyetlerini tartışmaya devam etti; 
yaşlı adamlardan biri "yer üstü ve yer altı birer sistemimiz var" dedi. 

Mitingler ve gösteriler yer üstü içindir ve diğer faaliyetler sistemin ve casus ağının radarının çok altındadır." 
Mack bir yeraltının olduğunu duyunca kulaklarını dikti ve bunun bir yeraltı olduğunu varsaydı. 

bu, beyaz ırkın hayatta kalmasını sağlamak için gerekli olduğunu bildiği ve kendisinde benimsediği sert taraf 
aktivizmiydi. Sıskalığından dolayı lakabı 'kemikler' olan adama sordu 

Yer altı aktivizminin içerdiği özellikler ve ince biçim. Adam, diğer üyelere cevap vermeden önce bir dakika 
tereddüt etti, sanki bu bilgiyi gençlere ifşa etmek gereksiz bir riskmiş gibi, biraz rahatsız ve tedirgin hale 
geldi; görünüşe göre ateşli fanatikler, yarın da kolaylıkla karşı tarafta ateşli fanatikler haline gelebilirdi. 
gençliğin yüzeyselliği ve olgunluk eksikliği nedeniyle bildikleri gibi. Bones şöyle konuştu: "Ligde iyi 
anlaşabilirseniz sizi bazı zorba üyelerle tanıştıracağız. Ancak oyunda bu kadar kolay bir şekilde onların 

iki savaş arası yıllarda Almanya'nın Freikorps'unu uzaktan anımsattıklarını söyleyebiliriz. Hırvat Ustasha veya 
Corneliu Codreanu'nun Romanya Demir Muhafızları." Mack yanıt verdi: "Bu konuları araştırdım ve onlara 
aşina oldum - böylece yorum yapabilmek için daha fazla bilgi sahibi oldum", diye ekledi şifreli bir 

şekilde son zamanlardaki faaliyetlerinden bahsetti. 


Bones ve ekibin geri kalanı merakla Mack ve Bones'a baktıktan sonra konuşmayı ligin önümüzdeki iki ay 
boyunca gerçekleştireceği ralliye kaydırdılar. 

Sonbahar sezonu yaklaşıyordu ve miting, orantısız sayıda Yahudinin katıldığı prestijli üniversite Zion 
Academy'ye gidecek öğrencileri cezbedecek şekilde tasarlandı. Çocuklar davet edilmişti ama Bones şu şartı 
koydu: "Belki de mitingde görünmemeniz sizin için daha iyi olur... Alacağınız herhangi bir tanıtım potansiyel 
olarak büyük liglere katılım konusundaki kariyer seçeneklerinizi mahveder. En azından işler iyice 

kızışmadan önce Milliyetçi Cephe'ye sponsor olarak daha fazla yardım etmek; cephe her zaman fon kullanabilir 
ve profesyonel bir sporcunun maaşı bize atılımlarımızı hızlandırabilir ve hedeflerimize doğru ilerlememizi 
sağlayabilir." 


Çocuklar onun söylediklerinin doğruluğunu anladılar ve herhangi bir mitinge katılmamanın en iyisi 

olduğuna ve büyük liglerde başarıya ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına karar verdiler. 
Berry araya girdi: "Yapabileceğiniz şey ligin yayın açısına yardımcı olmaktır: makale yazma, editörlük ve 

faydalı olabilecek diğer görevlerde yardıma ihtiyacımız var - iki kişi için açık pozisyonumuz var ama onların 

lige taşınmaları gerekecek şehir." Karl, Zion akademisinde mühendislik kurslarına katılmak zorunda olduğunu ve 
yardım edemeyecek kadar meşguldü. Mack ve Donny gönüllü oldular ve Hard okulundan sonra başlayacaklardı. 
Knocks'ın akademik yılın başlamasından önceki iki ay içinde bitmesi planlanıyordu. 

D 

Geleneksel Avrupa yemekleri, patatesli haşlanmış balık ve sosa batırılmış buharda pişirilmiş sebzelerden 

oluşan akşam yemeği sırasında. Bones, Mack'i aktivizmin zor tarafı ve Freikorps hakkındaki bilgisi konusunda 
araştırmaya çalıştı. Mack, Louis Beam'in "Bir Klan Adamının Denemeleri" gibi birkaç eseri ve "Milliyetçi 
Gözlemci" başlıklı bir gazeteyi okuduğunu anlattı. 
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Alex Curtis'in yanı sıra David Lane'in "KD Rebel" ve OT Gunnarson'un "Hear the Cradle Song" adlı diğer hikayeleri 
ve bunun ona ilerlemenin tek yolu gibi göründüğünü söyledi. Bones'un yüz hatları zaten kemer sıkmanın 
işaretini taşıyordu ama aynı fikirde olduğunu ifade ederken daha da vahim görünüyordu: "Bir noktada bu bir 
zorunluluk olacak - o zamana kadar sadece kendimizi hazırlayabiliriz ve mesajımızla kaliteli birçok insana 
ulaşabiliriz ve Onları o yöne gönder, eğer peygamber olmasam da bir tahminde bulunmaya cesaret 
edebilseydim bu kaçınılmaz olurdu. Ama senin teorik anlayışın dışında", sesini alçalttı, "belki de hayatın sert 
darbelerine aşinasındır. 2" Mack bakışlarına karşılık verdi ve gizlice başını salladı. Bones şöyle devam etti: "E- 
postanla işin bittiğine göre neden ofise geri dönmüyorsun; orada konuşabiliriz." Donny ve Karl, Zion Şehri'ni 
rahatsız eden çete üyelerini tartışan lig üyeleriyle sohbete dalmışlardı. 


Bones ayağa kalktı ve Mack'e takip etmesini işaret etti, ilki onları sıra sıralar boyunca odanın geri kalanından 
hafif yüksekte konumlandırılmış, tek yönlü camı olan ve ses geçirmez arka ofis alanına doğru yönlendirdi. . 
Bones şunları söyledi: "Bu odayı her gün hatalara karşı kontrol ediyoruz, bu yüzden insanların dinlemesi 
konusunda endişelenmenize gerek yok. Bana faaliyetlerinizden bahsetmenize gerek yok, çünkü 

yeraltımızdan aldığım bilgilerden sizin ne yaptığınızı çıkarabiliyorum. İyi iş, evet, bu tam da bahsettiğimiz 
türden bir operasyon. Seninle ilgili kararımı vermek için seni şahsen incelemek zorunda kaldım. "Aktivizmin zor 
tarafıyla" meşgulsün. "İlgileniyor musun?" "Evet" diye yanıtladı Mack, "Bu senin kaderin gibi görünüyor" diye 
düşündü. 


Bones şöyle devam etti: "Resmi olarak ilgisiz olan ve iz bırakan birkaç organizasyon avukatımız var. Bu 
organizasyonlar, tıpkı bir organizmadaki antikorun bir virüsü içine alıp yok etmesi gibi, sorunları kontrolden 
çıkmadan ortadan kaldırmak için çalışıyorlar. Anladığınızı iddia ettiğiniz gibi bize zafer kazandıracak tek taraf olan 
aktivizmin zorlu tarafını takip etmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin." Mack olumlu yanıt verdi: "Ben varım ya 
da bir pound karşılığında bir kuruş içerideyim. Dediğiniz gibi, artı işaretleri zaten üzerimde ve düşmanla sadece 
kişisel olarak değil, büyük ölçüde de hesaplaşmam gereken bir hesabım var. ölçek." 


Bones, Mack'e ertesi gün kulüp binasına dönmesini ve onu bağlantı kuracağı bir adamla buluşturacağını söyledi. 
Bones, "Karl ve Donny iyi adamlar" dedi, "Ama onlar bizim aradığımız türden liderler değiller; Karl, kariyer odaklı 
hırslı bir adam ama kariyeri, yarışına olan bağlılığının önünde duruyor. Anladığım kadarıyla o iyi bir destek ama 
hedeflerimize ulaşmak için fedakarlık yapmaya istekli değil. Donny de iyi bir takipçi ama bağımsız inisiyatiften 
yoksun. 

zor taraf türünden bir 'yalnız kurt aktivisti' olarak nitelendirebileceğimiz kişiler olarak nitelendirilebiliriz. 

Her ikiniz de yer üstü aktivizminde örgüte ilaveler yapabileceksiniz, ancak sonuna kadar gitmeye istekliyseniz, 
örgütsel birlikteliğinizden vazgeçmeniz ve olayların hiçbir propaganda yönüne katılmamanız 

gerekecek." Mack anlamıştı Propaganda organlarında ve propagandanın kendisinde yorumlanan ve bildirilen 
gerçek yaşam değişiklikleri yaratmanın göreceli değeri - eylemler olmadan tüm konuşmalar kısırdı: 
"Hareketsizlik ölümdür" ve kişinin faaliyetini sınırlamaktır. 

Eylem hakkında yazmak ve yorum yapmak eylemin kendisi değil, yalnızca eylemin gölgesiydi. En fazla ve en iyi 
ihtimalle yorum, felsefe, propaganda ve sanat eyleme yol açtı ve olmadığı yerde, neredeyse tüm burjuva 
demokratik retorik örneğinde olduğu gibi, nihilizm, herhangi bir agua vitiae ya da herhangi bir bilgi içermeyen 
yetersiz bir analiz ya da teorik bir kaynak olarak nihai sonuçtu. somut sonuçlar. Kendisini bir kopyacı çocuk ya 
da kibirli bir entelektüel olarak gölgeler dünyasında yaşamakla sınırlamak niyetinde değildi. Tüm düşünceleri 

ve duyguları eyleme, gereksiz gördüğü her şey, aptalların boş hayallerine yönelikti. 
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Ertesi gün pazartesiydi ve okul saat 07.00'de ciddi anlamda derse başladı. Üçlü tekrar arenaya doğru yola 

çıktı ve çatışmaya ısınmadan önce bir antrenörlük seansı aldılar. Koç, Christian Humble'a ve Yahudi antrenörüne 
bakarak, "Bugün önceki maçtaki korkakça maskaralıkların tekrarlanmasını istemiyorum" dedi. "Bugün eski 
beyaz takımın siyah giymesiyle forma değiştireceğiz; böylece tek boyutlu düşünme tarzına alışmazsınız. 


Oyununuzu alakasız ayrıntılarla ilişkilendirmenizi istemiyorum. Olaya daha yüksek bir bakış açısıyla bakın - 
içinde yaşadığınız dünya değişiyor ve sizi her şekilde yıkmaya çalışarak kendini size dayatıyor - odaklanmanız 
ve oyununuzu açık tutmanız gerekiyor, aksi takdirde bir kayıp yaşayabilirsiniz. " dedi ve bazı ekipmanlarıyla 
uğraşan Donny'ye baktığında koçun kendisine baktığını fark edince durdu: "Maçı kazanmak için kafanızı oyunda 
tutmalısınız - herhangi bir dikkat dağıtıcı şey yenilgiye yol açabilir... Haydi oraya çıkıp uzun süre oynayalım!" 
Oyuncular formalarını giymeyi bitirdiler ve kauçuk paspaslar üzerinde sahaya doğru ilerlediler. Isınma, kendi 
takım üyeleriyle sahanın kendi taraflarında bazı antrenmanlar yapmayı ve çeşitli antrenmanlar yapmayı 
gerektirdi. dinamik esneme egzersizleri 

Eklemleri yağlar ve kanı kasların etrafında dolaştırarak dokuları ısıtır. Antrenör düdüğünü çaldı ve bağırdı: 
"Aralarında buza çıkabileceğiniz beş dakikalık dinlenme içeren üç devre; soyunma odasına gitmenize gerek 
yok. Bugün yoğunluk, yüksek basınç üzerinde yoğunlaşıyoruz!" Oyuncular kenarda oturan figüranlar 
yerlerine doğru ilerlerken düdüğünü çaldı. Donny sol kanatta oynuyordu ve Karl yine Mack'in sahada olduğu 
savunmadaydı. Oyuncuların beyaz numaralı siyah formaları, siyah harfli beyaz formalarla tezat oluşturuyordu 
ve Mack'te, sanki gelecek bir tür felaketin beklentisi içindeymiş gibi bir önsezi vardı; formaların siyah tonu, 
garip bir şekilde cenaze atmosferini güçlendiriyordu. gelecek savaşın enerjisine sahip olan, egemenlik ve güç 
için umutsuz bir mücadele. 


Pak hakem tarafından düşürüldü ve merkezler, zaferin hedefi olan, oyunun odak noktası olan pakın kontrolü 
için çılgın bir mücadele içinde birbirleriyle karşı karşıya geldi. Donny, kendi genel yönüne doğru ilerleyen diskin 
peşinden koştu ve rakip kalecinin kalesine doğru sopayla saldırdı. 

Kaleye doğru ilerleyen ve şut atmak üzere olan beyaz sağ kanat oyuncusunun bacaklarının arasından topu 
savurarak temiz bir mola verdi. Pak fileleri ıskaladı ve tahtaların etrafından sekerek beyaz savunma oyuncusu 
tarafından alındı ve beyaz bölgenin dışına, orta çizginin üzerinden siyaha doğru bir tokat attı. 

Beyaz pivot topu aldı ve fileyi ileri doğru sürdü ancak Karl'ın oyuncuyu cama doğru yakalamasıyla tahtalara 
karşı vücut kontrolü yapıldı. 


Oyuncu yere düştü ve yan hakem düdüğünü çaldı, pak zararsız bir şekilde Mack'e doğru kayarken, rakip 
oyuncular çaresizce onu ağlara sokmaya çalışırken onu kapattı. Hakem defalarca düdük çaldı ve oyun 
durduruldu; orta sahaya iki takım arkadaşının eşlik etmesiyle Karl penaltı cezası aldı. Koç, kadrodaki 

doktora seslendi ve yedek kulübesindeki oyunculardan birine soyunma odasına kadar kendisine eşlik etmesini 
ve herhangi bir sorun olursa kendisine haber vermesini söyledi. Oyuncunun tetikte olduğu ancak rüzgârın onu 
devirdiği ve herhangi bir yasal sorumluluktan kaçınmak için koçun gerekli tüm önlemleri aldığından emin 
olduğu belirtildi. Ancak oyun devam etmek zorundaydı ve oyuncular yeni bir beyaz merkezle kıvrımın dışındaki 
işaretlerin etrafında konumlandılar ve hakem pakı kendileri için kapmaya çalışan sopa kaosunun içine düşürdü 
ve hemen ardından da biri: beyaz oyuncular topu Mack'e bilek atışıyla vurmaya çalıştı, Mack blokçusuyla topu 
yere serdi, ancak bir dakika sonra pak siyah takımın eline geçince tam tersi yöne doğru pedleriyle atmak 
zorunda kaldı. 


Donny diski aldı ve buz üzerinde rakip filelere doğru hızla koşuyordu ama iki siyahi oyuncu hız kazanıyordu ama 
rekabette onun arkasında kalıyordu. Donny kalecinin yanından geçip kaleye doğru bir şut atarken, Yahudilerin 
sopası Donny'nin ensesine saplandı ve onu hiçbir canlılık belirtisi göstermeden buzun üzerinde yere serildi. 
Mack tüm bunları uzaktan gözlemledi ve 
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Arkadaşının buzun üzerinde tuhaf bir açıyla boynuna uzandığını görünce midesinde bir boşluk hissi oluştu, solar 
pleksusunda bir korku hissi oluştu. Oyuncular etrafına toplandı ve antrenör Berry, yalnızca eski güzel hokey 
oyunu alanında değil, beyazların hayatta kalma mücadelesi alanında da kendisine büyük bir umut vaat eden 
hareketsiz gençliğe doğru koştu. Koç, Yahudi oyuncunun kendisini diğerlerinin arkasına saklamaya çalıştığını 
gözlemledi ve onu buza doğru iterek içinden geçti. 

şöyle diyor: "Lanet olsun yoldan çekil!" Yahudi buza çarpıyor ve bağırıyor: "Ne? Anlamıyorum 

Koç hayati belirtileri yokladı ve bir dakika sonra hakeme doktoru çağırıp 911'i araması talimatını verdi. Koç daha 
sonra Yahudiye döndü ve şöyle dedi: "Bu hareketin kasıtlıydı, bu okuldan atıldın ve yasal cezayla karşı karşıya 
kalacaksın, sözlerime dikkat et." 


Mack'in artık içinde tam bir boşluk hissi vardı; tüm arkadaşları ve ailesi çete tarafından bir şekilde öldürülmüştü 
ve artık onu Boden'a bağlayan hiçbir şey kalmamıştı. Orada hâlâ işi vardı ama intikam şeklindeydi, aksi 

halde orası onun için başka bir yerdi, ölü anıların bulunduğu bir hazneydi. Buzun üzerindeki Donny'ye baktı ve 
sonra aklına gelen Yahudi'nin işaretlenmiş bir adam olacağını ve bir hapishane hücresinin içini görecek kadar 
yaşamayacağını düşündü. Mack, Yahudilerin, çifte standartla işleyen bir Talmud hukuku sistemi olan Yahudi 
günlük sisteminden herhangi bir yasal ceza alacağını söylememekle birlikte, Yahudinin yasak, zorunlu ve her şeye 
kendileri için izin veren ve yalnızca köleliğe izin veren şeyleri dikte ettiğini düşünüyordu. 'Goyim' için ise 

sadece sığır olarak gördükleri kişiler için tüm Geleneksel yaşam biçimlerini yasakladı. Yahudi, varlıklı babasının 
parasıyla ya da Yahudi kehilla'nın parasıyla bir Yahudi avukata maaş alacak ya da hayırsever bir iş alacaktı 

- bunların hepsi Yahudi olduğu için. Yahudi yargıç muğlak yasaların anlamını çarpıtacak ve timsah gözyaşlarına 
bulanmış bir özrün en iyi ihtimalle birkaç saat toplum hizmeti, en kötü ihtimalle de ölen aileye küçük bir yük olarak 
sunulmasını sağlayacaktı (yahudilerin her zaman kullandığı soğuk nakit para). İstediği her şeyi kendisi satın 
alabiliyordu, çünkü Yahudi'nin zihninde her insanın bir fiyatı vardı. Mack tekrar Donny'ye baktı ve onun 

intikamını alacağına yemin etti. Antrenörün talimatıyla maç yarıda kaldı ve Donny'nin vefatının yasını 

tutmak için gün tatil edilecekti. Antrenör günün ilerleyen saatlerinde arenada bir toplantı düzenleyeceğini ve 
herkesin katılması gerektiğini belirtti. 


O günün ilerleyen saatlerinde oyuncular koçun talimatları doğrultusunda soyunma odasında 

toplandılar ve koç içeri girene kadar sessizce oturdular, odanın ortasına Donny'nin bir resmi asılmış ve üzerinde 
şu ifadelerin yer aldığı bir pankart vardı: "A Korkak, kahraman olarak bin kez ölür ama bir kez." 

Koç içeri girdi ve sakin, ciddi bir ses tonuyla şunları söyledi: "Bu gece asla unutamayacağınız bir 

deneyim yaşamayı önemsiyoruz. İşiniz bittiğinde hayatın ve onun kırılganlığının kıymetini anlayacaksınız." 
Onlara üniformalarını ve ekipmanlarını giymeleri ve unutulmaz bir olaya hazırlanmaları talimatını verdi. 
Oyunculardan yayılan tehditkar niteliği sessizce filtreleyen asistanları ona eşlik ediyordu. Oyuncular 

sahada toplandıktan sonra antrenör düdüğü çaldı, en yakın oyuncu olan zencinin yanına gitti ve şöyle dedi: 
"Eldivenlerinizi giyin!" zenci yaptı ve koç boks yapmaya başladı 

Tüm saha herkese açık hale gelirken, yardımcı antrenörler de onu takip ediyor, çeşitli taraflar arasında 
darbeler yapılıyor ve oyuncular ya yere serilip oyun dışı kalana ya da çok fazla hale gelene kadar koç 
tarafından sürekli olarak yirmi dakika daha ayakta tutuluyor. savaşmaktan yoruldu. 

Koç ve asistanları hâlâ ayaktaydı ve Ron Berry şunları söyledi: "Bu... hayat da böyledir: Savaş ya da öl... tıpkı 
tüm hayatın mücadeleden ibaret olduğu gibi!" Kendisi ve yardımcıları sahayı terk ederek oyuncuları oldukları 
yerde bıraktılar. Bir dakika sonra ışıklar söndü ve oyuncular gençliğin erkekliğe geçişini düşünmek üzere 
karanlıkta kaldı. 


Mack, arkadaşlarıyla birlikte otele döndü ve meditasyon yapacağını söyleyerek yollarını ayırdı. Onun önceliğine 
saygı duyan arkadaşları, kayıp yaşayanların kendilerine vakit ayırmasına izin vermenin sağduyulu olduğunu 
fark ederek veda etti. Mack'in amacı yalnızca kısmen teselli ve ağırlıklı olarak stratejiydi. Yahudilere ve onların 
zenci kölelerine karşı saldırı için yönünü toparlamak için zamana ihtiyacı vardı. 
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Christian onlarla birlikte bulunabilseydi daha iyi olurdu; bir taşla dört pis kuş. Mack, mıknatıslanmış yatak 
yastığının Üzerinde uzanırken trans durumuna girdi ve yüksek sezgiyi harekete geçiren bu üçüncü göz enerji 
merkezine odaklandı. Astral seyahat sırasında bilincinin merkezinin yüksek benliğine bağlı olduğu vücuduna 
baktığı yerde yattığı odanın çevredeki manzarasını izledi. 


Daha sonra duvarları ve otoparkı gözlemledi ve bir yandan Yahudileri özel olarak ve yüzlerini düşünerek, 
aradığı hedeflere yönelerek çevreye doğru ilerledi. Yahudilerden birinin nezarethanede tutulduğunu, ardından 
kefaletle serbest bırakıldığını ve yüzünde kibirli bir ifadeyle oteline geri döndüğünü, arkadaşlarıyla, diğer 
Yahudi ve zenci kuklasıyla buluştuğunu ve 'sikişmek' için bara doğru gitmeye hazırlandığını gözlemledi. 
piliçler. Pahalı ipek elbiselerini ve takılarını giyiyorlar ve kendi aralarında tartışıyorlardı. İlk Yahudi şöyle dedi: 
Görünüşe göre artık özgürüm ve herhangi bir cezadan muafım -babam zengin, bu yüzden istediğim avukatları 
satın alabilirim- dava garantili zaferi asla kaybetmeyen bir avukat tanıdığını söyledi. Olsa olsa bir tür özür 
dilemek isterdim" diye araya girdi diğer Yahudi: "Soğan suyunu getirmeyi unutma." Güldüler ve ilk Yahudi, 
iğrenç psikopat zihninin altını daha da çizerek ve Mack'in zihninde onun ölüm cezasını daha da doğrulayarak 
konuştu. : "Donny Goy ölmeyi hak etmişti, çok saçma." İkinci Yahudi şöyle dedi: "Nereye gittiğine dikkat etmeliydi 
ve sana rastlamazdı." O sopayı bir ödül, tozu ya da buzu ısıran başka bir goy'un hatırası olarak altın kaplama 
yaptıracağım." 


akşam: "Civciv almak için en iyi bar hangisi?" Zenci konuştu: "Sodom Kulübü. Orada bir sürü ibne var ama piliçler de bol." İlk Yahudi, zencinin 
kıçına tokat atarak cevap verdi: "Arkadaşımın yiyeceği her çeşit tatlı etimiz var!" Hepsi güldüler ve bara doğru ilerlediler. Mack odasına ve bilincini 
uyandırmaya döndü. Biraz et mi istediler? Bir hafta önce yerel bir evlilik dükkanından kılık değiştirerek satın aldığı Çin yapımı ucuz bir av bıçağını 
incelerken bunu onlara verecekti. Onlara bir fileto minion veya onaylı iki koşer servis edecekti. Yedek olarak Boden'deki zenci çetesinden 
kurtardığı susturuculu Mac-11'i aldı ve otelden çaldığı bir otel temizlikçisinin kıyafetlerini, başarılı bir yerel temizlik şirketinin kullandığı genel 

bir üniformayı giydi. kendisinin izini sürmek mümkün olmazdı. Güvenlik rüzgarlığını giydi ve o hafta başında bir kostüm mağazasından satın 
aldığı bir çift gözlük ve peruk taktı, başka bir kılığa bürünerek hem nakit ödedi hem de işi bittiğinde faturalarını attı. Böylece üzerinde 


çift kat bir kılık vardı ve her zamanki gibi dolambaçlı yollardan geçerek hedefine doğru ilerliyordu. 


İki katlı kulüp, yukarı ve aşağı zıplıyormuş gibi görünen iki kalça görüntüsü arasında değişen neon pembe 

kalça tabelasıyla gözlemlenebiliyordu; tabelanın altında kahverengi harflerle rastgele bir desenle 'So-D-Om' 
harfleri beliriyordu. işareti ve yukarıda kırmızı renkte 'kulüp'. Müzik, beton ormanda çalan tipik vahşi hayvancılıktı 
ve en karanlık Afrika'nın vahşi ritimlerinin elektronik bir yankısıydı ve ilkel maymun varlıkları tarafından tanrı 
pan'a tapınılan çağlar öncesinde, pasifikteki batık kıta Lemurya'nınkinden de önceydi. Aslında Pan'a tapınma, 
modern dünyada Yahudi kabalistik Ain Soph Aur ve toprak ana kisvesi altında devam etti ve her şeyi vahşet ve 
ilkel kaosun bir karışımına indirgedi. 


Club Sodom, beyaz toplumu parçalamaya ve beyazları üst sınıftan uçuruma sürüklemeye, böylece asil ve yaratıcı 
Aryan'ın iğdiş edilebilmesine hizmet eden başka bir ahlaksızlık bölgesiydi. 

Dionysosçu sodomi ayinleri ve hayvani kurban ve işkence büyüsü. Ana tanrıçanın aynı ayinleri hiçbir zaman 
ortadan kalkmamıştı ve Mack, beyaz ırkın hayatta kalmasını sağlamanın bir yolu olarak bunlara karşı 

çıkmanın gerekliliğini anlamıştı. Bir sodomit kulübü için uygun giriş olarak kulübün arka girişine yaklaştı 

ve fedailerden birinin arka tarafta cam pipodan bir çeşit uyuşturucu içtiğini gözlemledi. Mack, dar deri pantolon 
ve ışıkların sürekli değişen desenlerini yansıtan parlak ipek bir gömlek giymiş steroid kaslı erkek yaklaştı. 
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içeride disko topu, fedaiyi yakalamak için dışarı çıkan travestilerden biriyle konuşuyor 

yalnız. Mack, travesti ile birlikte karşılıklı el yordamıyla ve ruh öpücüğüne katılırken sınırı geçti ve güvenlik 
rüzgar kesicisi açık, çevrenin karanlığı ve dönüp duran, zıplayan insan kalabalığıyla odanın iç kısmına 
doğru ilerledi. bar alanına geçişini gözlemleyerek karanlık bir köşede sessizce nöbet tuttu ve avını bekledi. 


Birkaç dakika içinde iki Yahudi, evcil hayvanlarıyla birlikte geldiler ve yüksek sesle konuşup paralarıyla 
övünerek göze çarpan bir yere oturdular. Garsona ağır yapılı bir zenciyi işaret ediyorlar. 

paytak paytak yürüdüler ve içecek siparişlerini aldılar. En yakınındaki Yahudi kıçını tokatladı ve tehditkar bir 
tavırla onun üzerine dikildi ve gülerek geri çekildi. Gece sonraki 20 dakika içinde gelişti ve sonunda 
Yahudilerden biri kalkıp banyoya doğru yöneldi. Mack onu takip etti 

ve intikam için bıçağını parmaklarıyla gösterdi. Yahudi pisuarın içinde zehirli sıvısını boşaltıyordu ve Mack bir 
an bile tereddüt etmeden bıçağını kutusundan çıkardı ve bıçağı omuriliğine hizmet eden kikenin boynuna 
gömdü. Kike düştü ve Mack kırmızı silahını çıkardı ve bağırsaklarının kontrolünü kaybederken ondan bir akıntı 
çağlayanı fışkırdı. Mack, havuzun kenarından adım atarak kike'yi köşedeki havalandırma deliğine doğru 
çekti ve ızgarayı vidalarından söküp Yahudi'nin cesedini bir çöp çuvalı gibi deliğe tıktı, ızgaranın yerini aldı ve 
çöp kutusunu ona doğru bastırdı. düşmesini önlemek için. Tuvaletten çıktı ve bir sonraki toprak topunun 
gelmesini beklerken ankesörlü telefonla konuşuyormuş gibi yaparak koridorun sonuna gitti. 


Ankesörlü telefonun camında zencinin büyük, siyah şeklini gördü ve onun içeri girmesini bekledi, sonra geri 
adım attı ve bıçağı rakunun bel bölgesine saplayarak öfke nöbeti geçirerek geriye doğru eğilmesine neden 
oldu. Mack bıçağını çıkardı ve zencinin ensesine saplayıp onu safarideki bir gergedan gibi düşürdü. Rakun'u 
timsah ayakkabılarından yakaladı ve onu Yahudi ile birlikte ızgaraya sıkıştırmaya başladı. Klima ünitesinin 
içinde her şey kalabalıklaşıyordu ama ancak ikisini barındıracak kadar yer vardı. Izgarayı yerine taktıktan sonra 
bir paspas alıp yere yayılan idrarı sildi ve bunu yaparken de başka bir müşteri, bir ibne. 


bakışları içeri girdi ve şöyle dedi: "Tanrım, birinin yetişkin bezine ihtiyacı var!" Mack müşterilerin arasına 
karışmak için güldü ve işini bitirip odadan çıktı. Geriye kalan Yahudi Donny'nin katiliydi. 

sonuncudan en iyisi kurtarıldı. Yaptığı şey yüzünden kike'yi cezalandırmanın benzersiz yollarını düşünürken 
talihli kadına gülümsedi ve Filipinli bir kadın Yahudi'ye yaklaşıp ondan dans etmesini istediğinde Fortuna'ya 
bir kez daha teşekkür etti. Onlar birbirlerini yakalayıp yoklarken Mack köşede arkasına yaslandı ve ortaya 
çıkması kesin olan dionysos çılgınlığının bir başlangıcı olduğunu tahmin etti. 


Bir süre sonra Yahudiler Filipinli'nin kulağına fısıldadılar ve masadaki bir miktar parayı alıp Yahudinin peşinden Sodom 
kulübünden dışarı çıktılar ve paraları sütyenine tıkan travesti barmene geçici bir yorumda bulundular. Mack, fedainin 
dikkatinin dağıldığını görür görmez arka tarafa gitti ve güvenlik rüzgarlığını yarım blok ötedeki çöp kutusuna atarak üzerine 
çakmak gazı döktü ve ateşe verdi. Daha sonra Yahudinin şehrin merkezinde kaldığı otele doğru yol aldı, çok katlı otel 'The 
Regal' aşağıdaki trafiğin üzerinde belirdi ve Mack temizlikçi üniformasıyla arka sokak boyunca gideceği yere doğru 

yürüdü. Getirdiği ve ara sokakta değiştirdiği yedek peruğu takıyordu. 


Otele ana fuayeye açılan yan girişten yaklaştı. Yahudi ve fahişesi, kendileri ve paraları hakkında gösterişli 

bir şekilde övünen yaşlı beyaz baby boomer çiftinin arkasında sıraya dizilmişti, bu arada Yahudi ve fahişesi 
onlarla arkadan dalga geçiyordu. 

Sonunda Doğu Hindistanlı kapıcı onlara kontrol etmeleri için bir defter verdi; bu görünüşe göre otelin güvenlik 
protokolüydü ve pirinç asansörle dokuzuncu kata çıktılar. Mack sanki çevreye aitmiş gibi görünen 

temizlikçinin masasının yanındaki odasına doğru ilerledi ve 
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Macks'in niyeti de Kızılderili tarafından durduruldu. "Durun! Durun! Durun! Sizi burada hiç görmedim, kimsiniz?" Doğu Hintli, 
sahte gülümsemesinin saldırgan ve baskıcı doğasını gizlediğini söyledi. Mack duyamıyormuş gibi davranarak yaklaştı ve Doğu 
Hindistanlı kendini tekrar etmeye başladı ve bunu yaparken Mack motorcu çizmeleriyle testislerine sert bir tekme attı, 

elektrik acı dalgaları kapıcıyı bilinçsizce devirdi. Mack nokta kafayı masanın arkasına sürükledi ve onu bağlayıp ağzını 
tıkadıktan sonra üzerine bir yığın çarşaf düşürdü. Daha sonra hesap defterine baktı ve ikisinin hangi odaya gittiğini gözlemledi: 
"Paul Stein, Trixie Nguyen... 913". 


Personel bölümündeki raftan bir dizi anahtar aldı ve bir an tereddüt ederek, polisleri olay yerinden uzaklaştırıp sıradan 
hırsızlığa yönlendirmek için bir mazeretin yanı sıra yararlı bir kaynak olacağını düşünerek köşedeki kasayı inceledi. Paul 
Stein'ın o gece en yakın arkadaşı Donny'nin öldürülmesinin mezara varacağı gibi, olayın Yahudilerle de ilgili olduğunu 
düşündürebilecek bir olay. Mack kasayı kolaylıkla kırdı, parayı bankadaki bir mevduat hesabına koydu ve Doğu Hintli'nin 
omzuna koyduğu sırt çantasına koydu ve asansöre doğru ilerledi. 


O zamana kadar onların sapkınlıklarının ortasında olmaları gerektiğini ve herhangi bir zorlukla karşılaşmadan onları alt 
edebileceklerini tahmin etti. Asansörle onların bulunduğu kata çıktı ve sessiz ayakkabılarla odalarına doğru sürünerek 

ilerledi. Kendi gölgesinin altına ve tepesine düşmesin diye bir meleği dinledi; çabalarına karışan Yahudinin mızmız bir 

sesle ciyaklaması ve Filipinli kadının "Bunu böyle istiyorsun! Öyle mi!" diye bağırması gibi sesler çıkardı. Anahtarı soktu ve kilidi 
çevirerek kapıyı açıp arkasından kapattı ve uzaktan gözlemledi. 


Geniş oturma odasının uzak köşesindeki odadaki Philipino, kayışlı bir yapay penisle Yahudiyi kazığa oturtuyor ve dokuz 
kuyruklu deri bir kediyle sırtını kırbaçlıyordu. "Çok kolay" ama Mack. 


Ancak Yahudi için işleri zorlaştırmayı amaçlıyordu; suç ortağı, beyazların hayatta kalma oyununda ve Yahudilerin üstünlüğüne 
karşı gerekli tepkide sadece bir başka zayiattı. Mack odaya girdi ve odanın ses geçirmez olduğunu bilen otoriter bir sesle 
şunları söyledi: 

sadece onun gelişmiş durugörüsü sayesinde çıkardıkları gürültü: "Başın büyük belada, Yahudi çocuk!" İkisi vahşi 

kargaşanın ortasında çılgınca döndüler ve Philipino sehpanın üzerindeki tabancaya uzanmaya çalıştı ama Mack çok hızlıydı 

ve Mac-11'ini çıkarıp onu silahla deldi. kan gölü içinde yere düşerken delikler açıldı. Ormandaki bir maymun gibi çıplak 

ve kıllı olan Yahudi, Mack'e böcek gözleriyle baktı ve şöyle dedi: "Ne istiyorsun? -Sana para vereceğim! Ben 


Çok param var; sadece fiyatını söyle." Mack yanıtladı. "Hayatın bir fiyatı yoktur. ne arkadaşımın canını aldın, ne de kendi canın 
kaybedildi." Yanıtlar arayan Yahudi, Mack'in dikkatini dağıtmaya çalıştı. 

silaha doğru ilerledi: "Dürüst olmak gerekirse, bunu çözebiliriz, bu bir hataydı -seni telafi etmek için elimden gelenin en 

iyisini yapacağım-" silaha doğru atılıp umutsuz bir yaşam şansını denemeye çalıştı ama Mack hazırdı onun için, acı içinde 
uluyan ve yere düşen Yahudinin taşaklarını patlattı ve mahvolmuş üretken fallusunu tutarken acı içinde şunu yazdı: "Arkadaşım 
Donny'yi öldürdün ve şimdi bunun bedelini ödemelisin." Yahudi gözlerinde korkuyla Mack'e baktı ve bağırdı: "Vay be!" Mack, 
sert mortis karışımını yaparken onu cehenneme gönderen Yahudinin kıllı derisini parçalarken. Mack Yahudilerin 
kıyafetlerinden bazılarını giydi ve odanın anahtarını masanın üzerine bırakarak yangın merdivenine doğru yola çıktı. 


ve kaldığı otele geri dönmek için caddeye doğru ilerledi. 


Mack otel odasına döndü ve giysilerini bir blok ötedeki çöp kutusuna atarak çakmak gazıyla yaktı. Daha sonra otel 
odasına gitti ve Bones ve bahsettiği bilinmeyen üyeyle yapacağı toplantıya hazırlanmak için uyudu. Bu, çevrelere girmenin 
anahtarı olacaktır. 

Uğruna çalıştığı beyaz güç. Toplumun yer üstü ve yeraltı olmak üzere iki yönlü çalıştığından ve 'uygarlığın' yüzeydeki 
görünümünün en fazla bir şey olduğundan şüphelenmişti. 
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Altında doğal hukukun iskelet yüzünü gizleyen plastik bir cephe veya maskenin ve açık ağzı çevreleyen gülümseyen dudakların, 
Leviathan'ın çenelerini çalıştıranlar tarafından daha etkili bir şekilde tüketilebilmeleri için yalnızca geniş kitleleri 
sakinleştirmeye hizmet ettiğini umuyordu. Harekette etkili olabilir ve beyaz gücün inşasına ve Yahudilere karşı 

kendilerini savunmakta ısrar eden hırsız asalak Yahudilerin yıkılmasına katkıda bulunabilir. 


hem yıkmaya hem de bir vampir gibi avlamaya çalıştıkları ev sahibi medeniyet. 


Onun cömert fon katkısı aynı zamanda milliyetçi cepheye de yardımcı olacak ve operasyonlarını genişletmelerine olanak 
sağlayacaktır. Bu düşünceleri düşünerek uykuya daldı ve diğer tarafta uyanıp şapkasını ringe atmaya hazırlandı. 


Mack, Karl'a kulüp evinde bir toplantıya katılacağını söyledi ve oda mühendislik ve hokey antrenmanları yapmak üzere 
arkadaşından ayrıldı. Mack kendi arabasını alıp otellerden topladığı para çuvallarını arka koltuğa yükleyerek yola çıktı. Bir kez 
daha, aracının önünü kesmeye ve sokaklarda ilerleyişini sabote etmeye çalışan operatörlerin standart taciz kampanyalarıyla 
karşılaştı. Kırmızı bir araç, onu az farkla T-kemikledi, ancak zamanında kırılması nedeniyle. Yolculuk boyunca başının 
üzerinde polis ya da askeri helikoptere benzeyen bir helikopter de onu takip etti ve sonunda demir kapıların yanındaki 
arsaya girerek kulüp binasına ulaştı. Para çantalarını alıp kulüp binasına doğru yöneldi, kalemiyle aldığı dahili telefonun 
düğmesine bastı ve hiçbir yanıt vermeden içeri girdi. Tam sabah 9.00'da zamanında gelmişti ve Bones, Ron Berry'nin de 
katılımıyla onu bekliyordu. Her ikisinin de elini sıktı ve masanın üzerindeki para keselerini iyileştirirken içeriye kadar eşlik 
edildi. Berry ve Bones yüzlerinde şaşkın bir ifadeyle ona baktılar ve Mack onları içeriği konusunda aydınlattı: "Benden 

sana bir hediye - birkaç yerden ele geçirdiğim, izi sürülemeyen banknotlar - kimse bunun üzerimde olduğunu bilmiyor 

Ben. Hepsi aklandı ve dolayısıyla hiçbir iz yok." Bones, Berry'nin şüphelerini gidererek şöyle dedi: "Dostumuz Paul Stein'ın 
geçen gece dışarı çıkarıldığını söylüyorum. Belki bu ondandır? Ama onu kimin dışarı çıkardığını biliyorum..." dedi Mack'i 
alkışlayarak gülümseyerek. omuz. Berry rahatladı ve gülümsedi: "Özgür olduğuna ve polisler tarafından yakalanmadığına 
göre bunu bonus olarak aldığını varsayıyorum. Bir an için endişelendim." Bones çuvallardan birini yakaladı, Berry de diğer 
eliyle Mack'in peşinden gitmesini işaret eden ayak parmağını tuttu. 


ofis, kulüp binasının daha ilerisinde. Berry şöyle konuşuyordu: "İntikamını aldığını görmek güzel Mack -hareket içinde 
senin gibi insanlara ihtiyacımız var, risk alan insanlara -bir hevesle hareket eden yahoo'lar değil, zamanı geldiğinde 
harekete geçebilen ve bunu birlikte yapan insanlara. irade ve beceri." 


Ofisin içinde 35 yaşlarında bir adam deri arkalıklı bir sandalyede oturuyordu. Mack içeri girdiğinde ayağa kalktı; ciddi 

yüz hatları, yüzünün hemen altından uzanan derin bir yara iziyle doluydu. 

gözünü çenesinin sonuna kadar. Adam çelik mavisi gözleriyle Mack'e baktı ve yara izinin bağlı olduğu gözün karşısındaki 
gözünün altına küçük bir dövme kan damlası damlattı. Tıraşlı kafası ortalamadan büyüktü ve beyin gelişiminin kanıtıydı, kaş 
çıkıntısı uyum sağlamak için öne doğru çıkıntı yapıyordu. 

onun üstün pre-frontal korteksi. Ağaç gövdesinden oluşan boynu neredeyse çene kemiklerine paralel olacak şekilde güçlü 
bir yapıya sahipti ve bazı yerlerinde Mack'in bilmediği bir kelt haçı ve baş harfleri vardı. 

anlamı. Siyah deri bir ceket ve mavi kot pantolon ve motosiklet botları giymişti. 


Bones dazlağı Mack'e tanıttı: "Bu Duce, 'lider!' Mussolini gibi." Konuşmacı, kendisini bir yırtıcı hayvan bakışıyla ölçen 

Mack'e takdirle bakarak konuştu: "Tanıştığımıza memnun oldum Mack" dedi elini uzatarak. "Bones onlara senden 
bahsediyor." Mack elini sıktı ve onun ezici güç kapasitesinin, Mack'i düşmana karşı savaşta kendisine katılmaya davet ediyor 
gibi görünen, dışa doğru yayılan inanılmaz güçlere sahip bir varlık olarak ortadan kaybolan adamın gücüne hayret ettiğini 
hissetti. Mack şöyle cevap verdi: 'Rahatça uzanıp ölmek yerine savaşmayı tercih eden insanların olduğunu bilmek güzel." 
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Bones, "Mack bize küçük bir hediye Duce getirdi" dedi. "Bakın" dedi para çuvallarından birini fırlattı 

masanın üzerine. Duce nezaket gereği Mack'ten onay bekledi ve Mack davet edercesine başını salladı. Duce çantanın 
fermuarını açtı ve içindekilere bir göz attı: "Bu amaca hizmet olmalı." dedi çantanın fermuarını çekerken. "Bugün yapmak 
istediğim şey Mack, sizi hareketin zorlu yanını, 'gerçek hareket' olarak adlandırılabilecek şeyi görmüş olan bazı 
adamlarımızla tanışmaya davet etmek. Bones bana operasyonlarınızın bazıları hakkında bilgi verdi ve biz de bu konuda iyi 
hissediyoruz." Hareketimize daha derin bir şekilde katılmanız sizin için uygun olacaktır." Mack cevap verdi: "Beyaz ırka ve 
onun hayatta kalmasına yardımcı olmak için yapabileceğim her şey. Biz olmadan dünyanın hiçbir değeri yoktur, dolayısıyla 
yok olabilir." Duce başını salladı ve Mack'in omzuna vurdu: "iyi adam" dedi. 


Hareket ve faaliyetleri hakkında daha fazla tartışıldıktan sonra Mack, Duce ile birlikte ayrıldı ve onu arabasıyla takip etti. 


Duce'nin kullandığı Harley Davidson motosikleti, Mack'i sanayi bölgesine ve apartmanlardan oluşan mahalleye doğru 
götürüyor. Motosiklet demir yüklü bir binaya yuvarlandı 

platform ve üzeri dikenli tellerle kaplı paslı demir çit, herhangi bir sabotaj veya hırsızlığı önlemek için tellerle bağlanmış 
opak pencerelerin yanı sıra yeni eklenmiş gibi görünen dış taraftaki parmaklıkların önüne park edilmiş. Siyah kabarcıklı 
kameralar binanın köşelerini süslüyordu ve tüm yerleşke bir kale izlenimi veriyordu. Mack, aracını bisikletinden inen 
Duce'nin yanına park etti ve Mack'e işaret ederek şöyle dedi: "Burası bizim kışlamız; kiniklerin veya onların kölelerinin de 
bunu sabote etmek için yapabileceği pek bir şey yok. Size mekanın gidişatını göstereceğim." 


Duce kapının önündeki paslı metal merdivenlerden yukarı çıktı ve anahtar kodunu girerken şu yorumu yaptı: "Bu 
merdivenler binanın içinden elektronik olarak geri çekilebilir. 

Platformun içine çizilen kısım aşağıya doğru iner ve içeriden asma kilitle kilitlenebilir. Platform -gördüğünüz gibi-" Bir tür 
kayar gözetleme deliği gibi görünen oluklara işaret ederek dedi", geldiğimiz ana yoldan gelen insanlara ateş etmek için 
kullanılabilecek özel silah siperleri içeriyor. Binanın diğer tarafları, gördüğünüz gibi, sahip olduğumuz iki depo ve konutlarla 
çevrili dar bir sokak arasında sıkışmış durumda - tüm siteden ancak bizim bilgimizle çıkıp girebiliyoruz - kimse 

gizlice içeri girip bizi uyurken yakalayamaz." Mack'in daha önce hiç duymadığı garip bir lehçeyle şifreyi verdikten sonra 
kapıyı açtı ve daha fazla yorum yaptı: Yolları öğrenecek ve bizim uzmanlık seviyemize göre eğitileceksiniz - eğer inisiyasyonu 
geçerseniz." 


Mack, sertleştirilmiş çelikten oluşan metal bir oda olan girişe getirildi. 

Hissedebildiği yoğunluk en azından bir ayak kadar betondu. Duce, "Burası güvenli oda" dedi: "İçeri girmeyi başaran 

herkes burada mahsur kalacak ve tek çıkış yolu kapıdan dışarı çıkmak olacak. 

Onlar kafa karışıklığı içinde etrafta dolaşıp bize saldırmanın bir yolunu ararken, yukarıda gördüğünüz gibi," başını sallayarak 
belirtti, "nafif makineli tüfeklerle birlikte uzaktan kumandalı top taretlerimiz zihinlerini herhangi bir kafa karışıklığından 
arındırmaya hazır." Mack onu anladı. manzara ve Duce devam etti: "Duvarlar süper kalın - iki metrelik süper sert 
güçlendirilmiş beton - buraya bir buldozer bile girmekte zorluk çeker. Bu girişteki ilk güvenlik katmanıdır." 


Mack platformun ayaklarının altında hareket ettiğini ve oda kaybolup yerini kulüp binasının ana fuayesinin manzarası 

alırken bir batma hissini hissetti. Çeşitli dosya ve kağıtların düzgün bir şekilde istiflendiği masif maun masanın üzerindeki 
pankart üzerinde kuruluşun logosunu gördü; bilgisayar monitörünün önünde oturan ve kalın vücudunu kısmen gizleyen 
gözlüklü bir dazlak vardı. Bölgede kitap rafları sıralanmıştı ve yan taraftaki bilgisayar monitörleri, hareket sensörlü 
kameraların tümünün görüntülerini gösteriyordu. Adamın masasının üzerinde bir H&K MP5 vardı ve birkaç uzatılmış şarjör, 
şarj cihazlarında bir dizi iki yönlü telsiz ve her biri organizasyonun amblemini taşıyan birkaç sandalye masanın her iki yanında 


yer alıyordu. Mack 
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Duce, Mack'i adamla tanıştırırken sessiz kaldı: "Buna hack deniyor çünkü bilgisayarlarda bir geçmişi var ve uyluk 


seviyesindeki güvenlik veritabanlarına ve bilgisayar sistemlerine hackleyebiliyor. 

Bu Mack" dedi yeni gelen adamı işaret eden adama: "oldukça fazla aksiyon gördü; kendi kendine başladı, iyi bir ihtimal gibi 
görünüyor. Ona kendinden bahset." dedi bir gülümsemeyle. Hack, Mack'in elini sıkmak için ayağa kalkıp ona doğru yürürken 
cevap verdi: "Mack'le tanıştığıma memnun oldum. Kendime gelince, kısa bir özgeçmiş yeterli olacaktır; bilgisayar alanında 
profesyonel bir geçmişim var ve bu konuda eğitim aldım 

Ordu istihbaratta. İsrail sistemlerini hackledim ve virüs yerleştirdim ve düşmanı her ne şekilde olursa olsun sabote etmeye 
devam etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim." Mack etkilenmiş görünüyordu ve sandalyelerdeki 
pankartları ve logoları inceleyerek sordu: "Logonuz ne anlama geliyor? Kuruluşunuzun adını bilmiyorum?" "Bu 

konuyu inisiyasyonu geçtikten sonra size bildiririz" dedi Duce, Mack'in sırtına vurarak gülümseyerek. 


Hack'tan '88' ile ayrıldılar ve dosyalar ve kitaplarla dolu raf sıralarının arasından geçerek yerleşkenin iç kısmına doğru 
ilerlediler. Duce, onlar geçerken şu yorumu yaptı: "Tüm dosyalarımızı girişin yakınında tutuyoruz çünkü onları herhangi bir 
bodrum katına saklamanın bir anlamı yok. Kabalın yere nüfuz eden radarı ve sonar derinlik bulucuları sayesinde onu yine 
de bulabilirler. Bu şekilde." ölürsek geçmişimizin bir geleceği ve anısının olmayacağını ve bu nedenle geçmişi güvence altına 
almak için geleceği güvence altına almamız gerektiğini zihnimizde pekiştiririz - tabiri caizse aldatan bir tanrı, doğa 
kanunlarının dışında hiçbir polis yoktur - Bir halkın kültürü onun fiziksel temsilcilerine bağlıdır ve eğer ikincisi ölürse 

kültür de ölür. 

Düşmanla doğrudan yüzleşmeyi ve gölgelerde saklanmamayı seçtik. Sizin de operasyonlarınızdan anladığınız gibi, elbette 
ki muhalefetimizde hâlâ akıllı ve etkiliyiz." 


Metal merdivenlerden yukarı çıkıp soyunma odasına doğru ilerlediler. "Bu, yerini spor salonuna bırakıyor; bugün bir ısınma 
yapacağız ve sizi başlatacağız, kendinizi hazırlayın, hayatınızda bir kez yaşanacak bir deneyime sahip olacaksınız." Mack, önceki 
gece arenada yaşanan olaya atıfta bulundu ve bunun üstesinden gelebileceğini söyledi. 

Duce cevap verdi: "Bunu görebiliyorum, Koç Berry bana dayanıklılığınız hakkında bilgi verdi. Ayrıca bana bardaki kikeslere 
karşı yaptığınız saldırıdan ve otelde harika iş çıkardığınızdan da bahsetti. Arkadaşınızın intikamını iyi aldınız. Daha birçok şey 
olacak. Organizasyonumuzda daha da ilerlemeniz durumunda harekete geçin." 


Duce, Mack'i soyunma odasına götürdü ve yakındaki bir masanın üzerinde duran bir spor çantasını ona verdi ve şöyle dedi: 
"Setleri hazırla ve soyunma odasının diğer tarafına gel; o zaman başlarız." 

Mack soyunma odasına gitti ve kıyafetlerini çıkardı: bir şort ve organizasyonun logosunu taşıyan pamuklu tişört - sekiz girdaplı 
siyah bir gamalı haç ve siyah üzerine beyaz sekiz beyaz beş köşeli yıldız. Ayakkabılar da siyah beyazdı ve kırmızı bağcıklarla 
bağlanmıştı (ona eldiven gibi oturan özel bir marka dövüş sanatları ayakkabısı), bir çift sekiz ons kırmızı MMA eldiveni ve 
damıtılmış suyla dolu spor şişesi. 


Soyunma odasından çıktı ve diğer taraftan eldivenlerle çıktı. Duce'nin dışarı çıkıp bunları giyerek çıkmasını istediğini 
varsaymıştı ve yanılmamıştı çünkü boynuna ve başına gamalı haç dövmesi olan ağır kaslı bir dazlak tarafından orta 
kısmına tekme atılmıştı. Mack bir dövüşçü duruşuna büründü ve bir sonraki saldırıya hazırlandı ancak arkadan başka bir 
deri darbesi onu yere düşürdü. Yuvarlandı ve kendisine tekme atan rakibiyle yüzleşmek için geldi. 


yatıyordu. Mack tekmeyi eldivenleriyle engelledi ve deriyi yere düşürdü. Deri bacaklarını Mack'in etrafına sararak dengesini 
bozmaya çalışırken aynı zamanda darbe alan daha büyük deri de onu sarstı. 

önce ona bir boğa gibi saldırdı ve onu bir katmanla engellenen yastıklı zemine düşürdü 

köpük dolgulu. 
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Mack, canavarın sağanak darbelerini engellemeye çalıştı ama yuvarlanıp rakibiyle arasına biraz mesafe koymadan önce 
kafatasına birkaç darbe aldı. Başka bir deri, nispeten açık olan spor salonu odasındaki bir duvar bariyerinin arkasından ona 
doğru koştu ve Mack'in uyluğuyla bloke ettiği orta bölümüne tekme atmaya çalıştı ve derinin kafatasına bağlanan bir saman 
yapıcıyı fırlattı; Mack sersemlemiş haldeyken mesafesini korudu. diğer iki kişi ona saldırdı ve onu yere düşürdü 


düdük çalmadan önce Mack'i yere serdi. Bu noktada Mack, dövülen gül yüzünden hâlâ sersemlemiş ve kafası karışmış 
durumdaydı ve eldivenleriyle duran Duce'nin karşısına dikildi ve şöyle dedi: "Şimdi sıra bende." Mack düklerini kaldırdı ve 
eldivenlerini birbirine vurarak dans eden liderin etrafında döndü ve ardından içeri dalıp Mack'in suratına bir darbe 
indirdi. Mack, Duce geriye sıçrayıp, lider ciddi darbe aralığının ötesine geçerken zayıf bir vücut darbesi indirirken karşılık 
verdi ve Mack, kendini aşırı genişleterek, Mack'in umutsuzca karşılık verdiği koordineli bir haç ve yumruk yağmuru 
indiren liderin darbe telaşına kendini açtı. savuşturmaya çalıştı. 


Mack, sağ çaprazdan ve orta bölümün üst kesiminden darbeler indirerek, sinirlenen liderin zarif hareketlerini bozdu, 

savaş öfkesiyle Mack'e geldi ve önce sola, sonra sağa yanıltıcı hareketler yaparken ona bir sağanak yumruk darbesiyle 
vurdu. Mack eldivenlerini çıkarmış halde kendi bölgesine girdi ve 

alt etmek için kendi içinden lidere geçti ve ikisi minderin üzerinde güreşti, etrafta yuvarlandı ve düşmanlarına karşı 

ustalık kazanmak için jokey yaptı. Sonunda Duce, Mack'i yakalayıp kollarını onunkilerin arasına geçirdi ve bacaklarını kafasına 
bastırarak onu hareketsiz hale getirdi. Mack, Duce'nin kollarına hafifçe vurarak bilincinin azaldığını hissetti ve ardından 

Duce tutuşunu bıraktı, Mack yuvarlanıp kendine zaman tanıdı. 

vücudunu zonklayan bir acı çuvalına kavuşturmak için. 


Duce, Mack'in yerine şunları söyledi: "İlk aşamayı geçersiniz; bunun gibi dövüş becerileriyle, çoğu kişiye karşı kolay bir zafer 
elde edersiniz. Eğer inisiyasyonun sonraki aşamalarını geçerseniz, ilerledikçe becerileriniz üzerinde çalışacağız." Vadesi dolmuş 
Odanın bir köşesinde bulunan koşu bandını işaret etti ve tüm ekip oraya yöneldi, Duce de önde durdu. "Mack, girişi kısa 
tutacağım - bunlar örgütün birkaç üyesi: ilk tanıştığın iri adamın adı kurt - doğduğundan beri bir deri bir kemikti ve 

sadakatini birçok kez sokak kavgalarında ve yalnız başına kanıtladı. kurtların gizli operasyonları. 


Yanında, organizasyonumuzdaki yerini içeriden kazandığı için sözde Shank var ve onun yanında, dışarıda olduğundan daha 
çok içeride görüldüğü için Carceral var. Ülkenin her yerinde üyelerimiz var ama bu bizim türümüzün temsili bir örneği. Ama 
bu kadar yeter..." dedi mürettebat Mack'le el sıkışmayı bitirdiğinde. "Bu bir sonraki duruşma. Bir savaşta savaşmak için 

hıza ihtiyacımız var ve hıza sahip olmak için gidebildiğiniz kadar hızlı koşabilmeniz gerekir ve ben de siz gazınız bitene 

kadar hızı artıracağım. İhtiyatlı olduğumuzda düşmanlarımızdan kaçmalı, ihtiyatlı olduğumuzda onların peşine düşmeliyiz; 
sadece birkaç kişiden oluşan bütün bir polis devletine karşı duramayız, bu nedenle bazen imkansız bir mücadeleden kaçmak 
en iyi fikirdir. Şimdi koşu bandına atlayın ve ne kadar ileri gidebileceğinizi görelim." 


Mack, hızlandıkça hızlanmaya başlayan platforma çıktı, bacakları giderek daha hızlı ritmik bir ritimle hareket ediyor, elleri 

ve kolları onu ileri iten hareketi dengeliyordu. Hız daha da arttı ve Macks'in derisinden boncuk boncuk terler aktı, koltuk 
altları ve sırtı pamuklu gömleğini ıslatmaya başladı. Kayış, havayı emerken Mack'in ayakkabılarının yüzeye vuruşundan oluşan 
göz kamaştırıcı bir lastik sisi içinde etrafa dolanırken değirmen sarsıldı ve sarsıldı; Duce, Mack bocalayana kadar hızını artırdı 
ve yavaş yavaş Sabit bir hıza indirdi ve Mack nefesini toparlayana kadar bu tempoyu sürdürdü. Duce şunları söyledi: 

"Aferin, şu ana kadarki en hızlımız olan Shark'ın rekorunu kırdın. Sırada sen gidebilirsin engelli parkurdan geçiyoruz ve 
ardından o zamana kadar sürpriz olarak saklayacağımız son hareketimizi test edebiliriz." 
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Mürettebat, odanın uzak tarafındaki engelli parkura doğru yöneldi; orman jimnastiği tarzı bir aparat ve tam 
donanımlı ekipman: maymun çubukları, lastikler, halat merdivenler ve bir tırmanma duvarı. Duce, Mack'e talimat 
verdi: "Öncelikle duvarın sonuna kadar uzanan maymun çubukları boyunca yarışmanızı istiyoruz - işin püf noktası 
şu ki, ayak bileklerinize elli kiloluk bacak ağırlığı bağlanacak, bu da yürümeyi biraz zorlaştıracak Gitmek istediğin 
yere git. Aynı anda sana bu özel fırlatıcılardan fasulye torbaları yağdıracağız" dedi, barların yanındaki raftaki 

bir dizi fırlatıcıyı ve fasulye torbası yığınlarını işaret ederek. "Bir dakika içinde karşıya geçmeyi başarırsın, düşersen 
tamamlayana kadar bunu tekrar yapmak zorunda kalacaksın." Mack bacaklarına ağırlık taktı ve parmaklıkların 
üzerine sıçrayarak, önünde sonsuzca uzanıyormuş gibi görünen duvara doğru yumruklarını attı. 


Deriler fırlatıcıları yakaladı ve ona fasulye torbaları yağdırmaya başladı, hissettiği keskin darbeler rüzgarı hafifçe 
savurduğunu ama o korudu, sertleştirilmiş eli çubukları kavradı ve ritmik bir düzende serbest bırakarak 
tamamlamaya doğru ilerledi. engelli parkurun bu aşaması. Dayak ve stresten elleri en az orta kısmı kadar ağrıyan 
elleri sonunda sona erdi. Altındaki minderlerin üzerine çöktü ve derin bir nefes alarak yere yığıldı: "Geç!" Mack 
nefes nefese bacak ağırlıklarını çözerken Duce bağırdı: "Mack, işin neredeyse bitti 


bu aşama, bir sonraki aşama." Duce, "Halatlar" dedi. Mack, tavandan sarkan ve uzunlukları boyunca aralıklı olarak 
yaklaşık olarak ortalama bir vücut büyüklüğünde düğümler atılmış bacak halatlarını gözlemledi. 


Birkaç halat birbirine bitişikti ve Duce şu talimatı verdi: "Engelli parkurun bu aşaması basit; zirveye çıkın. Ancak" dedi 
ve ekledi: "Yükselirken sizi durdurmaya çalışacağız, Don' Endişelenmeyin, düşüp ölmenizi önleyecek koşum 
takımlarımız var; sorun değil." Yerden üç metre yüksekteki ipin ucuna ulaştıklarında sarsılan her halat tırmanıcısı 
için dört koşum takımı bulunan bir tuzak kapısının üstünde ve dışında somutlaşmış bir mekanizmayı harekete 
geçiren bir düğmeye bastı. Mürettebat ve Mack koşumlarını hazırladılar ve Duce elini kaldırarak şunları söyledi: 

"On saniyelik bir avantaj elde edeceksiniz!" Mack en yakındaki ipin Üzerine atladı ve tırmanırken her düğümü 
yakalayarak kendini yukarı çekmeye başladı. Dokuz saniye sonra dazlaklar yukarı fırlamaya başladı ve Mack, 
baskının arttığını hissetti. 

kan kokusu alan bir köpekbalığı sürüsüyle birlikte yüzen yalnız bir yüzücü gibiydi. Mack, köpekbalığının bacak 
çenesindeki bir çekişin kendisine yaklaştığını hissettiğinde zirveye ulaşma yolunun dörtte üçünü geçmişti. Kendini 
yukarı doğru itmeye çalıştı ve onu yıkmaya çalışan başka ellerin onu yakaladığını hissetti. Mack serbest kalmaya 
çabalarken, adrenalin pompalarken gömleğinin derisinden biri yırtılmış, çiviler etine batmıştı. 

umutsuzluk içinde. Duce onun üzerine tırmanıp elinidüğümlü yerden kurtardığında kontrolünü kaybettiğini hissetti. 
halat. Aniden serbest düşüşteydi ve aşağıdaki minderin üzerine düşüyordu ve kendisini minderden bir adım 
yukarıya doğru saran düşüşünü azaltan ipin sarsılmasına karşı kendini hazırladı. 


Deriler birbiri ardına onunla birlikte düştü ve formuyla çarpıştıklarında onları tamponlamak zorunda kaldı. 

Duce'ye sırıtarak baktı ve Duce düdüğünü çıkarıp çaldı - "on saniye!" Mack, aşağıdan kendisine doğru gelen 
derilerin hışırdamasını duyunca, zirveye ulaşmak için umutsuzca ipi yukarı doğru koşturdu. Neredeyse zirveye 
ulaşmıştı ve tavana ulaşmak üzereydi ki, büyük beyaz bir köpekbalığınınki gibi ölümcül bir kavrama yeniden ayak 
bileğini sardı ve onu inanılmaz bir güçle serbest düşüşe doğru çekti. Kurtarma senaryosu, zirveyi delmek için kalan 
tüm gücü toplayarak ipin tekrar tırmanmasıyla oynandı. Deriler peşinden koştu ve kendini yine köpekbalığından 
kaçmaya çalışan çaresiz bir deniz süpürücüsü gibi hissetti. Bu kez derilerden biri ayakkabısını boğarken zirveye 
ulaşmayı başardı. Duce düdüğü çaldı ve köpeklerini geri çağırdı. ""Aferin Mack" diye bağırdı Duce. "Artık sirk 
odasındaki özel senaryoya geçebiliriz." 
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Mürettebat, Mack'in girdiği odanın karşısındaki köşede bulunan kapıya doğru yöneldi. Yırtık olduğu için 
gömleğini çıkarmıştı ve Duce ona gömleğini havluyla çıkarıp çamaşır sepetine atmasını söylemişti. Mack, 
güçlendirilmiş çerçeveli çelik kapıya doğru derileri takip etti ve kapıyı iterek açtı: "Bu odaya 'sirk odası' diyoruz 
çünkü burası hayalleri gerçekleştirebilen, hayalleri gerçekleştirebilen bir yanılsama diyarı... ve aynı zamanda 
kabuslar." dedi merakla. 


Deriler, ileri doğru itilen Mack'in ardından odaya girdi; Duce ışıkları açana kadar oda zifiri karanlıktı, tavanı ve 
zemini dolaylı bir parıltıyla aydınlattı (ışıklar duvarların arkasındaki girintilere gömülmüştü). Mack, odanın 
ortasında, zeminin geri kalanından ayrılan ve bir tür büyük koşu bandına benzeyen büyük, dairesel bir 

platform gördü. Duce ayrıca şu yorumu yaptı: "Burası yanılsama odasıdır; internetten topladığımız, dünyanın 
büyük bir kısmının haritalarını içeren görsel-işitsel verilerden herhangi bir senaryo oluşturabilir ve sizi senaryonun 
içine yerleştirebilir, böylece bu bir hayat olabilir." gerçek bir operasyonun simülasyonu gibi." 


Üzerinde cırt cırtlı bantlarla örülmüş çeşitli teller ve düğümler bulunan bir yelek takımı aldı ve Mack'e uzatarak 
şunları söyledi: "İşte, hareketlerinizi ekrana aktarabilen, tahmin edebileceğiniz gibi, Tüm tavan zemini ve 
duvarlar simülasyonun birer parçası ve operasyona tamamen kapılma hissi yaratıyor. Bunu kullanıyoruz" 

dedi ve ekledi: "Savaş oyunu senaryolarında maalesef birer birer renk cenneti olarak kullanılıyor. Gerçeğe 

yakın senaryoları daha fazla insanla yapma yeteneğimiz yok, ancak diğer üyelerin senaryolarını programlayıp 
bunların aynı anda oynanmasını sağlayabiliriz. Bu, senaryoların lojistiğini, oyuncuların düzenini ve oluşturduğumuz 
dijitalleştirilmiş düşmanları değiştirir. beyaz olmayanlar ve antifa gibi gerçek düşmanlarımızın video ve 
fotoğraflarından; parçalamak istediğimiz diğer pisliklerin yanı sıra siyonistlerden ve Yahudilerden." Mack 
senaryoya hazırlanmak için kostümünü giyerken Mack'e bir silah verdi. Silah polise ait bir silahtı ve üzerinde 
sensörler de vardı: "Boş kuruş ateş edeceksiniz, dolayısıyla gerçek bir tehlike oluşmayacak". "basit bir senaryoyla 
başlayacağız - siz tamamen başlatılmış bir görünümsünüz ve size göçmenlik departmanı bürokrasisine girip 
çıkmak için bir görev verildi - göreviniz ofisten bir sabit sürücüyü almak Bu," dedi uzaktan kumandadaki bir 
düğmeye dokunarak, "kişi böyle görünüyor." Kel kafalı, sahte saçakları uzayan şişman bir Yahudi resmi. yüz 


Yahudiliğin 'üstün ırkına' tanıklık eden çarpık yüz hatlarıyla sergileniyordu. "Burası çok yoğun 

Dikkatli olun ve herhangi bir şüphe veya tepki uyandırmadan içeri girip çıkmak için kurnazlık yapmanız gerekir. 
Silahın susturulmadığını iddia etmeliyim, böylece çıkaracağınız herhangi bir ses sekerek bürokrasi makinesindeki 
paranoyak şizofrenleri uyaracak ve onlar da kanunun tüm yükünü size karşı gönderecekler. Bu, Zion City'deki 
gerçek bir binadır ve yerleşim planı gerçekliğe tamamen uygundur. Size daha fazla talimat vermeyeceğiz; 
başlayın." 


Işıklar sönüp ekran gün ışığıyla aydınlanırken Mack platforma adım attı; otoparkın bitişiğindeki bir sıra tuğla 

bina belirdi ve Mack göz ucuyla bir polis karakolunu gözlemledi. Ekran başını çevirdiği yöne doğru kaydı ve 
gözlemlenenin kendi gözlemlediği şey olduğunu anladı. Mack, polisin gözleri yüzünden yan taraftan gizlice içeri 
girmenin ya da yangın merdiveni olması durumunda kapıyı veya girişi okumanın mümkün olmadığını fark 
ederek göçmenlik bürosuna doğru ilerledi ve polisin gözleri önündeymiş gibi davranarak karşı taraftan 
yaklaşmaya karar verdi. otoparkın diğer tarafındaki rahatlığa girmekle ilgileniyorum. İçeri girdi ve Mack 
yanından geçerken Çin gazetesine bakan Asyalı mal sahibinin tezgahın arkasından kendisine baktığını 

gördü. Mack mağazada bir tur atıp saatine bakıyormuş gibi yaptı ve kendisini, polis şeridini görmesini engelleyen 
sağlam bir taş bina olan göçmen binasını işaret etmeye devam etti. 
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Muhtemelen polisler onu kameraya aldılar ve kayıtsız bir şekilde "Yeni Gelenler Merkezi"ne doğru yürürken ve 
binanın dışındaki bir çalışanı gözlemlerken mülklerden birinin kamera sistemlerine girebildiler. 

sigara içen bir bina. Binaya yaklaştıkça ve sahte bir ilgiyle - "yani sen de mültecilerin getirilmesine yardım 
ediyorsun" saf bir kütüphanecinin gülümseyen bakışıyla. Yağlı Arap kadını sanki akılsız bir aptalmış gibi yüzünde 
alaycı bir bakışla gülümsedi ve kibirli bir küçümsemeyle "evet efendim" diyerek deve sigarasını içti. Devamını 
sordu: 'Yön bu yönde mi olurdu? Bir öğrenci gazetesinde çalışıyorum ve onunla röportaj yapmak 

istiyorum." Onun kurnaz doğasıyla manipüle edebileceği başka bir saf beyaz aptal olduğuna inanarak biraz 
rahatladı. Cevap verdi: "Evet efendim o burada. Güvenlik nedeniyle giriş yapmak için ön girişe girmeniz 
gerekecek efendim" dedi. Kendisiyle cinsel olarak ilgileniyormuş gibi cevap verdi: "Buradaki konumunuz 

nedir - buraya geldiniz mi? 

uzun ya da..." Sigarasını attı ve yakınlık kartını çıkardı, elektronik okuyucuyu tarayarak kilitleme mekanizmasını 
boğuk bir tık sesiyle devre dışı bıraktı ve ayrılırken şöyle dedi: "Kayıt yapmak için resepsiyona gidin efendim." 
kapı ona açıldı ve o paranoyak bir şekilde ve tiksinti görünümüyle yanından sürünerek geçerken, hemen arkasını 
dönerek harekete geçti. 

Sahne - merdiven boşluğu, ofis alanına giden koridor ve kapı kapanırken kolunun boynuna dolanması, 

bilincini kaybederken onu geriye doğru baskı uygulayarak kaldırırken vücudu sertleşiyor ve tekmelemeye 


çalışıyor. 


Aynı tarafta olmak için bir süre daha sıkıştırmaya devam etti ve yakınlarda bir hademe dolabının olduğunu 
görünce onu içeri tıktı, ellerini ve ayaklarını havluyla bağladı ve ağzını tıkadı, kapıyı arkasından kapattı ve 
yakınlık kartını aldı. Daha sonra kike'nin binanın en üst katında olacağını ve böylece Yahudi olmayanları yüksek 
tüneğinden aşağıya bakabileceğini varsayarak iç mabedin yolunu tuttu. Mack asansöre doğru yürüdü ve ona 
sorgulayıcı bir bakışla bakan, kahverengi yüzüne yapay bir sırıtış yayılan şüpheli görünüşlü Doğu Hindistanlı 
bir erkekle karşılaştı: "Size yardımcı olabilir miyim efendim?" diye meydan okurcasına sordu. Mack neredeyse 
kamera karşısında olduğundan şöyle dedi: "Öğrenci gazetesinden geliyorum, yönetmeni görmeye geldim." 
Kızılderili biraz rahatladı ve daha fazla soru sordu, Mack'le karşılaşmaya ve kibirli kibriyle ona 

hükmetmeye çalıştı: "Sizi içeri girerken gördüğümü hatırlamıyorum efendim? Nasıl sorabilirim, içeri girdiniz 
mi..." Mack gülümsedi ve şöyle dedi: Hintli: "Okuldan özel iznim var-bak" dedi Arap'ın kimliğini göstererek 
Hintlinin şüphesi 

henüz yatışmamıştı ve başka bir soru yöneltildi: "Bakın...bu ne zaman başladı - hiç duymadım."Mack asansörün 
düğmesine bastı ve konuyu değiştirerek şöyle dedi: "Yukarı mı çıkıyorsunuz?" Sorunun kaçması üzerine 
şüpheleri artan Kızılderili: "Bilmiyorum..." dedi. "Sanırım ben 

bu konuda güvenlikle iletişime geçmeli..." bu noktada asansör kapısı açıldı ve Mack, ana girişe doğru ilerlemeye 
ve adımlarını takip etmeye başlayan zayıf adamın sırtına vurarak asansöre bindirdi. Mack onu omzundan 
tuttu. o sırada kapılar kapandı, elleri şaşkın Kızılderili'ye doğru büyük bir çeviklikle hareket ederek başını 
yakaladı ve boynunu kıracak bir dönme hareketi yaptı ve ikinci katın düğmesine bastı ve asansör yukarı çıktı. 


Artık git, bir ceset izi bırakmıştı ve asansör açılırken, asansörün her iki yanında iki büyük saksı 
bitkisini gözlemleyerek çevreyi hızlı bir şekilde taradı. 


Sırım gibi Kızılderili'nin vücudunu müstehcen bir yoga duruşuyla kil çömleğin arkasına sıkıştırdı ve onu 
parazitin biçimini gizleyecek şekilde duvara doğru itti. Dışarı çıkıp gözlem yaptı 

üzerinde 'Göçmenlik Hizmetleri Müdürü", Zion City, Samuel Rubin " yazan ofise açılan buzlu bir kapı ve isminin 
ardından müdürün kendine ne kadar önem verdiğini gösteren bir dizi mektup. Açtı. 

yakınlık kartıyla kapıyı açıp içeri girdi. Yahudi sekreter masasından başını kaldırıp kapıyı açtı. 

Bir şey söylemek için ağzını açtı ama Mack onu yumrukla dövdü; kelimenin tam anlamıyla yüzüne bir katır 
tekmesi darbesi indirerek onu ve deri arkalıklı sandalyesini donuk bir sesle duvara fırlattı. Yahudi Rubin'in 
sesinin öfkeyle yükseldiğini duydu: "Sarah sana sözümü kesmeni söylemiştim!" Mack bir anda ofise geldi ve 
silahını Rubin'in yüzüne doğrulttu. Vahşi Yahudi'nin 
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fare gibi bir bakışla Mack'i yukarı kaldırdı ve şöyle dedi: "Ne istiyorsun?" Mack cevap verdi: "Şirketinizin sabit 
diskini Rubin'den istiyorum, bana verin, ben de gitmenize izin veririm." Bir fırsat gören Rubin ellerini kaldırdı ve 
şöyle dedi: Tamam sen kazandın, bunu senin için alacağım." Bilgisayara doğru bir hamle yaptı ve sabit diske 
ulaşmak için bilgisayarı kaydırırken şöyle dedi: "Bu' Onu almam biraz zaman alacak - neden oturmuyorsun?" 
Mack soğuk bir sesle şunları söyledi: "Sadece sabit disk Rubin." Çaresiz kalan Rubin, gözleri masasının alt 
kısmına doğru parıldadı ve Mack öyleymiş gibi yaptı. Tam o sırada Rubin'in eli masaya doğru gitti ve masanın 
altına gizlenmiş olan 45'lik otomatik silahı aldı. 

ama Mack, kendi .45'lik Rubin'in vücudu çekiç darbesi altında geriye doğru uçarak onu fırlattığında çok geç 

kalmıştı. Sabit disk hâlâ bilgisayarın içindeydi ve Mack onu çıkarmak için onunla uğraştı ve sonunda onu kutusundan çıkardı. 
O sırada sokaktan sirenler çalıyordu, muhtemelen ofisteki biri bunu duymuş ve alarm düğmesine basmıştı; merkez fiili 
olarak polisin koruyucusuydu. Mack cihazı kaptı ve yangın merdivenine doğru koştu - ama artık çok geçti - bina, abluka 
kuran SWAT polisi tarafından kuşatılmıştı. 


O noktada ekran karardı ve dazlak alaycı bir alayla alkışladı ve tezahürat yaptı. 

Kurt bağırdı: "Zafer dolu!" Duce alaycı bir ses tonuyla onu azarladı: "Şimdi, Wolf-Mack ilk kez gelen biri için 

adil bir iş çıkardı. Kendini gerçek zamanlı olarak kanıtladı, bu yüzden onu daha fazla maruz bırakmamıza gerek yok." 
Mack'e seslendi: "Daha gizli bir saldırıda nasıl hareket edeceğinizi görmek istedim. Elbette yapılması gereken 
ihtiyatlı şey, .45'liğin patlamasını bir yastıkla susturmak ya da en üst katta yalnız olduğu için kike'ye fiziksel 

olarak saldırmak olurdu ve muhtemelen nispeten kolaylıkla dağıtılabilirdi. Elbette dolaylı yaklaşımla ve tuzak 
konuşmayla kendinizi iyi idare ettiniz ama yine de riskli bir hareketti. Muhtemelen merdiven boşluğundan en üst 
kata çıkıp diğer ofis çalışanından kaçınırdım - içeri dalıp fırtına gibi orayı kaptım - ama hangi yaklaşımın en iyi 
olacağı tartışılabilir." 


Bir an duraksadı ve Mack'in sırtına vurdu: "Neredeyse çetenin içindesin." Mürettebata açıkça şunları söyledi: "Ne 
diyorsunuz arkadaşlar, Mack'i kasabaya götürüp biraz daha fazla zam almak ister misiniz?" Mürettebat 

kıkırdadı ve Carceral gönüllü oldu: "Antifa'yı ziyaret edip töreni biraz kırmızıyla vaftiz etmemize ne dersin?" Duce 
gülümseyerek şöyle dedi: "Kanın içeri girmesi, kanın çıkması hoşuma gidiyor." Duce, Mack'e antrenman alanından 
çıkan başka bir odaya ve soyunma odası olarak kullanılan bir odaya kadar eşlik etti - oda, üzerinde organizasyonun 
kütüğü bulunan tam yama deri ceketler, kısa tulum çizmeler ve kadın dövmeli üstlerle doluydu. geleneksel 

dazlak estetiği. Bir köşede top sopaları ve katlanabilir copların yanı sıra motorcu zincirleri ve eklemlerinde 

demir talaşları olan deri eldivenler vardı; ayrıca bir yığın yaylı bıçak da vardı. 


Duce, Mack'e geceyi kasabada geçirmek için dazlak kıyafetleri giymesini tavsiye etti. Mack bir çift takım elbise giydi 
askıları ve motorcu çizmelerinden oluşan bir set ve son seçenek olarak kendini katlanabilir bir cop ve dosya 
bıçağıyla donattı. Birkaç mafsallı eldiven bu kiti tamamladı ve o soyunma odasından çıktı. 

teçhizatlarına girerken geri kalan derilerin olduğu yerler. Duce orada durdu ve inisiye ile konuşmayı sürdürdü: 
"Biz aktivizmin zorlu tarafıyız" diye açıkladı, "ama aynı zamanda, her ne kadar yüzeyde bariz görünmese de, 
ezoterik bir gizli taraf da var. Biz de öyleyiz." Şu şekilde bitireceğim: Meditasyona aşina olup olmadığını 
bilmiyorum, değil mi Mack?" Mack başını salladı ve düzenli olarak arabuluculuk yaptığını söyledi. 

Duce şunları söyledi: "Bunu bilmek güzel. Elbette kendimizi bu tür her türlü aktiviteye dahil ediyoruz - tabiri 

caizse biz Hıristiyanların aile olarak 'büyücüler' dediği türden insanlarız, kulağa kulağa hoş gelebilir", dedi uğursuz 
bir edayla. yüzünde şakacı bir gülümseme. "Biz Hıristiyanların 'kara sanatlar' dediği şeyin ustasıyız. Hem bu 
dünyadaki hem de sonraki yolculuğunuzda size yardımcı olacağımızdan eminiz. Bağlılığınız ana akım topluma 
katılmanızı gerektirmez. Eğer istersen ışıkla karanlık arasındaki bu kozmik savaşın gerçek tarafında bize bir 

rol oynayabilirsin - zaten kan akıttın ve bu şartı yerine getirdin 
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inisiyasyon için, böylece seni uzaktan öldürmenin bile ötesinde daha yüksek bir güç seviyesine çıkaracağımızdan emin 
olabilirsin? Evet bu beceriyi öğreneceksiniz. - Zihninizin gücüyle ateş yaratın - evet onu da yaratabilirsiniz. İzle-" dedi 
yoğun bir şekilde konsantre olup ellerini birleştirirken 

kuvvetli bir şekilde ovuşturdu, aralarında alevler patlarken yüzü bir hırlamaya dönüştü. "Her şey eterin manyetizmasını 
nasıl kullandığınızla ilgili - çoğu kişi buna astral ışık veya odik kuwet veya chi diyor. Bedeniniz ve zihniniz en büyük 
silahınızdır ve biz size onları nasıl kullanacağınızı öğreteceğiz." 


Ekip sonunda Duce'nin tartışmasını tamamlamasıyla dışarı çıktı ve Duce beş dakika sonra benzer bir kıyafetle odaya 
fırladı. "Sallamaya hazır?" mürettebata dedi. Hepsi bağırdı: "Dazlak!" ve Duce cep telefonunu aldı ve bir arama yaptı: 
"Nöbeti devralmak için kulübe gelip birkaç kostüme ihtiyacım var." Dinledi ve "88" diyerek telefonu kapattı. "Birisinin 
gelmesi yirmi dakika sürecek, böylece yola çıkmadan önce sana başka bir sırrımızı gösterebilirim - bu 


geceye hazırlanmamıza yardım edecek - eski tanrılara karşı güçlerimizi yoğunlaştıracağız - Selam Odin! Selam Thor!" Onlar 
mürettebat hep bir ağızdan bağırdı ve Mack de tempoyu yakalayarak ona katıldı: "Selam Odin! Selam olsun Thor!" Duce, 
çeteyi çelik merdivenlerden yukarı, üç katlı bir bina olan kulüp binasının üst katına doğru yönlendirdi. Zirveye 
ulaştıklarında ayın en dolu halindeki ışığı altında bir araya geldiler. 

üzerlerine ışınlar akıyor. Kare şeklindeki odayı kaplayan ve siyah güneşi simgeleyen pankart üzerindeki rünlerle 

çevrili odanın zemini mor renkte koyu yeşil mermerle kaplıydı. Mack'in büyülü bir aura ile aşılandığını hissedebildiği 
odada sessizlik hakimdi. Duce, Mack'e, her biri aralarında boşluk bulunan bir bölümü kaplayan ve en büyük açık 

alana yerleştirilmiş olan on iki ışınlı kara güneş sembolünün etrafındaki noktalardan birini işgal etmesini işaret 

etti. 

ortada Duce'nin yıldızlı gamalı haç sembollü deri ceketi. Duce, parmakları vajra mudra oluşturacak şekilde lotus 
pozisyonunda oturdu ve diğerlerinin her biri, Mack'in kendisinden daha iyilerini taklit etmesiyle aynı şeyi yaptı. Duce 
tonlamaya başladı: 'Odin! Thor! Aesir'in Tanrıları! Blut Krieg Ekibi'nin yeni üyesi olan bu adamı, Mack Kraft'ı kutsamanız 
için sizi çağırıyorum. Ona bereketlerinizi gönderin, gücünüzü ona bahşedin!" Ellerini kaldırdı ve yabancı bir dilde 

ilahiler söylemeye başladı. 


Ryta fyr eis gibor! 

Hag-al ryta asadır! 

Fyr os laf myn eis değil! 

Laf halga-ryta'dır: kaun ryt suntyr'dir! 
Fa os kaun ur! 

Thor güneştir! 

Hagr-al asa güneşin! 

Ryt barbar (biörk-bar) asur thor! 


Güneş tyr mi? 
mürettebat da ellerini kaldırırken bunu tekrarlıyorum 


Ryta fyr eis gibor! 

Hagr-al ryta asadır! 

Fyr os laf myn eis değil! 

Laf halga-ryta'dır: kaun ryt suntyr'dir! 
Fa os kaun ur! 

Thor güneştir! 

Hagr-al asa güneşin! 

Ryt barbar (biörk-bar) asur thor! 


Güneş tyr mi? 
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Mürettebat eski Sanskrit dilinde "Aum! Aum!" tonlamasıyla Duce ayeti çeşitli şekillerde tonlamaya devam etti. 
Oda tuhaf bir enerji yayılımıyla dolmuş gibiydi, ancak odanın ışığında belirgin bir değişiklik yoktu, Mack'in içini 
tuhaf bir aydınlanma hissi kapladı, kendini canlanmış hisseden Mack, "Aum!" diye seslenmeye devam etti. 
sinirleri sanki bir varlık ve iyileştirici elektrik deşarjıyla ateşlenmiş gibiydi. "Odin! Thor! Aesir'in tanrıları, 
kutsamalarınızı bahşedin, bu adama, Mack Kraft'a korumanızı bahşedin" dedi Duce kelimeleri titreterek. "Bize 
iyi şanslar bahşedin, bize zafer bahşedin, çünkü Valhalla'da ve yanılsama dünyamız Midgard'da sizinle birlikte 
olmayı arzuluyoruz! Aesir'in tanrıları Aryan halkınızla gurur duymanızı sağlayacağız!" Mack ve aydınlanmış 
Aryanlardan oluşan mürettebatına İlahi İradenin yüceltilmesiyle birlikte enerji en yüksek yoğunluğuna 
ulaştı. 


Duce yavaş yavaş ellerini indirdi ve enerjiler biraz azalmış gibi görünse de hâlâ aynı durumda. 

Aesir, Mack'e ve mürettebata yukarıdan bakıyorsa biraz azalsa da yine de Aesir, Mack'e ve mürettebata yardımsever 
bir rehberlikle yukarıdan bakıyormuş gibi görünüyor. Daha sonra Duce ayağa kalktı ve hemen ardından deriler ve 

iç çembere bakan Mack geldi. Lider sesini yükseltti 

Romalı selamı veriyordu ve Mack onu takip ediyordu ve hepsi kendi düsturlarına göre ilan ediyorlardı: "Blurt 

Krieg tayfası siz kardeş Aryan'ı, baba tanrıları ve ana tanrıçayı selamlıyor; Aryan Irkının gelecekteki zaferi 

için sizi selamlıyoruz. Zafer ya da Valhalla Zafer ya da Valhalla! 

Lideri takip ederek odadan çıktılar ve sessizce metal merdivenlerden aşağı inerken Duce'nin telefonu çaldı ve 

Duce cevap verdi: "Evet. Çıkıyoruz. Gittiğimizi düşünün." 


Duce şehir merkezine giden yolu gösterdi. Kulüp binasından çıkarken şunları söyledi: "Bu gece Antifa'yı ziyaret 
edeceğiz - dolunay çıktı ve tanrılar kurban talep etti!" Onlar yürürken Mack'e yerel antifanın da çoğu 
organizasyon gibi Yahudi bankacılar tarafından finanse edildiğini bildirdi. 

ve uyuşturucu ticareti: "Hedonsitik heyecanlar için yaşamaktan başka yapacak hiçbir şeyi olmayan ayrıcalıklı 
serseriler - bu gece onlara biraz anlam kazandıracağız. Dolunay yükseldiğinde büyük olasılıkla hepsi bir araya toplanacak." 
birlikte içki içip kendilerini unutana kadar uyuşturmak oldukça güzel. Aynı zamanda 29 Temmuz, bir çeşit okült 
tatildir, çünkü Temmuz yedinci aydır ve Kabalistik numerolojide '7', 'İsa'yı' temsil eder - 249, ölümü temsil eden 
11'e eşittir, dolayısıyla dolunayın dışarıda olması onların karakteristik deliliklerini güçlendirir. Organizmaların 
ruhu üzerinde manyetik bir etki yarattığı için ve okült tarih, özellikle Yahudilerin Satürn'deki diyetleri 'Kronos' 
Yehova-Yahweh'nin önünde secdeye gittikleri Cumartesi gününden beri bir şeyler görmemiz gerektiği 
anlamına geliyor. Ezoterik Hitlerci Miguel Serrano'ya göre Satürn gezegeni, Yahudilerin 'Yehova' adını verdikleri 
ve benim kişisel bilgime göre onların astralde varlıklarını görüp hissetmiş olduğum vampirik bir varlık grubu 
tarafından ele geçirilmiş bir gezegendir. doğa - etkilerinin üstesinden gelmek için yeterince güçlü olmayan, 
kökleri zina ve beslenme gibi daha düşük dürtülere dayanan, buna sahip olan, bitki, hayvan veya 'insan' 
organizmalar gibi varlıkların ruhlarını besler ve tüketirler. 'canavar bilinci'. Bu varlıklar, Yahudilerin melek 

veya sephardim olarak adlandırdığı varlıklardır ve Yahudilerle olan ilişkileri aracılığıyla onlara güç bahşederler." 


Mack şunu sordu: "Gücü nasıl elde ediyorlar? Bu varlıklar neden onlarla çalışıyor?" Duce yanıt verdi: "Varlıklara 
fedakarlık ruh enerjisi veriliyor ve bu enerjiyle besleniyorlar - tüm savaşlar, devrimler ve zorla çalıştırılan ücretli 
köleler ve geçimlik ücretler gibi stres ve zorluk koşulları; tefeci vergiler; geçimlerini sağlayamama korkusu 

-tüm Yahudiler Buluşlar, stresi tetikleyen mekanizmalardır. 

Yahudi olmayan. Ancak Yahudiler tam olarak kontrol sahibi değiller, kendilerine bağlı olan ve onların enerjisinden 
beslenen bu varlıkların kuklası haline geliyorlar. Dolayısıyla yaşam gücü zamanla bu yolla zayıflayan Yahudi, enerji 
fazlası olan organizmalara -özellikle beyaz ırka- göre daha büyük bir oranda başkalarının enerjisinden beslenmek 
zorundadır - dolayısıyla vampirizm, Yahudi ritüeli olgusu ortaya çıkar. cinayet 

ve beyazların 'Hıristiyan' kanının tüketilmesine, çünkü akıllarında bize lanetlemenin bir yolu olarak diyorlar 

Biz 'Hıristiyanlar'ız ve bizi bir bakıma Hıristiyanlığın zihin kontrol psikopatı aracılığıyla yaptılar." 
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Mack araya girdi: "Öyleyse Hıristiyanlık, Nietzsche'nin dediği gibi, bir köle dinidir -ama neden yaşam gücü açısından 
yetersizler- bunun nedeni yalnızca bu varlıkların kendilerini bir şekilde onlara bağlamış olmaları mı?" Duce şöyle 

yanıt verdi: "Onlar, Yahudiler, beyaz ırkla karışmış melez bir neandertal sürüsü. 

binlerce yıl boyunca ırk ve diğer ilk-zenciler ve ilk-Moğollar. Yahudinin ve aslında tüm melezlerin melezliği, varlıklarının içsel 
bir bölünmesine veya parçalanmasına -ruhlarının temel yapılarının bütünlüğünü koruyabilmelerini sağlayacak yeterli ruh 


LL 


bütünlüğünün yokluğuna- varır ve bu, bunların ' "şeytani" varlıklara, onlara bağlanmak ve asalak ve kontrolcü bir 
a 


şekilde onlarla bir arada yaşamak diyebilirsek, melezin istikrarsızlığı "içsel bölünme" yaratır ve bu da onların ruhlarındaki 


enerjinin bu varlıklara erişilebilir olmasına neden olur. ile beslenmek 
Enerji. 


Bu dünyada sürekli olarak ortaya çıkan tüm kaos ve çekişme, Yahudilerin ve bu varlıkların, kendilerinden beslenebilecekleri 
acıların enerjisini yaymak için bu kaosu artırmak için onlar aracılığıyla çalışmasının doğrudan bir sonucudur. Tıpkı 
balıkçıların okyanusta balık yakalamak için ağlarını atması ve onları tuzağa düşürmek için belirli sonar, yem ve diğer 
ekipmanları kullanması gibi, bu varlıklar da enerjik savaş ağlarını atarak başkalarından beslenirler; devrim; yoksulluk; 

açlık; etnik çekişme; cinsiyetler arasında - aynı zamanda cinsel ilişkiler gibi enerji salınımına neden olan herhangi bir 

şeyde de işe yarar, insanların bilinç seviyesi daha düşük bir titreşim frekansı durumuna düştüğünde bu da işe yarar. 


Direnme kapasitelerini artırır ve onları yine Yahudiler aracılığıyla başkalarının ruhlarını, özellikle de en saf oldukları için 

en yüksek ve en saf enerji biçimine sahip olan beyaz ırkın ruhlarını beslemeye çalışan bu varlıklar için daha erişilebilir bir 

av haline getirir. Bu ırklar, sizin de bildiğiniz gibi, binlerce yıl önce bu dünyada uygarlığı yaratan tanrılardan türemiştir." 

Mack yanıt verdi: "Yani kontrolü tamamen Yahudiler elinde değil ya da kaosun nihai nedeni değil." "Sonuçta değil" diye 
yanıtladı Duce. "Hıristiyanlar dinleri aracılığıyla onları 'Mesih'e dönüştürmeye programlanmış olduğundan, yaptıklarının 
tamamen bilincinde oldukları için yine de sorumludurlar ve dolayısıyla kurban değillerdir. Bunun imkansızlığı, kendi İncillerinde 
bile söylendiği gibi açık olmalıdır: Bir Etiyopyalı derisini değiştiremez... Yani bir varlığın kendi doğasındaki doğası ve 
değişmeyecektir. Belki kozmik değişiklikler vardır. bu, bu varlıkları ortadan kaldıracaktır, ancak öylece oturup 

Yahudi tanrısına 'bekleyemeyiz' veya dua edemeyiz çünkü bu intihar olur ve Yahudilere istediklerini - gümüş bir tabakta miras 
olarak dünyayı - bahşederiz. gücümüz yettiğince onlarla mücadele edelim 


ölüm." 


Mack merakla sordu: "Hangi kozmik değişimlerden bahsediyorsunuz? Bu bir tür ikinci 

İsa'nın gelişi, yalnızca ezoterik nitelikte bir çeşit mesihçilik mi?" Duce şöyle yanıt verdi: "Evet biliyorum 

kulağa biraz bayat geliyor ama evrenin doğası bu. Okültist Peryt Shou gibi bazıları, "Merkezi Güneşin Gizemi" adlı eserinde, 
güneş sisteminin galaktik düzlemin etrafında döndüğünü ve galaktik merkeze yaklaştıkça oradan yayılan enerjilerin güneş 
sistemini ısıtacağını ve Kadim Aryan vedik kutsal metni olan Bhagavad-Gita'da söylendiği gibi bu 'İsa'nın gelişi' veya 'Kali 
Avatar'dır. Serrano, Satürn'ü çevreleyen buz halkalarının buzdan yapıldığını iddia ediyor ve diğerleri, söylediklerine 
inanabilirsek, ana akım bilim dünyasında bile durumun böyle olduğunu söylüyor. Serrano'nun iddia ettiği bu halkalar, 
Satürn'ü zaman üreten bir yayın istasyonuna dönüştüren bu varlıklar tarafından üretildiğini iddia ediyor; bu nedenle 
Satürn her zaman zamanla ilişkilendirilmiştir, bu da gerçek anlamda çürüme, sonluluk ve ölüm anlamına gelir. Satürn'den 
yayılan enerjiler buz halkalarından yansıyor ve yine yapay bir yapı olduğu iddia edilen, mutlaka insan yapımı olmayan, 
fiziksel olarak da fiziksel görev üstlenebilen bu varlıklar tarafından yapılan ay tarafından güçlendirilip Dünya'ya doğru 
yönlendiriliyor. Fiziksel olanın üzerindeki tüm boyutlarda, insanları 'cehennem' veya en azından cennet ile cehennemin 
ortasında, Valhalla ve Valhalla arasında bulunan Midgard'da, 'cehennem' olarak adlandırılabilecek daha düşük titreşimli bir 
bilinç durumuna hapseden üçüncü ve dördüncü boyut arasındaki iç uzay veya astral düzlemlerde ikamet etmek. Hellheim. 
Yahudiler ve onların denetleyicileri bizi siyah küp-siyahla simgeledikleri matrisin içine hapsetmek istiyorlar. 
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ölüm, bir hapishanenin yapay yapısını temsil eden, içsel bir hareketliliği veya canlılığı olmayan, sadece hareketsiz 
bir durumda duran küp. Bu, pasif kölenin, Hıristiyan'ın, Süleyman'ın tapınağının duvarındaki başka bir kübün veya 
tuğlanın, arı kovanındaki enerjimizi çekip alabilecekleri başka bir dron'un durumudur." Mack şunları söyledi: "Yani 
bu kozmik değişim, dünyayı eritecek. Satürn'ün halkaları ve bizi onların köleliğinden kurtaracak mı?" Hayır, o sırada 
hayatta bile olmayabiliriz - çözüm yalnızca düşmana saldırmak olacaktır: "Zafer sonsuza kadar ve yalnızca saldırıda 
yatar" -Hitler'in dediği gibi." 


Bir süre sessizce yürüdüler ve Mack şöyle dedi: "Belki de hokey oynamak zaman kaybıdır ve kendimi sanatçı olmaya 
çalışmakla meşgul ederim - belki de kendimi tam zamanlı olarak harekete dahil etmeliyim?" Duce cevapladı: "Sana 
karşı dürüst olacağım çok fazla şey kalmadı. Belki sen de 

Bir yıldız olmak ve başarıya ulaşmak, belki de en iyi yol bu olacaktır ve kendinizi yarı zamanlı olarak harekete 
adayacaksınız. Çok para kazanacaksınız ve eğer amacınız buysa fonlara katkıda bulunmak 

Hoş geldin. Tabii ki, daha önce de bahsettiğiniz gibi, sistem tarafından tanındığınız sistem tarafından kabul edilmeniz 
zor olabilir. Bir kez ün kazandıktan sonra, normal toplumda herhangi bir iş bulmanın neredeyse imkansız 

olduğunu göreceksiniz; yalnızca kendi türünüzle ağ kurmak, var olmanızı sağlayacaktır ve varlığınız, hayal gücünüzün 
hiçbir şekilde göz kamaştırıcı olmayacaktır. Zaten işin içinde olduğunuz için ve 

Büyük liglere giden yolda, işiniz yolunda gitmeyene kadar işin içinde kalmanızı tavsiye ederim. Eğer başarısız olursanız, 
inisiyasyonunuzu aldığınıza göre harekette her zaman size de yer olacaktır." 

Bu noktada dolunay, antifa'yı barındıran arka apartmanın üzerine ürkütücü bir ışıltı saçarak şehir merkezinin genel 
alanına yayılmıştı. Mack tuhaf titreşimleri hissetti 

ve kısık bir ses tonuyla yorum yaptı: "Orada aynı varlıkların olduğu hissine kapılıyorum." Wolf şunu ekledi: 
"Antifa'ların hepsinin ritüelleri bu iblisleri kendilerine bağlıyor ve yozlaşmış yaşam tarzları var - seks, 

uyuşturucu, uyuşturucu ve banka hesabının uçuruma doğru sürüklenmesi. Hıristiyanlar gibi" diye ekledi Duce, "Hepsi 
ele geçirilmiş. Şeytanları alt etmek bize kalmış. Takımlara ayrılalım ve hem yan hem de arka girişten daha sert bir 
saldırıyla yaklaşalım." "Arkadan giriş antifa yoludur, bu yüzden 

onların kıçına bir cop koymuş olsak iyi olur." dedi Wolf. 


İki takım, Mack, Wolf ve Shank'ın yan tarafa ve Duce'ye çarpmasıyla ayrıldı; Hack ve Carceral arkayı kolluyor. Her 

biri kendi giriş noktalarına yaklaştı; arka girişte binanın arkasına kadar uzanan paslı eski bir yangın merdiveni vardı 
ve yan girişte ise şans eseri parmaklıkları olmayan bir bodrum penceresi vardı. Wolf, pencereye yaklaştıklarında, 
apartmanın iç kısmındaki bir yerden apartman bloğunun duvarlarına çarpan vahşi müziğin sesini yorumladı: "Eğer bir 
alarm varsa, tel sensör olarak cama bağlanacaktır." Pencereyi inceledi ve cebinden bir cam kesici ve küçük bir vantuz 
çıkardı ve bardağı alarm sensörü kablosunun içindeki pencerenin çevresi boyunca keserek pencereye yapıştırdı ve 
ardından batarken camı camı içeri doğru tutarak camı kırdı. karanlık odanın içine soktum ve sonra onu dışarı 

çıkarıp oluklu çeliğin üzerine yerleştirdim 


çömeldikleri drenaj hendeği. Wolf kısık bir ses tonuyla konuştu: "Tamam önce ben gideceğim, sonra içeri girince talimatlarımı 
bekleyeceğim." Bir kalem ışığıyla içeri baktı ve bir buçuk metre aşağıdaki beton zemine kendini bıraktı ve diğer ikisinin 
içeri girmesini bekledi. Yumuşak bir ses tonuyla "Kazan dairesindeyiz gibi görünüyor" dedi. 


Duce, Mack ve Hapishane arka kapıya yaklaştı ve Duce, Hack'e şöyle dedi: "Ne yapacağını biliyorsun." 

Hack elektronik giriş kutusuna ve yakınlık kartı okuyucusuna yaklaştı ve cebinden bir ekipman parçası (elektromanyetik 
bir cihaz) çıkardı ve bunu bip sesi çıkarıp kilidi açarak içeri girmelerine izin veren vekil kart okuyucusuna doğru 

tuttu. Duce ekibi içeride bıraktı ve yukarı çıkan bir merdiven boşluğuyla karşılaştı. 

üst katlara doğru ve bodrum katına doğru aşağıya doğru. Müzik üst kattan geliyordu ve o da diğer derilerine, 

eldivenli yumruklarında hazır haldeki coplarıyla üst kata çıkmalarını işaret etti. Duce birinci kata çıktı ve koridorların 
her iki yanında yer alan bir dizi daireyi gözlemledi. 

kapıları açık, koridorun sonu çift kapılı daha geniş bir odaya açılıyordu. 
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kapalıydı ve karşılarında çalan müzik, eylemin orada olduğunu gösteriyordu. Duce, mürettebat üyelerine sırasıyla 
sola ve sağa gitmelerini işaret etti ve Duce koridorda av aramaya devam ederken Hack ve Carceral ayrıldı. 

Hack sağ taraftaki odaya baktı ve bakımsız odada birkaç ibnenin birbiriyle seviştiğini gördü. Uyuşturucu 

gereçleri masaların etrafına saçılmıştı ve elektronikaları çalarken siyah bir flaş ışığı yanıyordu. Hack ayağa 

kalktı ve kafatasının tepesine dövmeli yozlaşmış bir tokat attı, bu da onu baygın bir duruma soktu, altındaki 

ibne izlerinde bir kesinti olduğunu hissederek başını çevirdi ve çubuğun siyah çelikten hiç beklemediği ucuyla 
karşılaştı. sopanın kırbacı yüzüne çarptı ve inleyerek onu yere düşürdü. Hack motorcu botlarıyla kafasını yere 
vurdu ve saymaya başladı. 


Bu arada Carceral, arkasında dolu bir şarjörle donatılmış susturuculu bir Ruger Mark dört .22 Ir tabancanın 


saklandığı plastik bir torba içinde uyuşturucu haplardan oluşan bir zula keşfetmişti. Onu cebine attı ve dışarı çıktı. 


Ona ödülünü gösteren Hack'e katılın. Duce, menteşeleri üzerinde sallanan gümbürdeyen müzik eşliğinde 

çift kapıya doğru ilerliyordu ki, ortak mutfak olarak kullanılmış olması gereken yan odalardan birinden ince 
uzun bir Yahudi dışarı çıktı. Duce'nin yünlü kafasına vurmak için asasını kaldırdığını, Yahudi'nin çekmede hızlı 
olduğunu ve üzerine inerken belindeki .45'liğini çıkararak saldırıdan kaçtığını gözlemledi. Carceral nişan aldı ve 
ateş ederken, Duce saldırıp Yahudi hem çelik hem de kurşunla çift doz ölümle yere serildi. Yüzü, copun ve 
Ruger'ın kurşun füzesinin ezici darbesi altında çatladı; vücudu bir köşeye yayıldı. yığın, bir 


yüzünde vahşi bir öfke ifadesi belirdi. Mürettebat zaten ölü olan cesedi kenara çekmeye devam etti ve Duce 
.45'liği alıp cebine soktu ve üzerlerinde Antifa logosu bulunan kırmızı çift kapıya doğru ilerledi. Duce, 

eldivenli elinin altında kolayca dönen tokmağı denedi ve Carceral'a baktı ve gürültülü kapının ardındaki 
partililerin ulaşamaması için sessizce şunu söyledi: "Tabancanı hazırla - kapıyı açacağım ve kafamı 
sallayacağım." sağ-siz ikinizi sola doğru hackleyin ve Carceral ortada kalarak her türlü tehdidi ortadan kaldırın." 


Çift kapıyı toplayabildiği tüm güçle itti ve ayaktaydı ve deri eldivenli yumruklarıyla, içkilerini içerken ve 
birbirlerinin şakalarına gülerek ve alay ederek uyuşturucu içerken antifa üyelerine vuruyordu. Artık Blut 

Krieg ekibinin yumrukları ve copları kafataslarına çarparken ve bedenler yere düşerken müzik, çığlıklarının 
duyulmasına izin vermeyecek kadar yüksekti. Antifa üyelerinden biri olan ağır kaslı bir melez, karşılık vermeye 
çalıştı ama yavaştı. 

Duce'nin jambon yumruklarının darbesi ve kombinasyon halinde bir-iki vuruşuyla rakun halının üzerine yayıldı, 
mesanesi şişmiş vücudunun etrafında biriken kendi sidiği birikinti halinde patladı. Carceral göz ucuyla, bir afyon 
mağarasından yeni çıkmış, pahalı görünümlü ipek takım elbise ceketinden küçük bir tabancayı çıkarıp Duce- 
Carceral'a doğrultan, şangay korsanına benzeyen örümcek gibi bir oryantalı yakaladı; o pislikleri delmek daha 
hızlıydı. Doğu eriştesi, Vietkong tarafından vurulan bir Vietnamlının ünlü fotoğrafının tekrarı gibiydi, 

odanın köşesindeki kaktüse komik bir şekilde çarparken kısık gözleri şaşı oldu ve aralık dişli ağzı açıldı. 


Odanın sakinleri aciz durumdaydı ve esrar dumanının bulanıklığı, mekanı yeni bir silahlı çatışma yaşanmış 

gibi gösteriyordu. Üçlü hediye bulmak için odayı taradı ve Hack küçük saati alıp beline tıktı. Yarım kilo esrar 

ve bir ottan başka bir şey bulamadılar 

Polislerin sigara içmesi için bıraktıkları tartıyı çalarak ana fuayeden dışarı çıktılar ve müziği gecenin karanlığına 
vurup patlatmaya bıraktılar. Mack ve Wolf'un liderliğindeki ekibi, beton koridorun aşağısındaki bir odada tuhaf 
ilahi tonlamaları duyulana kadar kirli bodrumda dolaştı. Kurt bir sessizlik işareti yaptı ve koridordan aşağıya 
doğru ilerlemeye başladı: "Raphael, Sephariel, Gabriel!" Seni, seni çağırıyorum! Ge-Resh-Graf-Graf-Mem- 
Chesed!" İbranice ilahiler derileri baştan çıkarmak üzereydi, bu yüzden Mack onların omuzlarına hafifçe 
vurarak yarı hipnoz durumundan kurtulmalarını sağladı. başlarını salladılar ve içine düştükleri şaşkınlıktan 
kurtuldular. 


98 


Machine Translated by Google 


Üçü sessizce, bilinmeyen korkunç mülklerin olduğu bir yere giden çelik çift kapıya doğru ilerlemeye devam ederken Wolf asasını 
sıktı. İlahi, İbranice ve Enochian'ın garip bir kombinasyonuyla devam ediyordu: "Graf-Graf-Lamed-Resh-Graf-Chesed!" yaklaştıkça 
giderek artan bir ritimle titriyordu. Aniden küçük bir çocuğa benzeyen bir fısıltı duydular ve Kurt, saldırıya uğrayan çocuğun 


neredeyse kesin olan işkencesi ve kasıtlı kurban edilmesi karşısında çileden çıktı. 


ağırlığı altında kilit mekanizmaları patlayan çelik kapılar, ortakları yumruklarındaki coplarla ayakta duran tüm Yahudileri 
devirmeye hazır bir şekilde içeri dalıyorlar. Tören gösterisi dehşeti ortaya çıkardı 
vücudu, siyah kefenli cüppeleriyle çevreleyen gulyabani Yahudilerin yaralarıyla delinmiş beyaz bir çocuğun bağlandığı, ayin kanıyla 


ıslanmış sunağın gulyabani yüz hatları, söndürdükleri çocuğun kanına bulanmıştı. gümüş kupalara olan susuzlukları. 


Mack'in asası siyah bir şerit halinde inerek en yakındaki Yahudi'nin kafatasını çatlattı. 

cansız bir yığın halinde. Bunu hemen Wolf'un çekiç darbesi izledi; beton zemin üzerinde ince ve gri saçlı bir gazi olan kurşun 
Yahudiyi salladı; kurdun vuruşunun mahvetmediği şey halledildi, sert zemin hayaletin yumurta kabuğu kafatasını parçaladı. 
Beceriler ve bedenler dövülüp cehenneme dönüştürülürken mürettebat sağa ve sola çelik çubuklarını savuruyordu. Çok geçmeden 
savaşçılar tüm grubu ele geçirdi ve çocuğa doğru koştu. Gözlerini kurbanın üzerine çevirdikleri zaman, geriye kalan küçük yaşamın 
da gitmiş olduğunu gözlemlediler; çocuk, parçalanmış kan içinde cansız yatıyordu; bu, Yahudi'nin aşağılık ayinlerinin dehşet 

verici bir görüntüsüydü. Wolf öfkeyle şöyle dedi: "Burası yıkılıyor! Çocuğa bir cenaze töreni yapabiliriz ama onun Valhalla'ya 


gitmesini sağlayacağız! Git mürettebatın geri kalanını bulun; bu binayı yerle bir edeceğiz." 


O anda Duce ve geri kalan üye geldi ve Duce, sakatlanan çocuğa bakarken "Adi pislik!-" diye bağırdı. "Bunun bedelini ödeyecekler! 
Tüm üyeleri birinci kata topladık ama buraya gelip sizi kontrol etmemizi ve belki de bir saldırı düzenlememizi düşündük. Üst 
katlardan oldukça fazla gürültü duydum. Bunların geldiği yerde çok daha fazlası var." dedi ve ceset elastik kasların ve bağların 
üzerine sıçrarken tatmin edici bir çıtırtı duyarak kendisine en yakın olan Yahudi'nin başına çelik uçlu motorcu botuyla tekme 

attı. Wolf şöyle dedi: "Hepsi içerideyken bunu yakmamız gerektiğini düşünüyordum?" Duce şöyle dedi: Onları teker teker 

avlamayı tercih ederim - işimiz bittiğinde hâlâ cenaze ateşi yakma zamanı var - hadi!" dedi öfkeyle odadan dışarı fırlarken ve 
ardından geri kalanlar da geldi. Mack geriye baktığında odada belirsiz bir şeffaf şeklin birleştiğini gördü ama bununla daha 

sonra baş edebileceklerine karar verdi, ancak koruma aurasını, çocuğun ruhunu astral parazit iblis yahudilerden koruyan çocuğun 


etrafına aktardı. 'melek'. 


Bodrumdan çıkıp merdivenlerden hızlı adımlarla üst katlara doğru çıkıyorlardı. 
Carceral'ın elinde susturuculu tabanca ve ana girişin yukarısındaki birinci kattaki kike'den kaldırdığı 45'lik Duce vardı ve Hack, 
çinlilerin onu neredeyse yere düşüreceği küçük silahı cebine atmıştı. Bunun dışında mürettebatın elinde yalnızca coplar ve bıçaklar, 


yumruklar ve motorcu çizmeleri vardı. 


Merdiven boşluğundan çıkarken elektronika müziğin gürültüsü arasında bağıran bir konuşma duydular: 

Merdiven boşluğundan üst koridora doğru sürünürken Duce, "Kulağa kavga gibi geliyor" dedi. 

Araplarla bir nevi uzlaşmaya çalışan boğuk bir hapishane sesinin ardından kesik kesik Arapça bağırışların tepelerinde duruyorlar." 
"Güven bana, kazanacağımız garantidir, o aptal beyaz Yahudi olmayanlar bilmeyecekler, ne yaparsak yaparlar. söyle onlara." 
Arap biraz sakinleşti ve yüksek sesle şöyle dedi: " 

polisler sürekli camimizde casusluk yapıyor - yakalanmadan kafir beyaz şeytan çocuklarını yakalayamayız!" Yahudi cevap verdi: 


"Bize güvenin, polisleri biz kontrol ediyoruz - onlar hiçbir şey yapmaya cesaret edemezler 
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bizden izin almadan -çavuşlarımız onları vahşi kaz avına çıkaracak, polis şefimiz onları katliama götürecek ya 
da ellerinin bağlı olduğunu söylemeyecek - ya da daha birçok mazeret olmadan kaybedemeyiz. 

Bu Yahudi olmayan çocuklar bankadaki paradır - Çin onlara orada büyük paralar ödüyor - onlara bir incelik 
olarak bakıyorlar - tecavüz ve işkence için bir incelik - ama bunu hepimiz biliyoruz, değil mi Muhammed." 


Bunun üzerine Duce sahanlığa geldi ve mürettebatın geri kalanıyla birlikte "Zion'a Ölüm!" emrini takip ederek 

ara sokağa hücum etti. diye bağırdı, diğer mürettebat üyeleri coplarını kaldırırken Duce dizini göğsüne dayayıp 
onu yere sererken, tam da silahı almak için bel kuşağına uzanırken Yahudi geri sıçradı ve altına gitmek için parasını 
çıkardı. ama çok geç kalmıştı ve Wolf'un sopasıyla eli kırılmıştı ve bu onun acıklı bir şekilde inlemesine neden 
olmuştu. Koridorda yankılanan çığlığı çenesine doğru inen bir botla susturulmadan önce dizlerinin 

üzerine çöktü. Bu arada Arap yuvarlanmaya çalıştı ama Duce copunu onu gönderen vahşinin kafatasına çarptı. 


yayılıyor. Sersemlemiş bir halde başını salladı ve Duce'nin üzerine atılmaya hazırlandı. Bu noktada, modern bir 
Ortadoğu müziği dinledikleri yan odalardan birkaç vahşi daha çıktı, vahşi öfkeli bakışları yüz hatlarını çarpıttı. 


Carceral hiçbir şansı denemedi ve susturuculu silahını patlatarak vahşilerden birini deldi; vahşiler darbenin 
etkisiyle yere yığıldı, geri kalanlar kendi parçalarını kaptı, ancak Carceral ve Hack'in tabancaları tarafından 

yere serildiler. Bu arada Duce, koridorun karo zemininde canavarla boğuşuyordu ve vahşi onu boynuna 
kilitlemişti ama canavarın uyguladığı baskıdan yararlanan Duce, elini daha da sıkılaştırdı. 

ip gibi boyun kasları ve yuvarlanarak canavarı yere indirdi, o da kendi tarafına doğru yuvarlanarak tutuşu kırdı 
ve biraz yer ve darbe almak için hayvanın üzerine sıçradı. Her şey bittiğinde Araplar kanlı bir karmaşa içindeydi 
Duce şöyle dedi: "Bu kötülük yerini yakmanın zamanı geldi ama önce en üst kata bir göz atacağız ve burada iyi bir 
amaca dönüştürebileceğimiz değerli bir şey var mı diye bakacağız." 

Farklı yönlere ayrılarak odaları aramaya başladılar. Bunlardan birinde Hack bir dizi sabit disk ve kağıtlarla dolu 
dosya klasörü, diğerinde ise yer döşemelerinin altında saklanan ve içlerinden birine elli yuvarlak davul 

şarjörü iliştirilmiş iki kalaşnikofun bulunduğu birkaç cephane kutusu buldu. Kokain torbaları ayrıca döşeme 
tahtası bölmesinin altına ve birkaç torba aklanmış para banknotuna gizlenmişti. Duce şu yorumu yaptı: 
"Görünüşe göre davamız için bir miktar mali kaynağımız var. 

Mürettebat, malzemeleri yükleyip mutfağın gaz sobasındaki gazı açtı ve birkaç spor çantasına koydukları ganimeti 
arkalarında taşıyarak alt kata, bodruma doğru yöneldi. "Hangi aracın Antifa'ya ait olduğunu biliyor musun?" 

Kurt sordu. Duce başını salladı: "Bu ara sokağa park edilmiş lüks bir araba - bu şeyleri telgrafla çekip buradan 
götürebiliriz." Aşağıya inip kazan dairesinde bir sürü paçavra ve boş içki şişeleriyle birlikte ortalıkta 

duran bir sürahi benzini çıkardıklarında sobadan çıkan gaz binanın her tarafına dağılıyordu. Mürettebat, molotof 
kokteyli doldurup, ucunu boynundan aşağıya inen bir bez parçasıyla kapatarak gaz tüpünü Wolf'un daha önce 
cam kesicisiyle kestiği penceredeki küçük delikten açık havaya çıkardı. Gaz apartman bloğunu doldurmaya 
devam etti ve Duce Hack'e şunları söyledi: "Git şu araca kablo bağla ve gitmeye hazır ol." 


Hack lüks otomobile doğru koştu ve kapı kilidini yumruklayarak anında erişim sağladı ve 

motor sıcak kablolama. Araba yaklaştığında Wolf gidip arka kapıyı açtı: "Oku...ayarla..." dedi Duce pencereden 
uzaklaşırken "-Git!" Molotof kokteyllerini ateşleyenler, Duce'nin el işaretiyle "Git!" Karanlık bodrum sarı alevle 
tutuşurken mürettebat araca bindi ve Hack kaldırımı yırtarak geceye doğru hızlanırken kapıları kapattı. 
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Hack arabayı şehrin sanayi bölgesinin, kulüp binasının karşı yakasına getirdi ve Duce telsizle merkeze haber verdi: "Bir 
kamyonete ihtiyacımız var. Gizli minibüsle gelin. 

Duce, Mack'e ayrıntıları aktardı: "Gizli minibüs, bazen yalnız kurt operasyonu için kullandığımız, bir adam ya da birkaç 
mürettebattan oluşan, tanımlanamayan beyaz bir kargo minibüsüdür. . Plakalar grevden önce periyodik olarak 
ücretlendirilir, böylece her zaman minimum iz kalır. Minibüsün özellikleri, tıpkı kulüp binasının girişinde olduğu gibi, arka 
ve yan kapıların etrafındaki birkaç sürgülü panelden oluşuyor; bunlar görünürlük sağlayan sıçrama tahtasına sahip ve 
düşmanı otomatik ateşle veya pota atışlarıyla bombalamak için bir silah yuvası var. Duvarlar, tavan ve zemin, geri dönüş 
veya milis ateşini en aza indirmek için iç kısımlara perçinlenmiş ağır metal levhalarla donatılmıştır ve siz bunu bilmiyor 
olabilirsiniz, bu korkak sinsilerin suikast yapmak için kullandığı mikrodalga silahlarından gelen mikrodalgaları engelliyor. 
onların düşmanları yani biz ve nefret ettikleri herkes: çevreciler; cihatçılarla eski ilişkileri; asalak zihinlerinde başka ne 
düşünürlerse düşünsünler. Minibüsün camı da kurşun geçirmez ve mikrodalgaları engellemek için özel bir 

malzemeden yapılmış. Lastikler ekstra kalın lastiklere sahip run-flat lastiklerdir ve makinenin tamamı lastiklerle çalıştırılır. 


yarış arabası hızlarına ulaşabilen süperşarjlı bir motor. Bunlardan elimizde birkaç tane var. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nın 
sonunda Almanya'daki Freikorps gibi biz de bir savaşa hazırlanıyoruz ve saldırılarımızı gerçekleştirmek için savaş makinelerine 
ihtiyacımız var. Bir gün sana garajı göstereceğiz; motosikletlerimiz var 

yarım daire etrafında dönebilen ve makineli tüfeklerle donatılabilen yan arabalara sahip; Uzaktan kumandayla kontrol 
edilebilen ve mobil IED'ye dönüştürülebilen arabalarımız bile var; radyo kontrol mekanizması, aracı iki km'ye kadar uzaktan 
yönlendirebiliyor ve araçların iç kısımlarında, 360 derecelik panoramik görüntü sağlayan panable kameralar bulunuyor. 
manzara görünümü. Yukarıdaki cennete giden cihatçı tarzı grevlerde ellerinizi kirletmenize gerek yok -biz bundan biraz 

daha bilgiliyiz- ve 

Burada daha fazla operasyon yapmamıza ihtiyaç duyulduğunda hayatımızı çöpe atmıyoruz. Hepimiz için bir gün olacak ama 
eylem ölümümüzü gerektirmediği sürece teknolojiye başvuracağız." 


Bu sırada mürettebat gemiden inmiş ve gizli minibüsün depolarının bitişiğindeki tek yönlü caddeden aşağıya doğru geldiğini 
gözlemlemişti. Wolf, "Aracı ateşe verebiliriz" dedi ama buna gerek yok - hepimiz az çok korunduk, böylece araca DNA 
bulaşmasın - en iyisi bunu polislerin çözmesine bırakmak. 

kıvrıldı ve bir deri ortaya çıktı, tıraşlı kafası ve sırıtışı onları 'zeig heil' ve Romalı selamıyla selamlıyor ve onlar lüks otomobilden eşyaları 
aktarırken minibüsü durduruyor. Duce, "Antifa, görünen o ki çocuklara yönelik seks köleliği ve ritüel cinayet gibi operasyonlarını 

genişletiyor" dedi. Deri'nin yüzü öfkeyle parladı: "Umarım onlara paranın tamamını ödemişsindir!" dedi Duce yanıt vererek: "ve kulüp binaları - 
artık hepsi hayalet, efendileri Yaratıcı için yiyecek. Operasyonlarımızın genişletilmesine yardımcı olmak için bize büyük bir nakit yığını da 
sağladık. Bir sürü bilgi ve bazı sabit diskler. Gerekirse, anlaşmayı bozmamaları için üst kademeleri devre dışı bırakmak gerekirse, yardım için 
bunu bazı polis bağlantılarımıza ve askeri personelimize iletebiliriz. Öncelikle ona detaylı bir şekilde bakmak istiyorum; belki bizim bazı 


grevlerimizin temelini oluşturabilir." 


The Skin, Mack'e baktı ve ardından kendisini takdim eden Duce'ye döndü: "Bu, Toten Mack'tir; ona karşı gelen herkes bizim 


bazı saldırılarımız için ceset torbasına atılır." Deri, Mack'e baktı, sonra da tanıştırmayı yapan Duce'ye: "Bu Totenkopf 

Mack, ona karşı çıkan herkesin sonunda bir ceset torbasına ya da hoş olmayan bir yere, bir asit havuzuna, bir domuz çiftliğine 
düşmesine verilen isim. vb. Günün birinde bu dünyada sorun olmaktan çıkarlar." Mack şunları söyledi: "Memleketteki bir 
domuz çiftliğini bilirim - bir gece ormanda bir mossad'la karşılaştım-" üzerlerinde parlayan ışıkları, sonra da yaklaşan 
otomatik silahların yaylım ateşini gördüklerinde sözünü kesti. Araç, yükünü camdan dışarı uzanan iki çift esmer elin 
yardımıyla ortaya koydu. Kamyonetin gövdesine ateş edilirken mürettebat aracın etrafında koşturdu, mermiler karanlık 

izler bırakarak uçup giderken Totenkopf kurşun geçirmez camı açtı. Kamyonetin kapıları, derilerin ateşe karşılık vermesi ve 
kalaşnikoflardan atılan mermilerin camı parçalaması nedeniyle içeriden silah yuvalarına erişime izin veriyordu. 
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Hızlanan ve ara sokak boyunca yakındaki bir yangın musluğuna çarpan lüks otomobil, onu açarak, aracı 
delen mermilerin ısısını soğutan bir su seli saldı - ama ne çok soğuk ne de motoru bir "Vay canına!" Aracı 
vagonundan kaldıran alev, onları depo binasının duvarını kaplayan bir hurda metal yığınına kadar takip 
etmelerine neden oldu. Araçtakilerin uzilerinden çıkan dumanlı dumanla dolu minibüs, ara sokaktan 
aşağıya ve varış noktasına doğru devam eden yangınlarla havalandı. Uzaklarda sirenler çalıyordu ve 
uzaktan gelen polis helikopterinin projektörü, alarmın nedenini arıyordu. Yanan enkazı geride bıraktılar 


Duce motorun gürültüsünü bastırarak bağırdı: "Nereden geldiler?" dedi Mack. "Onlar çetenin organize takip kampanyasının 
bir parçası. Annem, kız arkadaşım ve en iyi arkadaşımla birlikte suikast düzenledikleri babamı takip etmeye 
başladıklarından beri beni takip ediyorlar." Duce, sert yüz hatlarının izin verdiği ölçüde pişman görünüyordu: "Bu 

ahmak şeytanları yakında yakalayacağız; ya onlar ya da biz!" 


Minibüs, elektrikli çit ve dikenli tellerle çevrili ayrı bir binadan erişilebilen kulüp binasına yanaştı. Garaj, 
Duce'nin bahsettiği zırhlı hayalet kamyonetlerle tamamen donatılmıştı ya da bunlar dört taneydi; yaklaşık 
yarısı kadar olan bir sıra motosiklet 

uzaktan kumanda edilebilen ve IED'lerle donatılabilen bir sepet ve/veya araba grubuyla donatılmıştı. Duce, 
Mack'i hat araçları boyunca yönlendirdi ve şunları söyledi: "Artık kulüpte olduğunuza göre, biz de size kendi 
bisikletinizi koyacağız - şu ana kadar davamıza cömert bir şekilde katkıda bulundunuz ve kırma beceri seviyeniz 
düşmanlar kusursuz. Bu ateşli küçük numara", gaz deposunda şık bir alev tasarımı olan, kafatasları ve her 
tarafı parlak kromla kaplı bisiklete yaklaşırken "ön tarafında sms ile donatılabilir" dedi, 

Mac-10 veya benzeri bir hafif silahın kilitlenebileceği ve bilyalı bir taret üzerinde dönebileceği silah 

oyuklarını gösterdiğini söyledi." Bisiklete eklediğimiz elektronik kontroller, sürücünün bisikleti yönlendirirken 
silahları kullanmasını sağlıyor. -gidonlarda onları burada ateşleyen özel bir düğme var" kabzanın içine 
yerleştirilmiş kırmızı bir düğmeyi gösterdi: "ve silahları gizli kaputlarından çıkaran" kırmızı düğmeyi 

işaret ederek "bu düğmenin çevrilmesiyle etkinleştiriliyor. Buradaki cam kalkan, benzin deposu ve 
motosikletin diğer hassas mekanizmaları gibi kurşun geçirmez." Nasıl sürdüğüne dair bir fikir edinmek 

için Mack'i bisiklete binmeye davet etti: "Şuna bakın, sanki bir bulutun üzerinde gidiyormuşsunuz gibi, hatta 
kaskın içinde diğerleriyle koordineli çalışan dahili bir radyo ve bir mikrofon bile var. bu vahşiler ve biz de 
bunu yapmak için iyi bir donanıma sahip olacağız - tıpkı Freikorps'un komünist tehdidine karşı yaptığı gibi - 
birçok biçimde ortaya çıkan Demiurge tehdidini söylemeliyim: beyaz olmayan masonluk; -kötü dalga 
yaklaştıkça herkes bizi yok etmeye geliyor, biz Ragnarok'a daha da yaklaşıyoruz." 


Mack bisikletten inerken, "Seninle kavga etmekten mutluyum" dedi. Mürettebat, Mossad ajanlarının 
bıraktığı hasarı onarmak için Totenkopf'u bırakarak garajdan çıktı. "Yine yanılsama odasına yöneleceğiz ve 
düşmana karşı saldırıyı cesaretlendirmek için tanrılarla iletişim kuracağız ve onların bize söyleyecekleri 

her şeyi dinleyeceğiz." Grup, kulüp binasının yan girişine giden merdivenlerden çıktı ve mürettebat 
üyelerinden birinin onlara seslendiği dahili telefona erişti ve kurşun geçirmez başka bir odaya girdi. 

Duce onları illüzyon odasına taşıma talimatı verdikten sonra onları en üst seviyeye çıkaran, iç komuta 
noktasından kontrol edilen bir asansör görevi gören çelik dış fuaye. 

Asansörden çıktılar ve sırayla beyaz cüppelerini giymek için ön odaya doğru ilerlerken hepsi sessizdi, her biri 
sırayla dışarı çıktı ve kara güneşin etrafında konumlandı ve beyaz atlısını giymiş Duce ellerini kaldırıp yalvardı 
ve iletişim kurdu. tanrılarla: "Odin! Thor! Aesir'in tanrıları! Zafere ulaştık! Düşmana karşı mücadelemizde 
senden bereket ve rehberlik istiyoruz, düşmana karşı bizi güçlendirmen için bilgeliğini istiyoruz!" Diğerleri 
tarafından da alınan ve yavaş yavaş güneş çarkının etrafında dönen ve her birinin şu sözcükleri seslendirdiği 
bir ilahi söylemeye başladı: 
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Ryta fyr eis gibor! 

Hag-al ryta asadır! 

Fyr os laf myn eis değil! 

Laf halga-ryta'dır: kaun ryt suntyr'dir! 
Fa os kaun ur! 

Thor güneştir! 

Hag-al asa güneşin! 

Ryt barbar (biörk-bar) asur thor! 


Güneş tyr mi? 


Bu birkaç dakika sürdü; ay ışığı onları mıknatısıyla yıkayan daireyi aydınlatırken titreşimli ritim tanrıları çağırıyordu. 
Sonunda Mack, yüksek güvenlikli çitlere sahip binaların, duvarların ve güvenlik sistemlerinin, ileri silahlarla donatılmış 
güvenlik sistemlerinin ve beyaz çocuk ve kadınların cesetlerinin yerde yattığı işkence ve cinayetlerin, savaş, şiddet ve kaos 
seli deneyimleyen bir varlık hissetti. dumanı tüten molozlar ve Yahudilerin gıdaklamaları onların şeytani gülümsemelerini ve 
onların davranışlarını taklit eden Yahudi Şaboları olacaktır. Görüntüler, olayların olası bir kehaneti olarak yavaş yavaş 
değişti. 

Gel, ahşap evlerin ve sağlıklı bir ortamda oynayan mutlu beyaz insanların daha parlak bir dünyası 

çevre-bu geçmiş-gelecek miydi? Beyazların geleneksel kostümleri de öyle olabilirdi; herhangi bir bina ya da teknolojiye 
dair hiçbir iz yoktu ve çağdaş ya da başka bir biçim görülemiyordu. Rüya sona erdi ve yine de Mack'in anlayabileceği gizli 
bir dilde bir ses konuşmaya başladı. Derin ses, belki de bilge Odin'in sesi konuştu: "Aryan savaşçılar! Küçük bir zafer 
kazandınız ve bu iyiydi. Dövüş becerilerinizi gerektiren daha çok savaş var - işte size bir hediye sunuyorum 


yakın geleceğin vizyonu, ayın döngüsünde ne olacağına dair" diyerek yine görüntülerin kristalleşmesi meydana 

geldi ve tüm taraflarca görülen şey, Çin mahallesinin kalbinde, şehir merkezinde yer alan büyük Çin toplum merkeziydi. Çin 
karınca yuvasının yer altı mezarlarında sıra sıra kafesler ortaya çıktı ve bunların içinde beyaz çocuklar ve kadınlar, ağzı 

tıkalı, bağlı ve bunların başında duruyorlardı, ipek elbiseli, otomatik silahlı Çinli gangsterler, bunlardan biri bir sığır dürbünü 
taşıyordu ve aralıklı olarak kafeslerdeki çaresiz beyazları vuruyordu. bu da vücutlarının elektrik akımına tepkisel olarak 
sarsılmasına neden olan ağrı nöbetlerine neden oldu. Onlarla birlikte bir grup Yahudi de etkinliği denetlemek 

üzere çevrede konumlandırılmıştı. 


Sahne yeniden değişti ve Yahudilerin shtetl'inde (betondan oluşan ve beton duvarlarla çevrili büyük bir bauhaus yapısı) 
bulunan sinagog ortaya çıktı. Yapının iç kısmında iki haham, tutsak beyazların ve Çinli gangsterlerin resimlerini döktü, 

yerel yılan çetesinin başı onlarla istişarede bulundu. Rüya imgeleri buharlaşıyor ve onun yerine karanlık, sert tonunu 
yayınlayan ses geliyor: "Aryan savaşçılarının bu gürültüsü yok edilmeli - ayın döngüsü içinde olacak. Hepsini yok edin ve 
tutsak Aryanları -yılan çetesini ve özgür bırakın." onların şeytani efendileri Jahudi'ler yok edilmeli." Varlık kalktı ve bunu 
yaparken, düşünceli bir sessizlik içinde bağdaş kurup oturan mürettebatın biçimleri boyunca dolaşan bir manyetizma dalgası 


yaydı. 
ruhları Odin'in ruhuyla yeniden canlandı ve yeniden canlandı. 


Mürettebat daha sonra ayağa kalktı ve Duce, altına yığılmış çıralarla yaktığı demir bir mangalın yanına gitti, Hack dumanın 
dışarı çıkmasını sağlamak için tavan penceresini açtı ve Duce, Mack'e kara güneşin ortasında oturmasını söyledi. sembolünü 
çıkarıp elbisesini çıkardı ve göğsünü çıkardı. Mack bunu yaptı ve Duce sobanın yanındaki köşeden bir odun alıp metal 
beyazlaşıncaya kadar içine yerleştirdi. Daha sonra onu ocaktan çıkardı ve Mack bunun gamalı haç sembolü olduğunu 
gözlemledi; beyaz, sıcak-sarı parıltı, Kuzeyden bakıldığında kutup yıldızının Hiperborean ışığı gibi karanlıkta hareket ediyordu. 
Duce şunları söyledi: "Mack Kraft, Blut Krieg ekibindeki yerinizi onaylayacak olan inisiyasyon sembolünü almaya hazırlanın." 
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Mack göğsünü açtı ve yanan ateşin etine saplanmasını, acıyı aşmaya ve tanrılarla birlikte Valhalla'nın 
yükseklerinde yaşama çabasını izledi. Marka sembolünü kazıdı 

Aryan göğsüne hücum etti ve bir dakika sonra götürüldüğünde, damganın parlaklığı neredeyse ona ruhsal ışığını vermiş 
gibi azalmıştı. Bu kadar işaretlenmiş olduğu için kendini asil hissetti ve mürettebat onun savaşçı kadrosuna girmesini 
kutlayarak onun sırtına vurdu: "Zafer Selam!", diye bağırdı Duce, "Zafer Selam!" mürettebatın Roma selamı vererek 

sağ kollarını uzatmasını tekrarladı. 


Mack, kulüp binasından ayrılırken mürettebata, arkadaşı Donny'nin memleketindeki cenazesine 
katılmak zorunda olduğunu söyledi. Otele döndüğünde Karl Stelling'e birkaç günlüğüne gideceğini 
ve koç Ron Berry'ye kısa süreli yokluğunu bildireceğini söyledi. Karl ona bunu yapacağını bildirdi ve 


Mack ıslak iş takımlarından oluşan spor çantasını da yanına alıp hızla kasabaya doğru yola çıktı. 
Boden. 


Yol boyunca, dikkatsiz sürüşü yolunu sabote etmeye çalışan ve onu bir kazaya sürüklemeye çalışan 
takipçiler tarafından bir kez daha ikna edildi. Araçların etrafından dolaşmayı ve korumayı başardı 
Bir zamanlar evi olan yere dönene kadar kursuna devam etti. Artık Boden'ın evine bakamayacaktı; 
orada değer verdiği her şey artık yok edilmişti ve eski evi artık yalnızca düşman tarafından büyük 
ölçüde fethedilen başka bir bölgeydi. Onların saflarını yok ettiği için hâlâ oradaydılar. 

güç - kabalın oligarşisi hala mason locası ve onun gizli ağı aracılığıyla faaliyet gösteriyordu ve üyeler 
aracılığıyla hala var olan bir Yahudi cemaatinin varlığı, birkaç ay önce yaptığı sinagog greviyle yok 
edilmişti. 


Yahudinin doğasının beyaz ırktan soylu Aryan'ın yaşam gücüne asalaklık yaptığını ve sayıları 
azaldığında ya doğum oranlarını hızlandırarak ya da kendi türlerinden daha fazlasını ithal ederek 
onları artırmak için ellerinden geleni yaptığını biliyordu. göç yoluyla Hymie birdenbire habersiz bir 
şekilde kasabaya gelir ve yanında Sarah, David, Rachel ve ailelerini ve benzerlerini getirirdi. Daha 
sonra dışarıdakilerin nüfuz edemeyeceği bir iç grup, ev sahibinin zenginliğini ve enerjisini emen bir 
parazit olarak var olan bir ulus içinde bir ulus oluşturacaklardı. Kaynakları kayırmacı bir şekilde 

bir araya toplayarak ve asalaklıklarını kolaylaştırmak için topluluk sınırlarının ötesindeki bağlantılarını 
kullanarak ticareti tekellerine alacaklardı. Ticareti bir kez ele geçirdikten sonra, bir tekel haline geldikten 
sonra, soylularla evlenecekler ve askeri kampanyalarını finanse ederek onları yozlaştıracaklardı, 
onların çöküşü, onları katır gibi arabalarını çekmek için dizginlemek için her türlü yolu bulacaklardı. 
Sonunda beslendikleri orduyu yönetecek olanlar onlar olacak ve daha sonra eski düzeni daha da 
yıkmak ve yeni bir düzen kurmak için yarattıkları kaosun günah keçisi olarak beyaz olmayanları ithal 
etmeye çalışacaklardı. Kendileri her şeyden önce hırsızlar, yalancılar ve cinayetlerden oluşan 

bir oligarşi olarak oturan doğulu despotlar olarak düzen kuruyorlar. 


Mack, Yahudiler söz konusu olduğunda bunun ya ya ya da durum olduğunu anlamıştı: Ya Yahudi 
dışlanacak ya da içine girdiği ordu, Mısır'da 'Çoban Krallar' olarak adlandırılan Hiksoslar döneminde 
olduğu gibi, bir köle olarak ona tabi tutulacaktı.. Günümüzde çoban krallar, koyunlarını, 'goyim'lerini 
kırkabilmeleri ve sonunda kırkabilmeleri için 'çoban' olan melkisedek tarikatının rahipleri, masonlarıydı. 
onları kişisel çıkarları için katlediyorlar, asil Aryan'ın yaşam gücüyle vampirce zenginleşmeleri 

akılsız kölelere dönüşüyor. Mack böyle bir kaderin ne Boden'daki, ne de Nation'daki ya da dünyadaki 
herhangi bir kasabadaki halkının kaderi olmadığını biliyordu. Yapacak işleri vardı ve Boden 

kasabası, o geçtikten sonra en azından geçici olarak ayaktakımından temizlenecekti. Her ne kadar 
daha büyük görevleri olsa da annesinin, babasının, kız arkadaşının ve en yakın arkadaşının 

hayatını mahveden kişilere karşı hâlâ bitmemiş bir intikam işi vardı. Sonunda kasabayı ele 

geçireceğine ve burayı kendi özel derebeyliği olarak kuracağına, burada halkına bir toprak hakkı vereceğine söz ver: 
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Yahudi sarısı altında angarya dolu bir yaşam yerine, yaratıcı kendini ifade etme ve asil başarılarla dolu anlamlı 
bir yaşam şansı. Ufuktaki Boden kasabasını gözlemlerken, Aryan insanlığı için umut verici yeni bir geleceğin 
habercisi olan yükselen güneş tarafından karşılandı. O geleceğin koruyucusu olacaktı 

ve demirden ve kandan dövülecekti. 


Donny'nin cenazesi, Donny'nin arkadaşının katili Christian Humble'ın olacağı Christ King Mission kilisesinde 
düzenlendi ve babası 'noşgörü' üzerine bir vaaz vermek için oradaydı. Mack'in bildiği tek kişi, kimin terbiyeli 
olduğunu ve cenazeye kimin katılacağını annesiyle babasıydı. 

Kilisenin geri kalanı, 'Mesih Kral Misyonu kilisesine' katılan ve kendi ayrıcalıklı ikiyüzlülük isteklerine katılmayan herkesi 
kınamayı ve hakaret etmeyi misyon edinen ırk hainleri ve ahlakçı bağnazlardan başka bir şey değildi. Rolünün ölüm meleği 
rolünde olmasını sağlayacak ve hızla bu kendini beğenmiş ikiyüzlülerin üzerine inecek ve onları Satürn'ün orağıyla 
yeryüzünden süpürüp atacaktı. 


Onlara vuracağını tam olarak bilmiyordu ama kurşun tabutlarına vuracaktı. 

Mack, evine akustik ekipmanın yerleştirildiğinden emin olmasına rağmen evini ve ses sistemini kontrol 
etti ve rahatsız edilmediğini gördü. Taşıma için bir minibüs kiraladı ve kütüphanesini doldurdu 
babasından miras kalan şeyler ve mürettebatın karargahına katkıda bulunabilecek diğer eşyalar. 


Cenaze günü, Yahudilerin tanrısı Satürn Yahova'ya adanan Cumartesi gününe denk gelir. 

vampirizm ve köleleştirme. O gün kapalıydı ve metal gökyüzünde kasvetli bir hayalet gibi görünen 'Christ 

King Mission Kilisesi'nin üzerine yağmur yağıyordu. Mack siyah BMW'sini, park yeri zaten sakinlerin 

katılacağı araçlarla dolu olan kiliseye doğru sürdü. Aracını park etti ve küçük olmasına rağmen kiliseyi ve 
içerideki herkesi patlatmaya yetecek kadar C-4 plastik patlayıcı içeren sırt çantasını omuzladı. Yaklaştı ve 

zenci görevliye şunları söyledi: "Samson, getirdiğim yemeği nereye bırakacağım?" Beyaz adama küçümseyerek 
bakan zenci, Rolex saatini gösterişli bir şekilde sergileyerek alt kata işaret etti. 


Mack büyük ölçüde terk edilmiş olan mutfak alanına indi, ardından hızla bodruma indi ve ana fırın alanının 
etrafına ve bodrumun diğer tarafına kurulmuş olan propan tankının yanına C-4 patlayıcıları yerleştirmeye 
başladı. Hıristiyanlar, beton ve çelikten yapılmış kiliselerinin önünden geçen herhangi bir yabancı, 'kafir' veya 
'dünyevi günahkar' tarafından ona zarar verilmesini önlemek için bekliyorlardı. Radyo fünyeleri, plastik patlayıcı 
tuğlayı parçalayacak bir elektrik yükü ileterek C-4 plastiği ile anında iletişim kuracak ve bu, kilise 
müdavimlerinin üzerine cehennem ateşi ve kükürt, Tanrı'nın gazabı getirecek bir zincirleme reaksiyon 
yaratacaktır. 

ve onların ikiyüzlü, kendini beğenmiş vaazları. Bugünkü menüdeki vaaz kan ve cesaretle yazılmış olacaktı ve 
ruhunun vampir tanrı Yehova'ya teslim edilmesinden ziyade Donny'ye uygun bir uğurlama olacaktı. 


Mack, C-4'ün kurulumunu tamamladıktan sonra mutfağa gitti ve zenciyi keşfetti. 

Samson, o akşam yemekten sonra cemaatçilere servis edilecek pastanın bir kısmını yutuyordu. İncilinin 
sayfalarını karıştırmaya başlayan ve kendini beğenmiş, her zamankinden daha kutsal bir görünüm 

sergileyen rakunu görmezden geldi. Mack ana alana geçti ve bakışlarından özellikle kaçınan ve mason locasının 
başkanı ve belediye başkanı Christopher Love ile konuşan papazı gözlemledi. Oğlu Bruce, Don Juan'ın kalitesiz 
hareketleri yapan Çinli bir kızla meşguldü. 

Mack ikisinden de kaçındı ve Donny'nin ebeveynlerine yaklaştı. Onları selamladı ve şöyle dedi: "Katilin kısa bir 
süre sonra öldürülmesi ister Tanrı'nın eli olsun, ister başka bir güç olsun, ancak bu ikiniz için de pek bir teselli 
olmayabilir, sadece şunu bilmenizi isterim: Anne, şunları söylerken kedere boğulmuştu: İhanete uğrayan kişi, 
şiddetli bir duygu patlamasıyla, şiddetin sona ermesini dilediğini söyleyerek yanıt verdi. 
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Papaz 'hoşgörü' üzerine vaazına başlarken Mack yanlarına oturdu: "Bugün burada toplandık" dedi, dindar 

bir ses tonuyla, genç bir adamın vefatının yasını tutmak için başladı. 

sorunları vardı, yine de Tanrı'nın bir çocuğuydu." Donny'nin annesinin kaşları, oğluna yönelik üstü kapalı iftiralar 
karşısında öfkeyle çatıldı ama şişman papazın sürekli tacizine katlanarak kaldı: "Evet, hepimiz günah işliyoruz, 
hepimiz Tanrı'yı kızdırmaktan suçluyuz . Geleceği bu kadar parlak görünen bu gencin ölümünden hepimiz 
sorumluyuz..." Papaz, Donny'nin anısını ters bir şekilde karalamak için aralıklı olarak İncil pasajlarından ve 
anekdotlardan alıntılar yapıyordu. Sonunda şatafatlı vaazını tamamladı: "... ve aslan çukurundaki Daniel gibi 
hepimiz asi ölümlüleriz; savaşlarımızı seçmeliyiz ve aslanların arasında yumuşakça yürümeliyiz, çünkü Yahudilerin 
Tanrı'nın gülümsediği özel bir halk olduğu söylenmiyor mu - bu nedenle, tıpkı Tanrı'nın azabına razı 

olmamız gerektiği gibi, asi çocuklar iseler onları affetmeliyiz. Tanrım ve özel kanunsuz adalet aramayın; çünkü 
kimin lütfunu veya cezasını, bereketini ve lanetini kime vereceğine karar verecek olan orduların Rabbidir. 
Böylece barışalım ve sevgili vefat edenimizin hayatının güzel yönlerini kalbimizde hatırlayalım. Sorunlu bir 
gençti, antisemitizmin zihin virüsüne maruz kalmıştı ama bizim zamanımıza kadar hâlâ bir geleceği vardı. 


Yüce Tanrı onu bizden aldı..." Papazın vaazı Donny'nin ebeveynlerinin moralini bozmuştu; kayıp oğluna karşı 
bir nebze olsun saygı duyan tek kişi anneydi. 


Vaaz sona ererken Mack kulağına fısıldadı: "Bu kötülük dolu yeri terk etmeliyiz, hadi dışarı çıkalım". Ayağa 
kalktı ve arkadaşlarının anne ve babası ona eşlik ederken Mack sessizce tanrılara Donny'nin intikamını 
almaları için seslendi. Gözlerini metal rengi gökyüzüne ve yağmur ceketleriyle dışarı çıkarken üçünü de 
kaplayan sağanak yağmura çevirdi. Mack'in tanrılara çağrısı, kiliseye çarpıp çatısını ateşleyen bir yıldırımla 
kendini gösterdiğinde araçlarına doğru gitmişler ve yerel bir kafeye gideceklerdi. 


Neredeyse aynı anda, kilisenin moloz içinde patlamasına ve içerideki cemaatçilerin beton ve çelik ve ateş altında 
ezilerek ölmesine neden olan fünyelerin üzerindeki tetiğe bastı; binaya bağladıkları şeytani tanrılara bir soykırım, 
yakılmış adak. İncil'de kodlanmış Kabalistik büyüler aracılığıyla. Ebeveynler şaşkın bir halde bir araya 
toplanmışlardı ve Mack onları terk etti; halletmesi gereken başka şeyler vardı. 


Ertesi gün Mack, aracı için bir alıcı bulmayı başardı ve kalacağı kulüp binasına, şehre taşınması için bir taşıma 
şirketi kiraladı. Onu kapılarda açan ve malları iç mekana taşımaya hazır bir palet yükleyen Duce tarafından 
karşılandı. Taşıma şirketi çalışanlarının her birine birer bahşiş verildi ve Boden'a geri gönderildiler. Duce kitap 
kütüphanesine baktı ve şu yorumu yaptı: "Birçok nadir ve tarihi eser biriktirmek uzun zaman almış olmalı. Yine 
de bir ırk olarak biz olmadan, kültürün hiçbir anlamı yok, dolayısıyla ancak biz var olduğumuz sürece korunabilir. 
Bunu arşivlere dahil edeceğiz ve eğer bir zafer kazanırsak, eğer hayır, en azından geçmişimizi korumak 

için elimizden geleni yaptıysak, bu işe yarayacaktır. Geçmişin korunması, ırkımızın ve geleceğin korunmasına 
bağlıdır. sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ırkımız için." 


'Berry's School of Hard Knocks'ta Mack oyun için hazırlandı ve artık Mack'in ilişki kurabileceği tek kişi Karl 
Stelling'di, çünkü diğer oyuncuların tümü ideolojik olarak birbiriyle bağlantısızdı, tipik özgürlükçü, sahiplenici 
bireyci tipti ve hayatta kalmayı hiç umursamazdı Beyaz ırkın sadece kişisel kariyerleri ve hazcı bir terkedilmiş 
hayattan elde edebilecekleri pek çok heyecan için. 

Karl, Mack'le birlikte daha derin düzeyde bir aktivizme katılmaya istekli olamayacak kadar okul müfredatıyla 
meşguldü. Onun stratejisi 'güvenli davranmak' ve sisteme sızmaya çalışmak ve parasının bir kısmını hareketi 
finanse etmek için kullanarak güç oluşturmaktı. Elbette, diye düşündü Mack, Karl gibi insanlar çoğu zaman 
-aslında çoğu zaman- kişisel çıkarları yüzünden kör oluyorlardı ve gençliklerinde verdikleri idealist vaatler, 
daha sonra, onların yaşam tarzı yüzünden yozlaştıklarında bir kenara atılıyordu. 
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kariyercilik ve yuppie-hood, bağlı oldukları dişinin yozlaşmış kaprislerine hitap etmek zorunda kalıyorlar, eski idealizmleri, 
fare yarışındaki hayatın gerçekçiliği karşısında buharlaşıyor. 


Bu yolu takip etmelerinin bir zorunluluk olduğunu söylemiyorum ama konfor ve sosyal statü onlar için medeniyetin ve beyaz 
ırkın geleceğinden daha önemliydi. Onların dar görüşlülüğü muhtemelen kendi içsel zayıflıklarından, yozlaşmış bir kişisel 
zevk arzusundan, toplumsal saygınlık ve gökkuşağı yolunun sonundaki altın çömleğini dokuzdan beşe kadar kovalamanın 
ötesinde acı çekme veya zorluklara katlanamamalarından kaynaklanıyordu. kendini tatmin etme. Mack, Karl'ın ideolojik olarak 
Mack'in dünya görüşüne entelektüel ve teorik olarak uyum sağlamasına rağmen, selde bir tavır alıp dünyada olup 

bitenlere karşı çıkmak için gereken niteliklere sahip olmadığını anladı. 


Aksi yöndeki tüm iddialara rağmen, Karl'ın beyazların davasıyla ideolojik anlaşması, büyük ölçüde ortalığı karıştırmak ve 
kariyere odaklanmaktan ibaretti ve Karl'ın, eylemlerinin uzun vadeli sonuçlarını takdir etme konusundaki eksikliğinin bir 
işaretiydi. Mack'te durum tam tersiydi; halkının hayatta kalma davasına ve her türlü dünyevi mala hizmet etmek için ölüm 
noktasına kadar ne gerekiyorsa yapardı. 


Doğası ne olursa olsun, geçici olan faydalar, onun ırkının ve onunla birlikte medeniyetin hayatta kalması arayışını 
etkileyecektir. 


Maç her zamanki gibi siyah-beyazlılar arasında başladı ve Ron Berry gözlem altındaydı. Yahudi bir adam yanına oturdu ve 

üç ay boyunca oyuncuların pistte ileri geri kayarak birbirlerini kontrol etmelerini ve şut atmalarını izledi ve kendisinin büyük 
liglere çıkacağını varsaydığını hissetti. Ancak ruhunun derinliklerinde bunun, Blut Krieg Ekibi ile yaptığı faaliyetten, aktivizmin 
en etkili yolu olan gerçek hayatta meydana gelen ve sistemi devirmek için gerekli değişiklikleri yaratan şeylerden uzaklaşacak 
bir zaman yatırımı olacağını hissetti. . 


Sonuçta etrafta dolaşan çok para vardı ama sahiplerinin hiçbiri bu amaca katkıda bulunmaya istekli olmadığı için bunun pek 
bir anlamı yoktu veya hiçbir anlamı yoktu. Bunu yapan az sayıdaki kişi elbette patron olarak değerli varlıklardı, ancak 
dünyadaki tüm paranın, eğer kimse istekli değilse, hiçbir anlamı yoktu. 


Bu, sistemin her ne pahasına olursa olsun etkisiz hale getirmeye çalıştığı yıkıcı güçtü; beyaz yanlılarına buhar vanaları ve 
etkisiz aktivizm kanalları vererek, onların despotizmine karşı her türlü etkili direnişin kanını akıtmasına yardımcı oldu. Mack, 
tek etkili direncin güç, yalnız kurt ve Leviathan'ın hassas noktalarına küçük hücre saldırıları olduğunu anladı; bu da sistemi, 
yaşlanan kanserli bir vücut gibi kapatarak, önce bir yumuşak hedef sonra diğerini tamamen kapatacak kilit noktalara sert 
hedeflerin eklenmesiyle kapatıyordu. sistemin çalışmasını engelledi. 


Mack, büyük liglerde bir kariyer peşinde koşması durumunda, tüm enerjisini beyaz yanlısı aktivizmin gerekliliğine 
odaklayamayacak kadar dikkatinin dağılacağını biliyordu. Ancak işleri sonuna kadar oynamaya ve en azından drafta girip 
sistemin bu kadar ileri gitmesine izin verip vermeyeceğini öğrenmek için elinden geleni yapmaya karar verdi. Eğer böyle 
olursa, Karl'ın yolunun bazıları için hala geçerli olabileceğini kabul edecekti, ancak büyük liglere giden yolu kapatılırsa, 
beyaz yanlısı değerlere sahip olduğundan şüphelenilen biri bile sisteme katılmak için çok geç olacaktı. 


Durumun ikincisi olduğundan şüpheleniyordu ama Ron Berry ve olduğundan şüphelendiği Yahudi rolünü oynamaya devam etti. 
bir yetenek avcısı onun hareketlerini gözlemledi. Her iki takımda da Yahudi oyuncunun kalmaması, Yahudi seçimini beyaz 
oyuncularla sınırladı. Bu, Mack'in başarı şansını artırdı ve dolayısıyla askere alınma olasılığı, her şey göz önüne alındığında 
mümkün olan en yüksek olasılıktı. 
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Oyun, Mack'in tüm şut denemelerini devre dışı bırakmasıyla sorunsuz bir şekilde ilerledi ve hatırı sayılır sayıda kurtarış 
yaptı; bunlardan birkaçı onun olağanüstü çevikliği ve çabukluğuna dayanıyordu. Oyun neredeyse 

Üçüncü periyodun sonunda sadece birkaç dakika kala sona erdi. Her ne kadar takım 3-0'lık bir skorla önde olsa ve diğer takımın kazanma ihtimali 
yok denecek kadar az olsa da, oyun sadece oyuncuyu toplayan kişinin yetkinliğinin bir göstergesiydi ve bu kaybetmek ya da kazanmak aslında amaç 
değildi. Amaç, büyük ligler için gerekli olan becerilerin sergilenmesiydi: saldırganlık ve proaktif savunma, yorulmak bilmez ve yetenekli hücum; 
kalecinin rolü tam olarak Mack'in gösterdiği gibiydi, bu da onu bir kalecilik örneği haline getiriyordu: hızlı; atik; kırışıklığın savunmasında acımasız; 
optimal propriyosepsiyon ve koordinasyon; durumsal farkındalık. Son birkaç saniye hızla ilerledi ve Mack, ikiye bir hücumun hücumu ona doğru 
hızla ilerlerken kıvrımının kenarında yavaşça geriye doğru gidiyordu, aynı taraftaki oyuncu ilk önce gelip düşerken Mack'in sola yanıltıcı yaptığı açıyı 
hâlâ kesiyordu. Pakı diğer oyuncuya geri verdi ve o da tokat atmaya çalıştı ancak Mack onun için çok hızlıydı ve zil sesi oyunu bitirirken blokçusu 


pakı ağların ve camın üzerinden saptırdı. 


Oyuncular Mack'in kaskına ve ekipmanına alkışlar yaparak zaferlerini kutladılar. 
Mack, koç Berry'nin yüzünde bir gülümsemeyle dimdik durduğu tribünlere baktı; oldukça metanetli görünen Yahudi, 
panosuna notlar almaya devam ediyordu. 


O akşamın ilerleyen saatlerinde Mack, koçun ofisinin dışındaki mantar panoya asılmış olan draft kadrosuna bir göz attı. 
Oyuncular, günün geri kalanının çoğunu oyun odasında geleceklerinin neler beklediğini öğrenmek için bekledikleri ve 
kalabalığın biraz gerisinden gelip kadroyu kendi adına tarayan Mack'in etrafında toplandılar. Adında büyük liglere kabul 
edilmek üzere drafta gireceğini belirten bir işaret yoktu. Artık sistemin kuralları dahilinde ileriye yönelik hiçbir umudun 
olmadığını anlamıştı. O, zihninde bir kanun kaçağıydı ve sistem bağlamında kendisine uygun gelen herhangi bir kaderi 
gerçekleştirme seçeneği yoktu. Kaderi sistemin 'lütfuyla' belirlenmişti; sistem bağlamı içinde kendisine uygun olan kaderini 
belirlemek artık yalnızca kendisine ve yalnızca kendisine kalmıştı. 


Kaderi sistemin 'lütfundan' mühürlenmişti - okuldaki en iyi oyuncu herhangi birinin bundan şüphelendiği anlamına gelse 

de reddedildiğinin farkında olarak, sisteme karşı kendi kaderini kontrol altına almak artık ona ve yalnızca kendisine 

kalmıştı. Liyakate göre tüm rekabeti dışladığı için, beyaz yanlısı olmanın zorunlu olarak sistemin dışında kalması gerekecekti. 
Oyununun zirvesinde olmasına ve rekabette çok daha iyi performans göstermesine rağmen hâlâ erişime izin verilmiyordu. 
Beyaz yanlıları ve sonuçta tüm beyazlar, bunun zorunlu sonucu olarak açıkça sistemden dışlandılar. Mack'in hedef alındığı 


sistem ve gangstalk, beyaz yanlısı herhangi bir kişinin sisteme girişinin tamamen yasaklandığını kanıtladı. 

Kendini Mack'le ilişkilendiren Karl'ın da hedef alındığı neredeyse kesindi. Karl'ın sahiplenici bireyci Viking zihniyeti, onu 
başaramayacağını fark etmekten alıkoydu. 

Mack'le olan geçmiş bağları nedeniyle sisteme katılmak. Karl'ın fark edemediği şey, ortak bir düşmana karşı kolektif 
mücadelenin gerekliliğiydi. Karl gibilerinin zihninde herkes, Aleister Crowley'in (kendisinin kendi adına sahiplenici bir bireyci) 
inancını takip ederek dilediği her şeyi yapmakta özgürdü. 

yerini alan Öteki ve diğerleri, en iyi ihtimalle, beyaz, siyah veya başka türlü Başkalarının karşılıklı korsanlığına dahil olmak için 
kol mesafesinde tutulan bir arkadaş, en iyi ihtimalle kendine hizmet etmek için bir araçtı. 


Mack, Britanya İmparatorluğu'nu çökerten şeyin böyle bir zihniyet olduğunu düşünüyordu; ortak bir düşmana karşı karşılıklı 
savunma zorunluluğunun getirdiği birlik eksikliği. Tecrit ve bağımsızlık ancak kişinin kendi ırkının ve nihayetinde kendisinin 
pahasına sağlanabilirdi. Bir ırkın hayatta kalması, üyeleri arasında uyumu gerektiriyordu ve bunu başaramamak kişinin 
ölümüne yol açıyordu. Mack artık onu topluma ve içindeki herhangi bir geleceğe bağlayan tüm prangalardan nihayet 
kurtulmuştu. 
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toplum, toplum anlamına gelen şeyin artık rekabet eden bir düşman olduğunu ve ona hiçbir avantaj vaat etmediğini 
bilin. Böylece kanun kaçağı olarak damgalandı, kanunların koruması altında olmayan ve böylece kendi başına kanun 
haline gelen bir adam oldu. Bireyci tekbenci yolun yürümenin imkansız olduğunu ve bu nedenle hukukun yalnızca 

kanla bağlantılı olarak var olduğunu ve bunun Irk'ın bireysel üyesinin yerini aldığı, bireyin hayatını ancak onun kontrolü 
altında sürdürebildiği anlamına geldiğini fark etmesiyle Karl'dan farklıydı. ırkının himayesi altında olduğunu ve ırkının var 
olması gerekiyorsa, kendi türü için kendini feda etmekten vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. 


Bu onun tek kanunu olarak kabul ettiği kanundu: kendi türünün hayatta kalması ve ilerlemesi kanunu. Kozmosun yasalarına, yani İlahi İrade'ye 
göre, herhangi bir organizmanın basitçe 'var olamayacağını, ya genişleyip güçlerini artırması ya da büzülmesi ve körelmesi gerektiğini 
anlamıştı. Birincisi, Irksal ruhun kendini geliştirmesi ve başkalarını fethetmesiydi; ikincisi ise mücadele ve meydan okuma eksikliği nedeniyle 


durgunlaşması, körelmesi ve kaçınılmaz sonuç olarak yok oluşuydu. 


Dolayısıyla ya iradesinin Faust tarzı bir yansımasıyla genişleyecek ya da kaçınılmaz son sonuç ölüm olacaktı. Mack, bu yaşam 
biçiminin sınırlarına ulaştığı için hokey takımlarını bir kenara bırakmaya karar verdi. 


Artık hayatı tamamen beyazların hayatta kalması ve İlahi İrade'nin emri uyarınca dünya üzerinde Imperium davasına 
adanmalıdır. Dolayısıyla, başka alternatif olmadığı için ayakta duracak ve savaşacaktı; tüm yanıltıcı alternatifler, 

düşmanın oyunundaki aldatmacalardan, düşmanın taktikleri konusunda daha az bilinçli olanların düşeceği tuzaklardan ve 
yanlış seçeneklerden ibaretti. | Böylece rotasını Blut Krieg Mürettebatı'nın karargahına doğru yönlendirdi ve eski 

benliğiyle ve geçmişiyle tüm bağlarını kopardı. 

Mack merkeze geldi ve doğru tuş takımı kombinasyonunu girerek içeride verilen sözleri izleyen Hack'e kendini duyurdu. İçeri girmesine izin 
verildi ve iç kutsal odaya, Hack'in bilgisayarının başına yerleştirildiği kayıt arşivine indi. Hack, Mack'e başını salladı ve şöyle dedi: "Bu 

gece bir grev hazırladık Mack - sen de katılacaksın" Mack "Biliyorsun" diye yanıtladı ve Hack başka bir soru sordu: "Peki işe alım nasıl gitti - askere 
alındın mı?" Mack, planlarının ne olduğunu bilmelerini istediğini ve planlarından benim haberdar olmam gerektiğini düşündüğü için bunu 


grevden önce tüm üyelere duyuracağını söyledi. Hack, grev hazırlığının planlama ve istişare gerektirmesi nedeniyle kısa sürede orada 
olacaklarını söyledi. 


simülasyon odası. 


Şehrin yerel siyasetini, kimin kim, kimin Yahudi olduğunu tartıştılar ve Hack, örgütsel rütbe yapısı ve protokolün yanı sıra 
örgütün nasıl alt bölümlere ayrıldığı hakkında kısa bilgiler verdi. 

yer üstünde ve yer altında aktivizmin yeraltındaki zorlu tarafının değişimin motoru olduğunu, ancak bunun işleyişinin itici 
gücünün yer üstü örgütünün popüler bilince aktardığı Irk Fikri olduğunu söyledi. Karl von Klauswitz'in savaşı tanımladığı 

gibi, siyaset başka yollarla yürütülüyordu ve bu da demirin ve kanın sert tarafı anlamına geliyordu. Hack, "Bizler beyaz ırk 
için savaş silahlarıyız" dedi ve "bu eylemin propagandası amacımızı gerçekleştirmek için gerekli araçtır. Bu hareketlerdeki 
sorun, onları harekete geçirecek kadar gerçekten önemseyen katı çekirdek insanları bulmanın zorluğudur" dedi. 


hayatları tehlikede ve en önemlisi etkili olacak beyin ve kaslara sahip olanlar. Birçoğunun her ikisi de yok ama beyni 
olanların çoğu zaman kasları yok ve bunun tersi de geçerli. Mürettebatımız, birçoğunun askeri veya polis geçmişi olan ve dış 
savaşlarda bilinçli mücadele becerisine sahip elit bir gruptur. Hapishanedeydiler ve nispeten kısa yaşam süreleri içinde 
birçok yaşam deneyimlediler. Sizin kendi deneyiminiz, beyin ile kas gücünün birbirine kaynaklanması noktasında bir 
örnektir." 


O gece yapılacak grevi tartıştılar: "Antifa karargahına yaptığımız saldırıdan bu yana tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, 
Tanrı'nın size bildirdiği gibi şimdi daha büyük bir oyunun içindeyiz - bu gece kölelik yüzüğünü parçalayacağız ve teröre son 
vereceğiz. kadınlarımızı ve çocuklarımızı esir alan yaratıklar. 

Gecenin tadını çıkarmalısın." Zil çaldı ve Hack, Duce'nin interkomutuna bastı. 
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karşı taraftan bir ses duyuldu: "Buradayız." Hack düğmeye bastı ve mürettebatın içeri girmesine izin verdi ve 
asansör kapıları açıldığında deri ceketler, kot pantolonlar ve motorcu çizmeleri giymiş altı kişilik bir ekip içeri girdi. 
Duce, Mack'i selamladı ve şöyle dedi: "İşler nasıl gitti?" Mack cevap verdi: "Bu güzel hokey oyununa devam etmeme 
kararı aldım. Şimdiye kadar gösterdiğim en iyi performansı gösterdim ve takımım oyunu dışarıda bırakarak 
kazandı ve çok ayrıntılı kurtarmalar yaptım..." "Orada bulunan Yahudi yetenek avcısı beni hâlâ askere almadı" 
dedi. Duce taziyelerini ifade etmek için sırtına vurdu ama Mack devam etti: "Daha önce ayrılmaya karar vermiştim; 
artık ekipte olduğum için ne kadar kazançlı olursa olsun zamanımı bir çocuğun oyununa ayırmaya değmeyeceğini 
düşünüyorum. Şu an yeterli param var ve benim kişisel yolumu takip etmek, burada mürettebatla ilgili görevin 
gerektirdiğinden basitçe bir sapma anlamına gelir." Duce başını sallamayı düşündü ve şu yorumu yaptı: 

"Sanırım doğru kararı verdin. Uzun zamandır aziz tuttuğun hedefin ardından elde edebileceğin tüm servet 

ve şöhrete rağmen bizimle birlikte ölümsüzlüğe ulaşabilirsin. Aryan'ın bu zamanda asıl görevi, düşmana karşı 
savaş ve ya onların ya da bizim ölümümüze kadar çok zamanımız kalmadı." 


Duce mürettebata simülasyon odasına doğru işaret etti: "Mack'i Zion Şehrindeki en iğrenç yaratıklardan 
bazılarıyla tanıştıracağız ve sonra onları öldüreceğiz ve onların çocukları olarak tutulan kadınlarımızı ve 
çocuklarımızı serbest bırakacağız. tutsak edin ve kölelik halkasına bir son verin." Ekip simülasyon odasına 
ilerledi ve slayt gösterisi projektörünün aydınlatıldığı ekranın etrafına yerleştiler. Çin kasabası sahnesi belirdi 

ve Hack projektörü çalıştırırken yorum yapan Duce şunları söyledi: "Burası Çinlilerin yaşadığı fare yuvası. Şehir 
merkezinde gördüğünüz büyük bina onların sözde 'kültür merkezi'. Gerçekte öyle Çin truva atının kalbi 

olan ve uyuşturucu ticareti ve seks köleliği çetesindeki operasyonlarının temelini oluşturan yüksek güvenlikli bir 
tesis. 

Burası aynı zamanda aşağılık yamyamlık ve vampirlik işkence ayinlerinin fiyatlandırıldığı okült bir daoist merkezdir. 
ve insanlarımızın etini ve kanını tüketerek onların yaşam gücünü emip kendilerininkileri çoğaltıyoruz. Yaratıklar 
Yahudilerle birlikte çalışıyor ve bir bakıma Yahudilerin soluk bir yansıması: bir gulyabani, ele geçirebildiği 

tüm duyarlı yaşamın yaşam gücüyle beslenen bir yeraltı yaratığı. Kikes bu Asyalıların olmasına izin verdi 

Fareler içeri giriyor ve veba mikroplarını yayıyorlar ve maddemizi, yani canımızın kanını mühürlüyorlar!" diye 


öfkeyle bağırarak mürettebatın diğer üyelerini harekete geçirdi. Bu lağım farelerini en ağır şekilde cezalandıracağız. 


bu gece." 


Slayt gösterisi bir dizi Çinli yüze doğru kaydı; bunlardan ilki, grileşen ve kelleşen kafası, soluk sarımsı beyaz 
rengin pörsümüş yüz hatları, yarıklara benzeyen destansı kıvrımlara gömülmüş boncuklu siyah gözleri ve 
çatlayan sıska yüz hatları olan zayıf bir figürdü. ortaya çıkan bir gülümsemeye 

altın ve kararmış dişler. 


Bu, Yılan çetesi 'Li Hsin'in lideri. Kendisi, toplum merkezi'nin inşasını finanse eden ve Çin komünist 

partisinin ülkenin bu bölgesindeki ana bağlantısı olduğu iddia edilen 'girişimci'dir. O, elbette 'kara büyücü' 
anlamına gelen uzman bir daoist. Bu gulyabani, 

Son beş yılda Zion Şehrindeki beyazların çoğunun kaçırılmasından ve ortadan kaybolmasından sorumlu 
olduğunu ve 'Çin bağlantısı' olarak Yahudilerin başvuracağı adam olduğunu düşünüyoruz." Slayt gösterisi 
birkaç dakika daha devam etti. Duce'nin her biri hakkında yorum yaptığı Çinliler, yılan çetesindeki geçmişleri ve 
önemleri hakkında bir brifing verirken, çete üyelerinin çoğu kılık değiştirmişti. 

Hem erkek hem de kadın üyeler önemli bir rol oynadığı için saygın bir iş adamı veya kadınının önünde yer aldı. 
"Çinliler beyaz adamın psikolojisini anlıyor - ya da öyle olduğuna inanıyorlar" diyen Duce, "Bu yüzden stratejileri 
de benzer oldu" dedi. Yahudi doğasına göre sinsi ve sinsi bir ekonomik menfaatin arkasında iptal edilmiş ve 
her zaman iyi niyetli bir gülümsemenin arkasındayız elbette. 

onların sandığı gibi saf olmamakla birlikte, onların içten görünüşünü görüyoruz ve maskenin arkasındaki 
kırmızı yüzü anlıyoruz. Bu gece o maskeyi yırtıp, altındaki o canavar yüzü kamuoyunun gözü önünde ortaya 
çıkarmayı planlıyoruz. Polis, suçu açığa çıkarmak ve kökenine kadar izini sürmek zorunda kalacak. 
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en yüksek güç kademesindeki Yahudiler ve onların Çin bağlantıları. Bazı üst düzey Yahudi oyuncuların bu geceye hiç 
şüphesiz katılması bekleniyor. Gönderdikleri önemli oyuncuları seçip geri kalanıyla daha sonra ilgilenebiliriz. 


Duce, mürettebatı simülasyon odasından erişilen cephaneliğe götürdü. İçeri girerken 'Bu gece çöpü çıkaracağız' dedi. 'Grevi 
gerçekleştirmek için tanrılardan kutsama aldık. 

Bu grup, Antifa'nın olabileceğinden çok daha sert ve coplar ve botlar onları çam bir kutuya koyma işini yapamaz. Zorlu rakiple 
başa çıkmak için daha fazla sert silaha ihtiyacımız var." dedi, vasiyete vidalanmış ve üzerinde kalaşnikoflardan otomatik 
pompalı tüfeklere ve sokak süpürücü smgs'ye kadar çok çeşitli ölüm makinelerinin sergilendiği raftan H&K MP5'i 

aldı. Duce şöyle dedi: "Zehirinizi seçin çocuklar! Her üyenin yumruk atabilecek birincil ve ikincil silah taşımasını istiyoruz. 
Komando hançerleriniz şuradaki masanın üzerinde" dedi rafın sonundaki masayı işaret ederek. Wolf otomatik bir 

pompalı tüfek ve sümüklüböcek cephanesi ile dolu bir palaskayı omuzlarına doladı ve etrafına çift '00'lük başka bir kemer 
sapladı. beli: "Kötü sürüyü yok etme zamanı!" Mack, susturucular ve omuz kılıflarıyla donatılmış bir Mac-11 smgs desteği 
seçti ve bunları deri ceketinin üzerine koydu. Her üye ayrıca gizlemek ve korumak için kurşun geçirmez bir kevlar maskesinin 
yanı sıra bir de yelek aldı. 


Aralarında Carceral ve Shank'ın da bulunduğu diğer üyeler, seçtikleri silahları ve uygun cephaneyi kaptılar ve Duce'nin 
talimatlarına hazırdılar. Lider şunları söyledi: "İkisi üç kişi, geri kalanı ben ve Carceral olmak üzere üç gizli minibüsle 
yerleşkeye gideceğiz. 

Onları Çin kasabasının bir buçuk blok uzağına park edip içeriye doğru yol alacağız. 

Sun-Fan süpermarketinin arkasındaki ara sokağa girin ve arkadaki teslimat girişinden mekana sızın. Hiç şüphe yok ki 
çatlaklar içeride her çıkışı kapatacak, bu yüzden hızlı ve öfkeli hareket etmemiz ve polisi olaya karıştırmadan önce mümkün 
olduğu kadar çok şeyi silmemiz gerekiyor. Alt bodrum beyazların esir tutulduğu yer ve bizim hedefimiz de orası. Hikayeyi 
anlatmak için hayatta kalanlar varsa çatlaklar ve çatlaklar her türlü mazereti oluşturabilir, bu nedenle yakılmış bir dünya 
politikası şarttır. Polisleri bölgeye gelmeye zorlamak için patlayıcılarla birlikte bir miktar plastik getireceğim ve 

ayrılırken havai fişekleri patlatıp tüm şehri olay yerine getireceğiz." Mürettebat üyelerinin tam donanımlı olduklarından emin 
olmak için kontrol etti ve 

Grevin koordinasyonunu kolaylaştırmak için radyo müziği ve kulaklıklar. "Haydi adamlar dışarı çıksın - Tanrıları selamlayın 
ve düşmanı ezin!" 


Li Hsin ipek yastıklarına oturdu ve afyon piposunu içti. Rüyalar diyarına gidecek ve atalarının hayaletleriyle iletişim kuracaktı. 
Hayaletlerle nihai iletişim kurmayı düşünürken kısık gözleri kapandı. Etrafında, hepsi geleneksel Çin yapımı siyah ipek takımlar 
giymiş Çinli Doaist dostlarından oluşan bir grup yer alıyordu. Adı üyeleri dışında herkes tarafından gizli tutulan yılan çetesi 
içindeki üstün konumunu belirtmek için tek başına kırmızı bir takım elbise giyiyordu. Yüz hatları da sıska görünen ve kel 


kafası olmayan başka bir adam 
yine de gri aynı lotus pozisyonunda oturuyordu ve afyon piposunu da içiyordu. 


Adı Moşe Golan'dı, İsrailli bir mossaddı, köle kartelinin en önemli adamıydı, Ulus ile Zion Şehri ve İsrail devleti arasında bir 
bağlantıydı. Li Hsin, Yahudinin gücünün, benmerkezcilik dinlerine saygı gösterenlere ışık tutacağını anlamıştı. Bu iyiydi, o 


Düşünüldüğünde alçakgönüllü görünebilirdi -tabii bunu içinde hissetmediği sürece. O, Yahudilerin dar 

görüşlülüğünün ötesindeydi; çünkü Çinliler için Ejderha Irkı, dünyanın gerçek üstün ırkıydı. Güç için uzun bir oyun 
oynayacak ve diğerlerinin boşa gitmesine izin verecekti - fethetmek için yeterli zamanı olduğunu düşündü - atalarının 
hayaletleri, kendisine 'üstün ırk' ya da 'üstün ırk' diyen bu piyonu kullanmasından çok memnun kalacaktı. 'seçilmiş kişi". 
Sonunda Li Hsin, kendi halkını, yani ejderhanın halkını seçecek olanın, dünya üzerinde zafer kazanmasına ve tüm insanları 
köleleştirmesine ve böylece ejderhanın artık olamayacak olmasına neden oldu. tohum bastırılır ve içine zorlanır 
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açgözlülükleriyle dünyayı lanetleyen despotik Ortadoğuluların ve beyaz şeytanların elinde boyun eğme. Büyük 
nihai dünya üzerinde hüküm sürecek ve sonuç evrensel barış olacaktı. Li 

Hsin küçük bir pirinç tokmak aldı ve yanında bulunan gonga vurdu. Gong yarışı 

yüksek bir ses tonuyla yükseldi ve Yahudi'nin gözleri bir tür değişiklik beklentisiyle ona doğru fırladı. Çok 
geçmeden, süslü bir şekilde oyulmuş lake kapılardan çığlıkların sesi uzaktan duyulabilir hale geldi. Lentoyu 
kaplayan korkunç canavarların bulunduğu ejderha kapıları aniden açıldı ve genç beyaz bir kız, elleri kelepçelerle 
ve bacak demirleriyle bağlanmış, ağzı bir top tıkacı ile tıkalı olarak içeri getirildiğinde çığlıkların şiddeti arttı. 


Onun kıvranan formu, duygusuz ifadeleri kızın umutsuz mücadeleleriyle uyumsuz bir nitelik oluşturan iki iri 
yapılı Çinli muhafız tarafından kontrol altında tutuldu. Daoistlerin aşağılık ayinlerine uygun her boyuta ve 
konuma uyum sağlamak üzere oyuklar yoluyla hareket ettirilebilen çeşitli toka ve kayış çeşitlerinin 
bulunduğu masanın üzerine yerleştirildi. Kız zarif tasarımlı lake masaya bağlanırken Li Hsin ayağa kalktı ve 
hemen diğer daosit arkadaşları da ayağa kalktı; uzuvları sınırlarına kadar uzanarak onu Satürn logolarını 
temsil eden 'x' haçı pozisyonuna yerleştirdi. Boynu da kayışlarla ve alnına bağlanarak kıvranması 
engellendi. Yalnızca karnı serbest kalmıştı ve kendini kurtarmak için çaresizce kalçalarını salladı. 


Daoist rahip onun etrafında dururken, İsrailli ajan da aynı şeyi yapıyor ve onun hareketlerini en aza indiriyor. 
Çinliler zararlarını tavana doğru kaldırdı. 


İşlerini tamamladıktan sonra gardiyanlar saygıyla eğilerek odadan çıktılar ve 

çift kapının dışına yerleştirin. Li Hsin, monoton yapısı ayinin yabancı doğasını güçlendiren kasvetli bir 
kadansı Çince olarak tonlamaya başladı; bu, Hsin'in truva atını toplumuna yerleştirdiği beyaz adamın 
bilincinden tamamen farklı bir şeydi. İlahi devam etti ve aralıklı olarak gong sesiyle noktalandı. 


Belirli bir süre sonra, gaz lambalarıyla loş bir şekilde aydınlanan oda, çok sayıda tuhaf şekil atmosferde 
birleşmeye başladıkça, odanın etrafında dönen ve ürkütücü bir tuhaf enerji radyasyonu yayan şeffaf formlar 
atmosferde birleşmeye başladı. Kız, gizemli bir güç tarafından engellendiği düşünülen ama yine de onun 

yaşam enerjisini paylaşmaya istekli görünen vampir yaratıkların varlığından kaçmak için kalçalarını cilalı masanın 
üzerinde kıvrandırdı. Li Hsin elbisesinden ince, altın bir bıçak çıkardı ve onu havaya kaldırdı ve odanın dışındaki 
herkesin bilmediği ve nesiller boyu ağızdan ağza aktarılan gizli sözcükleri dile getirdi. Orada bulunan daoistler 
de aynı şeyi yaptılar ve hançerlerini tavana kaldırıp, formları yarı maymun, yarı insansı olan ve başlarının 
üstünde çılgın bir öfkeyle dönen iskelet niteliğine sahip hayaletimsi yaratıklara baktılar. 


Onları büyüye yakalanmış halde tutan ve anahtarı kan olan sihirli bariyeri kırmak için çaresizdiler. 


Duce ve mürettebatı ara sokağa yanaştı ve silahlarını siyah PVC boru içinde taşıyarak karaya çıktılar. 

onları görünür ve izlenebilir hale getirebilecek kameralardan gizlemek. 'Topluluk merkezi'ne doğru dar 

sokaktan aşağı fırladılar ve onu çevreleyen beton duvarlara doğru ilerlediler, ayrıca ana giriş ve çıkış noktasından 
gelenler dışında dışarıdan gelenler için geçilmezdi. Bariyer bir çiçek bahçesine benzeyecek şekilde yapıldı ve 
cadde seviyesinden yüksekte istiflendi, böylece ne araç ne de yaya trafiği kameralar tarafından 

gözlemlenmeden yaklaşamayacaktı. 


Duce bir kanca çıkardı ve onu duvarın üzerinden fırlatıp bahçenin teraslarından birini çevreleyen çelik bir çitin 
etrafına astı. Kendisini yukarı ve yukarı kaldırıp, onu takip eden ve onun etrafında toplanıp büyük bir beton çiçek 
kutusunun arkasına saklanan şakacı üyeler tarafından takip edildi. Duce bir cam kesici ve vantuz çıkarırken 
talimatlar fısıldadı: "Kurt bizi içeri al", muhatap teçhizatı yakaladı ve cam panellerden birinde insan 
büyüklüğünde bir delik açtı. 
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İçeri girdiler ve ana salona doğru ilerlemeye başladıklarında Mack iri yapılı bir muhafızın devriye gezdiğini 
fark etti ve bastırılmış sesini yükselterek Mac-11 kütlenin merkezine doğru bir patlama yaparak vücudu yere 
yayılmış haldeki çatlağı düşürdü. Mürettebat ileri atıldı ve ana kattaki koridora gelene kadar herhangi bir 
karşılaşmadan alt kata indi ve aşağıdaki sokağa bakarken bir çift gardiyanın kendi mandalina dillerinde 
konuştuğunu gördü. 


Mack yine gardiyanları talim etti, şarjörünü boşaltarak onları ölüme giderken yere indirdi. 

Karıştır. Bir şarjör daha attı ve silahlarının daha fazlasını getireceğinden emin olan mürettebata ayak uydurdu. 
sonunda ısı duyulmalıdır. Dışarıdaki su çeşmesi akıyordu ve bodruma inerken çıkardıkları tek ses taş zeminde 
çıkan ayak sesleriydi. 


Mavi gözlü sarı saçlı kız bağlı olduğu masanın üzerinde korku içinde kıvranırken, Li Hsin alnından ter damlamaya başladığında daha yüksek 
bir sesle tonladı; daoist rahipler onun çöküşünü büyüleyici bir şekilde tekrarlıyordu. Ölüm perileri tepemizde uçuşurken Li Hsin'in sesi artık 


deliliğin eşiğine ulaşmıştı. 


O anda silah sesleri duyuldu ve bir dakika sonra kapılar parçalandı, mürettebat içeri girdi ve 

Silahsızlandırılan ve gafil avlanan Çinlileri, bir atış poligonunda Pekin ördeklerini, mürettebatın attığı silah 
ateşiyle kan ve pislikle kıpkırmızı olmuş ipek kıyafetlerini havaya uçurarak uzaklaştırdılar. Gulyabaniler odayı 
döndürdüler ve tam yukarıdaki ölüm perileri gözden kaybolurken yere düştüler ve odayı mücadele eden dişi 

için sessiz bir manzara bıraktılar. Duce konuştu: "Oyalanacak vaktimiz yok. Size diğerlerinin nerede saklandığını 
soracağım böylece onları serbest bırakabiliriz ve bodrumda kaçabileceğimiz herhangi bir varlık olup olmadığını 
soracağım. Şimdi..." dedi omzuna dokunurken dostça bir sesle "Nerede olduklarını ve buradan nasıl çıkacağımızı 
bize bildirin." Top tıkacını ağzından çıkardı ve kadın nefes nefese ve şok içinde şöyle dedi: "Merdivenlerden aşağı 
inin ve onlar odadalar. 

çift kapı ama sıkı bir şekilde korunuyorlar. Dışarıya açılan bir kapı var" dedi ve duygusal şoktan ağlayarak 
uzaklaştı. Duce şöyle dedi: "Burada kal; odada en güvende olan sensin. Polis gelecek 

Yakında bekle ve kapıyı kapalı tut. Geldiklerinde kapıyı açmadan önce durumu açıkla." Ekip koridora doğru 
ilerledi ve bunu yaparken hem yukarıdan hem de aşağıdan koşan ayak seslerine kulak misafiri oldular. 


Yılan çetesi, beyaz kölelerin tutulduğu ve Yılan Çetesi dönerken Kurt'un yan tarafına bağlı olduğu alt 

bodruma giden merdivenlere doğru ilerlerken üzerlerindeydi. 

köşeyi döndüler ve otomatik sming'lerini kendilerine doğru kaldırdılar, otomatik yüklemeli av tüfeğinden bir 
yaylım ateşi patlattılar kurşun mermilerin darbeleri yarığı parçaladı soya soslu bir Çin kızartması vücutlarını Çin 
Truva atının beton duvarlarına sıçratarak ekledi. 


Daha fazlası geliyordu ve mürettebat, bir falanks oluşturup onların içinden hedeflerine doğru hücum ederken, 
pirinç çeltikindeki yengeç otları gibi aşağıya doğru hareket eden Chi-comm'ların hücumuna yüklerini 
boşaltırken onlarla yüzleşti. Alt bodrum kapısı onları karşılamak için geldi ve onlar 

Düşman iç kısımdaki mevzilerini alırken silah sesleri ve betona çarpan botların sesi duyuldu. Duce, çift kapıların 
arasındaki boşluğa bir C-4 plastik damlası yapıştırdı ve mürettebata merdiven boşluğunun arkasına 
saklanmaları için işaret veren bir fünyeyi ateşledi; üç üye üst kata doğru kıvrılırken merdiveni izliyor, diğer üç üye 
de alt kata doğru kıvrılırken. Birkaç saniye içinde, Duce uzaktan kumandalı patlatıcıya bastığında patlayıcı 
patladı ve çift kapı, menteşeler içeri doğru patladı; kilit buruştu ve patlama nedeniyle sürgü eridi. Silah 

sesleri duyuldu ve betonda delikler açan dumanın arasından genel alanı kararttı ve mürettebatın menzilinin 
dışına çıkan koridor boyunca sekti: Düşman karanlığın ortasında koruma ararken, onu çevreleyen iç odadaki 
ışıklar karardı. Mürettebattan biri kızılötesi dürbünle saldırıya uğramış bir FN-Fal almıştı ve 
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İçeriden çığlıklar yükselirken ve fareler tarafından kemirilmiş küflü gri bir peynire benzeyen biberli betonun zararsız bir şekilde uğultusuna 
tepki olarak ateş yaylım ateşi onları karşılarken hedefleri birer birer seçmeye başladı. Shank'tan gelen keskin nişancı saldırıları devam etti 
ve en sonunda son birkaç köle taciri düşmana saldırmak için fare deliğinden dışarı koştu ama Duce'nin H&K MP5'i onları Çin yeni yılındaki 


Çin fenerleri gibi parçaladı, alevli havai fişek mesajları sonuncusu olarak karardı. az sayıda üyeden biri yeryüzünden elendi. 


Karanlık odadan ağlamalar ve sızlanmalar yayılıyordu ve Mack geniş iç mekanın duvarına yığılmış kafes dizisini belli belirsiz 
gözlemledi. Duce onun omzuna dokundu ve alt-akustik bir sesle girişin hiç kimsenin olmadığı tarafa gitmesini ve 
diğerlerine diğer tarafa gitmesini söylemesini fısıldadı. Bunu yaptılar ve atış noktalarına doğru ilerlerken içeriden kendisine 
vurulacağını tahmin eden ve son savunmasını yapan bir ses seslendi: "Bir adım öne gelin ve tüm şiksaları ve gençleri 
elektrikle öldürecek elektrik deşarjını tetikleyeceğim. buradayım!" mızmız ses 


köşeye sıkıştırılmış, saldırganın üzerine atlamaya hazır bir fare meydan okurcasına çığlık attı. 


Duce karşılık verdi: "Rehinelerin serbest bırakılmasını emretmek için ne yapmamız gerekiyor?" Ses neşeyle çatladı ve kaotik 
kahkahalarımızı bozdu: "Goyim! Ölmek zorundasın! Başka yolu yok!" Böylece kırmızı acil durum ışıkları yandı ve tavan 
ışıkları kapatıldı. Duce tekrar bağırdı: "Kazanamazsın! 

Mahkümunkinden vazgeç yoksa seni öldürürüz!" Ses, kendi gücünden çılgınca sarhoş bir şekilde yeniden güldü: "Goyim! 
Bu ışıklar, sonunda sizi öldürecek olan ölümcül mikrodalga radyasyonunu iletecek şekilde programlandı -yyoğunluğunu ben 
kontrol ediyorum- artık canlı canlı pişiriliyorsunuz! Ha ha ha!" diye ses çınladı. Ampullerdeki mikrodalgalar çıtırdadı 

ve mürettebatın midesi bulanmaya başladı. Bu hareket üzerine bir silah sesi duyuldu ve ses vahşi bir öfkeyle 

bağırdı: "Vay canına! Goy!", sessizlikten önce. 

Kızılötesi dürbünüyle karanlığı gözlemleyen Shank şunları söyledi: "Yakaladık! Artık odaya gidelim!" Mack ve mürettebat içeri 
girdi ve Shank, karanlık odayı ışık düğmesi için tararken takip etti; bu sırada mürettebatın zaferini görünce gözleri parlayan 
tutsaklar bağırdılar ve bazılarının özgürlüğe dair güveni kazandıkları için kafeslerinin parmaklıklarını şıkırdatarak onları 
neşelendirdiler. Birçok durumda aylarca süren esaret altında yaşanan işkence ve kötü muamele nedeniyle moralleri 
bozuldu ve hatta ezildi. Çinliler merdivenlerde harekete geçerken yukarıdan ayak sesleri duyulabiliyordu. 


Mack, Shank'ın az önce aydınlattığı odaya baktı ve bir çıkış kapısı gördü. Duce'ye bunu bildirdi: "Çıkış kahramandır!" 

ve ikincisi ne yapacağını düşünürken başını salladı. Mack'e işaret verdi: "Çift kapıyı kapatılabilecekleri yere kadar kapatmaya 
hazırlanın." Patlayıcı oyun hamurundan büyük bir top oluşturup içine bir fünye sıkıştırıp onu, yarıkların aşağıya doğru 
süründüğü merdivenin altındaki bir beyzbol topu gibi fırlattı. kendi dillerinde mırıldanıyorlar. 


Mack ve Carceral hızla kapılara doğru koşup kapıları yamulmuş olmalarına ve menteşelerin tamamen kapanmasını engellemesine 
rağmen onları kapatmaya zorladılar; içlerinde önceki saldırıdan kalma bowling topu büyüklüğünde büyük bir delik göze çarpıyordu. 
Duce, "Kafeslerin kilidini açın ve gidelim!" dedi. Hack elektrik panelini buldu ve kafes kapılarının kilidini açmak için 
anahtarları çevirmeye başladı. Çinlilerin merdivenlerdeki cesetleri oldukça duyulabilir bir şekilde duyulabiliyordu 

Merdiven boşluğundan girerken hücum etmeye karar verirken sesleri yükseliyordu - ve Duce patlatıcının düğmesine 
bastığında hücum ettiler, C-4 topu bir anda patladı, alevler kapılardaki çatlaklardan fırladı ve beton binalara saçıldı. 

çelik kapılar, ruhları büyük bir sonla ilişkilerine katılırken ölüm sesi gibi çıkan oryantal feryatlar. 


Kafes kapıları ardına kadar açıldı ve Duce tutsaklara şunları söyledi: "Sizi serbest olarak yanımıza alabiliriz, o 
patlama sesiyle polis yola çıkmış olmalı!" Mürettebat, esirleri kendi hallerine bırakarak yola çıktı ve onlara çarpmadan 
kamyonetlerine geri döndü. 
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gözlemlendi. Üç minibüs gecenin karanlığında merkeze doğru dolambaçlı yollar izleyerek uzaklaşırken polis sirenleri 
toplum merkezinde toplandı. 


Karargahta mürettebat, artık hikayeyi polise ve dış dünyaya anlatabilen beyaz tutsakların serbest bırakılmasını kutladı. Zion'da 
polisin tam anlamıyla yozlaşmış olmaması ve olaya tanık olan Çin kasabasını çevreleyen birçok gözün ve kulağın olup 

bitenleri yakından takip etmesi beyazlara bir yaşam şansı verdi. Duce, Mack'e, polisin yozlaşmış olmasına rağmen iç bir 
bölünmeye maruz kaldığı ve bazı beyaz yanlısı polislerin hâlâ bazı otoriter konumlara sahip olduğu konusunda güvence 

verdi. 

pozisyonlar. Kabalın suçlarının açığa çıkmasından kaçınmak için tutsakların basitçe vurulmayacağı bir kumardı, ancak en 
azından hikayeyi ya da gerçekler hakkında bildiklerini hikayeyi anlatmak için yaşamalarına izin verilmesi ihtimali yüksekti. 
kurbağa bakış açısıyla, kendilerinin ve ortalama beyaz insanın yaşamak zorunda kaldığı çamurdan büyük bir komploya 
bakıyor. Kesinlikle maruz kalacakları kader, bir suikastçının elindeki suikasttan bile çok daha kötü olurdu. 


yolsuzluğa bulaşmış polis idam mangası, yani her iki durumda da doğru karar verilmişti. Seks köleliği çetesi parçalanmıştı ve 
onun yandaşlarının çoğu ve özellikle de kendilerini karanlık güçlere satanların yüzleşmek zorunda kaldığı kaderle 

yüzleşmek için artık bir hayalet olarak var olan Li Hsin'in şeytani liderliği. 

Duce mürettebatı illüzyon odasına götürdü ve beyaz cüppelerini giydikten sonra kara güneş sembolünün etrafında 
konumlandılar. Duce ellerini kaldırdı ve gizli sözcüklerden oluşan bir formülü telaffuz etmeye başladı: 


Ryta fyr eis gibor! 

Hag-al ryta asadır! 

Fyr os laf myn eis değil! 

Laf halga-ryta'dır: kaun ryt suntyr'dir! 
Fa os kaun ur! 

Thor güneştir! 

Hag-al asa güneşin! 

Ryt barbar (biörk-bar) asur thor! 


Güneş tyr mi? 
tempoyu tekrarlayarak: 


Ryta fyr eis gibor! 
Hag-al ryta asadır! 
Fyr os laf myn eis değil! 
Laf halga-ryta'dır: kaun ryt suntyr'dir! 
Fa os kaun ur! 
Thor güneştir! 
Hag-al asa güneşin! 
Ryt barbar (biörk-bar) asur thor! 


Güneş tyr mi? 


Kambur aydan gelen ışık tavan penceresinden parladı ve mürettebatı hayaletimsi ışığına hapsetti. Duce ellerini bir kez 
daha insan runesini simgeleyecek şekilde kaldırdı ve şu kelimeleri titreterek konuştu: "Thor! Odin! Aesir'in tanrıları! Köle 
yüzüğüne karşı saldırıyı gerçekleştirdik - tüm kikes ve çatlaklar yok edildi ve beyaz kadınları özgürleştiren köle halkalarını 
yok ettik ve 

çocuklar. Beyaz ırka en iyi şekilde hizmet etmek için hangi görevi üstlenmemiz gerektiğini bilmeliyiz? Bize söyleyin 'ey 
sonsuz bilgeliğe sahip tanrılar, bize hangi düşmana vurulması gerektiği bilgisini bahşedin! Ah Thor! Ah Odin! bize bilgeliğini 
bağışla!" O anda oda aydınlandı ve Odin'in güçlü sesi 
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şu ses duyuldu: "İşte, bir sonraki göreviniz! Bunu başarırsanız Zion Şehri'nin fethine doğru bir adım atmış olursunuz. 
Düşmanlar hareketsiz kalır - masonlar en önemli düşmanlardan biridir - hepsini yok edin! 

Kimsenin hayatta kalmasına izin vermeyin!" Şehir merkezindeki büyük masonik locanın bu görüntüsünde, Zion Mason 
Tapınağı'nın, aralarında sözde "seçkinler"in de bulunduğu, yemek yiyen ve iğrenç ayinlere katılan üyelerin tamamı 
görülüyordu. yozlaşmış entrikacı politikacılar; doktorlar ve yargıçların hepsi şeytani ayinlere katılıyor. 


"Seyretmek!" ses şöyle dedi: "Bu iki gün içinde gerçekleşecek. Şimdi grevinize hazırlanın ve grev için en iyi durumda 
olduğunuzdan emin olun; eğer bunu tamamlarsanız önünüzde sadece birkaç göreviniz daha olacak." 

Zion Şehri'ni derebeyliğiniz olarak kendinize almanız için. Şimdi gidin ve saldırıyı hazırlayın! Her zamanki uygulamaları 
gibi, kulübeyi koruyan tam bir polis ekibinin olacağını bilin - Gitl ve Aryan insanlığı için zafere ulaşın!" 


Ses kayboldu ve ışık, önceki ay ışığı seviyesine geriledi. Duce ve mürettebat, bilinçlerine aşılanan ve onları harekete geçiren 
görüntü seli üzerine sessizce meditasyon yaparak oturdular. 

Onlara binanın ayrıntılı bir planını, binanın katlarını ve giriş ve çıkış noktalarını, çevredeki binaları ve polisin gözetimi 
yürütmek ve korkunç iblisin ele geçirdiği masonları güvende ve emniyette tutmak için görevlendirileceği konumları 
sunmuştu, böylece onlar daha fazla devam edebilsinler. onların 

vahşet. Sonunda mürettebat Duce'nin peşinden kalktı ve ön odaya giderek cübbelerini bir kenara koydular ve cephaneliğe 
doğru süzüldüler. 


Duce şunları söyledi: "İki gün sonra saldıracağız. Artık silahlarımızı hazırlayabiliriz ve çevreyi gözetliyor olabilecek sapkınların izlerini 

ortadan kaldırmak için tüm üyelerin o zamana kadar karargahta kalmasını istiyorum. Silahları seçeceğiz ve Birkaç adam ve dışarı çıkıp şu 
anda orada olan takipçilerle ilgileneceğiz. Sonra araçları garaja çekeceğiz ve izlerini daha fazla kaybetmeleri için birkaçını dışarıda bırakacağız. 
Sonra hepimiz kışlada kalıp bekleyeceğiz. vuruş." Mürettebat, özel durum için özel olarak seçtikleri silahlarını hazırladı - hepsi susturuldu: 
Carceral bir keskin nişancı tüfeği aldı ve locayı koruyan çevredeki mason polislerinden herhangi birini ortadan kaldıran bir tetikçi olarak 
duracaktı; Hack and Shank, kırmızı noktalı ve kızılötesi optikli bir H&K MP5'i aldı; Duce, Scorpion makineli tabancasını ve Walther'in silahını 


alırken, Mack de destek aldı. 


ses bastırılmış Mac-11'lerin tümü ek şarjörlerle birlikte. Kurşun geçirmez bir yelek ve maskenin yanı sıra bir çift kevlar eklemli 
eldiven aldılar ve bunları dolaplarına koydular. Duce daha sonra dışarıdaki sapıklardan kurtulma görevini iki takıma devretti: 
Wolf ve Hack bir tarafta, Mack ve Carceral bir tarafta 

diğeri. İki ekip binadan farklı çıkışlar kullanarak ayrılacak ve mürettebat hakkında casusluk yapması için para alan pislikleri 
kaçıracak ve mümkünse onları sorgulama için içeriye getirecekti. Mürettebat alt kattaki bilgisayarların ve gözetleme 
ekranlarının bulunduğu bölmeye yöneldi ve çevreyi koruyan kişinin casus aradığını gözlemledi. Yakınlarda ışığı açık olan bir 
evi ve diğer taraftaki ara sokağa park etmiş bir minibüsü gözlemlediler. Duce şunları söyledi: "Wolf takımı minibüsü alır ve 
Mack de evi alır. Eğer onları canlı yakalayabilirsen, eğer onları boşa harcamazsan bunu yap." 


Mack, Mac-11'ini yanına aldı ve Carceral da aynı politikayı benimsedi, hem yüz hatlarını gizlemek için çorap maskesi taktı 
hem de evi almaya hazırlandı. İçeri giriyormuş gibi yaparak bir itişmeyle yola çıktılar 

eve dik açıyla bir yöne doğru ilerlediler ve o sırada (sabah 03.00) tamamen sessiz olan blok boyunca ilerlediler ve ön 
kapıdan yaklaşırken adımlarını hızlandırdılar ve ağır bir bagajla kapıyı çarptılar. kilit. Kapı geri çekildi ve silah almak için 
çabalayan iki erkek Yahudiye ani bir tekme atıldı, Mac-11 kafalarının üzerine inerek onları bilinçsiz hale getirdi. 
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Oda gözetleme ekipmanlarıyla doluydu; bir tür radara benzeyen ekranlardan biri tam karargaha doğrultuluydu ve CGI 
grafikleriyle oluşturulmuş mürettebatın garip bir görüntüsünü, bilgisayar ekranlarının etrafında duran özelliksiz bir vücut 
kümesi olarak gösteriyordu. ayrıca radarda yakalandıklarında sadece geometrik şekillerdir. 


Mack, mutfak ocağına doğru gidip gazı açarken "Burası temizlik ateşiyle temizlenmesi gereken bir yer" dedi ve biraz 
soba gazı, bir bez parçası ve Yahudilerin içtiği boş bira şişelerinden birini aldı. ve bir molotof kokteyli hazırladılar ve hem o 
hem de Carceral iki kiki üstlerine omuzlayarak arka girişe doğru ilerlediler ve tekrar dışarı çıktılar. 


Ev gazla dolmaya başladığında Mack, kokteylin içindeki gaza batırılmış paçavraları yaktı ve gazı ateşleyerek içeriye fırlattı, 
bu da gecenin karanlığına doğru merkeze doğru hızla koşarken zincirleme bir reaksiyon yarattı, ev gaz şebekesi 
gibi sağır edici bir patlamayla patladı. alevler içinde geceyi aydınlatarak patladı. 


Karargaha geri döndüklerinde ikisi, Yahudileri diğerlerinin kaldığı gözetleme alanındaki beton zemine attılar. Duce, 
bunu yapan iki mürettebat üyesine işaret ederken, "Bu kikilere iki ayrı hücreye kadar eşlik edin" dedi. Duce, Mack'e şöyle 
açıkladı: "Henüz görmedin ama bodrumda hücrelerimiz var. Sen geri döndüğüne göre artık oraya gideceğiz, çünkü 

Wolf ve Hack çoktan ikinci torba pisliklerini bir minibüste koşarak elde etmişler. video ekranında gövdenin yandığı 
görülebiliyor..." Mack'in baktığı ekranı işaret etti. "İkisi zaten aşağıdaki hücrelerde sorgulanmamızı bekliyor." Mürettebat 
sorgulamaya başlamak için alt kata inerken, yukarıdaki enkaz uzaktan gelen polis ve ambulans sirenlerini yaktı. 


Hücreler, yakın zamanda yakalanan takipçiler ve Mossad ajanları için pek de misafirperver değildi. 

Kelimenin tam anlamıyla, dökülmüş betondan ve onları içeriden kapatan kafes kapısı olan bir metal levha kalıptan yapılmış 
çukurlardı. Çukurun dibinde ayrı bir tuvalete giden bir tuvalet deliği vardı. 

Binanın dışındaki ve aynı zamanda inşaat malzemeleri ve diğer ıvır zıvırın da bulunduğu küçük bir tuğla binanın içinde yer 
alan septik tank. 


Hücreler, boş olduklarında yangın hortumları ve çamaşır suyuyla temizleniyordu, ancak işgal edildiklerinde, mürettebatın 
sorgulama için veya rehin olarak aldığı kokuşmuş anlamına gelen her şeyi içeren, zemindeki çukurlardan başka bir şey değildi. 
Duce, ses geçirmez olan ve çukurlar körfezine bakan odanın her tarafındaki baloncuklu kameralar tarafından izlenen 

zindana giden yolu açtı. Mossad ajanı, Duce yaklaşırken kendisine yapılanların intikamını nasıl alacağını yüksek sesle 
haykırıyordu ve bir kova sakatat alıp onu, çürük et ve kan ona çarptığında tiksintiyle çığlık atan kike'ye fırlattı. yüzüne. "Kike 
ye!" dedi Duce. "Bu senin Hanuka bayramın!" Deriler toplandı ve Duce sorgulamaya başlarken şöyle dedi: "Sen kimsin ve 
neden bizi gözetliyorsun? Düzgün cevaplar verirsen cezan indirilecek..." Kike ona tükürmeye çalıştı ama tükürük geri 

döndü. Çubukları çekip yüzünün üzerine düştü; çukurun derinliği on ayak ve çevresi beş ayaktı. Duce öfkeyle bağıran 
Yahudinin üzerine bir yük daha attı: "AAAAHHHI! 


Nazi Şeytanı!" Bu şarkı ve dans, kike'den bıkmış olan Duce ve aynı zamanda gürültü yapan ortağı şok tabancasını çıkarıp 
50.000'lik kike'yi patlatana kadar ikisi arasındaki bir değiş tokuşla birlikte çalmaya devam etti. Duce kike'ye bir patlama daha 
uygularken, elektrik deşarjı hücredeki eğim boyunca ilerlerken ve kike dansı yapan iletken metal duvarları çevrelerken voltlar 
bir çığlık yarattı. 


Sonunda yan hücredeki kike çığlık atmaya ve bağırmaya başladı: "Bırakın bizi Nazi! Bırakın bizi, yoksa öldürüleceksiniz! 
Sizi 7/24 gözetim altında tutuyoruz, hiç umudunuz yok! Eğer yaşamak istiyorsanız, Sizi 'LL 


ya bizi serbest bırakın ya da öl." Duce, Wolf'a Yahudiye bir darbe vermesi için işaret verdi ve daha sonra bunu yaptı ve daha da vahşi bir durum ortaya çıktı. 
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Mossad ajanının çığlığı. "Kimin için çalışıyorsun Yahudi için? Kimin için?" Wolf, kike'yi tatmaya devam ederken sordu. Bir süre 
sonra çığlıklar azaldı ve Duce yaklaştı ve kike'nin drenaj deliğinden aşağı damlayan kendi idrarından oluşan bir 

havuzda hareketsiz halde yattığını gözlemledi. Duce, "Eğer konuşmaya başlamazlarsa geriye üçte bir kalmış gibi görünüyor" 
dedi. Ölü etin yanındaki kike histerik bir şekilde gülmeye başladı: "Ne oluyor!" gümüş kordonunun vaktinden 

önce kesilmesi ve olası kaderi hakkında yeterince bilinçli olması. 


Kike sessiz kaldı ve ardından Duce'nin şok tabancasıyla onun üzerinde durduğunu gözlemleyerek sonunda 

razı oldu ve şöyle dedi: "Tamam! Tamam! Hahamlar kehilla - kim olduğunu sorma... Bilmiyorum, sadece çalışıyorum ' 
Duce sessizce askeri tarzdaki yüksek ve sıkı kesimli bir anglo sakson olan bir sonraki mahkuma doğru ilerledi, ikincisi dik 
dik bakma yarışmasını kazanmaya çalışan Duce'ye metanetli bir şekilde baktı. Duce konuştu : "Acele et aptal, bütün gece 
vaktimiz yok." ve ajan korkak doğasını ortaya çıkaracak şekilde gözlerini kırpıştırdı ama aptalca bakmaya devam etti 

Duce alaycı bir şekilde gülümsedi ve şok tabancasını kaldırdı: "Son şansın yoksa giden ilk Şabat goy'u olacaksın. Dodo'nun 
yolu." Haydut bakmaya devam etti ve Duce onun suratına patlatarak şunları söyledi: "Annen yabancılara bakmaman 
gerektiğini söylemedi mi?" Vücudunda dolaşan gerilim onu bir uğultu halinde yere düşürdü, inledi. Duce acıyla hücreye 
bağırdı: "Ya şimdi ya da asla! Kimin için çalışıyorsun? Cevap verin!" Operatör derine baktı ve bağırdı: "Nasılsa bizi öldüreceksin 
Nazi pislikleri!" Duce üzgün bir yüz ifadesi takındı ve başını salladı: "Sen oyununu oynadın" ve 50.000 volt daha boşalttı. 
Duce, haydutun mesanesinden fışkıran idrar havuzuna bağlanarak hücrenin içine doğru güçlendirildi ve yanmış domuz 
pastırması ve ozon kokusundan kaçınmak için sonunda sızlanmayı bırakan haydut üzerine defalarca yıldırım gönderdi. 
hücrenin dibinden yukarıya doğru süzülüyor. 


"Bir tane daha kaldı" dedi, eşkiyanın ortağına doğru ilerlerken: "İşvereniniz kimin?" deyince yaratık şöyle cevap verdi: 
"Mossad sana karşı doğru söylemiş." dedi korkuyla başını kaldırıp bakan Duce şöyle dedi: "Güzel, o zaman sana işkence 
etmeyeceğim." Şok cihazının voltajını maksimum ses seviyesine ayarladı ve başını salladı. 

Davayı takip eden Wolf'a gülümseyerek: "Gitmene izin vereceğim-" dedi ajan gözle görülür şekilde rahatlamış 
görünüyordu ve onu esir alan kişiyle arkadaşça davranıyormuş gibi yapıyordu "-cehenneme!" Duce işini bitirip şok 
tabancasını doğrudan haydutların yüzüne doğru ateşledi ve ona elektrik akımı gönderdi ve etini bir domuz gibi kızarttı. 
Barbekü. 


Haydut pastırması pişerken dönüp titriyordu, yanındaki kike de kurttan benzer muamele görüyordu. Birkaç saniye sonra 
ikisi, domuz kızartmasındaki domuz gibi çelik bir tabağın üzerine mide bulandırıcı bir şaplak atarak kendi idrarlarından 
oluşan bir birikintiye düştüler. Duce şöyle dedi: "Bu et çuvallarını buradan temizleyin, püskürtün ve pisliklerini temizleyin." 
Shank ve başka bir deri çalışmaya hazırlandı ve Duce ve ekibin geri kalanı, greve daha fazla hazırlanmak için tesisten çıktı. 


Yarım saat sonra Shank odadan çıktı ve simülasyon odasındaki toplantıya katıldı. 

Duce tarafından yönetildi: Lider sunum sırasında slaytlarını yarıda kesti ve Shank şunları söyledi: "Cesetleri her zamanki gibi 
attık, cesetlerini boş propan tanklarına doldurduk ve daha sonra imha edilmek üzere başkalarının yığınına bıraktık." "İyi adam." 
dedi Duce. Mack'e, genellikle yaptıkları şeyin, boş eski propan tanklarını asetilen kesme hamlasıyla keserek açmak olduğunu 
ve daha sonra içine sığması için parçalanması gerekebilecek bir cesetle doldurulduktan sonra tankın tekrar kaynakla 
kapatıldığını ve kamuflaj için sprey boyayla boyandığını söyledi. Tapu. Tanklar çöplüğe götürüldü ve ihtiyaç duymadıkları 

tüm diğer döküntülerle birlikte hurda yığınlarında bırakıldı veya hiçbir sorunun sorulmayacağı bir sanayi bölgesine atıldı. 


Propan tanklarının valfleri cesedin gazlarını dışarı atabilir ve ceset tamamen çürüdüğünde sonunda kokuşmayı durdurabilir. 


118 


Machine Translated by Google 


Simülasyon odasında Duce, gelecek saldırının senaryosunu açıkladı; sokakların ve binaların ayrıntılı haritalarını gösterdi 
ve giriş ve çıkış için yaklaşma hatlarını ve Loca'da gaddarlık yapan iblislerin ele geçirdiği gulyabanilere nasıl 
saldıracaklarını tartıştılar. onların özlemi 

tanrılığa doğru. Mack şunu sordu: "Peki ya onları koruyan polis? Onlara saldırmaktan kaçınmanın bir yolu var mı, yoksa 
bu polis teşkilatının tepkisini çekmez mi?" Duce cevap verdi: "Sahneyi koruyan polisler 

Masonlar, çoğu durumda olmasa da çoğu durumda, kendilerini inisiye olmuş efendilerinin gözüne sokmanın bir yolu 
olarak vahşet eylemleri gerçekleştirmiş olan seçilmiş yozlaşmış astlarının masonlarıdır. Yozlaşmış rejim altındaki 
hiyerarşinin doğası öyledir ki, daha alt düzeylerde yer alanlar, her zaman daha yüksek düzeylere yükselmeye çalışırlar ve 
şeytanların ele geçirdiği efendileri gibi sahte ışığın tadını çıkarırlar. Aslında çoğu insan şu anda Yahudilerin cinlerin 
etkisi altındadır. 

vampirlerin efendisi 'yehova'nın,'meleklerini' yöneticileri olarak yatıştırırlar. Bu nedenle onlar gözden çıkarılabilirler ve 


kurtarılabilir niteliklere sahip olmadıkları için bu kaderleri hak ediyorlar." 


Bir an düşündü ve parmaklarını şıklattı: "Her yerde kameralar olacağından herhangi bir iz bırakmak için İslami tarzda 
kostümler giyen cihatçılar kılığına gireceğiz ve tekkenle aramızda daha fazla mesafe yaratacağız. daha iyi gizleme. 


Buradaki haritamıza göre, bu yol boyunca bir blok boyunca ara sokakta kamera yok" dedi, ara sokaklardan birini 

işaret ederek, "ve yalnızca mason locasının bir blok yarıçapında, onu çevreleyen her yerde kameralar var. Bir blok öteye 
park edip ara sokak boyunca ilerleyerek tüm izlerimizi kaybedebilmeliyiz. Sahada depoladığımız kostüm 
malzemelerinden Müslüman tarzı kostümler yapabiliriz ve yalnızca daha küçük silahlar kullanmamız gerekecek, 
dolayısıyla keskin nişancı tüfeğini geride bırakmak zorunda kalacağız. Ekiplerin ayrılıp kulübenin çevresine gitmesi tek 
seçenek olacak, burayı üç taraftan kapsayacak ve yaklaşımımız gereği alan herhangi bir polisin ortaya çıkmasına neden 
olacak. Plan, onlara saldırmak ve herhangi bir vardiya değişikliği olacağını varsayarsak, on beş dakika içinde içeri 

girip çıkmak olacak. Toplanıp o iğrenç işlerine başlamalarından iki saat sonra greve çıkacağız. O zamana kadar çok 
sarhoş olacaklar ve bu konuda bir şey yapamayacak kadar hazırlıksız yakalanacaklar, şüphesiz mason locasının 

içinde korumalar olacak ve onları gördüğümüz gibi almak zorunda kalacağız. Birinci takım ben, Shank ve Hack'ten 
oluşacak; ikinci takım Carceral olacak; Kurt ve Dişli; üçüncü takım, odada kalan iki görünüme sahip olan Mack, Bones 
and Pipes" olacak. Planlar yapıldı ve görünümler simülasyondan çıktı 


Köle tacirlerine yönelik grevin yapıldığı günden bu yana hâlâ uyumadıkları için odaya ve yatağa gittiler. 


Uyandıklarında, saldırıdan önceki günün öğleden sonrasıydı ve kulübeyi ele geçiren iblislerle ve yeryüzünde kontrol 
ettikleri kuklalarıyla yüzleşmek için kendilerini en iyi duruma getirmek için yirmi dört saatleri kalmıştı. plan. Gün, spor 
salonunda yapılan yoğun egzersizlerden oluşuyordu; gün boyunca yeterli esneme ve egzersiz hareketleri ile kademeli 
olarak yapılan çok sayıda sprint koşusu vardı. 

iyileşme ve birkaç karma dövüş sanatları seansının yanı sıra bazı yüksek tekrarlı vücut ağırlığı direnç antrenmanı. 
Aesir'le iletişim kurmak, bölgeye ve şüphesiz katılacak olan loca üyeliğine ilişkin rakamlara ilişkin ilave detaylı çalışmayla 
faaliyeti tamamladı. 


Simülasyon odasında Duce, locanın önde gelen oyuncularını, yani kendi deyimiyle "tanrıları"nı inceledi; 

İlk sırada, sarkık yüzünde kırmızımsı bir renk tonu olan ve yüzünü ortaya çıkaran geniş bir sırıtmaya sahip, yağlı, şişman bir Anglo-Sakson vardı. 
gizli Satürn saç modeliyle tamamlanan kapaklı dişleri, saçları, Satürn'ün halkalarının, bilincin düşük titreşim frekanslı 
durumlarının kölelik matrisinde 'kafir'i hapsettiğini düşündürecek şekilde ayrılmıştı. "Bu domuzun adı belediye 

binasında üst düzey bir bürokrat olan John Simmons. 

Belediye başkanından sonra ikinci sırada yer alan ve bir bakıma belediye başkanının danışmanı olan Mack, siz farkında 
olmasanız da, Zion City'de ünlü bir kişi, Yahudilerin fiili kuklası olarak hizmet eden sembolik bir zenci. O, kara büyünün 
'Yahudi olmayanları lanetlemesinin' bir parçası olarak, Yahudi adına beyaz nüfusa hakaret etmek için seçildi; teknik. 
Simmons büyük ölçüde şehrin işleyişinin arkasındaki beyindir; onun 'yaratıcı yıkımı' Yahudi efendilerinin taktik 

kitabından bir sayfa..." 
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Duce, slaytı kül rengi tenli ve aynı derecede şişman hatlara sahip sinsi görünümlü bir kike ile değiştirdi: "Bu 
Guido Laguardia - kendi adının kalıbına göre yapılmış bir kripto Yahudi - 30'lu yıllardaki eski Yahudi York 
belediye başkanı - kendisinin bir finansçı olduğu iddia ediliyor Belediye binasında bakan ve kendisinin ve 
kehilla'sının ceplerini ücretli kölelerin hayat birikimleriyle doldurmak için kitap pişiriyor." Duce daha sonra 
boğa boynu ve etli, ciddi görünümlü bir figürün tasvir edildiği başka bir slayta döndü. çenesi ve bıyığı 
altlarında torbalar bulunan çökmüş gözler ve akromegaliden mustarip biri izlenimi yaratan çıkıntılı bir 
kafatası onları aşıyor: "Bu canavarın rolü polis şefi olarak görev yapıyor - çarpık yüz hatlarının insana aşırı 
büyüme hormonu enjekte edilmesinin bir sonucu olduğu söyleniyor ve Boynu, yasadışı maddeye olan 
eğiliminin altını çiziyor. O, sözde suç sisteminin büyük çarkıdır ve onu bayıltmak, tüm mekanizmayı altüst 
edecektir. Adı Sam Brown ve Zion'un kurucu seçkinlerinin soyundan geliyor. Zorunlu kikeslerin boyunlarında nefes 
almasıyla büyük ölçüde İngiliz olan şehir. 


Duce, fareye benzeyen yüz hatları ve kıllı dudakları olan ince yapılı bir Yahudinin resmini göstererek, "Burada" 
dedi: "Şehrin sinagogunun baş hahamı ve B'nai Brith Yahudi duvarcılığının başı olan Itzak Meier, bu da onu 
kilisenin başı yapıyor. Locanın onu ortadan kaldırması, iktidar için ahmaklar arasında hizipsel bir savaş yaratacak 
kehilla'nın üzerinde. Bu büyük çark, biz parçaladığımızda Zion Leviathan'ın mekanizmasını büyük ölçüde bozacak 


onun dişlileri." 


Duce başka bir görüntü daha ortaya çıkardı: Yüzünde timsah gülümsemesi ve turuncu görünümlü ten rengi olan 
kaslı görünümlü bir Yahudi: "Bu, Mack, büyük ligler için yanından geçtiğin yetenek avcısı - şimdi senin zamanın olacak 
Locaya saldırdığımızda intikamımızı alacağız.. Nispeten küçük bir oyuncu olmasına rağmen koşullar izin verirse 

onu sizin ellerinize bırakacağız." 


Gün, vejetaryen yemekleri ve yumurtalı omletlerden oluşan bir yemek ve yanında meyve tabağı ile sona erdi ve 
mürettebat, günü yoğun bir eğitimle geçirdiği için büyük bir iştahla yola çıktı. Kendi odalarına çuvalları doldurdular 
ve ertesi gün geldiğinde öğle saatinde kalkıp hazır olduklarını kontrol ettiler. 

silahları ve yağlamalarının yanı sıra yedek şok tabancası ve çift kenarlı komando hançeri. Duce'nin tavsiyesi 
üzerine ayrıca, şişe alanlarına ışınlanan mikrodalga silahlarını tamponlama amacına hizmet edecek metal bir 
yelek ve benzer saldırıları önlemek için etrafına bakır folyodan iki avukat kalıplanmış cihatçı kostümleri için 
türbanla donatılmış olarak geldiler. beyinlerine saldırıyor. Hepsi aynı zamanda iğne deliği kamera gözlükleriyle 
donatılmıştı, böylece saldırıyı soğuk filme alıp videosunu derleyip cihatçı bir saldırı olarak sunabildiler. Yüzleri 
sakalların ardına gizlenmiş, Arap kılığına girmek için derileri kirli kahverengiye boyanmış ve büyük şeytana karşı 
savaşan Arap cihatçılardan oluşan bir grup izlenimi yaratmak için kendilerine sıradan siyah kostümler giymişlerdi. 
Mürettebat, aksiyonu daha inandırıcı kılmak için birkaç Arapça ifadeye ve talimata alışmıştı. 


Egzersiz seansından sonra uyanma ve sonraki hazırlıklar üzerine saldırı zamanı yaklaşıyordu ve saldırıdan 
bir saat önce Çin bitkisel uyarıcısından bir efedra kapsülü aldılar, böylece aşırı uyanıklık durumuna geçtiler. 
Mürettebat bir grup 'aşırı İslamcı" gibi zayıf ve sıska görünüyordu. Müslümanlar ve rock'n roll'a hazırdılar. 


Minibüslerine atladılar ve üç farklı yoldan bölgeye doğru yola çıktılar; her ekip, mason locasından bir blok ötedeki 
hedeflerine doğru dolambaçlı rotalardan hareket ederek, pusuya yatan polisin elindeki şeytanın ele geçirdiği 

her şeye karşı ateş üçgeni oluşturuyordu. Mikrofon aracılığıyla Arapça iletişim kurarak emir veren Duce, şunları 
söyledi: "İğne deliği kamera gözlüklerinizi açın ve polisi sallamaya hazır olun." 

Arabalar görünürde ve silahlarınız hazır." Gizli polis, ara sokaklarda kulübenin etrafında sıralanmıştı ve polis, 
mürettebat üyelerinin dürbünlerinden, kızılötesi olan ve kiralık adamların renkli camlarına nüfuz etmesini 
sağlayan ilgili silahlar görülebiliyordu. Mack ve ekibi sokağın sonunda konumlanmıştı ve Mack kıyamet günü için 
geri sayımı yaptı. 
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oturan ördek: "3,2,1-ateş" üçlü mesajlarını yırttı ve kurşun gibi bir ölüm fırtınası yolladı. 

kruvazörün penceresi, koyu renkli camı harap bir örümcek ağına dönüştürüyor ve haydutun yüksek ve sıkı saç modelini 
parçalayarak ön camı kıpkırmızı hale getiriyor. Mack iletişim bağlantısı üzerinden "Görev tamamlandı" diye aktardı. 
İkinci ve üçüncü takım tanrı oldu ve üç birim, etrafında dolaşan muhafızlar dışında artık hiçbir çevre savunması olmayan 
kulübeye yaklaştı. 


Duce sol taraftan yaklaştı ve demir yangın merdiveninin, süslü bir şekilde oyulmuş taş binaya, sahte Yunan 

tasarımının ortasında çatıdan sarkan müstehcen heykellere doğru zikzak çizerek ilerlediğini gördü. Duce katlanır yangın 
merdivenine tırmandı ve ekibi tarafından yakından takip edildi. 

Mack ve ekibi eş zamanlı olarak diğer tarafa yöneldi ve yükselmeye başlarken Wolf'un ekibi arka tarafa doğru 

ilerledi. Duce telsizle ortak kanala bağlandı ve şunları söyledi: "Mack-head yarı yolda kalsın, biz de çatıyı ele geçirelim ve 
aşağıya inelim kurt-sen aşağıdan başlayıp yukarıya doğru ilerle. Mack senin orta seviyede kalmanı ve beklemeni 
istiyorum." çünkü ateş etme başladığında ikinize de işaret vereceğim ve aynı anda hamamböceklerine saldıracağız". 
"Anlaşıldı" dedi Mack, Wolf'un da tekrarladığı gibi: "Anlaşıldı." 


Gulyabaniler iğrenç korku ayinlerini kutlarken masonik salon hızlanmaya devam etti. Alt kat, Kali'yi iblisleri olarak alan 
ve siyah seks büyüsünün uğursuz ayinlerine katılan bir grup tantra uygulayıcısı tarafından işgal edilmişti. Odada domuz 
gibi bağlanmış iki beyaz çocuk vardı ve duvar ustaları onların etrafında dans ediyordu. Sema gibi dönen bir derviş gibi, 
korkunç yüz hatları esirlerin kanına ve yaşam enerjilerine susamış bir varlık sürüsü, arka planda trans halinde dans 
eden Filipinli hadımların sahip olduğu otomatlar gibi dans eden antik teflerin sesini taşıyordu. şeytani güçler. 


Hokey yetenek avcısı Meerschiemer de aralarındaydı, diğer üyelerle birlikte tutsakların etrafında çıplak bir şekilde 
dolaşırken penisi dikti. Sahne, en üst katta bir pentagramın etrafında oturan ve bir sunağa dönük ilahiler söyleyen en üst 
düzey Yahudilerle tekrarlandı. beyaz bir çocuğa kemer takılmıştı: "Reş! Alephı-Mem!-Chesed!" ve varlıklar, saf çocuğun 
üzerine inmeye ve onun ruhunu yutmaya hazırlanırken tepede kristalleşirken, daha aşağılık bir dildeki İbranice sözleri. 


Orta seviyede bir parti hâlâ devam ediyordu ve aralarında polis şefi de ilgi odağıydı, geveze bir şekilde bağırırken 
geveze bir şekilde bağırıyor ve boğazından aşağı kırmızı bir likör içerken, diğer duvarcılar gürültülü bir şekilde bağırıp 
devam ediyorlardı. Şefin dizinde, boynuna bir zincirle kelepçelenmiş beyaz bir genç kız vardı ve şef, saf gücünü 
göstermek için aralıklı olarak sadistçe sarsılıyordu. 


Sahne hazırlandı ve ekip hazırdı. Duce iç kutsal odaya girmiş ve şunları gözlemlemişti: 

Gözünün önünde iğrenç bir tören ortaya çıkarken, diğerleriyle birlikte kontrol etti: "İkinci ve üçüncü takım yerinde misiniz?- 
Görüş alanımda hedefler var." Mack cevap verdi: "Genel Müdür Yardımcısı konuşurken, toplantıyı daha yüksek bir 
merdivenden yan taraftaki pencerelerden birinden girerek gözlemledi. 

kulübenin. Wolf yanıt verdi: 'Gözümün önünde bir şeytan çetesi var; bir vahşet gerçekleştirmeye hazırlar. 

Duce şöyle dedi: "Onları aldım!" ve birimler gedikleri açtılar ve atış pozisyonlarından bir yaylım ateşi açarak 
yozlaşmışları yumruklayıp onları yere düşürdüler. Herkesten karşılık ateşi çıktı 

Esmer Yahudilerden ve gaddar duvar ustalarından oluşan üç grup, saldırgan olarak gördükleri kişilere ayrım 
gözetmeksizin saldırdı. Kalın yapılı polis, kızı yakalayıp onu canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştı, hızlı bir hareketle 
zinciri boynuna doladı ama çok geçmeden Mack tabutuna kurşun çiviler yağdırarak onu yere serdi; oda dağılmıştı. 
Temizlendi ve Mack şu sinyali verdi: "Orta seviyeyi temizleyin!", 

Duce gruba ve Lucifer'lerden birine ateş etmeye devam etti; sırım gibi bir Yahudi, bronz bir jahbulon heykelinin arkasına 
yuvarlanmaya çalıştı ama sonunda smg ateşiyle karşılandığını görünce kesildi ve bu da onu düşürdü: "Her şey yolunda!" 
Duce, gemiyi yok etmek için yalnızca Wolf ve ekibine bırakılacağını söyledi. 
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başıboş kalanlar. Wolf eğlence düşkünleri grubunu artı işaretine aldı ve şarjörünü tam otomatik olarak 
ateşleyerek onları oklava gibi devirdi: "Temiz!" diye bağırdı, son kike de yere düşerken, "Meerschiemer'i 
yakaladım-özür dilerim." Duvarcıların ganimetini almak isteyen cihatçı gibi görünmeye çalışarak kızları serbest 
bıraktıktan sonra. Dışarı çıktıklarında onları kameraların görüş alanı dışında bıraktılar, herhangi bir imadan 
kaçınmak için çocukları yere indirdiler, ancak geceleri çocukları şehir merkezinde yalnız bıraktıklarına pişman 
oldukları için, mezarlıktaki iblislerin eline geçmektense hayatta kalma şansları daha yüksek olacaktı. Zion 
kulübesi. Minibüslerine yöneldiler ve Duce'nin 'arapça' - "Kapan" demesiyle merkeze doğru yola çıktılar ve 
bunu yaptılar, ardından İngilizce şöyle dedi: "Aferin çocuklar, tanrılar memnun olacaktır." Mack yanıt verdi: 
"Odin'e selam olsun!" 


Şu anda içinde bulundukları sonsuz savaşın yalnızca ölümle sonuçlanacağını biliyordu. O zaman 

Artık karar vermek tanrılara kalmıştı ve o, ırkının hayatta kalması ve dünya üzerindeki zaferi ya da savaş yoluyla 
soylu ölümü için bir savaşçı olarak üzerine düşen rolü oynayabilirdi. Temizlikten geçmişti 

Zion matrisinin sınırları içinde çoğunun maruz kaldığı, saf hayvani bilinç durumunun tüm kalıntılarını yakan 
ateş. O, yırtıcılıkta saygılı bir Aryan olarak rolünü oynayacaktı. 

ırkını köleleştiren ve enkarnasyonlar sırasında ruhlarını aşındıran hapishane duvarlarını birbirinden ayırdı. 
Kazanmak için irade ve beceriyi birleştirerek darbeye rehberlik etmek üzere Thor'un çekiç gücü ve Odin'in 
bilgeliğiyle duvarları yıkmak. Mürettebat geceye doğru hızla ilerlerken, Zafer ya da Valhalla'nın kader olduğunu 
düşündü. Hitler'in şu sözlerini hatırladı: "Zafer sonsuza dek ve yalnızca saldırıda yatar." 
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Evrensel Barış 


Yahudi İkiyüzlülüğünün ve Buna Verilmesi Gereken Tepkinin Hikayesi 


Jacob Ruben tipik bir Yahudiydi; PT Barnum, Harry Hoodini ve Sihirbaz Simon'la aynı kumaştan 
kesilmiş kurnaz, sinsi ve manipülatif bir dolandırıcı. Geçmişteki kurnazlık ustalarının soyundan geliyordu. 
Ruben, yerel bölgede büyük bir çark olan, iş dünyasında da kendi hayatından geçen aynı gizlilik ve 
kurnazlık sayesinde yolunu bulmuş yerel bir iş adamının oğluydu. 
damarlar açma, keskin uygulamalara ve dolandırıcılıklara başvurma, içeriden bilgi ticareti yapma ve 
hatta mafya tarzı çete tehditlerine başvurma gibi birçok olayda bizzat bizzat gerçekleştirdiği ortaya 
çıkmıştır. Karaborsadaki başarıları, bölgenin kurucu soyunun torunları olan ve elde ettiklerini sıkı 
çalışma ve tutarlı çabalarla elde eden toplumun daha saygın unsurları arasında onun üzerinde bir şüphe 
bulutu oluşturmuştu. Elbette Jacob'ın babasının işi de zordu, ama masumların kanıyla boyanmış paslı bir 
demir parçası gibi onun sertliği de bir düzenbazın, bir suçlunun, diğer açılardan açık ve dürüst bir toplumun 
göbek altı veya gölge tarafının sertliğiydi. 


Yahudiler yirminci yüzyılın başında beyaz toplumu ellerinde şapkayla istila etmişlerdi. 
eski ülkedeki Beyazları uzak doğu ve orta Asya'dan gelen ücretli paralı askerler tarafından katledilmeleri 
ve istila edilmeleri için tuzağa düşürmeden önce yeni dünyaya geliyorlar. Bunları kendileri adına kirli işleri 
yapmak için kullandılar ve karakteristik bir şekilde onlar üzerinde yeterli güce sahip olduklarında, sonunda 
aynı faaliyeti yeni dünyanın Beyazlarına karşı da yürütmeye çalıştılar. Prosedürleri tarih boyunca kullanılanla 
aynıydı: 


1) Ticaret kisvesi altında Beyazların toplumuna, sanki sunacakları bir şeyler varmış gibi 
davranarak girin; örneğin uzak bir ülkeyle belirli bir mal ve/veya ticari bağlantı üzerinde tekel sahibi olmak, 
böylece üst sınıfı kendi ülkelerine geçmelerini sağlamak için baştan çıkarmak. tüccar olarak bölge; 


2) Vergi tahsildarları ve astrologlar gibi üst sınıfa hizmet sağlamayı teklif edin. 
kendilerini başka topraklarda başka gruplar tarafından zulme uğrayan mazlum bir grup olarak tanıtırken, 
gerçekte mütevazı bir dine mensup, zararsız bir tüccar grubu olduklarını, sadece mütevazı ve 
önemsiz insanlar olduklarını; 


3) Bu elbette üst sınıf Beyazların şüphelerini ve onların sahip oldukları şüpheleri hafifletti. 
Güçlerinin tehdit altında olup olmadığı konusunda kararsız kaldılar ve daha önce olduğu gibi devam 
ettiler, ancak Yahudiler onları alt sınıfa tekliflerde bulundukları her türlü yolsuzlukla kandırmaya ve 
ayartmaya devam etti. Esas olarak üst sınıfın soylularına öğrettikleri egzotik uyuşturucular, fuhuş ve kara 
büyünün kötülükleri gibi şeyler: halkın gözünden gizlenen insan kurban etme, vampirizm, 
yamyamlık ve Dionysos ayinleri gibi şeyler; 


4) Bu noktadan sonra üst sınıfla evliliklere aracılık edecekler ve asil unvanlar satın 
alacaklardı - aslında kurnazca kurnazlıkla, muhalefetlerini alt ederek rakiplerini alt etmeye çalışacaklardı. 
Yeterli güce sahip olduklarında veya hatta bu noktadan önce, toprakların genişletilmesi için baskı 
yapacaklar, soyluları toprak genişletme kampanyaları yürütmeye ve rakip grupları fethetmeye ikna 
edecekler, hatta belki de Orta Çağ'da inşa ettikleri kendi kendini yok eden ideolojide çeşitlemeler icat 
edeceklerdi. birincisi, Beyazları daha fazla bölüp fethetmek ve kendilerine daha fazla güç ve avantaj 
elde etmek; 
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5) Yahudi yeterli güce ulaştığında, Yahudiyi utandıran ve onlara kendi çirkinliklerini hatırlatan bir 
ayna temsil eden genetik üstünlükleri nedeniyle nefret ettikleri Beyaz nüfusu katletme umuduyla kapıları 
açacaklardı. 


Jacob Ruben'in yaşadığı ve Tel Aviv, New York ve sayısız diğer yerlere uluslararası uçuşlarının yanı 
sıra Kabalistik sahtesini satın almak için iş anlaşmalarına dahil olduğu yeni dünyanın yerel bölgesinde şu 
anda uygulanmakta olan prosedür buydu. -doğduğundan beri inisiye olduğu ve fanatik bir bağlılığı haline 
geldiği irfan. Aslında yerel bölgenin mafya babası Don, onu, Yahudilerin bölgede yıkıcı, ideolojik zihin 
virüsleri yaratma girişiminde kendisine verilen rolü oynaması için doğumundan itibaren özel olarak 
eğitmişti. Yahudilerden bazıları, Katolik Kilisesi'ne girip başkaları üzerinde Rahip olarak güç sahibi olabilmek 
için Hıristiyanlığa geçtiklerini iddia ettiler. Rahipler olarak diğerleri kendi mezheplerini oluştururlar. 


Diğer gruplara rakip olarak hizmet eden ve cemaatçiler arasında, özellikle de doğuştan "geçinme" eğilimleri 
Yahudiler tarafından sömürülen kadınlar arasında daha büyük bir öz yıkıma neden olacak zihin 
zehirlenmesi araçları olarak kullanılan Kabal tarafından onlara sağlanan paralar Bu yüzden 

Beyaz olmayan istifleri getirebileceklerini. Elbette sinagoglar aracılığıyla Yahudilerin gizli ve sınırlı politikası, 
Yahudilerin bir toplumu yıkma girişimlerinde kullandıkları bir başka karakteristik taktikti: 


1) Zayıflatmak ve özellikle alt sınıf kadınları daha güçlü, zeki ve dolayısıyla Yahudilerin aleyhine 
çevirmek, beyaz erkekleri tehdit etmek ve iç çekişmelerle muhalefetlerini yıkmaya çalışmak. 


2) Beyaz kadınların annelik içgüdülerini sömürerek ayaktakımına hizmet etmek, zihin kontrolü ve bu 

kendine zarar veren ideolojilerin duygusallaştırılması yoluyla beyaz olmayan vahşilerin masum oldukları 

görünümü altında toplumlara girmelerini sağlamak vb. ve belki de bazılarının ortaya çıkmasını sağlamak. yasadışı şekli 
esmer yabancıların ithali yoluyla kadınların durumunda itiraz. 


Erkeklerin alt sınıfa boyun eğmelerini sağlamak için kendi stratejileri vardı. 
dişiler, erkeksi bir görev duygusuyla ve aynı zamanda beyaz olmayanları ekonomik araç olarak 
sömürerek, belki de beyazların sefil bir köleliğe maruz kaldığını görmeme arzularını istismar ederek 
ve bu nedenle, bilinçleri işlerine karşı çok az antipati duymayacak kadar düşük bir seviyede olan ve 
çoğu durumda olmasa da çoğu durumda, hayattan bekledikleri gibi bundan zevk alan, açıkça daha uygun 
bir yük hayvanını sömürmek için daha büyük bir istekliliğe sahiptirler - atalarının yaptığı gibi muz 
sayıyorlar ve kafalarında yük taşıyorlar, hatta beyaz adamın etkisinden bağımsız bir devlette var oluyorlar. 
Böylece Yahudi, beyaz toplumu yıkmak için mümkün olan her yolu bulacak ve beyaz olmayanların istilasını 
mümkün kılacak; onlar da kapılara girdiğinde veya beyaz adamın gözetimi altında kapılara girmeleri 
yasaklandığında kapıları açmaya çalışacak ve vahşi sürülerinin içeri girip beyazları katletmesine izin 
verin. Beyaz adama duyduğu kıskanç nefretin üstesinden gelen şeytani Yahudi, hatta çoğu durumda, 
eğer bunlar ortadan kaldırılmazsa, önce kendi ev sahibi toplumu yok eder, sonunda ayrılmak ve bir başkasını 
bulmak zorunda kalır veya takas ve geçim yoluyla bir kez daha alt kültür düzeyinde durgunlaşır. bir taş 
devri vahşisi gibi avlanıyor ve toplayıcılık yapıyordu ki o da her zaman öyleydi elbette. 


Jacob Ruben yalnızca bir yıkım ajanı olarak asırlık rolünü oynuyordu ve 
Kahilla'sının emriyle yıkım ve onu kontrol eden yüksek boyut her ne ise. Artık olgunluğa ulaşmış ve 
Kabala'sının karanlık sanatına tam anlamıyla inisiye olmuş olan Jacob'ın rulosu, bir aydınlanmaya dayalı 
olarak inanç değişikliğine uğramış gibi görünecek ve basının Yahudi kontrolüyle de verilecekti. oldukça iyi 
bilinen şaibeli bir figür olduğu fikrinin değişmesine dair bir ifşa 
kasabanın en karanlık kişisinin oğlu olarak. Yine de kendini bir kişi olarak tasvir etti 
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hayırsever nihayet gerçeğin ışığını ve evrensel kardeşlik ve barışın ihtiyacını gördü. 


Kabal, sanki Jacob bir kaza geçirmiş ve bir kaza geçirmiş gibi görünecek şekilde her şeyi ayarladı. 
beyin sarsıntısı geçirdi. Tabii ki, Tel Aviv'e sadece 'fikr değişikliğini' kutlamak için bir tatil yaptı ve ünlü olduğu kötülük 


yuvalarında kendini en rezil, oğlancı seks partilerine ve muhtelif yerlere dahil etti. ve iyileşmişti, yerel 


haberler ona tanıtım sağladı ve böylece kendisine, Evrensel Barış Merkezi adı verilen yeni bir inanç merkezi kurma niyetini 
kamuoyuna açıklaması için bir araç verildi. Bu inancın kendisine doğrudan Tanrı'nın sesi olduğuna inandığı ve komadayken 


aldığı sesten geldiğini iddia etti. 


Komada olduğu altı ay boyunca, bu mesajları bir ses şeklinde alıyordu; bu mesajların tanımını 
rahatlıkla iletemiyordu; sadece onu, yumuşak ama heyecan verici komutları ona talimat veren harika, melodik bir ses 
olarak tanımlıyordu. Gerçek İnancın yolunda ilerledi ve kendisinin bu mesajı kamuoyuna ulaştırmak ve evrensel barışın 
tesisi için her şeye rağmen çalışmak üzere seçildiğini bildirdi. Bu öğretilere layık olanları eğitmek ve hayatını müjdeli habere 
adamak için bir merkez kurması gerektiğini. Medya tabii ki kilisesinin bağlantılarını verdi ve Yakup inancını açıklamasına 


şu mantrayla son verdi: 


Kabal kitleleri kandırmak için gelişmişti; “İyi kalpli olanlar içinize bakın ve kurtuluşun 
Bu nefret ve korku dünyasından barış yolunu yürüyerek bulabilirsiniz. Seçilecek sadece iki yol var: Yukarı çıkanlar ve 
aşağıya inenler; barışa doğru ya da ölüme doğru. 


nefret ve kavga dolu bir hayat. Yalnızca iyi kalpli olan sizler barış yolunu seçebilirsiniz.” 


Böylece Ruben, inşaatına hemen başlanan merkezin öncüsü olarak belirlendi. Bu süre zarfında Ruben, 
tüm medyaya ve reklam panolarına, araştırma yapan kişinin "Evrensel Barış: Yola Giriş" adlı giriş kitabının bir kopyasını 
almasını sağlayacak iletişim bilgilerinin yer aldığı, müjdeli haberlerinin reklamını yapan reklamlar yerleştirmişti. yine 
de beyaz nüfusu ve özellikle de beyaz kadınları hedef alan, onları daha yüksek bir maneviyat vaadiyle kandıran şifreli ve 


basitleştirilmiş bir Kabala'dan oluşan daha ileri çalışmalar 


durum ve hoş duygular ve bedava sunulan - her halükarda giriş kitabı. Jacob'un medyaya ilk çıkışını yaptığında alaycı bir 
tavırla kendi kendine söylediği gibi, "ilk kişi özgür Goyim". Bu tür bir kitap elbette kasıtlı olarak saf kişileri, özellikle de beyaz 
nüfusu ele geçirme girişimlerinde Yahudi Kehilla için en büyük potansiyel sorun olmasının yanı sıra, ayıracak çok şeyi 


olan zengin burjuva kastını baştan çıkarmak için tasarlandı. Jacob biliyordu ki kadınlar 


Beyazları birbirine bağlayan zincirin zayıf halkasıydı ve dolayısıyla birincil hedefti. 


Merkez inşa edildikten sonra, Jacob, dine bağlılığın esas olarak kadın olduğu kişilerle yazışmalar 
hızlandıktan sonra fiziksel olarak çalışmaya başladı ve esas olarak genç ve kolay etkilenenler olmak üzere önemli ölçüde 
büyük bir taraftar kitlesi biriktirdi. Kabal 
ona bir Rolls Royce vermişti, Ching Lee adındaki yarı Çinli, yarı Yahudi şoförü ve yan vuruşu onu gezdirecekti. Etkileyici 
mekanların bulunduğu çevredeki pahalı kokteyl barlara gittiğinde gizemli bir hava yaratacaktı. kasabanın üst katmanı bir 
araya gelecekti; opera binası, kafeler ve gece kulüpleri. Onu her yerde, rakiplerini kıskançlıkla daha da alevlendirmek ve 
ona şehvet duymalarını sağlamak için askere alınan çoğunlukla beyaz kadınlardan oluşan bir takipçi grubu tarafından 
takip edildiği görülüyordu. Kitaplarının kopyalarını yanında, daha doğrusu sekreterinin yanında taşıyordu ve barış 
müjdesini daha da yaymak için daha lüks kitapçılarda ve alışveriş merkezlerinde kitap imza günleri ayarlamıştı. Elbette, 


özellikle din sektöründe pek çok düşman da edinmişti; çeşitli mezheplerden ve yarı dini sektörlerden rakipler. 
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Ona karşı kışkırtmaya çalışanlar, onun inancını ve kendisini sahte dogmalar satan bir şarlatan olarak kınayanlar 
Kehilla'nın kontrolü altında değildi. Ancak bu iftiralar onun taraftarları nezdinde itibarını ve güvenilirliğini 
arttırmaktan başka bir işe yaramıyor, onu şehit kılıyordu. Böylece Evrensel Barış işi oldukça iyi gidiyordu ve 
Jacob ceplerini yalnızca çetenin parasıyla değil, aynı zamanda yağmaladığı burjuva kadınlarının paralarıyla 

da doldurmaya devam etti. 


Merkez, zemini balık havuzları ve bahçevanların yanı sıra tenis kortları ve yüzme havuzlarının 
bulunduğu bir golf sahasını andıran geniş bir arazi üzerinde yer alıyordu. Etrafı, dış dünyadaki kişiler tarafından 
daha da az görülebilmesi için budama ağaçları tarafından ustaca gizlenmiş, üzeri çubuk demir çivili bir çitle 
kaplı beton bir duvarla çevrelenmişti. 

Yahudi dilinde "Goyim" ve Yakup ve idarecileri tarafından geliştirilen dilde, yandaşlarına "düşmüş" ve 
"dünyevi" bir üstünlük duygusu veren kişilerdi. Bu bize, Evrensel Barış Merkezi'nin retoriğinde oluşturduğu 
ikilemin, üyelerin kendine bağlanmasına yardımcı olduğu ve onları kendilerine karşı 'Öteki' olana karşı 
nefrete teşvik ettiği ikilemine karşı çıkıyor. 


Taraftarların çoğu kariyerlerini bırakmayı seçmişti ve bağımsız olarak zengin olanlar 
da yerleşkeye taşınmayı ve bir hizmet hayatı yaşamayı seçmişlerdi. 
çeşitli saçmalık-jumbo protokollerine göre çağrılır: ilahiler, yoga duruşları, dua seansları vb. 
Ruben'in, yeraltı uyuşturucu laboratuvarlarını finanse etmek ve gizli para ödemek gibi daha büyük bir toplumu 
baltalamaya katkıda bulunacak her türlü zararlı yola yatırdığı servetinin çoğunu tarikata bağışlayarak üstün 
bir aydınlanma durumuna ulaşma umudunu taşıyor. politikacıların yanı sıra, beyaz olmayan çete 
üyelerinden oluşan ve bir noktada entrika hazır olduğunda beyaz nüfusa saldıracak paralı bir asker 
ordusu geliştirmek amacıyla uluslararası terörizme fon sağlıyor. 


İkinci bölüm 
John White yerel üniversitede birinci sınıf öğrencisiydi ve henüz buranın tuhaflığına alışmamıştı. 
Hayatını taşrada geçirmişti ve kabal tarafından topluma getirilen ve kendisinin büyük ölçüde habersiz 
olduğu değişikliklerin olumsuz etkisine karşı büyük ölçüde bağışıktı. Afrika'dan gelen birkaç sözde 


mülteci, büyük bir erdem gösterisi yapan yerel kiliselerden biri tarafından kasabasına getirilmişti; yerel 
gazete de, insancıllık adını verdikleri bu iddia edilen eylemi duyurmak için oradaydı. 


tüm kasaba. John, kendini beğenmişliğin bu görünüşte gösterişli gösterisi karşısında ertelendi - 

bu onda nahoş bir duygu bırakıyor; bu ahlak dersi vermenin kabaca açıkça sergilenmesinden 

duyulan tiksinti. 

Bu vahşilerden birkaçıyla karşılaştığında, onların vücut kokularının, sarhoşken sık sık kirli kot pantolonunun 

üzerine işeyen ve kasabanın sokaklarında dolaşan yerel kızılderili ayyaşlardan birinin kokusunu andıran kokusundan 
daha da tiksindi. John'un birden fazla kez karşılaştığı beyaz işletmeyi pisliğiyle karalamak için çeşitli lüks 

mağazalar, kahvehaneler ve antika dükkanları. Bununla birlikte John'un, ne burjuva kastının ikiyüzlülüğü, ne de 
benmerkezci ahlâkçılık ve erdem sinyali verme davranışları hakkında pek fazla deneyimi yoktu; bunu anlaşılmaz 
bulmasına rağmen, sanki kişisel olarak onlar tarafından saldırıya uğruyormuş gibi onda nahoş bir izlenim 
bırakmıştı; En iyi ihtimalle merak konusu olan beyaz olmayanlarla herhangi bir deneyimi var mıydı ve onlarla 
karşılaştığında hiçbir şekilde özdeşleşemediği ve onu ikincil ve aşağılık bir varlık olarak etkileyen, komik bir rahatlama 
ve rahatlama yaratan yabancı bir varlıkla karşılaştı. bir bakıma acınacak bir nesne; en azından uzaktan. 


Yakınlaştığında ve kişiselleştiğinde, ancak acıması buharlaştı 
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genel düşmanlıkları ve mikro-saldırganlıkları (ki aralarında nadir görülen bir kişi hariç) karakteristik 
bir özellikti. 


Artık ülke için orta büyüklükteki şehre yolculuk yapmıştı 
oradaydı, bir kültür şoku yaşadı ve garip balıklardan oluşan bir okyanusta sürükleniyordu: 
etlerinde sayısız piercing ve vücutlarını kaplayan dövmeler olan mavi saçlı ucubeler, cinsel sapkınlığın 
apaçık gösterileri, ibneler geçit töreni ve hatta küçük çocuklar getiriliyor mavi saçlı anneleri, sadece 
gece yarısı değil öğle vakti de ateşli silahlarla saldıran etnik çeteler, takım elbiseli saldırgan ve kibirli 
burjuvalar ve yabancı işgalciler tarafından onlara 
özellikle Çin'den ve Orta Doğu'dan dört ve beşer kişilik bir mekanın sahibiymiş gibi kaldırımda yan 
yana yürüyorlar ve nefret ettikleri ve tiksindikleri beyaz muhalefete karşı şüphesiz erken bir zafer 
olduğuna inandıkları şeyi kutluyorlar. John sanki bir savaş bölgesine girmiş ve hazırlıksızmış gibi 
hissetti. O kadar hazırlıksızdı ki, çalışkan ebeveynlerinin maaşının mümkün kıldığı birkaç tatilin ötesinde 
deneyimi büyük ölçüde bu neredeyse tamamen beyaz kasabayla sınırlıydı. 


Artık çok kültürlü toplumun gerçeklerinin bilincine varmıştı. Bu nedenle dinlediği rap 
müziğini bir kenara bıraktı ve boşluğu doldurmaya başladı. 
ata mirası konusunda aldığı eğitimin eksikliği nedeniyle. Bach ve Mozart'ı dinlemeye başladı; Rap ve 
vücut geliştirme dergilerini okumayı bıraktı ve daha sonra Üniversite kütüphanesinde rastladığı 
antik felsefe ve Nietzsche'yi okumaya başladı. “İyinin ve Kötünün Ötesinde” ve “Deccal” adında bir 
kitap. İkincisini ve onun etiğini özümsedi 
Yahudilerin toplum üzerindeki zararlı etkisinin ve Hıristiyanlığın temsil ettiği zihnin zehirlendiğinin - 
onun zayıflayan iğdiş edici yaşamın inkar edici nitelikleri ve etkisinin beyaz zihinden yok edilmesi 
gerekliliği - farkına varmak. 


Sadece şehirde bu çok kültürlü kabusu yaşamak ve bunu memleketindeki deneyimlerle 
karşılaştırmak, eşitlik kavramının saçma olduğu ve Hıristiyanlığın modern versiyonu olan bu "birlik" 
fikrinin de saçma olduğu sonucuna varmak için yeterlidir. Reklamların ve medyanın ortaya 
koyduğu çoğu sahte put, önünde diz çökmeyi reddettiği ve onu yıkıp yerine daha asil bir heykel koyma 
zorunluluğu hissettiği, şehrin parklarından birinde gördüğü bir heykeldi. yerel "antifa" veya antifaşist 
ve medya ve birkaç Yahudi Üniversitesi profesörü, bunun Beyaz üstünlüğünü ve "sömürgeciliği" 
temsil ettiğini iddia ederek yok etmek için kışkırtma yapmıştı; asil bir kaşla ve dalgalı bir kaşla 
oyulmuş belirgin Kafkas özellikleri taşıyan at sırtındaki bir adam heykeli. kılıcını havada tutarak zafere 
doğru hücuma öncülük ediyor. John, heykelin bir grup kızılderili vahşinin yenilgisinin anısına 
dikildiğini ve bu savaşta zafer olmadan şehrin asla kurulamayacağını duydu. 


Ebeveynlerinin tipik özgürlükçüler olduğu göz önüne alındığında, erken x kuşağının ürünleri 
Zihinleri doğuştan eşitlik dogmasıyla kirlenmiş, halkının tarihini ve varoluş mücadelesini inmal 
etmiş veya hiç bilmemiş olanlar. 
Kendi oğullarına geçmişten hiçbir şey aktarmamış, rol model ve rehberlikten yoksun, tarih duygusu 
ve nereden geldiği ve kim olduğu konusunda anlayış eksikliği nedeniyle her türlü eril arketiplere 
başvurmuştu. Yahudi medyasında yedek bir baba figürü olarak bulabildi ve sonunda rap müziğin 
yozlaşmış kültürüne ve kendi deyimiyle "kent kültürü"ne düştü. Ancak şimdi, tam tersine, zencilerin ve 
Yahudi efendilerinin kültürünün kabalığından bıkmış, ilkelliğin aşağı kültürünün yerine Aryan'ın 
soylu kültürünü koymuştu. O vardı 
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Bach'ı, Aristoteles'i, Nietzsche'yi ve Mozart'ı keşfetmiş ve her geçen gün atalarının kültüründen yararlanmaya 
başlamıştı: Atlantis'ten Hyperborea'ya, Gobi çöl uygarlığından antik Hindistan'a, Mısır'a ve Amerika'ya kadar tüm 


tarihsel yelpazeyi kapsayan kültür. . 


Üniversitesinde "Arkasındaki Yahudiler" yazan bir broşür keşfetmişti. 
göç" ve Beyaz El Düzeni adı verilen bir organizasyona atıfta bulunuyordu. Bu broşürde, üniversitenin kendisine 
sunduğu kültürel çarpıtmayı ortadan kaldırmasına ve tarih ve ideoloji konusunda geniş bir anlayışa sahip 
olmasına olanak tanıyan bir referans kütüphanesi içeren organizasyonun bir web sitesi adresi vardı; böylece kısa 
sürede sürekli olarak bu malzemeye maruz kalması, hem kendisinin hem de parçası olduğu beyaz ırkın, 
hain Yahudi ve Yahudi bağlıları tarafından zorlandığı durumun tam olarak anlaşılmasını sağladı; Cizvitler, 
Masonlar, Yahudi Hıristiyanlar ve komünistlerin yanı sıra beyaz olmayan istifçiler de arkalarına saklandılar 
ve düşman olarak gördükleri, üstünlüklerine tehdit olarak gördükleri ve ortadan kaldırılmasını istedikleri 


beyaz yoksullara saldırmak için koçbaşı olarak kullandılar. . 


John sonunda kendisinin Beyaz olduğu gerçeğini anlamaya başladı; 
daha önce sadece belli belirsiz farkında olduğu, hiçbir zaman bilinçli veya sözlü olarak anlamadığı, yalnızca 
yaşam deneyiminin arka planı olarak var olan bir şey. Şehre gittiğinde bu bilinçli farkındalığı katlanarak artmıştı, 


ancak henüz bir terimin içinde kelimelere dökebilecek kadar olayların farkına varmamıştı. 


Ancak artık çevrimiçi kütüphane aracılığıyla Beyaz kimliğinin gerçekliğinin, böyle bir şeyin var olduğunun ve 


kendisinin bir "Beyaz adam" olduğunun tamamen farkına varmıştı. 


John, birkaç belgeyi okuduktan ve bazı sesli kitapları ve podcast'leri dinledikten sonra, örgütle temas 
kurmaya ve hem dostluk hem de "Beyaz Parti"ye karşı çıkmada bir rol oynayabilme umuduyla bağlantı kurmaya 
karar verdi. Yahudilerin açıkça en önemli oyuncu olduğu soykırım gündemi", neyin motive ettiği bir gündemi 
yönetiyordu? 

Nietzsche "hınç ahlakı" olarak adlandırdı - üstün tipin aşağı olana duyduğu kızgınlık ve ikincisinin çukurlara 
sürüklenme ve sonuçta üstün tipi, yani Beyaz ırkı yok etme arzusu. John'un kişisel deneyimi, öğrenci 
topluluğundan toplumun en alt katmanlarından Yahudilere kadar Beyaz olmayanlar ve Yahudiler arasında sağlıklı, 
zeki ve estetik açıdan çekici bir genç olan kendisine yönelik nefreti kabul eden Nietzsche'nin görüşlerini 

doğruladı. bu kırgınlığı temsil eden ve ona saldırmak ve onu suçlamak için ellerinden geleni yapan temas halinde 
olduğu profesörler ve diğer profesyoneller; kötü tavsiyelerde bulunarak ya da tavsiyelerde bulunmayarak 


onu tuzağa düşürmek ve kasıtlı olarak planlarını ve akademik kariyerini sabote etmek 


formlarını zamanında işliyor, böylece derslere zamanında kayıt yaptıramamasına ve diğerlerinin yanı sıra 
Yahudiler, Lenin, Troçki ve Gramsci ile alay eden sayısız diğer sinsi komünist yıkım taktiklerine neden oluyor. 
Aklında, şehirdeki düşmanlıklarla ilgili kısa deneyimlerine dayanarak, Beyaz soykırım gündeminin tüm 

hızıyla devam ettiği ve Yahudilerin ve onların beyaz olmayan istiflerinin sıcak savaşla sınırlanan bir aşamada olduğu 
sonucuna vardı. 

şiddet evresi ve eylemlerinde kızgınlık tarafından yönetilen bu vahşi nefretçilerin, Yahudiler ve onların beyaz ırk 
hainleri Shabbos Goyim tarafından beyaz topluma karşı yönlendirilmelerine ve onun amaçlanan yıkımını 
gerçekleştirmelerine kadar çok fazla zaman kalmıştı. Böylece John 

Irkına karşı görevini yerine getirebilmek ve sinsi nefretçilerin kendisini veya ilişkilerinin varlığını sabote 


etmesine izin vermemek için organizasyona ulaşıp şapkasını ringe atmanın zorunlu olduğunu hissetti. 
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John bir güz döneminde okula gidiyordu ve beyaz olmayanların ve onların Yahudi efendilerinin 
mikro saldırganlığıyla zaten yeterince karşılaşmıştı ve akademik kariyerine devam etmesi için ne kadar 
umut olursa olsun bir tepki gerektireceğini anlamıştı. onlara karşı bir hazırlık ve komünist devrimlerin 
önceki geçmişine dayanarak kendi yoluna geleceğini öngördüğü şeye - yakında sıcak bir savaşa gireceklerine 
ve gelecek kaostan kaçışın olmayacağına - hazırlıklı olmak. Sadece birkaç kısa meselesi vardı 


En iyi ihtimalle yıllarca, halkını onlara kim tarafından yapıldığı konusunda uyarmak için. Ve sorunun nasıl 
çözüleceği büyük ölçüde kendi yöntemleriyle ilgili bir meseleydi ama organizasyon dışında, Yahudilere ve 
onların Beyaz ırka karşı sinsi saldırılarına karşı mücadele etmek için hangi özel taktiklerin gerekli olacağına 
dair çok az bilgisi vardı. 


Organizasyona e-posta yoluyla ulaştı ve kendisine kampüste belirlenen bir yere gelmesi ve 
üniversitenin en son heykelsi iğrençliği olan, görünüşe göre sadece liberal profesörlerin sahip olabileceği bir 
tür fikri mülkiyete sahip olduğu iddia edilen, metal ve betonun çarpık bir karışımı olan heykelin yanında 
beklemesi söylendi. anlayabiliyordu. John beş dakikadır oradaydı ve kendisinden biraz daha yaşlı, üniforma 
giymiş iki üniversite öğrencisi yanına geldi. 
siparişin bir parçası: üzerinde kan kırmızısı elmas şeklinde yamalı, yukarı kaldırılmış sağ beyaz el sembolü 
olan beyaz bir polo gömlek, siyah kargo pantolon ve şık, şık saç kesimi. İkisi de sırım gibiydi 
Sert ve yontulmuş özelliklere sahip, askeri kalıptan dökülmüş gövde tipi. 


John'a yaklaştılar ve içlerinden biri elini uzattı ve John bunu kendi eline aldı. 
"John, seninle tanıştığıma memnun oldum. Ben Uber'im..." dedi John'un yüzündeki tuhaf ifadeyi görünce 
gülümseyerek... "elbette benim yasal adım değil. Bunu başkalarına açıklamıyoruz. Eğer tarikata kabul 
edilirseniz elbette farklı bir adınız da olacaktır. Bunu, anonimliği korumak ve hükümet görevlilerinin ve 
onların resmi olmayan bağlı kuruluşları olan Antifa'nın, gelecekte herhangi bir tutuklama veya tutuklama 
durumunda aleyhimize bir dava oluşturmak için kullanabilecekleri bilgileri toplamasını veya hakkımızda 
bilgi toplamasını önlemek için yapıyoruz. Bu toplumun daha da aşağıya ineceğini, sonunda bir dönüşüme gireceğini tahmin ec 
sıcak Rahowa. “Rahowa”nın ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi John”? Muhatap, terimlerin anlamlarından 
haberi olmadığını söyledi. Uber şöyle devam etti: "İnternet sitesindeki kütüphaneye göz atarsanız, 'Rahowa: 
Bu Gezegen Hepimizin' adlı yaratıcılık hareketinin kurucusu Ben Klassen adında bir adamın yazdığı bir kitap 
var. O kitabı okursanız ne olduğunu anlarsınız. ayrıntılı olarak demek 
ama size kısa bir özet vereceğim: Irksal Kutsal Savaş. Bu, krallığın anahtarıdır ve yeryüzünde aslanların kuzularla yattığı 
Hıristiyan cenneti yoktur. Tüm dünyayı kendimize alıp, daha beyaz, daha parlak bir dünya haline getirmek niyetindeyiz”. John şöyle 
yanıt verdi, "Kulağa bir plan gibi geliyor. Eğer Yahudiler onların istediğini yaparsa ve her şey bundan daha beyaz veya daha parlak 
olmazsa, ne kadar kötü bir dünyada yaşıyor olacağımızı görmekten nefret ederim." Uber şunu belirtti: "Eğer Yahudiler hepimizi 
öldürme planlarından sıyrılmayı başarıyorlar. JOG'u devirmek için gereken darbeleri vurmak için sadece kısa bir fırsat 
penceremiz var. JOG teriminin ne anlama geldiğini biliyorsunuz, değil mi?" John başını salladı. Yahudi İşgal Hükümeti”. “Şu anda” 
diye devam ediyor Uber, “şimdi yeni üyeler toplamamız gerekiyor. Kitlelerin maruz kaldığı beyin yıkama göz önüne alındığında, 
savaşan adamları harekete geçirmenin zor olduğunu biliyoruz, ancak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sosyal medyayı 
kullanmanın yanı sıra şu anda sahip olduğumuz en etkili teknikler. Yerel Antifa grubu, sokaktaki zavallı Beyazlara yardım 
ettiğimiz yiyecek ve giyecek kampanyamızı nefreti yaymaya çalıştığımızı iddia ederek kapattı. Polisler her zamanki gibi onları zorlamak 
için oradaydı. Belediye Binası'ndan ve Yahudi belediye başkanı Immanuel Diamond'dan direktif olarak gelen emirler. Onunla 
halletmemiz gereken bir hesap var ve Rahowa sinirlendiğinde bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Şu anda propagandaya makul 


miktarda zaman ve çaba ayırmaya istekli, kendini adamış üyelere ihtiyacımız var. 
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işe alım. Bu baskıyı kaldırabileceğinizi düşünüyor musunuz?" John başını salladı ve "Başka seçeneğim yok" 
dedi ve Uber buna "hiçbirimizin seçeneği yok" yanıtını verdi. 


Üçüncü Bölüm: Bulunan Cennet 


Ruben, Talmudik anlayışında kirli et veya adet kanı anlamına gelen veya gerçekliğin yanlış 
anlaşılması anlamına gelen Shiksa'ları küçümseyerek adlandırdığı genç Beyaz kızların saf bir grup 
olduğunu ve kulağa hoş geldiği sürece her türlü çılgın ideolojiye bağlanabileceklerini biliyordu. keyiflerine 
kavuşmalarını sağladı. Elbette bazılarına, özellikle de burjuva sınıfına daha yüksek, daha asil bir amaç 
temelinde hitap edilmesi gerekiyordu. 


"İnsanlık" çizgisine uygun bir şey vb. Ruben alaycı bir şekilde küçümsedi 
Çeşitli çakraları harekete geçirdiğini ve bunun aydınlanmaya ulaşmanın gerekli bir koşulu olduğunu 
iddia ederek onları her türlü sapkın seks eylemini gerçekleştirmeye ikna ederek Evrensel Barışın 
Merkezine ayarttığı ve alçalttığı Beyaz Şiksaları düşündü. 
Çoğu vakada yem kancasını, oltayı ve kurşunu almışlardı ve artık travmaya dayalı zihin kontrolü 
sayesinde merkeze bağlıydılar; sodomik tecavüz ve ara sıra dayak onları ayakta tutuyordu. 
onun demir zincirindeki sürtükler gibi. Kadınlara yönelik acımasız saldırılarını hatırladığında işaretine baktı 
ve kaçan kişiyi hatırladı; form hazırlanırken onun ilerlemesinden kaçmayı başaran mavi gözlü ve sarı 
saçlı Kuzeyli Shiska. 
başka şeylere doğru tırmanmayı amaçladığı tantrik yoga seanslarına başlamak için. Kadın direnmiş ve 
adam kendisini kendisine kabul ettirmek için güç kullanmaya çalışmıştı ama kadın bir mücadelenin 
ardından kurtulmayı başarmış ve onun daveti üzerine katıldığı merkezden çığlıklar atarak kaçmıştı. Polise 
bilgi vermişti ve yüzeysel bir soruşturma yapılmıştı, ancak onun akıcı dili polisi, aldığı bazı uyuşturucular 
yüzünden taşlanmış olması gerektiğine ve kendisinin dokunulmaz seçilmişlerden biri olarak kabul 
edildiğine ve bu nedenle de çok fazla olduğuna ikna etmişti. Bir Shiska'ya göre, sarışın kadar iyi durumda 
olsa bile, konumunu etkilemek için iyi bağlantılara sahipti. Dava mahkemeden atıldı ve onu, şok 
tabancaları ve İsrail'de tasarlanmış bir mikrodalga silahı olan maser ile donanmış güvenlik görevlisi 
olarak birkaç üyeyi merkeze yerleştirip, merkeze daha da büyük önlemler uygulamaya yöneltti. Hedef, 
kan-beyin bariyerini kırar ve istenmeyen hiçbir kanıt bırakmadan öldürür ve kurbanların felç geçirmiş 
gibi görünmesini sağlar. 


Başka bir olayda daha hazırlıklı olmuştu - Shiska'larından biri tecavüz etmeye hevesli bir şekilde 
kendini ona dayatırken mücadele etmeye çalışmıştı ve karnına şok darbesi alarak kanamasına neden 
olmuştu. Ruben onun baygın bedenine tecavüz etmiş ve onu siyah ve maviye dövmüştü. Yarı Yahudi, 
yarı Çinli asistanı onun çağrısı üzerine gelmişti ve ikisi, merkezin dehasını çağırıp güç alabilmeleri için 
belirli astrolojik hizalanmaların meyve vermesini beklerken kadını bodruma bağladılar. onlara bir bedel 
karşılığında izin vermek zorundaydı. Bu bedel, yamyamlaştırdıkları ve kanını içtikleri ve gizli, ayrıcalıklı 
gölge tarafları olan gizemli kabalistik adı Başmelek Mikail'in emri olan Evrensel Barış Merkezi'nin daha 
yüksek düzeniyle paylaştıkları bir Beyaz kıza işkence edilmesi ve öldürülmesiydi. kendini yeni çağ 
kültünün maskesinin arkasına gizleyen şey. 


Ruben şimdi taze et arıyordu; bazılarını seks kölesi olarak yurtdışına gönderdiği için Shiskas sürüsü 
tükenmişti. Aslında tarikat da bu işleve hizmet ediyordu ve Yahudi Kabal'ın yoğun olarak dahil olduğu 
ve beyni olduğu uluslararası seks kölesi endüstrisi için fiili bir bakım ve işleme tesisiydi. Ruben önemli 
bir rol oynadı ve merkez onun bakım tesislerinden biriydi. Adam kaçıranlardan oluşan bir yeraltı çetesini 
denetledi ve çalıştırdı. 
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hem kız hem erkek çocukları, gençleri ve kaçırabilecekleri herkesi baştan çıkardılar-- 

yaşlıları bile seks kölesi olarak askere almak ve beyaz ırkın kan ve etine yönelik genetik kan arzusunu 
tatmin etmek için insan kurban etmek için kendilerinin çok eksik olduğu yaşam gücünü temsil edenleri 
bile çalıştırabilirler. Organlar ve vücut parçaları aynı zamanda birer varlıktı. bu korkunç hasadın bir 
benzeriydi ve karaborsada, özellikle Çin ve İsrail'de yüksek fiyatlara satıldı. 


Ruben'in delici ve temkinli bakışları bir sonraki hedefine, sarışın saçlı genç beyaz bir kıza odaklanmıştı. 
Üniversite kampüsünde DH'nin bir kopyasını okurken saçları ve mavi gözleri 
Lawrence'ın Oğulları ve Aşıkları. Ruben'in hesapçı zihni harekete geçti ve onu korkutmamak için bir tavşan 
gibi yandan yaklaşarak ona doğru yürüdü. 
genç kızı kesinlikle köle haremine ikna edecek bir sohbet başlatıcı. Tehlikeyi hisseden kız, adam yaklaşırken 
başını kitabından kaldırdı ve gülümsemeye çalıştı. 
dengesiz bir bakış, başını romandan bu yabancıya çeviriyor. Dudaklarında sevimli bir gülümseme 
dolaşan Ruben, küçük bir kıkırdamayla kekeledi - "Ah kusura bakmayın, yardım edemedim ama ah, en 
sevdiğim kitaplardan birini okuduğunuzu görüyorum" dedi, dikkatinin odağına göre bitirerek. keyif 
aldığı kitapta. Yabancının yaklaşmak için makul bir bahanesi olduğunu ve her ne kadar gördüğü 
en çekici adam olmasa da, fiziksel nitelikleri açısından sade ve bir bakıma çekici olmayan bir insan 
olsa da, büyüleyici sakarlığının bir şekilde etkili olduğunu fark ederek fark edilir derecede rahatladı. 
onun doğuştan gelen kendini koruma özelliğini etkisiz hale getirmek. "İlginç" dedi özlem dolu bir tavırla. 
Ruben şöyle yanıtladı: "Ben her zaman Lawrence'ın hayranıyım; o, çalışmalarında o kadar karmaşık bir 
motifler dizisi sunuyor ki, burjuva doğaları göz önüne alındığında biraz ulaşılmaz olsa da, karakterleri 
inandırıcı hale getirmek için karakterleri tanımlama konusunda harika bir iş çıkarıyor." Kız ona doğru 
baktı ve şöyle dedi: "Sanırım 
Bu yüzden? Paul'ü burjuvadan çok aristokrat buluyorum; onda mesafeli bir tavır var”. Ruben konuşmayı 
genel amacına doğru kaydırmaya karar verdi. "Benim düşünceme göre aristokrasi ruhun bir 
karakteridir ve doğuştan gelen bir mesele değildir, sence de öyle değil mi?" Kız bir an düşündü ve bunun 
yeterince doğru göründüğünü söyledi. Ruben gizemli bir havayla devam etti: "Benim asalet peşinde 
yaşamam sana tuhaf gelebilir." Ona dahil olduğu tarikat hakkında bilgi vermeye başladı. “Görüyorsunuz, 
ben uzun yıllar olayların gizli yönlerini araştırdım ve seyahatlerimde gerçek aydınlanmaya giden yolu 
keşfettim, ancak ben sadece bir gezginim ve kesinlikle bir gezginim. tüm cevaplara sahip değilim. 
Ben yalnızca gerçeği öğrenmeye ve başkalarına yardım etmeye çalışıyorum. "İşte" dedi cebinde "kartım" 
diye el yordamıyla. Kız 
tatlı sözlerine ve bu sözlerin incelikli etkisine kapılarak kartı elinden aldı ve ona baktı. “Evrensel Barış Merkezi, 
Jacob Ruben, kolaylaştırıcı”. Kız şaşkın görünüyordu. “Bu merkez neyle ilgili?” diye sordu. Ruben şöyle 
cevap verdi: “Burası, söylediği gibi, evrensel barışı getirmeyi amaçlayan bir merkez, bir örgüt. Daha spesifik 
olarak, içsel öğretilerin mesajını inisiyasyonumuzu geçenlerle paylaşmaya çalışıyoruz”. Şüpheli 
görünüyordu, "içsel" ve "inisiyasyon" sözcüklerinde bir tehlike seziyordu. Doğası gereği gözlemci olan 
Ruben hemen ekledi: "Işıklı tarafı, sağ taraftaki yolu takip ediyoruz. Zarar veren her şeyden kaçınıyoruz, 
"zarar verme - organizasyonumuz" şeklindeki okült düsturuna bağlı kalarak, en çekici gülümsemesini 
sergileyerek, vaaz ettiği şeyleri uygulamaktan gurur duyarak, yalnızca saf ve bozulmamış doğaya sahip 
insanları kabul ediyoruz ve onlara en iyi muameleyle muamele edilmesini sağlayın. Tüm insanlığın 
yükselişine yardımcı olmayı amaçlıyoruz”. Başını hafifçe eğdi ve en yardımsever bakışıyla ona 
gülümsedi, Yeshiva okulundaki oyunculuk derslerinde geçirdiği yıllar ona neredeyse doğal bir görünüm 
kazandırdı. Kız yine de tereddüt etti ve konuyu anladı. 


“İsterseniz katılabilirsiniz” dedi. Elbette seni zorlamayacağım. Lütfen 
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Kartın arka tarafındaki web sitesini inceleyin ve materyallerimiz hakkında bilgi edinin, tamamı ücretsiz”. Merkezi 
araştırmayı kabul etti ve birkaç şaka daha yaptıktan sonra adam ona hakkını verdi ve başka bir oyun aramak için 
kendi yoluna gitti. Onu kazandığını ve literatürü mutlaka araştıracağını söyleyebilirdi. Kendi kendine sırıtarak 
kadının bilmediği şeyin, edebiyatın okuyucuyu hipnoz altına alan ve onları tarikatla hoş bir ilişki kurmaya ikna eden, 
onları katılmaya teşvik eden iyi formüle edilmiş kabalistik bir büyü olarak yazılmış olduğuydu. Ruben onu kendi 


sahibi olma ihtimalini düşünürken kıkırdadı 


işaret. 
Dördüncü Bölüm: Başlatma 


John, inisiyasyonu için organizasyon üyeleriyle buluşacağı önceden belirlenmiş yere bisikletle gitti. Üniversite 
kampüsünün hemen dışındaki gettodaki dairesinden örgütün genel merkezinin bulunduğu hafif sanayi 

bölgesine kadar olan yolculuk oldukça uzun bir yolculuktu. John'a yerel alışveriş merkezine bisikletle gitmesi ve 
oradan alınması talimatı verildi, organizasyon bunu yapmadı. 

gizli nedenlerle konumlarını ona bildirmek. Talimatlara göre geldi ve kendisini görebilecek olan Teşkilat üyelerinin 
görebileceği bir sehpa bankına oturdu. O 

Tüm kafeinli içeceklerden kaçındığı için bir şişe damıtılmış su sipariş etti ve oturup bekledi; pembe saçlı 

garson ona, doğuştan Beyaz erkeklere karşı düşmanlığı aşılanan solcu türünün karakteristik özelliği olan 
küçümseme ve aşağılamayla davranıyordu. düşman olarak üzerlerine. Suyu yudumlarken metanetli bir 


nezaket görünümü sergiledi ve onun kaba ve alaycı bakışlarını görmezden geldi. 


Sivil kıyafetli bir Tarikat üyesi ona yaklaştı ve rozetini gösterdi. 
Beyaz el yaması göz açıp kapayıncaya kadar görünüp kaybolarak meşruiyetini açıkça gösteriyor. John ayağa 
kalktı ve üyelerin uzattığı elini tuttu ve parayı bıraktı. 
Masadaki su için, bitişikteki ara sokaktan sokağın diğer tarafına yürüyen sipariş üyesiyle birlikte bırakıldı. Sıradan 
bir minibüs bekliyordu ve içerideki üyelerden biri sürgülü kapıyı açtı ve John'a içeri girmesi söylendi. John içeri 
girdi ve diğer üye yolcu tarafındaki kapıya bindi, minibüs popüler bölgeden çıkıyor ve mağazalar 
geziniyordu. şehir merkezinin dışına ve Üniversite kampüsünden uzağa ve hafif sanayi bölgesindeki genel 
merkezlerine doğru. John'un girişte gözleri bağlanmıştı ve önüne ne tür zorluklar ve sürprizler çıkarsa çıksın 


metanetli bir şekilde katlanmaya kararlıydı. 


John minibüsün lastiklerinin altındaki çakılları duyabildiği ve hissedebildiği için minibüs sonunda 
yavaşladı ve garaj yoluna döndü. Durdu ve o zamana kadar sessiz olan tarikat üyeleri, kendisiyle kafede tanışan 
tarikat üyesi tarafından minibüsün kapısı kaydırılarak açıldığında "dışarı çıkın" dedi. Gözleri hâlâ bağlıyken, tel 
metal basamaklardan yukarıya kadar eşlik edildi ve merdivenden yukarı çıkan pürüzsüz demir parmaklığa karşı 
dengesini sağlamak zorunda kaldı. Ağır bir kapı çalındı 
Bileşenin kilitleme mekanizması içeriden açılırken bir gümbürtü ve bir dizi cıvata ve tıngırdayan yay duyuldu. John 
geniş bir açık alan gibi görünen bir odaya girdi ve kapı arkasından kapatıldığında kendisine göz bağını kaldırması 
talimatı verildi ve bunu endüstriyel bir deponun geniş bina iç kısmına bakarken yaptı. Bir köşeye dosya dolapları 
ve iki sağlam masa yerleştirilmişti ve duvarın diğer tarafına bazıları Kiril, diğerleri Çince karakterlerle yazılmış tuhaf 
işaretlerle dolu kasalar yığılmıştı. Zırhlı gibi görünen iki siyah paramiliter cip, üst kapının yanına park edilmişti ve 


emirlerden biri de 


üyeler tulum giyerek ve bir mandalla motoru çalıştırarak onlara hizmet ediyor gibi görünüyordu. 
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Uber, John'u selamladı: "Cennete hoş geldin John. Medyanın önünüze koyduğu alternatif sağ gibi hafif bir örgüt 
olmadığımızı görmenizi sağlamak için sizi buraya getirdik. Biz gerçek anlaşmayız. Hitler ve onun Freikorps'unun, Rockwell ve 
ekibinin ve katı milliyetçi sosyalist özgürlük savaşçılarının ayak izlerini takip ediyoruz. İyi bir aday olacağınızı gördüğümüz 
için sizi de aramızda görmek istiyoruz. Davranışlarınız ve genel tavrınız, zorluklara dayanma ve acılardan etkilenmeme 
kapasitesine işaret ediyor. Organizasyonda bugüne kadar bize ulaşan bir grup mantıksız çocuk yerine metanetli insanlara 
ihtiyacımız var. Aptal çizgi film memleri, potansiyel olarak radikalleşebilecek olanlar arasında yalnızca "farkındalık yaratma" 
konusunda bir yere kadar işe yarıyor. Aslında farkındalığı artırmak için burada değiliz, ancak bu, işe alım faaliyetimize 


benzeteceğimiz bir şey. biz buradayız 


Devrimci bir öncü oluşturmak, sıkı aktivizme dahil olmak, mitingler ve gösterilerle zaman kaybetmemek ya da Yahudi ayakkabı 
fırçası satıcısı gibi kapı kapı dolaşmak anlamına gelmiyor. JOG'a meşru bir şekilde saldıran gerçekten etkili bir eylemi kastediyoruz. 
Bununla başa çıkabilir misin, John”. 

John cevapladı: "Daha önce de söylediğiniz gibi, geriye çok fazla zaman kaldı ve ancak bu kadar konuşabiliyoruz". 


Uber, "Doğru" yanıtını verdi, "Tutumunu beğeniyorum". 


Uber, orada bulunan diğer üyelere dönerek onları tanıştırdı. “Sağınızdaki adam Krup; Krupp çeliği kadar sert olduğu 
için bu ismi almış. O, dövüşü kazanması planlanan bir zenciyi öldürdüğünde bağlı olduğu federasyondan atılmış bir MMA 
savaşçısıydı. 

Krup bir zencinin şanını almasına izin veremediği için Yahudi idarecileri ona botu verdi. Zenci hala komada, haksız mıyım 
Krup”? Adresi alan kişi gülümsedi ve elini John'a uzattı, o da elini tuttu. "Tanıştığımıza memnun oldum John" dedi, ikincisinin 
elini mengeneyle sıktı. John gülümsedi ve geri çekilmek istemediği için geri çekildi. İkili dostça bir rekabet içinde birbirlerine 


baktılar. Uber, “Beraberlik sayın. "Sıradaki" dedi, "Ford"u işaret ederek. 


"Ona neden Ford dendiğini söyle" dedi. Ford yanıt verdi: “Ben Henry Ford'un eski gazetesi Dearborn Independent'ın olduğu 
yerdenim. Memleketim Dearborn, Michigan, Yahudiler, "Uluslararası Yahudi" kitabının bölümler halinde yayınlandığı Dearborn 
Independent adlı gazetesinde kendi uluslararası komplolarını ifşa eden, benim adım olmayan Ford'dan intikam almak 
istediklerinden beri Arap akınına uğradı. Ford komployu ortadan kaldırmaya çalışıyordu ama başarısız oldu. Uzun lafın kısası, 

ona olan saygımdan dolayı adımı aldım ve memleketime karşı görevimi yaparken Ford kamyonumu alıp o Araplardan bazılarına 
hayatlarının yolculuğunu yaşattım. Tabii bundan sonra ayrılmak zorunda kaldım, ne demek istediğimi anlıyorsan”. O da çarpık bir 
gülümsemeyle gülümsedi ve John da organizasyonun açıklığını takdir ederek karşılık verdi. John gülerek şöyle dedi: "Sanırım artık 
bir taahhütte bulunmaktan başka seçeneğim yok." "Yoksa bir sonraki yolculukta ben olacağım." "Endişelenmeyin" dedi 

Uber. "Biz Burada başarısızlık testini geçip geçmediğinizi ispiyonlayacağınızı düşünmeyin. Sizin gibi beyaz yanlısıların orada burada 
birkaç hikaye duyması umurumuzda değil. Bir şeyleri açıklamamak en iyisi ama hiçbir kanıt yok ve çok şey var. Hepimiz bu 
bölgede oldukça yeniyiz ve hepimizin benzer bir geçmişi var; oradaki Gear dışında, bu karargah ona babasından miras kaldı. 


yaşayan bir vasiyette”. 


John, çevredeki koşullardan habersiz olarak dişlileri uygun şekilde çeviren tamirciye baktı ve fikrini ifade etti. 
“Babyboomer kuşağından bazılarının ebeveyn miraslarını israf etmediklerini ve kendi türlerinin hayatta kalmasını sağlamaya 
çalıştıklarını gördüğüme sevindim; 
nadir bir durum”. Krup şöyle konuştu: "Eminim John, o nesil kesinlikle hain bir gruptur. Kendi çocuklarını egolarının sunağında 
kurban etmeyi, sonra da refah meşalelerini geçmelerini sağlamayı tercih ederler. 

Gear'ın şansı yaver gitti. Babası, Komünist Gooks'a karşı savaşmaya gönüllü olan bir Vietnam gazisiydi. 
Dolayısıyla onun değerleri bizimkine daha paraleldi ve kendi türünün hayatta kalmasını sağlamanın gerekliliğini anlamıştı”. 
John şöyle yanıtladı: "Bebek patlaması kuşağının çoğu gibi, liberal babam da temelde ebeveynlerinin varlıklarını boşa harcadı 


kendi başına - aslında benim yaşam çizgimi kesiyor. O paranın tamamını bunu finanse etmek için kullanabilirdim 
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hareket, ama şimdi sunabileceğim tek şey kendimim”. Uber onun sırtına tokat attı. “Sahip olduklarınla ancak bu kadarını 
yapabilirsin. Hepimiz John'u yürüyen ölü adamlarız," dedi John'un gözlerinin içine bakarak. "0G nerede olduğumuzu bilmiyor 
ama sürekli Sauron'un gözü gibi etrafı araştırıyorlar," diye ekledi alaycı bir tavırla. "Biz küçük hobbitlerin o gözü kör etmek 


için yapacak çok işimiz var." 


Tam o sırada masanın olduğu yerden bir ses konuştu, görünüşe göre biri dosya dolabının arkasına saklanıyordu. 
"Zafere ulaşmak için savaşa girmeliyiz". Uber, John'u dosya dolabına götürdü, ardından Krup ve Ford geldi. Masada 
oturan kafası tıraşlı adamı işaret ederek "Bu Manu" dedi. “O, operasyonun beynidir". Manu ayağa kalktı ve alaycı bir şekilde 
John'un önünde eğilerek "Bu kadar yeter, Uber" dedi. Eşyalarımı kabartmak için başka bir tüycüye ihtiyacım yok”. Uber, 
"Uyuşturucu evinde çok şeyi var" diye güldü. Manu ona bir bakış attı. "Yani sen John'sun?" dedi gençlere odaklanarak. 
"Okulda ne alıyorsun John?" Muhatap “Bilgisayarlar” diye cevap verdi. Manu, "Bu organizasyon için yararlı olabilir" diye yanıt 
verdi. “Fakat sana tavsiyede bulunabilirsem, fırsatın olursa bazı ticaret kurslarına katılıp becerilerini geliştirmek isteyebilirsin. 
Gerçek dünyada aksiyon için nasıl sorunsuz bir operatör olunacağını bilmek isteyeceksiniz. Bu, “toplum” adı verilen deri 
yüzücü kutusunun altyapısının nasıl çalıştığını bilmek isteyeceğiniz anlamına gelir. Işıkların sönmesi ve o deri soyma kutusunu 
sökmeye başlamanın zamanının ne zaman geleceğini asla bilemezsiniz”. John başını salladı ama biraz şaşırmış 
görünüyordu. Manu kafa karışıklığını fark etti ve konuyu detaylandırdı. "Bir deri yüzücü kutusu, farelerin veya farelerin 
içine yerleştirildiği ve üzerinde deneyler yapıldığı deneysel, kontrollü bir ortamdır. Bu ortamda yapabilecekleri yalnızca 
sınırlı sayıda şeye sahiptirler ve onları inceleyen bilim adamları -teori böyle devam ediyor- onların davranışlarını 
anlayabilirler. Bizler |OG'un laboratuvar fareleriyiz, John ve Yahudi teknokratlar davranışlarımızı şekillendirmeye çalışan 
psikopat bilim insanlarıyız. Elbette bilmedikleri şey, bizim daha büyük yaratıcı dehamız ve zekamız göz önüne alındığında, 
bize yapabilecekleri her şeyi tersine çevirebileceğimiz ve tüm sistemlerini kaosa sürükleyebileceğimizdir. Tahmin 
edebileceğiniz gibi, deri yüzücü kutusundaki ışıkların, Uber'in çok etkili bir şekilde ifade ettiği gibi 'Sauron'un gözünü kör 
etmek' için kalıcı olarak sönmesi için tüm sistemlerini bir yangına sürüklemeyi planlıyoruz." Uber devreye girdi. Seni 
Manu'yla tanıştırmalıyım, John”. “Zahmet etme Uber. Kimsenin kendimi temsil etmesine ihtiyacım yok. Eğer istersen 
“biyografi"yi ben yapacağım. aristokratlar mı demeliyim, her ne kadar her zaman unvan sahibi olmasalar da bu uygun bir 
kelime olurdu, onlar her zaman savaşçılardı ve belki de büyücüler onları tanımlamak için iyi bir kelime olurdu, "Şüpheli 
görünmüyor musun? , John, hayatta maddi şeylerden daha fazlası var, ben gururlu bir taşıyıcıyım" dedi Manu, teatral bir 
şekilde göğsünü şişirip, asil bir soy olan Arya'nın soyundan gelen bir gösteriş ve durum havasıyla gözlerini yarı kapatarak. Bu, 
Avrupa, Hindistan ve Sümer üzerinden Atlantis'e kadar uzanıyor, ancak son iki kaynak herhangi bir somut kaynaktan çok 
çıkarımlara dayanıyor. Ancak bunun izini Hindistan'a, Kshatriya ve Brahman kastlarına kadar götürebilirim ve bunun kanıtı da 
var. Bu nedenle Manu adı, eski Hindistan yasalarının yazarından türetilmiştir. Ben kendim, Yahudi masonik Kabal'a ve onun 
eski Aryan bilgisini çarpıtmasına karşı çıkan gizli topluluklarda birçok inisiyatik dereceyi saklıyorum. Akademik müfredatın 
ve onun çarpıtılmış bilgilerinin dışında eğitim aldım ve çoğu üniversitedeki doktoralıları utandırabilirdim; Kabal'ın 


emellerine meşruiyet havası kattığını iddia eden sahte dogmalarını çürütebilirdim. 


küresel hükümete ve onun demokrasi, insancıl ideoloji vb. gibi tüm yanıltıcı destek ve desteklerine karşı. Artık 


muhtemelen bildiğiniz gibi, eşitlik sahte bir Tanrıdır ve biz onu yıkmayı amaçlıyoruz. Elini John'a uzattı ve John onu aldı ve 
"Yardım etmek için elimden geleni yapacağım" dedi. "Harika" dedi Manu. 


John'a bir kat daha merdivenden ses kabini gibi donatılmış bir odaya kadar eşlik edildi. 
Tavandan aşağı doğru bakan bir açıyla yerleştirilmiş küçük bir dizi bilgisayar ekranı, kol askılı, deri arkalıklı bir sandalyesi ve 
arkasına elektroşok kaskına benzeyen, elektrikli sandalyeye benzer bir şey takılmıştı. Oda diğer açılardan karanlıktı ve 
sandalyenin arkasından gizli ışıklarla aydınlatılıyordu, böylece oturan kişi yalnızca o anda mevcut olan ekran dizisini 


görebiliyordu. 
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kapalı, siyah kareler uğursuzca aşağıya bakıyor. Manu konuştu, “John, bu ilk test. Yanlış anlamayın ama işe 
alımlarımızı ve inceleme sürecini hafife almayız. Onların sıkı sadakat testlerine tabi tutulmasını sağlıyoruz. 
Sandalyeden sarkan elektrotları işaret ederek, "Bu sadakatin bir bedeli var" dedi, "sadakatsizliğin de 

öyle. Lütfen otur John, testi yapmaya başlayacağız.” John, kendisine verilecek emir ne olursa olsun hazır olarak 
güvenle oturdu; mürettebata sadakatsizlik yapamayacağını biliyordu ve şimdi az çok yeni bir dünyaya atılım 
yapmıştı. Manu, "Bir numaralı teste başlayın" dedi. Uber, John'u bağlamaya, parmaklarına ve kulak 
memelerine elektrotlar bağlamaya ve metal takkeyi kafasına yerleştirmeye başladı. Şapkanın üzerine 

atlarda kullanılanlar gibi aşağı doğru döndürülen ve belirli yerlere yerleştirilen at gözlükleri takılmıştı. 


böylece John'un görüşü tünel görüşü tarzında tepedeki ekran şeridiyle sınırlıydı. Loş ışıklı siyah ekranlardan 
başka hiçbir şey göremiyordu ve bir ışık anahtarının ya da bir çeşit ekipmanın açılmasına benzeyen bir 

tıklama ve sandalyeye güç verilirken makinenin uğultusunu duyabiliyordu. Manu talimatlarını verdi. 

“John, soruyu duymayı bitirdiğinde, bir veya iki tane söyle ve hangi cevabın daha uygun olduğunu düşündüğünü 
belirt. İlk bölüm yalnızca evet veya hayır yanıtı gerektirir. Şimdi başla." 


Konuşmasını bitirir bitirmez ekrandaki görüntüler açıldı ve ekranda şiddet görüntüleri patlarken 
robotik bir ses konuşmaya başladı; bunların hepsi Beyaz olmayanların, ağırlıklı olarak siyah erkeklerin ve 
Meksikalıların ateş ettiği, dövdüğü ve dövdüğü görüntüleri içeriyordu. polis memurlarından market sahiplerine 
kadar Beyaz kadınlara ve diğer Beyazlara cinsel saldırıda bulunuyor. Tüm sahneler Dünyanın En Vahşi Suçları'nın 
bir bölümüne ya da bu temanın TV'de yayınlanmasına izin verilenden daha yüksek bir şiddet gücüne sahip bir 
versiyonuna benziyordu. Ekranlarda zenci görüntüleri gösteriliyordu 
Arka planda rap çalınıyordu, sanki manzara tuhaf bir müzik videosuymuş gibi. 


Robot konuştu: "Rap müzik dinledin mi?" John açıkça ifade etti, ancak tanık olduğu kaos göz 
önüne alındığında bunu yaptığını kabul etmekte zorlandı. "Rap müziği sever misin?" diye sordu ses. İşkence, 
cinayet ve taciz görüntüleri duyularını ve müziği bombaladı 
daha önce vahşi doğasını çekici bulmuştu, bilinçli ve bilinçaltının ilkel bir seviyesinde bir ilgi uyandırmış gibiydi, 
tanık olmak zorunda kaldığı mide bulandırıcı dehşetlerle kafa karıştırıcı bir şekilde karışmış görünüyordu. 
Robotun, bir zamanlar erkeksi ve güçlü bir müzik türü olarak tanımladığı müzik türüyle daha önceki ilişkisini 
küçümseyen ve kendinden nefret eden bir tonla "Hayır" sorusunu tekrarlamasının ardından nihayet, artık 
bunun harekete geçirdiği vahşi vahşet olduğunu fark ederek "Hayır" dedi. dolayısıyla onun sapkın doğası, 
gerçekte değer verdiği her şeye - geleneğine, kültürüne, ailesine ve genel olarak ırkına - doğrudan bir 
saldırıydı. Artık bu müzik biçiminin, JOG'ların bir zihin virüsü yaratma ve onu Beyaz ırkın zihnine yerleştirme 
araçlarından biri olduğunu anlamıştı; tıpkı Resimlerde tasvir edilen ve şiddet içeren vahşete karşı doğal bir 
eğilim gösteren hayvanlar. 


Aniden sahneler farklı bir temaya geçti; mutlaka görülmesi gereken fotoğraflar ve video çekimleri. 
pornografik filmlerin ses kaydının arka planında oynatılan karaborsadan elde edilmiştir - enfiye 
filmlerinin ve tecavüze uğrayan kadınların görüntüleri ve görüntüleri, kadın cesetlerinin görüntüleri 
Kadınlar kimliği belirsiz saldırganlar tarafından sakatlandı ve katledildi; bodrum katlarında zincirlendi ve 
Uyuşturucu bağımlısıydılar, yüzleri açlıktan ve uyuşturucunun tahribatından sıskaydı. Bu görüntü dizisi 
pornografik görüntülerin en yozlaşmış versiyonuyla araya giriyor - kadınların eşekler tarafından tecavüze 
uğraması ve sadomazoşist tacizle bağlanması, ifade edilemeyecek kadar acımasız iğrenç görüntüler, tutsak 
kadınların aralıklı çığlıklarına karşı arka planda ecstasy'nin ses kaydı çalınıyor kimler tacize maruz kalıyordu. 


Robotun sesi konuştu. “Porno sever misin?” John, gençlik yıllarında porno izleyerek kendini hipnotize 
ederek geçirdiği saatleri düşününce zar zor konuşabiliyordu. 
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ve her zaman bunun yanlış olduğunu hissetmişti, zihninin derinliklerinde bir yerde bunun, daha düşük bir bilinç 
düzeyine bağlı bir yaşama yönlendiren yozlaşmış ve sapkın bir ortam olduğunu biliyordu. Robot sesi 

soruyu tekrarladı ve John, daha önce olduğu gibi "Hayır" dedi; gözleri, vizyonunun önünde gerçekleşen 

vahşete zar zor tanık olabiliyordu; kadınların filmde öldürülmesine ve sokaklarda ölmesine tanık olurken 
gözyaşlarını bastırmaya çalışıyordu. uyuşturucuya bağımlıydı. 


Sonraki görüntü dizisi, anal seks ve oral seks gibi dejenere uygulamalarla meşgul olan, dışkılarını 
kendi üzerlerine bulaştıran ve birbirlerinin ağzına işeyen ibneleri tasvir eden iğrenç aktiviteyi sürdürdü - tüm 
bunlar, Elton John'un Philadelphia Freedom'ın fon müziğiyle birlikte yapıldı. Görüntüler hızla geçip bilinçli 
zihnine bir pislik akıntısı gibi süzülürken robot sesi ona sordu: "Sen ibne misin?" Konuyla ilgili daha önce hiç 
düşünmemiş olan John, kaba kaçamaklara ilişkin gözlemlerine dayanarak "Hayır" diye yanıt verdi. 
İbnelerin battığı ahlaksızlığın derinliği hakkında hiçbir bilgisi yoktu, ama şimdi onların tarihsel olarak nasıl böyle 
olduklarını anlıyordu. 
Neredeyse tüm uygarlıklar tarafından esprili bir şekilde üzüntü duyulan bir konu ve neden şimdiye kadar oldukça aşırı cezalarla karşı karşıya kaldığı 


duyduğu gibi. Şimdi bunun nedenini merak ediyordu. 


Ekranlar sonraki sahnelere görüntü ve görüntülerle devam etti. Arka planda şu oynandı: 
'Mary'nin Küçük Bir Kuzusu Var' müziği ve kadınların maruz kaldığı benzer durumlarla ilgili küçük çocukların 
görüntüleri onun vizyonunda oynandı - küçük çocukların, sadomazoşist koşum takımları giymiş domuzlar gibi 
güvendikleri ve top tıkaçları olan küçük çocukların görüntüleri ve görüntüleri ağızları, masum yüzlerinde 
kayıtsızlık ve korku bakışları. Resimler ve görüntüler anlatılmayacak kadar korkunç. Robot sesi konuştu: 
"Sübyancı mısın?" John, ifade edilen görüntüleri görmüş olmasından duyduğu tiksinti ve nefreti dile getirerek 
bir kez daha belirtti. "HAYIR!" Her ne kadar iş çocuklar söz konusu olduğunda bu en zoruydu ve onu en çok 
etkileyen şey olsa da, yine de kendini kontrol etmeyi başardı. 


Ekranlar yine karardı ve yukarıdaki video görüntülerine dahil olan Yahudileri tasvir eden yeni bir 
dizi görüntü ve video bilinçli farkındalığına geldi; pornografi, beyaz olmayanların istilasına izin verme, rap 
müzik endüstrisinin arkasında olma, kürtaj fabrikaları işletme ve dahil olmak 
seks köleliği ve organ toplama, dünya çapında savaşlar yaratma ve bunların hepsi Hava Nagila'nın (kabilelerine 
özgü Yahudi şarkısı) arka planında sunuluyor. Uzaylı yüzlerin boncuk gibi siyah gözleri, kötülüğün tasviri ya da 
gerçek yüzü gibi, alaycı bir eğlence ya da iyi olan her şeye karşı fanatik bir nefretle sahneden dışarı bakıyordu. 
Robot sesi konuştu, "Dünyadaki sorunların nedeni kimler, 1) İlluminati, 2) Yahudiler?" John hemen cevap verdi: 
"İki." Robotik ses cevap verdi: "Testin ikinci aşamasına başlayın." 


Ekranda polisin çeşitli durumlardaki görüntülerini gösteren yeni görüntüler belirdi: insanları vuruyor ve köpek yavrularını 
kanalizasyondan kurtarıyor, bir kediyi ağaçtan kurtarıyor ve yaşlı bir adamı acımasızca dövüyor; John'un bilincini arka plana doğru bombalayan 
görüntülerin karışımı ve karmaşası ses efektleri, sirenler ve polis müdahalesi. "Mevcut polis beyaz ırka fayda sağlıyor mu, John: 1) Evet, 


çoğunlukla, 2) Hayır, genel olarak zarar veriyorlar?" John, görüşünü bombardıman eden görüntü yığınına rağmen "İki" dedi. 


Bilgisayar ekranlarında dünyanın her yerinden gerilla savaşçılarının yeni görüntüleri belirdi; ile ilgili 
silah sesleri, patlama sesleri ve karanlık ortamda ölmekte olan adamların çığlıklarıyla paralı isyancılar; 
işgal altındaki Filistin'de FKÖ üyelerinin beyaz fosforla öldürüldüğü, tanklara ve askerlere taş attıkları için 
vuruldukları görüntüler; zenci komünistler ve beyaz olmayan Birleşmiş Milletler askerleri tarafından öldürülen 
Rodosluların görüntüleri; anavatanlarını savunmak için savaşırken aynı Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Ordusu tarafından öldürülen Yugoslavların görüntüleri; Müttefik askerlerle savaşan Almanların ve Almanların 
ölü ve parçalanmış cesetlerinin yerde yattığı görüntüler 
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yol kenarı; Ukraynalı köylülerin işkence görmüş ve açlıktan ölmüş cesetleri; cesetleri toplu mezarlara yığılmıştı. 

John, kendilerini barışı koruma görevlileri olarak tanımlayanların ikiyüzlülüğü ve sempati duygusu karşısında öfkelenmişti. 
Yahudi kontrolündeki medyada Yahudi Kabal'ı tarafından kendi siyasi sistemlerinde karalanan ve aynı Siyonist canavar 
tarafından zulme uğrayanların adını duyduğu herkes için. Robotun sesi konuştu. “1) Terörist mi, 2) özgürlük savaşçısı mı?” 
John tereddüt etmeden "İki" diye yanıt verdi. 


Sonra daha fazla görüntü, bu sefer Konfederasyon şarkısı "Johnny" gibi hızlı bir tempoyla onu bombardımana tutuyor. 
Arka planda "Rebel" çalıyordu; Beyaz ırkın tüm kahramanca çabalarının ve onun yok edilmesini isteyen kötülüğe karşı 


mücadelesinin görüntüleri. Ses tekrar “1) Devrim mi, yoksa 2) seçim politikası mı?” diye sordu. John "Bir" diye yanıtladı. 


Bir sonraki görüntü dizisi görüşünü bombardımana tuttu; yukarıdaki tüm vahşetlerin bir sentezi. 
tarih boyunca ırkına karşı işlenmiş, aralarına Yahudi görüntüleri ve kıkırdayan, alaycı bir kahkaha serpiştirilmişti. Ses 
tekrar konuştu: "Düşman kim, 1) Yahudiler, 2)İlluminati?" John "Bir" diye yanıtladı. Aniden ışıklar açıldı ve Manu konuştu, 
aynı anda ekran karardı. 
John hâlâ hipnotik bir bilinç halindeyken gözlerini kırpıştırdı. “Hızlı pornografi seansları sırasında bir süre tereddüt 
ederek bazı hatalar yapmış olsanız da ilk testi yeterince tamamladınız. Belki de yolundaki hataları düşünüyordun, değil mi 


John?” John yüzünde utanç dolu bir ifadeyle Manu'ya baktı. “Bu toplumun yozlaşmasına bulaştığımı itiraf ediyorum” 


dedi John. “Çoğu insan bu değerlerin öncüllerinden neler çıkacağını hayal bile edemezdi, John. Artık biliyorsun. En 

azından seni doğrudan korkutacak. Daha güçlü kökene sahip olanlar için bu, onları düşmanla savaşmaya teşvik edecek. Senin 
bakışına ve biyometri ölçümlerine bakılırsa-- 

kalp atış hızı, cilt iletkenliği, metabolizma hızı vb. - Senin bir dövüşçü olduğun sonucuna rahatlıkla varabilirim. Kendinizi ilk 
sınavı geçmiş sayın.” John'un zihni hâlâ savaş kurbanlarının görüntüleri ve çığlıkları ile kadınların ve çocukların başına 

gelen ve doğrudan Yahudi etkisine - kolektif bir grup olarak Yahudilerin, acılarının nihai nedeni olduğuna - kadar uzanan 


korkunç kaderle doluydu. ve acı çekiyorum. 


Sandalyesinden kalktı ve Manu, Uber ve Krup'u takip ederek koridora çıktı ve koridor boyunca ürkütücü bir ışık 
saçan, tavana gömülmüş birkaç loş ışıkla aydınlanan koridora çıktı. 
Öncekine benzer başka bir odaya rastladılar ve içeri girdiler. “Şimdi size tamamı çoktan seçmeli olan çeşitli mantıksal 
muhakeme yeteneği testleri ve genel bilgi testleri yaptıracağız. Sorulara verdiğiniz yanıtlara karşılık gelen daireyi kalemle 
işaretlemeniz yeterlidir. Bu şekilde onu makineye tarayabilir ve sizi ne için kullanabileceğimize dair bir fikir edinebiliriz. 
Öğrenci olduğunuz göz önüne alındığında, daha temel testleri atlıyoruz ve size Avrupa'daki bağlı kuruluşlarımız tarafından 
geliştirilen gelişmiş bir protokol sunuyoruz. Ah, uluslararası olduğumuzu bilmiyor muydun?” Manu yüzünde bir gülümsemeyle 
sordu. John'a olması için işaret yaptı 
Oturun ve cevapları doldurmaya başlayın. Diğer üyeler ayrıldı ve Manu üzerinde bir saat olan bir saat yerleştirdi. 
altmış dakikalık LCD ekran. "Zil çaldığında durmalısın. Süre dolmadan önce bitirirseniz ekstra puan kazanırsınız. Genel 
puanınız merkeze iletilecek ve daha ileri eğitim fırsatları için oradaki bir veri tabanına girilecektir. Bilgi setinizin ne olduğunu 
ve sizden ne gibi faydalar sağlayabileceğimizi çok spesifik terimlerle anlamamız gerektiğinden elbette size kendimiz 
erişeceğiz. Bu, geçmeniz veya kalmamanız gereken bir dizi testin ilki olacak ve bu testlerden geçmeniz size aynı sert etten 
daha fazlasını -ve daha sert- getirecek veya organizasyona katılımınız için daha sınırlı bir sonuçla sonuçlanacaktır. İyi şanslar” 
dedi ve saati tuşlayıp odadan dışarı çıktı. John bilgiyi alır almaz büyük bir hızla kutuları işaretleyerek çalıştı, işledi ve 
bunları karşılaştırdı. 


Cevap bölümü onun sonuçlarını çıkardı. İlk testi kalan yedi dakikayla tamamlamış ve süreyi doldurmuştu. Manu ve 


mürettebat gelip testi yaptılar ve bir başkasını bırakarak ona işlemi tekrarlayacağını bildirdiler. John tekrar geldiğinde 


neredeyse bir saat daha geçmişti. 
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Üç dakikalık süre kala saati vurdu. Mürettebat tekrar geldi ve bu sefer John'a bir şişe damıtılmış su verdi ve 
kendisine gün boyunca başka testlerin yapılacağı bilgisi verildi, ancak önce bu kez başka bir fiziksel test için onlara 
eşlik etmesi gerekiyordu. 


Odadan çıktılar ve başka bir tamirci garajına benzeyen beton bodruma açılan sarmal bir merdivenden 
aşağı indiler. Tavandan sarkan halatlar ve lastik sıralarının yanı sıra her iki ucunda da çekme ve daldırma 
istasyonu bulunan, zemin boyunca uzanan bir halat merdivenle donatılmıştı. Beton zeminin ortasına bir koşu 
bandı yerleştirildi; bu, eğimli bir şekilde yerleştirilmiş ağır hizmet tipi bir endüstriyel makineydi. Ayrıca her tarafta 
birkaç 45'lik yüklenmiş bir dizi çömelme standı ve halter, bir ölü kaldırma platformu ve ayrıca yüklenmiş başka 
bir kalın saplı halter de vardı. İki adet ağır dambıl da mevcuttu ve orman jimnastiği tarzındaki maymun çubuğu 
aparatı tavanın bir ucundan diğer ucuna uzanıyordu, bir ucunda da ağırlık yeleği vardı. Krup, kafesi bir 
köşesinde olan MMA yüzüğünü göstererek konuştu. "Sen bu zorlu sınavı atlattıktan sonra bu konuya gireceğiz," 
John. “Al” dedi üst cebinden bir efedrin tableti çıkardı. “Enerjinizi yükseltmek için buna ihtiyacınız olacak, ancak 
kalp krizi geçirmek istemiyorsanız bunları düzenli olarak kullanmanızı önermiyorum; bunlar savaş modu ve acil 
durumlar için iyi haplardır. Savaş zamanında daha güçlü şeyler kullandılar”. Onu fırlatan John'a verdi. "Ama," 
diye devam etti, "seni ölüm kalım seviyesindeki performans noktasına kadar yıpratmak istemiyoruz, yine de seni 
uçurumun kenarına yaklaştıracağız." John, mide asidi bir miktar suyla yıkadığı hapı çözüp kan dolaşımına girip 
reseptör bölgelerine bağlanırken, vücudunda adrenalinin hızla aktığını hissetti. "Seni rahatsız eden şeye iyi 
gelir" dedi. 


Krup onu kiloluk tartıya doğru götürdü ve üzerine basmasını söyledi, o da yaptı. John'un ağırlığı yüz elli 
beş pound beş fit on bir inç kadar zayıftı. Krup şöyle dedi: "Rahowa için klasik anlamda askeri formda adamlara 
ihtiyacımız var, John. Hiçbir vücut geliştirmeci Fransız Yabancı Lejyonunu geride bırakamaz ve hepsi de çok 
zayıftır. Her pound için en uygun güce ihtiyacımız var 
-tendon gücü ve ince, sert kas yapısı- mega canavarları atlatamadılar, çünkü aşırı yoksunluk durumlarına ve 
nabız gibi atan yüksek şakalara dayanamayacaklar, size yaşatacağız." Krup, verileri "155 pound" adlı kayıt 
defterinde bildirdi. 


John'a koşu bandına doğru kendisine eşlik etmesi için işaret etti, "Sınırı geçmek için bir kısa mesafe koşucusuna ihtiyacımız var. 
JOG ve acenteleri. Depar atma yeteneğiniz - Discovery Channel'da doğanın gösterdiği gibi - hayatta kalma 
yeteneğinizle ilişkilidir; içeri girin ve çıkın, hayalet olun, yoksa hayalet olursunuz. Mizahına kıkırdayarak 
değirmeni hızlandırdı. Krup'un davet jestinin ardından makine hızlanmaya başladığında John öne çıktı. John 
sanki hayatı buna bağlıymış gibi yarışmaya başladı; zihni, Aryan kadınların güzelliğine karşı yapılan zulümler 
ve hâlâ aklını kurcalayan çocukların katledilmesinin görüntüleri ile doluydu. Adrenalin, atardamardaki kanı 
püskürten dilimlenmiş bir atardamar gibi pompalanıyordu; sempatik sinir sistemi tam alarma geçmişti; dizleri 
pompalanıyor, makine sızlanırken vururken kolları havada bıçaklanıyor; ağır cihaz, darbeleri tasarlandığı gibi 


alıyor ve emiyor 
ile. 


Krup, saatteki kilometreyi kaydeden hareket sansür cihazını kontrol ederek temposunu artırdı. Krup 
makineyi bir dakika daha çalıştırdı, John'un nefesi öfkeli bir şekilde çıkıyor, yüzünden terler akıyor ve beyaz 
gömleği teninin rengi parlayacak şekilde lekeleniyordu. Sonunda Krup, makineyi yavaşlatırken ve John'un 
nefes almasına izin verirken "Geç" dedi. Krup yuvaya "Bu hızda yarım saat koş" komutunu verdi; bu, sürat 
aralığının hemen dışında bir adımdı. John derin bir nefes aldı ve irade gücünü hareketleri yapmaya 
odakladı, Zen durumuna girerken duvardaki bir noktaya baktı, enerjisini kendini dinamik bir sistem olarak 
sürdürmeye yoğunlaştırdı - yükseldiğini hissettiğinde adım atan bütünleşik bir makine. Zaman ve mekan 
sınırlarının ötesinde. 

Zihni bir kez daha sonsuz gibi görünen işkence ve cinayet görüntüleri üzerinde canlandı. 
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vahşetler ve bunları kendi halkına karşı uygulayan tüm Beyaz olmayan vahşiler ve onları kendi halkıyla 

temasa geçirerek bu koşulları düzenleyen şeytani Yahudi, 

onları doğal vahşetine maruz bırakıyor. Çağlar boyu geriye baktı; sanki atalarının kan hatırasını canlandırdı ve 
zihninde düşmanlarına çılgına dönmüş bir öfkeyle bağırdı. 

Şimdi öldürme zamanıydı! Şimdi savaşma ya da ölme zamanıydı! Zihninde o bir Viking savaşçısı, Romalı bir 
yüzbaşı, Yunanlı bir Hop-lite, Hindistan'ın savaşçı sınıfından bir Kshatriya'ydı ve ondan önce anılarının donuk 
gölgeleri ona fethetme, canavar adamı ve onun şeytani gücünü alt etme enerjisi veriyordu. Atlantis'in, 
Hyperboria'nın ana anıları. Ve aniden Krup koşu bandının temposunu azaltarak oradaydı ve John anılarından 
şimdiki zamana, antrenmana ve burada ve şimdi yapması gerekenlere geri döndü. Krup etkilenmiş 
görünüyordu ve şöyle yanıt verdi: "İyi iş çıkardın, John. Anladığım kadarıyla içinizde savaşçı bir ruh var." Elbisesinin 
tamamı artık terle kaplanmış olan John'a büyük bir sürahi damıtılmış su ve içinde bir takım elbisenin bulunduğu 
küçük bir çanta vererek giyinmesi gerektiğini belirtti. 

ve bir sonraki test serisine hazırlanın. 


John soyunma odasında tuvaletini yaptıktan sonra antrenman kıyafetini giydi. 
gri bir gömlek ve şortla dışarı çıktı ve Krup onu ağırlık kaldırma ekipmanına götürdü. 
“Bunu genel bir güç testi olarak düşünün. Ne kadar kütleyi hareket ettirebileceğiniz konusunda çok takıntılı 
değiliz, ancak çömelme sırasında nerede durduğunuza dair genel bir anlayışa sahip olmak her zaman iyidir” 
dedi John'a çömelme rafının altını işaret ederek. İkincisi çömelme askısının altına girdi ve rafı açtı; her iki taraftaki 
iki 45'lik barda yaka olmadığı için hafifçe takırdadı. Krup, "Bana on tam tekrar verin" dedi. 


John, herhangi bir yan yana hareket etmeden, ders kitabı formundaki komut üzerine on tam tekrarı vurdu. 
çerçevesi gergindi. Çubuk zemine göre tamamen dik bir yolda hareket ediyor. Krup her iki tarafa da 45'lik bir 
sayı ekledi ve John'a seslendi: "Şimdi bana bu ağırlıkla beş tane ver." John yine beş tekrar boyunca yukarı aşağı 
çömeldi, gövdesini sıkı tuttu ve kendisini alttan yukarı iterken plakalar yalnızca hafifçe takırdadı. Krup günlüğüne 
notlar aldı. "İyi. Şimdi bazı ölü kaldırma hareketleri yapıyoruz. John ona ölü kaldırma platformuna kadar eşlik etti 
ve çömelmeyi bitirdiği ağırlıkla karşılandı. 

Krup, "On tane daha" diye emretti. John bara doğru adım attı, çömeldi ve sırtını dikleştirdi... 

barı kolları sert bir şekilde tutuyordu, başı düz görünüyordu. Her tekrarda atalet kuvvetini kırarak hareket 
boyunca yavaşça ilerledi. Son tekrarda çubuğun dibe vurup tekrar yukarı çıkmasının ardından düşmesine izin 
verdi. "Güzel," dedi Krup kayıtsızca. Bitişikteki raflardan iki tabak daha aldı ve bunları bara ekleyerek John'a öne 
çıkmasını işaret etti. "Beş tane daha." John, sıkılı dişlerinin arasından çıkan birkaç homurtuyla son beşte ağırlığı 
tekrar yukarı ve aşağı çekti. Krup ona çömelme rafına geri dönmesini işaret etti ve iki tabak çıkardı. John'a 

şunu yapmasını emretti: 

10'a kadar başınızın üstüne basın. Öğrenci ağırlığı omuzlarına attı ve kalçalarından başlayarak patlayıcı bir 
hareketle ağırlığı yukarı doğru bastırarak kendini onun altına yerleştirdi. Pompalayıp atmaya devam etti 

ağırlık başının üzerinden köprücük kemiklerine kadar yükseldi ve tamamlandığında tekrar yüklendi. Krup her 
iki tarafa da birkaç tane yirmi beş kiloluk plaka ekledi ve John geri kalan beş tekrarı komut üzerine 

pompaladı. Bu noktada gömleği terden kayganlaşmıştı ama tamamen savaş modundaydı ve savaşmaya hazırdı. 
Beyaz El düzenine girmeye layık olduğunu kanıtlayacak. Krup daha fazla not aldı ve Uber kenardan "İyi iş 

John" diye seslendi. 


Krup ona maymun barlarına kadar eşlik etti ve kırk beş havuz ağırlık yeleğinin içine kaymasını söyledi. 
Krup, spor salonunun bir ucundan diğer ucuna mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde hiç ara vermeden gitmesi 
gerektiğini belirtti. Hızına göre derecelendirilecekti. John ağırlık yeleğini giydi ve tavandan aşağıya doğru 
uzanan alçak asılı maymun çubuklarına atladı ve birkaç metre yukarıya ulaşmak için tırmanırken yükseldi. 
Düşmesinin neredeyse kesinlikle birkaç kemiğin kırılmasına yol açacağı tavandan sarkıyordu. Ölümcül tutuşu 
yine de terden kaygandı, ama o sevgili hayata tutundu. krup 
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ona sinyali verdi. "Git" ve John makul bir hızla ilerlemeye başladı - yumruğunu teslim etti, her tutuşu hayatın 
çenesini kavradı, cüssesini ve fazladan kırk beş poundu odanın diğer ucuna sallamasına olanak sağladı. Diğer 
tarafa ulaştı, beceriksizce döndü ve ellerinde biriken ter yüzünden neredeyse kayıyordu ama Krup'un beklediği 
barların diğer tarafına doğru devam etti. Konsantrasyonu, atalarının düşmana, canavar istiflerine ve 

şeytani Yahudiye verdiği kan hatırasında hissettiği asil mücadeleye odaklanıyordu. Sona ulaşmıştı ve son basamağa 
ulaşmış, ağırlıkla düşüp yuvarlanmasına izin vermişti, dizleri katlanırken darbeyi hafifletiyordu. 


Krup notlarını aldı ve John'un yeleğini giymesine yardım etti, ter kaymayı kolaylaştırdı. "Bir tane daha 
Krup, adaya iki sıra halinde dizilmiş lastiklere doğru eşlik ederken, "John'a gidelim" dedi. 
"Bu bir hız sınavı. Bu zorlu mücadeleyi toplayabildiğiniz kadar hızlı bir şekilde geçmelisiniz." John başını salladı ve 
lastiklerin önünde sıraya girdi. John engelli parkurdan önce pozisyon aldı ve Krup 
bir dizi bacak ağırlığıyla arkadan geldi. "Mümkün olduğu kadar çabuk karşıya geçin, geri dönün ve geri gelin." 
Diğerleri izlerken o ağırlıkları John'a verdi. John onları bağladı ve Krup'un işareti üzerine lastiklerin üzerinden hızla 
geçti, her ayağı tekerleğe giriyor ve onu geçit törenindeki bir askerin yürüyüşü gibi bacaklarını yukarı 
kaldırmaya zorluyordu. Geniş alanda hızlanırken ayağı lastik deliklerine çakıldı, sonunda geri dönüp Krup'un 
önüne geldi. Krup ona bir havlu verirken bu sefer vücudundan ter damlıyordu. 


Krup giydiği tulumu çıkardı ve ağır kaslı formunu ortaya çıkardı. 
Arno Breker tarafından yontulmuş mermer blok, görünür damarlar formunun üzerinde spiral çiziyor. 
Yakındaki bir çantaya uzanıp birkaç MMA eldiveni ve bir takım spandeks şort çıkardı ve John'a üstünü değiştirip 
maç için ringe gitmesi talimatını verdi. Tüm mürettebat üyeleriyle tek seferde mücadele etmesi ve tüm üyelerin 
aynı anda üzerine gelmesi bekleniyordu. Amacı, mindere sabitlenmeden önce mümkün olduğu kadar uzun süre 
hayatta kalmaktı. Üyelerden herhangi birinin ciddi şekilde yaralanmaması için MMA'nın standart kuralları 
uygulandı. John soyunma odasından çıktığında diğer takım üyelerinin hepsi ring tartışmasındaydı. Uber, 
"Gürültüye hazır olalım!" diye seslendi. 


John kafesin kapısını aralık bir şekilde yaklaşırken, sanki kabul edilmeye değer olduğuna meydan okuyormuşçasına 
siparişe. İçeri girdi ve kapıyı arkasından çarparak kapattı, yukarı aşağı zıpladı ve sağa Sola sıçradı. 
Gölge boksu yaparken yumruklar atıyor, efedrin tableti hâlâ vücudunda dolaşıp adrenalin pompalıyordu. John 
kendini çok iyi hissediyordu ve dünyayı fethedebileceğini hissetti. Konsantrasyonunu rakiplerine odakladı. Gear, 
tarikat üyelerinin tam iltifatını yaparak mürettebata katılmıştı. Uber, Ford ve Krup etrafa dağılmıştı ve hatta elli 
yaşına yaklaşan orta yaşlı Manu bile oradaydı. Üyelerin tümü, yırtık fizikleri, dalgalanan kasları ve fakiri utandıracak 
estetik sıskalıkları nedeniyle zorlu bir düşman gibi görünüyordu. Onu aceleye getirmek, sahtekarlık yapmak ve onu 
devirmek için etrafını aradılar. Zil aniden çaldı; ding, ding, ding ve düzen üyeleri içeri girip çıkıp sahte yumruklar 
ve tekmeler atarak John'un çevikliğini test ediyor ve onunla satranç oynuyorlardı. Yapış ve hareket et, yapış ve 
hareket et; ringin etrafında zıplayarak John'a sataşmak için sağ ve sol tekmeler ve yumruklar attılar. Korkmuş gibi 
görünerek geri sıçradı, ardından Uber'in dizine bir tekme atarak içeri daldı, daha sonra hafifçe eğildi. 


Öfkelenen Uber karşılık verdi ve John tekmesini incik kemiğine bloke ederek zararsız bir şekilde saptırdı. 
O anda Krup akciğerini devirmek için içeri girdi ama John elinden kurtulup yan adım attı ve Krup'un kafatasına iyi 
hedeflenmiş bir tekme atarak onu geriye doğru salladı. Ford ve Gear, kendisini kafesten uzak tutmaya çalışan 
John'a yaklaşırken Krup bunu atlattı ve yuvarlanarak uzaklaştı. 
Sabitlenmekten kaçının ve hareket etmeye devam edin. Ford, gövdesine ve dizlerine iyi yerleştirilmiş tekmeler 
atarken, bir kıskaç hareketine yakalandı ve Gear'la boğuşuyordu; John, Gear'ın onu yakalamasını önlemek için tüm 
gücünü kullanmak zorunda kalmasına rağmen vücudunu kaydırma girişiminden kurtulmak için çok az şey yapabildi. 
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kafasını ve boğulması için onu aşağı indiriyor. John, Gear'dan uzaklaşmayı başardı ve Gear'ın uyguladığı kuvvetin 
momentumunu kullanarak onu Ford'a fırlattı, ikisi birbirine karıştı. John attı 


Gear'ın yüzüne sağ bir kanca takıldı ve o da kafası karışmış halde yere düştü. 


O anda Manu, John'un arkasından geldi ve kollarını ona doladı, onu boynuna geçirdi ve arkadan kafasına bastırdı. 
Krup o noktada ayağa kalktı ve John'un karnına şiddetli bir tekme atarak onun daha da çökmesine neden oldu ve Manu onu 


minderin üzerine getirdi. John yerdeydi ancak kan dolaşımını kesmekle tehdit eden boyunduruğundan dönerken dışarı 
çıkmamıştı ve Manu ile pozisyonları tersine dönmüştü; boynuna bir şok kilidi geçirilmiş, eli de desteklenmişti. 


diğer kolun dirsek ekleminin düğüm noktası. Manu dokundu ve ringin dışına çıktı, yuvarlanarak uzaklaştı. 

Krup, John'un sırtını tutuyordu ve Uber, John'un kafasına tekme atmaya çalışırken bacaklarını John'un gövdesine kilitleyerek 
bir kez daha boğulmaya çalışıyordu. John kaçmaya çalışan Krup'la birlikte yuvarlandı ama hayatın pençesinde kaldı. 
Uber'den bir tekme daha geldi ve yere düştü; minderin üzerine çivilenmişti ama bilinci hâlâ belli değildi. 

mata dokunarak. Krup onu serbest bıraktı ve geri çekilerek onu kaldırdı ve sırtına vurdu. 

Manu bir şişe suyla içeri girdi ve John onu içti; adrenalin ve iradesi onu savaştan kurtardı. “İyi iş John! Pek çok insan senin 
kadar uzun süre dayanamazdı. Fitness alanında kesinlikle başarılısın". Uber, Manu ve diğerleri John'un ayağa kalkmasının 
etrafında toplandılar. Manu, "Tüm bunlardan sonra ara vermeye ihtiyacın var John" dedi. "Gidip öğle yemeği 


yiyeceğiz ve yakıt ikmali yaptıktan sonra bir sonraki testleri yapabilirsiniz." 


Mürettebat, sipariş üniformalarını değiştirdikten sonra yola çıktı; John'a inisiyenin üniforması verildi; Rocky 
Balboa'nın tulumu ile Keşiş'in kukuletasının karışımına benzeyen gri bir tulum, kapüşonu arkadan sarkıyordu. Uber, 
“Bu” dedi, “inisiyenin üniforması, bir 
sivil kimliğinizi bir kenara atıp yenisini ediniyorsunuz. Üye değilsiniz ama olabilirsiniz ve bu, böyle bir fırsata sahip 
olmamaktan çok daha iyidir.” Ford konuştu. “Ben ne zaman 
askerde vatandaşlığın hiçbir değerinin olmadığını söylerlerdi. Ve bu kısmi bir gerçek olsa da, ilişkide olduğum askeri 
insanların çoğu, özellikle de çamurlar, yozlaşmış siviller kadar yozlaşmıştı; çok fazla uyuşturucu ve bol miktarda alkol. Biz 


ise," diye işaret ederek tarikat mensuplarına, cehenneme giden yolu takip etmiyoruz. Biz daha zor bir yol izliyoruz. 


yukarı. Burada olmanız, herhangi bir Zogbot paralı askerinden ya da sivil saygın burjuva tipinden çok daha iyi değerlere 
sahip olduğunuzu ima ediyor." Manu şunu ekledi: "Tolkein'in hikayesindeki Büyük Gandolf gibi, Beyaz Gandolf olacaksınız; 


belirlediğimiz testleri geçmeyi başarabilirseniz, kırmızı elmas yamalı ve beyaz elli beyaz polo tişört giyeceksiniz. .” 


Döner merdivenleri çıktıktan sonra koridora doğru ilerlediler ve bir kapının önüne çıktılar. 
yemek pişirme aroması yayılıyordu; kekikli ve domates soslu spagettininkine benzeyen tatlı ve hoş bir aroma. Manu 
kapıyı açtı ve John'a 50'lerdeki bir lokantayı hatırlatan, merkezi bir masa ve eski tarz restoran kanepeleriyle donatılmış 
yemek odasına girdiler. Durdukları yerden mutfak tezgahı görünüyordu ve sarı saçlı, mavi gözlü iki kadın mutfakta yemek 
hazırlamakla meşguldü. Tabakları pişmiş sebzeler ve karabuğday eriştesinin yanı sıra sebze sosu ve serpilmiş Parmesan 


peyniri ile üst üste dizdiler. John'un ağzı sulanmaya başladı ve hepsi hızla hizmetçi kızların getirdiği tabakların önüne oturdular. 


Manu kızları tanıştırdı. “Sağdakinin adı Krista, soldakinin adı ise Gerta.” 
İki kız, John'un önünde sevimli ve cilveli küçük bir reverans yaptı ve arsız bir alaycılığın da etkisiyle John onlara merhaba 
dedi, ancak baş döndürücü güzellikleri onu biraz tedirgin etti. Manu şöyle devam etti: “İkisi de Güney Afrikalı eski patentliler. 


Bir süre önce henüz küçük yaşta ülkemize göç ettiler. Karıştıkları kişi (yardım etmekle ilgilendiğini iddia eden biri) 
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onlar sonunda Kabal'ın bir ajanı oldular. Neyse ki kendisi tarafından tacize maruz kaldıkları için tacize devam 
edemeden kaçtılar. İzlediğiniz videolara bakınca kaçmayı başardıkları kaderleri tahmin edebilirsiniz. Onları, 
operatörün götürdüğü evden kaçtıkları sokaktan aldım. Burada onlara yardım ettim ve onların bir nevi vekil 
babasıyım ve burada hepimiz onların kardeşleri gibiyiz. Ebeveynleri ülkelerindeki bir çiftlik cinayetinde öldürülmüştü.” 


John, iki genç kadının mükemmel orantılara sahip yüzlerini gözlemledi; 
on dokuzdan fazlaydı ve onlara bir pişmanlık ifadesi veriyordu. "Ailenle ilgili olanları duyduğuma üzüldüm." 
Manu konuşurken iki kız bir anlığına üzgün göründüler ama onların doğal güçleri 
Gururlu Aryan'ın görüntüsü parladı ve en yakın John'un, Gerta'nın yüzüne bir gülümseme geldi. Şöyle konuştu: 
“Manu'nun bize yardım etmesine sevindik. Halkımızın da yardımımıza ihtiyacı var ve biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 
dünyanın her yerindeki hepimiz için olabilir.” John şöyle cevap verdi: “Bütün dünya bize karşı. Ama yaratıcı 
dehamız aracılığıyla bizim tarafımızdan inşa edilen bu dünyadır. Manu'nun dediği gibi tek yapmamız gereken 
ışıkları söndürüp sisteme saldırmak. Bundan sonra geriye şapkalarımızı takmak kalıyor.” Gerta gülümsedi ve iki kız 
akşam yemeğini hazırladıktan sonra ayrıldılar. Manu şöyle konuştu: "Örgütün ve ayrıca bölümlere ayırmanın 
gerekliliğini kabul eden kızların güvenliğini tehlikeye atabilecek konuları tartışma eğiliminde olduğumuzdan, 
burada elimizden geldiğince ayrık bir atmosfer tutmaya çalışıyoruz. 
bilgi. Böylece herhangi birimiz yakalanır veya sorguya çekilirse organizasyona zarar vermeyecekler. 
Eğer JOG kim olduğumu bilseydi muhtemelen hemen buraya bir özel ekip gönderirlerdi.” 


Ya da sadece mekanı bombalayın” diye ekledi Uber. Manu şunları söyledi: "Kızlar şu anda okuldalar, 
lisanslı hemşire olabilmek için fen bilimleri okuyorlar ve kimlik bilgileriyle alternatif bir sağlık işi kurabiliyorlar, bu 
da onları toplumun gözünde meşrulaştırıyor - bildiğiniz gibi toplum, belli ki toplumdaki etiketlere saygı 
duyuyor. sosyo-ekonomik durum. Kızların yaşamlarının ve geleceklerinin iyileştirilmesi için elimizden geleni 
yapıyoruz. Eğer bu kadar uzun süre dayanırsak, umarım yaşlılığımızda onlar bize bakar." 


Konuşma şöyle devam etti: "Elimizde çok ciddi bir sorun var John ve sanırım okul sistemindeki deneyimine 
göre bunun ne olduğunun farkındasın" dedi Krup. John tahmin edebileceğini söyledi. İlki şöyle devam etti: “Üyeleri 
yalnızca diğer üyelerimizi ve bağlı kuruluşlarımızı -aslında üye olmasalar da tarikatla uzaktan yakından bağlantısı 
olan- taciz etmek amacıyla var olan bir antifa örgütü var. Bu genç punklar genellikle toplumun artıkları ya da 
burjuva sınıfının ayrıcalıklı, kendinden nefret eden Beyazları.” Uber araya girdi: “Bu da, belki özellikle de bu. Beyaz 
ırk haini unutma eğilimindeyim” diye açıkladı Krup. "Her neyse, yerel okulunuzdaki bu grup bazı ciddi sorunlara 
neden oluyor; aktivistlerimizden bazıları için iş kaybı, birkaçı okuldan atıldı ve hatta hapse atıldı, hayatları 
mahvoldu", 


Uber, Krup'un kaldığı yerden devam etti. "Antifa'ya karşı bir saldırıyı koordine edeceğiz ve 
Saldırıya liderlik etmeni istiyorum. Bu, inisiyasyonunuzu onaylayan son test olacaktır. Elbette süreç devam 
ediyor ve düzenin standartlarının ihlali, uygun cezalarla karşılanacaktır. İhanetin cezasının ne olduğunu size 
bildirmeme gerek olduğunu sanmıyorum, değil mi John” Muhatap gülümsedi ve şöyle dedi: “Bana söylemene 
gerek yok. Düşmanın yanında yer almaktansa ölmeyi tercih ederim. Daha önce de söylediğin gibi başka 
seçeneğimiz yok. Ya zafer ya da Valhalla.” “Doğru tutuma sahipsin, John. 
Seni öldürmek isteyenlerle anlaşamayız.” 


Yemeklerine sessizce devam ettiler ve Manu başka bir konuya girmeye karar verdi. “Bir şekilde 
hayat dersi John, bulunduğum tüm inisiyatik tarikatlarda ortak bir model fark ettiğimi sana bildireceğim: 
hepsi vejetaryen beslenmeye bağlı kalıyor ve etten kaçınıyor. Zihni körelttiğini, vücudu asitlendirdiğini ve 
doğrudan kansere davetiye çıkardığını iddia ediyorlar ve ben de onlarla aynı fikirdeyim. 
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oldukça östrojenik olmak. Bu yüzden burada vejetaryen bir rutin izliyoruz. Derse ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum 
ama burada yemek yediğimize göre size kendi içgörülerimi ve sonuçlarımı aktarmayı düşündüm. Fiziksel kültüre gelince, 
bugünkü performansınıza bakılırsa orada bir derse ihtiyacınız yok. Tarikatımız, "Ubermencheit: Sağlık Protokolleri" adlı 
müfredatımız size verildiğinde incelemenizi sağlayacağımız bir belgeyi bir araya getiriyor. Bu, tarikatımızın bağlı 

olduğu sağlık temellerine ilişkin önerilerimizi ana hatlarıyla açıklıyor." John, Yahudilerin medyada veganlığı her zaman nasıl 
öne çıkardıklarını gözlemlediğini söyledi. 

ve bunun gidilecek en iyi yol olup olmadığından emin olmadığını ama deneyeceğini söyledi. "Manu şöyle cevap verdi: 
"Veganlık kesinlikle bir ölüm diyetidir ve Yahudiler, diyetlerinde bir testosteron olan pregnenolon oluşumuna yardımcı olan 
kolesterolün eksikliği yoluyla nüfusu zayıflatmak ve onları besin bakımından yetersiz ve kısır hale getirmek istedikleri için 
bunu zorluyorlar. analog. Özellikle soya çocukları gündemini zorlamak istiyorlar ve 

tüm erkekleri kadınsı ve zayıf hale getiriyor ve soya, fizyolojik olarak östrojene az çok eşit oluyor. Bir nüfusu zayıf ve aptal 
yapmak, onları kontrol etmenin ve halkın zihninde, Çin'deki gibi tek ürünlü tahıllardan başka hiçbir şey üretmeyen gıda 


tedariki üzerindeki kamu sektörü tekelinin kontrolünün arzu edilir olduğunu haklılaştırmanın yoludur. 


Köle sınıflarının kadınsı, uysal ve zayıf olmasını isterler ki, isyan etmesinler ve düşünmesinler. 
onların zulmünü yenmek için stratejiler. Kolesterol beyin fonksiyonunda büyük bir rol oynar ve beynin büyük bir kısmı 
kolesterol ve proteinden oluşur. Bir vegan diyeti, optimal ve hatta ortalamanın altında bir sağlık için yeterli miktarda 
kullanılabilir, asimile edilebilir amino asitleri içermez. Bir kez bu diyete başladığınızda, fiziksel dejenerasyon başlamadan 
önce ancak belli bir süre yaşayacaksınız. Tartışma uğruna, bu dünyanın zulmüne boyun eğmek istesek ve otuz gümüş 
parçamızı yanında yer alarak alsak bile. Yahudi olsaydık, tüm aşılar, kimyasal yollar, kirli su ve vegan yiyeceklerle güzel bir 
günde ancak bu kadar dayanabilirdik. Dolayısıyla bu en yozlaşmış kişi bile kendi yıkımına karşı çıkma konusunda ihtiyatlı 
davranacaktır.” 


Uber şunları ekledi: “Ancak medya üzerindeki tam tekelleri nedeniyle Yahudiler, hiçbir çelişkiye izin vermeyecektir. 
özellikle de onları sebep olarak gösteren görüşler. Tek çözüm sisteme karşı devrimdir; her biri hayatta kalmak için herkese 
karşı savaşırken ölüm sancıları pek de hoş bir manzara olmayacaktır.” Mürettebat işini bitirmişti ve Uber devam etti. "John, 
Antifa'ya karşı görevimize başlamadan önce geçmen gereken bir dizi test daha var. Bizi takip edin,” dedi, derslerinden 
bahseden kızlarla vedalaşıp mutfaktan çıkarken. Her ikisi de John'a inisiyasyonu için iyi şanslar diliyor. Kızlar, herhangi 
bir polis sorgusuna maruz kalmamak veya emirle ilgili herhangi bir bilgiyi ifşa etmemek için, tarikat üyelerinin 


konuşmalarına maruz kalmamak için ses geçirmez bir odadaydı. 


John, bir masanın yerleştirildiği ve önüne başka bir bilgisayar ekranı dizisinin yerleştirildiği başka bir odaya 
götürüldü. "Bu, bir dizi zeka testini sonlandıracak ve hukuk veya tıp fakültesi giriş sınavına benzer şekilde, Mensa benzeri 
çeşitli testleri de içeren, analitik ve sentetik düşüncenin daha gelişmiş bir düzeyinde mantıksal akıl yürütme kapasitenizi 
test edecek. 

Soru-cevap kısmı için cevabın üzerine fare ile tıklayıp, sınavların yazılı kısmına birkaç paragraflık cevaplar vermeniz yeterli. 
Bitirdikten sonra sizi final sınavı için bulunduğunuz ilk odaya götüreceğiz.” John çalışmaya koyuldu ve zorlu testlerde 
elinden gelenin en iyisini yaptı. 

her türlü bulmaca, analojik akıl yürütme yeteneğini test eden sorular, benzer ve farklı şeyleri karşılaştırma ve ilgili 


bilgileri seçme. 


Bu tür testlerden birkaçını daha önce de yapmıştı; biri üniversitesine giriş olarak, diğeri ise birkaç yıldır üyesi 
olduğu Ulusal Muhafızlara giriş aracı olarak. 
Yıllardır hareketsizdi, ancak mevcut durum hakkındaki bilgisi göz önüne alındığında, orduya katılımını neredeyse kesinlikle 


en temel faaliyetle, yani savaşla karşılaşmadan önceki önceki planları ile sınırlayacaktı. 
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Amacım orduda bilgisayar programcısı olmaktı. Subay eğitim programına neredeyse başvurmuştu ama o sırada Tarikat'a 
katılımının bir parçasıydı, bir taahhütte bulunmaya istekli olup olmadığı konusunda kararsızdı. Artık orduyu içine 


girilemeyecek kadar yozlaşmış bir örgüt olarak görüyordu. 


Tarikat faaliyetlerine müdahale etmedi ve toplayabildiği her türlü yararlı deneyimi topladı ve bunu David Lane'in on dört 
sözünün gerçekleşmesine yardımcı olmak için kullandı: "halkımızın varlığını ve Beyaz çocukların geleceğini güvence 

altına almalıyız." Lane'le emirlerin web sitesinde karşılaşmıştı ve Tarikat'ın büyük ölçüde bağlı olduğu doğal hukuk felsefesinin 
ana hatlarını çizen 88 kuralı okuyup tekrar okumuştu. Beyaz ırkın hayatta kalması ve Lane'in ek on dört kelimesiyle eklediği 
gibi Aryan kadının güzelliğinin yeryüzünden silinmemesi için. Krista ve Greta gibi kadınlar uğruna savaştığı hazine ve 
onlardan gelecek süpermenlerdi. 


Testlerini hararetli bir hızla yazarak, sorulan etik sorulara yanıtlar yazdı. Yakalanmaktan kaçma ve örgütü çökertecek 
bir bilgiyle yakalanırsanız örgütü potansiyel olarak tehlikeye atma seçeneğiyle karşı karşıya kalsaydınız ve yakalanma olasılığı 
yüksek olsaydı, o bilginin intihar etmesini sağlayacak bir siyanür tableti yutarak intihar etme isteğiniz olur muydu? John, 


William Luther Pierce'ın “Turner Günlükleri"nde benzer bir senaryoyu nasıl okuduğunu ve karakterin şansı varken tableti 
nasıl yutmadığını ve sert bir şekilde davrandığını anlattı. Disiplin eksikliği nedeniyle, özellikle de organizasyonu tehlikeye atacak 


şekilde uygunsuz kanallar aracılığıyla sırlarını yabancılara ifşa etmesi nedeniyle cezalandırıldı. 


Kendisini doğru bir şekilde anlamak ve cevaplamak için vicdanının derinliklerine inmesi gereken katı etik ikilemler. Görevi 
yerine getirirken hâlâ çok yanılabilir olduğunu, iradesinin zayıf olduğunu ve dava uğruna savaşmak için yeterli cesarete sahip 
olmadığını anladı. Bunu kendi kendine söyledi - tavsiyesini silinmez bir şekilde ruhuna kazımak, zayıflığın üstesinden 

gelmek için çabalaması gereken bir şeydi. O olurdu 

şu anda bulunduğu yumuşak kömürden kendisini bir elmasa dönüştürmek için çalışmak. Daha da yola çıktı 

Kapı açılıp Manu içeri girdiğinde zorlu bir tempoyla testi tamamladı. Manu çarşafları aldı. 


John'un öfkeyle karaladığı kağıtlar ve "Hadi son sorgulamaya gidelim" dedi. 


John ilk odaya götürüldü ve sandalyeye bağlandı. Uber, elektrotları John'un parmaklarına ve kulak memelerine 
bağlarken "Bu sefer" dedi. "Okumaları tek başımıza almayacağız ancak hataların sonuçları olacak ve hata payı gerçekten 
de çok az." John'un önünde, kalp atış hızını ve nabzını ölçen bir sismografa benzeyen bir şey duruyordu. John 
sandalyeye oturdu ve Manu yarı saydam bir serumla dolu bir iğneyle geldi; John'un cildinin bir kısmını temizlerken ucundan 
bir kısmını fırlattı, kolunu sıvadı ve "Veritas" enjekte ediyor dedi. sodyum pentatolü bir damara dökün. John biraz sersemlemiş 


hissetti ama travma ve eforla geçirdiği zorlu iş günlerinin ardından sandalyede rahatlamayı hoş buldu. 


Manu monoton bir şekilde sorular sormaya başladı. "İlk adın ne?" "John." “Nerede doğdun, kırda mı yoksa şehirde 
mi?” "Ülke." Sen hiç 
ırk karışımı mı? "HAYIR." “Hiç eşcinsel ilişkiniz oldu mu?” "HAYIR." “Hiç uyuşturucu kullandın mı?” "Evet." “Hangi ilaçları 
kullandın?” "Efedrin." Bunun üzerine Manu gülümsedi ve devam etti. "Hiç Beyaz olmayanlara Beyazlar karşısında öncelik 
verdiniz mi?" "Evet." "Ne zaman?" "Gençken." "Açıklamak." 
“Okulda sırada bir zencinin yerimi almasına izin verdim.” "Bunu yaparken kendini kandırılmış hissettin mi?" "Evet." "Bu 
davranış kabul edilebilir mi?" “Hayır” Sorular uzayıp gidiyordu. "Hiç öldürdün mü?" "Evet." "Bir hayvan?" 
"Evet." "Bir kişi?" "HAYIR." Öldürmek konusunda ne hissediyorsun? Hayatını kurtarmak için öldürür müsün” "Evet." 


"Başka birinin hayatını kurtarmak için mi?" "Bağlı olmak." "Ne üstüne?" "Onlar kim." "Kimi öldürürsün?" 
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"Düşmanlar." “Kimi koruyacaksın?” "Arkadaşlar." "Beyaz olmayanlar arkadaş mıdır, yoksa arkadaş olabilirler 

mi?" "HAYIR." "Neden?" “Çünkü doğada türler arası şefkat yoktur.” "Beyaz olmayanlar başka bir tür mü?" "Evet." 
“Açıkla.” “Anatomik ve fizyolojik olarak başka bir tür olarak nitelendirilebilecek kadar farklılar. “Hiç ailene ihanet 

ettin mi?” "Evet ne zaman?" “Çocukken amcamdan bir şey çaldığım konusunda anneme yalan söyledim.” "Ne çaldın?" 
"Bir porno dergisi." “Porno sever misin?” "Hayır," diye yanıtladı John, artık o günün görüntülerini görmüş olduğundan 
dürüstçe. 

“Gördüğün görüntüler yüzünden mi?” "Tam olarak değil." “Eğer ailene ırklarına ihanet ederlerse yine ihanet eder 
miydin?” "Evet." “Sadakatiniz kendinize mi yoksa başkalarına mı?” "İkisi birden." "Açıklamak." "Ben ve diğerleri 

biriz." "Tek yarış mı?" "Evet." "Tarikat'tan emir almak ister misin?" "Evet." "Bu senin ölümün anlamına gelse bile 

mi?" "Evet." "On dört kelime için canını feda eder misin?" "Evet." Sorular 

John'un yukarıdaki boş ekran dizisine baktığı ve Manu'nun sürekli bir soru akışı sorduğu, görünüşte bitmek 
bilmeyen bir şekilde devam etti. Manu sonunda sorgulamayı bıraktı ve John'a testi geçtiği bilgisi verildi. 

John ayağa kalktı ve Uber şöyle dedi: “Şimdiye kadar iyi iş çıkardınız John. Bir sonraki testleriniz sizi, eğer 
tamamlarsanız siparişte üyelik verecek olan göreve hazırlayacak. Burası işlerin kızıştığı ve ağırlaştığı yerdir ve 
eleştirel muhakeme becerilerinizi fiziksel kapasitenizle birleştirebilirsiniz. 


John yine mürettebatı koridordan aşağıya ve mülkün başka bir alanına, duvarları ve tavanı kaplayan 
ağır hizmet tipi ses geçirmez panellere sahip bir alt bodruma doğru takip etti. Odanın sonunda 
büyük bir ekran yerleştirilmişti ve odanın diğer tarafında yerden çıkıntı yapan, çekmeye hazır bir kılıfın içine 
yerleştirilmiş, elektronik olarak donatılmış bir dizi ateşli silaha benzeyen bir şey vardı. “Bu, uluslararası 
üyelerimizden birinin tasarımına yardımcı olduğu kullanışlı küçük bir oda. Bir atış poligonu görevi görüyor, 
ancak tamamı elektronik ve bileşenler dev boyutlu bir video ekranında görünüyor. 
odanın geri kalan üç tarafını kaplıyor. Elektronik sensörlü özel bir kıyafet giyeceksiniz 
Vurulduğun ya da saldırıya uğradığın bölgeye diğer nesnelerle titreşimler aktaran bu cihazlar, tabii ki sanal 
gerçeklikte. Herhangi bir baskıya maruz kalmak ya da cephane israf etmek istemiyoruz.” John, üzerinde bir koşu 
bandı bulunan dairesel bir panelin kesildiği zemine biraz merakla baktı. 


“çember içinde hareketlerinizi burada gerçekleştireceksiniz. Bilyalı rulmanlar üzerinde olduğundan 
dairesel panel gittiğiniz her yerde ona verdiğiniz eylemsizlik kuwetiyle dönecek ve siz koşu bandı üzerinde 
hareket ettikçe sanal dünyada hareket edeceksiniz. İlk görev, yapmaya çalıştığımız şeyin bir kopyasıdır; yalnızca 
bunu tek başınıza yapmanız gerekir. Antifa'nın sığınağını ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Bilgisayar 
modellerini dış fotoğraf ve video görüntülerine dayandırdık ancak iç kısmı bir sırdır. Düzenin nasıl olduğunu 
bilmediğimiz için doğaçlama yaptık. Eski apartman bloğunun mimari tasarımına, birden fazla girişi ve yangın çıkışı 
olan tuğla bir binaya dayanarak, iç mekanın -yerel Antifa tarafından büyük ölçüde değiştirilmediği sürece- 
arşivlerden derlediğimiz benzer tasarımları modelleyeceğini tahmin ediyoruz. Aslında bu belirli binaların 
mimari planları mevcuttu, dolayısıyla geliştiricilerimizin bunları binanın 3 boyutlu modeline dahil etmelerini 
sağladık. Yapay dünya, çevredeki alandan daha eski ve aynı zamanda erişilebilir olan birkaç blok ve binayla sınırlıdır, 
ancak elbette tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bir gir-gir anlamına gelir. Polis ve tanıklar da oyuna dahil edildi, öyle 
ki, mümkün olduğu kadar hayata sadık kalsın. Hiç silahla ateş ettin mi John?” John, arkadaşının babasına 
babasından miras kalan eski bir sincap silahı dışında silah kullanmadığını söyledi. "Babam ateşli silahlara 
bulaşmaya istekli olamayacak kadar liberal bir korkaktı." Manu şöyle konuştu: “Çoğu liberalin, bırakın bir erkeği, 
bir çocuğun nasıl yetiştirileceği konusunda hiçbir fikri yok. BEN 


Kendini şu anki durumuna getirmeyi başardığını gördüğüme sevindim John.” John, "Kendimi büyük ölçüde 


büyüttüm" diye yanıtladı: "Babam, arkadaşlarıyla içki içmekle meşguldü ve kapitalistten ne kadar nefret 
ettiğini gösteren erdemli işaretlerle ilgileniyordu." Manu tiksintiyle dudaklarını büzdü ve ona sempati duyduğunu ifade etti. 
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Onun metanetli özellikleri, insani olan duyguları ifade edebildiği ölçüde, insan için. "Pekala" dedi, "şimdi parlama zamanınız. 


"Antifa'ya baskın yaptığımız senaryolarla başlayacağız ve daha sonra diğerlerine geçeceğiz 


karmaşık senaryolar. İşte,” dedi kılıflardan birinden colt 45 yarı otomatik tabancayı aldı. Bunu dene 

boyut için. John silahı aldı ve ağırlığını hissetti. Manu, "Beklediğinden daha ağır, değil mi?" dedi. John kendini ağırlığa 
alıştırdı. "Silahların hepsi kurusıkı ateş ediyor ve gerçek McCoy ile aynı özelliklere sahip. Bu ateşli silahların tümü 
orijinalinden değiştirilmiş olup, ateşlendiğinde anında kablosuz sinyaller ileten, ekrana ve hedefe kayıt yapan ve bir 


mermi ateşlendiğinde gerçekçi bir animasyon dizisi oluşturan devreler içerir. Boş elbette taburcu edilecek 


Aksiyondan sonra cephaneyi yeniden yüklemeniz ve korumanız gerekecek. Hazır mısın?” Ekran açıldığında ve ekip üyeleri 
odanın arka tarafında rahat sandalyelere otururken ışıklar karardı ve siyaha dönüştü. John'un arkasında, onu panoramik bir 
görüntüyle çevreleyen son ekran belirdi ve kendisini, gecenin ortasında, çevreyi aydınlatan sokak lambalarının ve 

ara sıra ana bulvara doğru giden araçların seslerinin olduğu bir sokak sahnesine kaptırmıştı. Bunun dışında diğer orta 
büyüklükteki şehirlerde olduğu gibi hafta içi geceleri bölge nispeten sessizdi. Antifa genel merkezinin yukarıdaki 


pencerelerinde ve ayrıca birkaç mülk aşağıdaki apartman bloklarından birinde partiye katılan birkaç kişi görülebiliyordu. 


John platforma çıktı ve çevrede dolaşmaya başladı. Kendisini tamamen video oyununa kaptırması, cadde 
boyunca ilerlerken, ayaklarının altındaki sert kaldırımı hissederek neredeyse gerçek hayat kadar gerçekçi geldi; gerçi bu 
aslında yüzeyi sertleştirilmiş galvanizli dokulu kauçuktan yapılmış bir platformdu. Particilerin sesi giderek yükselirken 


binanın etrafında koştu. "Bu oyundaki yapay zeka, herhangi bir oyun tasarımcısının yapabileceği kadar gerçekçi." 


dedi Manu. John kendisini gerçekten oradaymış gibi hissetmeye başlayınca şaşırdı ve şöyle yanıt verdi: "Nerede olduğumu 
neredeyse unutuyordum." "Göreviniz Antifa'nın liderini ve yüzünü gösteren tüm tanıkları, nefes alan her şeyi öldürmek. Bu 
zamanda acımaya kendimizi çelikleştirmeliyiz. Niyeti ne kadar iyi olursa olsun, ırkına ihanet eden herkes, işlediği suçlar 

kabul edilirse en büyük cezayı ödemelidir. 

yeterince layık görüldü. Antifa'nın dünya çapında birçok üyemizi kişisel bilgilerinin silinmesine, işten atılmasına, hapse 
atılmasına ve yaralanmasına neden olduğu göz önüne alındığında, onlarla herhangi bir bağlantısı olan herkes onların suçlarına 
ortaktır ve görevden alınmalıdır. Görev, apartman bloğunda toptan bir katliamdır; odadan odaya yapıyorum 

ve temizleme - arama ve yok etme - ancak şehir merkezinde olduğunuz ve bulunduğunuz bölgeye en yakın polislerin 


bulunduğu sürece mümkün olduğunca hızlı bir şekilde girip çıkın. 


John hâlâ binanın çevresini araştırıyordu ve arka yoldan geldiğinde, üzerinde açık bir pencereye açılan bir yangın 
merdiveni olan bir dizi çöp konteynırını keşfetmişti. Manu devam etti. “İçeriye girdiğimizde gürültüyü en aza indirmek için 
silahlarımızı susturucularla donatacağız. 

Silahınızın kurusıkı ateşleme yeteneği var, ancak bu özel kurusıkı susturuculu merminin sesini taklit ediyor ve esas olarak 
size bir mermiyi ateşlemenin geri tepmesi ve geri tepmesi hakkında bir fikir veriyor, böylece büyük miktarda gürültü 
yayılmayacak. John koşu bandında ilerleyerek yangın merdivenine saldırmaya başlıyordu. "Buradaki tüm ateşli 
silahlarımız, desibel seviyesini en aza indirebilmemiz için benzer şekilde değiştirildi." |ohn dairedeydi ve gürültüyü 


tespit etmeye ve kendi gürültüsünü en aza indirmeye dikkat ederek koridorda sürünerek ilerledi. 


Silahını kaldırdı ve hızla bir odaya daldı ve iki soysuzun oğlancılıkla uğraştığını gördü - dövmeli vücutları, 
uyumsuz, sarsıcı bir ses olan müzikle kıvranıyordu - hangi tür olduğunu çıkaramadı. Çılgın bir şekilde saldırırken silahını 


arkadan ortağına doğrulttu, mor saçlı kafasını tüm ilkel piercingleriyle patlattı - diğerinden önce hızla döndü. 
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çığlık atıyor ve kendi kafasına kurşun sıkılmaktan kaçınıyor; vücut tüm uyuşturucu teçhizatının ortasında yatağın üzerine 


düşmeden ve ikisi bir mezbahada karkaslar gibi birbirine dolanmış halde bırakılmadan önce kafa geriye doğru sallanıyordu. 


John tekrar odadan çıktı ve tabancasını çıkarıp hazır halde yan odaya daldı. Başka bir çifti 
-uyuşturulmuş bir Beyaz kızın üzerinde yatan bir zenciyi- hedef aldı ve nişan aldı. 
Usta onu ateş etmeye teşvik eden cesaret verici sözler söylerken Manu'nun "Kalbini acımaya çelikle" sesi zihninde yankılandı. 
John .45'liğini Siyah'a doğru fırlattı; bir nişancı kafatasının arkasından ateş etti ve onun limbik sistemini kapattı. Kız çığlık 
atmak üzereydi ama bir mermi bu düşünceyi aklından sildi; ikisi ölümün kucağına düştü. Zenci, dişiyi kirlettiği ve dişinin geri 
alınamayacak kadar ileri gittiği için bunu hak etmişti. John odadan çıkıyor ve oturma odasındaki daha büyük gruba yaklaşıyordu. 
Bob Marley'nin yozlaşmış müziği ona doğru sürüklendi; John tabancasını kaldırıp içeri girdiğinde "One Love'"ın ikonik ilkel ritmi 


koridorda yankılandı. 


Odada garip bir çeşit yozlaşmış insan ortaya çıkıyordu -bazıları esrar sigarası içiyor, diğerleri 
kıkırdayıp hayvani bir teslimiyetle bağırırken boğazlarından aşağı likör şişelerini boşaltıyorlardı- bilinçli zihinleri 
hazcı eğlencelerinin tutkularına terk edilmişti. John, referansına şaka yapan bir Doğuluya saldırdı ve aklına 
başından vurulan bir Vietnamlının ünlü siyah beyaz fotoğrafı geldi - titrek gözleri şaşı olduğunda alnında küçük 
bir çöküntü belirdi - ağzı sessiz bir çığlıkla açıldı . Yanında oturan yünlü saçlı Yahudi, sanki wog onun üzerine 
bir çeşit kandırmaca kan püskürtmüş gibi çılgınca güldü. Kahkaha atarken bir miktar içki püskürttü. Wog 
devrildi ama John'a dönerken artık çok geçti ve çok geçmeden geri devirdiği şişe paramparça oldu; ağzına bir 
mermi isabet etti, ardından bir mermi daha geldi. 


bu da onu oturduğu sandalyeden düşürdü. Bir Arap kızı John'a dönerken bir şişe tekila içiyordu - bulanık gözleri 
sarhoşluktan şişmişti - ve John onu boynundan vurdu. Onun için yakaladı 
Bir deri bir kemik kalmış yüz hatları ve saçında mısır sıraları olan beyaz bir erkek olarak boğazı, sonunda olup 


bitenlerin farkına vardı. "Hey ne var, onda bir-" ama susturuldu; rüzgar başka biri tarafından onu susturdu 
45'ten itibaren. 


Geriye kalan Antifa üyelerinin (sayıları altı) John, bir üyenin kalmasıyla birlikte silahın boşalarak ateş 
ettiğini zar zor görebiliyordu. Ancak üye bunu fark etmemiş gibi görünüyordu ve ne olduğunu anlayacak kadar 
aklı başında olarak ellerini kaldırdı. "One Love." Kimsenin haberi olmadan müzik çalmaya devam ediyordu. John 
pencereden dışarı baktı ve kimseyi göremedi; gece sessizdi. Kalan konuklara döndü. “Faşist listeniz nerede? Bana 
verilerini ve tüm değerli eşyalarını ver, beni kasaya götür." Beyaz erkek ellerini kaldırdı ve şöyle dedi: "Pekala 
dostum... izin ver... toparlayayım." John silahıyla ona ayağa kalkmasını işaret etti ve Antifa üyesi de ayağa kalktı. 
Sarhoş ve uyuşturulmuş genç hafifçe öne doğru yalpaladı; kalkmaya çalışırken sallanıyordu. John, onu etkisiz 
hale getirememek için biraz geri çekildi ve genç, katliamı algılarken yarı bilinçli bir şaşkınlıkla etrafına bakarak 
beceriksizce ileri doğru ilerledi. “Siktir et dostum! Sen onlara izin verdin! Çılgın bir şekilde gülmeye başladı; 
mizah anlayışı kafa karışıklığıyla karışmıştı. John, Colt 45'ini gencin başına doğrultup onu koridora doğru 
hareket ettirerek, "Harekete geçin," diye emretti. 


Genç artık hızlı bir şekilde hareket ediyordu, belki de uyuşturulmuş bilinç durumu ona neden oluyordu. 
Koridorun sonundaki merdivenlerden aşağı, muhtemelen belgelerin saklandığı yere doğru ilerlerken, panik 
içinde bir sızlanma sesi çıkarırken hâlâ ayaklarını sürüyerek ve sallanarak örümceklerin ve tüyler ürpertici 
sürüngenlerin onu kovaladığını gördü. Genç bir kapıyı açtı ve aniden John dışarıdaydı ve ekran kırmızıya 
dönerken ve etrafını saran bir "Oyun Bitti" yazısı yanıp sönerken orada bir özel kuvvet ekibi ona çılgınca ateş 
ediyordu. Aniden ışıklar tekrar açıldığında alaycı alkışlar duydu ve Manu şöyle dedi: "John'u hayal kırıklığına 
uğrattın. Düşmanı ortadan kaldırmak için girip çıkmanız bekleniyordu 
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belge toplamak veya bina sakinleriyle sohbete katılmak. Ama bir bakıma sen de geçtin.” John hem hayal kırıklığıyla hem de 
kafası karışmış bir halde arkasını dönmüştü. “Evet başarısız oldun ama 

performansınız bir geçişi hak edecek kadar iyiydi, ancak öğrenilen bir ders var: zamanın çok önemli olduğu ve hayat 
oyununda ikinci denemenin olmadığı. Bunun gibi bir şey kolaylıkla gerçek hayat senaryosu olabilirdi. Şimdi dışarı çıkıp bunu 
gerçek zamanlı olarak yaptığımızda, daha büyük bir aciliyet duygusuyla hareket ettiğinizden emin olmalısınız.” John itaatkar 


bir şekilde başını salladı ve "Senin emrin, benim itaatim" dedi. Manu güldü ve cevap verdi: "Şimdi konuşuyorsun." 


Bölüm 5: Bir Bedel ve Kâr Karşılığında Barış 


Evrensel Barış Merkezi, şehre uzaktan bakan geniş bir araziye yayılmıştı. 
tepe. Buraya yalnızca tek bir yoldan ve üzerinde tarikatın gökkuşağı renklerine boyanmış kişisel helikopterinin 
bulunduğu bir helikopter pistinden erişilebiliyordu. Yerleşkeyi çevreleyen bir otoyol ve herkesin girmesini engelleyen 
bahçevanlı bir duvar vardı; özellikle de hemen önüne, tepesinde elektrik yüklü dikenli tel bobinleri bulunan gizli bir elektrikli 


çit eklenmiştir. 


Görkemli malikane zemine yayılmıştı; yaklaşık küçük bir tatil oteli büyüklüğündeydi. 
tuğla ve betondan yapılmış, dairesel bir araba yolu yerleştirilmiş ve önüne park edilmiş birkaç zırhlı limuzin. Haki renkli 
paramiliter kıyafetler giymiş, her biri mikro Uzi, Walther ile silahlanmış bir muhafız ekibi, arazide yirmi dört saat boyunca 
(bir seferde yaklaşık beş kişi) dolaşıyordu. 
PP7 yan kolu ve bir şok tabancası. Dost ya da düşmanın kokusunu tanıyabilen eğitimli köpekler oradaydı ve budanma 
bahçeleri, yüzme havuzu, tenis kortu ve asma bahçeler arasında boş zamanlarında dolaşıyorlardı. Böylesine gösterişli 


bir manzara, limuzinle gelen Mary'yi etkiledi. 


Ona eşlik eden Ruben ona ruhani yolculuğunu ve onu buraya getiren şeyin hikayelerini anlatıyordu. 
mevcut durumu -tabii ki hepsi yalan, ama akıcı dilli Yahudi yalanın ustasıydı- Luther'in söylediği gibi halkının o 
kadar karakteristik özelliğiydi ki: "Bir aydınlanma aklıma geldikten sonra, sanki geçmişe dair bilincim gibiydi. yaşadığım 
paramparça olmuştu - şimdi gerçeğe geldiğime ve bana Evrensel Barış müjdesinin mesajını açıkladığıma göre bunların hepsi 
bir yalandı. Tüm geçmişim, kendimden bir şeyler yapmak için gösterdiğim başarı çabalarının hepsi bir yalandı ve artık sonunda 
gerçek . sanki aydınlanma sürecini anlatacak kelimeleri arıyormuş gibi devam etti; sanki 


benliğimle, yani yüksek benliğimle tanışmıştım. 


Yaratılmasına büyük ölçüde katkıda bulunduğu gösterişli sahnenin manzarasını seyrederek uzaklaştı. Bütün 
bu sıkı çalışma meyvesini vermişti; yasa dışı uyuşturucu anlaşmaları, federallere, satın alınan politikacılara, şantajlara, 
önemli bir oyuncu olarak içine düştüğü uluslararası seks köleliği ticaretinin tehlikelerine, maaş ve susma parası maliyeti 
getiriyordu. Evet, artık hepsi onundu; sarsılmaz bir güç kalesi, düşmüş bir dünyanın ufkunda doğan yeni bir Zion! O, 
Aşem'in önünde secdeye varan mütevazı bir Yahudi olan Jacob Ruben, Yüce Allah tarafından kutsanmıştı. Böyle görkemli 


düşünceler onun sürüklenmesine neden oldu ve bir soruyla kesintiye uğradı. 


“Bu varoluş seviyesinde olmak nasıl bir şey?” Sinir bozucu sorusuna cevap vermek zorunda olduğu Shiska'yı 

unutmuştu. Yakında ona unutamayacağı bir ders verecekti. “Ah,” sesine mistik bir tonla cevap verdi, Bu.... 
: .bu tarif edilemez! Eğer çaba gösterirsen bunu deneyimleyeceksin 

Bunu yapabileceğini biliyorum, bunu sende görebiliyorum.” Gülümseyip lüks sahnesine bakarken ve hüzünlü bir ses 
tonuyla "Keşke evrensel barışa sahip olabilseydim," derken iltifatlarını içmiş gibi görünüyordu. Garaj yolunda durdular ve iki 
muhafız hazır bir bakışla yanlarında durdu. “Neden burada korumalar var?" Meryem sordu. Ruben bir bahane bulmaya 
çalıştı. 
“Biz... .. çok vardı. Bu - , Geçmişte faşist hükümetin ve çeşitli sağcıların zulmü 


organizasyonu araştırmak isteyen kuruluşlar. Bitki dikmeye çalışmak için buraya insanları gönderdiler 
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uyuşturucu kullanıyorlar ve bize tuzak kuruyorlar; dikkatli olmalıyız. Artık şüpheli görünüyordu; şüpheci ve korkmuş. Ruben 
hemen devam etti: "Korkmayın, bu adamlar iyi niyetli insanlar. Onlar Merkezin üyeleri olarak buradalar ve bizim koruyucularımız 
-evet, iyi insanlar- bu yüzden onları yıllardır tanıyorum." Mary'ye baktı ve ona en güzel gülümsemesini sundu; motivasyonlarının 
saflığından şüphe duyanları rahatlatmak için her zaman güvendiği, alışılmış bir hareketti bu. Şüphe duyanlar vardı ama 

bunlar nadirdi; genellikle doğuştan Yahudi düşmanı olan ve her çalılığın arkasında bir Yahudi'nin gizlendiğinden şüphelenen 


faşist beyaz goylardı. 


Mermer merdivenlerden yukarı çıktılar ve Ruben muhafızları sevgi dolu bir gülümsemeyle selamladı ve Mary 
çekingen ve çekingen de olsa onlara doğru yürüdü. Merdivenleri çıkıp malikaneye girdiler, arkalarında Ruben'in her zaman 
ona eşlik ettiği yarı Çinli, yarı Yahudi kadın koruma vardı. Her iki tarafında sarmal merdivenler bulunan ve ikinci 
kattaki farklı odalara açılan geniş bir fuayeye açılan konağa geldiler. Otuz yaşın altındaki birkaç Arap erkek, birkaç Çinli erkek 
ve iki kadının yanı sıra bir Hintli erkek ve birkaç Beyaz kadından oluşan bir grup insan -hiçbir Beyaz erkeğin 
bulunmadığı çok ırklı bir birlik- toplanmıştı; hepsi birbirine benziyordu. yaklaşık yarısı Mary'nin yaşında veya biraz daha 
büyüktü, geri kalanı ise onlardan büyüktü. Ruben Mary'yi hepsiyle tanıştırdı ve selamlamak amacıyla sol ellerini kaldırdılar 
ve yüzlerine ışıltılı bir gülümseme yerleştirip başlarını eğdiler. Hepsi, siyah iç çamaşırlarını örten şeffaf bir elbise olan 
gökkuşağı renginde bir elbise giymişti; bir çeşit elbise. Sandaletler dışında çıplak ayaklıydılar ve her biri, amacının bu 
olduğunu bilseler de bilmeseler de, Yahudi'nin Tanrısına olan bağlılıklarını simgeleyen gökkuşağı renkli bir takke 


takmışlardı. 


Ruben yeniden gülümsedi ve en yapmacık, mutlu ses tonuyla konuştu. “Mary, Evrensel Barışın Merkezine hoş geldin! 
Gerçi henüz resmi olarak kabul edilmedin; bu tamamen senin yaptığın bir seçim ve hafta sonu kalışın boyunca bizimle 
düşünmek için her zaman vaktin olacak." Ruben, mürettebatla birlikte Mary'ye, güneşin parlak ışınlarını davet eden 
büyük pencereleri olan, üyelerin cüppeleri gibi parlak ve ışıltılı bir gökkuşağı perdesiyle kaplı odayı aydınlatan başka bir 


odaya kadar eşlik etti. gözlemci üzerinde sürekli değişen bir izlenim yaratan kalite. Düşük 


Yatma masası bol miktarda yiyecekle donatılmıştı ve Ruben şöyle dedi: "Birazdan öğle yemeği yiyeceğiz. Biz burada 
Merkezde bitki bazlı beslenmenin savunucularıyız çünkü bu bildiğimiz Gaea Ana'ya en az zarar veren diyettir. Çevre 
politikamızı desteklediğinize eminim, değil mi Mary?” Mary 

Küçük yaşlardan beri çevreci olduğunu ve her zaman etsiz yaşamanın mümkün olup olmadığını merak ettiğini ifade etti. 
Ruben nazikçe güldü ve şöyle dedi: “Ama elbette Mary! Ben de hayatım boyunca et, yumurta ve süt ürünlerini içermeyen bir 
diyet uygulayan bir vegan oldum.” Ruben tepki veremeden onun önünde ters takla attı ve fiziksel gücünü göstermek için 
ellerini uzattı. Mary gülümsedi ve sağlığı konusunda ona iltifat etti ve şöyle dedi: "Sonuçta en sağlıklı beslenmenin bu 


olduğunu düşünüyorum." 


Grup sandalyelere bağdaş kurarak oturuyordu ve içlerinden biri, yünlü saçlı bir Araptı. 
uzun sakallı biri sordu: "Swami Namaste, "Misafirimizin onuruna dua edebilir miyim?" Ruben gülümsedi ve 
Mary'ye şunu bildirdi: "Burada merkezde bana eski Sanskrit dilinde "barış" anlamına gelen Swamy Namaste deniyor. 
Bu Abdul. Yakın zamanda Ortadoğu'dan gelen bir mülteci ve memleketindeki zulüm ve şiddetten kaçarak buraya 
geldi." Mary üzüntüsünü ifade etmek için ağzını açtı ve Abdul şöyle dedi: "Tanıştığımıza memnun oldum Mary. Benim ülkemde 
söylendiği gibi yakutlar kadar güzelsin.” Mary kızardı - yüz hatları kızardı - ve Abdul başladı, "Barışın Efendileri, bizi kutsayın ki 
yolumuza devam edebilelim ve biz mütevazı hizmetkarlarınızın, insanlığın iyiliğine hizmet etmek için insanlığa karşı 
görevimiz olarak üstlendiğimiz işinizi gerçekleştirebilelim. Öyle ki, Tanrı'nın yeryüzündeki lütfu üzerinde sonsuz barış hüküm 
sürsün." 


Hepsi önlerine konulan cömert yiyecekleri yemeye başladı; sepetler dolusu meyve ve yeşil yapraklı sebzeler. 
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ve salatalar. Üyeler sanki açlıktan ölmek üzereymiş ve hızla tükenmiş gibi açgözlülükle yemek yiyorlardı. 
ücret onlardan önce. Yemeğin ardından dünyanın durumu ve hayatlarını maddeye adayan tüm dünya insanları ve 


hemcinslerinin gözünde sınırsız bir ego ve şöhret arayışı üzerine tartışmalar yapıldı. 


Grup daha sonra dünyevi olanı kınadıktan sonra Ruben'in başlattığı ve yönettiği bir tür önceden planlanmış 
diyaloga girişti. Kendisine en yakın olan Çinliye hitaben "Jing Lee" dedi, "Lütfen bize Merkezimize nasıl geldiğiniz hakkındaki 
hikayenizi anlatın." Konuşma bozuk bir İngilizceyle başladı: "Mary hoş geldin. BEN 
Huzur yerimize geldiğim için çok çok mutluyum. Ben Çinliyim ve orada çok çok çalışıyordum ama hükümet beni köle 
yapıyor. Burada vatandaşlık aldım ve artık özgürüm. Hükümetim Çinlilerin Batılılar için ürünler üretmesini 
sağlamalı. Biz köleyiz ama Batılıyız özgürüz. Neden Meryem? .. Lütfen söyle?" Mary, Yahudi kontrollü eğitim sistemindeki 
zihin kontrolü göz önüne alındığında, ülkesinin elbette üstlenilen başarılarından dolayı bir suçluluk ve pişmanlık duygusu 
hissetti. 

Yahudi Kabal'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra icat ettiği ve çarpıttığı sahte tarihle ilgili iddia edilen günahları nedeniyle 
Beyazların beyinlerini yıkayan, kendilerinden nefret eden bir beyin yıkama tesisiydi. 

Jing Li devam etti, "Burada ülkenizde, batı dünyanızda Mutlu olmak istiyorum - lütfen Mary. bana izin verecek misin?" Bu 
sırada Mary - gözyaşlarının ve yalvarmanın eşiğindeydi - uzandı ve Jing Li'nin uzattığı eli tuttu. Jing Li, Mary'ye sarıldı ve 
"Lütfen arkadaşlığımı kabul et Mary" dedi ve o da şöyle yanıt verdi: "Elbette Jing Li. Ben sadece hepinizle barış içinde bir 


dünyada yaşamak istiyorum.” 


Beyaz olmayanların her birinin dolaylı bir şekilde sunulduğu hikayeler çemberin etrafında dönüyordu 
"Batı dünyasının" onlara nasıl zarar verdiğine dair kişisel acıklı hikayeleri - Mary'yi duygusal bir travma durumuna 
düşürmek için suçluluk duygusuna kapılıyorlar ve onunla farklılıkları uzlaştırmaya çalışıyorlar, aynı zamanda ona aşk 
bombası atıyorlar, böylece Mary'yle duygusal bir bağ kuruyorlar. onun kurnaz istismarcısı. Pasif agresif aşk 
bombardımanının ardından, Mary az çok uysal bir hasta haline getirildi; bu, tarikatın üyelerini yumuşatmak ve duygusal 
açıdan kırılgan hale getirmek için kullandığı bir teknikti; 
“batılı” gibi ifadeler veya kelimeler; "ırkçılık"; Cinsiyetçilik' vb. Tarikatın üyelerini boyun eğdirmek için kullanabileceği bir 
sopa görevi görebilirler; davranışlarını standartlaştırmak ve Ruben'in ve "Baş Meleğin Tarikatı" adıyla anılan yakın çevrenin 
emirlerine boyun eğdirmek için kullanabilirler. 
Michael.” Havuç ve sopaların bu klasik koşullandırma süreci sayesinde, üyeler bir hayvan gibi istenildiği gibi 
yönlendirilebiliyordu. Ruben, tüm "hayvanlarını", mutlak güç ve tanrılığa yükselme arayışında kendisine yardımcı olacak 
araçlar olarak görüyordu. O, Hahamlar tarafından Yeshiva okulunda eğitilmiş ve doğumundan itibaren Kabal'ın bir ajanı 


rolünü oynayacak şekilde yetiştirilmişti. 


Seans sona erdiğinde Ruben grubu güneşe doğru çıkardı ve orada yuvarlak bir şekilde dizildiler. 
Mary'yi tarikata kabul etmek için bir sonraki hoş geldin egzersizine başlamak için daire. Ruben, binadan çıkmadan önce 
giydiği cüppesinden bir tür şifalı bitki içeren kenevir çantasını çıkardı ve bunu çemberin etrafında her bir üyeye dağıtmaya 
başladı; 
her birine bir tutam bitki verirken, bir yandan da kişneyen bir Yahudi sesiyle şarkı söylüyordu: “Hepimiz ve hepimiz ayakta 
kalacağız ya da düşeceğiz; sevgi dolu bilgelik Gaia'nın otu verir; onun lütfunu yudumlamak. hepimiz için-bir lütuf.” 
Bitirdiğinde çemberdeki yerlerden birine oturdu ve şöyle konuştu: “Herkes bir arada duracak... ya da düş," » BİZ 
dediğinde bitkiyi yuttu, görünüşe göre bu eylemi daha önce deneyimlemiş olan diğer üyeler de Abdul'un bir jestiyle 


Mary'nin cesaretlendirilmesiyle aynı şeyi yaptı. 


Çok geçmeden Mary, Ruben'in PCP kattığı şifalı bitkiyi kesip atmaya başladı ve başını kaldırıp ona baktı. 
gökyüzü -güneş ışınları gözlerine giriyor- ve tarikatın şu mantrayı söylediğini duyuyor: "Namaste, Namaste, fena değil, 
batılı ol. Aşk. Aşk. Aşk. Hepimizden başka ırk yok.” Bu, Mary'nin başı dönerken ve çeşitli, tuhaf gölgeli varlıkların uçuştuğunu 


görmeye başladığında mide bulandırıcı bir şekilde tekrarlandı. 
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görüşünü aştı. Aniden, kendisi farkında olmasa da, grubun tonu ve dili Kabalistik bir formülün kullanımına dönüştü 

- her kelime titreşiyordu: "Raaaphhhaaeel: seni, seni çağırıyorum! Gaaabbbreeell: seni, seni çağırıyorum! Bu gölgeli 
görüntüler, Mary'nin hala çimlerde yatan, gözleri boş, gözbebekleri onu fizyolojik olarak değiştiren, metabolizmasını 
hızlandıran ve onu yüksek bir farkındalık durumuna sokan PCP'nin halüsinasyon etkisinden dolayı genişleyen kişiliğinin 
üzerinde kristalleşiyor gibiydi. Yine de muhtemelen bitkiye ya da gölgelere atfedilebilecek şekilde, bir şekilde hareketsiz 
kalmıştı ve insansı bir şekle ve iki sayıya sahip olmak üzere gerçeğe yakın özellikler kazanmaya başlayan giderek 

daha somut gölgelere tanıklık ediyordu; bunlardan biri, kanca burunlu bir Vampir iblisiydi. iskelet kafası ve bir deri bir kemik 
gövdesi, güneşin varlığını görüş alanından gizleyen ama gölge oluşturmayan boncuklu siyah gözleri onunkileri deliyor. Diğer 
varlık, ciğer dudaklı, eğimli alınlı ve sürahi kulaklı kambur bir cüce, şişmiş karnı itici bir cinsellikle nefes alıp veriyor, mızmız 


bir sesle bağırdı: "Biz varlığın melekleriyiz. Sizi Tarikat'a bağlamak için buradayız 


Baş Melek Mikail'in." Bir deri bir kemik kalmış olan konuştu: “Artık bizimsin. Namaste'yle olduğun sürece bizimsin." 
Tarikat üyeleri "Raaappphaaaaeell!!" diye bağırmaya devam ederken ikisi de dışarı bakmaya devam etti. 
Gaaabbbraaeeell! Tekrar konuştu, “Biz bu tarikatın yöneticileriyiz. Namaste bizim kölemiz ve sen de artık öylesin. Şişman 
melek konuştu ve sanki bir lanet okurmuş gibi ilan etti. 

—"Namaste yaşadığı sürece bizim kölemiz olacaksın. Sözümü tekrar et Shiska.” Mary, iradesi dışında ağzının ve ses 
aparatının hareket ettiğini ve aynı kelimeleri söylediğini hissetti. “Şimdi yaşadığı sürece. 

Olacağım. . . kölen” Aniden ilahiler durdu ve iki melek -ya da daha doğrusu iblisler- algılanamaz derecelerde 
bedenselleşerek buharlaştılar, gözden kayboldular ve Meryem'i güneşe bakarken bıraktılar; Grubun hoş ilahileri vardı 
ve iblislerle karşılaşmasına dair bilinçli bir anı yoktu - sanki yetenekleri üzerindeki tüm kontrolü kaybetmiş ve görünmeyen 
bir güç onu başka bir boyuttan etkiliyormuş gibi garip bir duygu kaldı - "Namaste, Namaste, Batı dünyası barış içinde 
kalmalı! Sevin, sevin ve daima sevin. Barışçıl kulübümüzde nefret yok.” Mary yine yeşil çimenler ve öğle güneşi 


arasında kalıcı bir iç huzuru, huzurlu bir neşe hissetti. 


Gün, Evrensel Barışı sağlamanın yolları ve araçları ve bunun nasıl sağlanacağı üzerine derslerle ilerledi. 
"Düşmüşler" arasında farkındalık yaratılabilir ve barış yolunda yürümeyi başaramamaları durumunda onları neredeyse 
kesin bir felaketten kurtarmaya yardımcı olabilir. Yoga dersleri bu derslerin arasına serpiştirildi ve Ruben, derslerin 
etkilerini en üst düzeye çıkarmak için nöro-dilsel programlama sanatını kullandığından emin oldu; Mary'ye karşı nefret 
aşıladı ve Mary'ye ve diğer bazı acemi askerlere beyaz medeniyete karşı önyargıyı güçlendirdi. özellikle enerjilerini asalak 
bir ruh haline dönmeye ve ilkel doğalcı bir dünya görüşüne bağlı kalmaya odaklayarak onları Goyim olarak adlandırdığı 


bir grup büyükbaş koyuna dönüştürmelerini sağlamak. 


Çok geçmeden akşam geldi ve acemiler ile alt düzey üyeler kendi yerlerine gönderildiler. 
her biri, uyurken bilinçaltı mesajları zihinlerine ileten ve onları tarikata bağlamaya yardımcı olan ekstra düşük frekanslı 
radyo dalgaları dağıtan özel bir ELF makinesine sahip olan ayrı odalara yerleştirildi - çeşitli ifadeler: "Evrensel" Çözüm Barış 
Merkezi; Evrensel Barış merkezi yasaldır ve yasalara uygundur; Evrensel Barış Merkezi insanlık içindir; Batı toplumu 


kötüdür, nefret doludur, zararlıdır, insanlık ve evrensel barış için tehlikedir” vb. 


Bu arada Ruben ve yakın çevresi Başmelek Mikail Tarikatı, görevdeki üç muhafızla birlikte alt bodruma doğru 
yola çıktılar. Ruben, daha önce yakalanıp iç çemberin yöneldiği alt bodrumlara götürülen herhangi bir "iyiliksever" casusun 
ortaya çıkması durumunda ekstra muhafızların alanda devriye gezmesini garantilemişti. Ruben, pencereden açılan gizli 


duvar bölmesine girerken, "Bu gece özel bir ikramımız var," dedi. 
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Bir düğmenin çevrilmesiyle üst kat. Gökkuşağı renginde bir elbise giymiş ve etrafını saran tüm renklerden ışık yayan stilize bir 


meleğin dev boyutlu bir tablosu. 


Mürettebat içeri girdi ve Ruben duvarın karşı tarafındaki aynı düğmeleri çevirdi, böylece kilitleme mekanizmasına 
bir düğmenin çevrilmesiyle dokunulduğunda gizli silindirler boyunca kayan bölmeyi kapattı. Döner bir merdivenden aşağı 
indiler; metal iskele benzeri bir malzeme onu oluşturuyor ve yeraltı odasında çınlıyor. Korumalar arkadan takip etti ve biri 
ekstra önlem almak için yolu gösterdi. Yakın çevrede Ruben'in yarı Çinli, yarı Yahudi koruması Arap Abdul ve Jing Li'nin yanı 


sıra Hintli bir erkek de vardı. 


"Evrensel Barış" maskesi, gerçek yüzleri artık kendini gösteriyor, şeytani zihinlerinin psikopat iç işleyişini yansıtan sert 
ve inatçı yüzler. Muhafızlar tarafından taşınan el fenerleri, iniş odasının duvarlarını oluşturan donuk gri betonu, birkaç 
dakika boyunca spiral şeklinde aşağı inen merdiveni, ardından çelik kapısı, betona gömülmüş kapı çerçevesi ve gelişmiş 
bir elektronik kilidi olan küçük bir odaya açıldığını gösteriyordu. bir tuş takımı ile. Ruben yaklaştı ve kombinasyona girdi. 


Bir dizi mekanik ses duyuldu, tekerlekler patinaj yaptı, sürgüler açıldı ve kapı açıldı. 


Mürettebat içeri girdi ve başka bir gardiyanla karşılaştı; esmer görünümlü, mürettebat kesimli bir Yahudi, daha 
büyük bir kaptan kana benzeyen bir şeyi bardaklara döküyordu. Mürettebat ayağa kalktı ve yakaladı 
bir bardakta şöyle yazıyordu: "Merkezdeki dehaya saygı duruşunda bulunarak, Yahudi olmayan çocukların kurbanının kanını 
paylaşıyoruz. Gabriel ve Raphael adına sana saygılarımızı sunuyoruz. Ruhunun gücünü ve lütfunu bize odaklamanı teselli 
ediyoruz ki sana mütevazı bir enstrüman olarak hizmet edebilelim." Birlikte kanı içtiler. Yahudi muhafız, ortasındaki bir odaya 


giden başka bir kapıyı açtı. donuk siyah renkte taş bir sunaktı, duvara vuran ışık yüzeyinden parlıyordu. 


Grup siyah cüppeler giydi ve Ruben duvardaki kulplu panele doğru ilerledi. 
Ay ışığının odayı içeriden aydınlatacak şekilde parlamasına izin vererek onu kaydırarak açtı. Grup sunağın etrafında yarım 
daire şeklinde toplanırken ellerini çırptı ve alkış açılıp kapanan ışıklar kapandı. Ruben titreyerek şunu söyledi: "Ey kuzeyin 
gözlemcileri, Güney'in gözlemcileri, bu odaya iyilik yapmanızı rica ediyorum!" Odanın dört köşesine dönerken bu sözleri dört 
yönün her birinde tekrarladı ve sonunda ay ışığının odaya aktığı açıklıkta durdu. "Ey Lilith, kara ay, bize lütfunu bahşet, 
sana yaptığımız bu fedakarlığı - bu fedakarlığı, kalbi ve ruhu temiz, Yahudi olmayan bir bakire çocuğun sunusu olarak 


yapıyoruz." 


ay Işığı, sanki açıklıktan odaya bir gölge girmiş gibi hafifçe kararmış gibiydi. Ruben ellerini başının üzerinde üç kez çırptı 

ve muhafız, üzerine gümüş bir gong yerleştirilmiş ipek bir yastık çıkardı. Ruben bu aletleri aldı ve havaya kaldırdı: "Ey Lilith, 
karanlık anne, yok edici melek, sana bu kurbanı sunuyoruz!" Gong'u üç kez çaldı ve bir süre sonra iki muhafız daha siyah 
samur sarılı bir bohça, kıvranan bir figür getirerek ortaya çıktı. Gardiyanlar mücadele eden yaklaşık beş yaşındaki sarışın 
çocuğu çıkarıp masaya bağlarken Ruben tekrar gong'u çaldı. Gong'u ritmik bir şekilde çalarak, "O' Lilith, sesimizi duy," dedi 
- "bonggg! bonggg! bonggg!" mürettebat Enochian ve İbranice ilahiler söylemeye başladığında: "Rhenish-gil-gal-peth-ghep- 
giged-gil-gal-dag-deleeth!!" Bu sırada çocuk kemerlerle bağlanmıştı ve kontrolsüz bir şekilde kıvranıyordu, gardiyanlar 


onu tutmakta güçlük çekiyordu. 


aşağı, ağzındaki tıkaç onun panik çığlığını atmasını engelliyor."Bonggg! Bonggg! 
Bonggg!" Gong kemerlerinden duyuluyormuşçasına ses çıkardı, Ruben ve mürettebat bir ucu sivriltilmiş ve üzerinde delikler 


bulunan gümüş bir tüp çıkardılar. 
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Artık hayatının tehlikede olduğunu fark eden bebeğin mücadeleleri arttı. Mürettebat arttı 
"Ren-gil-gal-peth gep-giged-gil-dag-deleeth!" diye slogan attılar ve bıçaklarını acıyla kıvranan genç çocuğa 
daldırmaya başladılar, vücudundan akan hayat kanı sunağı lekeleyip içinde birikiyordu. Beton zemine dökülen 
dereler ve havuzlar, aceleyle hevesle söylenebilecek şeylerdi, muhafızlar tarafından gümüş leğenlerde 
toplandılar ve daha sonra mücadele eden çocuğun yaşam gücü dağılmaya başlayınca bunlar bir kenara bırakıldı. 


Bu anda mürettebat, çevredeki çekirgelerin eterini kendi etrafında topluyormuş gibi görünen ve 
daha sonra - fare benzeri bir yaratığın şeklini alarak - alçalıp keskin çıkıntısını çocuğun kalbine saplayan, 
yukarıda somutlaşan bir hayalet olarak korkunç işlerini tamamladı. kıvranması durmuştu, bedeni ölümcül 
darbeyle katılaşıyor, sonra topallıyordu, yarı saydam yaratık kurbanın kanının çoğunu emiyormuş gibi görünüyor 
ve şimdi orantılı olarak beyazlaşıyor, yüz hatları bir zamanlar yaşam gücünden dolayı kızarık bir kokuya 
dönüşüyor ve sıska ve solgunlaşıyor . İblisin kütlesi kanla şişti ve sanki başka bir boyuta giriyormuş ve 
muhtemelen geldiği yer olan ay ışığına doğru gergin bir figür olarak hareket ediyormuş gibi aniden kendi 
içine katlanmış gibi göründü. Ruben ve mürettebat hareketsiz durdular, odadan çıkarken geçişini engellemeye 
cesaret edemediler ve sonunda ışık söndükten sonra 
Ruben'in şu sözleri takdire şayan bir şekilde dile getirdiği: “Lilith, biz sizin mütevazı hizmetkarlarınız, size bir 
Yahudi olmayanın yaşam kanının gücünü sağlamak için bu saygıdeğer eylemi gerçekleştirdik. Bize ilet Ey Lilith, 
şimdi bize gücünün bir kısmını ilet ki, biz de ancak mikrokozmosta sana dönüşebilelim." 


Bu kelimelerin tekrarlanmasıyla eterde bir değişiklik meydana geldi ve sanki şeytani sahneyi ani 
bir aydınlanma kaplamış gibiydi; her bir üye, esrarengiz bir nitelikle elektriksel olarak yüklenmiş gibi görünüyor 
ve bu etki anında onların coşku içinde titremesine neden oluyordu. Kısa bir barışma sessizliğinden sonra Ruben 
ışıkları açarken ellerini kaldırdı. Çocuğun sıska ve beyaz ölü ve parçalanmış hali önlerinde uzanmış yatıyordu. 
Her biri hâlâ zalim kurban aletlerini ellerinde tutarak onu yere koydular ve çelik bir oyma bıçağı çıkardılar 
ve parçaları oymaya başladılar. 
zavallı bebeklerin şekline saygısızlık edilirken, çocuğun onu çiğ olarak yemesi - zevkle yutması -. 
"Kosher!" diye güldü Ruben, odanın dört bir yanındaki sandalyeleri çekip çocuğa yamyam ziyafeti yapmaya 
başlarken psikopat bir zalimlikle gülümsüyordu. Ruben bir et parçasını havaya kaldırırken, "Evrensel barışa 
doğru!" dedi. "Ve nefret edilen Beyaz ırkın yok edilmesi!" 
Katiller düştükleri anda sözlerini tekrarladılar. 


Altıncı Bölüm: Antifa Karşıtı 


Göreve gidecek olan Beyaz El Tarikatı üyeleri gerekli teçhizatı hazırlamışlardı: balistik maskeli 
siyah elbiseler, beyaz derilerini gizleyen siyah yüz boyası, siyah eldivenler ve savaş botlarının yanı sıra bir de 
askeri bot. ZOG ve görevlilerini terörize etmek için kullanılacak, eylemi filme alacak maskelerin etrafına kamera 
bağlandı. Bir bandoleer teçhizatında katlanabilir dipçiği ve ekstra şarjörleri olan akrep makineli tabancalarının 
yanı sıra birkaç çanta dolusu C4 patlayıcı ve bir radyo fünyesi taşıyorlardı. Ayrıca teçhizatlarının ortasında ters 
kının içinde bir Fairbairn-Sykes mavi siyah komando hançeri ve siyah elbiselerinin üzerine yelek olarak giyilen 
ultra hafif vücut zırhı taşıyorlardı. Donanımlıydılar ve sallanmaya hazırlardı. Uber, Krup ve John, Manu'nun 
egzersiz için seçtiği operatörlerdi; Krup, her türlü potansiyel engel veya engeli aşmak ve korkutma faktörü için 
gereken kaslara sahipti; Lider olarak Uber; ve John, teste tabi tutulan bir aday olarak. 


Hepsi, Gear'ın her zaman mükemmel çalışır durumda tutulmasına rağmen herhangi bir arızaya 
maruz kalmayacağından emin olmak için sıradan siyah minibüsü baştan sona incelediği otoparkta Manu'nun 
etrafında toplanmıştı. Manu izin alma törenine başkanlık etti. "Atalarımızın ya da en azından benim 
atalarımın söylediği gibi, sen bir Viking'e gidiyorsun. Skraeling'ler ve ırk hainleri silinecek 


1/5 


Machine Translated by Google 


daha önce sanal alıştırmada olduğu gibi. Ancak bu sefer” -John'a baktı- “yanılma yok. Senaryoya sadık kalın ve 
liderlerin emirlerini alın! Bodrumda veya sitede organizasyona yardımcı olabilecek gizli alanlarda bulabileceğiniz 
her şeyi yapın. Gereksiz hiçbir şeyi almayın, ateşli silahlar veya izi sürülebilecek herhangi bir eşya bile, burada 

çok ve daha iyileri var. C4 şarjları esas olarak kasaya yöneliktir, tahmin ettiğim gibi bir sorun olması durumunda ve 
kasa başka hassas yöntemlerle açılamadığında. Mekanı yağmaladıktan sonra geri kalan C4, fırın odasının ve temelin 
çevresine yerleştirilebilir ve radyo patlatıcımız tarafından patlatılarak 10 dakikalık bir kaçış için zamanlanabilir. Bir 
yığın ceset bırakmak güzel olurdu ama bu şekilde daha profesyonel bir iş yapıldığına dair bir sinyal göndermiş 
oluyoruz ve onları uzmanlığımıza ve gücümüze hayran bırakıyoruz. Patlayıcılar gibi sansasyonel gösteriler, 
koyunların ve Antifa gibi keçilerin zihninde terörist ölçeğinde çok daha üst sıralarda yer alıyor.” Über 


"Kurtlar koyunların gözyaşları yüzünden ağlamaz" diye araya girdi ve mürettebat, elindeki gülümsemeyle etrafta toplandı. 
kanlı, şehvetli bir gülümseme; yemeğinin üzerine salyaları akan bir kurdun gülümsemesi. Manu, "Ekibi dışarı çıkarın," 
dedi ve mürettebat sıradan minibüse bindi. Şu anda saat yaklaşık 23:00 (gece 23:00) idi ve yozlaşmışlar için başka bir 

parti gecesi olduğundan, tarikat üyeleri Antifa uyuklamalarını yakalayamayacaklarından emin olabilirlerdi - belki de 
sadece sarhoş ve uyuşturucunun neden olduğu bir hezeyan halindeydiler. 


John, daha önce sanal gerçeklik simülasyonunda deneyimlediğine benzer bir şey bekledi ve yeterince 
hazırlandığından emin olmak için tarikatın sağduyululuğuna güvendi. Her mürettebat üyesi, maksimum düzeyde 
olduklarından ve savaşa hazır olduklarından emin olmak için bir başka efedrin bitkisel tableti aldı. 
çılgına dönmüş öfkelerini, zihinsel istikrarsızlıkları onları öngörülemez hale getiren ve kafalarına kül bloku 
düşürmekten üzerlerine zehir veya bir tür dışkı dökmeye kadar her türlü mantıksız ve düzensiz eyleme açık hale 
getiren uyuşturulmuş solcuların manyak şeytancılığıyla eşleştirin. Her halükarda zor bir hedef olacaklar ve ayakta 
kalan son kişi olmak için aşırı tetikte olmalarını sağlayacaklar. 


Minibüs, görünürlüğü en aza indirmek için farları kaplayan özel bir camla hafif sanayi bölgesinden dışarı doğru 
ilerliyordu, ancak hiçbir polisin farları kenara çekmek için makul bir mazeret bulamaması için yasanın parametreleri 
dahilinde kalıyordu - renkli camlar, kanunda yasal alan--onları yoldan geçenlerin görüş alanından tamamen gizler. 
Minibüs şehir merkezinin merkezine doğru ilerledi ve sürüş yapan Uber, aracını daireden birkaç blok uzakta bir çöp 
bidonunun arkasındaki ara sokağa park edip dışarı çıktı. Uber, daireyi dürbünle gözlemledi ve sanal gerçeklik 
simülasyonunda olduğu gibi pencerenin, tıpkı simülasyonda olduğu gibi bir mutfak ışığı ve bir oturma odası ışığıyla 
arkadan aydınlatılan bir form kaosuyla dolu olduğunu gördü. Antifa'nın binadan belli bir açıyla ayrılan sokağı 
doğrudan görüşü yoktu ve tarikat üyelerinin siyah takım elbiselerinin doğası göz önüne alındığında, onlara tanık 
olma ihtimali yoktu. Binanın aşağıdan yangın çıkışına çıkan bir merdiveni vardı ancak Uber bunun çok riskli olduğuna 
karar verdi ve zar zor duyulabilen bir ses tonuyla alçak sesle konuştu: "Arkadan yaklaşacağız." Devam sinyali verdi 
ve mürettebat makineli tabancalarını yukarı kaldırdı. 


Ön giriş, şık bir arnavut kaldırımlı alan olarak hizmet veren boş bir meydana bakıyordu. 
Daireyi çevreleyen boş ofis binasında sigara içenler vardı ve trafiğe erişime izin verilmiyordu; dairenin arka tarafı 
diğer apartman bloklarıyla sınırlanmıştı ve çöp toplamak için kullanılan bir ara sokaktan erişilebilirdi. John, savaş 
botlarıyla it dalaşı yaparak daireye doğru ilerlerken, en yakın ofis binasının şehirdeki en önemli, yüksek fiyatlı ve reklamı 
yapılan hukuk firmalarından biri olduğunu ve C4'ün başlatacağı herhangi bir patlamanın hemen hemen yanındaki 
binayı da yok edeceğini fark etti. Bina, en azından işi sekteye uğratmasa bile. Mürettebat her iki tarafa dağılırken, John 
gülümsedi; Krup solda, Uber ve John sağdaydı ve Uber liderliği ele geçirmişti. 


Ara sokağa girdiler ve daha az fark edileceği için arka tarafa gitmeye karar verdiler. 
Particiler oturma odasındaydı ama yanlarda da bir yangın merdiveni vardı. 
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banyo üst katta. Virajı döndüklerinde Krup onları bekliyordu ve talimatlar fısıldadı: “Bodruma gidip 
patlayıcıları yerleştirmeye başlayacağım. Siz ikiniz üst kattaki yangın merdivenini kullanın ve onları alın. Uber, 
bodruma açılan ve içeriden demir bir mandalla kapatılmış olan yağ lekeli pencereye başıyla onay verdi. Krup bir 
cam kesici ve vantuz çıkarıp diğerlerine tuttu ve onlar da kirli, paslı yangın merdivenine doğru ilerlerken 

hafif bir uğultu ve gıcırtı sesi çıkardılar. Tam Uber'in arkasındaki John yarı yoldayken, sanki birisi öğürüyormuş 
gibi gürültülü bir kahkaha duyuldu ve yanından bir kusmuk seli geçti, şans eseri dengeyi bozdu ve yukarı 
bakarken şişman bir şey gördü. Yahudi onun yanından pencereden dışarı atlıyor, sarkık yüzü bir felaketle 
kıvranıyordu. John başını kaldırıp baktı ve Uber, dev bir gözlemenin tavada ters çevrilmesi gibi gülünç bir 
çırpma sesiyle betona çarparken başparmağını kaldırdı; devin kafatasından çılgın bir ressamın resim yapması 
gibi kan ve bağırsaklar fışkırıyordu. kasaba kırmızı. John bir nefes aldı ve Uber'in sağında olduğu yangın 
merdivenine girerek merdiveni tırmanmaya devam etti. Pencereler her iki tarafı da çevreliyordu ve dışarı 
fırlayan ya da Uber tarafından dışarı atılan şişman pencere açıktı ve onların varlığını iç mekana davet 
ediyordu. Uber, John'a ilk önce kendisinin gitmesi için bir işaret verdi ve John, akrep makineli tabancasını 
kaldırıp hazır halde içeri girdi. 


Oda içki şişeleri, uyuşturucu malzemeleri ve köhne çocuk pornografisi dergileriyle doluydu. Sıska 
bir zenci çocuk, elinde penis pompasıyla yatağa uzanmış, çocuk pornosu dergisine bakarken rap müzik 
dinliyordu. John tereddüt etmedi ve bir deri bir kemik kalmış ve uyuşturulmuş formu rigormortis hareketini 
yaparken onu baştan aşağı dikti ve susturulmuş akrep onu öldüresiye soktu. John, aksiyona katılmak için 
kamerayı HD'ye ayarladı. Bu arada Uber, bitişikteki odaya adım atmış ve vücutlarını egzotik dövmelerle kaplayan 
ve arka planda trans tarzı bir müzik pompalanırken bir tür kasırga oyunu oynayan, çoğunlukla yumuşak ve 
gevşek Yahudilerden oluşan bir ibneler grubuyla karşılaşmıştı. Yine uyuşturucu malzemeleri etrafa dağılmıştı ve 
alkol şişeleri yere saçılmıştı. Duvarlarda komünist figürlerin posterleri asılıydı; Mao Tse Tung, Lenin ve Che 
Guevara gibi toplu katilleri, yani hepsi de piç kripto Yahudileri yüceltiyordu. Uber, bir görevi olan ve Antifa'yla 
bağlantısı olan herkesin bir pislik olduğunu ve bu dünyadan çıkarılmayı hak ettiğini bilerek sahneye çıkmak için 
tereddüt etmedi veya duraklamadı. Hafif makineli tüfeğini kaldırdı ve yozlaşmış eğlence düşkünlerini boşa 
harcadı, birkaç mermi yer bulurken bazı şişeler parçalandı. John odadan çıkarken başka bir Antifa üyesi 
koridordan aşağı inerken, uyuşturucu bağımlısı yüzü onu yaşının ötesinde yaşlandıran, bira göbekli şişman bir 
gençti ve yüzünde biri çekiç ve bisiklet olmak üzere birçok dövmesi vardı. John komando hançerini çıkardı ve 
Antifa üyesinin boynuna sapladı, yaradan iyimser bir likör fışkırdı. John bıçağı çıkardı ve onu parçaladı. 


Karnı açıktı ve hamur kıvamındaki balina yere düşerken sıcak bağırsaklarını kirli halının üzerine döktü. 


Bu sırada Uber odaya girmişti ve ikisi de oturma odasından sarhoş bir bağırış duydu. "Ne oldu? 
Boruyu kesin! İkili hiç tereddüt etmeden silahlarını havaya kaldırıp oturma odasına daldılar ve odanın 
ortasında taciz ettikleri bir kedinin etrafında tebeşir pentagramı bulunan bir grup soysuzla karşılaştılar. İkisinden 
habersizdiler ve birkaçının ellerinde kanlı bir bıçak vardı. Başka bir yavru kedinin cesedi, kafası kesilmiş halde 
yerde yatıyordu; tüylü beyaz vücudundan kan gölü sızıyordu. İki tarikat üyesi bunu anında fark etti ve patates 
çuvalı gibi bir gümbürtüyle yere yığılan üyelerin kafalarına nokta atışı isabetli atışlar yaparak çöp dökmeye 
başladı. Yaşlı bir Yahudi bir sandalyede oturuyordu ve profesörünün ceketini karıştırmaya çalışıyordu. John onu 
köşede saklanmış halde gördü ve bıçağını çıkardı, yerde gürültü yapan ceketinden çıkarmak üzere olduğu 
tabancayı düşürmek zorunda kalan profesörün koluna profesyonel bir isabetle fırlattı. . Boncuk siyah gözleri 
onlara şeytani bir nefretle bakan Profesör (esmer, solgun teni) dışında oda boştu. 


ve grileşen saçları, onun bir Yahudi ve grubun bir tür lideri olduğunu ortaya koyuyor. Profesör 
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Üzerine bir el feneri tutulmuş köşeye sıkıştırılmış bir fareye benziyordu ve alçak sesle küfrediyordu: "Kahretsin! Sizi tanrım!” 
ve kolunu tutarken dudaklarından muhtemelen hakaret içeren Yidiş dilinde başka kelimeler dökülüyordu, bıçak sarkık 
etine derinlemesine saplanmıştı. Uber yaklaştı ve eldivenli eliyle bıçağı çekip Profesör'ün suratına vurdu ve onu sandalyeye 


geri fırlattı. Profesörün küfürleri ağzından kan akarken bir miktar hafifledi, Kevlar boğumlu eldiven başka bir yara açmıştı. 


Uber konuştu, “Sen kimsin?” Profesör konuşmayı reddetti ve Yoldaşlık üyesine karşı inatçı bir düşmanlık ve 
küstahlıkla alay etti. Uber, sanki bir boks maçındaymış ve az önce bir aparkat yemiş gibi başını geriye sallayarak, tekrar 
yüzüne saldırdı. Profesörün direnci biraz azaldı gibi göründü ve Uber soruyu tekrarladı. Yahudi hâlâ konuşmayı reddediyor 
ve ağzını kapalı tutuyordu. Uber bıçağını alıp profesörün boğazına dayadı ve son bir ültimatom verdi. "Bize kim olduğunu 
söyle yoksa boğazını koşer şarküteri gibi keserim." Tehdidin boş olmadığını anlayan profesör, “Levine” diye başladı ve meydan 
okurcasına “Profesör Levine" dedi. kibirli bir gururla vurguladı. Uber başka bir soru sordu: “Dosyalar ve değerli 
eşyalar nerede? Bizi kasaya götürün." Levine deri sandalyede arkasına yaslandı ve arka planda trans müziği çalmaya 
devam ederken herkes sessiz görünüyordu. Levine düşmanca, "Beni zaten öldüreceksin," dedi ve bağırmaya başladı, 
Google gözleri öfkeyle genişledi ve fanatik bir şekilde Uber'e baktı. “Siz Naziler hepiniz pisliksiniz. . .” Bıçak boğazına 
dayandığında nutku kısa kesildi, jilet gibi keskin bıçak soluk borusuna baskı yaparak tek bir hızlı hareketle ses aygıtını ve 
şah damarını parçalamakla tehdit ediyordu. İşin bittiğini ve duygusal tiyatroculuğunun onu kurtarmayacağını fark eden 
Levine, yumuşadı - belki de bu fırsatın kaçmak için başka bir fırsat olabileceğini ve hayat satranç oyununun bu noktasında 
yapabileceği tek hamlenin bu olduğunu hesaplıyordu. ve ölüm. "Pekala," dedi ağzına dolmaya devam eden kanla derin bir 


nefesalarak."Peki... 


Seni 


götüreceğim” Uber destek verdi ve John, gerektiğinde uyumluluğun sağlanması için bacaklarını dikmeye hazır akrep makineli 
tabancasıyla Levine'in üzerini örttü. Levine, amacının bu olduğunu gördü ve sonunda şunu anladı: 

zamanı beklemek zorunda kalacaktı. Aldığı darbelerden dolayı titreyerek ayağa kalktı ve Uber bıçağını sırtına bastırarak onu 
dengede tuttu. Profesör gizlice etrafına baktı ve yerde yatan Antifa üyelerinin cesetlerine ağzından kan tükürdü. "Aptal 


adamlar," diye mırıldandı, kanlı tükürük tomarı öfkeyle geri çekilen ve tıslayan beyaz yavru kedinin yanına düştü. 


Profesör koridora götürüldü ve nereye gideceğine dair talimatlar verdi: “merdivenlerden aşağıya ve bodruma. 
Orada güvende olmalıyız, eğer istediğin buysa hepsini alabilirsin... bırak beni!” Adil oyunun anlaşılmaz bir kuralına -ona göre- 
uyan Hıristiyan ve liberal Beyazlara alışkın olduğundan, sesinde zayıf bir vaat umudu vardı. Nazi Yahudi olmayanların 


sempatisini kazanabilirse onların tuzağından sıyrılıp kaçabileceğinden emindi. 


Daha sonra Goyim'den, hepsinden, özellikle de çocuklardan ve gençlerden intikam almayı düşündü. Ona göre Levine 
çoktan kazanmıştı, bu sadece an meselesiydi. Kendi kendini kandırmalarından dolayı güven kazandı ve merdivenlerden 
inerken cesaretlenmeye başladı. 

Fırının bitişiğindeki, yüksek güvenlikli zincirli kilitle asma kilitle kilitlenmiş paslı çelik bir kapıya yaklaştılar ve Levine 
konuştu. "Açmamı ister misin?" Anahtar cebimde." 

Uber, “Evet, acele edin. Herhangi bir numara denemeyin. Ortağım silahını sana doğrulttu.” Levine alaycı bir şekilde gözlerini 
açtı ve "Tamam, tamam" diye mırıldandı. kilidi kaldırdılar ve kapı o» . anahtarı bulmak için cebini karıştırıyordu. O açtı 
içeriye doğru açıldı. Uber kapının yanındaki ışık anahtarını açtı ve 

mühimmat ve otomatik tüfeklerle dolu kutuların bulunduğu odanın içine kadar uzanan sıra sıra raf üniteleri gördü; 

esas olarak Galiller ve AK47'lerin yanı sıra, Çin taklitleri ve Yidiş, Çin ve Kiril alfabesinde boyalı çıkartmaları olan, 
anlatılmamış miktarlarda kusurlu gizemli et içeren mühürlü kaplar. Odanın sonundaki bir masanın üzerinde birkaç torba 


kokain, bir tartı ve yığınla hap vardı. 
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Profesör, "Kasa sağ taraftaki rafın arkasındaki köşede" dedi ve ardından odadaki herkesin duyabileceği kadar 
duyulabilen, Yidiş dilinde tuhaf bir şeyler mırıldandı. 


Aniden arkalarından bir ses duyuldu ve Uber ile John arkalarına dönüp Çinli bir erkeği gördüler. 
Nahru kıyafeti giymiş, elinde hâlâ bir bıçak var, başından yaralanmış halde yere yayılmış, betona kan 
akıyor ve yerdeki kanalizasyonlardan birine akıyor. Krup arkalarında durdu ve makineli tabancasını çıkardı. "Yakın 
görüşme, çocuklar." Profesör kaçmaya çalıştı ama Uber bir bacağını fırlattı ve ona çelme taktı, Levine'in 
vücudu Çatlak'ın üzerine düştü ve kafasını parçaladı. 
onu sersemleten ama bilincini kaybetmeyen beton. Uber, "Güvenli kombinasyona ihtiyacımız var" dedi. 
Krup cevap verdi: "Gerek yok, kapıyı patlatmaya yetecek kadar C4'üm var ve bodrum da sokak seviyesindeki 
gürültüyü bastıracak kadar derin." Hafifçe hareket eden Levine'e bir tekme attı ve onu bayılttı ve güvenli odaya 
taşındı. “Aman Tanrım, Kike'ın burada ne işi var. Eminim bu onların yıkım planlarını alt üst edecektir.” Krup 
uzun adımlarla odaya girip kasaya doğru ilerledi, kapıdaki küçük çatlaklara kasanın her tarafına eşit şekilde 
küçük C4 yükleri yerleştirip kasayı hafifçe sıkıştırdı. Tam kabloları bağlayıp patlayıcıları patlatmak için herkesi 
dışarı çıkarmak üzereyken, John masanın üzerinde kokain torbalarının yanındaki bir kağıt parçasını gördü ve 
onu aldı. "Bekle Krup," dedi. John parçayı uzattı 
kağıt ve kasa kombinasyonunu okuyun. “L45, R©2, 137, R15, L3.” Uber elini uzatarak "Şuna bir bakayım" dedi. 
John kağıdı ona uzattı ve Uber, Krup'a gülümseyerek baktı: "Görünüşe göre mallarını saymanın tam ortasındaydılar 
ve kasaya erişmeleri gerekiyordu. Bu Çinli muhtemelen küçük bir uluslararası ticaret için şehre gelen denizaşırı 
bağlı kuruluşlarından biridir. “Krup,” diye devam etti Uber. 
"Bodrumu temizlediğini ve çantaları yerleştirdiğini varsayıyorum." Krup başını salladı: "Her iki konuda da 
olumlu." Uber, "İki kez kontrol etmek her zaman iyidir" diye yanıtladı ve Krup'a güvenli kombinasyonu verdi. 
Krup bir girişimde bulundu ve ilk denemede başardı. "Babam çilingirdi ve bana birkaç şey öğretti." 


Kapı açıldığında, Uber'in su geçirmez bir pelikan kutuya koyduğu manila zarflarındaki kağıt ve dosya 
yığınları çıkarıldı, alt raflardan birini çıkardı, fentanil hapları torbalarını çıkardı ve kasanın içindekileri içine 
yerleştirdi. Birkaç çuval değerli taş ve altın para, yedek klipsli birkaç mikro Uzi ve çeşitli CD'ler ve USB depolama 
aygıtlarına ek olarak kağıtlar, bunların tümü kopyaları kendileri hazırlandıktan sonra uluslararası merkeze 
gönderilecekti. Krup, içindekilerin tümü çıkarıldıktan ve mürettebat ayrılmaya hazırlandıktan sonra kasayı 
kapattı. Uber cebinden birkaç plastik kelepçe çıkardı ve profesörün el ve ayak bileklerine sıktı. "Bir fikrim var. 
Yahudi gazetelerinde bize övgü dolu eleştiriler verecek bir şey; eğer yanılmıyorsam manşetlere çıkacak bir 
haber.” krup 
Uber'in çığlık atmasını önlemek için ağzının etrafına koli bandı sardıktan sonra profesörün cesedini aldı 
ve Uber Çinlilere doğru işaret ederek "Bacaklarını tut" dedi ve John'a talimat verildiği gibi yaptı. 

"Hadi buradan çıkalım," dedi Uber ve üçü bodrum kapısından, bir itme çubuğu aracılığıyla tek yönlü erişimden 
ve gecenin karanlığına doğru dışarı çıktılar. Binanın etrafında dolaştılar ve Uber onlara, Kosher Noel'iyle tanıdığı 


bir elektrik direğini süsleyeceklerini kısık bir sesle bildirdi. 
süsler. 


Minibüse geri döndüler, Levine hâlâ baygındı. Uber sahip olduğu davayı açtı 
omuzlarını kaldırdı, omuz askılarıyla donatıldı ve bir çocuk pornosu dergisi çıkardı, onu Levine'in ceketinin 
içine ve bir tane de Çinli'nin ceketinin içine tıktı. Minibüsün içindeki bir bölmeyi açtı ve iki uzun yağlı, paslı demir 
zinciri çıkardı ve onu her iki tarafın boynuna bir düğüm halinde sardı, onu Levine'i boğmayacak kadar gevşek 
tuttu. Uber ara sokaktan bir parça karton aldı ve onu minibüsün zeminine yayarak her iki cesedi de üzerine 
koydu. O ve John arkaya atladılar ve Krup ön koltuğa geçerek talimatlar aldı. "Apartman dairelerinin hemen 
yanında, trendoidlerin ve yuppilerin yaşadığı köprünün etrafındaki çok kültürlülük anıtına gidin." 


Krup "tamam" dedi ve "Sanırım orada işimiz bitince binayı patlatırız" diye sordu. Uber yanıtladı: 
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"Orada işimiz bittiğinde ve güvenli bir mesafeye geldiğimizde anahtarı çevirebiliriz." Minibüs şehir merkezinden sorunsuz 
bir şekilde varış noktasına doğru ilerledi. Ay ışığı, nehrin üzerindeki değerli banliyölerinden yürüyerek geçmelerine de 
izin verilen tüm yuppilere ve yerleşik tiplere kendini gösteren çok kültürlülük canavarlığını aydınlattı. Beyaz ve 

Beyaz olmayan, sıradan bir çok ırklı melez çocuğa bakan bir dizi kadın figürü, gizlice tasvir edilmiş basmakalıp bir Nazi 


figürünün vücudunun üzerinde durup, sözde "aydınlanmalarını" simgeleyen bir meşale tutuyor. 


Anıtın alt kısmındaki büyük harflerle yazılmış başlık, ideolojik bir dışkı olarak kendini ovuşturuyor. 
Üst sınıfın yüzüne karşı, çoğunlukla Beyaz gözlemciler, Beyaz şeytan adama karşı Beyaz olmayan tüm erkekler ve Beyaz 
kadınlar arasında bir tür ittifakı ima eden "birlikte" ifadesini kullandılar. Bir Yahudi 


Haham onaylayarak baktı; kalabalıktan biraz uzaklaştı ve kalabalığın biraz üstüne çıktı. 


Mürettebat minibüsten indi, anıta yaklaştı ve ilk ceset sürüklenerek çıkarıldı. 
hatırı sayılır uzunlukta bir zincir ve John'un ara sokaktan elde ettiği cüruf bloklarından biri. Zincirin ucunu düşürdü ve diğer 
taraftaki çimlere düşecek şekilde meşalenin üzerine attı ve Uber'in diğer ucunu diğer cesedin üzerine atması için etrafta 
dolaştı ve cüruf bloğunu bağladı, böylece hem profesör hem de ölü Çinliler hafifçe gerildi ancak yerden yükseltilmedi. John 


zincirin diğer ucunu diğer cüruf bloğuna bağladı ve onları köprüye doğru sürükledi. 


onları at. O anda, belki de içgüdüsel bir hayatta kalma mekanizmasının etkisiyle Yahudi kendine geldi ve boynunda bir zincir 
olduğunu fark ederek kıvranmaya ve kurtulmaya çalıştı. John 

İlk cüruf bloğunu köprüden attı ve profesör zincirin çekilip gözden kayboluşuna tanık oldu, kendisinin başına gelecek olan 
kader karşısında gözleri hayretle açıldı. Meşalenin sapı ile kolu arasındaki nişte sıkışan Çinli cesedi meşaleye doğru 


çekilirken daha da çabaladı. Sonra sıra profesöre geldi - gevşek vücudu yukarı doğru çekildi - bir çamur izi düştü 


formu da buna uygun olarak pantolonunun paçasını salladı. Profesörün süpermen uçuşu, ölü Çinli'nin bedeniyle çarpışınca 
yarıda kesildi, yaşam gücü tükenirken bacakları spazmodik bir şekilde dışarı fırladı, vücudu spazm geçirdi ve sonra 
gevşemeden önce katılaştı. Bu arada Krup, Yahudi Haham heykelinin başına bir C4 daha yapıştırmış ve onu aynı anda 
binanınkine bağlayarak iki olayı birbirine bağlamamayı imkansız hale getirmiş ve çok kültürlü boş hayalin bir mesaj 

olarak gönderilmesini sağlamıştı. 

Yahudi Ütopyası kaçınılmaz bir başarısızlıktı. Krup yıkım düğmesini çevirdiğinde minibüs hafif sanayi bölgesine doğru hızla 


uzaklaştı. Görev tamamlandı. 
Yedinci Bölüm: Reefer Çılgınlığı 


Alvin Hooper otuzlu yaşlarının başında genç, girişimci bir Kike'dı. Herkes gibi o da büyümüştü 
Kabal'ın geri kalanı genel komploda rol oynayacak, Zion'a ve kendini seçilmiş ilan edenlere hizmet edecek. Babası, diğer 
küçük işletmelerin yanı sıra bir otomobil parçası bayiliğinin sahibiydi ve Talmud'un sunduğu her türlü keskin uygulama 


konusunda eğitim almıştı; tarihin fırınında rafine edilmiş ve çağdaş bağlama uyarlanmıştı. 


Alvin, Yahudi tekelinin ilkelerini içselleştirdi ve büyük planları vardı (aklında büyük) 
şehirdeki ot endüstrisini tekeline almak. Şu anda, bağlantıları aracılığıyla sahte bir hayır kurumundan faizsiz kredi ve 
işletme hibesi almayı başarmıştı. 
Kabal'a bağlıydı ve saf Beyaz Hıristiyanlara paralarını satmaya hizmet ediyordu. 
bağışları Afrikalı göçmenlere gönderiliyordu, ancak bunun yerine Alvin'inki gibi ticari girişimler için Yahudi cemaatine geri 
dağıtıldı. Esrar yakın zamanda Yahudi işgal hükümeti tarafından yasallaştırılmıştı ve doğası gereği beyne zarar veren 
bileşeni THC aracılığıyla halkın zihnini mahvediyordu. Tipik bir Yahudi olarak Beyaz Goyim'e yol açtığı kaos ve yıkımdan 


zevk alan Alvin açısından bunların hepsi normaldi. 
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İş ortağı, başka bir Yahudi olan kuzeni David ile dükkânında oturmuş yerel manşetleri okuyordu. Az önce gazeteyi 
açıp heykelin üzerine asılan Levine ve Çinli resmine tanıklık eden ortağına, az önce gördüğü manşetleri işaret ederken, 
"Lanet olası Naziler," dedi. “Şu manşetlere bakın! Ne büyük bir trajedi; sevgili profesörün soğukkanlılıkla vahşice 
öldürülmesi.” David onun yanında durdu ve başlığın altında belirtilen bölüme dönerek şöyle dedi: “Tanrım, Alvin, o Naziler 


bunun bedelini ödemeli! Onlardan intikam almak için bir şeyler yapmalıyız! 


İkisi de olayı ayrıntılarıyla anlatan başlığı gördüler: "Apartman yıkıldı, hukuk bürosu ikincil hasara uğradı - Profesör 

Levine cinayetiyle bir bağlantısı var mı?" Binanın bombalandığı, hukuk bürosunun alt katlarının tamamen yıkıldığı ve 

yüksek binanın orta kısmının pencerelerinin çoğunun kırıldığı ve alt kısmının temele kadar boşaltıldığı bir görüntü gösterildi, 
ancak bina hala ayaktaydı. Ancak apartman bloğu o kadar da iyi sonuç vermemişti; tüm yapı moloz yığınına dönmüştü ve 


neredeyse yakındaki diğer binalarla birlikte kendi içine çökmüştü. 


benzer hasara maruz kaldı. Alvin, her zamanki Yahudi para yöntemiyle düşünerek, "Bu bölge oldukça lüks," dedi. David, 
"Çok fazla paraya mal olmuş olmalı," diye yanıtladı. “Büyük bir kayıp olacak. Goyim.” Merkez bankacılığı sistemlerinin o » - ile 
ve içeriden öğrenenlerin ticaretinin maliyeti telafi edebileceğini ve böylece küçük bir fark yaratabileceğini bilerek alay etti. 
Alvin konuyu değiştirdi: “Günümüzün dünyasında iş yapmanın bedeli bu. Her zamanki gibi. Goyim'den bir adım önde 

olmalı ve bizi yakalayamamalarını sağlamalıyız. . . onları almadan önce. Ama yine de, öğrencilerin ve diğer Goyların 

yakında kulübe gelmesine hazırlanmalıyız. Onlara özel bir şeyler hazırladım ve alay ettim. David meraklı görünüyordu 


ama sormadı. 


Çok kültürlü kulüp mağazanın arka tarafında yer alıyordu ve yerel kulüple birleşiyordu. 
Üniversitenin aynı isimli kulübü, bir zamanların soylu kurumu olan ve Kike'lar tarafından içeriden yıkılan ve altmışlı 
yıllardan bu yana akademik dünyayı sanal olarak ele geçiren bir kurum tarafından işletiliyordu. Levine, kulübün daha gerçek 
bir dünyaya ve denetimsiz bir ortama yayılmasında etkili olmuştu; burada Beyaz olmayanları Komünist partiye 
yönlendirebilir ve tüm uyuşturucu ticaretine bağlı olan Alvin aracılığıyla onları zihin kontrol uyuşturucularına 
bağlayabilirdi. Alvin o günün erken saatlerinde biraz yabani brownie pişirmiş ve Evrensel Barış Merkezi'ndeki ortağı Ruben 
gibi onlara PCP katmıştı. 
Tüketici, Goyim'ine aperatif olarak uyguladığı zihin kontrolüne karşı daha büyük bir duyarlılığa sahip olacaktır. Alvin ellerini 
dışarı doğru kaldırdı ve sırıtarak kuzenine gözlem yapması için işaret etti. Yakında Beyaz olmayan kuklalarının önünde 
sahneleyeceği gösterisinin kostümlü provasına başladı. 
Ateşli ve haklı bir öfkeyle, yumruğunu avucuna vurarak "Bir şeyler yapmalıyız!" dedi. "Faşistler dünyayı ele geçiriyor!" 


Kuzenine bakarken gözleri gerçek bir Bolşevik fanatizmiyle yanıyordu: "Paranı istiyorlar!" Yumruğunu tekrar avucuna vurdu. 


istek. . senin özgürlüğün!" Yumruk bir kez daha yere düştü. "Ama biz. - .biz,” diye bağırdı kendini işaret 
ederek, “onların bizi köleleştirme arzularına hoşgörü göstermeyeceğiz. Onların nefretine tahammül etmeyeceğiz! Onların 
ırkçılığı!” Cümleyi noktalamak için bir kez daha yumruk indirildi. David onun sözünü kesti: "Sonuçlara varan sonuç nedir? 
Chomsky'nin bir dersini mi sunuyorsunuz yoksa . ..2" Alvin şöyle yanıt verdi: "Selamlarla 
başlayacağız; kapitalizmin kötülükleri üzerine bir derse geçeceğiz ve ardından her zamanki gibi Beyazları suçlayacağız ve 
ayaktakımının ayaklanmasıyla bitireceğiz." "O halde standart çalışma prosedürü!" David küstah bir sırıtışla belirtti. 


Alvin, komünist solcu bir selam verdi ve dersini ve kostümlü provasını “Vinceremenos! Dünyanın işçileri birleşin!” 


Birkaç dakika içinde üniversitenin kütüphanesi kapandı ve beyaz olmayanların hepsi geldi. 
Alvin'in ot dükkanının kapısının önünde bindikleri otobüs, sözde reşit olmayanları uyuşturucu ticaretinin cazibesine 
kapılmaktan korumak için kanunen kapatılması gereken bir yerdi - ama gerçekte reşit olmayan yaştakileri ikna etmek 
için, Yasaklanmış ve düzen karşıtı davranışlar sergileyenler, kendilerini isyankar olarak algılayanlar, ancak sadece 


toplumun yozlaşmış doğasına uyum sağlıyorlardı. 
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çağdaş kültür. Alvin, dış cepheye yapıştırılmış panoramik kamerayı izlerken şunu gözlemledi: 
Beyaz olmayanların bir grup halinde toplandığı ve dahili telefonu çaldığı binadaydı. 


İçlerinden birinin bozuk bir İngilizceyle konuştuğunu duydu: Doğu Hintli bir kız, 
“Biz...are...Burada.. .Alvin.” Alvin parmağını düğmeden çekti ve kuzenine şöyle dedi: “Her dakika bir enayi doğuyor. Ondan bir parça aldın mı 
henüz?” David başını salladı ve "Ya sen?" dedi. Alvin, "Sesinin tonundan bunu anlayabilirsin, değil mi?" dedi. İkisi beşlik çaktı ve Alvin 
düğmeye bastı. “Bana bir saniye ver Mahini.” Alvin şöyle devam etti: "Onları taşladıktan sonra yukarıya çıkarıp grup seks yapabiliriz. David 
güldü ve kuzeninin sırtına tokat attı. Alvin, Beyaz olmayan kalabalığı içeri aldı ve elektronik kilit aniden açıldıktan sonra içeri girdiler. İçeri 
girdiklerinde oldukça üzücü bir görüntü sergilediler - pembe ve mavi saçlı ve piercingli yedi kişilik bir grup; Çinli erkekler ve kadınlar, 
şişman bir Zenci ve bir Arap - geri kalanlar Doğu Hindistanlıydı. Alvin solak komünist yumruğunu verdi ve hepsi onun davranışını taklit ederek 


"Vinceremenos!" diyerek kendi yumruğunu kaldırdı. 


Sırtlarında sırt çantaları ve sağ ellerinde akıllı telefonları vardı ve hepsi mükemmel görünüyordu. 
yüzü olmayan Goyim grubu; Zion dünya düzeninin mükemmel köle |OG robotları. Alvin en sevimli 
gülümsemesiyle gülümsedi ve sanki dışarıdakilere güvenirken dikkatli olması gerektiğine dair gizli bir sırrı varmış 
gibi sinsi bir bakış attı. Benzer bir görünümü benimsediler; iyi hazırlanmışlardı ama yine de onun ne yaptığı konusunda meraklıydıla, 
onlara şöyle. Gizlice arka odayı işaret etti ve onlar da iradesiz bir topluluk olarak itaatkar bir şekilde onu takip 
ettiler. Alvin onları bir yere oturttu ve şöyle dedi: "Bir brownie alın; onları daha bu sabah pişirdim." 
Açgözlülükle tabaktan büyük bir brownie kaptılar ve aç bir hayvan gibi üzerine düştüler. David, 
bu arada, "punch" adını verdiği bir sürahiyi karıştırmıştı -içinde öğüttüğü birkaç oxycontin tabletini eritmişti- 
brownie'leri yıkayıp içmeye başlayan Beyaz olmayanların her birine birer bardak dökmüştü. David onlara şakalarından 
birkaçını anlatırken vites yükseltiyor; Beyazları, Hıristiyanları ve Faşistleri aynı anda alt etmeyi başarıyor, 
onlarla alay ediyor ve iddia edilen psiko-patolojileriyle alay ediyor! Beyaz olmayanlardan birinin brownie 
tabağına açgözlülükle baktığını ve dudaklarını yaladığını gözlemledi. Alvin davetkar bir şekilde ona işaret etti: 
“İstediğin kadar al. Bu kapitalistlerin beyaz olmayan insanların gelişmesini istemediklerini biliyorum! Küba purolarını 
içmek ve şampanyalarını içmekle o kadar meşguller ki, topuklarının altına bastıkları kişileri önemsemiyorlar.” Dişi 
bir brownie daha kaptı 
ve diğerleri kendilerine bir tane daha alarak onu takip etti. "Ama endişelenmeyin," diye devam etti Alvin, benim 
ve David gibi Yahudiler bunu durdurmak için elimizden geleni yapacaklar! Tüm tarihimiz boyunca beyaz faşistler 
tarafından işkenceye maruz kaldık ve öldürüldük ve onların kazanmasına izin vermeyeceğiz!" Söylemine girmek için 
kadınların öfkesini kullandı: "Senin gibi farklı ırklardan kadınlar. şişman ..ah. . Angela,"diye işaret etti 
Zenciye doğru, "Beyazlar tarafından her zaman köle işçi olarak kullanılıyorlar. Ama gerçek güç bizde! 
Sayıların gücüne sahibiz! Zorunluluk gücüne sahibiz!” diye bağırdı, kadın başka bir çikolatalı kek yerken. “Bizim 
emeğimize ihtiyaçları olduğunu biliyoruz; onların yeryüzüne tecavüz makineleri biz olmadan çalışamaz 
—ve bizim ellerimiz olmadan yapamazlardı.” Bunun üzerine manikürlü tırnaklarını ve hayatlarında bir gün bile 
çalışmamış olan solgun beyaz avuçlarını göstererek ellerini kaldırdı. "Ama" dedi ellerini bırakarak. 
ve komplocu bir ses tonuna bürünmek. Sol yumruğunu kaldırarak, "Gücümüzü gerektiği gibi tahmin edemiyorlar," 
diye bağırdı, bunu hemen ardından beyaz olmayanlar da yumruklarını kaldırıp "Vinceremenos" diye bağırdılar. 


Bu arada David, içi ezilmiş fentanil tabletleriyle dolu başka bir sürahi punç getirmişti ve artık susayan Beyaz 
olmayanlar, doldurduğu bir bardağı daha içtiler. 
ama zincirlerimiz.” Tekrar sesini yükseltti. Tam o sırada başka bir odada bir çarpışma sesi duydu ve anında alarma 
geçti. "Onları meşgul et," diye mırıldandı kuzenine, gürültüyü kontrol etmeye karar verirken; trençkotunun 
içinde, en son gittiğinde satın aldığı Desert Eagle İsrail yapımı tabancasını endişeyle arıyordu. 
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niyetlendiği yer nihai varış noktası olacaktır. Arka odadan çıktı ve bir ateş sütunu gördü 


Parçalanan pencereden daha fazla Molotof kokteyli atılırken, yasadışı malları alev almaya ve ortalığı dumana 

boğmaya başladı. Gizli saldırganlara nişan almaya çalıştı ancak duman nedeniyle başarısız oldu. Aniden sokaktan bir kurşun 
gövde ona saplandı, iç kısım kontrol edilemeyen bir alevle yanarken alevler giderek daha da yükseğe çıktı. Alvin, kendisini 
hızla boğan duman soluması nedeniyle bilinçsizce düştü. Dışarıda, John daha önce olduğu gibi siyah giyinmiş, arkasında 


Ford'la birlikte binanın arkasında bekleyen siyah minibüse doğru hızla uzaklaşıyordu; 


Bacaklarını sıradan siyah minibüse doğru hızla koşarken, daha önce Molotof kokteylleriyle dolu boş torbaları yumruklarına 
sardılar. Gear arabayı sürüyordu ve şehir merkezinin merkezinden ustaca bir kaçış gerçekleştirdi; John, ot deposu 
yanarken görkemin parlaklığını videoya kaydediyordu. Kısa süre sonra kazan patladığında boğuk bir patlama duydu ve 
bina, büyük miktarda hasara uğrayan bitişikteki göç merkezine bir tuğla ve harç şarapnel patlaması gönderdi. Ford görüş 
alanından uzaklaşarak patlama düğmesini çevirdi ve göçmenlik merkezi bürokrasisi, çevrenin alt kısmına yerleştirdiği el 
çantası patlayıcılarını (dışarıda yerleştirilmiş çelik bir plaka ve önünde küçük bir kaya parçası) ile içeriye doğru patladı; 
kendini daha içe doğru yönlendirecektir. Her iki bina da yıkıldı ve her birinin görüntüleri toplandı, ekip gecenin karanlığına 


doğru hızla uzaklaştı. Görev tamamlandı! 


Sekizinci Bölüm: Yüksek Öğrenim 


John Tarikat'ta ilerlemiş ve Tarikat aracılığıyla inisiyasyonu sayesinde tam üye olmuştu. 
Antifa merkezinin yıkımı. Örgütün düzenlediği taktik operasyonlarda yerini almış ve bol miktarda bilgi ve bilgi 
edinmişti; özellikle örgütün kaleme aldığı, düşmana karşı saldırıların en ince ayrıntısına kadar detaylandırıldığı 
"Beyaz Direniş El Kitabı" adlı yararlı bir el kitabından öğrenmişti. ZOG ve onun Antifa gibi resmi olmayan casusları ve 
paranoyalarıyla potansiyel bir tehdit veya anormallik olarak gördükleri her şeye her zaman burnunu sokan sayısız Yahudi 


için minimum iz. John hala üniversiteye devam etti ve eğitim kurslarını aldı. 


Organizasyonla çapraz olarak eğitilen bilgisayar bilimi, ona hükümetin veritabanlarını takip etme ve göçmenlik daireleri, 
feminist organizasyonlar ve beyaz olmayan topluluklar gibi düşman organizasyonlara virüs yayma konusunda üst düzey 


ve uzmanlaşmış teknik bilgi birikimi konusunda fikir veriyor. 
merkezler. 


John organizasyonda itibarını artırıyordu ama yine de kampüs çevresinde malzeme dağıtarak çizmelerini yerde 
tutuyordu, geceleri insanların çimenlerine taş ve broşürlerle dolu torbalar fırlatıp broşürler yapıştırırken araç ve bisikletle 
gizlice broşür ve el ilanı damlaları yapıyordu. ön cam sileceklerinde - eldiven giydiğinden ve ülkede yürürlüğe giren yeni 
yasaları ihlal etmeyen, makul bir kılık değiştirmeyle uygun şekilde gizlendiğinden emin olmak, bu sayede ülkede kılık 
değiştirerek dolaşmanın ve yakalanması durumunda suç sayılması İçeriğin ZOG'un belirsiz “nefret söylemi yasasını” ihlal 
etmesi durumunda kendisi de bir suç sayılan broşür dağıtmak, sözde ihlalcinin cezasını basitçe artıracak ve onu hapse 
attıracaktır. JOG sistemi, giderek daha bilinçli hale gelen kamuoyunun ve sistemin bariz totaliter doğasına karşı tepkisinin 
farkına vararak, kendi polis devletini inşa ediyor ve yeterli güce sahip olduklarında onları beyaz nüfusun üzerine 
atmak için giderek daha fazla Beyaz olmayanları kendi haydutları olarak işe alıyordu. onların vahşi vahşileri üçüncü 
dünyadan ülkeye geliyor. Hem John'un hem de Tarikat'ın bildiği gibi, JOG'un amacı resmi görünümün arkasında eşitlikçi bir 
politikaydı; bu sahte sevgi ve barış maskesinin arkasında, beyaz olmayan istifçilerin getirdiği beyaz olmayan istifler, 


Yahudilerin kurduğu fiili bir terör ordusuyken 


Beyaz olmayanların, bariz genetik aşağılıkları ve dünyanın en kutsanmış bölgelerinde bile medeniyet yaratma konusundaki 
yetersizlikleri nedeniyle doğal olarak kıskandıkları Beyazlara karşı fanatik bir nefretle beyinleri sürekli yıkandı - Afrika, 


Hindistan gibi değişken cennet bahçelerinde yaşıyorlar. , Ve 


183 


Machine Translated by Google 


Güney Amerika, doğa hastalık ve yiyecek kıtlığı nedeniyle sayılarını azaltmadan, kaba geçimini bile sağlayamıyor. 


Beyaz nüfusun Yahudiler tarafından, atalarının kölelik ve sömürgecilik gibi iddia edilen kötülükleri 
nedeniyle suçluluk kompleksine sahip olacak şekilde zihinlerinin kontrol edildiği göz önüne alındığında; bu 
sözler, Beyaz olmayanların Beyazları taciz etmek için kullandığı değişken bir Beyaz karşıtı mantra haline 
gelmişti. ve Beyaz nüfusun beyinlerini yıkamak ve onlara daha fazla bedava hediye vermek için baskı yaratma 
girişiminde bulundular; onlara değişken miktarda kaynak, tıbbi bakım, ücretsiz yiyecek, ücretsiz barınma ve 
ücretsiz eğitim yağdırdılar, vahşi vahşilerin üzerine böylece nüfuslarını artırdılar. on katından fazla. 


Bu noktada Yahudiler beyin yıkamalarını hızlandırdılar ve ırkçı, ırkçı, ırkçı gibi söylemlerle sürekli 
bir retorik ritmiyle Beyazların gözünü korkuttular, ta ki yeterli sayıda kişi yumuşayıp, karışık kalabalığın geçici 
mülteciler kisvesi altında mavnalar ve jumbo jetlerle gelmesine hoşnutlukla izin verene kadar. yabancı 
emek ve insancıllık ve gökkuşağı dünyası kisvesi altında gizlenen diğer bahaneler 
sevgi ve barıştan. Aktif olarak direnen az sayıdaki Beyaz ya hapse atıldı ya da yeterli miktarda kırılıp dövülene 
kadar demir ökçe polis devletinin tüm ağırlığı üzerlerine çöktürüldü ve geri kalanlara herhangi bir açık 
muhalefet eyleminin cezalandırılacağı mesajını gönderdi. kuvvetle yere koyun. Yahudilerin, özel medya ve 
kamusal eğitimden ya da daha doğrusu aslında aynı sahte madalyonun iki yüzü olan beyin yıkamadan oluşan 
beyin kirliliği aygıtı, çoğunluktaki sonraki nesillerin kaşlarını çatmasını sağlamak için bir ateş perdesi olarak 
kullanıldı. Nüfusun değiştirilmesi gündemiyle. John ve tarikat gibi direnişçiler, sözde ahlaki çoğunluğun 
propagandayla nefret ve korkuya koşullandırıldığı görünmez bir yeraltı direnişi oluşturacak şekilde 
marjinalleştirildi. 


Bir keresinde John, gecenin köründe kampüste broşür dağıtırken, kampüs güvenlik görevlilerinden 
birinin, hayatları |OG tarafından mahvolmuş ve akıl almaz etkiye dönüşen uyuşturucu bağımlısı beyaz 
serserilerden biriyle konuştuğunu gözlemledi. Beyaz olmayanların şiddet uyguladığı bir toplumun dehşetinden 
ve hayatlarını kasıtlı bir cehalet içinde yaşayan, kendi halkının acılarına göz yuman ve hatta psikopat sosyal 
toplumlarda yaşayan hain burjuva sınıfının kayıtsız umursamazlığından kaçmanın bir yolu olarak uyuşturucu 
kullanmak. Darwinizm, kişisel çıkar uğruna soykırım gündemini aktif olarak kolaylaştırıyor. John, güvenlik 
görevlisinin özelliklerini, ince gövdesini ve geniş omuzlarını, macunsu kaymaktaşı rengindeki cildini ve düz 
siyah saçlarını inceledi; boyu ve iskelet yapısıyla bir Çinliydi. John'a Antifa karargahında karşılaştığı bir 
Çinli ve bol miktardaki bilgi hatırlatıldı. 

Tarikatın orada keşfettiği miktarda uyuşturucu. 


Burada, diye düşündü John, Kabal'ın başka bir operatörüydü ve burası da onun için açık bir yoldu. 
Kabal'ın başka bir ajanını ve Çin'deki uyuşturucu kaynağıyla olası bağlantıyı ortadan kaldırmak için. 
Broşür çantasını omzuna attı ve propaganda yaptığı zamanlarda taşıdığı tabancayı çıkarıp, onu ve güvendiği mavi 
siyah çift uçlu Komando hançerini ters kordon kılıfında boynunda taşımasını sağladı. Sırtı ona dönük olan Çinli, 
bir paket fentanil hapı çıkarıp serseriyle takas ederken, çalıların gölgesinde sessizce arkadan yaklaştı. John 
yaklaştı ve şok cihazını omurgasına bir yumruk gibi uzatarak sivri uçlarını Çinli'nin güvenlik kemerinin üzerindeki 
bel bölgesine sapladı ve 50.000 voltluk doğru akımı boşalttı. Elektriğin sıcak acısı sinir sisteminden geçerken 
onu etkisiz hale getirip yere düşürürken Çinli kasıldı, spazm geçirdi ve zayıf bir sızlanma çıkardı. Serseri 
hapları bıraktı ve vahşi içgüdülerini sokaklarda yaşamaya uygun bir şekilde bileyerek hızla uzaklaştı. John bıçağı 
tekrar, elektrik sinirleri boyunca ve ekstremiteleri boyunca dışarı doğru ilerlerken hâlâ titreyen Çinli'nin ensesine 
sapladı. John, vücudu akımın sıcaklığıyla duman çıkana kadar Çatlak'ı tekrar tekrar vurdu. Beş sarsıntıdan 
sonra John şu sonuca vardı: 
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Çinli'nin bir ceset olduğunu, omuriliğini kestiğini ve hayaletten vazgeçtiklerinde kendi türünün gittiği 
gökyüzündeki çamaşırhaneye veya markete gittiğini söyledi. John sürükledi 

Cesedi daha sonra bulunması için çalıların arasına gizledi ve faydalı maddeler bulmak için cesedi aradı. Çinlilerin 
taşıdığı bir çantanın içinde yalnızca Çince karakterlerle yazılmış adres listesinin bulunduğu bir cüzdan ve bir 
akıllı telefon buldu. Bunları alarak broşür dağıtımını kısa kesmeye karar verdi. Ayrılmadan önce Çinliyi ters çevirdi 
ve komando hançeriyle alnına bir Davud Yıldızı kazıdı, polis geldiğinde kafa karışıklığı yarattı ve Çin ile 

Yahudi toplulukları arasında bir ilişki kurulmasını ve muhtemelen biten bir uyuşturucu anlaşması nedeniyle kötü 
kan oluşmasını umuyordu. En azından Yahudi belgelerinin veya polisin kulaktan kulağa bilgiyi kendi ağlarına 

ve gerçekten nüfuz sahibi olanlara açıklayacağını varsaymak yanlıştır. Beyinleri yıkanmış çoğunluğun toplumun 
gerçek siyaseti hakkında çok az şey bildiğini veya hiçbir şey bilmediğini ve oylarının ve görüşlerinin onlara 

isyan etmelerini ve grev yapmalarını önlemek için bir buhar vanası vermenin bir aracı olduğunu bilerek, 
Yahudileri altüst ederek, Diğer kelimeler. 


John örgütün genel merkezine gitti ve yolda gece kuşu olan ve bina üzerinde nöbet tutan Manu'ya ve 
kızları olarak gördüğü ve kendisine karşı bir sevgi hissettiği Güney Afrikalı gurbetçiler Gerta ve Krista'ya doğru 
telsizle bağlantı kurdu. koruyucu ve güçlü bir baba figürü rolünü oynaması gerekiyor. Bir gece nöbeti, onunla 
gidip gelen ve onu dünyada ve yukarıdaki dünyalarda olup bitenler hakkında bilgilendiren yüksek boyutlu 
ruhlarla iletişim halinde kalmasını sağladı. 

- işgal ettiği dünyevi boyuta etki eden varlıkların farklı boyutları ve düzlemleri - ona kendi ırkına nasıl 

yardım edebileceği ve Yahudilerin ve şu anda dünyayı köleleştiren sürüngen efendilerinin önderlik ettiği kara 
büyücüler Kabalının kötülüğünü nasıl atlatabileceği ve ona karşı çıkabileceği konusunda talimat veriyor 
gezegen ve Beyazların sempatik doğalarından ve başkalarına yardım etme konusundaki doğuştan gelen 
arzularından yararlanarak zihinlerini kontrol ederek güç kazanmayı başarmışlardı. 


Bir güç meditasyonunun ortasında bir radyo bildirisi yüzünden kesintiye uğradı - "Genel Merkez burası 
başlat.” Manu gözlerini açtı ve radyoyu eline aldı. “Ne başlatıyor? Devam etmek." John yanıt verdi. "Sana 
verecek bazı istihbaratlarım var. ETA beş." Manu, "Bekliyor olacağız." Manu, bulunduğu lotus pozisyonundan 
bacak bacak üstüne attı ve meditasyon minderinden kalktı, yakınlarda bulunan bitkisel detoksifikasyon çayından 
bir yudum aldı ve üzerinde kuruluşun ambleminin yer aldığı siyah bir elbise giydikten sonra garaja doğru yola 
çıktı. Garaja girdiğinde başka bir mesaj aldı ve aynı anda bir arabanın yaklaştığını duydu, onun varlığını 
hissettiğinde onun John olduğunu ima etti. 

Garajın sarmal kapısındaki bir düğmeye bastı ve ön bölme kapıları da kayarak açılmaya başladı; hırsızlara karşı 
en iyi korumayı sağlayan çift kapı sistemi oluşturuyorlardı. Bileşiği gizlemek için emir, Beyaz yanlısı bir örgüt 
olduğu gerçeğini gizlemek için binanın ön cephesine çeteyle ilgili olmayan grafiti püskürtmek üzere tutulan 
sözleşmeli uzman bir grafiti sanatçısını getirmişti. Gözleri bağlıydı ve yarısı peşin, yarısı iş bitiminde ödenmişti 
ve tamamen farklı bir şehirden oldukları için yer onlar tarafından bilinmiyordu. 


Genel merkez terk edilmiş büyük bir garajı andırıyordu ve çevredeki diğer binalarla mükemmel bir 
şekilde uyum sağlıyordu. Kapılar açılıp dışarı çıkmayı umarken John küçük arabasını garaja sürdü. Manu'yu emir 
işaretiyle selamladı; sağ eli silahsız olduğunu ve dostluk içinde geldiğini simgeliyordu; sağ eli aynı zamanda 
sol beyindeki tesislerin aktivasyonunu ve uyanıklığını da simgeliyordu; Bedenin beynin karşıt yarım küresi 
tarafından yönetildiğini ve hayatlarını sanal bir duygusal delilik halinde yaşayan tamamen sağ beyinli 
Antifa türlerinin düzensizliği ve kaosu değil, akıl ve düzen tarafından yönetildiklerini. Manu konuştu, “Selamlar 
John. Bana gösterecek önemli bir bilgin mi var?” "Belki" diye yanıtladı ve cep telefonunu ve onu nasıl elde ettiğini 
açıkladı. Manu yanıt verdi: "Başka bir intikam eylemi 
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JOG'un en mükemmelini terörize edin. Gelin bu telefona bir bakalım, bilgi sahibi olduğum tüm ölü diller 
hakkında tam bilgi sahibi olmasam da, hem konuşup hem de okuyarak Mandarin dilini akıcı bir şekilde 
konuşabiliyorum. John telefonu içine koyduğu kurşun kaplı çantadan çıkardıktan sonra Manu'ya verdi. 

JOG uyduları tarafından takip edilmesini ve herhangi bir elektromanyetik alanın binaya girip organizasyonu 
gözetlemesini önlemek için dış cephesi çelikle kaplanmış ve betonla kaplanmış genel merkeze kadar takip 
edilmesini önlemek için. Dışarıdakiler (dünya çapındaki casus merkezleri) için bina, Sauron'un gözünün 
göremediği, terk edilmiş bir ölü bölgeydi sadece. 

ulaşmak. Bilgisayar bankaları, birkaç bina aşağısındaki bir mülkün bitişiğindeki bir ara sokakta bulunan ana uydu 
alıcısına bağlı bir yer altı kablosundan çalıştırılıyordu; kablosu toprağın altına gömülmüş ve üzeri kapatılmıştı. 
Çimento içinde - uydunun kendisi yabani otlarla büyümüş ve büyük bir kısmı eskimiş, paslanmış cihazlarla 
kaplanmış, bu yüzden sadece başka bir işe yaramaz metal parçası gibi görünüyor, ancak hem güçlü bir yayın 
istasyonu hem de aynı zamanda dış sinyallerin alıcısıydı. zaman yerleşkenin içinden kapatılabilir. Manu telefonu 
aldı ve e-posta ve telefon kayıtlarını kontrol ederek, düşünceli ve ciddi görünüyordu. Sonunda, "İyi iş John," dedi. 
"Büyük bir şeye rastlamış gibisin. Kabal'ın İsrail ve Çin'den çıkan uluslararası uyuşturucu ve seks kölesi 

çetesiyle yeni kestiğiniz bir bağlantımız var. İşte,” dedi mesajlardan birini John'a göstererek. "Bu ajan ile diğer iki 
bağlı kuruluş arasındaki bir iletişim. Biri Çin'deki bir Çinli -bir gemi dolusu ete gönderme yapılıyor- ve diğeri ise 
kasabanın hemen dışında yer aldığını duymuş olabileceğiniz Evrensel Barış Merkezi. Mesajda, Beyazların 

etlerini bu saatte demiryolu istasyonuna getirmeniz gerektiği belirtiliyor," dedi mesajı John'a doğru tutan 

metni göstererek, "Çarşamba günü, bu yarın gece yarısı. Bu küçük randevuyu sabote etmeye hazırlansak iyi olur. 


John kaşlarını çattı ve alçak sesle mırıldandı: "Bu vahşi yamyamlar yarın gece yarısı kargaları yiyecekler." Manu 
ona baktı ve ifadesini doğruladı. "Ödemenin canı cehenneme." 


Mürettebat, Manu'nun Evrensel Barış Merkezi ile bazı ilişkileri olan kurban kurbanlarının vücut 
parçalarını sattığını tahmin ettiği yamyam kaçakçısına karşı önerilen saldırıdan haberdar olduklarında Manu 
tarafından bilgilendirildi. Krup, Ford ve Uber, susturuculu MP5 mesajları taşıyan siyah takım elbise 
giymişlerdi; silahları, ortadan kaldırmayı amaçladıkları gulyabanilerin Stygian gece yarısına karışacak şekilde 
mavi-siyahtı. İşlerin gerçekten zorlaşması ihtimaline karşı her biri birkaç parça parçalayıcı el bombası taşıyordu 
ve günü, bölgenin bir haritasını kullanarak sanal gerçeklik simülatörüne programladıkları rutinleri ve olası 
senaryoları çalıştırarak geçirmişlerdi. 


Artık Kabal'ın dokunaçlarından birine saldırmaya ve oradan da operatörün aracından ve/veya kişiden 
herhangi bir kanıt elde edilmesi halinde diğer ipuçlarını takip etmeyi umuyorlardı. Uber liderliği ele geçirdi, 
Manu ve Gear ilerlemelerini izlemek için geride kaldı. Manu ayrıca o akşam erken saatlerde, kendisini 
demiryolu raylarının etrafına konumlandıran, mürettebatın (hem minibüstekilerin hem de Genel 
Merkezdekilerin) olaya müdahale etmesini sağlayacak, çevredeki sahnenin görselini verebilecek bir canlı yayın 
kamerasıyla donatılmış bir insansız hava aracı da göndermişti. olası sorunları önceden tahmin edin. Manu, onlarla 
bir iletişim bağlantısı aracılığıyla iletişim kuruyor ve yakınlaştırma işlevi altında drone'a takılan 360 derece 
manevra kabiliyetine sahip kamerayı kullanarak yerde görsel olarak göremedikleri herhangi bir hareket hakkında 
onları bilgilendiriyordu. Mürettebat, saat gece yarısına yaklaşırken bölgeye doğru yola çıktı; Manu'nun 
kullandığı insansız hava aracından aldıkları görüntü, en az bir ajanın orada olduğunu gösteriyordu; zırhlı lüks 
bir araba gibi görünen bir araçta bulunan bir Yahudi'nin eşlik ettiği esmer bir Arap. Egzotik jantları ve süslemeleri 
olan eski, güçlendirilmiş bir Cadillac Brougham. İş ortaklarının yaklaşmakta olan gelişi göz önüne alındığında 
huzursuzlaşırken, her ikisinin de takım elbise ceketinin altındaki omuz kılıfında silahlar görülebildiğinden, yakın 
çekimde ajan oldukları doğrulandı. Saat beşe geliyordu ve birdenbire, sürüş şeklinin ağırlığı göz önüne 
alındığında yine zırhlı olduğu anlaşılan uzun bir limuzin sokak lambalarının görüş alanına girdi; mürettebatın 
sıradan siyah minibüsü, rayların yakınındaki eski endüstriyel binanın gölgelerine karışıyordu. Limuzin yaklaşırken 
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mürettebat arka kapıdan çıktı ve kapıyı hafifçe aralık bıraktı, ustalıkla gölgelere doğru fırladı, savaş çizmeleri 

kaldırıma çarparken sessiz kaldı. Limuzin makul bir mesafeyi koruyarak diğer aracın yanına yanaştı, sipariş ekibi binanın 
etrafındaydı ve video izlemelerini izliyor, telefon direği üzerindeki transformatörlerden birinin yanına yerleştirilen 
drone'dan işlemleri izliyordu; içeride kimse yoktu. Görünüşe göre gulyabaniler işlemlerine herhangi bir müdahale 
olmayacağını hesaba katmışlardı ve 

gözlemden bağışıktı. Görünen o ki, Çinli'nin cesedi henüz keşfedilmemişti ve Kabal anlaşmanın potansiyel olarak tehlikeye 
atıldığı konusunda uyarılmamıştı. Görünüşe göre... Mürettebat silahlarını çıkarmıştı ve daha geniş bir düzende 
yayılmışlardı, böylece her biri diğerini dost ateşi olmadan koruyabilecek ve hedefe doğru hamle yaparken kafa karışıklığı 
yaratabilecekti. 


Yahudi ve Arap arkadaşı, mürettebat gibi dikkatli ama kayıtsız bir şekilde etraflarına bakıyorlardı. 
Limuzinde - muhtemelen işaretsiz banknotlarla dolu bir evrak çantasıyla inen ve uzun adımlarla boşluğu geçen iki Çinli, 
yüzlere yapıştırılmış yapay, nazik bir gülümseme, sanki eski yoldaşlarmış gibi el sallıyormuş gibi birbirlerine ellerini 
gösteriyorlardı. . Yahudi ve Arap'ın tekerlekli bir pelikanı vardı 
Muhtemelen Çinlilerin karaborsada satmak için satın aldıkları vücut parçaları ve organları içeren bu çanta organ 
naklinde kullanılmak ve korkunç uygulamaları psikopat zihinleriyle mükemmel bir şekilde örtüşen zengin Çinli 
yamyamlar için bir lezzet olarak kullanılmak üzere - Yahudi, kendisinden “öteki” olan her şeyi aşağı görüyordu. Uber 
sinyali verdiğinde ve mürettebat binanın etrafından yayılıp koşarak ve sessiz bir kurşun ölüm fırtınasıyla gulyabanileri 
bombaladığında iki çift oryantal vahşi neredeyse üst üste gelmişti. Kurşun geçirmez yeleklerine rağmen, tarikat 
üyelerinden iyi yerleştirilmiş atışlar satın alındı ve menüde doğuya özgü et vardı; işlemin temelini oluşturan korkunç 
"beyaz et" hasadı değil. Zırhlı limuzinin içinden iki iri yapılı Chink ajanı atladı; dönüp bilinmeyen saldırganlara ateş 
açmaya çalıştılar, ancak Çin sming'lerinden tek bir atış bile yapamadan sert mortis karıştırması yaparak aşağı indikleri 
için boşunaydı. kaldırıma zarar vermeden, vücutları da aynı şekilde. Manu telsizle com bağlantısına bağlanırken 
mürettebat etrafı araştırdı: “İyi iş çıkardınız çocuklar. 


- .sizin görüşünüz dışında herhangi bir eylem belirtisi yok; her şey yolunda." 


Uber bazı plastik bağları çıkardı ve John'a en yakın gulyabanin cesedini raylara taşımasına yardım etmesini 
işaret etti. Yüzünde şiirsel bir adaletle konuşurken Doğu yamyamını raylara bırakmaları gerektiğini daha sonra işaret 
etti: "dim sum salam, tam burada bir dilimleyici var." Diğer ekip üyeleri de aynı şeyi yaptı ve çok geçmeden tüm cesetleri 
trenin nispeten keskin tekerlekleri altına yerleştirdiler, bu da korkunç yamyamların bedenlerini parçalayacak ve başka 
bir medya patlaması yaratarak doğrudan Kabal'a bir mesaj gönderecekti. Araçları aradılar ve birkaç çocuk pornosu 
dergisi, kokain torbaları ve bir tomar banknot daha buldular. Uyuşturucu ve şarjörleri bıraktılar ve para dolu evrak 
çantasını aldılar, minibüse atlayıp üsse geri döndüler, demiryolu ekibi sarhoş sersemliğinden erken vardiya için kalktığında 
ve dodge'den Greener'e doğru hareket ettiğinde salamı dilimleyiciye bıraktılar. meralar. 


Mürettebat geri döndüğünde, Gear ve Manu eşliğinde evrak çantasını, hem hava geçirmez hem de 
biyolojik materyale karşı dayanıklı olan ve kutuyu ve sipariş edilen diğer eşyaları açmak için dışarıdan yönlendirilebilen 
robot kollarının bulunduğu özel bir muhafaza odasına götürdüler. Önlemleri başarısız olursa feci bir doğaya sahip 
olabilecekleri Kabal'dan tahsis edilmişti. Manu bitişik odadaki elektrik kontrol panelini kullandı ve hepsi 
kamerada robot kollarının evrak çantasını hareket ettirdiğini ve sonunda açılan kilitleme mekanizmasını çalıştırdığını 
gözlemledi. Manu kamerayı kullanarak içeriğe yakınlaştı ve mücevherli kutulardaki birkaç mini CD'yi gözlemledi 


ve bir tomar kağıt ile etraflarında elastik bantlar bulunan banknot yığınları halinde büyük bir para zulası. 
Manu şöyle konuştu: "Görünüşe bakılırsa gidip bilgiyi alabiliriz, kopyalayabiliriz ve bunu yetkililere gönderebiliriz. 
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uluslararası merkez. Mürettebat bitişik odaya gitti ve eşyaları alıp ofis alanına götürdü. Mürettebat verileri alırken Manu da 
kopyalar çıkarmaya başladı. Kağıt tomarının içinde birkaç saygın işletmeyi Kabal'ın kaçakçılık faaliyetleriyle ilişkilendiren 

isim ve işletme hesaplarının listeleri vardı. John'un aklında önemli bir kişi göze çarpıyordu: Üniversitesinde sosyoloji dersleri 
veren ve bölümün başkanı olan bir profesör. John, Manu'ya, Profesörün kendisine öğrettiğini ve Profesörün, bir zamanlar 
saygıdeğer profesörlerin tuttuğu listenin yozlaşması ve onun tüm bunlarla bağlantısı hakkında Kabal'a ve halka bir mesaj 
göndermek için iyi bir hedef olacağını belirtti. Yahudilik, yani bir zamanların bozulmamış milletine nüfuz eden toplumsal 
yozlaşma ve ahlaksızlık. Manu, Profesörün ismini gözlemledi ve şöyle dedi: "John Tarikatına olan sadakatinizin bir başka testi 
olarak, toplumdaki bu yozlaşmış tümörü kişisel olarak ortadan kaldırmanızı istiyorum. Bu öyle bir şekilde yapılmalı ki, 

diğer üyelerine, onların liberal davranışlarına ve destekleyici pasifist ideolojilerine artık tolerans gösterilmeyeceği ve sert 
sonuçlarla karşılaşacağı yönünde sert bir ders verilmeli.” John onaylayarak başını salladı ve "İş ne zaman yapılmalı?" diye sordu. 


Manu'nun cevabı şu oldu: 


"Mümkün olan en kısa sürede", çünkü ortalama bir insanın şunu anlaması için bu olayların hızlı bir şekilde birbirini takip 
etmesini istiyordu: a) toplum her türlü makul tolerans seviyesinin ötesinde yozlaşmıştı; b) yolsuzluk yapanların sorumlu 
tutulması gerektiğini; ve c) Teşkilat, kamuoyu tarafından bilinmese de, neredeyse halkta korku uyandıran bir şiddet yoluyla 
yolsuzluğun azaltılmasını sağlıyordu. 

kesinlikle anlayamadım. Bilinmeyen bir kaynaktan görünüşte eşzamanlı olarak meydana gelen bu tür aşırı eylemlerin 
sonucu, vatandaşların hükümete olan güvenlerini kaybetmeleri ve dolayısıyla otoritesini zayıflatmaları olacaktır. Sonunda, 
yeterli kaos yaratıldığında ve sistem bunu kontrol altına alamayınca, yeterli anarşi hüküm sürecek ve kitleler, kendilerini 
korumanın garantörü olabilecek her türlü kaynağa yönelecek ve sistem karşıtı muhaliflerle saflar artacaktı. Tarikat, 
Profesörden başlayarak, hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu göstermek için gerçekleştirdikleri önceki eylemlere geriye 
dönük hak iddia edecek ve böylece halkın zihninde, onları sadakat ve bağlılık seçmeye zorlayacak bir sistem ve düzen 
ikilemi oluşturacaktı. sistem pahasına kendi güçlerini arttırırlar. "Elbette," diye devam etti Manu, "sistemli yolsuzluk 
konusunda hayal kırıklığına uğradıklarında kararlı bir azınlığın onların yanında yer alacağını beklemiyordu. Bu, sistemin 
gücünü devirmek ve Yahudileri aralarından atmak için gerekli olan kritik bir kitle olacaktır ve tüm çamurlar da aynı şeyi 
yapmak zorunda kalacaktır." Elbette bu biraz zaman alacaktı ve belki de hayatları boyunca buna şahit olamayacaklardı ama 


bu, gelecek nesillerin mücadeleye devam etmesini sağlayacak ve ırklarına karşı görevlerini yerine getirmiş olacaklardı. 


John, saldırısını planlamaya başlamasını sağladı. Profesörün hareketlerini uzaktan izledi, nereye park 
ettiğini ve aracının markasını gözlemledi. Kırk yaşlarında bir yuppi olan Profesör, öğrenci topluluğu arasında popülerdi, bir 
profesörden çok şovmen rolünü oynuyordu, becerikli ve zeki bir psikologdu, nörolinguistik programlamayı kullanarak 


öğrencilerinin bilinçlerini manipüle etmekte uzmandı ve coşkun 


Kişilik, Kabal için propagandanın yayılması için mükemmel bir araç veya araçtı - atletik bir kişiydi ama aşırı kaslı değildi, 

bu nedenle kız öğrencilere bir nebze olsun cinsel çekiciliği vardı ve yine de ne onlara ne de erkeklere yönelik bir tehdit 
oluşturuyor gibi görünmüyordu. nispeten zayıf ve biraz da kadınsı tavırlarıyla öğrencilerine hitap ediyor. Uzun sarı bir at 
kuyruğu vardı ve bunu bazen bir tür açıklama yapmak ve vaaz ettiği solcu valflere olan bağlılığını ve sempatisini ima etmek 


için farklı renklere boyardı; dövmeli kolları onun yozlaşmış doğasını daha da vurguluyordu. 


John daha önce Profesör'ün dersine katılmak zorunda kalmıştı ve bunun için elinden geleni yapmıştı. 


Profesörün anüs ağzından Avrupa halklarına ve onların kültür kimliğine yönelik dolaylı iftiraların tamamını yutun. En zor 


derslerden bile aldığı en kötü notu almasına rağmen dersi geçmeyi başarmış ve bu dersi almak zorunda kalmıştı. 
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ders müfredatın bir parçası olarak. Profesör, elbette yalnızca ultra zenginlerin karşılayabileceği pahalı bir elektrikli araba 
kullanıyordu ve yerel çevreci örgütle ve başkanı olduğu üniversitedeki bağlı kuruluşlarla olan ilişkisini vurgulamak için sahte bir 
alçakgönüllülük gösterisiyle gösteri yapıyordu. John, Manu'nun kendisine sağladığı özel bir cihazla izlenebilen takip cihazını 
aracına yerleştirdikten sonra Profesörü bulmak zor olmayacaktı. John, Profesör'ün, şehrin grafik haritasında bir simgeyle 

temsil edilen aracının, kasabanın ayrıcalıklı bir azınlığının her zaman kamuoyunda övündüğü ve her zaman övündüğü özel 
güvenlikli bir sitedeki bir yerden rutin bir şekilde gidip geldiğini gözlemlemişti. Profesör gibi burjuva bohemlerin oyun alanı 
olmasıyla ünlüydü. Şehir merkezinden bir köprü ile uzaklaştırılmış ve bir tepe üzerinde yer alan güvenlikli bir site ile çevrelenmiştir, 
böylece Profesör'ün savunucusu olduğunu iddia ettiği geniş kitleler, başta yerel halk olmak üzere herkes tarafından 
gözetlenmeden erişim sağlayamamaktadır. Bölgede dolaşan ve ayrıcalıklı azınlığın, küçümseyici bir küçümseme ve 
küçümsemeyle davrandıkları alt sınıfların masa jokeyleri ve pezevenkleri olarak mesleki kapasitelerinin dışında, kendi 
zevklerine düşkünlükle dolu yozlaşmış hayatlarına müdahale edilmemesini güvence altına alan güvenlik görevlileri. John, 
Profesör'ün orada yaşadığı sonucuna vardı ve birkaç günlük gözlemden sonra, Profesör'ün peşine düşmek için Tarikat'tan daha 
gösterişli araçlardan birini ödünç aldı ve yalnızca Yahudilerin ve Beyaz müesses nizamın ağırlıklı olarak yaşadığı liberal 
ikiyüzlülüğün kutsal alanına girdi. John, Profesör'ün küçük elektrikli aracının bir tepeyi tırmanıp uzun bir garaj 


yolundan ferforje kapısı ve bel yüksekliğinde tuğla duvarıyla iki katlı evine doğru ilerlemesini uzaktan izledi. John yaptı 


Adresi aklının bir köşesine not etti ve gösterişli bölgede dolaşmaya başladı, bazıları giriş çıkışları ve gereksiz dikkatleri üzerine 
çekmeden bölgede nasıl gezinebileceklerini araştırdı. Sistem'e duyduğu saf güvenden emin olan Profesör, kapıyı esas 

olarak göstermelik olarak kullanmıştı; giriş tamamen açıktı ve geniş avlunun iki yanından erişilebilir durumdaydı, böylece 
aracı virajlarda içeri girip çıkabiliyordu. 


etrafında dönen. 


John'un planı, o hafta sonunda Profesör'e saldırmak ve zırhlı Cadillac'ıyla, saldırı için gerekli donanımları toplamak 
üzere Karargâh'a dönmekti. Manu, John'u açık garaja çekerken selamladı. 
kapı. Guru, yüksek sezgisi nedeniyle onun gelişini tahmin etti ve onu karşılamak için aşağı indi. 
"Henüz çözemedin mi?" dedi. John, elinde olduğunu ve projeyi gerçekleştirmek için bazı ticari araçlara ihtiyacı olduğunu 
söyledi. Manu gülümsedi ve ikisi John'a gerekli teçhizatı vermek için cephaneliğe gittiler. Manu ışığı açtıktan sonra 
durdu ve ikiside manzarayı izledi. John artık, en azından binanın tasarımının bilinmediği ve koşulların "kulaktan çalma" 
niteliğini gerektirdiği temel görevler için, sanal gerçeklik simülatöründe herhangi bir eğitime ihtiyaç duymayacak kadar yeterli 
beceriyi geliştirmişti. Manu, uluslararası bağlantılarından ateşli silahların ve patlayıcıların kademeli olarak toplanmasından 
oluşan birkaç yıllık bir çalışma olan cephaneliğe ve onları kılıca koyarken soydukları Kabal'ın kaynaklarına -çeşitli vücut zırhı 
süslü mankenler, seramik plakalar ve zırhlardan oluşan- düşünceli düşünceli baktı. Çelik yelek; bomba imhasında kullanılan 
yelekler, kasklar, yüz maskeleri ve zırh benzeri vücut kıyafetleri; kurşun geçirmez yarı saydam yüz kalkanı ve isyan 
kalkanları; hedefleri etkisiz hale getirmek için öldürücü olmayan özel silahlar; biber gazı bombaları ve tabancalarının yanı sıra 


geleneksel sprey kutuları; her türlü maddeyle doldurulabilen sis bombaları; dağıtılan sis silahları 


Aerosol haline getirilmiş malzeme ve fiziksel olarak uyumlu herhangi bir çeşitteki biyolojik ve kimyasal silahların (flaş patlamalı 
bombalar ve fırlatıcılar) yanı sıra silahlardan el bombalarına kadar sonik silahların dağıtılması için kullanılabilir; şoklayıcılar - 
hem boşaltma cıvataları hem de 20 ila 100.000 volt arasında değişen, yakın boşaltma gerektirenler; çeşitli bıçaklar ve oklar; 
bunların bazılarında zehirin yerleştirilebileceği özel oyuklar vardı; kelebek bıçaklardan shurikenlere, dartlara ve takılabilecekleri 


ön kol arbaletlerine kadar her şekil ve tanımda bıçak fırlatma - daha az öldürücüden daha fazlasına 


Ağır kalibreli askeri sınıf keskin nişancı tüfeklerinden güneş altında ölümcül olan her türlü ateşli silah markası ve modeli 
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hafif makineli tüfeklerden çok namlulu av tüfeklerine, genişletilmiş büyük kapasiteli elde taşınan mikro smgs'lere 
geleneksel Nato veya Comblock cephanesine yerleştirilmiş şarjör. 


Kişisel savunma ve saldırı silahlarından kitle imha silahlarına, roket ve el bombası fırlatıcılarından, evleri 
yakıp insanları içten dışa pişirebilecek büyük boyutlu mikrodalga tüfeklere kadar. Uygun mühimmatın bulunduğu 
kasalar duvara yığılmıştı. Envanterini dolduran Manu, John'a kendisine eşlik etmesini işaret etti. "Senin için özel bir 
şeyim var John. Bu küçük eşyayı seveceksiniz; yakın mesafelerde işinize yarayacak." Cephane sandıklarının arkasından 
silah imalat masasının bulunduğu yere doğru yürüdüler ve John olay yerini inceledi; her şekil ve boyutta dağınık 
yaylar ve namlular; görünüşe göre yüzlerce mermi alabilen şık katlanabilir dipçikler ve tuhaf şekilli şarjörler; 
matkap presleri ve torna tezgahının yanı sıra kılavuz setleri ve sayısız diğer makinist aletleri (ölçüler ve 
son derece hassas teraziler). John, Manu dikkatini patlayıcı yükleri barındıracak şekilde değiştirilme sürecinde olan 
mühimmat kutularının arkasında kısmen gizlenmiş garip görünümlü fütüristik bir silahın bulunduğu en sağına 
çevirdiğinde bir bakışta tüm bunları anladı. 


Manu bunu aldı ve eline mükemmel bir şekilde uyum sağladı, ön kolunun çevresine oturdu ve kol 90 derecelik bir 
açıyla yerleştirildiğinde dirsek eklemine karşı bir geri tepme yastığıyla desteklenebildi. Metalin mavi-siyah tonu, 
benzer renkteki yağlı tezgahın arkasında neredeyse görünmez olmasını sağlıyordu ve her türlü silah parçası 
tarafından gizleniyordu. Manu onu John'un görmesi için uzattı. 

"Seyretmek! En yeni buluşum! Şarjör, silahın içine yerleştirilmiştir ve dokuz milimetrelik içi boş nokta ses altı mermi 
ateşleyen bir mühimmat kemerini barındırabilir. Silah, kemersiz olarak 200 mermiye kadar depolayabilir, çünkü şarjör 
alıcının etrafında sarılır ve önkol bir eldiven gibi içeri girerken çevresi iki katına çıkar. Bu küçük cevhere organizasyondan ve 
ergonomik tasarımından dolayı “beyaz el” adını veriyorum. John, dış hatları lüks bir otomobil kadar pürüzsüz olan ve donuk 
parlak metali, savaş afrodizyağı ve zafer vaadi gibi neredeyse şehvetli bir nitelik taşıyan karmaşık ve zarif mekanizmaları 
inceleyerek cihazı takdirle inceledi. Manu, kolayca takılıp çıkarılabilen ve kemerden çözülebilen bir emniyet kemerinin 
etrafına sarılan beraberindeki kemeri aldı. John silahı aldı ve inanılmaz derecede hafif olduğunu gördü. Neredeyse 
alüminyumdan yapılmış gibi. "Şaşırmış?" dedi Manu. Metal, henüz halka açıklanmayan özel bir titanyum alaşımıdır ve 
Rahowa'dan (ırksal kutsal savaş) sonrasına kadar da piyasaya sürülmeyeceği neredeyse kesindir. Marguis of Oueensbury 
kurallarına göre oynamamak için bu sırları kendimize saklıyoruz. John, "Aşkta ve savaşta her şey mübahtır" diye 

doğruladı. Silahı aldı ve elini içine soktu. "Şu açma/kapama düğmesini görüyor musun?" dedi Manu. John başını salladı. 
"Bu, tam otomatik olarak ateş etmenizi sağlar; tek atış, üçlü patlama ve çekicin düşme hızını ve yaklaşık bir buçuk kat daha hızlı 
ateşleneceği hesaplanan mermilerin ilerlemesini artıran hızlandırılmış mod. sıkışma olmadan tam otomatik olarak”. John 
onu, yanında , Kabzasını kavrayıp silahı incelerken pürüzsüz metalin ipek çarşaflar gibi hissettirdiğini duydu. 

duran ve onu barındıracak şekilde tasarlanmış siyah pelikan çantasına yerleştirdi; bin mermi içeren iki kemer ve kemere 


yerleştirilmiş olanla aynı miktarda mühimmat, yola çıkmaya hazırdı. 


Manu tekrar John'a işaret etti ve ikisi bir bıçak dolabının saklandığı yere doğru yürüdüler. 
iki ucu keskin komando Fairbairn Sykes, kan oluklu Gladius bıçakları ve çeşitli fırlatma bıçakları ve dartları. 
John, Manu'nun bir uyarıyla birlikte söylediği ters kılıflara yerleştirilmiş iki mavi-siyah fırlatma dartı da dahil olmak 
üzere her birinden kendi kişiliğine uygun bir seçim yaptı ve sözlerini güçlendirmek için elini John'un omzuna koydu. 
"Bunlara dikkat edin, akrep zehriyle kaplılar ve deriye herhangi bir batma felce neden olur", Manu birkaç sis 
bombası ekledi ve John, küçük bir el fenerine benzeyen, ancak Manu'nun 100.000 voltluk bir elektrik ürettiğini 
söylediği minyatür bir lazeri aldı; bu, iki veya dört ayaklı büyük bir hayvanı düşürmeye yetecek kadar elektrik 
sağlıyordu. 
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Daha sonra kurşun geçirmez yelek bölümüne yöneldiler ve Manu, John'a kömür siyahı üst vücut 
kıyafetini okşayarak "Bu küçük parçayı tavsiye ederim" dedi. “Bu özel bir seramik malzemedir 
çelikten daha sert ama alüminyumdan daha hafiftir”. Bunun üzerine yeleği yukarı aşağı hareket 
ettirerek hafifliğini gösterdi. Birbiriyle örtüşen ve ışığın dağıtılmasına yardımcı olan, balık pulu gibi küçük 
pullardan oluşuyordu; öyle ki zırha bakmak, hiçliğe bakmak gibi bir şeydi; kişinin vizyonu neredeyse 
büyüleyici bir etkiyle malzemenin karanlık donukluğu içinde kayboluyordu. John pelikan çantasını ve bıçaklarını 
bıraktı ve ellerini uzattı, önerilen vücut zırhını alıp içine girdi. Sanki sadece bir eşofman giyiyormuş gibi 
hissetti. Manu, beraberindeki kaskla birlikte benzer malzemeden oluşan bir maskeyi aldı. "Gevşek yaraklı 
profesörün sıkı bir şekilde korunmadığı göz önüne alındığında buna ihtiyacınız olacağından şüpheliyim, ancak 
en azından ileride daha ciddi bir eylem için nasıl yıprandığına dair bir fikir edinebilirsiniz. Toplumda zırhlı devriye 
görevlilerinin olduğu ve ateş etmekten çekinmeyecekleri göz önüne alındığında, Profesör iyi bir deneme 
sürüşü olacaktır. Bunlardan birkaçı, kendi seçtikleri benliklere sahip olabilmek için Kabal tarafından gizlice 
yarıştırılan Mossad ajanları. 
Nehrin diğer yakasındaki nefret ettikleri "Goyim" serflerinden korunmak için onlara öncelik veriliyordu. Beyaz 
Şabbas Goyim ve onların bildikleri diğer yabancı ithal mallar, sadakatlerini satın aldıkları göz önüne alındığında 
pek sorun olmayacak”. “En iyisini umut edip en kötüsüne hazırlanmak her zaman en iyisidir, değil mi?” dedi John. 
Manu, "Bunu daha iyi söyleyemezdim" diye yanıtladı. “Blog sitesine göre Profesör, üst düzey öğrencileri 
ve diğer solcu akademisyenler için bir parti düzenliyor. Bu, Kabal'a ve halka, her ne kadar kendilerini sahte 
tevazularla donatsalar da, değerlerinin hoşgörü sınırlarının ötesinde küstah ve kibirli olduğu ve 
değerlerinin hegemonik olmadığı mesajını göndermek için mükemmel bir mesaj olacaktır. ama gerçekte 
iyinin, doğrunun ve güzelin sapkınlığıdırlar.” 
"John," dedi Manu onun gözlerinin içine bakarak, "sen o haberci olacaksın ve göndereceğin mesaj onların 
değerlerinin çirkinliğini gösterecek olacak. Özellikle ne yapmak istiyorsanız size kalmış. 
Mesaj açık olduğu sürece, sonuçsuz solculuk yok, önemsediğiniz büyük eseri hayata geçirmeyi sanatçıya 
bırakıyorum. 


John eşyalarını topladı ve mürettebatla akşam yemeği için Manu'ya mutfağa kadar eşlik etti. 
Gerta ve Krista onlar için sağlıklı bir vejetaryen yemek hazırlıyorlardı. Kızlar gittikten sonra mürettebat, son 
dönemdeki belirli bir eylemi, kaç potansiyel üyenin girişine izin verdiklerini, çeşitli propaganda yöntemlerinin 
yanı sıra eylemin kendi özel propaganda biçimlerini tartışmaya başladı. 
Mürettebat, John'un sert yan propagandası yoluyla tarikatın varlığını ortaya çıkarmasını istiyordu. 
sisteme yönelik tehdidi - önceki ilgisiz eylemlerin sorumluluğunu nasıl üstlendiği ve artık sistemle savaş 
halinde oldukları - |J0G'a karşı bir savaş ilanı ve ilk salvo olacaktı. 
açık savaş, sistemin görünmez olmadığı, aksine çok kırılgan olduğu ve Leviathan'ın dikiş yerlerinden 
parçalanmaya başladığı yönündeki kamuoyu bilincini ortaya çıkardı. 


John o gece iyi bir antrenman yaparak ve bitkisel bir efedrin alarak greve hazırlandı. 
Sempatik sinir sistemini hızlandıracak ve Mossad ajanlarının temsil ettiği, güvenlikli sitenin etrafında dolaşan, 
sürekli olarak Yahudi karşıtlarını ve haklı olarak bir çip kapmış olabilecek herhangi bir serseri veya Beyaz mavi 
yakalıyı arayan tehlikeli yılanlara karşı onu tam alarma geçirecek bir kapsül. Sisteme omuz veriyorlar ve 
sosyoekonomik açıdan daha iyi olanlara karşı saldırganları kundakçılık ya da sadece rastgele kargaşa yoluyla 
ortadan kaldırmak istiyorlar. John, Yahudilerin paranoyasının ve bunun NKVD tarzı casus toplumunda 
herkesin omuzlarının üzerinden diğer herkese bakıp şüphelerini ve korkularını yapmacık bir gülümsemenin 
arkasına gizlemeye çalışmasıyla nasıl kendini gösterdiğinin son derece farkındaydı. O sırada gece çöktüğünde 
John hareket halindeydi. Şık yeni lüks modeli otomobili ayrıcalıklı özelliklerle mükemmel bir şekilde harmanlanıyor 
akşam yemeği sonrası partilerine gidip gelirken, gece için planladıkları yasadışı ilişki veya randevuya gitmek 
için özel topluluklarının etrafında koşan çok az kişi vardı. John, saldırısını tahmin ederek neşeyle gülümsedi. 
Bu, JOG'a karşı bir Salvo (savaş ilanı) olacaktı ve aynı zamanda makul bir kişiyi de ortadan kaldıracaktı. 
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Beyaz karşıtı nefret propagandası, çarpıtılmış tarih ve yozlaşmış kültürle gençlerin zihinlerini zehirleyen 
akademik beyin kirleticilerin büyük bir örneği. 


John aracını bozulmamış asfaltta yumuşak bir şekilde sürdü; ayrıcalıklı seçkinler lüks otomobillerini 
de yanlarında götürdüler. Zırhlı Cadillac'ı, sudaki kanı hisseden bir köpekbalığı gibi hedefine doğru hızla ilerledi. 
Gece çökmüş, güvenlikli siteyi kasvetli bir önsezi örtüsüyle sarmıştı. 
John, aracında otururken telefonuna mesaj atan ilgisiz bir güvenlik görevlisinin yanından geçerken gülümsemesi 
genişledi; aracın floresan boyayla "topluluk nöbeti" yazıyordu. John, Profesör'ün evine yaklaşırken, "Topluluğa 
dikkat edin," diye düşündü. "Şaşıracaksınız - gelecek olan şey ayaklarınızı yerden kesecek". John, partinin dışında 
sıralanan son model elektrikli arabalar, akıllı arabalar ve modaya uygun motorlu scooterların yanı sıra birkaç 
sıska aracın oluşturduğu bir cemaati gözlemledi. İtalyan ve Fransız yapımı en pahalı lastikli bisikletler 
-kapitalizme ve tüketime karşı olduklarını ilan eden ayrıcalıklı ikiyüzlülerin malıydı- yine de vaaz 
ettiklerini uygulamada başarısız oldular ve korkak yalancılar gibi başka tarafa baktılar. kendine hizmet eden 
önyargı ile. 


John çitlere doğru bir BMW'nin arkasına yanaştı ve kask kamerasını açarak partiyi ve onun çarpışmasını 
kaydetti. Tam bir hayalet gibi siyah bir takım elbise giymişti ve beyaz el tabancasını aldı ve sağ kolunu dirseğine 
kadar ona soktu; kadifemsi okşaması genç bir kimsesizin eline benziyordu ve ona, eğer öldürülürse cazibesini 
vaat ediyordu. zafer. Tac yeleği vücut zırhı, bir palaska cephanesiyle çaprazlanmıştı ve birkaç sis bombası, su 
balonları gibi ona bağlıydı. Ana silahını kaybetmesi durumunda ona destek olacak zehirli okları ve komando 
bıçağı vardı ve ayrıca yedek olarak susturuculu bir mikro uzi taşıyordu. Ayrıca susturucu taktığı beyaz el artık 
hazırdı. Araçtan indi ve ferforje çitin etrafında büyüyen budama ağaçlarının gölgesinde gizlenmek ve tüm ışıkları 
açıkken konağın içini gözlemleyebilmek için binanın arka tarafına doğru süründü. 


Arka bahçeye yaklaştığında partiye gidenlerin yüksek sesli çığlıklarını ve bağırışlarını duydu. 
ve bir zenci tarafından Afrika davullarını da dahil ederek söylenen Credence Clearwater'ın biraz çağdaşlaştırılmış 
tekko versiyonu olan yozlaşmış müzikleri. Şarkıcı, eğer öyle adlandırılabilirse, kemer sıkma, soylulaştırma ve 
diğer çeşitli Marksist moda sözlerden yakınıp duruyordu. Çok ırklı bir grup öğrenci arka bahçede ot içiyor 
ve oyun alanı ekipmanlarıyla oynuyordu. 
John gülümsedi ve kendi kendine şöyle dedi: "Bir panayır alanı galerisinde ördekleri vurmak gibi." Beyaz 
eliyle nişan alıp tetiğe bastı. Avluyu tam otomatik modda bombaladı; ses bastırıcı ve ses altı mermiler, namlu 
örtüsünün soğutma etkisiyle gazların ısısı dağılırken boğuk "phut phut phut" sesleri yaydı. Doğulu, Beyaz, Zenci 
ve Beyaz karışımı eğlence düşkünlerini, mavi saçlı elitistleri ve melez piçleri ve kurşunlu ölüm fırtınasından 
kaçmaya çalışırken solgun yüzleri ve modaya uygun dövmeleri olan esmer görünüşlü Yahudileri biçip geçti 
ama başarısız oldular. tıpkı çiftçinin kanlı baltasından kaçmaya çalışan bir tavuk sürüsü gibi. John baltayı düşürdü: 
"Phut phut phut" çığlıklar yükselirken ve yüksek sesli müzik, dans salonu reggae tonuyla çığlıklarını boğdu ve 
içerideki particiler daha akıllı değildi, sert mortis karışıklığını yapan dışarıdaki eğlence düşkünlerinden habersizdi. 
ölüm çıngıraklarını salladıklarında vücutları oyun alanı ekipmanlarının (yaylı atlar, salıncak setleri ve atlıkarıncalar) 
ortasında iyi bakımlı çimlere çarpıyor ve bunlara komik bir şekilde çarpıyorlar 


çalınan müzikle birlikte uygular ve onları harekete geçirir. 


John, başıboş kalanların hayatta kalmamasını sağlamak için panoramik bir lastik boyun hareketi ile 
bölgeyi taradı ve evin diğer tarafındaki, malikanenin iç kısmına açılan arka bahçedeki havuz alanına koştu; 
görünüşe göre, gürültüye bakılırsa, çoğu kişi buradaydı. Partiye katılanlar bir araya toplandı. O duydu 
Su sıçratıyor ve çığlıklar atarken, başka bir müzik türü bir öncekiyle örtüşüyor, sonunda onu gölgede bırakıyor, 
hâlâ gölgelerde kalarak avlunun köşesine doğru hızla ilerliyordu - bir çeşit tekno 
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her türlü bip ve vuruşu içeriyordu ve Zenci'nin uğultularıyla aralandı. 

Havuz, Yahudilerin kötü etkisi altındaki çok kültürlü cehennem toplumunun temsili karma çokluğunun rengarenk bir 
çeşitliliğini içeriyordu. Çinliler, vücutları güney deniz adalılarını veya en karanlık Afrika'daki bazı ilkel vahşileri anımsatan 
yozlaşmış dövmelerle kaplı Beyaz kadınları el yordamıyla arayan Kongo devleri ve çöl Arapları arasında su kanatlarını 
sıçratıyordu. 

Vücutlarını piercingler süslüyordu ve çıkarmadıkları saçları gökkuşağının tüm renklerine boyanmıştı. John artık bu kadar 
düşünceli hale gelenlerin kaderine acımıyordu. 

liberalizmin zehiri telafi edilemez. Daha zayıf doğaların duygusallığına karşı bağışıklığı vardı ve halkına sert bir mesaj 
göndermenin gerekliliğini anlamıştı, böylece havuz başında toplanan ve kendilerini canavar adamlarla kirleten Beyaz 
kadınların aksine, ırksal açıdan sonuçları olduğunu anlayacaklardı. vatana ihanet ve yeterince aşırı olması durumunda, yaşamın 


kaybedilmesi şeklinde gerçekleşmesi gerekir. 


John kendini toparladı ve avlu boyunca, ferforje çit boyunca koşmaya başladı; koşarken "phut phut phut! phut phut 
phut" gibi gaz sesi çıkararak parti yapanları iyi hedeflenmiş üç yuvarlak atışla hızlı bir şekilde art arda bombaladı. Cesetler 
kurşunlu doludan oluşan gövdeyle sarsılıp dönüyor ve havuza doğru dönen dervişler gibi dönüyorlardı. John'un hamlesinden 
önce kendini havuzdan kurtarmaya çalışan iri Kongolu zenci, gergedan derisine bir patlamayla çarptı ve ellerini 


havaya kaldırarak Afrika'nın en karanlık yerindeki bir su aygırı gibi homurdanarak havuza geri kaydı. 


Tekdüze dillerinde gevezelik eden Çinliler yukarı aşağı dikilmişti, su kanatları onları komik bir şekilde orada tutarken bedenleri 
hâlâ yüzeyde yüzüyordu, vücutları bir tür yalpalama sallama yapıyormuş gibi kıvrılıyordu, iyimser likörler etrafa yayılıyor 
havuz, Koolaid adamı gibi, bir zamanlar temiz olan havuza işemişti. Ateşin gövdesinin altına düşen Beyaz kadınlar ve 

saçları da çeşitli renklere boyanmış birkaç Beyaz erkek, John'un patlamasını izlerken ağızlarını açıp bağırmaya başlıyorlardı, 
grup halinde yere indirildiler. Bir Yahudi bunun için bir mola vermeye çalıştı, ancak kondisyonsuz formu, onu Tanrı'nın eli 
gibi biçen kurşun merminin oyuk noktalarının üstesinden gelmek için yeterli hızı toplayamadı ve komik bir üç yardakçılık 
hareketiyle onu sırılsıklam yere düşürdü. bu onun ateş gölünden önce dünya gezegenindeki son sahne gösterisi olacaktı. 
John, tüm hedeflerin hak ettikleri ödülü aldığından emin olmak için bahçeyi bir kez daha tarıyordu. Solunda hareketi 
gözlemledi ve göz ucuyla kırk yaşlarında bir Beyaz Erkek'in bağırmaya ve diğerlerini uyarmaya hazır olduğunu gördü, ancak 
John hızlı bir hareketle zehirli okunu kınından çıkardı ve karşı tarafa fırlattı. Adam, dartın zehri kan dolaşımına karışmaya 
başlarken inanamayarak darta bakıyordu, bedeni sert bir ölüme benzer bir durumda kasılmıştı - nefes alma durdu ve 

vücudu herhangi bir şeyin farkına varmadan devrildi. durumun gerçekliği bilinçli zihnine kaydedilebiliyordu. John, çoğunlukla 
alt katta toplanmış olan iç mekandaki particileri gördü. Havuza açılan güvertede içeriye açılan bir dizi cam kapı vardı ve John 
içeride karışık bir kalabalık gözlemledi; orada daha olgun bir grup oturup heyecanla el kol hareketleri yaparak şarap 


içiyordu. 


John kapılara doğru sürünerek onları denedi, açtı ve dışarıdan gelen müzik ona doğru dönerken gülümsemeleri 
soldu ve diğerlerinin dikkatini çekti. John silahını oturma odasındaki deri koltukların ve sandalyelerin etrafında toplanmış 
kalabalığa doğrulttu ve kaşlarını çattı. 

Ona baktı ve "Bu evin sahibi Profesör nerede?" egzotik ve korkutucu görünüşlü silahını en yakındaki kişinin, ciğer 

dudaklı ve sinsi bakışlı, kel bir Yahudi'nin kafasına doğrulttu. Yahudi kekeledi, “Kim uuhhh. . John beyaz elin Yahudi'nin 
kafasını bir yabani ot avcısı gibi koparmasına izin verirken, vücudu yere düştü. Diğer üyeler donup kalmıştı ve duygusal dişi, 
mongoloid melez bağırmanın eşiğindeydi ama John şöyle dedi: "Soruyu cevapla yoksa aynısını alırsın". Hesapçı mongoloid, 


korkmuş ama bilgiçlik taslayan bir ses tonuyla cevap verdi: "O, 
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diğer odaya lütfen...bana zarar vermeyin.” John yine de tetiği çekti ve moğolun kafası bir kan ve çamur yağmuru 

içinde patladı, bedeni ölü bir odun gibi cam sehpaya çarptı, bej halıyı lekeleyen kırmızı şarap şişesini devirdi ve içindekileri 
de üstüne ekledi. vahşet. John istediğini elde edince hepsini boşa harcadı, onları yengeç otu ve diğer çeşitli yabani otlar gibi 
biçti; sarhoş zihinleri motor becerilerini düzgün bir şekilde etkinleştirip onları yerleştirmeden önce yarı sarhoş leşleri 
halının üzerine düşüyor ve deri koltuklara ve sandalyelere geri dönüyor. harekete geçti. Profesörlerden biri, ya da John 
öyle olduğunu varsayıyordu, rahat koltuğa çöktü ve kestiriyormuş gibi görünüyordu; ipek akşam yemeğinden kan akarken, 
bitişikteki egzotik pirinç lambanın sıcak parıltısı ona ışık tutuyordu. ceketi, ağzını bir Şükran Günü misafiri gibi açık, ağzını 


bol bol hindiyle tıka basa doldurmuş bir adamdı; yalnızca o, kurşunla doldurulmuş bir hindiydi. 


John, mongoloidin olduğunu belirttiği odaya doğru ilerledi ve koridorun sonundaki odaya 
yaklaşırken, çiftleşmenin ortasındaki bir hayvanınki gibi sapkın bir çığlık duydu. John, uygunsuz bir şekilde 
kapatılmış olan kapıya yaklaştı ve kapıyı bir aralık iterek açtı ve hayvan tarafından kuşatılmıştı. 
Muhtemelen reşit olmayan Filipinli bir erkek gencin, muhtemelen Profesör olan uzun saçlı, kırk 
yaşlarında bir kişi tarafından tecavüze uğraması. Oda, arka planda çalınan vahşi tekno müziğiyle birlikte 
dönen bir disko topunun çok renkli ışığıyla süslenmişti. Bir paralı zenci bir şey giyiyor 
sadomazoşist pembe lateks maskeli ve elinde kırbaçlı bir adam, aralıklı olarak bağıran ve Filipinli 
çocuğa pompalayan Profesör'e kırbaçlayarak ayakta duruyordu, böylece tuhaf bir törensel sapkınlık 
karışımı yaratmışlardı. John, odayı olası saldırganlara karşı taramak için ihtiyaç duyduğu birkaç 
saniyeden sonra bu iğrenç sahneden bıkmıştı ve zehirli bıçağını çıkarıp uykuya daldı. 
zencinin boynunun onu sığır dürtmesiyle bir boğa gibi düşürmesi. 


Profesör tam arkasını dönüp, hedonist coşkunun sersemliğinden uyanmanın eşiğindeydi ama 
John dönmeye son verdi ve kafasına yan tekme atarak onu yere serdi. Profesör yere düştü, uzantıları 
Filipino'nun içinden fırladı, ikincisi hala dört ayak üzerindeydi, John bir tekme daha atarak onu yere düşürdü. 
John bıçağı zencinin boynundan aldı ve gerekli göreviyle birlikte yanında getirdiği küçük bir darbeyi de 
alarak korkunç işine girişmeye başladı. Kendini işe verdi ve gitti 


Profesörün ellerini kollarından kesen bir cerrah gibi bu konuda, yazdığı zehri bir daha asla yazıp gençlerin 
zihinlerine bulaştırmasın diye. Aşırı kanamayı önlemek için kütükleri meşaleyle dağladı ve Profesör'ün 
ağzını açıp bıçakla dilini kesti. Hiçbir konuşma, hiçbir yazı, hiçbir karmaşık iletişim biçimi bir daha 

Profesör için tercihe bağlı olmayacaktı - bu solcu yozlaşmış, John gibi insanların toplumdan dışlanmasını 
ve yeterli güce sahip olmak şöyle dursun, söz sahibi olmalarının engellenmesini sağlamak için elinden 
gelen her şeyi yapmıştı. J0G'un hegemonik etkisine karşı kimliklerini korumak için Profesör artık 
karmasını aldı; bir daha asla konuşmasına, yazmasına veya yayınlamasına izin verilmeyecekti. John 

Filipinli çocuğun yanına gidip boğazını kesti ve bıçağını kullanarak karnını yardı, bağırsaklarını dışarı döktü 
ve pembe lateks elbisesi ortadan yırtılmış zenciyi takip etti. John, farklı varlık türleri arasındaki yakınlığın 
Doğanın hoşgörülmeyecek bir sapkınlığı olduğunu göstermek için her ikisinin de bağırsaklarını aldı ve 
Profesörün vücudunun etrafına sardı. Zırhının altındaki keseden bir parça kağıt çıkarıp yatağın üzerine 
koydu. Şöyle yazıyordu: "Beyaz El Tarikatı beyaz ırka selamlar gönderiyor; yalnızca beyaz ırka sadakat, 
diğerlerine olan her türlü sadakat ciddi şekilde cezalandırılacaktır. Daha fazla kanıt için bkz..." ve 
organizasyon için önceki olayların listesi çizildi 


eylemi gerçekleştirdiğini iddia etmek ve beyazları ihanet tehlikesi konusunda uyarmak. John ayağa kalktı 
ve geldiği yoldan çıkıp odadan çıktı, dejenere müzik hâlâ çalıyordu. 
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gece. Aracına bindi ve muhtemelen turlardan birinde, kapılardan ve nehrin üzerinden, güvenlik ekibinden hızla 
geçti. 


Bölüm 9: Belediye Binasıyla Savaşamazsınız 


Belediye Başkanı Emmanuel Diamond, deri arkalıklı uzanmış sandalyesinde arkasına yaslandı ve Küba 
purosundan gergin bir nefes aldı, ona Kabal hiyerarşisindeki ayrıcalıklı konumunu hatırlatan narin aromasıyla, altında 
olduğu stresten uzaklaşmaya çalıştı. Yine de zihnini odaklayamıyor ve kendisini hiper-alarm hesaplamasının görsel 
durumuna sokamıyordu; düşünceleri, son birkaç haftadır Yahudi olmayan Profesör'ün sakatlanmasıyla ilgili son 
olayla doruğa ulaşan olaylar nedeniyle bulanık ve şaşkındı. Yahudi olmayan adam hikayeyi anlatmak için hayatta 
kalmıştı - elbette kesilmiş diliyle değil ama kendisine "Beyaz El Tarikatı" diyen bir örgütün Profesör'ün evindeki 
katliamın ortasında geride bıraktığı not sayesinde. 


Belediye başkanı bunun ustalıkla yapıldığını kabul etmek zorundaydı -Mossad için bile zor bir çaba 
olurdu bu- ve onu endişelendiren de buydu. Bu emir her kim olursa olsun, şu ana kadar noktaların birleştiği ve birleştiği 
nokta dışında hiçbir kanıt yoktu. dünyayı kendisi için boğmaya ve “dünyanın sütünü emmeye” çalışan Kabalistik 
ahtapotun doğrudan kendisine ve dokunaçlarına doğru ilerliyorlardı. 
Yahudi olmayanlar.” Sorunun bir çözüm bulup bulamayacağını görmek ve eğer öyleyse, atandığı orta büyüklükteki 
şehir olan kişisel derebeyliğine daha fazla kaos empoze edilmeden önce bunu uygulamak için üst düzey insanlarını 
bu toplantıya çağırmıştı. Kabal'ı tarafından. 


Ofisinde toplanmış ve beklentiyle Diamond'a bakan Polis Şefi vardı. 
Blankstein adında bir Yahudi ve kasabanın işletmeleri ve hükümet başkanlarını temsil eden önde gelen Masonlarının 
yanı sıra şehrin iki Hahamı ve Evrensel Barış Merkezi'nden Jacob Ruben. 
Hepsi Yahudiydi ve hepsi, sözde "Ahit Oğulları" olarak adlandırılan B'nai B'rith Yahudi Masonlarıydı; onlar, Yehova 
adlı Sami gökyüzü perisiyle özel bir ilişkileri olduğuna inanıyorlardı. 
Manevi güç üzerinde bir tekel - gücü kendilerine sızan ve onları diğer insanlardan ayıran 
küçümseyerek "Goyim" (sığır veya hayvanlar) olarak adlandırdıkları ve Yahudi olmayan, yeryüzünde dik yürüyen tüm iki 
ayaklılara uygulanan kitle. 


Belediye başkanı puro dumanını üfledi ve içini çekerek içini çekti. Puro dumanını solumaya alışkın olmayan 
Jacob Ruben öksürdü; hassas akciğer dokusu, kül parçacıkları tarafından tahriş edilen tatil yerinin nispeten temiz havasına 
alışmıştı. Diamond şöyle konuştu: “Bir sorunumuz var. . Bütün Kehilla'nın bir sorunu var. :.” bir nefes daha çekerken 
durakladı; kıllı eli yakındaki ateşin ışığını yakalayan birkaç mücevher kaplı yüzükle süslenmişti. “Bu 'emir'...” tiksintiyle 
şu sözcüğü tükürdü: "Bu beyaz Yahudi olmayanlar, bu naziler...onları bu kasabadan, bu dünyadan çıkarmalıyız!” 
Purosunun külüne hafifçe vurdu 
kurban edilen çocukların kemiklerinin öğütülerek kil haline getirilip bugünkü şekline dönüştürüldüğü kül tablasının 
içine. Başını Polis Şefine çevirerek ve sözlerini parmağının hareketiyle noktalayarak, "Onlara ihtiyacımız var," 
diye devam etti, "Kim olduklarını... nerede olduklarını bulmaya. Şu ana kadar” dedi, “biz” kelimesini vurgulayarak ve 
Emniyet Müdürü'nü işaret ederek “bir kağıt parçası dışında elimizde hiçbir ipucu yok. Kamera kaydı ve iz yok. Şehir 
merkezindeki en büyük hukuk firmasını ele geçirdiler; ot dükkanını ve komünist beyin yıkama merkezini aldılar; daha 
yüksek seviyedeki katırlardan bazılarını rayların yanında buldular; ve şimdi de bu beyaz Goy profesörü ve çoğu İsrail'in 
çocuğu olan partiye katılanların tümü," 
dedi sesini yükselterek. Polis Şefi özür dilercesine omuz silkti ve cevap verdi: "Anladım. 
bu işteki en iyi adamlar. - . dürüst. Failleri bulmak için üç vardiya çalışıyorlar ama bu adamlar 
hayaletler, her yerde ortaya çıkıyorlar - eğer tek bir adam değil de bir grup olsalar bile ..",, sözünü kesti. Belediye Başkanı 
alaycı bir şekilde tükürdü, "Bir adam!.. benimle ne dalga geçiyorsun? Mümkün değil bir adam bunu başarabilir.” Yine 
de şüpheli görünüyordu ve purosundan bir nefes daha çekti. 
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Bir süre durakladıktan sonra sesinde kararlı bir ifadeyle tekrar konuştu. "Anladım! Onlara bir miktar yem 
koyacağız. .veya'o'..." dedi alaycı bir tavırla "dayanamıyorum. Tüylerini kabartacak ve onları harekete geçmeye zorlayacak 
gerçekten çekici bir şey. .. onları bu işin içinden çıkarıp bu tuzağa düşür.” Şef şöyle cevap verdi: “Fetişlere karşı çıkmaktan 
hoşlanıyorlar, belki bir tür fuhuş çetesi kurabilirdik ve... Belediye başkanı tarafından sözü kesildi. "HAYIR. Bundan daha 
politiktirler. Ana arterlere, yani paraya darbe indiriyorlar ve hamlelerini sembolik hale getiriyorlar.” "Uyuşturucu bağlantılı 
bir paedo yüzüğüne ne dersin?" 
Masonlardan biri konuştu. "Bilgiyi yeraltından sızdırabilir, onu 
gerçek ve onları tuzağa düşürün. Mossad ve gizli operasyon ekibi ortaya çıktıklarında onları ortadan kaldırsın 
yukarı." Belediye Başkanı bir anlığına düşünceli baktı, olayı hayal etti, sonra purosundan bir nefes daha çekerken 
mücevherlerle süslü şişman parmaklarını şıklattı. "Mükemmel" dedi. “Bizim saklanan bir sürü goy çocuğumuz var. Bu sadece 
bilginin sızdırılması meselesi. Belki,” dedi düşünce zincirini sürdürerek, “okulda çocuklarla bir hikaye saatinde ormandan çıkan 
ibneler ve travestileri bir medya sahnesi haline getirebiliriz ve içlerinden birinin bir ağa bağlı olduğunu iddia edebiliriz. paedo 


yüzüğü. Bu beyaz şövalyeleri doğrudan tuzağa düşürecek.” 


Ruben konuştu ve kendi iktidarını sürdürmesine bir tehdit olarak gördüğü genç yeni başlayanların başarısına 
dayanamayan Belediye Başkanı tarafından küçümseyici bir kibirle karşılandı. “Bohem bölgede bir bağlantımız var; birkaç kez 
kendi başına gelen ve bölgede kötü şöhrete sahip bir paedo olan Yahudi olmayan bir tiranlık. Kendisi kasabadaki LGBTO 
hareketinde önemli bir isim ve bu 'emir'in ona saldırması siyasi bir hamle olarak bir ödül olacaktır.” Belediye Başkanı kurnazca 
Ruben'e baktı ve bu rakibi ve Tarikat'ı aynı anda nasıl ortadan kaldırabileceğini düşündü. Henüz planının ayrıntılarını 
detaylandıracak vakti yoktu ama kulaktan kulağa oynamaya ve işlerin nasıl geliştiğini görmeye karar verdi. "Tamam Ruben, 
sen halledersin. Bu senin bebeğin olacak. Bu ucubeyi ve düzeni görürsün, biz de Kehilla'da ilerlemeni sağlarız, seni 
uluslararası bir oyuncu yaparız.” Belediye Başkanının kendisini küçümsediğini bilen Ruben şüphelendi ama nazikmiş gibi 


davranarak şöyle yanıt verdi: "Anladınız Belediye Başkanı. Bu davada beni düşün." 


Yerel NAMBLA bölümünün travesti lideri ve ateşli bir pedofil olan Krist DevVille, 
Solgun tenine yüz allığı sürerken vücut büyüklüğündeki sirk aynalarında kendini gösteriyordu. Cildine enjekte 
ettiği kalıcı makyaj muhtemelen boyanın içindeki bazı maddeler nedeniyle kızarıklık oluşmasına ve mürekkebin reddedilmesine 
neden olmuş, bu nedenle başka bir ameliyattan sonra allığı yeniden uygulamak zorunda kalmıştı. Önceki enjeksiyonlardan 
kaynaklanan aşırı kanamayı düzeltmek için. Krist, aynayı çevreleyen yumuşak ışık altında aynanın önünde kendi etrafında 
dönerek, boş bir narsisizmle aynanın biçimine baktı. Elmacık kemikleri ve Adem elması kadınlığın genel etkilerini ortadan 
kaldırsa da, sahte göğüsler, penis ve testis sünneti, görünüşünü belli belirsiz kadınsı kılıyordu. Krist DevVille'in iki 
haftada bir uyguladığı epilasyon elektrolizi vücudun pürüzsüz olmasını sağladı, böylece kanişlerini gezdirmeye çıktığında bol 


miktardaki dövmeler halk tarafından daha görünür hale getirilebildi. 


Bazen, çoğu tiran olan sevgilileri köpeklerin yerine geçiyor, köpek eldivenleri ve ayakkabıları giyip Krist'in köpekleri rolünü 
oynuyorlardı. Ancak bu sapkın yaratığın asıl ilgisini çeken şey, pedofili tecavüzüne karışmasıydı. Evet, bu doğa karşıtı 

psikopat -doğumundan itibaren evlat edinen Yahudi sübyancı ebeveynler tarafından büyütülmüştü- bebekliğinden beri maruz 
kaldığı aynı sapkın Bohem davranışı (tecavüz, sodomi, faekofili ve bdsm, Yahudi efendileri) benimsemeye 

şartlandırılmıştı. genç nesiller üzerinde etkisini sürdüren istismar döngüsü olarak karşılık verilmesine dayatılıyor - çünkü 
LGBTO gündemi travmaya dayalı zihin kontrolü yoluyla bu şekilde yayıldı. Yaşam tarzının temelindeki cinsel sapkınlığın 


soyunu -eğer buna denilebilirse- devam ettirenler, Krist ve ondan öncekiler gibi yaratıklardı. 
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Yahudi olmayan bir kişi olarak doğmasına rağmen Krist, masonluğa ve Yahudi Kabala'ya inisiye olmuştu. 
genç yaştaydı ve törensel büyü ve Yahudi olmayan çocukların sürekli kurban edilmesi yoluyla Evrensel Barış Merkezini 
yöneten aynı iblise bağlanan usta bir kara büyücüydü. Krist DeVille, Baş Melek Mikail Tarikatı'nın bir üyesiydi; şehirdeki Mason 


locasında bir iç düzen oluşturan ve Yahudilere ve en önde gelenlerine özel olan uğursuz tarikat. 


yararlı Shabbos Goyim. 


Krist'in o gece, yeni gelen bir et siparişi için "et siparişi" olarak adlandırdığı bir randevusu vardı. 
Kabal tarafından kaçırılan ve Doğu'ya doğru yol alan Doğu Avrupalı beyaz çocuklar. Ancak ilk olarak, bu 'et'in bir kısmı 
Kabal'ın uğursuz amaçları için ülkede saklanacaktı. Krist, aynanın önünde yakut kırmızısı lateks bir elbise giyerek giyindi ve 
içinde mikro uzi ve tomar paranın yanı sıra akıllı telefonunun da bulunduğu bir çantayı omzuna attı. Randevu zamanı 
gelmişti. 


Manu yerel Yahudi gazetesi parçasını masanın üzerinden Uber'e itti ve Uber manşetlere göz attı: "LGBTO 
lideri Krist Deville, çocuk istismarı suçlamalarından temize çıktı - bunu kutlamak için; bu akşam saat 20.00'de Club Cherub'da 
VIP Gala Balosu. Yalnızca özel davetle". Uber, "Görünüşe göre Krist'in şeytanla dans etmesi gerekiyor. Sen ne 
düşünüyorsun John?" Muhatap gülümsedi ve cevap verdi: "Beyaz El'in biraz doz-e-doe'ya ihtiyacı var. Profesörün partisinden 
beri kendimi yalnız hissediyorum.” Uber de yeniden katıldı: “Ben de kendimi biraz dışlanmış hissediyorum. Belki de kasabayı 
kırmızıya boyamalıyız.” Devam etmek için Manu'ya baktı. Manu, "İyi bir fikir gibi görünüyor" diye önerdi. "Orada gerçekleşen 
sinsi anlaşmalar her ne ise, muhtemelen gazetelerin ortaya koyduğundan çok daha ciddidir. En iyisi onları daha tomurcukken 
kesip Krist DevVille gibi yaratıkları sığ bir mezara koymak. Eminim ki bu paedo ucubeleri bu gece orada, kötülüğün ininde 
oldukça yoğunlaşmış olacaklar. Ancak dikkatli olmak ve her şeye hazırlıklı gitmek en iyisi. Bu şeytanlar her zaman 


omuzlarının üzerinden bakıyorlar ve aşırı alarm halindeler. Cephaneliği vur 


ve kendinize ağır ateş gücü ve vücut zırhı sarın ve iki zırhlı aracı alın, böylece grup olarak hedef alınmanız durumunda 
destek olacak.” Manu'nun talimatları mektuba dikkate alındı ve ekibin her üyesi, uzatılmış şarjörlü, ses yalıtımlı EN FAL saldırı 
tüfekleri ve çeşitli duman, parçalanma ve flaş bombaları alarak maksimum donanıma sahip olduklarından emin oldu. Siyah 
kıyafetleri içinde, dipsiz kuyudan salıverilmiş uhrevi iblislerden oluşan bir takıma benziyorlardı. Onlar almaya hazırdılar ve 


sübyancı çetesi ve onun ucube ajanları için zaman kıyamete yaklaşıyordu. 


Siyah minibüs ve daha küçük, zırhlı 4 kapılı 4x4 SUV hazırdı ve herhangi bir mekanik sorun çıkmayacağından 
emin olmak için daha önce Gear tarafından incelenmişti. İçeri girdiler ve ayrılmadan önce Manu onlara, 'Haberci Akbaba' 
adını verdiği, kuşu andıran, panoramik kamerayla donatılmış, önceki saldırıda olduğu gibi görülebilen siyah renkli bir drone 
verdi. 


Dışarı çıktılar ve çocukların kirletmediği saflık kalıntılarını kurtarmaya hazırlandılar. 
tarikat. 


Drone, gece boyunca Teşkilat üyelerinin kulübe bakan konumda konumlandığı açıklıktan uçtu. Uber ve ekibi, 
kamera aşağıdaki şehrin manzaralarını çekerken onu minibüsün arkasında izledi. Club Cherub, bulundukları tepenin 
eteğinde bulunuyordu ve şehrin en lüks gece kulüplerinden biri olarak kabul ediliyordu. Kalçalarını ileri geri hareket ettiren 
dans eden meleklerle çevrili melek kanatlarıyla bir drag gueen'i tasvir eden neon tabelada, yakut kırmızısı harflerle müstehcen 
bir şekilde 'Club Cherub' yazıyordu. Otopark lüks arabalarla doluydu ve sadece birkaç başıboş kişinin, kulübün 
hizmet etmek zorunda kaldığı her türlü ahlaksızlığı - kokain, afyon ya da fuhuşun her türlü yasak meyvesi - paylaşmak için iç 


kutsal odaya girdiği görüldü. , gelenekselden alışılmamışa. Evet, Club Cherub'da tüm ürünler mevcuttu 
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o para satın alabilirdi ve bir sürü müşteri vardı. Drone, çevrede arama yaptı; siyah bir yarasa gibi uçtu ve kameranın 
gözünde kanatta uçan bir kuş gibi görünmesi dışında kimse tarafından tespit edilmedi. Kulübün arka tarafında, 
yalnızca içeriden erişilebilen çelik itme çubuklu kapıların önünde yerini aldı. 


Uber ve ekibi arkalarına yaslandılar ve az önce gerçekleşen partiye son vermek için uygun zamanı beklediler. 
başladı ve gece yarısına kadar tüm gücüyle devam edecek. Kamerayı çevirdi ve yan tarafta siyah Lexus'lu, etrafı 
tam olarak gören birkaç sert adamın olduğunu gözlemledi. 
otoparkın ve içeri giren herkesin, zalim yüzleri, Filo Sokağı'ndaki şeytani berber tarafından yontulmuş gibi 
görünüyordu. Elbette kokladıkları kokain metabolizmalarının hızlanmasına yardımcı oldu 
ve vücut yağlarını formlarından parçalayın. Gösteri gecesindeki birkaç vücut geliştirici yarışmasına benziyorlardı; 
sıska yüzleri, mermer bir heykel gibi yüzlerine uçaklar kazımış gibi görünen sert ışığı yansıtıyordu. Bununla 
birlikte, kasları ve taşıdıkları ısı, üstün ateş gücü ve sayıları, lüks araçlarında oturan ördeklerden biraz daha 
fazlası olan birkaç et kafalıyı kolayca alt edebilecek Teşkilat için hiçbir zorluk teşkil etmeyecekti. Birkaç dakika 
sonra haydutlardan biri görünüşe göre bir çağrı aldı, telefonu titreşimdeydi; drone, cama ve hatta 
duvarlara yansıyan lazer ışınından akustiği alabiliyor, titreşimi veya sesi alıp elektronik olarak seslere 
dönüştürebiliyordu. üretiliyor. Böylece Teşkilat'ın, haydutların ve onların bağlantılarının iletişimlerini gizlice 
dinlemelerine olanak tanıyan görsel ve işitsel bir yayını vardı. Cep telefonu cıvıldadı; karşı uçtaki ses bulanık ama 
hâlâ anlaşılır durumdaydı: “Gönderiyi bırakmak için beş dakika içinde orada olacağız. Hazır olduğunuzdan ve sorun 
yaşamadığınızdan emin olun.” Haydutlar, "Evet, burada olacağız, sorun değil" diye yanıtladılar. Zaman 
geçtikten sonra, pencereleri karartılmış büyük bir kargo minibüsü bir araç içeri girdi. Haydutlar araçtan 
indi ve sağdan sola baktılar; herhangi bir tespit belirtisi olup olmadığını dikkatle ufku taradılar. Minibüsten siyah 
gömlek giymiş, esmer görünüşlü bir grup Yahudi ve hepsi de otomatik silahlarla (yumruklarında mikro uzi sıkılmış 
bir mikro uzi) silahlanmış birkaç Çinli çıktı, onlara eşlik eden bir grup küçük çocuk vardı; tam bir korku ve travmatik 
istismar görüntüsü, ağızları tıkanmış, başlarına bir bez parçası sarılmış ve önlerinde ellerini bağlayan plastik 
kelepçeler var. On yaşın altında ve en küçüğü beş yaş civarında görünüyorlardı. Hayvanlar gibi bir arada 
tutuluyorlardı; kıllı eklemli elleri bir Neandertal'inkine benzeyen, tehditkar yüz hatları nasırlı, yüzüne psikopat bir 
sırıtış yapıştırılmış Yahudi bakıcılarından biri tarafından kafasından kelepçelenmişti. “G'wan Goy serseri! 

Harekete geçin” diye sertçe tükürürken, çocuk korunmak için bir araya toplanmış olan çocuk arkadaşlarının 
arasına koştu. Grupta yaklaşık yirmi kişi vardı ve normalde, daha iyi bir dünyada, bu küçük çocuklar okulda olurdu 
ama bunun yerine pedagogun yardımsever eli tarafından değil, sübyancı tecavüzcünün kötü niyetli yumruğu 
tarafından sürüye sürülüyorlardı! 


Sert adam, Yahudi şarkısı 'Hava Nagila'yı anımsatan çelik kapıyı bir dizi kez çaldı. Kısa bir duraklamadan 
sonra kapı açıldı ve siparişin içerisi bir anlığına gözüne ilişti; duvara dizilmiş kafeslerin ve sert atmosferi yansıtan 
neon ışıkların bulunduğu, bir depoyu andıran büyük, çıplak bir oda. 
pürüzsüz beton zeminde kırmızı bir parıltı. Grup iki sıra halinde hareket ediyordu; Yahudi haydutlar etrafa 
bakınıp bir tanık olması ihtimaline karşı çevreyi izliyorlardı. Kapı kapandı ve haydutlar hâlâ alarm halinde arabalarına 
döndüler. Yaklaşık on dakika sonra kapılar tekrar açıldı ve birkaç Çinli ve Yahudi dışarı çıkıp, uzaklaşan haydutlara 
başıyla selam verdikten sonra minibüse bindiler. Yerleşip kendi aralarında dedikodu yapmaya başladılar. "Bu 
aksiyonun bir parçasını kendime almak isterim, eh Jerry." Diğer haydut küçümseyerek gülümsedi ve şöyle dedi: 
"Asla kendi arzınla kafayı bulma; onların ağırlığınca altın değerinde olduklarını duydum. Her biri Ortadoğu'da 
yüksek fiyatlara satılacak, Çin'de ise daha yüksek fiyatlara satılacak. Onlarla işleri bittikten sonra kendilerine bir 
parça kesiyorlar, ne demek istediğimi anlıyor musun? 
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Uber kaşlarını çattı ve mürettebata şöyle dedi: “Bunu yeterince duydum. Hepimiz içeri girmenin şifresini 
duyduk, dışarı çıkma zamanı." Mürettebat minibüsten indi ve her iki araca da ayrıldı, her biri kulübün yerleşkesine 
girene kadar aynı rotayı takip etti. emir söz konusu olduğunda, Club Cherub'a bağlı herhangi birinin bu 
dünyada yeri yoktu ve kendilerine ateş gölüne tek yön bilet satın almışlardı. İki araç, tarmat boyunca ortak 
varış noktalarına doğru koştu ve görüş alanında olduklarında ayrıldılar. -biri öne doğru gidiyordu-büyük 
kamyonet yüklüydü 
C-4 plastik şeklindeki patlayıcılar ve birkaç roket ve el bombası fırlatıcı; diğeri ise arkadaki korumaları alt edip 
çocukları kurtarmaya çalışacak olan Ford, Krup ve John gibi geri kalan sert adamlarla doluydu. 


Kulübün içinde Krist Deville çocukların etrafından dolaşıyordu; kıyafetleri atılmıştı ve elinde bir 
kırbaç vardı. Krist gülerek konuştu. "Küçük çocuklar! Sizi ne kadar seviyorum küçük çocuklar," ve konuşurken 
boğa kırbacını kaldırdı ve ona en yakın olan küçük çocuğa kırbaçladı, böylece kırbaç etini keserek duyulabilir bir 
çığlık çıkardı. "Ben nasıl. . .” Kırbaç kırbaçlanırken yeniden yandaki çocuğun üzerine düştü "...çocukları seviyorum!" 
Krist neşeyle kıkırdadı, kırbacını savurdu ve derisindeki kanı yaladı, sanki çocukların acısından hastalıklı bir 
zevk alıyormuşçasına dili kırbacı okşuyordu. Krist dans ederken ve çocukları tekrar tekrar kırbaçlarken 
coşkuyla titriyor ve kıvranıyordu; Çinli ve Yahudi Mafyalar, ucubenin ortalıkta dolaşmasını izlerken korkunç bir 
sırıtışla, sadomazoşist bir neşenin şeytani bir alaycılığıyla izliyorlardı. 


O anda kulübün içinden büyük bir patlama duyuldu, Krist sadomazoşizmi sona ererken kendi 
etrafında dönmeye başladı. "Neydi 0?" diye sordu, dans alanında daha küçük çığlıklar patladığında şaşkınlıkla 
çığlık atıyordu. "Yakalayın şunları! Oraya gidin ve kim olduğunu öğrenin..." Ama sonra kulübün önünde bir 
patlama sesi daha duyuldu ve çok geçmeden daha fazla çığlık ve ayak sesleri duyuldu. Bu arada ön otoparktaki 
arabalar C-4 plastikle donatılmıştı, girişteki iri yapılı fedai, eğlenenler dışarı çıkarken Uber'in taşıdığı keskin 
nişancı tüfeğinin iyi yerleştirilmiş bir mermisi tarafından yerinden edilmişti. 

Gear'ın kulübe ateşlediği sis bombalarından çıkan duman dışarı saçılıyor ve şaşkın kalabalığı boğuyordu. 


Bu sırada Teşkilat'ın ön üyeleri kısa bir mesafeye kadar minibüslerine çekilmişler ve Uber'in düğmeye 
basıp bombayı patlatmasından önce eğlenenler araçlarına girene kadar yeterince beklemişlerdi. 
Araçlar cehenneme gidiyor, patlama otopark boyunca sallanıyor, araçları C-4'ün uygulandığı yerden 
kaldırıyor ve eğlenceye katılanların uyuşturucu ve alkole bulanmış vücutlarını parçalayan metal parçacıklar 
göndererek dumanla dolu iç mekana doğru uçuyor. kulüp ve girişi kapatıyor. 


Bu sırada arka tarafta, çocuk yüklerini bırakan pedo-seks köleleri arka kapıdan kaçmaya çalıştılar ama 
dışarı çıkarken tam otomatik ateş eden FN FALS tarafından vurularak öldürüldüler; onlar yere yığılırken vücutları 
sert bir ölüm hareketi yapıyordu. . İçerideki sert adamlardan biri kulübe geri düşerken kapıyı açık tuttu; iki 
mafya Lexus'larıyla dışarı çıkmaya çabalarken kendilerini pahalı bir ölüm tuzağının içinde buldular ve bir 
silahlı adam tarafından vuruldular. kurşundan yapılmış ölüm gövdesi, vücutları orak makinesiyle komik bir dans 
gibi sallanıyor. 


Krist kulübün iç kısmına doğru koşmaya çalıştı ama depo alanında duvar boyunca sıralanmış kafesli 
çocukların arasında kalmak zorunda kaldı; sıska yüz hatları kırmızı ışıkta kafeslerin parmaklıklarına tutunurken 
hastalıklı görünüyordu. Krist'in mesanesi patladı ve idrar, ayaklarının dibinde birikerek bacağından aşağıya aktı. 
O anda, John ve diğerleri hızla odaya girdiler ve John, bilinçli zihninin bu ucubeyi fark etmesiyle şaşırdı. İlk 
başta genel izlenime göre bunun bir kadın olduğunu düşünmüştü ama çifte bakış onun çift cinsiyetli özelliklerini 
anlamasını sağladı. "Krist Deville, ucubelerin lideri!" Krup, sürünmeye çalışırken dizlerinin üstüne çöken 
ucubeye FN FAL'ını işaret ederek bağırdı 
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yalvararak sızlanarak ona doğru. "Lütfen efendim . . Lütfen!" Krup travestinin karnına iyi hedeflenmiş bir tekme attı ve başka 
bir bağırsak hareketi patlak verdi ve kırmızı elbiseden çıktı, zalim kendi dışkısında yuvarlanıp hıçkırarak, "Ben... Lütfen . 
komando bıçağını salladı ve "Sorun değil KriB£Deville, sana - .Lütfen. - . beni öldürme.” John kendi işini üstlendi 
küçük bir cerrahi işlem uygulayacağız" dedi. 

Bunu söylerken John, Krist'in kırmızı elbisesini kesip açtı, bağırsaklarını yere döktü ve tiranlıktan delici bir feryat, bir 

kuğu şarkısı duydu. Krup daha sonra boğazını kesti ve yaratık, kendi dışkı ve atık sularından oluşan bir kanalizasyonda yere 


yuvarlandı. 


John, Uber'e telsizle şunları söyledi: "Burada çok sayıda çocuk var ve görebildiğimiz kadarıyla etrafta kimse yok... 
geri dönün ve çocukları kurtaracağız. Uber yanıt verirken radyo cızırdadı: “Kapının arkasında bir Mossad ekibi var John. 
Onları drone kamerasında görebiliyorum. Etrafında dönüp onları dışarı çıkaracağız... 
kapıyı kapalı tut yeter.” İçeri girip bölgeyi güvenlik altına aldıklarında kapı Krup tarafından kapatılmıştı. 

Uber ve Gear minibüsü döndürdüler ve hem içeride hem de dışarıda olup bitenlerden habersiz olan Mossad'ın drone 
kamerasında görüş alanı içinde olduğu arka girişe doğru sessiz bir gizlilikle ilerlediler. Minibüs öldürmek için harekete geçti, 
Gear roketatarla birlikte, ne tür bir hareket yapacaklarını öğrenmek için biraz uzakta işaretsiz kamyonetlerinde bekleyen ajan 
grubunu patlatmaya hazırdı. 

Minibüs köşeyi döndüğünde Gear fırlatıcıyı çıkardı ve Mossad'ın minibüsüne doğrudan ateş etti. 

Roket çarpışma anında patlıyor ve için için yanan bir enkaz halinde yana doğru düşen araçtan çıkan hoşnutsuz ana 

alevlerin tekmelediği inatçı bir adam gibi minibüsü arka kısmı üzerinde sallıyordu. Bir Mossad ajanı, nefes nefese ve acı 
içinde minibüsün arkasından sürünerek çıktı. Gear bir FN FAL aldı ve onu içi boş noktalarla çiğnedi, vücudu daha önce 
yaşadığı Tourette sendromu gibi kekeliyordu. 

bir yığın halinde yere düştü. Minibüs alev almaya devam ettikçe patlama tehdidinde bulundu ve Teşkilat üyeleri John'a telsizle 
haber vererek daha fazla patlama ve yaralanmayı önlemek için içeride kalmaları talimatını verdi. John şöyle cevap verdi: 
“10-4 ve aracın kaçınılmaz patlaması için kısa bir süre beklediler. O sırada arka planda sirenlerin sesi giderek artıyordu. Uber, 
John'a dışarı çıkıp aceleyle geri çekilmesi talimatını verdi; çocukları polislerin ve halkın görmesi için bıraktı. Yahudi zulmünün 
kötülükleri altında acı çeken dünyadaki tüm Beyaz çocuklara bakmak onların sorumluluğu değildi; onlara zarar 

vermek ve hayatlarını imkansız kılmak isteyenlerin, onları yok ettiğini görmek için ellerinden geleni yapmak yalnızca onların 


sorumluluğundaydı. ya kürtaj, melezleştirme ya da doğrudan zihinsel ya da fiziksel işkence yoluyla ve 


cinayet işleyenler hak ettikleri cezayı alacaklardır. Yapabilecekleri tek şey buydu. Polis yaklaşırken, sirenlerin sesi kara 


gecede daha da yükselerek, Teşkilat harekete geçti. 


Bölüm 10: Barış sizinle olsun: 


Emmanuel Diamond zırhlı limuziniyle Çin bağlantısını bekliyordu. İtibarını kaybetmekten ve kendi zihninde daha çok Goyim olan 


Çinlilere güvendiğini göstermekten hoşlanmazdı ve onlara güvenmek egosuna bir darbeydi ve başarısızlığı ve zayıflığı kabul etmek Çinlileri daha 
da sıkılaştırma konusunda cesaretlendiriyordu. Hizmetlerini ve mallarını önceden kararlaştırılan fiyatlarda kendisine sunmak için 
rekabet edemeyeceklerini ve fentanil tabletleri için ödemesini artırmak zorunda kalacağını iddia ederek, karaborsa ticaret anlaşmaları 


aracılığıyla kendisine taktıkları vidalardan ve kokain ve Kabal'ın sunduğu "et" için ödemelerini azalttı. 


Ancak ajanlarının yaklaşık yarısı öldürüldüğü için baskı uygulayacak konumda değildi. 
gizemli Tarikat tarafından ele geçirildi ve onlarla mücadele etmek için acilen dışarıdan yardım istemek zorunda kaldı. 


işletmenin faaliyetlerinin devamına yönelik tehditler. 


Club Cherub'daki en son olay bardağı taşıran son damla olmuştu ve o, onların 
en ağır vurucularını bile alt edebilir. Bunun üzerine yerel Triad çetesine ulaştı ve onlardan, arama ve yok etme emrine 
yönelik suikastı gerçekleştirebilecek uzmanlar sağlamalarını talep etti. Evrensel Barış Merkezi üyelerinden Jing Li ile 


buluşacaktı. 
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Halkın yüzü yeni çağa bağlılığın bir maskesiydi ve hem Triad'ların hem de tarikatın en önemli oyuncularından biriydi, 


Ruben'le el ele çalışıyordu. 


Şimdi, Belediye Başkanı bu durumdan nefret etse de Ruben'e de güvenmek zorundaydı, bu da onu iki kat 
kandırdı ve rakiplerinin konumunu orantılı olarak yükseltirken itibarını düşürdü. Önemli değil, diye düşündü derin bir Küba 
purosu çekip Limuzininde arkasına yaslanırken, kapüşonlu göz kapakları ona tembel bir Mafya Dom'u görüntüsü veriyordu 
ki aslında o da resmi olarak şehrin hayırsever Belediye Başkanıydı. O serseri Ruben ve onun Triad üyesi zamanı 


gelince ortadan kaldırılacaktı; şu anda bir başka düşmanını yok etmede rol oynayabilecek yararlı bir piyondu. 


Birkaç dakika sonra Limuzinin renkli camlarından siyah bir Limuzin gördü. 
benzer marka ve model, tekerlek görüş alanında ve hamur gibi bir Doğulu araçtan iniyor - Jing Li, sağdan sola 
paranoyak bir şekilde bakan ve metanetli bir soğukkanlılıkla ayakta duran ve Limuzin'e bakan adamı koruyan kalın Çinli 
korumalar eşliğinde. Belediye Başkanı. İkincisi, Mossad koruması tarafından dışarı çıkarıldı ve Doğulu'ya doğru yürüdü; yüzü 
bir samimiyet maskesiydi; Doğulu da neredeyse aynı anda ikisini selamlamak için ellerini uzatarak, ortaklarını alıp sıkı bir 
şekilde tokalaşarak karşılık verdi. "Belediye Başkanı Diamond, selamlar," dedi Jing Li. Belediye Başkanı yanıt verdi, 
"Bunu yapabildiğinize sevindim Bay Li. Benim Limuzinime gidelim mi?" Çinli başını hafifçe eğdi ve "Bay Belediye 
Başkanı'na yol gösterin" dedi ve sesinde en ufak bir küçümseme tınısı yoktu; ikisi de limuzine dönüp elli yudum almaya 
başladıklarında Belediye Başkanı kayıtsız kalmış gibi davrandı. Belediye Başkanı'nın içki dolabındaki yıllık liman 
Belediye Başkanı konuştu. 


Teşkilat'la yaşadığı sorunları ve bunların işinde nasıl büyük bir aksaklık yarattığını anlattı. 

“Bu ikimiz için de büyük bir sorun Bay Li. Sorun şu ki, adamlarımın çoğunu yok ettiler; kadrom az ve İsrail'deki diğer işlerle 
uluslararası bağlantıları olduğundan ve hala süreç içinde olduklarından en az bir ay boyunca yeni bir ajan akışı 
sağlayamıyoruz. daha fazla antrenman yapmak. Akademiden yeni mezun olanlara değil, suikast sanatında yetenekli üst 
düzey profesyonellere ihtiyacımız var. Ben şahsen buradaki Beyaz Goyim'e güvenmiyorum çünkü onlar sizin ve benim 

gibi Doğuluların acımasızlığına sahip değiller. Herhangi bir Hıristiyan duygularından etkilenmeyen, Beyazlar gibi daha az 
yozlaşmış insanlara ihtiyacımız var; o aptal Beyazlar gibi pelerin ve hançer oyunları oynamayan, büyük riskler almaya 

istekli insanlar." Jing Li gülümsedi ve Yahudi ile aynı fikirde olduğunu belirtirken aynı zamanda doğulu üstünlüğünü de 

ima etti. 

ve beyazların aşağılığı. Şöyle cevapladı: "Benim çok iyi eğitimli adamlarım var Sayın Belediye Başkanı - ama onlar da Beyaz 
ülkelerde yaşayarak daha yüksek standartlara alıştılar. Ucuz olmayacak çünkü onlar Japon Kamikaze değiller, hayatlarına 
değer veriyorlar.” Belediye Başkanı porto şarabından bir yudum aldı ve şöyle cevap verdi: “Çaresizlik içindeyiz. O Nazi 
tarikatındaki Goyimlerin büyük bağlantıları, büyük ateş güçleri var ve oldukça yetenekliler. Yalnızca onlar bizim için bir tehdit 
oluşturuyor çünkü kendileri için meselenin yaşamak ya da ölmek, öldürmek ya da öldürülmek olduğunu biliyorlar; dolayısıyla 
biz çaresiz adamlarla savaşıyoruz ve Beyaz Goyim'in çılgınlığı göz önüne alındığında onlar her şeyi yapabilirler.” Jing 

Li yanıt verdi, "Hem sen hem de ben bu zamanların ne kadar çaresiz olduğunu anlıyoruz. Yine de elde edilecek çok para 

var - ticaret açısından elde edilecek çok şey var," diye vurguladı ve Belediye Başkanı'nın fahiş olacağını bildiği 

fiyattan taviz vermeyeceğini ima etti. Belediye Başkanı yumuşadı ve şöyle dedi: "Fiyatınızı söyleyin; sipariş bittiğinde kayıpları 
telafi edebiliriz." Jing Li, ince gülümsemesiyle gülümsedi ve ikisi, ortak rakiplerinin ortadan kaldırılmasına yönelik 


planlarının ayrıntılarını ortaya koymaya başladı. 


Ruben ve rahip yardımcıları kalabalığı, Jing Li'nin kıyafetlerini giymiş olarak toplanmıştı. 
siyah tek parça streç giysilerini örten karakteristik gökkuşağı elbiseleri. Mary de benzer şekilde giyinmişti ve hepsi 
Lotus pozisyonunda oturuyor ve "Om Namah Shivaya Om" mantrasını monoton bir şekilde tekrarlıyor 
Ruben, tüm üyeleri uyumlu bir bilinç durumuna sokan titreşimler üreten ELF makinesini çalıştırırken, kendisi ve yakın 


çevresinin hissettiği tüm sorunlar göz önüne alındığında, 
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Club Cherub'daki Teşkilat'ın başarısız vuruşu dağılacaktı. O gece biraz stres atmayı ve daha önce güvendiği ve 
suç ortağı olmaya istekli olan Başmelek Mikail'in iç düzenindeki kadınlardan ve bağlılarından oluşan sığınağıyla 
sadomazoşist bir seks partisinde gevşemeye niyetliydi. Abdül 

ve Jing Li, Merkez'deki Beyaz kadınların gözüne girmek ve onları, hepsinin sırlarını açıklayacağı ve iskelet dolaplarını herkesin 
görebileceği şekilde dışarı çıkaracağı, uğurlu bir şekilde "paylaşım çemberi" olarak tanımladıkları bir şeye ikna etmek için 
ekstra çaba göstermişlerdi. Abdul'un söylediğine göre, ruhlarının yükünü boşaltmak ve evrensel barışa doğru çalışmak için 


bir arınma ve iyileştirme süreci olarak. 


Dişiler olasılıklar karşısında ilgilerini çektiler ve sadece hayalleriyle değil, motive olarak bir araya toplandılar. 
Tarikat üyelerinin müstehcen ve daha bereketli deneyimlerini duyma arzusu olarak ruhlarını arındırma 
arzusu. ELF makinesi "mutlu titreşimler" verecek şekilde çalıştırılmıştı - üyeleri, Ruben'in "tatlı çim" olarak 
adlandırdığı şeyin kendi kendine idaresi ile güçlendirilen, tetiklenmiş ve neredeyse coşkulu bir bilinç 
durumuna sahip olmaya şartlandıran yüksek titreşim frekansları üretiliyordu. PCP katkılı esrar sigarasının, eski 
bir Amerikan yerlisi uygulamasından türetildiğini söyledi; bu, özgür düşünürler İspanyol devrimi sırasında 
İspanya'daki saygısız bir kiliseden bilgi yayınlayana kadar Katolik Kilisesi tarafından gizlenen bitkisel bir 
bilgiydi. Tarikat uyuşturucuyu alıp kendinden geçmiş bir duruma girdi. Abdul, Ruben ve Jing Li'ye sinyali verdi. 
Kadınlara karşı harekete geçmenin zamanı gelmişti. Ruben eğilip Abdul'un kulağına fısıldadı. "Şu Shiskalardan 
bazılarını Başmelek'e kurban sunmak için ormana götürsek nasıl olur?" dedi dudaklarında komplocu bir 
küçümsemeyle. Yüzüne yayılan korkunç bir sırıtışla sakalını okşarken Arap'ın gözleri kısıldı. Yakındaki beyaz kız, 
yirmi yaşlarında bir genç, kıkırdadı ve yüz hatları bir an için beliren Arap'ı itti. 


karardı ve vahşi tepkisel davranışı, yüzünde bir gülümsemeyle hızla düzelttiği ve kıza şakacı bir şekilde sevgi 
dokunuşu yaptığı mantıklı zihni tarafından neredeyse hiç kontrol altına alınmadı. "Kes şunu," diye ciyakladı; ilaç 
kolay etkilenebilir zihni üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ruben yoga matından kalktı ve uyuşturucu bağımlısı 
grubun dikkatini çekmek için ellerini başının üstüne kaldırarak üç kez alkışladı. “Bayanlar, hanımlar,” 

dedi gülerek, “Hepimiz gidip merkezin yanındaki ormanda piknik yapalım. söylemek?" : .senne 

Kızlar yüzlerinde yarım yamalak ifadelerle Ruben'e baktılar ve kıkırdadılar. Ruben alkışladı 

tekrar ellerini tuttu ve ayağa kalkan Abdul'u işaret etti, yakındaki iki kızın bileklerini yakaladı ve kız tekrar çığlık 
atarak ayağa kalktı. Ruben, yanındaki diğer iki kıza uzanıp onları da yanına alarak çemberden uzaklaşmaya başladı 
ve Jing Li'ye, Arap'ın eşliğinde zalim bir ses tonuyla gülerken, "Burada kal ve ortalığı barış içinde tut" dedi. , 
odadan çıkıp yerleşkenin hemen dışındaki yakındaki ormanlık bir açıklığa gitti. Olay yerini izleyen, Manu'ya ve 
tarikatın yerleşkesine görsel/işitsel bilgi aktaran drone da yükseldi ve Ruben'in bahsettiği açıklığa doğru uçtu. 


Manu, yakınlarda bulunan ve orada bulunan tarikat üyeleriyle com-link aracılığıyla iletişim kurdu. 
Mesajla birlikte çekilen görüntüleri onlara ileterek Evrensel Barış Merkezine saldırmaya hazırlanıyorlar. "Gitmek! 
açıklığa doğru - Ruben ve yandaşlarından biri bazı Beyaz kızlarla birlikte oraya gidiyor ve bu bir sorun gibi 
görünüyor." Uber "10-4" diye yanıt verdi ve kendisi, Krup ve Ford'un minibüste ve diğerlerinin zırhlı SUV'da olduğu 
yerleşkeye doğru ilerleyen mürettebata mesajı iletti. Vites değiştirip açıklığa doğru ilerlemeye başladılar. 


Açıklığa vardıklarında Evrensel Barış Merkezi üyeleri için bir alan yaratmaya başladılar. 
Ruben'in onlara öğrettiği ritüel, onları daha yüksek bir bilgiye başlatmaktı. Hala çivili esrarın etkisinde olan 
kızlar kıkırdadılar ve şöminenin etrafında bir daire şeklinde toplandılar. 
Kızlar kıkırdayıp oyun oynarken Ruben Abdul'la konuştu. "Başmelek Mikail'i çağıracağız ve ona Beyaz 
Goyim'in fedakarlığının enerjisini vereceğiz." Cüppesini hafifçe açtı 
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ve içinde saklanan zalim siyah bıçağını ortaya çıkardı. "İsrail'de dövülmüş ve kurban edilen Goy çocuklarının 
kanıyla kutsanmıştır" dedi alaycı bir tavırla. Arap da alaycı tavrına karşılık verdi ve dudaklarını yaladı. 

"Ama önce bu Shiska'larla biraz eğlenmemiz gerekiyor," dedi komplocu bir ses tonuyla. Ruben kabul etti ve esrar 
ve PCP sarhoşluğu içinde kıkırdayarak onlara el yordamıyla yaklaşan kızlara doğru ilerlediler. 


O anda hem kamyonet hem de SUV açıklığa doğru fırlarken motorların devir sayısı duyuldu. 
ani bir durma noktasına gelirler, içindekiler dışarı çıkar, susturulmuş H&K MP5'leri kaldırılmış ve hazırdır. 
Arap ve Ruben kızları canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştılar; Ruben kurban bıçağını çıkardı ve kızlardan birinin 
boğazına dayadı, o da biraz ayıldı ve Düzen'in hücumuna doğru baktı. 
siyah zırh, Kevlar kask ve yüz maskeleriyle donatılmış üyeler. Saldırıya liderlik eden Uber nişan aldı ve Ruben'i 
kafa vuruşuyla tam isabetle dışarı çıkardı ve vücudu gevşeyerek çimenlerin üzerine çöktü. Bu arada barış davası 
açmaya çalışan Arap, mağdur numarası yaparak şöyle dedi: “Hayatlarımızı bağışladığınız için teşekkürler 
kahraman adamlar. Bizi bu tutsaklıktan kurtardığınız için teşekkür ederiz...” 
Bu acıklı masumiyet gösterisi üzerine Uber, Yahudi efendisini takip eden ve yere yığılan Arap'ın suratına 
bir el daha ateş etti; kızlar histerik bir şekilde çığlık atıyordu. Teşkilat üyeleri kızların etrafını sardı ve Uber, 
"onları ağaçların etrafına asın ve polisin onlarla ilgilenmesine izin verin" emrini verdi. Bir komando hançeri 
çıkardı ve Ruben'in cübbesinden şeritler kesmeye başladı ve bunları diğer üyelere şu talimatlarla 
dağıtmaya başladı: "Onları tıka ve ağaçların etrafına bağla - orada 
Minibüsün içindeki halat.” Minibüse en yakın olan emir üyesi Krup gidip ip aradı ve geri geldi. 
bir bobinle, bazı kısımlarını kesip diğer üyelere veriyor, onlar da kızları bileklerinden tutuyor, ağaçlara bağlıyor 
ve gökkuşağı renkli bezlerle ağızlarını kapatıyorlar. Uber, “Hadi yerleşkeye geçelim. . Gitmek!" ve minibüse 
bindiler ve kızları ağaçlara bağlı mücadele ederken bırakarak uzaklaştılar. 


Aracın tekerlekleri çamurda döndü ve hedeflerine doğru hızla uzaklaştı. Drone 
Ona rehberlik eden Manu'nun önderliğinde uçtu. Yerleşkenin görüş alanına girdiğinde ferforje kapılar ve 
budama bahçeleri görülebiliyordu; bunların ötesinde Merkez muhafızlardan bazıları, etrafta dolaşan bekçi 
köpekleriyle devriye gezileriyle meşguldü. Araçlar yerleşkeye giden ana araba yolunun görüş alanına girdi ve 
Uber en yakın arkadaşına "Ford kapısında bir delik açın" dedi. İkincisi bir roketatar aldı ve yan yolcu kapısını 
açarak nişan alıp ateş etti, roket hızlandı. 
yarış minibüsünün önünde ve iki araç yanan enkazın içinden geçerken suçlu bir çocuğun taş attığı bir örümcek 
ağı gibi içe doğru bükülen elektronik kapıyı parçaladı; bitişikteki barakadaki güvenlik görevlisi, alevler 
tarafından paramparça edilmişti. kapı, bir el bombası gibi parçalanmış ve sert adamın içinden geçen zerrecikler 
göndermiş, zırhlı araçlar yerleşkeye doğru hızla ilerliyordu. Henüz orada olmayan güvenlik ekibi, gürültüyü 
duyunca ön girişe doğru koştu ve araçlara ateş açmaya başladı, ancak yarış makineleri saldırı silahına 
dönüştürüldüğünde ve bazıları onu tutmaya çalışan korumalara çarptığında sonuçsuz kaldı. onların toprağı. Her 
iki aracın da camları indirildi ve MP5'ler dışarı çekilerek sesi bastırılmış bir ateş yağmuru patladı ve geri 
kalan korumalar da vuruldu. Saldırı köpekleri saklanmak için kaçmıştı; geri kalanlar ise minibüsün taşıdığı 
sakinleştirici tüfek dartlarıyla dışarı çıkarıldı. 


Mürettebat merkezin önüne yanaştı ve patronları Jing Li'den yeni bir et sevkiyatı bekleyen olay 
yerinde bulunan Triad üyelerinin ellerinde tutulan Çin yapımı saldırı silahlarından gelen staccato silah 
ateşiyle karşılandı. Teşkilat kendilerini zırhlı araçlarının arkasına gizlemiş ve gövdelerini merkezin mermer 
basamaklarına dağılmış olan ve Çin yapımı otomatik tüfekleriyle ateş açan Triad üyelerine doğrultmaya başlamıştı. 
Değişim bir süre devam etti, ta ki çoğu biçilmiş olan yalnızca birkaç Çinli kalana kadar; bedenleri, üzerlerine 
yağdırdıkları kurşun yağmurundan kırılmış ve hırpalanmış olarak basamakların üzerinde yatıyordu. 
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katlandı. Mandarin bağırışlarının monoton çıngırakları, tarikat üyelerinin silah sesleri arasında duyulabiliyordu. 
Geriye kalan birkaç Triad yavaş yavaş geri çekilip malikanenin iç kısmına doğru ilerlediler ve düşmanları tarafından takip 


edilerek içeriye doğru koşmaya başladılar. 


Teşkilat üyeleri malikaneye doluşurken merdivenden bir kadın çığlığı duyuldu ve Uber'in onları yukarı doğru işaret 
etmesi Üzerine üyeler yukarıya doğru kıvrılan büyük merdivenin her iki tarafına ve daha yüksek katlara doğru ayrıldılar. Çığlık 


yeniden duyuldu. 


Tarikat üyeleri üst kata ulaştıklarında, orada konumlandırılmış bir yelken kanadı gördüler. 
Jing Li, elinde bir tabancayla Beyaz kızlardan birini esir tutarken pencerenin yanında. Tepeye ve aşağıdaki kasabaya bakan 
malikanenin penceresinden dışarı çıkmadan hemen önce alaycı bir ifadeyle arkasına baktı. Kıza zarar vermek istemeyen 
Uber, pencereden dışarı baktı ve çeşitli irtifalardaki diğer planörlerin kasabanın üzerine indiğini gözlemledi ve içeri daldı. 
"Yapabileceğimiz hiçbir şey yok 
Şehir merkezinin merkezinde bir Çin toplum merkezi olan Triad'ların direnişine saldırmak için para biriktirin. Açıkça Kabal'la 
el ele çalıştıkları göz önüne alındığında, bu Beyaz dünyada ve tüm dünyada kaçakçılığını yaptıkları tüm uyuşturucuların 
cezası olarak onlara karşı bir saldırı düzenlemek için çoktan gecikmiş durumdalar. 
seks köleliğinden fetüsleri yamyamlaştırmalarına ve perde arkasında ve 'insanlık', 'doğruluk', 'ilke' ve 'büyük' sahtekarlıklarının 
arkasında yürüttükleri diğer hastalıklı sapkınlıklara kadar bize karşı yaptıkları zulümler. nihai'. Onlara harika bir ulti vereceğiz, 


tamam mı," dedi gün ortası güneşi mavi varilin üzerinde donuk bir şekilde parlarken MPS5'ini havaya kaldırdı. 


Uber, Manu'ya telsizle haber verdi. “Çinlileri Merkezden kovduk ama çoğu kaçtı. 
Drone'unuzu peşlerinden gönderin ve bize nereye gittiklerinin izini verin. Yanlarında bazı Beyaz kızlar da var. Manu'nun 
sesi kulaklıkta çatırdadı, “Zaten kullanıyorum, Uber. takip ediyorum 
temizlikten beri yaptığın maceralar. Şu ana kadar harika iş çıkardınız. Ama önce senden bir iyilik isteyeceğim. Merkezden 
ayrılmadan önce orayı bir moloz yığını bırakın. Ne bu kasabada ne de başka bir yerde bu tür bir 'evrensel barışa' 


ihtiyacımız yok.” 


Teşkilat üyeleri merkezi yıkma, minibüse geri dönme ve bodruma burayı moloz haline getirmeye yetecek 
kadar C-4 patlayıcı yerleştirme görevine başladı. Oradayken Uber, mürettebata kayıtları ve bulabilecekleri kasaları 
aramaları talimatını verdi; çünkü bu bilgiler Kabal'ın diğer şehirlerdeki diğer bağlı kuruluşlarını ortadan kaldırmaya yardımcı 
olabilir. Kısa bir arama süresinden sonra John bir kaynak buldu; odalardan birinde duvarın yakınındaki halıda küçük bir 
çıkıntı vardı ve halı yukarı çekildiğinde bıçağıyla fermuarını açtıktan sonra yerdeki kasayı açığa çıkarmıştı. Uzman bir çilingir 


olan Krup odaya girdi ve taşıdığı sırt çantasından minyatürleştirilmiş temel malzemeleri içeren bir stetoskop aldı. 


hırsızlık aletlerini ve kadranı ileri geri çevirmeye başladı. Birkaç dakika sonra, pek çok hassas bilgi içeren çok sayıda CD ve 


veri depolama cihazının ortaya çıktığı kapıyı açmayı başardı. 


Krup çantasından küçük bir spor çantası çıkardı ve ona bilgileri yüklemeye başladı. Über 
omzunun üzerinden bakıyordu ve haykırıyordu: “Şuna bir bak, Krup! Şişeler! Dikkatli olsan iyi olur! Krup, test tüpü 
görünümlü şişelerden birini özenle çıkardı ve üzerindeki harfleri inceledi. Kuş gribi yazıyordu. 
Bunu sırt çantasındaki sert kutuya koydu ve şişelerden bir tanesini daha aldı. “Tay-Sachs. 
Görünüşe göre birileri kaos yaratmayı planlıyor” dedi Uber. John, Krup'un omzunun üzerinden bakarak, "Belki de onları 
sonuna kadar yenmeliyiz," diye önerdi. Uber, "Kuş gribinin Beyaz adama çok fazla zarar verebilecek bir virüs olmadığını ancak 
Doğulular üzerinde belirli bir etkiye sahip olduğunu duydum" dedi. .. "Ve Tay 
Sachs Yahudilere özeldir." Krup araya girdi, "Ve siyah kana sahip olanlar," diye yorum yaptı Uber. 
gülümsemek. "Ve kimin hem mongoloid hem de zenci DNA'sına sahip olduğunu, karmaşık bir soruna mükemmel bir 


çözüm olduğunu biliyoruz." Krup, "Bunları çözmek Rab'be kalacak" dedi, "... Karma'nın Efendisi, 
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Doğa." Geriye kalan şişeler aynı malzemedendi ve Krup bunları dikkatlice sert kabuğun içine yerleştirdi. 

dava. “Bu Evrensel Barış Merkezini paramparça etme zamanı!” Krup, mürettebatın odadan çıkıp araçlarına 
doğru yola çıktığını söyledi. Bu sırada uzaktan sirenlerin çaldığını duyabiliyorlardı ve Manu kulaklığı taktı. 
“Oradan çıksanız iyi olur çocuklar. . Ekibimiz geliyor." 

Tarikat üyeleri araçlarına binip hızla tesisten dışarı çıktılar. Yolda ilerlerken Krup, C-4'ü patlatan anahtarı çevirdi 
ve Evrensel Barış Merkezi'ni ebedi istirahatine gönderdi; mermer ve metal 360 derece uçarken gökyüzü parlak 
bir sarı ışık yoğunluğuyla aydınlandı. bileşik. 


Bölüm 11: Çin Fenerleri: 


Çin kültür merkezi şehrin merkezinde bulunuyordu ve daha iyi olanı tekeline alıyordu. 
Çin Mahallesi'ndeki tüm bloğun bir kısmı, pencerelerinde preslenmiş ördekler ve kurutulmuş ve bir tür tatlı ve 
ekşi sosla kaplanmış domuz yüzleri asılı olan Çin restoranları, manikürcüler ve Çin bakkallarıyla çevriliydi. 
Çinliler için çok lezzetli olan bu yiyeceklerin etrafında sinekler uçuşuyordu. Merkezin içinde, arka planda Yanggin 
müziğinin feryadı çalınırken, Üçlü liderliği lake sandalyelere ve altın ipliklerle işlenmiş ipek kırmızısı yastıklara 
yaslandı. Belediye Başkanı ve Mossad ajanlarından oluşan zümrenin yanı sıra B'nai kökenli birkaç üst düzey 
duvarcı masanın etrafına oturdu ve Üçlü lider Jing Li planlarını ortaya koyarken pirinç şarabını yudumladılar. 
"Biz," Belediye Başkanı ve zümresini işaret etti, "o Beyaz şeytanların saldırısı altındayız. Çin büyükelçiliğindeki 
bağlantımı aradım ve onu bu konuda uyardım ve burada hem sizden hem de Çin'den daha fazla ajana ihtiyacımız 
olduğunu söyledim. Bu ülkenin diğer ucunda bulunanlar dışında buraya bu kadar kısa sürede gelebilecek 
Triad üyesi yok ve yerel şubenin yalnızca beş adamı ayırabiliyor. Jing Li, Belediye Başkanını işaret ederek, 
"Sen" dedi, "bağlıydın ve ben de" dedi kendini işaret ederek, "bağlandım. Bir sonraki hamlelerinin ne 
olacağını bilmiyoruz, biz ördek gibiyiz, nerede ve kim olduklarını bile bilmiyoruz.” Yumruğunu, Çinlilerin 
alışılmadık duygu gösterisine karşı genel bir kayıtsızlık havası yaratan Belediye Başkanını şaşırtan bir çarpma 
sesiyle cilalı masaya indirdi. Teşkilat üyeleri, geçişlerine izin verecek kadar büyük bir havalandırma kanalı 
buldukları çatıdan merkeze doğru sürünürken, grup çaresiz tonlarda görüşmeye devam etti. Arka girişteki 
yangın merdivenine tırmanıp içeriye girmelerine izin veren çatıya tırmanmışlar ve toplum merkezinin 
toplantı odasına açılan salonuna çıkmışlardı ve şimdi bunun üzerine konumlanmışlaradı, sesleri bastırılmış 
H&K MP'leri hazır ve hazır durumdaydı. hasar vermeye hazır. 


Çinli bağlı kuruluşunun bağırışlarından biraz yorulan Belediye Başkanı esnemeye başladı ve sıkıntılı 
bakışını bastırmaya çalıştı. Ancak o anda mürettebat toplantıyı yukarıdan kuşatmıştı ve Uber bağırdı: "Kes 
şunu! Silahlarınızı bırakın!" Mossad ve Triad haydutları, zorluklara meydan okumaya çalışarak, kıyafetlerinin 
altına gizlenmiş SMG'lerine uzandılar, ancak MP5'lerin phut phut phut kekemeliği, cesetlerini oyuk uçlarla delik 
deşik ederek tellere bağlı titrek kuklalar gibi yere düşürdüğü için işe yaramadı. , bir yığın halinde buruşuyor. 
Belediye Başkanı ve Jing Li 
Başlangıçta bunun ihtiyatlı bir hareket olacağını umarak donup kaldı, ancak haydutlar harekete geçtiğinde, 
kolları vurulup etkisiz hale gelene kadar parçalarına uzandılar. Gardiyanları düştükten sonra parça için dava 
açtılar. "Lütfen .. . lütfen” diye bağırdı Jing Li, bilinçli zihninin belli bir seviyesinden, eğer siyahlı adamlar onun 
ölmesini isteselerdi bunu çoktan başarmış olacaklarını fark etti. Belediye Başkanı da bu düşünceyi düşünerek, 
bir kaçış yolu bulma umuduyla çılgınca etrafına baktı, ancak yaralı koluna tutunan bir yol bulamadı ve 
merdivenlerden aşağı iki suçluya doğru koşmaya başlayan düşmanlarına fare gibi bir bakışla baktı. Siyahlı 
adamlar onları kuşattı, silahlarını hedeflerine yöneltti ve Uber ikisine yaklaştı. "Siz ikiniz beyazlara karşı 
işlediğiniz suçların bedelini ödeyeceksiniz. 
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bu kasabada ve dünyaya karşı" - ve onlar ona bakarken ince bir hareketle, haydutların arkasında bulunan ve her 
birinin kafasına tüfek dipçiği sıkarak onları yere düşüren Krup ve John'u işaret etti. , bilinçsiz. 


Daha sonra Uber, Krup ve John ceketlerini çıkarırken keseden iki şırınga çıkardı. 
taşıyordu ve diğerleri gömleklerini açtılar. Şırıngalardan birini çete liderlerinin her birine enjekte etti ve 
geri kalan üyelerle birlikte odadan çıktı. “Kuş gribi ve Tay Sachs virüsü toplumlarına biraz fayda sağlamalı. Etrafa 
yayılmaya başladığında sinek gibi düşecekler. Arkadan gelen Krup, baygın mafyayı el ve ayak bileklerinden 
plastik kelepçelerle kelepçeleyerek mürettebata yetişti ve onlar da çıkışa ve bekleyen araçlara doğru 
merdivenlerden yukarı fırladılar. Uber, Manu'ya telsizle minibüsü geri getirmesi için ana giriş holüne doğru 
ilerlediklerini ve polise ya da binaya giren kişiye bu işi yaptıklarını ve zaferin kendilerine ait olduğunu bildirecek 
bir talimat broşürü bıraktıklarını bildirdi. 


Bölüm 12: Bayrağı Yükselt 


Belediye Başkanı, ülkenin en prestijli Yahudi hastanesinde hasta yatıyordu ve kendisine işaret verdi. 
Hüzünlü çuval ifadesi halkının gerçek ve hayali acılarını yansıtan yenta karısı. Immanuel Diamond, karısına 
doğru eğilerek yüzünden ateşli terler akarken şiddetli bir şekilde öksürdü. "Bal. 

BEN. , Ölüyorum." Bu itirafı bekleyen karısı onun boncuklu siyah gözlerine baktı, yüzünden yaşlar akıyordu. 
"İstiyorum . . yardım... .,” diye mırıldandı, kül rengi yüzü yıkanmıştı. .sen . ter. "Evet, ne oldu tatlım?" diye feryat etti. "İstiyorum . 


zaman...önce...önce...." öksürüğü kesildi. için . . Jsrail.. .son bir. .ile... gitmek 


O haftanın ilerleyen saatlerinde, Teşkilat tarafından Tay Sachs hastalığının bulaşıcı bir türünün 
aşılanması nedeniyle ölümcül bir hastalık durumunda olan Belediye Başkanı, Tel Aviv'de güneşin altında yatıyordu 
ve acısına rağmen, şu gerçeğiyle teselli buluyordu: oradaydı. Yüzünde perişan bir ifadeyle genç bir Yahudi 
hemşire, The Times of Israel adlı bir gazeteyle ona yaklaştı ve şu başlığı taşıyordu: "Tay Sachs salgını Tel Aviv'de 
kol geziyor." Başlığın altında şöyle yazıyordu: "Müfettişler, eski Belediye Başkanı Emmanuel Diamond'ı 
tespit etti. .." Elmas 
gazeteyi bıraktı ve verandadaki öğle güneşine baktı ve bağırdı: “Hey gevalt! 
Ah, vay!” Seçtiği halkının kaderine dehşetle bakan ağzından kan akmaya başlarken kalbi kontrolsüz bir şekilde 
çarpıyordu. Başı yastığa gömülürken dehşet terleri vücudunun üzerine deri gibi aktı. O ölmüştü; son 
deneyimlerinin yarattığı gerginlik kalp krizine neden olmuştu. 


Pekin'de Jing Li, etrafı en yetkin kişilerle çevrili, ülkenin en iyi hastanesinde hasta yatıyordu. 
yasa dışı fonlarının satın alabileceği doktorlar. Yüz hatları her zamankinden daha sıskaydı, kokain bağımlısı 
gençliğinde, şehrin kötü sokaklarında onu dövüş moduna sokmak için krank ve kola aldığı ve bu da onun yukarıya 
doğru tırmanmasına olanak tanıdığı günlerde bile her zamankinden daha sıskaydı. uzak bir ülkedeki orta 
büyüklükteki bir şehirde Kabal'ın Çin bağlantısı olarak oluktan yüksekliğine kadar. Şimdi titremelerle sarsıldı ve 
İskelet ağzından bir kusmuk akıntısı fışkırıp bitişikteki yere sıçrarken başını perişan halde çevirdi. 
doktor önlüğü. Doktor, Triad'daki ortağıyla görüştü ve yalnızca bir gününün kaldığını söyledi. 
en fazla yaşamak. Triad üyesi doktora teşekkür etti ve Jing Li'nin ölümünün bıraktığı boşluğu doldurabilmeleri 
için yerel birimine mesaj gönderdi. Zeki Doğuluların elbette bilmediği şey şuydu: 
onlar çoktan ölmüştü ve uygulanan Kuş gribi virüsünün zaten Çin anakarasında viral olarak çoğalmaya 
başladığını ve yakında salgın boyutlarına yayılacağını söyledi. Triad üyesi, Jing Li'nin geldiği yer olan Beyaz 
adamın topraklarını zehirledikleri gibi, virüsü Doğu yılanları ve solucanlarından oluşan yuvasına geri getirecek, 
kendi yavrularını da zehirleyecekti. 
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Beyaz ulusta da benzer bir süreç yaşanıyordu; her iki Tay Sachs'ın viral bir kopyasıydı 
ve sanki ölümün gizemli bir eli ya da bir orakçının tırpanı bu kadar etkilenen etnik toplulukları kesiyormuşçasına, tüm ülkeye 
yayılan Kuş gribi. Teşkilat başından bu yana çok yol kat etmişti ve kasabayı ciddi anlamda temizlemeye başlamıştı. Artık Belediye 
Başkanı ve onun önde gelen adamlarının yanı sıra Triad'a bağlı üyeler de ortadan kaldırıldığına göre, uyuşturucu ticaretini ve 
beyaz nüfusu rahatsız eden etnik kirliliği temizlemek için daha hayvani casus ve zenci çetelerinin peşine düşmek kalmıştı. Onlar 
işe giderken, polis ve ordu kendi saflarındaki casuslarla kendi aralarında bir savaş içindeydiler; bir darbe yapmaya ve Teşkilat'ı 
kapatmaya, kasabayı mareşal yasasına tabi kılmaya ve rekabeti ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. İyice incelenmemiş Beyaz 


polisler ve askerler 


Çoğunluk olan yozlaşmışlar, suikastlar şeklinde gizli ev temizliğine maruz kaldılar; artık Yahudileri ve Doğuluları dışlayan muhalif 
büyükleri fiziksel olarak uzaklaştırıldı; bunların hepsi Teşkilat'ın saldığı virüs nedeniyle sinek gibi yere düştü. Artık mesele, 
aralarındaki hainlerin kökünü kazımak, artık vatandaş olarak değil, kasabadaki varlıkları aşırı önyargıyla karşılanacak, 

herhangi bir kişi tarafından görüldüğü anda infaz edilebilecek 'kişilik olmayan kişiler' olarak görülen Beyaz olmayanları 
silahsızlandırmak ve sürgüne göndermekti. Beyaz sakini. Teşkilat ve polis, evi temizlemek için el ele çalıştılar ve bir hafta süren 
sürekli baskının ardından beyaz çitlerdeki dışkılar temizlendi ve çok geçmeden gamalı haç bayrağı, Aryan ırkının amblemi gururla 
uçmak üzere belediye binasına dikildi. batı esintisinde. Manu onun sırtına vururken John mavi gökyüzündeki bayrağa baktı. 

"Burada gelecek parlak görünüyor John, belki de". . durakladı, “ama biraz sıkıcı. Ne düşünüyorsun?" John bundan sonra ne olacağını 
tahmin ederek sırıttı ve şöyle dedi: "Küçük kasaba yaşamının can sıkıntısını hafifletmek için ne yapılabilir?" Mürettebat bakarken 
Manu cevap verdi: "Daha yeşil çayırlara, parlak ışıklara, büyük şehre gidin. Henüz fethedilecek bir dünya var ve Valkyrielerin bizi 


alıp götürmesine çok az zaman kaldı.” Mürettebat gamalı haç bayrağını selamladı ve "Zafere Selam!" diye bağırdı. 


SİPARİŞ geri dönecek... 
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